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SUNUŞ 


Doğumu ve Nesebi 


Fazullah b. Ahmed b. Muhammed b. İbrahim Miheni (Muharrem 357-Şaban 440/ Aralık 967- Ocak 1049), bugün Türkmenistan'ın güneydoğusunda, Serahs ile Kaka arasında bulunan Mihene (Mehana) kasabasında doğdu.' Ebiverd ile Serahs arasında yer alan bu bölgeye eskiden Hâvarân veya Hâbarân deniliyordu. Mihene Ebiverd”e bağlı bir belde olduğundan bazıları Ebü Said”i, Ebiverdli diye anmışlardır. Ebü Said'in esas adı Fazlullah olmakla beraber, Ebü Said-i Ebü'l-Hayr şeklinde ünlenmişti. Bazı kaynaklarda adı Fazl veya Fuzayl şeklinde geçer. 


Ebü Said'in babasının ismi Ahmed'dir; fakat dedesi Ahmed'in adı bazı kaynaklarda Ali, büyük ceddi İbrahim'in adı da Muhammed şeklinde geçmektedir. 


1 Mihene kelimesi “Meyhne”", “Mehiyne”, “Mehne”, “Mâne” şeklinde de geçer. İbnü”1-Esir 
bu ismi “Miyhene” şeklinde kaydeder ve Haberan bölgesindeki köylerden biri olduğunu söyler (e/-Lüböb, 3/285). Nicholson bu ismi Mayhane (Mihne), Habran'i ise Hâvarân şeklinde kaydeder (İslâm Ansiklopedisi [IA] 4/46). Biz Mihene'yi tercih ettik. 
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Ebü Said derviş meşrepli bir ailenin çocuğu olarak Mihene”de dünyaya geldi, ailesi Şafii mezhebine mensuptu. Dindar bir kişi olan babası Ahmed attardı (aktar, baharat ve ev ilaçları satıcısı, parfümcü). Mihene halkı ona Babu Ebü”l-Hayr (Babo Bul-Hayr, babacan Ebü”l-Hayr anlamına gelir) derdi. Bundan dolayı oğlu Fazlullah Ebü Said-i Ebü”l-Hayr (Ebü”l-Hayr”ın oğlu Ebü Said) diye meşhur olmuştu. Süfi meşrepli bir kişiydi. Şehirdeki süfilerin sohbetlerine katılır, onlarla haşir neşir olurdu. 
Ebü”l-Kasım Bişr Yasin gibi mutasavvıflarla dostça ilişkiler kurmuştur. 
Bu zat Ebü Said'in yetişmesinde de tasavvufi açıdan etkili olmuştur. 
Bundan dolayı Ebü Said'in süfilerle ve tasavvufla ilk defa tanışması babası aracılığıyla gerçekleşmiştir. Küçükken bir kere annesinin ısrarıyla babası onu Mihene'deki süfi toplantısına götürmüştü. Muhtemelen ilk defa bu mecliste süfilerin icra ettikleri semâ ve semâ âdabı ve erkânıyla tanışmıştı. Hatta bir ilâhicinin okuduğu şiirin tasavvufi anlamını kavrayamadığı halde sözlerini ezberlemişti.? 


İlim Tahsili 


Küçük yaşta öğrenime başlayan Ebü Said, Ebü Muhammed Anazi'den (Ayyari) Kur'an öğrendi, sonra babasının tavsiyesine uyarak o çevredeki tanınmış edebiyatçılardan müftü Ebü Said Anazi'den (Ayyari) lisan ve edebiyat dersleri aldı. Bu esnada Ebü'l-Kasım Bişr Yasin? ilgisini çekti; küçük yaştayken onun tasavvufi görüşlerinden ve hallerinden etkilendi; kendi ifadesiyle Müslümanlığı ondan öğrendi" ve derin bir şekilde etkilendi. 380 (990) tarihinde vefat eden Bişr Yasin'in” Mihene'deki kabrini zaman zaman ziyaret eden Ebü Said, on yedi yaşına kadar Mihene'de kaldı. Dini-tasavvufi bilgisini ilerletti. Arap edebi- 


2 Esrârü't-Tevhid: Tevhidin Sırları, s. 16 (Esrârü't- Tevhid için verilen sayfa numaraları çeviri 
metnin sol tarafında yer alan orijinal metne ait sayfa numaralarıdır). 


Cami, Nefehatü”l-Üns, s. 335. 
İbn Münnevver, Esrârü' t-Tevhid, s. 17. 
Cami, Nefehâtü'r-Üns, s. 335. 


İbn Münevver, Esrörü” t-Tevhid, s. 19. 


o a $ U 


TEVHİDİN SIRLARI * 19 


yatı hakkında geniş bilgiler edindi. Câhiliye dönemine ait 30.000 beyit ezberlediğini kendisi ifade eder.” 


Fikih öğrenmek için Mihene'den ayrılan Ebü Said Merv'e giderek Şâfii fıkıh âlimi Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Hazri'den (Hıdri) (v. 373 (983) ile 390 (1000) arasında) beş sene fıkıh dersleri aldı; fıkhın usul ve fürü dallarında bilgi sahibi olan Ebü Abdullah el-Hazri'nin bu yönünden de yararlandı.’ 


Hazri vefat ettikten sonra Mervli ünlü fıkıh âlimi Ebü Bekir Abdullah b. Ahmed el-Kaffal”in (v. 417/1026) derslerine devam etti. Ebü Muhammed Cüveyni, Ebü Ali Senci ve Nasır-ı Mervezi gibi ünlülerle aynı hadis ve fıkıh hocalarından dersler aldı, onların ders şeriki oldu. Ayrıca Ebü Ali Muhammed Şebuyi gibi hadis hocalarından hadis dersleri aldığı ve 


Ai 


Buhârî'yi dinlediği rivayet edilir.? 


Öyle anlaşılıyor ki Ebü Said otuz yaşlarındayken, Ebü Ali Zahir b. 
Ahmed'den v. 389/999) fıkıh dersleri almak üzere Serahs'a gitti.'9 Fıkıh- tan başka ondan tefsir, hadis ve usul dersleri de aldı. Serahslı fakih onda üstün bir yetenek gördüğünden üç günde verilecek dersi ona bir günde veriyordu. 


Tasavvufi Şahsiyeti 


Yaratılışı itibariyle irfana, marifete ve hikmete son derece eğilimli olan Ebü Said çocukluk ve gençlik yıllarında süfi Bişr Yasin'e ilgi duymuştu. Serahs'ın tasavvufi havasından ve Lokman-ı Serahsi ve Ebü'l-Fazl Hasan es-Serahsi v. 387/997)"" gibi Serahs'ın büyük pirlerinden etkilenmiş, bunun sonucunda zahir ilimlerden uzaklaşarak Ebü”l-Fazl Serahsi”nin hankahına (tekke) yönelmişti. Lokman-ı Serahsi”yi tanıması, 


7 İbn Münevver, Esrârü't-Tevhid, s. 20. 
8 a.g.e., s. 23. 

9 Câmi, Nefehâtü'-Üns, s. 289. 

10 Sübki, Tabakâtü'ş-Şâfiiyye, 5/306. 
11 bk. Cami, Nefehatü”i-Üns, s. 324. 
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Ebü”l-Fazl es-Serahsi ile görüşmesi, bir geceyi onun hankahında geçirmesi ve Allah ismi konusundaki açıklamalarını dinlemiş olması gönlünü Serahslı pire kaptırmasına sebep olmuştu. Her ne kadar ertesi gün medreseye gitmeye karar verdiyse de pirin zihnini allak bullak eden ve kafasını karıştıran açıklamaları onu Serahsi”nin hankahına sürükledi. ? 
Bişr Yasin'den sonra, Kassâb-ı Âmüli'den önce onu en fazla Pir Ebü”l-Fazl etkilemişti. Bundan dolayı onu “pir” (mürşid) diye anmıştı.'3 


Ebü Said kırk yaşında mücahedesini ve sülükünü tamamladı.” Pir Ebül-Fazl'dan ism-i celâl zikrini öğrendikten sonra onun izniyle Mihene'ye döndü, babasının evinde inzivaya çekilerek yaşamaya başladı. 
Bu sırada tekke mensuplarında âdet olduğu üzere Mihene'de halvete çekildi; riyâzetle meşgul oldu, çileli bir hayat yaşadı. Zaman zaman sahralarda, çöllerde, Mihene'nin viranelerinde ve harap olmuş ribâtlarında yaşadı. Buna rağmen zaman zaman Mihene'deki dervişlere hizmetten de geri durmadı; hankahları, cami ve mescidleri sildi, süpürdü, temizledi. Hankahta oturan dervişlerin ihtiyaçlarını gidermek için dilendi, para bulamadığı zaman da ayakkabısını, sarığını ve cübbesini satarak onların ihtiyaçlarını karşıladı. Bir yandan da süfilerin işaret, hikmet ve marifet denilen sözleri üzerinde derin derin düşündü. Süfilerin, anlaşılması zor sözleri ve halleriyle karşılaşınca da Serahs'a giderek Pir Ebü'l-Fazl'dan izahat aldı. 


Ebü Said kısa bir süre Mihene'de kaldıktan sonra tekrar Serahs'a gitti ve bir süre de Ebü'i-Fazl'dan sülük gördü. Sonra onun işaretiyle Nişabur"a, Ebü Abdurrahman Sülemi'nin (v. 412/1021) yanına gitti. Alâüddevle Simnâni, onun Serahsi'nin vefatından sonra Nişâbur'a gittiğini iddia ederse de"” doğru değildir. İbn Münevver'e göre Nişâbur'a gidip kısa bir süre orada kalan Ebü Said, Sülemi'den teberrük hırkası giymişti. '8 


2 bk. İbn Münevver, Esrarü”t-Tevhid, s. 25. 
13 a.g.e., s. 52: Cami, Nefehatü”l-Üns, s. 290. 


a 


14 İbn Münevver, Esrârü't-Tevhid, s. 50. 
5 Sübki, Tabakâtü'ş-Şâfiyye, 5/314. 
16 İbn Münevver, Esrârt”t-Tevhld, s. 33. 
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Mihene”ye dönen Ebü Said henüz sülükünün bitmemiş olduğuna kanaat getirdiğinde çetin bir riyazet ve mücahede hayatı sürmeye başladı. 
Bu sırada anne ve babasını da kaybettiğinden Mihene, Bâverd, Serahs ve Merv sahralarına ve çöllerine düştü. Buralarda yedi sene halvet hayatı yaşadı, zor mücahedelere, çetin riyazetlere ve dayanılması güç çilelere katlandı. Bu dönemde, manevi bir problemi çıkınca bunun halli için Ebü”l-Fazl”ın yanına, Serahs'a gitti ve bu durum Ebü'i-Fazl'ın vefatına kadar sürdü. Onun vefatından sonra 4. (10.) asrın sonlarına doğru, Amül”de ikamet eden Ebü'l-Abbas Kassab” ziyaret için yola çıktı. 
Muhtemelen bu yolculuk esnasında Esterabad”da Ebü'l-Hasan Müsennâ'dan Şibli'nin tasavvufi görüşlerini öğrendi." 


Hırka Giymesi ve İrşadı 


Ebü Said'in tasavvufi hayatı üzerinde etkili olan üçüncü mutasavvif Hanbeli süfi Ebü”l-Abbas Ahmed b. Muhammed Kassâb'dır."9 Ebü Said, ondan “Mutlak şeyh” diye bahsetmiş, ondan öğrendiklerini hayatının sonuna kadar unutmamış, yeri gelince çevresindekilere anlatmıştır.'9 Ebü Said, bir rivayete göre bir, diğer rivayete göre bir buçuk sene Hazar denizinin güney sahilindeki Amül”de Ebü'l-Abbas Kassâb'ın hankahında kaldı, ondan hırka giydi (hırka-i teberrük), onun işareti üzerine Mihene'ye döndü. 


Mihene'ye döndükten sonra hankahında sohbet meclisleri kuran ve irşada başlayan Ebü Said'in çevresinde birçok insan toplandı. Bu arada kabz haline tutulduğu zaman Ebü”l-Fazl”ın kabrini ziyaret için zaman zaman müridleriyle birlikte Serahs'a gitti. 


17 Câmi, Nefehâtü'-Üns, s. 357. 
18 a.g.e., s. 337. 
19 İbn Münevver, Esrarü ”t- Tevhid, s. 38, 281, 295. 
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Nişabur”a Yolculuğu 


Ebü Said daha önce gittiği ve tanıdıklarının yaşadığı Nişâbur'a gitmek üzere 5. (11.) asrın başında Mihene”den ayrıldı. Bir rivayete göre Ebü Said Ebü Abdurrahman'ın vefatından sonra iv. 412/1021) Nişabur”da bulunuyordu. Diğer bir rivayete göre ise Ebü Müslim Fârisi, Sülemi'nin vefatının ardından Mihene'ye gelmiş ve burada Ebü Said'le görüşmüştü. Öyle görünüyor ki Ebü Said bu yılın sonlarına doğru Mihene'den ayrılmış, Nişâbur'dan önce Tüs'a uğrayıp Muhammed Ma'şük Tüsi'yi ziyaret etmişti.“ Birkaç gün bu şehrin tasavvufi havasını teneffüs etti. 
Hankahında ikamet ettiği üstat Ebü Ahmed ve diğer Tüslu süfilerin ricaları üzerine meclis kurup sohbetler yaptı, çevresinde çok sayıda kişi toplandı, muhtemelen Ebü'l-Kasım Gürgani ile Tüs'ta görüşmüştü." 
Bununla beraber sadece birkaç gün burada kalan Ebü Said Nişâbur'a gitmek üzere yola çıktı. 


Nişâbur'a geldiğinde yaşı ellilerinde olan Ebü Said'in şöhreti daha önce buraya ulaşmıştı. Sülemi'den hırka giymek üzere ilk defa buraya geldiğinde birtakım dostlar edinmiş olması da muhtemeldir. Nişâbur'a ulaştığında şehrin bazı süfileri tarafından karşılanmıştı. Ebü Said'in “iyi rehber” diye nitelediği Hoca Mahmud Mürid de onlar arasındaydı. Bu zat, şeyhin ve yanındaki müridlerin Ad(e)n-i Küyân (Adem-i Kuban) mahallesindeki Ebü Ali Tarsüsi Hankahı'nda ikamet etmelerini temin etmişti. 


Ebü Said Nişâbur'a geldiğinde, burada Melâmilik yaygındı. Buna rağmen buradaki meşâyih zâhir hükümlere bağlı, mezhep mensupları son derece katı, devlette görevli olanlar da oldukça muhafazakardı. 
Ebü Said Nişâbur'a geldikten bir gün sonra Hankah-ı Tarsüsi'de meclis kurup sohbetlerine başladı, kısa sürede ünü şehre yayıldı öbür hankahlara devam eden birçok mürid çevresinde toplandı. Sohbetlerine o kadar büyük bir ilgi vardı ki Ebü”l-Kasım Kuşeyri gibi zahiri hükümlere bağlı bir şeyhin müridleri bile Miheneli şeyhin sohbetinde bulunmaya 


20 Câmi, Nefehâtü'/-Üns, s. 343. 
21 a.g.e., s. 347, İbn Münevver, Esrarü"t-Tevhid, s. 57. 
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can atıyor, Kuşeyri'nin hoşnut olmamasına rağmen onun hankahına gidiyorlardı. 


Tasavvuf Anlayışı 


Ebü Said'in fikirleri, sözleri, hankahta düzenlediği sohbetler, semâ meclisleri ve diğer meşâyihin gidişatına uymayan uygulamaları burada tuhaf karşılanıyor, bundan dolayı da eleştiri ve ret konusu oluyordu. 
Kuşeyri de onu ret ve inkâr edenler arasındaydı. Bir kere müridlerinin ısrarlı ricası üzerine Ebü Said'in sohbetinde bulunmuş, Ebü Said onun kalbinden geçenleri bir bir haber verince şeyhin manevi gücünü kabul edip inkârından vazgeçmişti. Bu olaydan sonra ikisi arasında bir dostluk doğmuştu. Ebü Said, Kuşeyri'yi zâhir ilimlerde üstat tanıyor, Kuşeyri de tasavvuf ve hankah âdabı konusunda onu kendisinden üstün görüyor, kendini ona muhtaç hissediyordu. Bundan dolayı Kuşeyri bir oğluna Ebü Said adını vermiş, eşi Fâtıma'nın Ebü Said'in hankahına gitmesine müsaade etmiş, hatta kendi hankahında sohbet yapması için ona teklifte bulunmuştur. Bununla beraber İbn Münewver'in ve ondan alıntılar yapan Attâr gibi yazarların verdiği bu bilgiler diğer kaynaklarca doğrulanmamaktadır. Özellikle Kuşeyri ünlü risâlesinde, çağın büyük süfilerinin isimlerini verirken Ebü Said ismini zikretmez. 
Diğer eserlerinde de ondan bahsetmez. Öyle anlaşılıyor ki Ebü Said'le Kuşeyri arasındaki münasebetlere ilişkin olan menkıbeler Esrarü ”t- Tevhid'in yazıldığı tarihe kadar oluşmuştur. Kuşeyri'nin Ebü Said'in tasavvuf alanındaki yetkisini kabul ettiği ifade edilerek şeyhi yüceltilmiştir. 


Ebü Abdullah Bâküye de (v. 428/1037}, Ebü Said'in hankahtaki uygulamalarını hoş karşılamıyor ve onu reddediyordu. Hatta Ebü Said'in hankahta düzenlediği semâ ve raks meclislerine katılmamaları için Nişâburlular'ı uyarıyor, onları şeyhe karşı tahrik ediyordu. 


22 Attâr, Tezkiretü'r-Evliyâ, s. 810. 
23 İbn Münevver, Esrârü't-Tevhid, s. 84. 
24 Camf, Nefehâtü'-Üns, s. 359. 
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Bütün bu karşı çıkışlara rağmen Ebü Said ne tasavvufi fikirlerini ve bunları ifade tarzını ne hankahtaki uygulamaları değiştirdi. Hatta semâ ve raksa daha fazla önem verdi, kürsüde şiirler ve rubâiler okumayı sürdürdü. Dindar hocaların uygulayageldikleri Kur'an tefsiri ve hadis rivayeti gibi hususlardan uzak durdu. Alışılmamış bu tür davranışları fıkıh âlimlerini ve zâhir ulemasını aleyhine çevirdi. Bir kere Kerrâmiyye mezhebinin Nişâbur'daki reisi Ebü Bekir Kerrâmi ve Hanefi kadısı Said, Gazneli Sultan Mahmud'a mektup yazıp Ebü Said'i şikâyet etmişler ve, “Eğer hemen bunun çaresine bakılmazsa genel bir karışıklığın çıkması yakındır” demişlerdi. Ebü Said, Kerrâmi zahidlerinden Ebü”l-Hasan Tüni'yi ziyaret etmek istemiş, fakat Tüni, “Onun bana değil, kiliseye gitmesi gerekir” diyerek tepkisini ortaya koymuştu. 


Her şeye rağmen Ebü Said'in tutumu, tasavvufi gidişatı, gürültü koparan ifadeleri, his ve heyecan dolu coşkulu sohbet meclisleri kalabalık bir kitleyi kendine çekmiş, keramet ve ferasetleri her tarafta konuşulur olmuştu. Görmüş olduğu ilgi ve itibar Nişâbur meşâyihinin ve ulemasının, ona daha fazla karşı çıkmasını engellemiş, hatta bunlardan bir kısmının onun dostu ve müridi olmasını sağlamıştı. Sema yapması ve rubafller okuması sebebiyle ona karşı çıkan Nişabur”un burnu havada polisleri (muhtesibleri) bile tutumlarından pişman olmuşlardı, amid-i Horasani gibi yüksek dereceli memurlar bile toplumda gördükleri itibarı sultandan çok ona borçlu olduklarına inanmışlardı. Nişâbur'da ikamet ettiği sıralarda Ebü Said'in ünü ve saygınlığı bu şehirle sınırlı kalmadı, Horasan'ın diğer şehirlerine de yayıldı. Bu durum diğer bölgelerdeki meşâyihin Ebü Said'i ziyaret için Nişâbur'a gelmesine sebep oldu. Hanbeli olması dolayısıyla Ebü Said'den farklı inançlara ve fikirlere sahip olan ünlü süfi Hâce Abdullah Ensari tv. 481/1089), Ebü Said'in aşk eksenli tasavvufuna taraftar olmadığı halde onu ziyaret için iki kere Nişâbur'a gelmişti. 


Hacca Niyet Etmesi ve Ebü'l-Hasan Harakâni'yi Ziyareti 


Ebü Said, bahsedilen tarzda Nişâbur'da on seneden fazla kaldı. Bir gün hankahta semâ ederken ihrama girmiş olan oğlu Ebü Tahir gelip 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hacca gitmek için ondan izin istedi. Bunun üzerine Ebü Said de oğluyla birlikte hacca gitmeye karar verdi. Şehirdeki meşâyih ve müridler onu bu yolculuktan vazgeçirmek için ugraştılarsa da etkili olamadılar. Hacca gitmek üzere çevresindeki bir süfi cemaatiyle birlikte Nişâbur'dan ayrılan Ebü Said, Harakân şehrine yakın bir yere gelince ünlü süfi Ebü'l-Hasan Harakâni'yi (v. 425/1033) ziyaret etmeye karar verdi. Ebü Said'in Harakân'a gelmekte olduğunu haber alan Harakâni, oğlu Ahmed'i birkaç kişiyle birlikte onu karşılamaya gönderdi. Ebü Said yaşça küçük olduğundan Harakâni'nin elini öptü ve edep gereği yanında susmayı tercih etti; daha çok Harakâni'yi dinlemeyi tercih etti. Konuşması teklif edilince de, “Bizi buraya dinlemek için getirmişlerdir” diyerek bundan kaçındı.25 Üç gün burada kalan Ebü Said, Harakâni'nin tavsiyesi üzerine hacca gitmekten vazgeçerek Bistâm yoluyla Nişâbur'a dönmeye karar verdi. Bâyezid'in kabrini ziyaret için Bistâm'da bir gün kaldı. Sonra Damgan'a geldi. Damgan'dan Nişâbur'a gelirken tekrar Harakân'a uğradı ve burada Ebü'l-Hasan Harakâni'nin müridleri tarafından karşılandı. Harakâni'nin hankahına inen Ebü Said birkaç gün burada kaldıktan sonra yola çıktı ve Harakâni'nin müridleri tarafından uğurlandı. 
Cacurum yoluyla Nişâbur'a geldi. Nişâbur'da ulemadan, meşâyihten, devlet adamlarından ve halktan büyük bir saygı gören Ebü Said ömrünün son on yılını geçireceği memleketi Mihene'ye döndü. Nişâbur'daki hankahında da bir halife bırakmadı. Yolda attan düşüp kalçasını incitti. 
Müridleri onu tedavi için Tüs'a götürdüler ve üstat Ebü Bekir Tüsi'nin tavsiyesi üzerine sedye üzerinde Mihene'ye getirdiler. 


Bu sıralarda hacca gidenler aracılığıyla ünü Mekke ve Medine'ye, oradan da Endülüs'e kadar yayıldı. Çağdaşı Endülüslü ünlü âlim İbn Hazm v. 456/1064) Şia'yı eleştirirken, sözü Ebü Said'e getirir ve şöyle der: 


Bazı süfiler derler ki yüce Allah hakkında marifet sahibi olanlardan dini hükümlere uyma mecburiyeti kalkar, bazıları buna Allah Teâlâ ile ittisal halinde olduklarını da eklemişlerdir. Haber aldığımıza göre çağımızda Nişâbur'da Ebü Said-i Ebü’l-Hayr diye tanınan bir adamın süfi- 


25 bk. Hücviri, Keşfü'-Malıcüb, s. 204. 
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lerle olan durumu böyleymiş. Bazan yün (sof), bazan erkekler için giyilmesi haram ipek elbise giyermiş, bazan günde bin rekat namaz kilar, bazan ne farz ne de nafile kılarmış. Bu, katkısız küfürdür. Sapıklıktan Allah korusun.” 


Vefatı 


Ebü Said'in hankahı Horasan ve Mâverâünnehir gibi bölgelerden irfan ehlinin, meşöyihin ve müridlerin ziyaret ettikleri bir yer olmuştu. 
Nişâbur'da kalmış olan bazı müridleri de zaman zaman buraya gelip şeyhlerini ziyaret ediyorlardı. Ebü Said son sohbet meclisini 27 Receb 
440 (5 Ocak 1049) tarihinde kurdu ve burada oğlu Ebü Tahir Said'i 
halife tayin ettiğini açıkladı, cenazesinin nasıl kaldırılacağı konusunda müridlerine tavsiyelerde bulundu. Bundan sonra bir hafta daha yaşadı. 
Seksen üç yaşındaydı. Şaban ayının dördünde ruhunu teslim etti. Ertesi gün naaşı evinde toprağa verildi. Cenaze namazı kalabalık bir cemaat tarafından kılındı. Baş sağlığı dileyenlerin çokluğu sebebiyle cenazesinin gömülmesi öğlene kadar mümkün olmadı. Mihene valisinin ve zabıtanın yol açması sonucu cenaze gömüleceği yere getirilebildi. 


Vefatından Sonra 


Ebü Said vefat ettikten sonra Serahslı vaiz Ebü Bekir onun hakkında bir mersiye yazmış, Ebü”l-Kasım Kuşeyri ise vefat haberini alınca şeyhin Nişâbur'da Aden-i Küyân mahallesinde sohbet meclisleri kurduğu hankaha gidip yas tutmuş ve kabrini ziyaret için Mihene'ye gelmişti. Muhtemelen şeyhin türbesine 6. (12.) asırda Meşhed-i Mukaddes (kutsal ziyaret yeri) denilmeye başlanmıştı. Bu çağda Ebü'l-Fazl Şâmi'nin Kudüs'ten, Hücviri'nin Gazne”den Meşhed-i Mukaddes'i ziyarete gelmeleri şeyhin kabrinin önemli bir ziyaretgâh haline geldiğini göstermektedir. Bu türbe aynı zamanda süfilerin tekke törenleri düzenledikleri ve semâ meclisi kurdukları bir yer haline gelmişti. 


26 bk. İbn Hazm, e/-Fasl, Kahire 1913, 4/188. 
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Vefatından yüz sene sonra Moğollar Ebü Said'in türbesini tahrip edip şeyhten kalan hatıra eşyaları talan ettiler. Fakat 6. (12.) asrın ikinci yarısında Selçuklu Hükümdarı Sultan Sencer, türbenin tamir edilmesi için şeyhin ahfadından Muhammed b. Münevver”e yardımda bulundu. 
Muhammed b. Münevver Moğollar Mihene'yi yağmalamaları ve tahrip etmeleri üzerine Irak'a ve diğer bölgelere kaçan şeyhin ailesine mensup kişilerden elli kadarını tekrar Mihene'de bir araya getirince Meşhed-i Mukaddes tekrar parlak bir dönem yaşamaya başladı. Fakat Moğollar'ın tekrar saldırıya geçmeleri üzerine türbe eskisinden daha fazla tahrip edildi. Bununla beraber halkın türbeye olan saygısı devam etti; türbe şöhretini korudu. 7. (13.) asrın sonunda türbeyi Moğol Hükümdarı Gâzân Han ziyaret etti. Timurlular döneminde türbe emirlerin ve şehzadelerin hürmet ettikleri ve mübarek saydıkları bir ziyaretgâh olma özelliğini korudu. 10. (16.) asrın ilk yarısında burasını ziyaret eden Fazlullah b. Rüzbihân burada bir kubbe ve bir sanduka gördüğünü kaydeder. 
Sistani, Ehibbâü'-Mülük isimli eserinde burasını ziyaret ettiğini ve şeyhin Makamat isimli eserinden alınan bazı parçaları kabrinde gördüğünü ve bunları okuduğunu ifade eder. Türbe, Türkmenistan'da Mane-Baba (Meyne Baba) olarak bugün de bilinmekte ve ziyaret edilmektedir. 
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Vefatından sonra Ebü Said”in şöhreti bütün İran sahasına yayıldı, müridlerinden Ebü Nasr Şirvani teberrüken onun elbiselerini Şirvan”a götürdü. Bu elbiselerin bela ve musibetleri defettiğine inanıldığından “tiryak-i mücerreb” (denenmiş panzehir) sayıldı. Onun için Horasan'ın çeşitli yerlerinde, hatta Bakü'de bile makamlar tesis edildi. Bu da onun, tasavvufi mirasının ne kadar etkili olduğunu gösterir. 


Ebü Said'in aile bireyleri genellikle tasavvufa ilgi duymuşlardı. Hatta kadınlar arasında Eme (A'mme) diye tanınan kız kardeşinin süfiyane bir yaşayışı vardı. Kaynaklarda adı “Ebü Tahir'in annesi” olarak geçen eşi, tasavvufi hayata hankahın âdap ve erkânına dair o kadar bilgi sahibiydi ki şeyhin tekkesine gelen hanımlar onun elinden hırka giyerlerdi.”7 


Vefatından Sonra Evlatları 


Ebü Said, “Ebü Tahir'i süfilere vakfettim, o kutubdur” diyerek yerine onu halife tayin ettiğini müridlerine bildirmişti. Fakat Ebü Tahir babasının yerini doldurabilecek bir durumda değildi. Gerçi o, tekkenin kurallarıyla ilgili bilgileri babasından ve çağındaki meşâyihten öğrenmişti. 
Hânedân-ı Ebü Said-i Ebü'r-Hayr der Târih'in (Tahran 1350) yazarı Şefii Kedkeni'ye göre babasının tasavvufi hayatından da nasip almıştı; fakat ümmi olması zâhiri ilimleri bilmemesi kendisine karşı çıkılmasına sebep olmuştu. Ebü Tahir'den tasavvuf ve tekkeyle ilgili herhangi bir sözün nakledilmemiş olması onun hankahın âdap ve erkânı hakkında fazla bir şey bilmediğini gösterir. 


Ebü Tahir'in vefatından sonra Ebü Said'in çocukları ve torunları devlet ve toplum katındaki itibarlarını korudular, hankah önemli bir yer olma özelliğini devam ettirdi. 


27 İbn Münevver, Esrârü't-Tevhid, s. 74. 
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Şeyhin bazı çocukları tasavvufi hayatı babalarından öğrendiklerinden, daha sonra şeyhlik de yapmışlardır. Mesela Nasir b. Ebü Said tasavvufun adap ve erkanını babasından öğrenmiş, Mufaddal b. Ebü Said ise babasının Nişabur”daki tekkesinde yaşamış ve itibar görmüştü. Torunlarından Ebü'i-Feth Tahir şeyhlik de yapmıştı. Fakat bunlardan hiçbiri tasavvuf ve ilim alanında önemli sayılabilecek bir mertebeye ulaşamamışlardı. Mesela İbn Münevver babasından bahsederken, “Ebü Said ailesinin piri ve önderiydi” der. Bu ifade onun sadece Ebü Said ailesinin bir büyüğü ve önderi olduğunu gösterir. Ebü Said'in hayat hikâyesini anlatan Hâlât ü Sühanan-i Ebü Said'in yazarı Ebü Ravh Ceddi, Ebü Said'in tasavvufta tuttuğu yolu düzenli bir şekilde tesbit ve ifade etmiş değildir. Bununla beraber Ebü Said'in evlat ve ahfadı 11. 
ve 12. asırda yaklaşık bir asır boyunca Mihene'de ve öğretim görmek için gittikleri Horasan, Irak ve Suriye gibi yerlerde onun tasavvufi hayatını tanıtmışlardı. Fakat 549'da (1154) başlayan Moğol saldırıları onları darmadağınık bir duruma düşürmüş, yüzden fazlasının da kılıçtan geçmesine sebep olmuştu. Bu saldırıdan sonra şeyhin geride kalan aile bireylerinden bir kısmı Kazvin'e, bir kısmı Irak'a gidip buralarda yerleşmişlerdi. Bunlardan bir kısmı bazı hankahlarda şeyhlik de yapmıştı. 
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Mesela Ebü”I-Berekat Muhammed b. Abdülmün”im (v. 596/1199) Bistami Ribatı”nda Ebü”l-Fazl Ahmed b. Abdülmün'im (v. 614/1217) Bağdat'ta Halife Ribâtı'nda şeyhlik yapmışlardı. Bu ailenin Horasan'da ve Mihene'de kalan bazı fertleri de hankah işleriyle (tekke-nişinlik) meşgul olmuşlardı. 


Ebü Said'in soyundan gelenlerin şecereleri 7. (13.) asrın başına kadarki kısmı açık ve düzgün olarak tutulmuş ise de bundan sonraki kısmında karışıklar bulunmaktadır. Şeyhin soyundan gelenlerin 10. (16.) 
asra kadar Horasan ve Azerbaycan bölgelerinde yaşadıkları o soydan gelmeleri bakımından hürmet ve irtibat gördükleri, bazan kendi aralarında nüfuz ve makam mücadelesine girdikleri, bazılarının da tekke işleriyle uğraştıkları bilinmektedir. Ebü Said'in müridleri ve halifeleri onun tasavvufi ve ilmi mirasının sonraki nesillere intikalinde oldukça etkili olmuştur. Nişâbur'dayken büyük bir sadakatle şeyhe hizmet eden Hasan el-Müeddib'in ondan sonraki hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Zengin bir tüccar olan Şirvanlı Ebü Nasr, şeyhe intisap ettikten sonra bütün mal varlığını onun uğruna harcamış, vefatından sonra halife unvanıyla da onun tasavvuf tarzını Şirvan'da yaymıştı. Ebü Sa'd Dost Dadar (v. 477/1084) şeyhin halifesi olarak Bağdat'ta kurduğu hankahta faaliyet göstermişti. Baba Falo diye meşhur olan Ahmed b. Muhammed Miheni de şeyhin önde gelen müridlerinden olup şeyh tarafından Serahs”taki Ebü”I-Fazl hankahına nezaret etmek üzere görevlendirilmişti. 
Abdüssamed Kalanişi, şeyhin söz ve hallerini aktaran müridi, Abdülkerim ise şahsi hizmetkarıydı. Ebü Said”in on seçkin müridi vardı. Bunlara ashâb-ı aşere derdi. Dost Dada ile Abdüssamed bunlardandı. Diğer sekizinin ismi kaynaklarda geçmez. 


Ebü Said”in mürideleri de vardı. Özellikle İşi Nili isimli bir müridesi, diğer hanımlara hırka giydirecek kadar tasavvufta mesafe almıştı. 


İmamü”l-Haremeyn Cüveyni, Ebü'l-Kasım Selman Ensâri, Hasan b. Ebü Tahir Cili ve Abdülgaffar Şirui gibi alimler Ebü Said”den hadis rivayet etmişlerdir. 


28 bk. Ma'süm Ali Şah, Taraiku”7-Hakaik, 3/107; Şefii Kedkeni, Hânedân-ı Ebü Said-i Ebü'l- 
Hayr, Tahran 1350, s. 141-162. 
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Tasavvuf Silsilesi 


Ebü Said'in tasavvuf silsilesi şöyledir: 1. Pir Ebü”l-Fazl (v. 414/1013-24), 
2. Ebü Nasr es-Serrâc (v. 378/988), 3. Mürtaiş (v. 297/909-10), 4. Seri-i Sakati (v. 251/856), 5. Ma'ruf-i Kerhi (v. 200/815-16 (71), 6. Davud-ı Tâî (v. 162/778-79), 
7. Habib el-Acemi (130/747-48 1?) 8. Hasan-ı Basri wv. 110/728), 9. Hz. Ali (v. 40/661).”” 


Diğer bir silsilesi de şöyledir: 1. Sülemi (v. 412/1021), 2. Ebü”l-Kasım Nasrâbâdi (v. 367/978), 3. Şibli (v. 334/946), 4. Cüneyd-i Bağdadi (v. 297/909), 5. 
Seri-i Sakati (v. 251/865), 6. Ma'rüf-i Kerhi (v. 200/815-16 (7), 7. Ali er-Rıza v. 
203/819), 8. Ca'fer es-Sâdık (v. 148/765), 9. Muhammed el-Bâkır (v. 114/733 (2), 
10. Zeynelâbidin, (v. 94/7 12), 11. Hz. Hüseyin (v. 61/680), 12. Hz. Ali (v. 40/661). 


##kik 


Tasavvufi Hayatı ve Tesirleri 


Ebü Said'in son derece şaşırtıcı bir kişiliği ve tasavvufi hayatı vardır. Küçük yaşta gerekli olan din ve dille ilgili bilgileri doğum yeri Mihene'de edindikten sonra bu iki alandaki bilgilerini genişletmek için yaşadığı dönemdeki hocalardan dersler aldı. Bu maksatla bir süre Merv'de ve Seras'ta kaldı. Tefsir, fıkıh, hadis gibi din ilimleri ile Arap dili ve edebiyatını en yetkili âlimlerden öğrendi. Daha sonraki dönemde üzerinde fazla durmadığı bu alandaki bilgileri tasavvufi hayatında bir malzeme ve hareket noktası olarak kullandı. Gerek kendisini eleştiren zâhir ulemasına cevap verirken, gerekse çevresinde toplanan insanlara güven vermek için bu bilgilerden yararlandı. Kişiliğini ve dini yaşantısını eleştirenler bile onun şer'i hükümleri bilmeyen bir cahil olduğunu iddia edemedi. Hatta kendisinden hadis rivayet edenler bile oldu. 


Ebü Said'in esas önemli yanı onun tasavvufla ilgili sözleri, davranışları, halleri, tavırları ve yaşantısıdır. Bu bakımdan o, tasavvuf tarihinde çok seyrek rastlanan derin bir ruhani hayat yaşayan ve yaşantısını 


29 İbn Münevver, Esrârü't-Tevhld, s. 52, 54. 
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çevresindekilere etkili bir biçimde yansıtan bir süfiydi. Tasavvuftaki çizgisi Bâyezid-i Bistami, Hallâc-ı Mansür ve Ebü'l-Hasan Harakâni'ninkiyle hemen hemen aynıydı. Zor bir mücâhededen, çetin bir riyâzetten ve dayanılması güç çileli bir hayattan sonra aşk ve vecd doğrultusunda alabildiği kadar açılım yapmak, bütün insanlara ayrım gözetmeden hoşgörü göstermek, her şeyde ilâhi bir tecellinin izini ve yansımasını görerek derin bir manevi haz almak ve coşmak bu tasavvufi anlayışın özünü oluşturmaktaydı. Ebü Said, öncekilerden çok farklı olmak üzere buna semâ ve raksı da ilave etmişti. Çeşitli vesilelerle hankahlarda ve diğer yerlerde düzenlediği semâ meclislerinde şiirler okunuyor, müsiki dinleniyor (semâ) ve raksediliyordu. Semâ meclisleri geniş ölçüde Celâleddin-i Rümi'ninkiyle benzerlik gösteriyordu. 


Semâ meclislerinde şiir ve ilâhiler okuyarak, raksederek coşan ve dervişleri de coşturan Ebü Said çevresiyle özellikle devlet adamları, esnaf ve tüccarla da iyi ilişkiler kurmuş, onların hürmet ve tâzimlerini kazanmıştı. Herkes onu ulu bir veli olarak tanıyor ve itibar ediyordu. Hatta onun insanların içinde gizli bulunan hisleri, niyetleri ve fikirleri, insanın zihninden geçen şeyleri bildiğine inanıyor, gelecek hakkında söylediklerinin doğruluğu konusunda da şüphe etmiyorlardı. Bütün bunlardan daha önemli olmak Üzere onun muazzam bir manevi güce ve etkin bir ruhi nüfuza sahip olduğunu, bu güce dayanarak insanları ve eşya üzerinde tasarrufta bulunduğunu, onları dilediği gibi yönlendirdiğini ve etkilediğini düşünüyorlardı. Hatta bu manevi ve ruhi güç ilâhi ve kudsi olarak da algılanıyordu. Esasen her hakiki süfide doğal olarak var olduğuna inanılan bu güç ve insanların içlerinden geçirdiklerini okuma özelliği Ebü Said'de daha açık ve daha belirgin bir şekilde görülmekteydi. 


Bazı Tasavvufi Görüşleri ve Uygulamaları 


Ebü Said Allah-ölem-insan ilişkileri üzerinde derin tefekkür ve teemmüllere dalmış, bu ilişkilere egemen olan temel ilkeyi kavramaya çalışmış, sonuçta Allah merkezli bir varlık anlayışına ulaşmıştı. Zaten üstatlarından da bunu öğrenmişti. Öğrenmiş olduğu bu bilgiyi daha 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sonra bilinç düzeyine çıkarmış: bir hayat tarzı, bir dünya görüşü haline getirmişti. Eskiden beri süfilerin söyleyegeldikleri, “lâ meşhüde illa hü, lâ faile illâ hü” (Allah'tan başka görünen ve Allah'tan başka fail yoktur) gibi ilkeleri bütün derinliğiyle kavrayarak tasavvuf tarihinde ilk defa ve açık bir şekilde, “Hem e ost” (Her şey O'dur).“ “La mevcüde illallah” (Gayr yoktur) ifadesini o kullanmıştır. Daha sonra Gazâli aynı hususu, “Hüve?”l-kül” (Her şey O'dur) sözüyle ifade etmiştir.*! Ebü Said”e göre, “Her şey O” olduğuna göre âlemde görmekte olduğumuz çeşitli varlıklar onun türlü türlü tecellilerinden ve zuhurlarından başka bir şey değildir. Kuşeyri gibi ihtiyatlı süfilerin, “Her şey O”ndandır” sözleri Ebü Said”de, “Her şey O”dur” şekline dönüşmüştür. Gerçi onun bu görüşü sistemli, ayrıntılı ve teorik çerçevesi çizilmiş bir vahdet-i vücüd düşüncesi olarak ifade edilmemiş, dillendirilmesi ve temellendirilmesi yoluna da gidilmemiştir. Bu hususun cesaretle ve açıkça dile getirilmesi, fazla tepkilere ve itirazlara da yol açmaması yaygınlık kazanmasına sebep olmuştur. Kısacası, toplum katında meşruluk kazanmıştır. 


Ebü Said var olan her şeyin, maddi ve manevi bütün varlıkların merkezinde Allah'ı gördükten sonra bütün akli, zihni, ruhi ve hissi kuvvet ve imkanlarıyla O”na yöneliyor, aklını ve fikrini onunla meşgul ediyor, ruhunu ve kalbini onunla dolduruyordu. O yüce varlığın tecellileri- ne ve zuhurlarına mazhar ve tecelligah (meclâ) oluyor, tasavvufi bir ifadeyle O'nda mahv ve fâni oluyordu. Var olan sadece O'ydu; kendisi ise yok oluyor, “kendim,” “benliğim” dediği ve bunlardan kaynaklandığını sandığı her çeşit hal ve hareketin bilgi ve erdemin aslında O”na ait olduğuna kanaat getiriyordu. Bunun için Ebü Said, “Ben bir hiçim,” veya “Hiç oğlu hiçim” diyordu.” Salik işte bu noktada “O var, ben yokum” veya “Sadece ben varım” gibi bir yanılsama haline düşüyor ve artık her şeyi kendisi olarak ve kendisinden görüyor ve biliyordu. Büyük süfilerin yaşamış oldukları bu manevi ve derüni hali Gazâli şöyle anlatır: 


30 İbn Münevver, Esrârü't-Tevhid, s. 54, 257, 300, 318; ayrıca bk. Gazâli, İhya, 4/319. 
31 Gazöli, İhya, 1/290; 4/319; a.mlf., Mişkatü”/-Envar, s. 60. 
32 İbn Münevver, Esrârü't-Tevhid, s. 248, 249, 278, 312. 
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Kemal, sâlikin nefsinden tamamıyla fâni olması ve beşeri varlığının sönmesidir. Fenâdan maksat da bedenin değil, kalbin fenâsıdır. Kalp dediğim zaman da vücuttaki et parçasını değil, bu et parçasıyla gizli bir ilişkisi bulunan latif sırrı kastediyoruz. Bunun ötesinde de ruhun sırrı vardır ve bu da yüce Allah'a ait hususlardan bir husustur. İşte bu sırın bir vücudu vardır. Bu vücudun süreti kalpte ortaya çıkınca diğer nesnelerin vücutları yokmuş gibi olur. Tıpkı iyi cilalanmış bir ayna gibidir ki onda aynanın değil, ona yansıyan şeyin renkleri görünür, buna diğer bir misal cam kadehtir. Böyle bir kadehte kendi rengini değil, içine konulan şeyin rengini yansıtır. Kalbin sırrı (latif sır, ruhi sır) dediğimiz şeyi şu beyit daha iyi açıklar: 


Kadeh de içindeki şarap da şeffaf. İkisi birbirine benzedi ve aradaki farkı görmek güçleşti. 
Âdeta şarap var, kadeh yok ya da kadeh var, şarap yok. 


Hulül ve ittihâd iddiasında bulunanların kapıldıkları hayalin kaynağı budur. Enelhak diyen veya Hz. İsa'yı ilâhlaştıranlar bundan dolayı böyle bir yanlışa düşmüşlerdir.* 


Ebü Said'in en belirgin özelliklerinden biri insanların kalbinden geçen ve zihinlerinde dolaşan düşünce ve duyguları genellikle büyük bir isabetle bilmesi, gelecekleri hakkında çoğu zaman doğru haberler vermesidir. Esrârü't- Tevhid bunun yüzlerce örneğiyle doludur. Bundan dolayı Abdurrahman-ı Câmi, onu “müşrifü”I-kulüb” (kalplerde olana vâkıf) diye tanıtır. Ebü Said'den nakledilen kerametler hemen hemen tümüyle bu tür haber vermelerden ibarettir. Zaten o, su Üzerinde yürümeyi ve havada uçmayı keramet saymaz.* Bu durum birçok insanın çevresinde toplanıp ona bağlanmasını sağlamıştı. Bunlardan bazıları hayranlık duyarak veya bir şeyler umarak, diğer bir kısmı ise çekinerek ve korkarak ona saygı göstermişlerdi. 


33 Gazâli, İhya, 2/888. 
34 İbn Münevver, Esrarü t-Tevhid, s. 215. 
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Ebü Said”den önce de tekke hayatı özellikle Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinde yaygındı. Ebü Said bu hayata sıkı bir biçimde bağlı kalmış, bu hayatla ilgili âdap ve erkânı tesbit etmiş; tekkeye gelmeyi, sohbete katılmayı, vaazları dinlemeyi, semâ ve raks yapmayı, burada yemek yemeyi veya davetlere katılmayı belli usullere bağlamıştır. Onun için tekke hayatına getirdiği düzen ve koyduğu kurallar bakımından da önemlidir. Abdülgafir es-Siyâk isimli eserinde, “ Ebü Said hankahlar, buralarda bulunma, edep ve erkân gözetme, oturma ve kalkma hususlarına günümüze kadar gelen bir şekil vermiştir” diyor. Kazvini Âsârü'-Bilâd ve Ahbarü”l-İbad isimli eserinde Havran bölgesinden bahsederken, “Ebü Said, tasavvuf yöntemini tesbit etmiş, hankah yapmış, her gün iki kere sofra kurmuştur. Süfilerin gözettikleri bütün âdap ona aittir. Bunlar her tarafa yayılmıştır. Tasavvuf şeyhlerinin tümü onun öğrencileridir” demektedir. 


Ebü Said'in hankahı gelen giden yolcuların, fakir ve dervişlerin barındığı bir yerdi. Misafirsiz sofraya oturmamak şeyhin âdetiydi. Hankaha gelen misafir ilk gece şeyhle birlikte yemek yerdi. Devlet adamlarına fakir ve fukarayı gözetmelerini her fırsatta tavsiye ettiğinden hankahın geliri iyiydi. Ebü Said, “Yâ Rab! Yarın dervişlere helâl-i hoştan bir şey ver de karınlarını doyursunlar” diye dua ediyordu.” 


Ebü Said Sülemi'den ve Kassâb'dan hırka giymiş, birçok dervişe hırka giydirmiş, hırka ile raksetmiş, semâda atılan ve parçalanan hırkanın hükmünden bahsetmişti. Bununla beraber hırkayla ilgili hususların abartılmasına karşı çıkmıştır. “Şimdilerde” diyor, Ebü Said, “Herkes sırtına mavi bir hırka geçiriyor ve her şeyi bundan ibaret görüyor, hırkayı tapındıkları bir put haline getiriyorlar.” 


35 İbn Münevver, Esrârü't- Tevhid, s. 330-332. 
36 a.g.e., s. 286. 
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Sözleri ve Güzel Ahlakı 


Tasavvufta insan önemlidir, insanı sevmek ve ona hizmet etmek esastır. “Allah”a giden kaç yol var?” sorusuna Ebü Said in cevabı şöyledir: “Binlerce yol var, evrendeki zerreler kadar yol var. Ama bunların en kısası, en doğrusu ve en kolayı bir insanı rahat ettirmektir. Biz bu yolu tuttuk ve herkese de bunu tavsiye ediyoruz.””” 


Ebü Said”e göre bir süfinin gerçekten süfi olabilmesi için herkese şefkat göstermesi, herkesin yükünü çekmeyi kendine görev bilmesi gerekir.38 


Ebü Said'in en güzel sözlerinden biri tasavvuf nedir, sorusuna verdiği cevaptır: ““Bir”in tarafına bakmak, bir yaşamak, yani süfi daima 'Bir'e/Hakk'a bakar, O'nu görür, onun iradesine göre davranır, kendini halktan biri sayar, kimseye üstünlük taslamaz. Kısaca yetmiş iki buçuk millete bir gözle bakar.”* 


Şöyle diyor şeyh: “Gözümüzde değersiz kimse yok; yola giren bir genç de olsa yaşlı olarak görülmelidir. Mümkündür ki bize yetmiş yılda verilen ona bir günde verilmiştir.” 


Hırkanın hakkını gözetmeyen dervişi rezil eden Kuşeyri'nin bu tutumuna karşı, şeyh o dervişi çok daha insani bir yoldan şehir dışına çıkardıktan sonra, “Bir dervişi yarım badem ile şehir dışına çıkarmak ve Hicaz'a göndermek varken ona bu kadar hakaret ederek hırkayı geri almanın ne anlamı var” diyor.* 


“Hiç oğlu hiçim” diyen Ebü Said, “Toprak olursan, toprağının toprağı olurum, toprağının toprağı olunca da pak olurum” diyordu.“? 


37 a.g.e., s. 302. 

38 a.g.e., s. 274. 

39 a.g.e., s. 297, 309. 

40 İbn Münevver, Esrörü”t-Tevhid, s. 223. 
41 a.g.e., s. 90. 

42 a.g.e., s. 218. 
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Ebü Said, bir kimsenin başkalarını kendisinden iyi görmesinin, ibadetten daha iyi olduğunu belirten bir menkıbe nakleder.” 


Ebü Said yoksullara, çaresizlere, kimsesizlere ve borca batmış olanlara yardım eder, onları sıkıntıdan kurtarmanın önemini dile getirirdi. Onlardan çalgı çalarak halkı eğlendiren bu yoldan para kazanan, yaşlanınca işsiz kalan, ailesini geçindiremeyen, kendini içkiye veren, viranelerde ve harabelerde vakit geçirenlere nasıl sahip çıktığını gösteren çok sayıda menkıbesi vardır.“ 


“Harab” ve “harâbâti” tabirlerine de Ebü Said'de rastlanır. Bir gün Nişabur”un Hira mahallesindeki mezarlıkta içki âlemi yapanlara rastlayan şeyh onlara, “Mevlâm, bunları bu dünyada olduğu gibi o dünyada da neşelendir” diye dua eder. Bunun üzerine topluluk içkiyi bırakır, tövbe eder.” 


Ebü Said bir gün Hasan el-Müeddib'e, “Güzel sesli birini bul, tekkede şiir okusun, ilâhi söylesin” der. Körkütük sarhoş bir gençten başkasını bulamayan Hasan el-Müeddib durumu şeyhe anlatır, şeyh de onu getirmesini söyler. Harâbâti/ayyaş şeyhin huzurunda tövbe eder. Şeyhin ayaklarını öper ve kötü alışkanlıklarını terkedip dini hayata yönelir.“ 


Ebü Said sadece harâbat ehli ayyaşların değil, haydutları ve eşkıyayı bile insancıl davranışlarıyla yola getiriyordu.“” 


Ebü Said, kendisine karşı olanlara da insanca davranır, sevgi ve şefkatle yaklaşırdı. Ebü Said'den nefret ettiği için onun mahallesine bile gitmeyen Ebü'l-Hasan Tüni için, “O bizi yanlış yolda gördüğünden hak rızası için lânet okuyor” diyor ve onu mazur görüyordu. Kendisini Gazneli Sultan Mahmud'a şikâyet edip cezalandırılmasını isteyen âlimlere de böyle yaklaşıyordu.“ 

43 a.g.e., s. 274. 

44 a.g.e., s. 117, 245. 
45 a.g.e., s. 250. 

46 a.g.e., s. 245. 

47 a.g.e., s. 192. 

48 a.g.e., s. 43, 188,189. 
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O cehennemden ve azap ayetlerinden çok az söz ederdi. Maverraünnehir”den gelen biri “Ey insanlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten koruyun” (Tahrim 66/6) mealindeki ayeti okuyunca şeyh şöyle der: “Rabbim! Mademki katında insanlarla taşların değeri birdir, ikisi de aynı işe yarıyor, şu cehennem ateşini hep taşlarla tutuştur da bu zavallılar yanmasın.” Şeyh, Kur'an okurken azap âyetlerini geçer, rahmet âyetlerini okumakla yetinirdi. “Kur'an'ın ifadesine uygun değil bu okuyuş” diyen bir dervişe, “Bizimki hep müjde ve merhamet, onlarınki ise hep azap, cehennemlikleri ayıplamaktan ne çıkar” dedi. Derviş itiraz edecek oldu, ama şeyh hemen ekledi: “Sana rağmen bu böyledirl””0 


Ebü Said, “Bir yerde benliğin varsa orası cehennem, bir yerde benliğin yoksa orası da cennettir”! diyor. “Ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrılacak biri cennete, diğerleri cehenneme gidecek” mealindeki hadisi “Yani nefis cehennemine gidecekler” diye yorumlamıştı.? 


Ebü Said'de Allah sevgisi ve aşkı da önemlidir. Ona göre aşk, Allah”ın kulunu avladığı ağlardan bir ağdır. Bu ağa düşen kul her şeyden kopar, tümüyle Hakk'a bağlanır. Ebü Said, Hallâc'ı Hak âşığı olarak tanır. “Allah onları sever” (Mâide 5/54) mealindeki âyeti, “Allah ancak kendini sever” şeklinde yorumlamıştı.5* Cenazesi kaldırılıp kabre götürülürken şu dizelerle başlayan dörtlüğün okunmasını istemişti: 


Dünyada bundan daha güzel ne var? 
Gidiyor dost dosta, yâr yâre!” 


49 İbn Münevver, Esrarü t-Tevhid, s.287. 
50 a.g.e., s. 216. 

51 a.g.e., s. 221. 

52 a.g.e., s. 312. 

53 a.g.e., s. 72, 310. 

54 bk. Gazâli, İhya, 4/319. 

55 İbn Münevver, Esrârü't-Tevhid, s. 355. 
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O dönemde Horasan'da yaygın bulunan civanmertlik / fütüwet denilen akımın özellikleri onun hayatına yansımıştı. Maddeye bağımlı olmamak, cömert olmak, ikramı sevmek ve insanlara hizmet etmek bu akımın belirgin niteliklerindendir. Ona göre en zarif Serahslı Lokman'dır; çünkü hiçbir şekilde maddeye ve menfaate bağlı değildir.” 
Şeyh yanındakilere, “Gökten mücevherat yağdı niye toplamıyorsunuz?” diye soruyor. “Hani nerede?” diyenlere “Hizmet! Hizmet!” diyor.” 
Hamamda elinde tas, önünde peştemal olan kişiyi göstererek, “İşte dünyanın meseli, elinde bir tas, önünde bir peştemal, o da senin değil! 
Hamamcının” diyor." Irak'tan gelen elbiseyi, “Bu beylere yaraşır” diye Hâce Ebü'l-Fütüh'a veriyor, atını yol kesen Türkmen'e bağışlıyor.” 


Ebü Said'e göre kerem ehli istemeden verir, özür dilemeden affeder. Şeyh bir gün bir dervişle hamama gider, şeyhi keseleyen derviş çıkan kirleri onun önüne döker. Bir ara derviş sorar: “Ey şeyh civanmertlik / adamlık nedir?” Şeyh cevap verir: “Kişinin kirini önüne koymamak!”69 
Ebü Said, müridin niteliklerini sayarken, “Mürid ayyâr olmalı, aziz canını bu yolda feda etmeye hazır olmalı” der." Fütüvvete örnekler verir, tarifler yapar. Ebü Said'in yaşadığı dönemde Horasan'da Melametilik yaygındı. Şeyhin epey zaman ikamet ettiği Nişâbur Melametiliğin çıktığı yerdi. Melâmet ehli semâ yapmaktan, nâfile ibadetlerini alenen icra etmekten, nara atmaktan hoşlanmazlardı. Bu yönden Ebü Said'i melâmet ehlinden saymak mümkün olmasa bile melâmet ehlindeki hallerin bir kısmını onda görmemiz mümkündür. Fütüvvet üzerinde önemle duran şeyhin melâmetten bahsetmemesi ise ilginçtir. 


56 a.g.e., s. 215. 

57 a.g.e., s. 226. 

58 a.g.e., s. 227. 

59 a.g.e., s. 230. 

60 İbn Münevver, Esrârü't-Tevhid, s. 280. 
61 a.g.e., s. 328. 

62 a.g.c., s. 307, 308. 
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Ebü Said'in özelliklerinden biri şiire, bilhassa âşıkane şiire büyük bir ilgi duyması, öğrencilik yıllarından itibaren çok sayıda mısra, beyit ve rubâi ezberlemiş olmasıdır. Daha çocukken babasıyla gittiği bir semâ meclisinde okunan şiiri ezberlemiş, genç yaşta ezberlediği şiirlerin beyit sayısı 30.000”i aşmıştı. 9 Hafızasında bulunan on binlerce Arapça ve Farsça şiiri yeri geldikçe okuyor, okunan şiirlerin şartlara ve ortama uygun düşmesine dikkat ediyor, böylece tasavvufi duyguları ve düşünceleri kolay algılanır ve anlaşılır halde muhataplarına sunuyor, bazı hassas ve ince tasavvufi hususlara da mecazlar, remizler, istiareler, imalar ve işaretlerle temas ediyor, böylece sembolik bir dil oluşturuyordu. Okuduğu şiirlerde geçen “put”, “zünnar”, “gebr” (Mecüsi), “yâr” ve “cânan” gibi kelimeler mecazi anlamda kullanılıyordu. Ebü Said, cenazesi götürülürken şiir okunmasını vasiyet edecek kadar şiire düşkündü. Kabir taşına da şiir yazmalarını vasiyet etmişti. Onun okuduğu pek çok mısra, beyit ve rubâi daha sonra kendisine nisbet edilmiş, böylece şair olarak tanınmıştı. Halbuki İbn Münevver, Ebü Said'in şair olmadığını, okuduğu şiirlerin kendisine ait olmadığını, onun sadece bir şiir söylediğini önemle belirtir.“ Ebü Said'in sıkça şiirler okuması, kürsüde vaaz ederken duygu ve düşüncelerini şiirle açıklaması, bazan Kur'an'ı bile şiirle tefsir etmesi"? 
karşıtları tarafından şiddetle eleştirilmişti. Buna rağmen o, şiir okumayı sürdürmüş, vefatından sonra bu konuda bazı mutasavvıflar onu örnek almışlardı. Senâi, Attâr ve Celâleddin-i Rümi bu konuda onun yolundan yürüyerek tasavvuf şiirinin en güzel ürünlerini ortaya koymuşlardır. 


Ebü Said'in okuduğu mısra, beyit ve rubâilerin bir bölümü Esrârü't-Tevhid'de nakledilmiştir. Said-i Nefisi, Ebü Said'e mal edilen şiirleri Sühanân-ı Manzüm-i Ebü Sâid-i Ebü”lI-Hayr (Tahran 1334 hş.) isimli eserinde toplamıştır. Bu şiirlerin birçoğu Mevlânâ ve Ömer Hayyâm gibi şairlere de mal edilir. Ebü Said'e nisbet edilen şiirler güzel yazılarla yazılmış, tezhip edilmiş çerçevelere konularak duvarlara asılmıştır. Za- 


63 a.g.e, s. 16,20. 
64 a.g.e., s. 218. 
65 a.g.e., s. 270. 
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manla bu şiirler kutsal sayılmış, her şiirin maddi ya da manevi bir derde derman olduğuna inanılmıştır. Mesela diş ağrısı için şu dörtlük okunur: 


Üzüntü evinin bir köşesine düştüm, 

Dünyanın derdi, dert evimde yoldaş oldu bana, 
Ya Rab lutfunla dişimi bağışla, 

Hazretin ve Veysel Karani”nin ruhu hürmetine. 


Mevlânâ'ya mal edilen şu rubâinin, daha önce Ebü Said”e mal edilmiş olması ikisi arasındaki meşrep benzerliğini göstermesi bakımından önemlidir: 


Gel, gel, her ne olursan ol gene gel, 
Kafir, ateşperest, putperest isen de gel 
Şu dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir 
Yüz kere tövbeni bozmuş isen de gel.86 


Kime ait olduğu kesin olarak bilinmeyen birçok anonim dörtlük Ömer Hayyâm'a mal edilir, aynı rubâiler Ebü Said'e de mal edilmiştir. 


Tasavvufi hikmeti en güzel şekilde dile getiren bu dörtlükler, Ebü Said'e mal edildiği gibi bir kısmı Baba Efdal-i Kâşi'ye, bir kısmı Abdullah-ı Ensâri'ye, bir kısmı Attâr'a, bir kısmı Necmeddin-i Kübra'ya, bir Kısmı Alaüddevle-i Simnâni'ye, bir kısmı Mecdüddin-i Bâğdâdi'ye, bir kısmı Evhadüddin-i Kirmâni'ye, bir kısmı Senâi'ye, bir kısmı da Seyfeddin-i Bâharzi'ye nisbet edilir. 


Rubâileri yayımlamış olan Said-i Nefisi, bunlardan önemli bir bölümünün gerçekten Ebü Said'e ait olduğu kanaatindedir.”” Esad Dede bu rubâilerin bir kısmını Ebü Said-i Ebu”l-Hayr”ın Rubailerinin Tercüme ve Şerhi isimli eserinde Türkçe'ye çevirmiştir. 


66 Said-i Nefisi, Sühanân-ı Manzüm-i Ebü Said-i Ebü”lI-Hayr, Tahran 1334 hş., s. 4. 
6/ a.g.e., s. 54. 
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Söz konusu ruballer ister Ebü Said”e ait olsun, ister olmasın Ebü Said”in bu ruballeri çeşitli vesilelerle ve durum gerektirdiğinde okuduğu, bazan düz yazı ve açıklama ile anlatılması mümkün olmayan tasavvufun inceliklerini bunlarla anlatmaya çalıştığı, şiiri iyi bir sembolik dil olarak kullandığı, bazan da bu şiirlerle çevresindekileri duygulandırdığı ve coşturduğu bir gerçektir. Önce Farsça, sonra Türkçe şiir onunla tasavvufun dili ve ifade vasıtası haline gelmiştir. Senâi, Attâr, Mevlânâ ve Câmi bu yolda onu izlemişlerdir. 


Ebü Said'den bahseden kaynaklar genellikle onunla İbn Sinâ'nın ilişkisine temas ederler. İbn Münevver bu ilişkiyi şöyle anlatır: 


Şeyh Ebü Said, Nişâbur'da sohbet ederken İbn Sinâ içeri girer. 
Daha önce mektuplaşmakla beraber birbirini hiç görmemişler. Sohbet bittikten sonra ikisi bir odaya çekilmişler, kapıyı kapatmışlar, üç gün üç gece fikir alışverişinde bulunmuşlar. Ne konuştuklarından hiçbir kimsenin haberi olmamış. Üç gün sonra odadan çıkan İbn Sinâ'ya öğrencileri sormuşlar: Şeyhi nasıl buldun? Cevap: Benim bildiklerimi o görüyor. 
Sonra odadan çıkan Ebü Said'e mirileri sormuş: İbn Sinâ'yı nasıl buldun? Cevap: Benim gördeklerimi o biliyor. Bu görüşmeden sonra İbn Sinâ, şeyhin kerametlerini görür ve ona mürid olur. Sık sık kendisini ziyaret eder. Bundan sonra yazdığı eserlerde kerameti savunur, mutasavvıfların önemini vurgular. 


Her hakiki mutasavvıfın, keşif ve ilhamla filozofların bildikleri manevi hakikatleri, gayba ait marifeti ve ilâhi esrarı görerek öğrendikleri genellikle kabul edilir. Bu durum teorik olarak da ispatlanmaya çalışır. 


Kâtib Çelebi şöyle der: 


Düşünen insan için en yüce mertebe ve en büyük mutluluk Allah'ı tanımak ve onun sıfatları hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu hedefe iki yoldan ulaşılır: Akıl yolu, keşif yolu. Aklın dört mertebesi var: Heyülâni akıl, fiil halinde olan akıl, meleke halinde akıl, müstefad akıl. Bunların 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en mükemmeli dördüncüsüdür. Müstefad akıl seviyesi bu dünyada pek az kimseye nasip olur. Bunlar nazari hususları sürekli olarak ve apaçık bir şekilde algılar ve kavrarlar. Keşif yolunu tutanlar kalp temizliği ve ruh arınması yoluyla dört mertebeden geçerek söz konusu yüce hedefe ulaşırlar. Ameli kuvveti mükemmelleştirme, ilâhi hükümlere uyup bunun menzillerinde ilerleme mertebesi. Kalbi kötü huylardan temizleme mertebesi, her türlü şek ve şüpheden arınmış kutsal süretlerle iç dünyayı donatma mertebesi, ilâhi cemali ve celâli temaşa etme mertebesi. Birinci yolda son mertebe olan müstefad akıl ikinci yolun üçüncü mertebesine denk düşer, yani müstefad akıl mertebesinde olanın bildiklerini ikinci yolun üçüncü mertebesinde olanlar görür.”? 


Bütün İşraki filozoflar hemen hemen bu konuda ittifak halindedirler. 


İbn Sina”nın Ebü Said”le görüşmesini tarihi bir gerçek olarak görenler olduğu gibi bunun bir menkıbe, hayali ve kurgulanmış bir görüşme olduğunu söyleyenler de vardır.” Söz konusu husus hayali bile olsa belli bir zihniyeti ve düşünce tarzını yansıtması bakımından önemlidir. 


Ebü Said hür bir düşünceye sahiptir, insanların da hür olmalarını ister. Taklide karşıdır, yerleşik inançlara ve kanaatlere bağlı kalma ihtiyacı hissetmez, hatta zaman zaman bunları eleştirmekten geri durmaz. Ulemanın eleştiri oklarına hedef olmasının başta gelen sebebi de budur. 
Dervişin biri Ebü Said”e sorar: “Ey şeyh! Kulluk nedir?” Cevap: “Allah seni hür olarak yaratmıştır, yarattığı gibi kal. Hür olmadan kul olamayacağını bilmiyor musun?” 


Esrârü't-Tevhid'de anlatılan Ebü Said”e ait menkıbeler ve sözler belli ölçüde, binlerce yıllık geçmişi olan kadim doğu hikmetinin devamıdır. Bayezid-i Bistami, Hakim Tirmizi ve Ebü”l-Hasan Harakâni'de de görülen bu tür bir hikmet ve tasavvuf anlayışının en güzel temsilcilerinden biri hiç şüphe yok ki Ebü Said'dir. Daha önceki süfiler gibi Ebü 


69 Katib Çelebi, Keşfü z-Zunün, 1/678. 
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Said, söz konusu hikmeti ve irfanı son derece serbest bir düşünüş ve davranış tarzıyla İslam”la uyumlu hale getirmeye çalışmıştır. Onun ortaya koyduğu bu tür bir tasavvuf ve irfan anlayışı, kendisinden sonraki tasavvufun özünü oluşturmuştur. 


Ebü Said'in yaşadığı zor mücahede ve çetin riyâzet, yani çileli hayat eskiden beri Horasan bölgesinde bilinmekteydi. Bölge halkı, böyle bir hayat yaşamayı hakim ve arif (veli) olmanın şartı ve belirgin niteliği olarak görüyordu. “Salât-ı Menküse” ile ilgili Ebü Said'in menkıbeleri onun temsil ettiği tasavvuf anlayışının köklerinin ne kadar derinlere gittiğini göstermesi bakımından ilginç bir örnektir. 


Ebü Said, eski Hint filozoflarından Beydebâ'nın Kelile ve Dimne isimli eserine de yollama yapar.” Satranç kavramından yola çıkarak tasavvufu yorumlar. Kısaca Esrârü't-Tevhid'de kadim Doğu kültürünün izlerine sıkça rastlamak mümkündür. 


Esrârü't-Tevhid'deki pek çok kavram ve menkıbe daha sonraki mutasavvıflar döneminde değişik şekillere bürünerek devam etmiştir. 
Ebü Said bir kere tekkede dervişleri ağırlamak için paraya ihtiyaç duyar ve Hasan el-Müeddib'e, “Bizim Ebü Cafer'e (Bu Cafer-i Ma) git, borç para iste” der. Hasan gider, şeyhin sözlerini aynen Ebü Cafer'e aktarır, kendisinden, “Bizim Ebü Cafer” diye bahsedilmesinden son derece memnun olan Ebü Cafer istenen meblağın çok fazlasını bağış olarak gönderir.”? Görüldüğü gibi, Tapduk”un, Yunus Emre'den, “Bizim Yunus” diye bahsetmesinin kökü çok eskilere gidiyor. 


Tasavvufta Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi vesellem] “Mustafa/seç- kin insan” denir. Bu deyime Ebü Said'de rastlanmaktadır. 


İlk zâhid ve süfilerden bahsedilirken, diğer âlimler gibi bahsedilir ve, “Basra'da vefat etti, Allah rahmet etsin” denir. Sonraki dönemlerde bir süfiden bahsedilirken “kaddesallâhu sırre, kuddise sırruh, kaddesellahu rühehu” (Allah sırrını veya ruhunu takdis etsin) denilir. Bu deyime de Esrârü't-Tevhid'de sıkça rastlanır. 


Ebü Said muska da yazardı. Hafız Ebü Salih hasta olunca bir muska yazdı ve hasta iyi oldu. Muskada bir rubâi yazılıydı.”” Tasavvufta şeyhlerin muska yazmalarına, okuyup üflemelerine sıkça rastlanır. 


Ebü Said uzun yıllar halvet ve inziva hayatı yaşamıştı. Ama ona göre esas halvet toplumun içinde yaşamak, ama onlardan ayrı olmaktı, yani zahirde halk ile bütında Hak ile olmaktı. ”5 


Ebü Said her nesneden ve her olaydan tasavvufi hayatla ilgili birtakım sonuçlar çıkarır, her şeyi buna göre yorumlar, çok güzel benzetmeler yapar, çok hoş meseller getirirdi. Dervişlerle giderken bir değirmen görür ve sorar: “Bu değirmen ne diyor, bilir misiniz? Diyor ki: “Ben sert taneler alır, yumuşatırım, kendi çevremde dönerim, kendimden kendime yolculuk yaparım, gereksiz şeyleri kendimden uzaklaştırırım.” İşte tasavvuf budur.””” 


Eserleri 


Ebü Said daha çok şair olarak görülmüş, birçok hikemi, ahlâki ve tasavvufi rubâiler ona nisbet edilmiştir. Said-i Nefisi, bu rubâileri Sühanân-ı Manzüm-i Ebü Said-i Ebü”l-Hayr (Tahran 1334 hş.) adıyla yayımlamıştır. Ona göre bu rubâilerin büyük bir bolümü gerçekten Ebü Said'e aittir. Ebü Said'in pek çok şiir ezberlediği, şiire düşkün olduğu ve tasavvufi duygu ve düşüncelerini dile getirmek için çeşitli vesilelerle bu şiirleri okuduğu herkesçe kabul edilen bir husustur; fakat okuduğu şiirlerin ona aidiyeti tartışmalıdır. Esrârü”t-Tevhid'in yazarı İbn Münevver sadece “Havra” diye başlayan bir rubâinin Ebü Said'e ait olduğunu, onun okuduğu diğer şiirlerin ise kendisine ait olmadığını, bunları sadece ezberlemiş ve yeri geldikçe okumuş olduğunu söyler.” Ebü Said, menkıbeye göre tasavvufa yöneldikten sonra eldeki kitaplarını toprağa gömmüş ve, “Bu işin başı hokkaları kırmak, defterleri yırtmak ve ilimleri unutmak olarak göründü” demiştir.” Ebü Said'in eser yazmayışına onun bu düşüncesi sebep gösterilir. “Havrâ” (Bu rubâi “Havrâiyye” diye meşhur olmuştur) kelimesiyle başlayan rubâiye yazılan şerhlerden dördünü Said-i Nefisi kendi eserinde nakleder.”? Hücviri de Ebü Said'e ait olduğunu söylediği Arapça bir rubâiyi Keşfü”-Mahcüb'da nakleder.” 


Ebü Said'in yazdığı mektuplardan bir bölümünü İbn Münevver nakleder."" İbn Sina ile de mektuplaştığı rivayet edilir. 


Ebü Said'e Çihil Makâm veya Makâmât-ı Erbain isimli bir eser de nisbet edilir. Bu eser Çihil Makâm adıyla Tahsin Yazıcı tarafından Farsça olarak (İstanbul 1959) Makâmât-ı Erbain adıyla, Dâmâdi ve Seyyid Muhammed tarafından Arapça olarak"? yayımlanmıştır. Damadi bu eseri Mebani-i Seyrü Sülük-i İrfani adıyla da şerhetmiştir (Dânişgâh-ı Tahran, Tahran 1979). Necib Mâil-i Herevi Makamat-ı Erbain'in Ebü Abdullah Muhammed Hamevi-i Cüveyni (v. 530/1135-36) tarafından yazıldığını, 8. (14.) asırda Emir Seyyid Ali tarafından özet olarak Farsça”ya tercüme edildiğini söyler.5“ 


Bunlardan başka Münâcât-ı Ebü Said ve Istılahât-ı Safiyyan isimli iki eser daha Ebü Said”e nisbet edilir,55 fakat bunlar da ona ait değildir. 
Ebü Said tasavvufi hayatı yaşamış ve çevresindekilere de yaşatmış bir süfidir. Herhangi bir eser yazmamıştır. Ona mal edilen eserlerin kendisi- 


77 a.g.e., s. 218. 
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ne aidiyeti kesin değildir. Onun eserleri, halleri, hareketleri ve sözleridir. 
Hikemi ve ahlaki sözleri, örnek davranışları, duygu yüklü ve coşku dolu hayatı çevresindeki müridleri ve halifeleri tarafından aziz ve değerli, hatta ulvi ve mübarek birer hatıra olarak hafızalarda muhafaza edilmiş, bazan bunlar sohbetler seklinde derlenmiş, yazılmış ve tekke mensupları tarafından okunmuş, hankahta sohbetlere konu olmuştur. Daha çok sözlü olarak nesilden nesile rivayet edilen bu menkıbeler önce Ebü Said”in torunlarından Ebü Ravh, daha sonra da diğer torunu İbn Münevver tarafından derlenmiş bir menakıbname şeklinde düzenlenmiştir. 


Hâlât ü Sühanan-ı Şeyh Ebü Said-i Ebü"”l-Hayr”ın (Petersburg 1317/1899, ed. V. Jukovsky, Tahran 1331, 1341, 1349), Muhammed Şefii Kedkeni tarafından tenkitli bir neşri yapılmıştır (Tahran 1366). Bu eserin yazarı Cemâleddin Ebü Ravh Lutfullah b. Sa'd b. Esad b. Ebü Tahir Said b. Ebü Said Fazlullah'tır (v. 541/1146). Ebü Ravh bu eseri Mihene'de muhtemelen 536'da (1141) yazmıştır. Şeyh Ebü Said'le aralarında üç vasıta (babası Sa'd, dedesi Esad ve Esad'ın babası Ebü Tahir Said) vardır. Ebü Ravh hadis âlimi olduğundan rivayetlerin mevsuk ve sahih olanlarını zayıf ve düzmece olanlarından ayırt ediyor, nakledilen haberlerin senedlerini tenkit etmesini biliyordu. Tasavvufun âdap ve erkânından da haberdardı. Ayrıca Mihene'de gerek akrabalarından gerekse halktan Ebü Said'le ilgili pek çok menkıbe dinlemişti. Bundan dolayı eserinde verdiği bilgiler önemli ve güvenilirdir. Bu eser İbn Münevver”in Esrârü't- Tevhid isimli eserinin de temelini oluşturmuştur. 


Tevhidin Sırları Hakkında 


Esrârü't-Tevhid fi Makamat-ı Şeyh Ebü Said isimli eserin yazan Ebü Said'in torunlarından İbn Münevver diye meşhur olan Muhammed b. 
Münevver b. Ebü Said b. Ebü Tahir Said b. Ebü Said'dir (v. 574/1178). Ebü Said'in torunlarından olan İbn Münevver ile atası Ebü Said arasında üç vasıta (Münevver, Ebü Said, Ebü Tahir) vardır. İbn Münevver eseri Herat'ta telif etmiş ve Gur hükümdarı Gıyaseddin Ebu”I-Feth Muhammed b. Sâm'a (569-599/1173-1203 arasında hüküm sürmüştür) ithaf etmiştir. Eserin yazılış tarihi olarak 553(1158), 599(1202), 574 (1178), 588 
(1192) seneleri gibi değişik tarihler verilmektedir. Necib Mail-i Herevi, 574, Zebihullah Safa yaklaşık 570 tarihini tercih etmektedir. İbn Münevver bu eseri Moğollar'ın 548'de (1153) Horasan'ı yağmalamalarından epey zaman sonra yazdığını söylerse de bir tarih vermez. Bu eserin kaynağı ise daha önce amcasının oğlu Cemaleddin Ebü Ravh tarafından yazılan Hâlât ü Sühanan-ı Şeyh Ebü Said isimli menakıbnamedir. 
Esrârü't-Tevhid bu menakıbnamedeki bilgi ve haberlerin yeniden düzenlemesinden ve buna yeni birçok menkıbeler eklenmesinden meydana gelmiş bir eserdir. Yeni menkıbelerin çoğu Hasan el-Müeddib'e, Hâce Ebü'i-Feth'e ve diğer müridlere dayanılarak anlatılmıştır. Esrarü”t- Tevhid ilk defa Rus müsteşriki V. Jukovsky tarafından 1899'da Petersburg'da 
yayımlanmıştır. Diğer basımları ise Ahmed Behmenyar (Tahran 1314 
hş. /1354), Zebihullah Safa (Tahran 1332, 1348, 1354 hş.), Muhammed Rıza Şefii Kedkeni (I-II, 1366/1987), Feridun-i Müşirf ile (yek-su nigeristen, yeksan nigeristen, Tahran) Ahmed Behmenyâr (Tahran 1314/1935) tarafından özetlenerek ve seçmeler yapılarak yayımlanmıştır. 


Esrarü”t-Tevhid Fransızca'ya, Arapça'ya ve İngilizce'ye çevrilmiştir: Mohammed Achena, Les e Tapes mystigues du Shaykh Abü Sa'id, Paris 1974, s. 414. İs'âd Abdülhadi Kındil, Esrârü't-Tevhid fi Makâmâti'ş-Şeyh Ebi Said, Kahire 1966, s. 464. Yahya el-Haşşab, Esrârü"'t-Tevhid'i diyaloglar şeklinde Arapça'ya çevirmiştir. İngilizce çevirisi ise John O”Kane tarafından The Secrets of God's Mystical Oneness: The Spiritual Stations of Shaikh Abu Sa'id ismiyle yapılmıştır (1996). 


Esrârü't-Tevhid, o döneme kadar yazılan menâkıb kitaplarının en önemlisi ve en ayrıntılı olanıdır. Esrarü t-Tevhid kamil bir süfinin nasıl olması gerektiği hususunda okuyucuya açık ve tam bir kanaat verir. 
Ayrıca Esrârü't-Tevhid, yazıldığı dönemin sosyal, siyasi, askeri, tarihi, ahlâki ve dini hayatı hakkında da çok değerli ipuçları sunar. Tekke hayatı ve düzeni, tekke sakinlerinin gözetmekle yükümlü odlukları âdap, erkân ve usul, tekkenin gelirleri, giderleri, tekkede ve tekke dışında verilen ziyafetler, halkın ve yöneticilerin tekkeyle olan ilişkileri, ulemanın ve hocaların tekkeye ve tekke sakinlerine bakış açıları, toplumun türlü 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türlü gelenek ve görenekleri bu eserde çeşitli vesilelerle bahis konusu edilmiştir. Ebü Said 5.(11.) yüzyılın ilk yarısında yaşamış, Esrarü ”t-Tevhid ise 6. (12.) yüzyılın ikinci yarısında yazılmıştır. Ebü Said”in yaşadığı dönemde Gazneliler etkinliklerini kaybetmiş, Selçuklular ise güçlü bir devlet kurmuşlardı. Esrârü't-Tevhid'de bu tarihi ve siyasi olaylara dolaylı olarak temas edilir ve değerli bilgiler verilir. 6. (12.) asırda ise Horasan bölgesi Moğollar tarafından yağma ve talan edilmiş, şehirler yakılıp yıkılmış, halkın bir kısmı kılıçtan geçirilmiş, canını kurtarabilenler ise yerlerinden ve yurtlarından olmuşlardı. Ebü Said”in torunları da bu olaylardan nasibini almış, bir kısmı katledilmiş, bir kısmı kaçarak katliamdan kurtulmuştu. Oğuzlar iki defa Selçuklular”a da saldırmışlar, hatta bir keresinde Selçuklu Sultanı Sencer”i esir almışlardı. Yine bu dönemde Harizm bölgesinde kurulan Hârizmşahlar Devleti de bölgede etkin bir rol oynamaya başlamıştı. İşte bütün bu olaylar Esrârü”t-Tevhid”i Türk tarihi bakımından önemli bir kaynak haline getirmektedir. 


Baştan beri tasavvufi hayatın üç mecrada aktığı bilinmektedir: Ahyâr tariki, ebrar tariki, şüttâr tariki. Tarik-i ahyâr sadece zühd ve takvadan ibaret olduğundan buna tasavvuf nazarıyla bakılmamış, sadece bir hareket noktası olarak kabul edilmiştir. Ebrar tariki riyazeti, mücahedeyi ve çileyi esas alırken, şüttâr tariki vecdi, cezbeyi ve aşkı esas alır. Ebü Said”in tasavvufi hayatı çile ile başlar, vecd ve aşkla noktalanır, yani onun tasavvufunda çile aşka ve vecde ulaşmak için bir araçtır. 
Takvayı, çileyi ve Allah korkusunu esas alan süfiler kaygılı, hüzünlü ve dertlidirler. Allah sevgisine ağırlık veren süfiler ise iyimser, ümitli, hoşgörülü ve neşelidirler. Biri çatık kaşlı, diğer mütebessim çehrelidir, yani birine havf, kabz ve heybet; diğerine reca, mahabbet ve üns hali hâkimdir. Ebü Said işte bu son gruba dahil bir mutasavvıftır. Bu bakımdan o, Bâyezid ve Ebü'l-Hasan Harakani”nin çizgisini sürdürmüş, Senal, Attar ve Mevlana gibi ünlü süfiler de onu izlemişlerdir. 


Hücviri, Ebü Said'in fakirliğe göre zenginliğin daha faziletli olduğu kanaatini taşıdığını söyler.”” 


86 Hücviri, Keşfü 7-Mahcüb, s. 24. 
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Ebü Said “Zenginlik sevimli bir yorgunluk, fakirlik sevimsiz bir rahatlık” diyordu.5” 


Ebü Said için dünya hayatı önemlidir, insanın bu hayattan nasibini meşru olarak alması gerekir. Bundan dolayı o, ziyafetleri teşvik etmiş, ziyafetlerde mum yakılmasını, öd ağacı yakılarak çevreye güzel koku salınmasını ve sofranın çeşitli yiyeceklerle donatılmasını mubah görmüş, bunları israf saymamıştı. Kendisi de zaman zaman kıymetli kumaşlardan dikilen elbiseler giymiş, güzel koku kullanmayı adet edinmişti. Zarif ve kibar olmaya önem verirdi. 


Ebü Said”in dünya ve ahiret görüşü karamsar değil, iyimserdi. Ölüm tabii bir şeydi ve fazla üzülmeye değmezdi. Şeyh, vefat eden oğlunu eliyle kabre koymuştu. Gözü yaşlı bir halde kabirden çıkarken, “Acı olanı görmek, ama onu iyi saymak, zehiri içmek, fakat onu şeker saymak lazım” diyor ve ekliyordu: “Cennettekiler bizden armağan istediler, biz gidene kadar onlara iki deste gül gönderdik!”88 Ölüm döşeğindeyken, “Yazık ki yola çıkmak gerekmekte ve şu aşk defterini kapatmak icap etmektel” demişti. Cenazesi götürülürken aşk şiirlerinin okunarak kabre gidilmesini, kabir taşına aşk şiirleri yazılmasını vasiyet etmişti. 
Mevlânâ'nın şeb-i arüsu bundan farklı değildir. İşte Esrârü”t- Tevhid'deki tasavvuf anlayışı budur. 


Ebü Said'in yaşama tarzı, tasavvufi görüşleri, şiir ve müsikiye bakışı klasik İran edebiyatını ve şiirini derinden etkilemiştir. İranlı büyük mutasavvıf şairlerin tasavvuf, şiir ve müsiki anlayışında Ebü Said'in etkilerini aramak yanlış sayılmaz. 


Unutmamak gerekir ki Esrârü't-Tevhid'de Ebü Said hakkında verilen bilgiler birer menkıbedir. Fakat böyle bile olsa bu tür menkıbeler birtakım ahlâki, hikemi ve dini mesajlar da içerir. Tasavvufta ilâhi hakikatler ve esrar daha çok temsili hikâyelerle ifade edilir. Hikâyeler ve şiirlerdeki tasvirler manevi gerçeklerin remizleri ve işaretleridir. 


87 İbn Münevver, Esrârü't-Tevhid, s. 303. 
88 a.g.e., s. 209. 
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Esrârü't-Tevhid'de fütüh ve nüzür denilen ve tekke sakinlerinin geçim kaynağını oluşturan hususlarla ilgili hikâyeler önemlidir. Ebü Said zaman zaman zenginlerden, tüccardan ve devlet adamlarından para istemiş, tekkedeki giderlerin ve düzenlenen ziyafetlerin paralarının onlar tarafından karşılanmasını talep etmiş, bazan borç para almış, sonra da bu borçların ödenmesi için dervişleri para toplamaya göndermişti. Aslında daha önce var olan bu duruma bir ivme ve meşruluk kazandırmıştı. 


Esrârü't-Tevhid'de söz konusu türden bazı hususlar bulunmakla beraber özellikle müslüman toplumları asırlarca etkileyen tasavvufi ve dini hayatı yakından tanıma bakımından bu eser son derece önemlidir. 
Bundan dolayıdır ki Ebü Said şarkiyatçıların dikkatini çekmiş ve en çok önem verdikleri ve inceledikleri mutasavvıflardan biri olmuştur. Gerek Esrârü't-Tevhid gerekse Hâlât ü Sühanân-ı Ebü Said isimli menâkıbnameler ilk defa Rus şarkiyatçısı Jukovski Valentin tarafından yayımlanmıştır (Petersburg 1899). R. A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism (Cambridge 1921, s. 1-76) isimli eserinde Ebü Said”e geniş bir yer ayırmıştır. F. Meler, Abu Said-i Abu /1-Hayr (Acta Iranica 2, Liege 1976) isimli hacimli eserini Ebü Said'e tahsis etmiştir. Şu eserler de önemlidir: Nicholson, Islâm Ansiklopedisi, 4/46, H. Ritter, “Abu Said”, EP (İng), 1/145-147; G. Bövvering, “Abü Sa“id” Iranica, 1/377-378. Samuel Jon- son (1709-1784) ile Ebü Said arasında benzerlikler görenler vardır. 


ÖNSÖZ 


Bismillâhirrahmânirrahim 


Allah'a hamdolsun ki nurlarındaki cilvelerle evliyasının kalplerini nurlandırmış, dostlarının ruhlarını ve iç âlemlerini sırlarının hazinesi kılmış, seçkin kullarının düşüncelerinden azgınlık perdelerini ve örtülerini kaldırmıştır. 


Salât ve selâm; kulu, peygamberi, hayırlıların en hayırlısı olan Muhammed'e, âline, ashabına, destekçilerine ve yardımcılarına olsun, hem de bol bol! 


Sonsuz şükürler, övgüler ve yüceltmeler, sınırsız hamd ü senâlar, sonu gelmeyen medihler kâinatın yaratıcısına ve yaratıklara varlık verene olsun. Onun sıfatları yüce ve kutsaldır. O, âlemi yaratırken kendisiyle ilgili ne bir çıkar ve sebep ne de bir fayda ve menfaat gözetmiştir. 
Tersine sırf kereminin, eksiksiz inayetinin ve lutfunun eseri olarak yaratıp sonsuz kudretini göstermiş, âlemi türlü türlü garip ve nefis nesnelerle donatmıştır. Bunlardan biri de insanoğlunun atası ve âlemde 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var olan her şeyin kaynağı Adem-i Safi”yi (seçkin ve üstün Adem) bir avuç topraktan yaratmış olması, sonra da uzun yıllar balçıktan yarattığı bedenini ilahi irade sebebiyle onda ruhla ilişki kurma yeteneği gerçekleşip, insani nefis olgunlaşana kadar Mekke ile Tâif arasında bırakmasıdır. Sonra yüce Allah Adem”in bedenini, “Ona ruhumdan üfledim” (Hicr 15/29) süsüyle bezedi. Ona “insan” adını verdi. İnsan, “üns” (ünsiyet), “müanese” (dostluk) kelimeleri birbiriyle uyumlu harflerden meydana gelen kelimeler olduğu için mükemmel olan ilâhi hikmet onun yalnızlığın sıkıntısını giderecek bir can yoldaşına (münis) ihtiyaç duymasını gerekli kıldı. Bu yüzden onun sol taraftaki kaburga kemiğinden var kılma ve meydana getirme yoluyla insanoğlunun annesi Havva'yı yarattı. Doğum ve üreme iyi bir biçimde hâsıl olsun diye hayvani nefsin arazlarından olan arzuyu (şehvet) onun tabiatına yerleştirdi. Sonuçta yeryüzünde ve dünyanın her tarafında bunca insan ortaya çıktı, belirdi, kendini gösterdi ve yayıldı. Bunlardan her sınıf kendine özgü bir sıfa- ta, her taife özel bir niteliğe, her kavim öbürlerinden farklı bir dile ve lehçeye sahip oldu. Bunların kökünün bir, dallarının ve şubelerinin ise sonsuz oluşu yaratıcının mükemmel bir kudreti bulunduğunun açık bir delili ve kesin bir ispatıdır. 


Her şeyde O'nun için bir kanıt vardır ki O'nun bir olduğunu ispatlar. 


O, seçkin Âdem'in oğullarının en erdemlileri olarak nebileri ve resülleri belirledi. Bunlar ibadet edenle ibadet edilen, yaratanla yaratılan arasında aracı olduklarından onların nefislerini (maddeden) soyut olmanın ve yüce olmanın öyle mükemmel bir derecesinde bulunmasını takdir etti ki şeklen halkla, sıfat itibariyle ise yücelerden yüce Hak'la oldular. Böylece Hakk'ın hakikatinden olanı iktibas eder, peygamberliğin özel nuruyla bakar, bu nurla halka rehberlik yapmayı ve onları aydınlatmayı görev bilirler. Nebiler, onların nefislerini sapkınlıktan ve azgınlıktan alıkoyar, cehalet batağından ve şaşkınlık çöllerinden uzaklaştırıp kurtuluş sahiline ve doğruluk sahasına ulaştırır; hayvanlık derecesinden alarak fikir (nutk) ve insani sıfatlar sahibi olma mertebesine ulaştırırlar. 
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Peygamberler tabakasından sonra Hak Teâlâ keramet sahibi, münacat ve makamlar ehli evliyayı yarattı. Bunlar anlam itibariyle nebi ve resüllere yakındırlar. Bunlarla peygamberler tabakası arasındaki fark şundan ibarettir: Peygamber belli bir hal içindeyken sıfat itibariyle Hak'la, süret itibariyle halkla olabilir. Velinin ise Hak'la meşgul olması halkla meşgul olmasına engel olur. Diğer bir fark da şudur: Peygamberin halkı (Hakk'a) davet ve onları irşad görevi vardır. Veli ise bütün bunlardan muaf tutulmuştur. Kereminin mükemmel, hikmetinin sınırsız oluşu bunun böyle olmasını gerektirmiştir; çünkü her çağda her kuşağa peygamberler ve dini hükümler (şeriat) göndermek birtakım zorluklara sebep olur. Fakat keramet ehli ve makam sahibi evliyanın varlığı her zaman düşünülebilir. Halkın hallerinde, sözlerinde, hareketlerinde ve hareketsizliklerinde bir duraksama görüldüğü vakit bunlar madde âleminden mana âlemine yönelirler ve bilirler ki açık bir süreti bulunan ama anlamı bulunmayan bu âlemin dışında başka bir âlem daha vardır ve insan onun için yaratılmıştır. Bu dünyada kendisine ahiret için azık hazırlamak ve o âlemle ilişki (ittisâl) kurma yeteneğini kazanmak için vardır. İnsan her ne kadar melekler mertebesine ulaşamazsa da hayvanlar ve hayvanlık sahasının üstüne çıkabilir. 


Ululardan ulu Mevlâ'ya sonsuz hamdü senâdan sonra ruhun derinliklerinden gelip dilden tatlı tatlı akan pek çok salât ve selâm, saygı ve övgü peygamberlerin beyi, seçkinlerin örnek aldığı Hz. Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem) kutsal ruhuna, pak türbesine ve mis kokulu kalplerine olsun, bu salât ve selâm hiç kesilmeden akıp gitsin, gök cisimlerinin hareketleri ve yeryüzünün dönüşü sona erene kadar aralıksız sürsün. 


Âlemlerin efendisine selâmdan sonra binlerce selâm, övgü ve saygı tertemiz sahabenin pak ruhlarına ve Peygamber'in Ehl-i beyt'ine olsun; günler geçip gittikçe, aylar ve yıllar birbirini izledikçe bu dualar onlara kesintisiz olarak ulaşsın. Zira onlar hidayet semasının yıldızları, doğruluk ve inayet meclisinin meşalesidirler. Amin, yâ Rabbe'l-âlemin! 


Bu kitabın yazarı günahkar kul Muhammed b. Münevver b. Ebü Said b. Ebü Tahir b. “Ulu Şeyh” der ki: Bu biçare, başlangıçta, çocukluk ve delikanlılık çağlarımdayken, bütün arzusunu büyük atası tarikat sultanı, hakikat burhanı Ebü Said Fazlullah b. Ebü”I-Hayr el-Miheni'nin -Allah aziz ruhunu takdis etsin- uğurlu nefeslerinde, mübarek eserlerinde ve makamlarında var olan faydaları öğrenme üzerine yoğunlaştırmıştı. Bu amaçla onun şeyh olan evlatlarından, ulularından ve torunlarından -Allah yattıkları yerleri nurlandırsın- bu hususla ilgili haberleri topladım. Bu haberlerin senedlerinin doğru olması için yapılması mümkün olan her şeyi son noktasına kadar yapmaya çabaladım. O dönem dinin itibarı olduğu bir dönem, o çağ tarikat ve şeriatın parlak olduğu bir çağdı. Âlem din semasının güneşleri ve gök kubbesinin kesin bilgi yıldızları olan büyük âlimlerle, yeryüzü ise tarikat zemininin direkleri (evladı), hakikat âleminin kutubları olan büyük şeyhler, samimi müridler ve şefkatli aşklarla süslenmişti. Onlar himmetlerini şeriatı öğrenme noktasında yoğunlaştırmışlar, bütün güçlerini tarikat yolunda yürümek için harcamışlardı. Onların tümü çağlardaki bereket ve uğur sebebiyle, ayrıca hakikatin yolunu tutmak için delil ve yardımcıların mevcut olmasından dolayı, bunları vesile kılarak Hak Teâlâ'ya giden yolu aramaya koyuldular; onların irşadıyla nefsani hatırlarla (arzu) rahmâni ilhamları birbirinden ayırt ettiler. Şeyhimizin halleri ve menkıbeleri, (onun eser ve nefeslerindeki faydalar) konusunda çok şey biliyor ve bunları zaman zaman aralarında müzakere ediyorlardı. Bu yüzden şeyhlerimiz (nur içinde yatsınlar) ona ait bilgileri toplama işine girişmediler. Bütün gönüller söz konusu feyizlerle nurlanmış, bütün kulaklar o güzel nağmelerle dolu, bütün diller onu anarak misk gibi koktuğu için, haberleri toplayanlar söz konusu hususları özet veya ayrıntılı olarak derlemeye ihtiyaç duymadılar. Ona ait sözler ve menkıbeler halk ve aydınlar arasında bilinmekte olduğundan bunları toplayıp bir araya getirmediler. 


Şimdi ise Moğol olayı ve Horasan fitnesi zuhur etti. Genel olarak Horasan'ın başına gelen geldi; gördüklerimizi gördük, özellikle de Mihene”de olanları gördük, bilinen sıkıntıları geçtik. Gerçekte ise Horasan 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beldelerinden hiçbirine, Mihene ve halkının başına gelen bela, musibet, tahrip ve sıkıntı gelmemiştir. “En şiddetli belalar peygamberlerin, sonra da evliyaların, daha sonra da onlara en fazla benzeyenlerin ve onların yolundan gidenlerin başına gelir” hadisindeki hakikati biz ve bütün Horasan ahalisi Mihene felaketinde gördük ve gözlemledik. Sözün kısası Mihene'nin içinde şeyhin evladından küçük büyük 115 kişi, ateş ve toprakla ve daha başka şekillerde yapılan türlü türlü işkencelerle helâk oldular, kılıçla şehid edildiler. Bundan başka bu olayın sebep olduğu kıtlık ve veba salgını sebebiyle birçokları da diğer şehirlerde şehid oldular (Allah hepsine rahmet eylesin). Samimi müridlerin, âşıkların halini de buna kıyas etmek gerekir. Din uluları ve tarikat önderleri de toprak peçesini çekip perdelendiler. Müslümanlar kıtlığa düçar oldu; en büyük aksaklıklar din işlerinde görüldü. Din âlimlerinin yok olduğu, tarikat şeyhlerinin sonunun geldiği bir dönem yaşandı. Hak Sübhânehü ve Teâlâ, “Görmediler mi biz arza gelir ve onu uçlarından eksiltiriz” (Ra'd 13/31) âyetinde vaat ettiğini yerine getirdi. “Allah Teâlâ ilmi söküp atmaz, arna ulemayı ortadan kaldırarak ilmi ortadan kaldırır” hadisinde anlatılan husus açık ve seçik olarak gerçekleşti. İlme talep durdu, inançlar baştan sona bozuldu. Birçok müslüman İslâm adına onun ismiyle, tarikat ve hakikat adına sırf onun şekliyle yetindi. 


İşte böyle bir zamanda bu biçarenin içinde ilâhi bir lutuf olarak bir cezbe zuhur etti; bu da bazı müridlerin tarikat sultanı, hakikat burhanı ceddim Şeyh Ebü Said-i Ebü”l-Hayr”ın (Allah aziz ruhunu takdis etsin) menkıbeleri, halleri ve serlerini bir kitapta derleme konusundaki ricalarına olumlu cevap vermeme sebep oldu. Amaç tarikat yolunu tutmak isteyenlerin heveslerini artırmak, hakikat yolunu tutan sâliklere rehberlik etmek ve örnek göstermektir. Nitekim Ku'ran'da, “Biz onları izleyerek doğru yolu buluyoruz” (Zuhrut 43/22) buyrulmuştur. Nitekim başka bir yerde ilâhi inayete mazhar olan seçkin bir zümreden söz edilirken de şöyle buyrulmuştur: “İşte Allah'ın hidayete erdirdikleri bunlardır. Sen de onların yoluna uy” (En'âm 6/90). Günlerin gelip geçmesi, üst üste baskın, yağma ve talana uğraması sebebiyle Mihene'nin ahvali, şeyhimizin eserlerinden 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türbesi ve haziresi dışında hiçbir şeyin kalmadığı bir yer haline geldiğin- den bütün çabalarıma ve uğraşmalarıma rağmen istediğim şeylerden çok az bir kısmını, köşede bucakta dağınık bazı parçalar halinde bulabildim. Bunların hafızalarda bulunan kısmı felaket ve sıkıntıların çokluğu sebebiyle unutulup gitti. Geçim derdi böyle şeylerin üzerini örttü. 


Şeyhimiz bin ay yaşadı, veda meclisinde mübarek dilinden dökülen sözlere göre o, seksen üç sene dört ay ömür sürdü. Şöyle demişti: “Yaşımız bininci aya girdi. Binden sonra sayı yoktur.” Bu sürede olup bitenleri tesbit ve kontrol etmek hiç mümkün olur mu? Bu gerçekten imkansızdır. Bir şahsın uzun hayatı içindeki bütün sözlerini, hallerini, hareketlerini ve davranışlarını nakletmek zaten mümkün değildir. Bu duacı (eserin yazan) imkanı ve gücü dahilindeki hususları gerçekleştirmek için olanca çabasını ve gayretini harcamıştır. Senedlerin doğru olması için sonuna kadar didinmiştir. Senedinde aksaklık ve rivayetinde şüphe bulunan hususları eserine almamış, bunları kaydetmekten çekinmiştir. 


Bundan önce istikrar döneminde büyük âlim ve imam amcazadem Cemaleddin Ebü Ravh Lutfullah b. Ebü Said, müridlerden birinin ricası üzerine bu konuda küçük bir risâle kaleme almış, bunu da beş bölüme ayırmış, her bölümde bir haberi (menkıbeyi) senediyle nakletmiş, bu haberin anlamı konusunda da fazilet ve fesahatinin mükemmelliğine yaraşır bir biçimde bir bolüm ayırmış, şeyhin hallerini ve sözlerini burada kaydetmiştir. Lökin o, az ve öz yazma yolunu tutmuştur. Duacı (yazar) kendi değersiz madenini onun değerli cevheriyle kıyaslamayı istememekte ve bu küçük sermayeyi o nefis ve kıymetli hazineyle ölçmemektedir, çünkü kendini buna ehil görmemektedir. Onun ululuk yıllarını nasıl tutabilir veya onun sahip olduğu türlü türlü faziletlerden biri konusunda bineğinin tozuna nasıl ulaşabilir? Derler ki: “Cevhere benzeyen şeyi cevherle aynı ipliğe dizerler.” Arzum şundan ibarettir: O, büyük zatın tesbit edilen ve bu duacıya ulaşan sıhhatli eserlerini ve mübarek sözlerini halk arasında daha uzun süre kalması için kaleme almak. Fitneler ve gürültü sebebiyle üzeri küllenen (menkıbe ve sözler) taze hale getirilmiş, sonrakilere bizden yadigar bırakılmıştır. Bilinən və 


TEVHİDİN SIRLARI ə 59 


kabul edilen bir husustur ki zaman geçtikçe insanların himmetleri giderek daha fazla noksanlaşır. Bu yolun yolcuları azalır, ilim ise herkese el vermez. Bizzat muamele (tasavvufi yaşayış) ise kibrit-i ahmerdir. Bu durumda yapılması gereken asgari şey, dinin büyüğü ve çağın ulusu o zatın sözleri aracılığıyla mutekitlerin (inananlar) kulaklarına hoş nağmeler ulaştırmak, tarikat davasında bulunanların gönüllerini ve ruhlarını ferahlatmaktır. Nitekim şöyle demişlerdir: 


Bir torba şeker alamasak da 
Hiç değilse onu sinekten koruruz. 


Uluların sözlerindendir ki, “Salih kişiler anılınca gökten rahmet iner!” Tüm insanların halleri ve işlerinin aşamaları fazla eksik değil, sadece üç çeşittir: Başlangıç, orta, son. Bu sebeple bu kitabı üç bölüme ayırdım: 


Birinci Bölüm: Şeyhin başlangıç hali, bebeklik günlerden otuz yaşına kadar geçen zaman. Bu süre içinde öğrenimi, çilesi ve mücâhedesiyle ilgili olarak bize ulaşan bilgiler. Pirlerinin, şeyhlerinin, Hz. Mustafa'ya [sallallahu aleyhi vesellem] varıncaya kadar ilim ve hırka silsilesinin anlatılması. 


İkinci Bölüm: Şeyhin orta dönemi. Bu bölüm üç alt bölüm halinde düzenlenmiştir: 


Birinci Kısım: Ondan zuhur edip güvenilir kişiler ve râviler tarafından doğru kabul edilen ve bizce de sahih sayılan kerametlerle ilgili menkıbeler. 


İkinci Kısım: Meşayihin menkıbelerine ve sözlerine ilişkin olup fayda sağlamak için şeyhin mübarek dilinden dökülen ve birtakım faydalar (feyizler) içeren menkıbeler. 


Üçüncü Kısım: Şeyhin sözlerinden ve bazı dualarından oluşan çeşitli faydalar ve nükteler, onun aziz dilinden dökülen çeşitli beyitler ve bize ulaşan birkaç mektubu. 
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Üçüncü Bölüm: Şeyhimizin son hali. Bu da üç kısımdır: Birinci Kısım: Vefatı esnasındaki vasiyetleri. 
İkinci Kısım: Vefat etme şekli 


Üçüncü Kısım: Vefatından sonra zuhur eden kerametleri. Bunlardan bazılarını bizzat kendisi hayattayken haber vermiş, vefatından sonra da halk bazılarını görmüştür. 


Bu derlemeye Esrarü ”t- Tevhid fi Makamati”ş-Şeyh Ebü Said (Şeyh Ebü Said'in Menkıbelerinde Tevhidin Sırları) adını verdim. Eseri tamamlamak, yazarken doğru ve düzgün bir yol izlemek için Hak Teâlâ'dan başarı niyaz ettim. Eserin özet ve kısa olması için (söz ve menkıbelerin) senedlerine yer vermedim. Mükemmel derecedeki ihsanına, keremine ve lutfuna sığınarak ulu ve yüce Allah'tan bana başarılar vermesini, inanç sahiplerinin arzusu olan tarikat hukukuna riayeti bana kolaylaştırmasını, geriye gidişten ve kusurdan korumasını diliyorum. Ziyadelikten sonra gelen noksanlıktan Allah'a sığınırım. En hayırlı destekçi ve yardımcı O'dur. 


Hayırla dua eden bu fakir padişah-ı İslâm, (sultan-ı muazzam, şehinşah-ı a'zam, milleti egemenliği altına alan, Arap ve Acem hükümdarlarının efendisi, kulların sığınağı, Allah'ın beldelerdeki gölgesi, Allah'ın evliyasına yardım, düşmanlarını ise kahreden, Allah'ın halifesinin destekçisi, dünya ve ahiret işlerinde kendisine başvurulan, İslâm'ı ve müslümanları şana kavuşturan, güçlü devletin kolu, parlak dinin tacı, göz kamaştıran ümmetin ulusu, âlemin nizamı, emirü”l-mü”mininin ortağı) Ebü”l-Feth Muhammed b. Sam hazretlerine -Allah şanını yüceltsin ve devletini ebedi kılsın- hizmet sunmayı ve bir armağan göndermeyi arzulamaktadır. Zaten hayırla dua eden bu fakir, hiçbir zaman o alim ve adil padişahın nimetine teşekkür, devletine dua etmekten geri durmamakta, hükümdarların secdegahı ve âlemdeki sultanların el etek öptükleri yer olan ulu makamı ve yüce mevkii bir an bile bu ihlaslı duacının hediyesinden ve hizmetinden uzak kalmamaktadır. Kendisine 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uğurlu bir padişah olarak bakılsın, yüce bir sultan olarak görülsün. Her vakit bu incilerden bir hikmet, bu dini nasihatlerden bir nükte mübarek kulaklarına sunulsun, Allah ona sevindirici ve müjdeli haberler işittirsin, bahtiyarlık kıblesi ve arzuların sunulduğu Kabe olan yüce dergahta ve şerefli mecliste -her zaman böyle yüce olsun- hayırla dua eden bu fakir şereflenme tarzında tarif yoluyla anılsın. İmdi her ne zaman talep elini kalbin derinliklerine uzatıp orada bulduklarımı çıkarıp armağan olmak üzere şu kâğıtlar üzerine yazsam ve bunlar da dünya kadar bir yer tutsa, yine de dergah-ı hümayun karşısında kurtlar ve böcekler kadar basit ve önemsiz kalır. Belki bu, gerçekte Hz. Süleyman”ın huzurunda çekirgenin bacağı gibi kalır. Bu giriş şunu gösterir: Bu samimi duacının, ifa ettiği hizmetin ve dünyada bir eşi daha bulunmayan armağanının çevresinde dönüp dolaşması daha uygundur, edebe daha çok yaraşır. 
Muhakkak oları şu ki dünyevi (maddi) olan her armağan tıpkı dünya gibi fanidir. O çeşit şeyleri okumakla ebedi mutluluğa erilmez. Hayırla dua eden bu fakire göre âlemde bu armağandan daha büyük ve daha değerli bir armağan bulunmadığından hazretlerin en büyüğü olan o hazrete bir hizmet olsun diye bu armağan sundu. Ulu sultanın (Allah burhanını daha da açık, şanını daha da ulu kılsın) en büyük arzusu dini hikmetleri içeren şeyleri ele geçirmekten ibaret olduğundan bu ihlâslı duacı bu armağanın onun tarafından beğenilme şansına sahip olduğuna inanmıştır; çünkü bâki olan bir âleme götürülebilecek azık, ancak Hz. Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem) sünnetine uyularak ve evliyanın gidişatı benimsenerek hazırlanabilir, söz konusu tebaiyetin ardından, nasıl yaşadıklarını tam olarak bildikten, gözettikleri âdabın inceliklerini, zâhir ve bâtın itibariyle geleneklerini kavradıktan sonra elde edilir. 


Şeyh Ebü Said-i Ebü”l-Hayr (kuddise sırruhül bu zayıf duacının piri, pederi, önderi ve örnek aldığı insan olduğundan ve duacı hizmetkâr ömür boyu bütün zamanını onun şeriat ve tarikat konusundaki nefeslerinin, sözlerinin ve makamlarının feyizlerini öğrenmek için harcamış ve vaktini buna ayırmış olduğundan, gücünün yettiği nisbette ve mümkün olduğu kadar bu dergâhın yolcuları ve bu divanın müridleri için söz 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konusu fâideleri ve feyizleri derlemiştir. Bu hizmetkardan önce hiçbir mürid kendi şeyhinin yaşama tarzı, faideleri ve sözleri konusunda bundan daha kapsamlı bir derleme meydana getirmemiştir. Bunun için armağanların en büyüğü ve en mükemmerli olan bu armağanı dünyadaki hükümdarların en büyüğü ve en erdemlisi padişah hazretlerinin yüce katına göndermeyi arzu etmiştir. Hak Sübhânehü ve Teâlâ'nın lutuf ve kereminden kuvvetle umulur, hatta doğru ve kesin bir şekilde hükmedilir ki bu dünyada tüm dünya hükümdarlarının en büyüğü, adalet, inanç, mezhep ve kişilik yönünden çağdaşı olan padişahların en güzeli olan bu âdil sultan ahirette, adn cennetinde de en büyük padişah olacak, izzet sahibi Hak Teâlâ'ya yakın olma mertebesine erecek, şeriat sahibinin hükmettiği gibi cennetten nasip alan ahiret sultanlarının en fazla nasip alanı olacaktır. Zira Hz. Peygamber, “Âdil bir hükümdarın bir saat adaletle (halkını) yönetmesi takva sahibi bir âbidin yıllarca ibadet etmesinden daha sevaptır” buyurmuştur. Yine Hz. Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi vesellem) buyurmuştur ki: “Dünya ahiretin tarlasıdır.” İmdi bu padişah dünyada halkına adalet ve şefkatle muamele, zayıflara ve emri altında bulunanlara ihsanda bulunma, dindar ve erdemli kişilere karşı cömertçe ve insanca davranma tohumundan başka bir şey ekmemiştir. Şu halde hiç şüphe yok ki bu tohum yarın böyle bir meyve- den başka bir meyve vermez. Şu halde o, “Güçlü hükümdarın katında dürüstlük makamında” (Kamer 54/55) bulunur. Bu duacının ümidi o yüce makama -Allah daha da yüceltsin- kabul edilerek şereflendirilmesi, bu biçarenin her halde ve yerde o devletin samimi bir duacısı olduğunun bilinmesi; ihsanına teşekkür eden, tüm halkların başvurduğu ve sığındığı o hazreti anan biri olarak tanınmasıdır. 


Eğer bu duacı hizmetkârdan insanın özelliği olan unutma sonucu bir hata ve kabahat meydana gelirse ve âlemin âdil sultanı -Allah saltanatını daim kılsın- dünyayı düzene koyan o isabetli görüşüyle bunu görürse sultanlara yaraşan kusursuz bir keremle o hataya bir af kalemi çeksin ve ondan geçsin, sonsuz olan şahane lutfuyla üzerini örtsün ve tekrar örtsün. Ulu ve yüce yaratıcı Hakk'ın gölgesi olan güneşini 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kıyamet kopana kadar pâyidar kılsın, küsüfa uğrayıp son bulmasından korusun ve bundan uzak tutsun. Dünya sultanlarının ve çağımızdaki hükümdarların adalet ve insaf güneşini râiyenin zayıfları ve emri altında olanların üzerinde sonsuza dek ışıklandırsın, pâyidar kılsın. Bu fâni âlemin hükümdarlığını o bâki âlemin saltanat ve mülküyle sürdürmeyi nasip eylesin. Din ve dünya itibariyle bu âdil sultanın çıkarına olan her şeyi lutfu ve keremiyle ona ihsan eylesin, muradı hâsıl olsun. 


Âlemlerin Rabb'ine hamd, peygamberi Muhammed'e ve tüm âline selâm olsun. 


Bize, tek başına O yeter; O ne iyi bir Mevlâ, ne hoş bir yardımcıdır! 


BİRİNCİ BÖLÜM 


Şeyhimiz Ebü Said-i Ebü”I-Hayr”ın 
-Allah Aziz Ruhunu Kutsasın- 
Başlangıç Haline Dair 


Şunu bilin ki şeyhimiz hiçbir zaman kendisinden “ben” ve “biz” diye söz etmemiştir. Kendisinden bahsetmek durumu meydana geldiği zaman “onlar şöyle söylemişlerdir”, “onlar şöyle yapmışlardır” derdi. 
Eğer bu duacı bu eserde şeyhin sözlerini onun mübarek dilinden çıktığı gibi aktarsa ve teberrük amacıyla ifade tarzını olduğu gibi korusa, halk bunu anlamakta zorlanır. Bazı okuyucular, hatta bunların çoğu söz düzeni ve kelimelerin anlamları konusunda hataya düşerler. Şeyhin “onlar” sözüyle kendisini kastettiğini sürekli olarak hatırlarında tutamazlar, bu onlara zor gelir. Özellikle bu eserin baş tarafını okumadıklarından bu hususu bilmeyenler için durum böyledir. Bu yüzden söz konusu mazeretler sebebiyle şeyh nerede “onlar” demişse o sözü “biz” şekline çevirdik, çünkü bu ifade halk arasında bilinmekte ve kullanılmakta ve 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okuyucunun anlamasını da kolaylaştırmaktadır. Şu hususun iyi kavranması lazımdır: Şeyhin ifadesi olarak her nerede “biz” sözünü kullanmışsak bilmek gerekir ki şeyhin mübarek dilinden çıkan söz “onlar”dır. 
“Aklı olana işaret yeter.” 


Bilin ki şeyhimizin babasına “Bu”l-Hayr” (Ebü”l-Hayr) derlerdi. Mihene”de ismi “Babo Bu"”l-Hayr”dı. Attardı, dindar ve takva sahibi bir adamdı. Şeriat ve tarikatı bilir, daima Suffe ehli ve tarikat sahipleriyle oturup kalkardı. 


Çocukluğu ve İlim Tahsili 


Şeyh Ebü Said [kuddise sıruhül 357 (967) senesi Muharrem ayının ilk pazar günü dünyaya geldi. Şeyhimizin babası, bu taifeye mensup bir azizler topluluğuyla birlikte Mihene"de oturuyordu. Hafta boyu her gece içlerinden birinin evinde toplanırlardı. Mihene”ye bir aziz veya bir garip gelecek olsa toplanırlar, az çok bir şeyler yerler, namaz kılar, evrad okur, sonra da sema ederlerdi. Bir gece Babo Bu”l-Hayr dervişlerden birinin davetine gitmişti. Şeyhin annesi -Allah rahmet etsin- eşin- den, dervişlerin ve azizlerin bakışları üzerine düşsün diye oğlunu da beraberinde götürmesini rica etti. Babo Bu”l-Hayr şeyhi alıp götürdü. 
Sema yaptıkları esnada kavval (ilahi okuyan) şu beyti okudu: 


Evet bu aşk dervişlere bir bağıştır. 

Bu yolda can feda etmek onların işidir. 

Altın ve gümüş dünyada erenlerin süsü değildir. 
Erlerin işi can feda etmektir. 


Kavval bu beyitleri okuyunca dervişlerde öyle bir hal zuhur etti ki o gece sabaha kadar bunun etkisiyle raksettiler, bu hal içinde bulundular. Kavval bu beyitleri çok tekrarladığı için şeyh onu ezberlemişti. 
Eve döndüklerinde şeyh babasına sordu: Kavvalin okuduğu rubâinin anlamı neydi? Onu dinleyen dervişler neden bu kadar çok neşelenmişlerdi? Bunun anlamı neydi? Babası cevap verdi: Sus; çünkü sen bunun anlamını kavrayamazsın, senin bununla işin ne? 


Daha sonra şeyh bilinen o yüce mertebeye ulaşmış, ama bu esnada babası Babo Bu'1-Hayr da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Şeyh konuşmaları esnasında bu rubâiyi sıkça tekrarlar ve derdi ki: Keşke bugün Babo Bu'I-Hayr hayatta olsaydı da o vakit dinlediği rubâinin ne anlam ifade ettiğini onun da bilmediğini kendisine söyleseydim! 


Derler ki şeyhimizin babası Sultan Mahmud'u çok severdi. O, Mihene'de bir konak yaptırmıştı. Bugün burası şeyhin köşkü diye bilinmektedir. Bu binanın duvarlarına sultanın adını yazmış, hizmetçilerini ve maiyetini kaydetmiş, fillerini ve bineklerini duvar üzerine nakşetmişti. 
O zamanlar şeyh henüz çocuktu. Babasına, “Bu bina içinde bana özel bir oda ayır” diye rica etti. Babası ona köşkün üstünde bir oda yaptı. 
Şeyhin savmaası (zâviye) burasıdır. Yapımı tamamlanıp sıvası yapılınca şeyh odanın bütün duvarlarına ve tavanına “Allah, Allah, Allah ...” sözünün yazılmasını buyurdu. Babası, “Bu ne böyle yavrucuğum” diye sorunca, şeyh cevap verdi: Her kişi evinin duvarlarına emirinin adını yazar! 


Bu cevaba memnun olan baba köşkün duvarlarında yazılı olan her şeyin silinmesini emretti. O andan itibaren baba oğluna başka bir gözle bakmaya ve onun haline gönül vermeye başladı. 


Şeyhimiz Ebü Said [kuddise sırruhül Ku'ran'ı, dindar ve takva sahibi bir kişi olan Ebü Muhammed Anazi'den öğrendi. Bu zat Horasan'ın ünlü hafızlarındandı. Allah rahmet eylesin kabri de Nesâ'dadır. 


Şeyh Ebü'i-Kasım'dan Ders Alması 


Şeyh şöyle derdi: Çocuk yaşta Kur'an öğrenirken babam Babo Bu”1- Hayr beni cuma namazına götürürdü. Cami yolunda Şeyh Ebü”l-Kasım Bişr-i Yasin”le karşılaştık. Çağının ünlü âlimlerinden ve dünyadaki ulu şeyhlerden olan bu zat Mihene”de otururdu. 
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Şeyh sözüne şöyle devam etti: O zat bizi görünce dedi ki: Yâ Ebü'l-Hayr bu küçük senin neyin oluyor? Pederim, “Oğlumdur” deyince yanımıza geldi, diz çöktü, yüzünü yüzüme çevirdi, gözleri yaşla doldu. 
Sonra dedi ki: Ya Ebü'l-Hayr! Biz bu dünyadan göçemiyorduk. Zira velilik makamını boş görüyorduk, şu dervişler zayi olup gideceklerdi. 
Simdi şu oğlanı görünce emin oldum ki velilik makamı bundan sonra bu çocuğa nasip olacak. 


Sonra babama dönüp, “Namazdan sonra bunu yanımıza getir” dedi. Namazı bitirince babam bizi Ebü”l-Kasım Bişr-i Yasin”in yanına götürdü. Savmaasına girip huzurunda oturduk. Savmaada çok yüksek bir raf vardı. Ebü”l-Kasım Bişr babama, “Şu rafta bulunan bir somunu alması için Ebü Said”i omzuna al” dedi. Babam beni omzuna çıkardı, elimi uzatıp o somunu raftan aldım. Arpadan yapılan somun sıcaktı, elim bu sıcaklığı hissetti. Ebü”l-Kasım Bişr o somunu elimizden aldı, gözleri dolmuştu. Somunu ikiye bölüp yarısını bize verip, “Ye” dedi. 
Öbür yarısını da kendisi yedi. Babama hiç pay ayırmadığından sordu: Ya şeyhl Bunun sebebi ne? Bize de bir parça verseydin de onunla teberrük etseydik olmaz mıydı? Ebü”l-Kasım dedi ki: Yâ Ebü”l-Hayrl Biz bu somunu otuz sene önce bu rafa koymuştuk. Bize şöyle vaat olunmuştu: Bu somun kimin elinde sıcak hale gelirse âlem onunla hayat bulacak ve tasavvuf onunla hitama erecek. Şu anda bu mülde gerçekleşmiş bulunuyor, o kişi oğlun olacak! 


Sonra Ebü”l-Kasım şunları söyledi: Ey Ebü Said! Şu kelimeleri hafızanda tut ve daim söyle: “Sübhâneke ve bi-hamdike alâ hilmike ba'de ilmike sübhânek ve bi-hamdike alâ afvike ba'de kudretike” (Bilen ama hoş gören, gücü yeten ama affeden o zat ne kadar yücedir). Biz de bu ibareyi ezberledik ve sürekli olarak tekrarladık. 


Şeyh diyor ki: Biz Ebü”l-Kasım”ın huzurundan ayrılıp dışarı çıktık. 
O pirin o gün söylediğinin ne anlama geldiğini bilmiyordum. Bundan sonra bu pir uzun yıllar yaşadı, bu arada büyüyen şeyhimizden pek çok feyizler aldı. 
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Şeyhimiz demişti ki: Kur'an'ı öğrenip hafız olduğumda babam, “Yarın müeddibe gitmelisin” dedi. Babamın böyle söylediğini ustama haber verince üstadım “Mübarek olsun” diye dua edip ekledi: Bizden sana yâdigâr olmak üzere şu cümleyi hep hatırla: Düşünceni bir an Allah üzerinde yoğunlaştırman senin için tüm dünyadan daha hayırlıdır. 
Derler ki: Eğer himmetini bir lahza Hak'la birlikte bulundurursan bu senin için yeryüzündeki her şeyden daha iyidir. Biz bu hikmeti kulağımıza küpe ettik. Üstadım, “Bana hakkını helâl et” dedi ve ben de, “Helâl ettim” dedim. Buyurdu: Hak Teâlâ ilmini bereketlendirsin! 


Diğer bir gün babam beni aynı zamanda imam, müftü ve müeddip olan Ebü Said Anazi'nin huzuruna götürdü. Bir süre onun yanında kaldım. Bu esnada Şeyh Ebü”l-Kasım"ın huzuruna da gidip geliyordum. 
Ben Müslümanlığı ondan öğrenmiştim. Şeyh dedi ki: Bir gün Ebü”I-Kasım Bişr-i Yasin bize şunu söylemişti: Ey Ebü Said! Tamahı, (Allah'la olan) muamelenin dışına atmak için çabala; çünkü tamahın olduğu yerde ihlâs bulunmaz; tamahla amel etmenin karşılığı ücret almak, ihlâsla amel ise kulluktur. Sonra şöyle devam etti: Peygamber'den rivayet edilen şu hadisi hatırında tut: Yüce Allah Mi'rac gecesi bize dedi ki: Yâ Muhammed! Bana yakın olanların hiçbiri üzerine farz kıldığım şeyleri ifade ederek yakınlığıma erdikleri gibi başka bir şeyle yakınlığıma eremezler. Kul, nafilelerle de durmadan bana yaklaşır, o kadar ki sonuçta ben onu severim. Sevince de onun kulağı, gözü, eli ve destekçisi olurum. Artık o benimle işitir, benimle görür, benimle tutar. 


Sonra Ebü”l-Kasım, “Farzları ifa etmek kulluk etmektir. Nâfileleri ifa etmek ise sevgi gösterişidir” dedi ve şu rubâiyi okudu: 


Sevginin en mükemmeli, sevgiliden bir şey beklenmeyen sevgidir. 
Fiyatı biçilen bir şeyin ne değeri olabilir ki? 

Kesin olarak bil ki sana ihsanda bulunan ihsandan daha iyidir. 
Kimyanın tâ kendisi bile olsa ihsan nedir ki! 
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Şeyhimiz dedi ki: Bir gün Ebü”lI-Kasım Bişr-i Yasin'in huzurundaydık. Bize dedi ki: Ey oğlanl Allah”la konuşmak ister misin? İsterim, neden istemeyeyim ki dedim. O halde ne zaman yalnız kalırsan şunu söyle dedi: 


Canal Sensiz bende karar olmaz 
İhsanların saymakla tükenmez 
Vücudumdaki her kıl bir dil olsa da 
Şükrünün binde birini ifa etmez. 


Biz hep bunu söyledik durduk, nihayet Hak yolunun kapısı bize açıldı. 


Ebü”l-Kasım Bişr-i Yasin 380 (990) senesinde Mihene'de vefat etti. 
Her ne zaman şeyh Mihene Mezarlığı”na giderse önce onun kabrini ziyaret ederdi. Bir gün şeyh konuşurken söz esnasında dedi ki: Ama ve mümin bir ihtiyar vardı. Şeyhin kabrinin kapısının karşısındaki mescide işaret ederek, bu mescide gelir ve asasını arkasına kordu. Bir gün kitaplar torbada olduğu halde müeddipten dönerken ona uğrayıp selam verdim. Selâmı aldı ve, “Sen Baba Ebü”l-Hayr”ın oğlu musun?” diye sordu. 
Evet, dedim. Ne okuyorsun, dedi. Falan kitabı, dedim. Bunun üzerine pir dedi ki: Meşayih demiştir ki: İlmin hakikati ruhlara keşifle gelen bilgidir. 
Biz o gün hakikat nedir, keşif ne anlama gelir, bilmiyorduk. Bundan altmış yıl sonra Hak Sübhanehü ve Teâlâ bu sözün mahiyetini bize öğretti ve açıkladı. 


Merv”e Yolculuğu ve Mezhebi 


Şeyhimiz Ebü Said [kuddise sırruhül dil öğrenimini tamamlayıp fıkıh öğrenmeye heveslenince Merv'e gitti. Bir gün şeyhimiz konuşması esnasında demişti ki: Mihene'den Merv'e gittiğimiz gün 30.000 beyit şiir ezberimdeydi. Merve giden şeyh, İmam Ebü Abdullah el-Hadari'nin huzuruna vardı. Zamanın imamı ve çağın müftüsü olan bu zat tarikat ilmine vâkıftı. İbn Süreyc'in öğrencilerinden olup itibarlı bilginlerdendi. İbn Süreyc Müzeni'nin, o da Şâfii'nin öğrencisiydi. Şeyhimiz Şafii mezhebindendi. Aynı şekilde İmam Şâfii'den sonra gelen meşâyihin tümü onun mezhebindendi. Tasavvuf yoluna girmeden önce başka bir mezhepte bulunan bir kimse, Eğer Hak Teâlâ kemal derecedeki lutfu ve sebebe bağlı olmayan ezeli inayetiyle kendini sevme saadetini ve bu zümreye özgü olan aziz dergâhında olma ayrıcalığını nasip ederse onu Şafii mezhebine yöneltir. Bağdat'ta ikamet eden Husri ve daha başka şeyhlerden bahsedilecek ve halleri anlatılacak olursa söz uzar gider. Bizim maksadımız bu hususları anlatmak değildir. Şâfii'den önce yaşamış olan meşâyih ise selef mezhebi ve Şâfii'nin hocalarının mezhebindendir. Bir kısım âlimlere göre ulu şeyh Bâyezid-i Bistâmi (kuddise sırruhü) Küfeli büyük İmam Ebü Hanife'nin (rahmetullahi aleyh) mezhebindendi. Bu zat Cafer-i Sâdık'ın (rahmetullahi aleyh) müridi ve sakasıydı. 
Cafer ona, “Saka Bâyezid” demişti. Bâyezid, piri ve Hz. Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem) mübarek ailesinin imamı Cafer'in mezhebindendi. Onun tarikatta kendine özgü hiçbir sıfatı yoktu; çünkü mürid ancak pirinin mezhebinden olur; inançta, davranışlarında ve hallerinde hiçbir şekilde pirine muhalefet edemez. 


Yazmış olduğumuz şu sözlere bakıp da meşayihin büyük imam Şafii'nin mezhebinden olmasının İmam Ebü Hanife'nin mezhebi için bir kusur olduğu sanılmasın. Hâşâ ve kellâ, böyle bir şey asla hayal edilmemelidir. Böyle bir düşüncenin bir kimsenin hatırına gelmesinden Allah'a sığınmak lazımdır. Zira onun büyüklüğü ve zühdü benim bilemeyeceğim ve açıklayamayacağım kadar fazladır. O, ümmetin meşaleşi ve Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem] milletinin önderidir. Hakikatte her iki mezhep birbirine eşittir. Her ikiimam da Hak Teâlâ'nın yüce kelâmına uygun olarak konuşmuşlar, Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem) hadislerine tâbi olmuşlardır. Hakikat şudur ki iki mezhebe taassupsuz bakan bir kimse her iki imamın aslında bir olduklarını anlar. 
Eğer ayrıntılarda farklılık görürse ona, “Ümmetimin ihtilafı rahmettir gözüyle bakar. Eğer bu iki imamdan biri mezhebinde kolaylığı tercih etmişse onu da, “Size dinde zorluk çıkarılmadı” (Hac 22/78) gözüyle mütalaa eder ve, “Ben hoşgörülü ve kolay olan Hanif diniyle gönderildim” gözüyle bakar. Halkın çoğunun müptela olduğu gibi meseleye bağnazlıkla yaklaşmaz. Kesin olarak bilmek gerekir ki iki imamın söyledikleri ancak haktır. Bu iki ulu imam bizim tabiatımızda mevcut bulunan taassuptan korunmuşlar ve uzak kalmışlardır. Nitekim sahih bir senedle Ebü'd-Derraverdi'nin şöyle dediği nakledilmiştir: Mâlik b. Enes'i ve Ebü Hanife'yi yatsı namazından sonra Allah Resülü'nün mescidinde gördüm. Bazı meseleleri müzakere ediyor ve tartışıyorlardı. Sonunda ikisinden biri bir görüş üzerinde durup onu tercih ettiği ve onunla amel ettiği zaman öbürü susuyor, geri çekiliyor, cedelleşmiyor, haksızlık etmiyor, karşısındakinin hata ettiğini iddia etmiyordu. Sabah namazını kılıncaya kadar müzakereleri bu şekilde sürdü. 


Şunu da bilmek gerekir ki tasavvuf yolunda ihtiyatlı hareket etmek esastır. Meşayih mücahedeye yeni başladığı zaman riyâzetin gereği olarak bazı hususları kendilerine vâcip kılar ki bunların bir kısmı esasen sünnettir; bir kısmı da nâfiledir. Nitekim Şeyh Ebü Amr Beşhuvani, Hz. 
Muhammed Mustafa'dan [sallallahu aleyhi vesellem] rivayet edilen “Sağ el bedenin üst tarafı, sol el ise alt tarafı için kullanılır” mealindeki hadise uygun hareket ettiğini anlatmak için demiştir ki: Otuz senedir sağ elimi göbeğimin altına değdirmedim, sol elimi de göbeğimin üst tarafına sürmedim, sünnet için olan kısmı müstesna. 


Hiçbir zaman ayağına nalın takmamış ve ayakkabı giymemiş olan Bişr-i Hâfi [kuddise sırruhül demiştir ki: Hak Teâlâ, “Allah yeryüzünü sizin için tefriş etti” (Nuh 71/19) buyurmakta olduğundan yeryüzü ulu ve yüce Allah”ın bir sergisidir. Onun için ben Allah Teâlâ'nın sergisi üzerinde ayakkabı ve nalınla yürümeyi doğru bulmuyorum. Bişr-i Hâfi ömür boyu yalın ayak gezdiğinden ona “Harfi” (yalın ayak) lakabını takmışlardı. 


Sünnete Bağlılığı 


Şeyhimiz Ebü Said [kuddise sırruhül demiştir ki: Okuduğum eserlerde, gördüğüm kitaplarda ve işittiklerimde Hz. Muhammed Mustafa isallallahu aleyhi vesellem) şöyle yaptı veya şunu emretti şeklinde bir şeye rastladımsa onu ifa ettim. Melekler şunu yaparlar, diye bir şey işittim veya kitaplarda okudumsa bunların hepsini ben de sülükümün başlangıcında yaptım. Bu konu ileride tekrar geniş olarak açıklanacaktır. 


Bütün meşâyihin gidişatı bu tarzdaydı, ömür boyu Hz. Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem) sünnetine uygun yaşamışlar, üzerlerine vâcip kıldıkları nâfileleri uygulamaktan geri durmamışlardır. Kısaca nefsi zelil kılma ve din yolunda ihtiyat göstermeyle ilgili her şey onların tercihi olmuştur. Şâfii'nin mezhebinde darlık (zorluk) bulunduğundan ve o din işlerini ince eleyip sık dokuduğundan nefsi zelil kılmak için bu zümre onun mezhebini tercih etmiştir. Yoksa özleri itibariyle iki mezhep arasında bir fark bulunduğundan veya iki imamdan biri öbüründen daha üstün olduğundan böyle bir tercih yapmış değildirler. Bize göre bunların hali (râşid) halifelere benzer ve biz bunların hepsini hak bilir, hepsini candan sever, faziletlerine inanır ve bunu ikrar eder, halife oldukları sıraya göre her birinin halifeliğinin meşru olduğuna şahitlik eder, onları bağrımıza basar ve meşru olmadıklarını söylemeyiz. Nefsin hevâ ve hevesine uyarak, inat ederek veya taassup göstererek Hz. Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem) sahabesine, selef imamlarına ve ulu şeyhlere dil uzatmamaya, onları kötülememeye, tersine hepsini haklı görmeye davet eder, bu yolda dua ederiz. Sözün kısası bir kimsenin herkesi kendisinden daha iyi bilmesi gayet hoş bir şeydir, her hâlükârda itirazı terketmek son derece makbul bir davranıştır. Başkalarının kusurlarıyla meşgul olanların böyle yapacaklarına kendilerini ıslah etmeye çalışmaları daha doğru bir şeydir. Hak Teâlâ lutfu ve keremiyle herkesi rızasına uygun olan yola yaklaştırsın. 


İmdi şeyhimiz beş sene süreyle İmam Ebü Abdullah el-Hadari'den ders aldı. Derslerini tamamlayınca bu imam Allah'ın rahmetine kavuştu. Kabri Merv'dedir. Onun vefatından sonra Şeyh İmam Ebü Bekir Kaffal-i Mervezi'nin (rahmetullahi aleyhi yanına gitti ve beş sene daha ondan fıkıh dersleri aldı. Kaffâl'den ders alırken Şeyh Nasir Mervezi, Şeyh 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Ebü Muhammed Cüveyni ve Şeyh Ebü Ali Senci gibi zevatla ders şeriki olmuştu. Bunlardan her biri tüm cihanın örnek bildiği kişilerdi. 


Serahs'a Yolculuğu 


Şeyh, bu süre içinde Kaffâl'den (fıkıh kitaplarına yazılmış iki ta'lik ve) iki şerhi okuyup tamamlamış daha sonra da Serahs'a gitmek üzere Merv'den ayrılmıştı. Serahs'a gelince İmam Ebü Ali Zâhir b. Ahmed'in huzuruna vardı. Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi olan bu zat sayesinde Şafii mezhebi Serahs'ta ortaya çıkmış ve yayılmıştı. Şu vilayetlerdeki bazı imamlar onun nefeslerindeki bereket sayesinde Mu'tezile mezhebinden olma bid'atından kurtulmuşlar ve Şâfii mezhebine girmişlerdi: Bunlar Şehristane'de, Firave'de ve Nesâ'da Hâmid -i Mahviye; Ustu ve Hocan”da Ebü Amr-ı Ferâhi; Ebiverd ve Havran'da Ebü Lübâbe-i Miheni; Serahs'ta fakih Ebü Ali'ydi (rahmetullahi aleyh). 


Şeyhimiz fakih Ebü Ali'den sabah namazından sonra tefsir, öğle namazından sonra ilm-i usül, ikindi namazından sonra da hadis dersleri almış, bu üç ilimde onun öğrencisi olmuştu. Bu imamın kabri Serahs'tadır. 


Pir Ebü'i-Fazl Hasan'dan Ders Alması 


Şeyhimiz bu minval üzere Ebü Ali-yi Fakih'ten dersler aldığı bir sırada bir gün Lokman-ı Serahsi'ye rastladı. Şeyh bu olayı şöyle anlatır: Serahs'ta fakih Ebü Ali'den öğrenim görürken bir gün şehrin bir kenar mahallesinde dolaşırken Lokman-ı Serahsi'yi gördüm. Bir kül yığını üzerine oturmuş elbisesine yama dikiyordu. Lokman ukala-yi mecanin denilen deli velilerdendi. Tasavvuf yoluna yeni girdiği vakit sıkı bir çile çekmiş, bu konuda çok titiz davranmış, birden açılan keşfi aklını kaçırmasına sebep olmuştu. 


Şeyh bu konuda şunları söylemişti: Başlangıçta Lokman nefis mücâhedesi yapan takva sahibi bir kişiydi. Sonra onda delilik zuhur etmiş ve bu duruma düşmüştü. Sordular: Ey Lokman o neydi, bu nedir? Cevap verdi: Durmadan ibadet ediyordum ama daha çok ibadet etmem 


 TEVHİDİN SIRLARI * 75 


gerektiğine de inanıyordum. Nihayet aciz kaldım ve niyazda bulundum: İlahil Padişahlar yaşlanan kullarını azat ederler. Sen aziz bir padişahsın, sana kulluk ede ede ihtiyarladım, artık beni azat et! Bunun üzerine bir ses işittim: Ey Lokman seni azat ettik! 


Aklını kaybetmiş olması âzat edilmiş olmasının deliliydi. Şeyhimiz sık sık derdi ki: Allah, Lokman'ı dini emir ve yasaklarla yükümlü olmaktan özat etmiştir. 


Şeyh sözüne şöyle devam etti: Küllük üzerinde oturan Lokman'ın yanına vardım. O, elbisesine yama dikiyor, ben de ona bakıyordum. 
Şeyh, gölgesi Lokman”ın elbisesi üzerine düşecek şekilde ayakta duruyordu. Yama yapma işini bitiren Lokman döndü ve, “Ey Ebü Said! Biz seni şu yamalık gibi şu elbiseye dikmiş bulunuyoruz” dedi. Sonra kalktı, elimden tuttu, Şeyh Ebü”l-Fazl Hasan'ın hankahının bulunduğu mahalleye kadar beni götürdü. Hankahın kapısında seslenince Pir Ebü'l-Fazl dışarı çıktı. Elim hala elindeydi. Elimi Pir Ebü”l-Fazl”a verdi ve, “Ey Ebü'l-Fazl! Buna iyi bak, çünkü sizdendir” dedi. 


Pir Ebü”l-Fazl Hasan ulu bir kişiydi. Şeyhimiz olgunluk dönemine ulaştığı ve Ebü”I-Fazl Hasan da dünyadan göçtüğü bir sırada şeyhimize sordular: Siz nereden çıktınız, bu mertebeye nasıl erdiniz? 


Pir Ebü”l-Fazl”ın bir nazarı (bakışı) ile bu mertebeye erdim, dedi ve ekledi: Serahs”ta fakih Ebü Ali”den ders alırken bir gün nehir kenarında yürüyordum, Pir Ebü"l-Fazl da nehrin öbür kenarından yürüyordu. Göz ucuyla bize şöyle bir nazar eyledi. O günden bugüne kadar her neye sahip oldumsa o nazar sayesinde sahip oldum. 


Şeyh olayı anlatmaya devam ediyor: Pir Ebü'l-Hasan elimden tutup beni tekkesine götürdü. Sofaya varıp oturduğumuzda Pir Ebü'l-Fazl eline bir kitap aldı ve ona bakmaya başladım. Öğrencilerin âdeti olduğu üzere acaba bu kitap hangisine dairdir, diye hatırımdan geçti. Pir bunu bildi ve dedi ki: İnsanlara 124.000 peygamber gönderilmiştir. Bunların hepsi halka şu bir kelimeyi söylemelerini ve onunla hemhal olmalarını 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emretmişlerdir: Allah! Bu sese kulak verenler o kelimeyi tekrar tekrar söylediler, sonunda varlıkları bu kelimeye dönüştü. Tümüyle bu kelimeyle özdeşleşince ona gark oldular, işte o zaman arınmış oldular. Kelime onlara bedel oldu. 


Şeyh anlatıyor: İşte bu sözler bizi avladı. O gece sabaha kadar gözlerime uyku girmedi. Sabah olunca namaz kıldım, evradımı okudum. 
Fakih Ebü Ali'den tefsir dersi almak için pirden izin istedim. Ebü Ali'nin yanına gittim. O çünkü ders, “Allah de, sonra bırak onları oyunlarına dalsın oyalansınlar” (En'âm 6/61) mealindeki ayetle başlamıştı. Bu âyeti işitir işitmez o anda sinemde bir pencere açıldı ve beni benden aldılar. 
İmam Ebü Ali bendeki değişikliği farketti ve, “Akşam neredeydin?” diye sordu. Pir Ebü”l-Fazl Hasan'ın yanındaydım, dedim. Dedi ki: Hemen kalk ve geldiğin yere dön, zira o dersi bırakıp buraya gelmen haramdır. 


Bunun üzerine kalkıp hayret ve dehşet içinde pire vardım, hayret ve dehşet içindeydim, tepeden tırnağa bu “kelime” haline dönüşmüştüm. Pir Ebü”l-Fazl beni görünce, “Ey Ebü Said! Yerle göğü birbirinden ayırt edemeyecek kadar fazla sarhoşsun” dedi. Ey şeyh! Ne yapmamı emredersiniz, dedim. İçeri gir ve otur ve bu kelime haline gel. Zira bu kelimenin seninle daha çok işi var, dedi. 


Şeyh diyor ki: Bir süre onun huzurunda bu kelimenin hakkını vermeye çabaladım. Bir gün şeyh bana, “Ey Ebü Said! Bu kelimedeki harflerin kapıları sana açılmıştır, şimdi askerler (ilâhi feyizler) sinene akın ediyor, türlü türlü vadiler göreceksin” dedi ve sözüne devam etti: Artık kabul edildin, kalk ve kendinden de halktan da uzak kalacağın tenha bir yer bul, burada ibadet et, bekle ve teslimiyet göster. 


Mihene'ye Dönüşü ve Riyazeti 


Şeyh demiştir ki: İlimlerin tümünü ve ilim öğrenimini terkederek Mihene'ye döndük, (evine işaret ederek) şu evin bir köşesine çekildim, buradaki mihrapta oturup Allah, Allah, Allah, dedim. Beşeriyetin doğal icabı olarak ne zaman bir uyku ve gaflet hali bastırsa siyah bir kişi elinde ateş dolu tavayla mihrapta görünür, son derece heybetli ve dehşetli bir şekilde bana bağırır ve, “Ey Ebü Said! Allah de” derdi. Bunun bende meydana getirdiği korku ve dehşet sebebiyle günlerce yanar ve tir tir titrerdim. Bir daha ne gözüme uyku girer, ne de gaflet basardı. Nihayet vücudumdaki her zerreden “Allah, Allah, Allahi” sesleri gelmeye başladı. Kalkıp Pir Ebü”l-Hasan”ın yanına vardım. 


Pir Ebü'l-Hasan, şeyhimizin sohbet şeyhiydi. Pir Ebü'l-Hasan da Şeyh Ebü Nasr Serrâc'ın müridiydi. Dervişlerin tavusu (süslü kuşu) diye anılan Serrâc'ın tarikat ve hakikat konusunda yazmış olduğu birtakım eserleri vardır. Evi Tüs”taydı, burada vefat etmişti. Serrâc, Ebü Muhammed Abdullah b. Muhammed Mürtaiş'in müridiydi. Ulu bir kişi ve çağın seçkini olan bu zat Bağdat'ta vefat etmiş olup Cüneyd'in müridi bulunuyordu. Cüneyd Seri'nin, Sen Ma'rüf-i Kerhi'nin, Ma'rüf-i Kerhi Davud-i Tâi'nin, Davud-i Tai Habib-i Acemi'nin, Habib-i Acemi Hasan-ı Basri'nin, o da Emirü'i-Mü'minin Ali b. Ebü Talib”in (keremallahu vechehül müridiydi. Ali de Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem] öğrencisi (müridi) ve yeğeniydi. Şeyhimin Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem] varıncaya kadar sohbet pirleri bunlardır. 


Şeyhimiz Ebü”l-Fazl Hasan'ın huzuruna varınca Pir Ebü”l-Fazl ona kendi zaviyesinin karşısında bir zöviye verdi ve sürekli olarak onun hallerini denetledi, ahlâkı düzeltmenin ve nefsi terbiye etmenin şartları nelerse onlara uymasını emretti. 


Şeyh anlatıyor: Bir gece dervişler uyumuşlar, zaviyenin ve dergahın kapıları da kilitlenmişti. Pir Ebü”l-Fazl ile sofada oturup marifet konusunda konuşmaya başladık. Müşkül bir meseleyle karşılaştık. Bu sırada Lokman-ı Serahsi”nin hankahı üzerinde uçtuğunu gördüm. Az sonra gelip önümüze kondu ve meselenin cevabını açıkladı. Bizi aydınlatıp müşkülümüzü çözdükten sonra tekrar uçtu, pencereden çıkıp gitti. Pir Ebü'l-Fazl sordu: Ey Ebü Said! Bu erin bu dergâhtaki mevkiini görüyorsun, değil mi? Evet, görüyorum, dedim. Buna rağmen buna uymak câiz değildir dedi. Niçin, diye sorduğumda da, “Çünkü ilmi yok” dedi. 
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Şeyh bir müddet bu zâviyede çile çıkardıktan sonra Pir Ebü”1-Fazl ona zâviyesini kendi savmaasına taşımasını emretti. Bir müddet pir ile birlikte aynı savmaada bulundular. Ebü'l-Fazl gece gündüz şeyhin hallerini denetledi ve onu türlü türlü çilelerle yükümlü tuttu. Sonra pir, şeyhi Mihene'ye göndererek, “Validene hizmetle meşgul ol” dedi. Şeyh yola çıkıp Mihene ye geldi. Eskiden oturduğu savmaada inzivaya çekildi ve zühd esasları üzerinde temrinler yapmaya başladı. Bu sırada büyük bir vesveseye kapıldı. Öyle ki savmaanın kapı ve duvarlarını yıkıyor, abdest almak için birkaç ibrik su harcıyor, her namaz için gusül yapılıyordu. Hiçbir zaman savmaanın kapısına ve duvarlarına yaslanmadı, yatağa da yatmadı. Bu süre içinde sadece bir tek gömleği (entari) vardı. Yırtıldıkça yama dikerdi. Yama dike dike gömleğin ağırlığı en sonunda 20 okkaya varmıştı. Mecbur olmadıkça ne bir kimseyle çekişti ne de konuştu. Bu süre içinde gündüz hiçbir şey yemedi. Sadece bir ekmek kırıntısıyla iftar ederdi. Gece uyumazdı. Savmaasının duvarında kendi boyunda ve eninde sığabileceği kadar daracık bir yer açtı ve buraya bir kapı yaptı. İçine girince savmaanın, odanın ve bu daracık yerin kapısını üzerine kapatır, zikirle meşgul olur, işittiği herhangi bir ses hatırını meşgul etmesin diye kulaklarını da pamukla kapatırdı. Hak Teâlâ'dan başka hiçbir şeyin gönlünden geçmemesi için sürekli olarak sırrını denetlerdi. Tümüyle halktan el etek çekmişti. Bir süre böyle geçince artık halkla sohbet edemez oldu, onları görmek bile kendisini sıkıyordu. Sürekli olarak kırlara çıkıyor, dağlarda ve çöllerde dolaşıyordu. Kırlarda bulunup da yenmesi mubah olan şeylerden gıdasını sağlıyordu. Sahralarda bir ay ve yirmi gün kaybolurdu. Bundan dayı babası gece gündüz aradığı halde onu bulamazdı. Mihene halkından olup odun için dağa gidenler veya mezrada yaşayanlar veya kervanlar onu sahrada görürlerse babasına haber verirlerdi. Bu haberi alan babası gider, onu getirirdi. Şeyh sırf babasını memnun etmek için eve döner, birkaç gün kalır, halkı görmeye takati yetmediği için kaçar, tekrar dağlara ve çöllere düşerdi. Mihene halkının birçoğu onu, üzerinde beyaz bir elbise bulunan heybetli bir pirle birlikte görürlerdi. Şeyh bilinen o yüksek mertebeye ulaştıktan sonra kendisine sordular: Ey 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şeyh! Biz seni o zamanlar heybetli bir pirle birlikte görüyorduk. Kimdi o pir? Hızır'dı [aleyhisselâm], diye cevap verdi. 


Şeyh Ebü”l-Kasım Cüneyd Sermakâni'nin yazısıyla şöyle bir ifade görmüştüm: “Şeyh Ebü Said'le birlikte Mihene yolunda yolculuk yaparken bir dağın eteğinde bana dönüp dedi ki: Ey Ebü”l-Kasım burası, ulu ve yüce Allah'ın Hz. İdris'i semaya kaldırmış olduğu dağdır.” Allah Teâlâ, “Onu yüce bir mekâna kaldırdık” (Meryem 19/57) buyurmuştur. Bu ayetle Havr ve Tiyaran”dan 2 fersah uzaklıkta bulunan ve İdris'in faleyhisselam) savmaası diye bilinen yere işaret edilmiştir. Şeyh sonra şunları söyledi: Doğudan ve batıdan gelen birtakım kimseler orada toplanır, geceyi orada geçirirlerdi. Orada birçok mescid vardı. Biz de bir defa orada bulunduk. Bir gece oradaydım. Dağın bir parçası olan bir tepe o kadar korkunç bir uçurum oluşturuyordu ki bir kimse üzerine çıkıp aşağıya baksa korkusundan aklı, fikri başından giderdi. O tepeye çıkıp seccademi serdim ve kendi kendime, “Hak Teâlâ'nın tevfikiyle burada iki rekât namaz kılayım ve namazda Ku'ran'ı hatmedeyim” dedim. Eğer uyursan buradan aşağıya yuvarlanır ve param parça olursun, diyerek nefsimi de uyardım. Namazda Ku'ran'ın bir kısmını okuduktan sonra secdeye varınca uyku bastı ve uyudum; uyur uyumaz da aşağıya yuvarlandım. Uyanınca kendimi havada buldum. Aman yâ Rabbi, dedim. 
Allah Teâlâ lutfuyla beni bir dağın başına indirdi. 


Şeyh çoğu zaman eski bir ribâtta otururdu. Bu ribât Mihene'de Ebiverd yolu üzerinde bulunuyordu. Şeyhimiz burada uzun süre perhizkâr bir hayat yaşamış, çile çekmişti. Burada Mihene kale kapısına yakın ve Merv yolu üzerinde yüksek bir tepe vardı. Buraya Zağkal derlerdi. Burada Tüs yolu üzerinde bir ribât vardı, Mihene'ye uzaklığı 2 
fersahtı. Dağın eteğindeki bu ribâta Ser-i Kelle derlerdi. Diğer bir ribât ise Mihene Kalesi üzerinde ve mezarlıktaydı. 


Şeyh anlatmaya devam ediyor: Bir gün ortalık çok çamurdu, canım sıkılmıştı, üzgündüm. Gittim, binanın önünde oturdum. Annem kapıya gelip, “İçeri gir, içeri” demeye başladı. Ben de nazikçe isteğine uydum. 
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Annemin gittiğine kanaat getirince dışarı çıktım, ayakkabılarımı elime alıp mezarlıktaki ribata vardım. Ribata varınca oradaki derede ayaklarımı yıkayıp ayakkabılarımı giydim ve kapıyı çaldım. Ribata bekçisi gelip kapıyı açtı ve ayakkabılarıma bakıp, “Böylesi yağmurlu ve çamurlu bir günde ayakkabıları kuru kalmış” demeye ve hayret etmeye başladı (çünkü bunu keramet sanmıştı). Gittim, oradaki bir odaya girip kapısını da içeriden kilitledim ve şöyle niyazda bulundum: Yâ Rabbi! 
Yâ İlâhi senin ve ilâhlığın hakkı için, rabliğin, azametin, celâlin, kibriyan, kudretin, yüceliğin ve hükümranlığın hakkı için ant içerek diyorum ki onlar ki (nebiler ve veliler) senden her ne istemişler ve sen bunu onlara vermişsen, senden istemedikleri ve buna akılları da yetmediği halde özel olarak bunları onlara vermişsen, bunları ve senin ilminde gizli ve saklı olup da senden başka kimsenin bilmediği şeyleri bu kulundan esirgeme ve ona muradını ver. 


Bu duayı yaptıktan sonra dışarı çıktım ve evime gittim. Bahsedilen yerlerin hepsi şeyhin ibadet ettiği mekânlardı. O, Mihene'deyken çoğu zaman buralarda bulunurdu. Bunlardan başka onun bulunduğu birçok yer daha vardır ki onları anlatacak olsam söz uzar, zaten anlatılmasın- da bundan fazla bir fayda yoktur. Eğer Allah bir kimseye lutfeder de buralara gitmeyi ve buraları ziyaret etmeyi nasip ederse bilir ki buralar çağının ulusu ve cihanın teki olan bu şahsın ayak bastığı yerlerdir. 


İmdi şeyhimiz sürekli olarak halktan kaçar, bahsedilen yerlerde tek başına ibadet, mücâhede ve riyâzetle meşgul olurdu. Babası bir ay kadar onu arar, buralarda bulur, hiç incitmeden alır, eve getirir ve kaçmaması için onu koruma altında tutardı. 


Gece İbadeti 


Şu kıssayı şeyhin babası anlatmıştır: Her gece namazı kılıp eve döndüğümüzde kapıyı kapatır, zincirle bağlar, Ebü Said'in uyuyup uyumadığını anlamak için içeriye kulak verirdim. O başını yastığa koyduğu ve onun uyuduğuna kani olduğum zaman ben de gider yatardım. Gece yarısı kalkar, odasını yoklar ama Ebü Said”i odasında bulamazdım. Gider evi araştırır fakat bulamazdım. Odasının kapısındaki zinciri de yerinde göremezdim. Tekrar gelir yatardım, ama kulağım kirişte olurdu. Sabah ezanı okununca Ebü Said sessizce gelir, odasına girer, kapının zincirini bağlar, yatağa girer ve uyurdu. Birçok gece kontrol ettim, hep böyle yapıyordu. Fakat ben bu durumu kendisine açmadım, durumdan hiç haberim yokmuş gibi davrandım. Yine de her gece kulağım ondaydı. Sürekli böyle yaptığını görünce babalık merhametim tuttu, zihnimde türlü türlü düşünceler dolaşmaya başladı. Zaten, “Dürüst kişi suizanna ve kuruntuya düşkün olur” denilmemiş midir? Kendi kendime, “O, delikanlıdır” olmaya ki “Gençlik bir tür deliliktir” sözünün gereği cin veya insan taifesinden bir şeytana yakasını kaptırmış olsun. Nihayet nereye gittiğini ve ne yaptığını öğrenmek için bir gece onu izlemeye karar verdim. 


Bir gece Ebü Said kalktı ve dışarı çıktı. Ben de kalktım, peşi sıra dışarı çıktım, uzaktan onu izlemeye ve gözetlemeye başladım. O, bunun farkında değildi. Ebü Said gitti, eski bir ribâta vardı, kapısını açıp içeri girdi ve kapıyı içerden kilitledi. Ben de ribâtın damına çıkıp onu gözetlemeye başladım. Ebü Said ribâttaki mescidin kapısını açıp içeri girip kapısını sürgüyle kilitledi. Ben ise mescidin penceresinden onu gözetliyordum. Ebü Said içerideki bir sırığa bir ip bağladıktan sonra sırığı alıp oradaki kuyunun üzerine uzattı. Sırığa bağlı olan ipin öbür ucunu ayağına bağladı, ayakları yukarı, başı aşağı bir şekilde kendisini kuyuya sarkıtıp Kur'an okumaya başladı, ben de dinledim. Seher vakti Ku'ran'ı hatmedip kendini kuyudan çıkardı. Sırığı yerine koyduktan sonra dışarı çıktı. Ribâtın ortasında abdest almakla meşgul oldu. Bu arada ben damdan inip aceleyle eve döndüm. Yatağıma girip rahat bir şekilde uyudum; Ebü Said de her geceki gibi gelip uyudu. Sonra her sabah vakit gelince kalktım, âdetim olduğu üzere ondan ayrı bir yerde yatıyordum. Gittim, kendisini uyandırdım ve birlikte namaz kılmak için camiye gittik. Bundan sonra nice geceler onu izledim, hep böyle yaptığını ve bir müddet aralıksız olarak bu şekilde riyâzet yaptığını gördüm. 
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Ebü Said sürekli olarak süpürgeyi alır, mescidi süpürür, acizlere işlerinde yardımcı olurdu. Çoğu zaman geceleri mübarek bahçesindeki ağacın altına gider, kendini bu ağacın dalına yapıştırır, sürekli olarak zikirle meşgul olurdu. En soğuk aylarda bile soğuk suyla gusül yapar, bizzat dervişlere hizmet ederdi. 


Bir konuşması esnasında şeyhimiz şunu anlatmıştır: Bir gün kendi kendime, “İlmi, ameli ve murakabeyi elde ettim, şimdi sıra bunlardan gaip olmaya, bunları hiç hatırıma getirmemeye geldi” dedim. Baktım, dervişlere hizmetin dışında bu hususun gerçekleşmeyeceğine kanaat getirdim. “Allah bir kuluna hayır murat ederse nefsini zelil kılmanın yolunu ona gösterir” sözü de bunu gösterir. Bundan sonra dervişlerin hizmetiyle meşgul oldum. Zâviyelerini süpürür, tuvaletlerini temizler, elime bir sepet alarak ihtiyaç duydukları şeyleri alıp getirir, ateşlerini yakardım. 
Alışkanlık haline getirene kadar bu işi sürdürdüm. Sonra dervişler için halktan bir şeyler dilenmeye başladım ve nefse, bundan daha ağır gelen başka bir şey de görmedim. Başlangıçta beni gören herkes 1 akçe veriyordu. Ama bu miktar zamanla azaldı ve 1 kuruşa indi. Sonra daha da azalarak bir tane cevize, bir tane üzüme kadar düştü. Nihayet bunu da vermez oldular. Bir gün bir derviş topluluğu için bir şeyler temin etmem gerekti ama onlar için hiçbir şey toplayamadığımdan başsımdaki başlığı sattım, sonra ayakkabılarımı, sonra cübbemin astarını, en sonunda da cübbemi satmak zorunda kaldım. Bir gün beni yalın ayak, baş açık, vücudum çıplak vaziyette gören babam dayanamadı ve, “Yavrum bu hale millet ne der” dedi. Dedim ki: Mihene halkı ne derse desin sen aldırma! 


Hizmet ve Çile Günleri 


Şeyhimiz sürekli olarak gider, camileri siler, süpürür, elinde avucunda bulunan malı da itibarını da dervişler ve halk için harcardı. Bir lokma ekmeği bile olsa onu da vermekten çekinmezdi. Bir müşkülü olsa, yalın ayak Serahs'a gider, müşkülünü arzeder, hallettirir, sonra dönerdi. 


Şeyhin müridlerinden olan Şeyh Abdüssamed'den doğru bir şekilde bize ulaşan rivayete göre çoğu zaman Serahs'a bu şekilde giden 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şeyh yerle gök arasında havada yürür, ama tasavvuf ehli olanlardan başkası bunu göremezdi. Şeyh Ebü”l-Fazl”ın Ahmed isminde bir müridi vardı. Bir gün şeyhin havadan Pir Ebü”I-Fazl”ın yanına gelmekte olduğunu gördü ve, “Miheneli Ebü Said yerle gök arasında hava üzerinde geliyor” dedi. Pir Ebü”l-Fazl, “Sen onu gördün mü?” dedi. Gördüm, deyince Şeyh Ebü'i-Fazl, “O halde sen ölmeden evvel mutlaka âmâ olacaksın” dedi. Abdüssamed, Pir Ebü”l-Fazl”ın işaret ettiği gibi Ahmed ömrünün sonunda kör oldu, demiştir. 


Şeyh bir müddet bu şekilde çile geçtikten sonra Serahs'a gidip Ebü”l-Fazl Hasan'ın huzuruna çıktı. Onunla birlikte burada geçirdiği bir yıl içinde pir onu türlü türlü çilelere soktu. Daha sonra ona hırka giydirdi. Fakat bu rivayet zayıftır; doğru olan şudur: Şeyh kuddise sırruhü) Pir Ebü”l-Fazl Hasan hayatta olduğu sürece riyâzet ve mücahedeyle meşgul olmuş ve hırka giymemişti. Pir Ebü”l-Fazl Allah'ın rahmetine kavuşunca şeyhimiz, Şeyh Ebü Abdurrahman Sülemi'nin hizmetine girmiş ve hırkayı ondan giymişti. 


Sülemi, Ebü”I-Kasım Nasrâbâdi'den, o Şibli'den, Şibli Cüneyd”den, Cüneyd Seri-i Sakati'den, Seri Ma'ruf-i Kerhi'den, Ma'rüf Ca'fer-i Sadık'tan, Cafer pederi Muhammed Bâkır'dan, Muhammed Bâkır pederi Ali Zeynelâbidin'den, Zeynelâbidin pederi Hz. Hüseyin'den, o da pederi Hz. Ali'den (radıyallahu anhüml hırka giymiştir. Buna göre şeyhimizin Ebü”I-Fazl Hasan'ın huzuruna varıp ondan hırka giydiği rivayeti zayıftır; ama yine de bu rivayete göre Ebü”l-Fazl Hasan şöyle buyurmuştur: Şimdi iş tamam, hemen Mihene'ye gidip halkı Hakk'a davet etmen ve kendilerini irşad etmen lazım. 


Şeyh, pirinin işareti üzerine Mihene ye geldi. Mürşidinin tavsiye ettiği riyâzet ve mücâhedelerle yetinmeyip bunları artırdı; her gün ibadet ve mücâhedelerini daha da fazlalaştırdı. Bu defa halk ona değer vermeye başladı. Nitekim bir kere bir mecliste mübarek dilinden şu sözler dökülmüştü: Bir gün şeyhe sordular: “Sonra Hak olan Mevlâ'larına döndürüldüler" çEn'am 6/62) mealindeki âyetin anlamı ne? Şeyhimiz buyurdu: 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Bu öyeti dinlemek ruhanilere yaraşır ve bu makam onlara, söz konusu bütün çileleri çektikten, ibadetleri ifa ettikten, seferlere çıktıktan ve belli yerlerde ikamet ettikten, sıkıntılara katlandıktan, zillet, meskenet ve melamet hallerine düştükten sonra hasıl olur. Bütün bunlar teker teker uygulanır ve geçilir. Önce tövbe makamına varılır. Bu makamda salik tövbe eder, hasmına hakkını helâl ettirir. Onu razı eder, nefsini zelil kılmakla meşgul olur ve bu uğurda her çeşit zorluklara katlanır; gücü yettiği kadar halkın rahat yaşaması için gayret eder, sonra kendini ibadete vererek geceleri namaz ve niyazla, gündüzleri oruçla geçirir, şeriatın gereklerini hakkıyla yerine getirir, her gün çabalarını biraz daha artırır ve yeni birtakım şeyleri üzerine vâcip kılar. Biz bütün bunları yaptık; işin başında on sekiz şeyi kendime vâcip kıldım. Bu on sekiz vazifeyle kendime on sekiz bin âlemin kapısını açtım. Sürekli oruç tuttum, haram lokmadan kendimi çektim, daima zikirle meşgul oldum, geceleri uyumadım, yanımı yere koymadım. Sadece oturarak uyukladım, kıbleye yönelmiş bir halde oturdum, hiçbir şeye yaslanmadım, hiçbir kimseye kötü gözle bakmadım, haram olan şeylere hiç ilgi duymadım, kimseye kul olmadım, dilencilik yapmadım, kanaat ettim, teslimiyet göstererek işin sonunu bekledim. Daima mescidde oturdum, çarşı pazarda dolaşmadım. Zira Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), “En kötü yerler pazarlar, en iyi yerler camilerdir” buyurmuştur. Her ne yaptımsa o hususta Hz. 
Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem] uymayı esas aldım, her gün bir hatim indirdim. Âmâ oldum, görüleni görmedim; sağır oldum, söyleyeni duymadım; dilsiz oldum, konuşulanı konuşmadım. Bir sene süreyle hiç kimseye bir şey söylemedim. Adım deliye çıktı. Şu hadisi dikkate alarak bize deli denmesini de hoş gördüm: “İnsanlar bir kulu deli sanmadıkları sürece onun imanı kemale ermez.” 


Hz. Muhammed Mustafa'yla (sallallahu aleyhi vesellem) ilgili olarak “şunu yapardı,” “şunun yapılmasını emrederdi” diye işittiğim her şeyi yaptım, yerine getirdim. Hatta duydum ki Resül-i Ekrem'in (sallallahu aleyhi vesellem) ayağı Uhud Gazâsı'nda yaralandığından namaz kılarken ayağına basamamış ve parmaklan üzerine basarak ayakta namaz kılmış. Onun 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bu davranışına uymak için ayak parmaklarımın ucuna basarak ayakta durdum ve böylece dört yüz rekat namaz kıldım. 


Zâhirde ve batında sürekli olarak hal ve hareketlerimi sünnete uygun hale getirmeye çabaladım. Nihayet böyle hareket etmek tabiatım haline dönüştü. Melekler şöyle yaparlar, diye bir şey işittimse veya kitaplarda okudumsa bunların hepsini yaptım ve uyguladım. Hatta işitmiş ve kitaplarda görmüştüm ki Allah Teâlâ'nın baş aşağı ibadet eden melekleri vardır. Onları örnek alarak başımı yere koydum ve Ebü Tahirin annesi Muvaffaka”dan ayağımın parmaklarını bir iple yukarı tarafta bulunan çengele bağlayıp kapıyı da kilitlemesini rica ettim. Bu durumda, “Ya Rab bana ben lazım değil, beni benden kurtar” diyordum. Ku”ran”ı hatmetmek için okumaya başladım. “Allah, onlara karşı sana yeter, O işitir ve görür” (Bakara 2/137) mealindeki ayete gelince gözlerimden kan fışkırdı. Kendimden geçtim, sonra işler değişti. 


Dille anlatılması imkânsız bu tür çileler çektim. Bunlar Hak Teâlâ'nın desteği ve başarı ihsan etmesiyle gerçekleşmişti. Başlangıçta bütün bunları kendim yapıyorum, diye hayal etmiştim. Lâkin O'nun lutfu âşikâr bir şekilde bunun böyle olmadığını, hepsinin Hakk'ın tevfikine ve lutfuna dayandığını bize gösterdi. Bunun üzerine tövbe ettim ve bana ait sandığım şeylerin kuruntudan ibaret olduğunu açıkça gördüm. Şimdi sen bir kuruntudan ibaret olan bu yolu ben tutmam, dersen derim ki: Aslında senin bu yolu tutmaman kuruntudur, çünkü bunların tümünü geçip ötesine varmadığın sürece bu kuruntuyu sana göstermezler. 
Şer'i geçmeden bu kuruntuyu göremezsin. Kuruntu her zaman mevcut olur. Dinde olanla (ahkâm) amel etmemek ise küfürdür. İkilik üzere hareket etmek ve sen-o şeklindeki ikiliği sürdürmek şirktir. O halde sen nefsinden fâni ol ve aradan çık. Benim oturduğum bir zâviyem vardı, orada bütün gücümü fenâ derecesine ulaşmak için harcıyordum. Bir nur zuhur etti ve varlığımızın karanlığını sildi süpürdü. Aziz ve Celil olan Allah ne onun ne de bunun ben olmadığını bana gösterdi. “O benim tevfikim, o benim lutfumdur. Bütün bu himaye, nazar ve inayet bizdendir” buyurdu. O zaman şu dizeleri tekrarladım durdum: 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Hep senin güzelliklerini görürüm gözümü açınca, 
Bütün bedenim kalbe dönüşür sırrımı sana açınca, Başkalarıyla konuşmayı haram sayarım, 

Sözü uzatır dururum, sözün bahis konusu olunca. 


Bundan sonra halk bana büyük bir saygı göstermeye ve beni bağrına basmaya, müridler yanıma gelip tövbe etmeye ve komşular saygılarından içkiyi bırakmaya başladı. Durum o noktaya ulaştı ki elimden attığım karpuz kabuğunun fiyatı 20 dinara kadar çıkmıştı. 


Bundan sonra bu saygının biz “biz olduğumuz için” olmadığı gösterildi ve mescid tarafından bir ses geldi: “Rabb'in sana kâfi değil mi?” 
(Fussilet 41/53). Sinemizde bir nur zuhur etti, pek çok perde ortadan kalktı. Bize saygı gösteren herkes sırtını döndü, bizi suçladı. Hatta kadıya gidip kâfir olduğumuza dair şahitlik etti ve, “Onda öyle bir uğursuzluk var ki geçtiği ve ayak bastığı bir yerde bir daha bitki bitmez” dediler. 
Bir gün mescidde otururken içeri giren kadınlar üzerime pislik attı ve yine ses geldi: Rabb'in sana kâfi değil mi? Mescidin cemaati cemaatle namaz kılmaktan vazgeçip, “Bu serseri bu mescidde bulunduğu sürece burada cemaatle namaz kılmamız mümkün değildir” demeye başladılar. Ben ise şu dizeleri mırıldanıyordum: 


Aslandım, kaplan avımdı. 

Nereye gitsem zafer benimdi. 

Aşkın beni bu hale düşürünce 
Topal tilki gelip beni inimden kovdu. 


Bütün bunlardan sonra üzerime bir kabz hali, bir sıkıntı çöktü. Bu halin ortadan kalkması niyetiyle mushaf-ı şerifi açtım. Karşıma şu ayet çıktı: “Fitne olsun diye sizi hem şer, hem de hayırla deniyoruz, dönüşünüz bizedir” (Enbiyâ 21/35). Allah Teâlâ âdeta bana demiş oluyordu ki: Senin yolunda karşına çıkardığım her bela hayır da olsa şer de olsa 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beladır, sınamadır. Hayra da şerre de tenezzül etme, bize dönl Bundan sonra artık arada biz yoktuk, fani olduk, O”nun lutfu her şey oldu. 


Bugün her haliyle Bağdat Buhara olmuştur, 
Çünkü Buhara sultanı nerede ise zafer oradadır! 


Bu bölümdeki sözler bir meclisteki sohbet esnasında şeyhimizin dilinden dökülmüştü. 


Bahsedilen haller meydana geldiği sırada şeyhin babası ve annesi Hak Teâlâ'nın rahmetine kavuşmuşlardı. Böylece onların rızasını kazanmak için şeyhin davranışlarını kısıtlayan engeller de ortadan kalkmıştı. 
Bunun üzerine şeyh Bâverd ile Serahs arasında bulunan çölün yolunu tuttu. Yedi sene burada riyâzet ve mücâhedeyle meşgul oldu. Bu müddet zarfında onu Allah Teâlâ'dan başka gören olmamış, bu zaman içinde ne yediği ve içtiği konusunda kimsenin haberi olmamıştı. Şeyhlerimiz- den işittiğimiz ve o çevrenin halkı ve bilginleri arasında dolaşan sözler şuydu ki şeyhimiz bu yedi sene içinde çöl bitkileri yemekle yetinmişti. 


Rivayet edilir ki şeyhimizin hali o ünlü mertebeye vardığında, çıkıp o mübarek tekkesinin -Allah burasını hep mâmur kılsın- kapısı önüne oturmuştu. Müridlerinden biri elindeki bıçağıyla bir karpuzu kesti, toz şekeri üzerine serpti ve yemesi için şeyhe sundu. Bu yolun inkârcılarından biri oradan geçiyordu. Dedi ki: Ey şeyh! Şimdi şu anda yediğin şeyle yedi sene çöllerde yediğin şeylerin tadı arasında ne fark var? 
Hangisi daha hoş? 


Şeyh buyurdu: Her ikisinde de kendi vaktinin tadı vardır. Eğer vaktin bast sıfatı ise o zaman ot ve diken bundan daha hoştur. Yok eğer vakit bast vakti ise -ki kabz ve bast Allah'tandır- (Bakara 2/245) ve istediğin şey de perdenin ötesinde ise bu durumda şu şeker o dikenden daha nahoştur. Bundan dolayı şeyh her kim bizim başlangıcımızı görmüş ise sıddık, son halimizi gören ise zındık olmuştur. Şunu demek istemişti: İlk halimizde riyâzet ve mücâhede çoktu. İnsanların çoğu zâhir 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ve süret-perest olduklarından o hayat tarzını görüp ve Hak yolunda çekilen o çileleri gözlemleyip bu yola olan sadakatleri arttı ve sıddıklar derecesine ulaştılar. En sonunda müşahede gerçekleşti. Böylece o mücahedeleri semere vermiş oldu. Bu hallerden her biri refah ve nimet hali oldu. Bu hal ilk halin tersidir. Bu halde tam bir keşif hasıl oldu. 
Büyükler, “Müşahede (temaşa) halleri mücahede hallerinin tabii sonucudur” demişlerdir. İşte bu hali gören, ama ilk hali bilmeyen herkes aslında hak olanı reddetti. Hakk”ı inkar eden herkes de zındık oldu. 
Birçok delil bunun doğruluğuna tanıklık eder. 


Bunlardan biri şudur: Bir kimse, sırdaşı olmak için bir hükümdara yaklaşmak istese o kimsenin bu yolda pek çok zahmet çekmesi, başına gelen belalara katlanması, soğuk ve sıcak günlerde birtakım meşakkatlerle karşılaşması, mert ve namertlerden gelen sıkıntılara, gördüğü eziyetlere ve işittiği küfürlere tahammül ve sabretmesi lazımdır. Bütün bu sıkıntıları surat asmadan ve hoşgörüyle kabullenmesi gerekir. Gördüğü eza ve cefaya karşılık bir hizmet ifa etmesi, her sövenden övgüyle söz etmesi icap eder ki böylece muradına ersin ve padişahın sırdaşı olsun. İnsanların binde biri ancak bunu yapabilir. Bunu başaran bir kimse o mertebeye ulaşır veya ulaşamaz. Ulaşması durumunda padişah rızasını kazanmış olma şerefine ve onun yakını olma ayrıcalığına erer. Bu durumda da padişahın ona güvenmesi için pek çok değerli hizmet ortaya koyması lazımdır. Padişahın itimadını kazanır. Onun sırdaşı ve yakını olma mertebesine ulaşınca o zor hizmetler, tehlikeli fedakârlıklar ve meşakkatler ortadan kalkar yerini ikram, itibar, dostluk, nimet ve rahat alır. Her türlü zevkli ve keyifli hale sahip olur. Bu şahsın, sürekli olarak padişahın huzurunda bulunmaktan başka hiçbir işi olmaz. Vakitli vakitsiz, gece gündüz bir an bile onun yüce dergâhından uzak kalamaz. Padişah onu istediği veya ona bir sır emanet etmek veya kendisiyle sohbet etme şerefini bahşetmek istediği zaman hemen yanında hazır bulunur. Bu mertebelerin böyle olduğu gayet açık ve bunu kıyasa esas almak çok önemlidir. 


Şeyh şöyle buyurdu: Ne zaman bir müşkülle karşı karşıya kalsam, gece kalkarlar, Serahs'a Pir Ebü'l-Fazl'ın yanına giderdim. Müşkülümü 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çözdükten sonra geri dönerdim. Şeyh yedi sene bu tarzda sahrada yaşadıktan sonra Mihene'ye geldi. 


Şeyh diyor ki: Bundan sonra biz hayatta kalan şeyhlerden biri olan Şeyh Ebü”l-Abbas Kassâb'ın (kuddise sırruhül huzuruna gider, müşküllerimizin hallini ondan rica ederdik; çünkü bu dönemde Pir Ebü'i-Fazl Hak Teâlâ'nın rahmetine kavuşmuştu. Pir hayattayken karşılaştığım her müşkül konusunda ona başvururdum. Ama o göçüp gittikten sonra hiçbir müşkülüm hususunda Şeyh Ebü'i-Kassâb'dan başkasına başvurmadım. 


Şeyhimiz Ebü Said (kuddise sırruhül, Şeyh Ebü'l-Abbas'tan başkasına mutlak olarak şeyh demezdi. Pir Ebü'l-Fazl'dan da pir (mürşid) diye bahsederdi. Zira şeyhimizin sohbet piri oydu. 


Meşâyih Türbelerini Ziyaret Etmesi 


Şeyh anlatıyor: Bundan sonra meşayihin kabirlerini ziyaret amacıyla Bâverd ve Nesa tarafında bulunan Âmül'e gittim. Ahmed Neccür ile Muhammed Fazl da yanımda bulunuyordu. Muhammed Fazl başlangıçtan son anlara kadar şeyhimizin müridi ve yoldaşaydı. Kabri Serahs'ta Pir Ebü”l-Fazl”ınkinin civarındadır. 


Şeyh anlatıyor: Üçümüz birlikte Bâverd'e vardık, Gez vadisi yoluyla Şah-Mihene denilen ve Gez vadisine bağlı bulunan bir kasabaya ulaştık. Buraya daha önce Şamine diyorlardı. Şeyh buraya gelince, “Bu kasabanın ismi ne?” diye sordu. Şamine, cevabını alınca, “Bu kasabaya Şah-Mihene (Şah-ı Mihene) demek gerekir” dedi. Bundan sonra şeyhin sözü mübarek sayılarak ve mübarek işaretine uyularak kasabaya Şah-Mihene demeye başladılar. 


Şeyh anlatıyor: Şeyh Ebü Ali'nin kabrini ziyaret ettik, zaten niyetimiz de buydu. Kabrine yaklaşınca buradaki bir akarsuyun kenarında bulunan taşın üzerine çıkıp abdest aldık ve iki rekât namaz kıldık. Burada, öküzleri sabana koşup çift süren bir çocuk gördük, yaşlı bir adam da dalgın dalgın tarlaya tohum saçıyordu. Bir nara attı. Beni bir titreme 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tutu. İhtiyar yanımıza gelip selam verdi ve, “Acaba bu ihtiyarın sinesindeki yükü kaldırabilir misiniz” diye sordu. İnşallah, dedik. İhtiyar anlattı: Şu anda hatırımdan şunlar geçiyordu. Farz edelim ki şu âlemi yaratmış olan Hak Teala orada bir kuştan başka hiçbir şey yaratmamıştır ve yeryüzünü doğudan batıya, yerden göğe kadar darıyla doldurup o kuşa, “Bu darılardan rızık olarak her bin senede ancak bir tane alabilirsin” demiştir. Diğer taraftan bir insan yaratıp bu işin ateşini onun bağrına koymuş ve ona şöyle hitap etmiştir: Şu kuş cihandaki darıları yukarıdaki minval üzerine yiyip tüketmediği sürece sen muradına eremeyecek, bu dert ve ateş içinde yanıp tutuşacaksın. Murada ermesi için bu bile kısa bir zaman sayılır. 


Şeyh diyor ki: İhtiyarın bu ifadesi müşkülümü halletmiş ve mesele açık seçik anlaşılmıştı. 


Ebü Ali'nin kabrine varınca orada ilahi hil'atler ve feyizler bulduk. 
Şeyh sonra Nesâ'ya gitmek üzere yola çıktı. Şeyh Nesâ vilayetine gelince burada şehrin civarında Enderman denilen bir köye geldi. Burada konaklamak istedi. Bu köyün adı nedir, diye sordu. Enderman'dır, (içinde kal) cevabını alınca, “Oraya gitmemeliyiz, belki orada kalırız” dedi ve konaklamak için o köye girmedi. Nesâ şehrine de girmedi. 
Şehrin aşağısından geçerek bazı köylere uğradı ve Redan köyünde konakladı. Sonra Yeysime'ye yöneldi, o sırada zamanın ulu şeyhlerinden olan Şeyh Ahmed Nasr Nesâ'daki Hankah-ı Seravi'de bulunuyordu. 
Bu hankah şehrin üst tarafında, büyük şeyhlerin kabir ve türbelerinin bulunduğu mezarlıkta üstat Ebü Ali Dekkâk tarafından Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem| işareti üzere inşa edilmişti. 


İşaret olayı şuydu: Meşâyihin türbelerini ziyaret için üstat Ebü Ali Nesâ'ya gelince dervişlerin barınabilecekleri bir yer yoktu. O gece yattı ve rüyada gördüğü Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), “Dervişler için burada bir buk'a (mekân) yap” buyurdu ve hankahın şimdi bulunduğu yere işaret etti ve büyüklük derecesini tarif etmek için de hankahın yapılacağı alanın sınırlarını da bir çizgiyle belirledi. Ertesi sabah Ebü 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Ali kalkıp tarif edilen yere geldi. Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem) çizdiği çizgi rüyada gördüğü biçimiyle açık bir şekilde orada duruyordu, oradakilerin hepsi de bunu görmüşlerdi. Üstat da bu plan üzerine bu hankahı inşa ettirdi. Bundan sonra pek çok aziz ve şeyh bu buk'ayı ziyaret etti. Hankahın temelleri bugün de burada açık bir şekilde ortada durmaktadır. Dağa giden yol üzerinde bulunan hankahın civarındaki mezarlıkta ulu şeyhlerden ve ünlü evliyadan 400 pirin kabri bulunmaktadır. Bu sebeple dervişler Nesa”ya Küçük Şam adını vermişlerdir. Şam”da peygamberlerin kabirleri bulunduğu gibi Nesa”da da evliyanın kabirleri bulunmaktadır. Nesa toprağı gayet aziz bir yerdir. 
Sürekli olarak büyük meşâyihin, keramet erbabının ve yüce makam sahiplerinin vücutlarıyla bezenmiştir. Meşâyih demiştir ki: Her ne zaman Horasan'da bir bela ve bir fitne zuhur etse Nesâ'ya yönelince defolup gider. Biz bunu zamanımızda defalarca gözlemledik. Otuz küsur senedir bu çevrede birçok fitne, baskın, yağma, talan, yakıp yıkma ve katliam olayları yaşandı. Bunlardan Nesâ'ya yönelen her fitne ve belayı Hak Teâlâ lutuf nazarıyla ve oradaki keramet ehli meşâyihin yüzü suyu hürmetine defetmiştir. 


Şimdi şu çağda dini hayata kıtlık gelmiş, müslüman ortadan kalkmıştır. Özellikle Horasan'da tasavvufun ne izi, ne ismi, ne hali, ne kâli kalmıştır. Böyle bir zamanda Nesâ'da pek çok güzel gidişatı olan meşâyih, iyi hal ve vakitlerle süslü pirler hâlâ vardır. Uzun yıllar Allah onları burada var kılsın. “Onlar sayesinde kendilerine rızık veriliyor ve üzerlerine Allah'ın rahmeti olan yağmur yağıyor” ifadesi olabildiği kadar açık bir şekilde burada tezahür etmiş ve gerçekleşmiştir. Hırka giyen azizlerden ve velâyet sahiplerinden birçoğu burada ikamet etmektedirler. Oysa öbür bölgelerde bunlar gibi birine bile rastlanmaz. 
Her ne kadar evliyanın bir çoğu, “Onlar kubbelerimin altında saklı olduklarından benden başkası onları tanımaz” ifadesiyle perdelenmiş ve halkın gözüne görünmez olmuşlarsa da zamanla üzerindeki tesirleri ve nefeslerindeki bereket gayet çoktur. 
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Hankah-ı Serâvi'de oturan Şeyh Ahmed Nasr'ın bu hankahta bir zaviyesi vardı. Şimdi ona “Şeyhin Hanesi” diyorlar. Şeyh Ahmed başını zaviyesinden çıkarıp hankahın sofasında oturan topluluğa şöyle dedi: Şahbaz-ı tarikat ( Ebü Said) Yeysem”e gitmek üzere şimdi şuradan geçiyor. Onu görmek isteyenler oraya gidip görüşsün. 


Şeyh şöyle demiştir: Nesö”ya gitmek üzere yola çıktığımızda Yeysem'e de uğramıştık. Bunun sebebi şuydu: Ahmed b. Ali'nin kabrini ziyaret etmeye niyet etmişti. Yeysem, Nesâ'ya 2 fersah mesafede bir köy olup Ahmed b. Ali Nesevi'nin türbesi oradadır. Horasan meşâyihinin ünlerinden olan bu zat, Şeyh Osman Hiri'nin müridiydi. Şeyh Abdurrahman Sülemi, tasavvufun önderlerine dair yazdığı et- Tabakât'ta onun ismini Muhammed Aliyyân Nesevi şeklinde kaydetmiş ise de Nesâ vilayetinde Ahmed-i Ali şeklinde tanınmaktadır. Bu zatın şerefli halleri ve apaçık kerametleri vardı. Bunlardan biri şudur: Şeyh bu seferden dönüp tasavvufta bilinen mertebeye ulaşınca büyük oğlu Ebü Tahir'i bir iş için Nesâ'ya göndermişti. Ebü Tahir Nesâ'ya gelince ayağından rahatsızlandı ve kıpırdayamaz bir duruma düştü. O yokken şeyhin Mihene'de bir çocuğu dünyaya geldi ve ona Muzaffer adını verdi. Şeyh feraset ve kerametiyle Hoca Ebü Tahir'in ayağının ağrıdığını bildi. Bir dervişi çağırıp Nesâ'ya, Hoca Ebü Tahir'in yanına gitmesini söyledi ve Ebü Tahir'e iletmesi için bir mektup verdi. Mektupta şunlar yazılıydı: “Bismillâhirrahmânirrahim. Seni kardeşinle destekleyeceğiz” (Kasas 28/35). Onun ayağının ağrıdığını öğrendik. Allah'ın izniyle ayağının sağlığa kavuşması için Ahmed b. Ali'nin Yeysem'deki türbesine gitmesi lazımdır. Mektup Hoca Ebü Tahir'e ulaşınca ziyaret için yola çıkmaya karar verdi. Bir mahfe üzerine koyup Yeysem'e götürdüler. Ahmed-i Ali'nin kabri yanında bir gece geçirdi. Ertesi gün Hak Teâlâ şifa verdi ve ayağındaki rahatsızlık geçti. 


Şeyh demiştir ki: Ahmed b. Ali'nin türbesini ziyarete karar vermiştik, bir olayla karşılaştık. Öbür kapısından çıkmak üzere köye girmiştik. 
Dükkânının önünde oturan ihtiyar bir kasap yanımıza gelip selâm verdi. 
Sonra da nerede konaklayacağımızı öğrenmesi için çırağını peşimize 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taktı. Su kenarındaki bir mescide inip abdest aldık ve iki rekât namaz kıldık. İhtiyar bize yemek getirdi. Yemeği yedikten sonra ihtiyar kasap sordu: Bir sorum var, cevap verecek biri var mı içinizde? Beni işaret ettiler. İhtiyar sordu: Kulluğun şartı nedir? Ücretle amel etmenin şartı nedir? Aradaki fark nedir? Biz bu soruya şeriat ilmine göre cevap verdik. İhtiyar sordu: Başka söyleyeceğin bir şey var mı? (Tarikata ve meşâyihin sözleriyle cevap verdim. Yine, “Başka söyleyecek bir sözün var mı?” dedi). Biz ise susmuştuk ve ona bakıyorduk. İhtiyar, heybetli bir şekilde bize dönüp, “Bana o mutallakadan (boşanmış kadından) söz etme” dedi. Şunu anlatmak istemişti: Sen zâhir ilmini boşamış bulunuyorsun. Sana soru sorunca önce şeriata göre cevap verdin. O ilmi boşadığına göre artık bir daha ona dönme! 


Yukarıdaki durum şuna benziyordu: Şeyh Lokman, şeyhimizi Serahs”a Ebü'i-Fazl Hasan'ın huzuruna götürünce o mâlum hallerin ve çilelerin tümünü ona emretmişti. Şeyh de kâl ilmini bırakıp hal ilmine yönelmiş, kitaplardan her ne okumuş ve yazmış ise hepsini toprağa gömmüş, üzerine de bir dükkân inşa etmişti. Mübarek eliyle yanına diktiği fidanın dalları dükkânın üzerine uzanmıştı. Bu fidan kısa bir sürede yeşermiş, büyümüş, kocaman bir ağaç olmuştu. Bölgemizin insanları çocukları doğduğu ve ölülerini yıkadıkları ve kefenledikleri zaman teberrük amacıyla gider, o ağaçtan bazı dalları koparırlardı. Hatta uzak bölgelere de götürürlerdi. Yine degünümüze kadar bu ağaç yeşilliğini ve tazeliğini korumuştu. Moğollar Horasan'a saldırdıkları, mâlum hadiseler meydana geldiği ve her günün bir önceki günden daha beter olduğu zamandan beri diğer mübarek eserler gibi o da kalmadı. 


Kitaplarını Gömmesi 


Şeyh bir sohbet esnasında bu hususa temas etmiş ve demişti ki: Bu yola girmek nasip olduğu ve bu husus bize lutfedildiği zaman birçok kitaplarım ve eserlerim vardı. Bunların sayfalarını teker teker açar, okur ama hiç huzur bulamazdım. Ulu ve yüce Allah'a niyaz ettim: “Yâ Rab bu kitapları okumakla keşfim açılmadı, iç rahatlığı hâsıl olmadı. 


94 ə TEVHİDİN SIRLARI 


Bunları okumam beni senden ayırıyor. Bana öyle bir şey bahşet ki onunla seni bulayım ve bu gibi şeylere ihtiyacım kalmasınl” Rabbim bize lutufta bulundu. Kitapları alıp teker teker önüme koydum, içimde bir huzur hissettim. Hakâiku't- Tefsir isimli esere sıra gelince Fâtiha'dan başlayıp Bakara, Âl-i İmrân, Nisa, Maide ve En'âm sürelerine kadar okudum. Son süredeki, “Allah de ve onları daldıkları oyunla baş başa bırak” (En'âm 6/61) mealindeki âyete gelince burada kitabı bıraktım. Okumaya devam etmek için ne kadar çabaladımsa da bir tek âyet bile okuyamadım. Oysa bunları daha evvel ezberlemiştim. 


Şeyh kitapları toprağa gömdüğü, üzerini toprakla kapattığı ve su dökülmesini emrettiği zaman şeyhin pederi Babo Ebü”l-Hayr”a, “Ebü Said kitaplarını toprağa gömüyor” diye haber verdiler. Şeyhin babası geldi ve, “Ebü Said! Yaptığın bu şey ne?” diye sordu. Ebü Said cevap verdi: Hatırlıyor musun o gün dükkânına gelmiş ve, “Şu tomarlar, defterler, kâğıtlar ne, bunlara neler gizledin?” diye sormuş sen de, “Belh lehçesini biliyor musun?” diye karşılık vermiş, “Biliyorum” deyince de, “Senin işin ve mesleğin değildir” demiştin. 


Şeyh kitapları toprağa gömmeden önce onlara şöyle bir bakmış ve, “Sizler ne hoş delildiniz! Ama vuslattan sonra delille uğraşmak anlamsızdır” demişti. Konuşması esnasında şeyhin mübarek dilinden şu sözler dökülmüştü: Bu iş hokkaları ve kalemleri kırmak, defterleri yırtmak ve ilimleri unutmakla başlar! 


Şeyhimiz bahis konusu kitapları toprağa gömdüğü, fidanı diktiği ve dibine su verdiği sırada, “Ey şeyh! Şu kitapları onlardan faydalanacak birine bağışlasaydın daha iyi olmaz mıydı?” diyenlere şu cevabı verdi: Böylece yapılan iyiliği de yapılan bağışı da hatırlamayı tamamıyla zihnimizden silmiş olduk. 


Şeyhin mübarek dilinden şu sözler dökülmüştü: Bir gün Hoca İmam Hamdan'ın bir eserine bakıyordum. Bir nida geldi: Niçin kendini kitapla meşgul ediyorsun? Bundan kurtarmamızı ister misin? Biz tövbe ettik, çokça istiğfar ettik, sonunda affa uğradık. 
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Şeyhin sohbetinde bulunanlardan biri şu olayı anlatmıştı: Şeyh bir gece savmaasında seher vaktine kadar inledi durdu. Bu sebeple ben o gece sabaha kadar üzülmüş ve ezilmiştim. Onu düşündüğüm için sabaha kadar gözüme uyku girmemişti. Ertesi gün şeyh dışarı çıkınca sordum: Ey şeyh akşam ne derdin vardı ki sabaha kadar inledin durdun? 
Şeyh cevap verdi: Dün bir mollanın elinde bir kitap görmüş, elinden alıp okumuştum. Bu yüzden akşam sabaha kadar dişlerim ağrıdı durdu. 
Şöyle seslendiler bana: Talâk verip boşadığın bir şeye niçin döndün? 


Şeyh diyor ki: O yaşlı kasap bana, “Âzat olmadıkça kulluk yapamazsın, iyi ve samimi bir işçi olmadığın sürece cennetin yolunu bulamazsın” dedi. “Yaptıklarının karşılığı budur” (Ahkaf 46/14). Şeyh diyor ki: O ihtiyarın sözü bu müşkülümüzü halletmişti. 


Şeyh Ebü'i-Abbas'tan Hırka Giymesi 


Sonra şeyh oradan Âmül'deki Ebü”l-Abbas Kassâb'ın huzuruna gelip yanında bir yıl kaldı. Diğer bir rivayete göre iki buçuk yıl kaldı. Lâkin ilk rivayet daha doğru, ikincisi daha zayıftır. Şeyh Ebü'l-Kassâb'ın hankahında hazire şeklinde bir zâviyesi vardı. Burada dervişler arasında ve cemaat içinde topluluğuyla birlikte kırk bir sene halvete girmişti. Eğer dervişin biri gece kalkar ve daha fazla namaz kılmak isterse ona, “Yavrum! Git yat; çünkü bu pir, yapmış olduğu her şeyi sizin için yapmaktadır. Aslında onun bundan ne bir faydası var, ne de ona ihtiyacı” derdi. 


Bununla beraber şeyh onun huzurunda bulunduğu sürece her gece sabaha kadar namaz kılıp gündüzleri oruç tuttuğu halde ona bu tür bir şey söylememişti. 


Şeyh Ebü”l-Abbas, şeyhimize kendi haziresinin karşısında bir zâviye vermişti. Şeyhimiz geceleri burada sabaha kadar riyâzet ve mücâhedeyle geçirir, sürekli olarak gözünü kapının deliğine diker ve Şeyh Ebü'l-Abbas'ın hallerini murakabe ederdi. Bir gün Ebü”l-Abbas kan aldırdı. O gece damarı bağlayan sargı çözüldü, kan akmaya başladı, Ebü'1-Abbas'ın eli ve elbisesi kana bulandı. Bunun için haziresinden 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çıktı. Sürekli olarak onun ahvalini ve sözlerini gözetlemekte olan Şeyh Ebü Said de derhal zaviyesinden çıkıp onun elini yıkadı ve sargısını bağladı. Elbisesini aldı, kendi elbisesini ona verdi, eski elbisesini giyindi. Şeyh Ebü”l-Abbas”ın elbisesini de götürüp yıkadı, gece kurutup getirdi. Şeyh Ebü”l-Abbas, “Elbise senin olsun, giy” diye işaret etti. 
Şeyhimiz, “Şeyh mübarek elleriyle bunu bize giydirsin” deyince Şeyh Ebü”l-Abbas kalkıp eliyle hırkayı ona giydirdi. Bu, şeyhimizin giymiş olduğu ikinci hırkadır. Hiç kimse, “Daha önce bir pirden hırka giydiğine göre diğer bir pirden hırka giymesi uygun olmaz” diye düşünmemelidir. 


Hırka giymenin sırrı şudur: Tarikat pirlerinden bir pirin hırka giymesi şu anlama gelir: Hırka giyen kimse artık örnek hale gelmiştir; çünkü şeriat, tarikat ve hakikat ilmini bilmektedir. Bu üç ilme göre en mükemmel ve en iyi şekilde amel etmektedir. Makamların keyfiyetini, bu yoldaki menzillerin ve merhalelerin nasıl olduğunu görerek öğrenmiş ve tecrübe etmiştir. Beşeri sıfatlardan arınmış, nefsinden bir şey kalmamıştır. 
Nitekim Şeyh Ebü'l-Hasan Harakâni, bilinen mertebeye ulaşan şeyhimiz hakkında şöyle demişti: Burada ne beşeriyet var, ne de nefis! 
Burada her şey Hak'tır. Bu konu ileride ele alınacaktır. Burada bahis konusu edilmesi delil zikretme amacına yöneliktir. 


Böyle bir pir bir müridin veya bir muhibbin hallerine vâkıf olur, tecrübe yoluyla onun diş ve iç âlemi hakkında bilgi sahibi olur, göz ve basiretle o müridin neye layık olduğunu görür. Bu zümrenin arasında bulunmayı hak edecek kadar hizmet makamında ilerlediğini ve ehliyetinin ortaya çıktığım anlar, bu cemaate katılmayı hak edecek derecede riyâzet ve mücâhedeyi ilerletecek yeteneğe tam olarak sahip olduğunu görür. Mürid bu pirin terbiyesi veya müridleri terbiye etme ehliyetine sahip başka bir pirin terbiyesi, irşadı ve rehberliğiyle hırkaya ehil hale geldiğine kanaat getirirse şeyh ona hırka giydirir. Bunun anlamı şudur: Bu şahsın bu cemaate katılma hakkını kazanmış olduğu bu pire mâlum olmuştur. Hırka giydiren pirin sözü süfiler arasında makbul olup kendisi müracaat mahalli olursa herkes ona güvenir. Tıpkı âdil ve dürüst kişilerin şahitliklerine, şeriata uygun kadının hükmüne itimat edildiği gibi. 
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Bundan dolayıdır ki süfiler, tanımadıkları bir derviş hankahın kapısını çalsa veya dervişler cemaatinin sohbetine katılmak istese ona sorarlar: Senin sohbet şeyhin kim? Kimden hırka giydin? 


Bu iki nisbet (nesep) bu zümre arasında son derece önemlidir. Tarikatta bu iki nesepten daha geçerli bir şey yoktur. Her kim bu iki nisbeti örnek alınmaya ehil bir pire sağlıklı bir şekilde dayandırmazsa onu kendilerine yaklaştırmaz ve aralarına almazlar. 


Pirliğin, müridliğin, hırkanın ve sohbetin âdap ve mertebelerine ilişkin geniş açıklamalar yapılmıştır. Fakat bizim bu eseri kaleme almamızdan maksat bu hususlar değildir. Bir kimse tecrübe ve riyazet yoluyla yüksek bir dereceye ulaşsa bile, onun bir piri ve örnek aldığı bir üstadı yoksa bu zümre onu kendilerinden saymaz. Bunun için şeyhimiz, “Edep öğrendiği bir üstadı bulunmayan kişi bu yolda avare sayılır. 
Bir kimse en yüksek mertebeleri ve makamları aşarak gaybdaki şeyleri keşif yoluyla bilme derecesine ulaşsa, ama bir mukaddemi (rehberi) ve üstadı bulunmasa hiçbir şekilde ondan bir şey hâsıl olmaz” demiştir. 


Tarikatın ekseni şeyhtir. Zira cemaati arasındaki şeyh, ümmeti içindeki peygamber gibidir. Delille ispatlanmış apaçık bir gerçektir ki hiçbir kişi kendi kendine hiçbir yere varamaz. Meşâyihin, özelliklede şeyhimiz Ebü Said'in (kuddise sırruhüj bu konuda söylediği birçok söz ve sayısız faydalı ifadesi vardır. Nitekim ileride yeri gelince anlatılacaktır. Bir kimseye bu öğütleri tutmak nasip olur, onun aşkı eteğine sarılırsa bu dert onu meşayihin dergahından hiç ayrılmama, pirlerin eşiğinde el pençe durma mertebesine ulaştırır. O ancak burada faydalar, feyizler kazanır; çünkü bu ilmi elde etmenin tek yolu aşktır. “Din temenni ve tecelli ile değil, kalpte yerleşen ve uygulamalarla doğrulanan şeyle yaşanır.” 


Ey yanmaktan ve yakılmaktan habersiz! 
Aşk öğrenilmez, o ilâhi bir vergidir. 
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Hiç kimse yukarıdaki ifadeyi öne sürerek kendine mazeret ve bahane arayıp, “Günümüzde bu şartlara haiz bir pir yoktur, daha önce var olan meşâyih ve örnek süfiler gibileri şimdi mevcut değildir” demesin; çünkü bu nefsin bir kuruntusudur, tembel kişinin bahanesidir. Bir kimse bu sözü can kulağıyla dinler ve içinde bu yolun aşkını taşırsa Şeyh Ebü”l-Hasan"ın (kuddise sırruhü| tarifine uygun şekilde hareket eder: Şeyh demiştir ki: İşin başında iki şey gereklidir: Sefer ve üstat. Bu düşünceyle dolaştım durdum, birçok zorluklarla karşılaştım. Allah Teala, halletmekten aciz kaldığım mesele için önüme Şâfii mezhebine mensup bir âlimi çıkardı ve benim bu meselemi halletti. Seksen üç sene Hak'la yaşadım, şeriata aykırı düşen bir tek secde etmedim, nefsime uymadım. Yaptığım yolculuklarda arştan yeryüzüne kadar olan mesafeyi bir adımda aşma imkânı bana verildi. Aşk samimi, irade ihlâslı olunca hayatın meyvesi işte böyle hoş olur. 


Bu zümre arasında en önemli ilke şudur: Bir heptir, hep birdir. 
Âlemdeki tüm süfiler arasında zıtlık ve ikilik yoktur. Süfi göründüğü halde süfi olmayan ve süfiliğin anlamından habersiz kişiler buna dahil değildir. Meşâyihin sözleri arasında görünüş bakımından fark varsa da anlam bakımından hepsi birdir. İmdi durum bu olunca eğer bir derviş bir pirden hırka giyse ona esas hırka, sonradan giydiği ikincisine de teberrük hırkası adı verilir. Meseleye mana açısından bakılırsa, hepsi bir olduğuna göre hırka giydirilen ellerin de bakışların da bir olduğu anlaşılır. Hırkanın hükmü de aynen böyledir. Birinin kabul ettiğini hepsi kabul etmiş olur. Allah korusun birinin reddettiği kimsenin durumu da böyledir. İki hırka giymiş olan, ehliyetini gösteren iki âdil şahide sahip olmuş gibidir. Bunlar da şeyhlerin kendisine giydirmiş oldukları esas hırkayla teberrük hırkasıdır. 

Eğer bu hususun mahiyetini iyice kavramak istersen bu noktaya dikkat et ki meselenin hakikatini tam olarak anlamış olasın. Bütün pirlerin ve hakiki süfilerin bir oldukları, hiçbir sıfatta aralarında ikilik bulunmadığı konusunda şüphen olmasın. 
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Bütün dinlerin, mezheplerin ve hakiki düşünürlerin ittifak etmiş oldukları noktanın şu olduğunu bil: Şanı yüce ma'bud ve murad birdir. 
O da şanı yüce, isimleri kutsal Hak olup muhakkak sürette her yönden birdir; onda hiçbir şekilde ikilik yoktur. Şayet sülükte ve yolda fark varsa maksada vardıklarında fark ortadan kalkar, her şey birliğe dönüşür; çünkü salikte beşeriyet sıfatından en küçük bir kalıntı bulunursa henüz o maksada varmamıştır. Bu durumda salik üzerinde televvün (kararsızlık) hali görülür. 


Şu bir gerçektir ki maksada ulaşmamış bir sâlik, henüz pire ve onun rehberliğine muhtaç durumda bulunduğundan pir olması câiz değildir. Maksada ulaşan herkesin pir olması uygundur. Böylece meşâyihin “Hep birdir, bir heptir” sözlerinin doğruluğu delille ispatlanmış oldu. 
Onlar maksada vardıktan sonra bunu haber vermişlerdir. O halde hiç şüphe yoktur ki, “Hep bir, bir hep” olunca onların elleri de hırkaları da birdir. Şu halde iki pirden hırka giymek câiz değildir diyen kimse kendi halini haber vermiştir. O henüz ikilik âlemindedir, öbürlerini de ikilikte görmekte ve bilmektedir, meşâyihin ahvalinden hiç haberdar değildir. 
Gözünü açıp bu âleme baksa o vakit hakikati idrak eder. 


Birinci hırkayı geçersiz kılmak için ikincisini almak câiz olmaz, denmek isteniyorsa elbette ki bu söz doğrudur. Bu niyetle hırka giymek uygun ve câiz değildir. Her kim böyle yaparsa giymiş olduğu hırkayı iptal etmiş, ikincisi ona haram olmuş, cemaat içinde her hırkadan mahrum ve terkedilmiş bir durumda kalmış olur, Allah korusun. 


Şeyh Ebü'i-Abbas hırkayı Muhammed b. Abdullah et-Taberi'nin elinden; o, Muhammed Ceriri”den, o, Seri-i Sakati'den; o, Ma'rüf-i Kerhi'den; o, Davud-i Tâi'den; o, Habib Acemi'den; o, Hasan-ı Basri'den [kuddise sırruhüml, o, Emirü”l-Mü”minin Hz. Ali'den (radıyallahu anh); o da Hz. 
Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem] elinden giymiştir. 


Sonra şeyhimiz Ebü Said zâviyesine gitti. Sabah namazını kılıp selâm verince cemaat gördü ki Şeyh Ebü”l-Abbas Şeyh Ebü Said'in, Şeyh Ebü Said de Şeyh Ebü”l-Abbas”ın elbisesini giymiş. Bütün cemaat hayret içinde kalmış ve bunun nasıl bir hal olduğunu düşünmeye başlamıştı. Şeyh Ebü”l-Abbas ferasetiyle cemaatin hatırından geçenleri bildi ve, “Evet dün gece üzerimize saçılan lutufların tümü bu Miheneli gencin nasibi olarak zuhur etmişti, mübarek olsun” dedi. Sonra Şeyh Ebü'l-Abbas, şeyhimize dönüp, “Geri dön ve Mihene ye var; çünkü birkaç gün sonra bu bayrak evinin kapısı önüne dikilecektir” dedi. 


Şeyh Ebü Said [kuddise sırruhül diyor ki: Ebü”l-Abbas”ın işaretine uyup binlerce feyiz ve manevi hil“atlerle Mihene”ye geldim. Çevremi müridler topluluğu doldurdu ve işlerim gerçekleşti. 


Ebü Said Mihene ye varınca Şeyh Ebü”l-Abbas Âmül'de vefat etmişti. Şeyhimiz anlatmıştı: Âmül'de bulunduğumuz sıralarda bir gün Şeyh Ebü"l-Abbas Kassâb'ın huzurunda oturmuştuk. İki kişi içeri girip huzurunda oturdular ve sordular: Ey şeyhl Aramızda bir tartışma geçti. 
Biri, “Ezelden ebede dek süren hüzün daha mükemmel bir haldir” derken diğeri, “Ezelden ebede dek süren neşe daha mükemmel bir haldir” dedi. Şeyh ne buyururlar, diye sorulunca, Şeyh Ebü”l-Abbas Kassâb elini yüzüne sürdü ve, “Elhamdülillah, Kassaboğlu”nun menzili ne hüzün, ne de neşedir. Rabb'inizin katında akşam, sabah yoktur. Hüzün ve neşe senin sıfatındır. Senin sıfatın olan her şey sonradan olmadır ve sonradan Rabb'ine ulaşamaz, bu yol ona kapalıdır” dedi ve ekledi: Kassâboğlu Allah'ın kuludur, emir ve yasaklar konusunda ona itaat eder, sünnete uyup Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem] yolundan gider. Eğer biri civanmertlik ve erlik davasında bulunursa doğru konuştuğunun delili budur, söylediğim bu söz kocakarının yolu değil, erlerin menzilleridir. 


Söz konusu kişiler huzurdan çıkınca kim olduklarını şeyhe sordum. 
Biri Ebü'l-Hasan Harakâni, diğeri Ebü Abdullah Dâstani'ydi, dedi. 


Şeyh demiş ki: Bir gün Ebü"l-Abbas'ın huzurundayken söz sırasında, “Tevhidden nasibin, işaret ve ibaredir. Hak Teâlâ'nın vücudu için işaret ve ibare söz konusu olmaz” dedi ve yüzünü bize döndürüp hitap etti: Ey Ebü Said! Eğer sana Hak Teâlâ'yı tanıyor musun, diye sorarlarsa, tanıyorum deme: çünkü şirk olur. Tanımıyorum da deme, çünkü küfür olur. Ama Allah bize zatını ve ulühiyyetini tanıtmıştır de. 


Şeyh demişti ki: Bir gün Şeyh Ebü”l-Abbas Kassab konuşması arasında cemaate, “ Ebü Said hükümdarın nazenin dostudur” şeklinde hitap etti. Şu satırların yazarının büyük atası olan Şeyhülislâm Ebü Said şöyle buyurmuştu: Bu yolda kırk yaşımda keşif mertebesine ulaşmıştım, bu mertebeye daha erken varmak da zaten mümkün değildir; çünkü peygamberlerin naipleri olan veliler kırk yaşından evvel velilik derecesine ulaşamazlar. Aynı şekilde 120.000 peygamber peygamberlik mertebesine kırk yaşında ulaşmıştır. Nitekim “İnsan güçlü dönemine erip kırk yaşına varınca ...” (Ahkaf 46/15) buyrulmuştur. Ancak birer istisna olan Yahya b. Zekeriyya ile İsa b. Meryem [aleyhisselâm] kırk yaşına girmeden peygamberlik derecesine ulaşmışlar ve vahyi almışlardı. Nitekim Hak Teala Yahya hakkında , “Ey Yahya kitaba dört elle sarıl, biz ona daha sabi iken hikmeti verdi” (Meryem 19/12), İsa hakkında “Beşikte henüz sabi olan biriyle biz nasıl konuşuruz” (Meryem 19/20) buyurmuştur. 


Şeyh tam kırk sene riyazet ve mücahedeyle meşgul oldu. Gerçi bu süreden önce hal ve keşif sahibi olmuştu, ama bu durumun tam ve daimi olması için çilesini sürdürmüştü. Nitekim bir kere “İnsanoğlunun üzerinden o anılmaya değer bir şey olmadığı bir süre geçmedi mi?” (insan 76/1) mealindeki ayetin anlamının sorulduğu bir mecliste onun mübarek dilinden şu sözler dökülmüştü: Âdem'in kalıbı kırk sene Mekke ile Taif arasına atılmıştı. “Gerçek şu ki biz insanı katışık bir nutfeden yarattık, onu sınayalım diye” (insan 76/2), yani ona ahlatları (beden yapısının temelini oluşturan unsurlar, genler) koyduk. Bunlar da şirk, gurur, kibir, inkar, düşmanlık, vahşet, gıybet, ben ve sen diye söz etme, bencillik gibi şeyler olup bunları sinesine yerleştirdik. “Bir süre” den maksat, onun kırk yıl orada bırakıldığıdır. Şimdi, “Gücün erişti” “Kırk yaşına ulaştı” (Ahkaf 46/15) ifadesi, bu yaşta biz dostlarımızın sinelerinden, oraya koyduğumuz şeyleri kırk senede çıkarıp atarız, böylece arınmış olurlar, bu işlem kırk senede tamamlanır anlamına gelir. Yapmış olduğum şu açıklamanın dışındaki hiçbir açıklama doğru değildir. Kırk yıldan daha az bir süre 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mücahede yapanlar bu işi tam olarak yerine getirmiş olmazlar, yapmış olduğu onca riyazet onun üzerinden perdeyi kaldırır ve bu olay ona yüzünü gösterir, ama tekrar perdelenir ve perdelenen bir kimse henüz kemal mertebesinde değildir. Bizim şu sözlerimiz ne işitmeye ne de görmeye dayanıyor, tecrübeye ve yaşamaya dayanarak konuşuyorum. 


Üstat Ebü Ali Dekkak ile Görüşmesi 


Şeyhle ilgili şöyle sıhhatli bir menkıbe anlatılır: Şeyh Ebü Said, üstat Ebü Ali Dekkak”la [kuddise sırruhül görüştüğü vakit bir gün birlikte oturmuş sohbet ediyorlardı. Şeyh, üstat Ebü Ali”ye, “Ey üstatl bu keşif (ve manevi) hal devamlı olur mu?” diye sordu. Üstat, “Hayır” diye cevap verdi. Bunun üzerine şeyh bir süre başını öne eğdi, sonra kaldırdı ve tekrar “Ey üstatl bu olay sürekli olur mu?” diye sordu. Üstat, yine, “Hayır” diye cevap verdi. Şeyh, tekrar başını önüne eğdi. Bir süre sonra başını kaldırdı ve, “Ey üstat! Bu olay devamlı olur mu?” diye sordu. 
Üstat Ebü Ali, “Bunun devamlı olanı nadiren görülebilir” dedi. Bunun üzerine neşelenen şeyh ellerini çırparak dedi ki: İşte bu o nadir hallerdendirl İşte bu o nadir hallerdendirl 


Bu hallerden sonra zaman zaman şeyhimizde bir tutukluk (kabz) hali görülürdü. Ama bunun sebebi perdelenmiş olması değil, beşeri bir durum olan tutukluktu. Herkesten bir şey ister, herkesten bir şey sorardı, belki bunlardan biri sebebiyle açılma (bast) durumu meydana gelir diye. 


Şeyhin Kabz Hali 


Anlatırlar ki bir gün şeyh kabz halindeydi. Herkesten talepte bulunuyor ve bir şeyler soruyordu. Buna rağmen bast haline gelemedi. 
Hizmetkara, “Buradan dışarı çık, gördüğün kimseyi al, bana getir” diye emretti. Dışarı çıkan hizmetkâr oradan geçmekte olan bir kişiyi gördü ve, “Şeyh seni çağırıyor” dedi. Adam geldi, içeri girip selâm verdi. Şeyh, “Bana bir şeyler söyle” deyince adam, “Ey Şeyh! Mübarek kulaklarınla dinlemene layık bir söz bende yok, sana anlatabileceğim bir söz bilmiyorum” dedi. Şeyh, “İçine ne doğuyorsa onu söyle” dedi. Adam, “O halde başımdan geçen bir olayı anlatayım” dedi ve anlattı. “Bir zamanlar, Şeyh Ebü Said de bizim gibi bir insandır. Ulaşmış olduğu keşif hali riyazet ve mücahedesinin sonucudur. Şimdi ben de ibadet ve riyâzetle meşgul olacak olsam o hal ve vakit bende de zuhur eder, şeklinde bir fikir hatırımdan geçmişti. Bir müddet ibadet ettim, türlü türlü riyazet ve mücahedeler gerçekleştirdim. Daha sonra ben her duamın kabul edileceği ve hiçbir şekilde geri çevrilmeyeceği bir makama ulaştım, diye zihnime bir hayal yerleşti. Kendi kendime şunu düşündüm: Benim için taşları altına dönüştürmesini Hak Teâlâ'dan niyaz ederim. Geriye kalan ömrümü refah içinde geçirir ve bütün arzularımı da tam olarak gerçekleştiririm. Gittim, bir miktar taş getirdim. İbadet ettiğim odanın bir köşesine koydum. Önemli bir gece seçtim. Abdest aldım, duaların kabul edildiği seher vaktine kadar bütün gece namaz kıldım. Ellerimi kaldırdım samimi bir itikad ve yakin hali içinde, “Ya İlahil Şu taşları altına dönüştür” diye dua ettim. Birkaç defa bu ifadeyi tekrarlayınca odanın bir köşesinden bir ses işittim: O'nun sonsuz feyzi sınırlandırılamaz!” 


O, bu kelimeyi söyleyince şeyhte bir bast hali zuhur etti, keyiflendi, ayağa kalktı, kollarını açıp yenlerini sallamaya başladı ve, “O”nun sonsuz feyzi sınırlandırılamaz” cümlesini üç defa tekrar edip neşelendi. 
Böylece o kabz hali bast haline dönüştü. 


Her ne zaman kabz hali artarsa Serahs'a Pir Ebü”l-Fazl”ın türbesini ziyarete giderdi. Şeyhin büyük oğlu Ebü Tahir anlatmıştı: Bir gün şeyhimiz mecliste sohbet ediyordu ve o gün kabz halindeydi. Sohbet esnasında şeyh ağlamaklı olunca bütün cemaat de ağladı. Şeyh dedi ki: Ne zaman kabz haline tutulursak Pir Ebü”l-Fazl Hasan'ın kabrine yüz sürerim. Böylece kabz basta dönüşür. Sonra, “Atı hazırlayınız” dedi. 
Şeyhin atını getirdiler. Şeyhimiz ata binip cemaatle birlikte yola düştü. 
Sahraya varınca şeyh neşelendi, kabz hali basta dönüştü. Bir yandan şeyh konuşuyor, öbür yandan cemaat hep birden nara atıyor ve feryat ediyordu. Serahs'a varınca şeyh ana yoldan ayrılıp Pir Ebü”I-Fazl Hasan'ın türbesine gitti ve kavvâlden şu dizeleri okumasını rica etti: 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Bu neşe, cömertlik ve kerem kaynağı neşe kaynağıdır, Herkesin kıblesi Kâbe, bizimki sevgilinin yüzü. 


İlahiciler şeyhin elinden tutup bu beyti okuyor, naralar atıyorlardı. Sakinleştikleri zaman şeyhimiz, “Bugünün tarihini kaydedin, çünkü böyle bir gün daha göremeyeceksiniz” dedi. Bundan sonra şeyh, haccetmeyi düşünen her müridi Pir Ebü”l-Fazl”ın türbesine gönderir ve murada ermek için bu kabri ziyaret edip çevresinde yedi defa tavaf etmek lazım, derdi. 


Şeyhimiz bütün bu çileleri çekip bitirdikten, keşif ve manevi halleri tam olarak gerçekleştirdikten sonra sohbetinde bulunanlar şunu söylemişlerdi: O, Hz. Muhammed Mustafa”nın [sallallahu aleyhi vesellem] sünnetinden hiçbirini ve adabından hiçbir edebi seferde ve hazarda asla terketmedi. Kendini bütünüyle ibadete vermişti. Uyuduğu vakit bile boğazından Allah, Allah, Allah sesleri gelirdi. Halk, şeyhin riyazet ve mücahedelerinin çok azını biliyordu. Şeyh bu tür halleri halktan saklyor, anlatmıyor ve açığa çıkmasını caiz görmüyordu. Sadece sohbet esnasında örnek vermek ya da müridleri irşad edip heveslendirmek için şeyhin mübarek dilinden dökülenler bir istisnaydı. 


Bir gün mecliste söz arasında şeyhimiz şöyle demişti: Söylenmesi gerekenin dışında hiçbir şey söylemedim. Bütün veliler aynı şeyi yaparak iradeleri dışında olarak zuhur edenleri müstesna hallerini ve kerametlerini gizlemişlerdir. İradesi dışında bunlardan birinden bazı kerametler zuhur etmişti. Bunun üzerine Hak Teâlâ'ya şöyle niyazda bulundu: Yâ İlâhi aramızda kalması gereken bir husus insanlara mâlum oldu. Canımı al, zira halkın benden bahsetmek suretiyle beni sıkıntıya sokmalarına ve seninle meşgul olmama engel olmalarına artık dayanamayacağıml Böyle dedi ve hemen ruhunu teslim etti. Böyle kerameti ortaya çıkanlar halka rehberlik yapamaz, onlara örnek olamazlar; çünkü halka örnek olanlar keramet gösterme çabasında olmazlar. İradeleri 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dışında kendilerinden keramet zuhur etse bundan da etkilenmezler. 
Hatta bazı hallerde maslahat varsa keramet gösterirler, çünkü halkın yoğun ilgisi onlar için bir perde oluşturmaz. Bu durumda onlar halka öğüt vermek, onları irşad etmek ve rehberlik yapmak ve müridlerin ahlakını iyileştirmekle görevlidirler. Bu zümre oldukça ergindir. 


Bu yolun birçok menzili ve makamı vardır. Bu taifenin üstatları binbir makam tesbit etmişlerdir. Bunları anlatmak enine boyuna geniş açıklamalara ihtiyaç gösterir. Oysa amacımız meşâyihin keramet göstermek için herhangi bir çabanın içine girmediği, tersine bu tür şeyleri gizli ve saklı tutmak için gayret harcadığı tesbitini yapmaktır. 


Nebi ile veli arasındaki farklardan biri şudur: Peygamberler mucizeler göstermekle memur oldukları halde evliya kerametleri gizlemekle yükümlüdür. İşte yukarıda verilen temel ilkeler sebebiyle Ebü Said'in riyâzet, mücâhede ve kerametlerinin birçoğu gizli kalmış, kimse bunlara vâkıf olmamıştır, âdil ve güvenilir kişilerden bize ulaşan haberlerin sahih olması için büyük bir özen gösterilmiştir. Allah'la onun arasında kalan bu tür hususlar üzerinde konuşmak ise zaten mümkün değildir. 


Vefatı 


Şeyhimiz bin ay yaşadı. Bu da seksen üç sene dört ay eder. Şaban ayının dördüncü perşembe gününün akşamı 440 senesinde Mihene'de oturduğu evin zâviyesinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, cuma günü kuşluk vakti o azizin işareti üzere evinin karşısında bulunan kutsal ziyaretgâhta toprağa verildi. 


Hak Sübhânehü ve Teâlâ onun himmet ve nefeslerindeki bereketleri tüm insanlığın üzerinden eksik etmesin. Doğru ve dürüst bir şekilde ona uymayı ve yolunda olmayı bize ve tüm insanlığa nasip etsin. Muhammed ve tüm Ali'nin hakkı için. 


İKİNCİ BÖLÜM 


Şeyhimizin Orta Haline Dair 


BİRİNCİ KISIM 


Şeyhimizin Sağlamlığı 
Sabit Meşhur Kerametleriyle İlgili Menkıbelere Dair 


Tus Şehrindeki Ma'şük Hazretlerini Ziyareti 


Şeyh Ebü Said'in [kuddise sırruhü) Söz konusu riyâzet ve mücahedeleri bitirip Mihene'ye döndüğü, keşfi ve manevi hali kemal mertebesine ulaştığı zaman Nişâbur'a gitmeye karar verdi. Tüs şehrine yaklaşınca, buraya 2 fersah mesafede bulunan Baj köyünden bir dervişi şehre gönderip ona, “Şehirdeki Ma'şük'un yanına gidip, velayetine gelmernize destur var mı, diye sorman lazımdır” dedi. Şeyh hiçbir zaman kimseye “Şunu yap, bunu yapma” demezdi; tersine “Şöyle yapmak lazım, böyle yapmamak gerekir” derdi. 


108 e TEVHİDİN SIRLARI 


Söz konusu Ma'şük ukala-yı mecanindendi. Çok ulu bir zat olup mükemmel bir hal sahibiydi. Tüs”ta otururdu, kabri de oradadır. Derviş Tüs'a gitmek üzere yola çıktıktan sonra, şeyh atı hazırlamalarını emretti ve yanına aldığı dervişler cemaatiyle onun peşinden gitti. Şehre 1 
fersah mesafede Dü-biraderan (İki Kardeşler) denilen yerde iki yüksek tepe vardı. Buradan şehri görmek mümkündü. Şeyhin atı ve beraberindeki cemaat burada çakılıp kaldılar. Derviş, Ma'şük'un huzuruna varıp şeyhin sözlerini kendisine iletince Ma'şük tebessüm etti ve, “Söyle gelsin” dedi. Ma'şük şehirde bu sözü söyler söylemez şeyh atını oradan sürdü, yanındakiler de peşine düştü. Yolda şeyhle karşılaşan derviş, Ma'şük'un sözünü ona iletti. Şeyh de yoluna devam edip Ma'şük'un huzuruna vardı. Şeyhi karşılayan Ma'şük onu bağrına bastı ve dedi ki: Müsterih ol. Burada ve daha başka yerlerde çalınmakta olan şu devlet davulu günlerce senin dergâhında çalınacaktır. 


Üstat Ebü Ahmed'in Hankahını Ziyareti 


Sonra şeyh buradan ayrıldı. Ebü Nasr Serrâc'ın gelip gittiği bir yer olan üstat Ebü Ahmed'in hankahına gelip konakladı. Üstat Ebü Ahmed şeyhimize saygı gösterdi, hizmetlerini ifa etti. Birkaç gün onu Tüs'ta ağırladı. Kendi hankahında sohbet etmesi için meclis kurdu. Tüs halkı şeyhin sözlerini dinleyip açık kerametlerini görünce ona mürid oldular, şeyhe teveccüh ettiler. 


Emir İmam İzzeddin İlbâşi'den -Allah uzun ömür versin- şunları dinlemiştim: Emir Seyyid Ebü Ali'nin şöyle dediğini işitmiştim: Şeyh Ebü Said [kuddise sırruhül Tüs”a gelmiş, üstat Ebü Ahmed'in hanesinde meclis kurup sohbet etmeye başlamıştı, Ben henüz küçük çocuktum. 
Babamla birlikte meclisine gittik. Halk o kadar kalabalıktı ki kapıda bacada oturacak yer kalmamıştı. Mecliste şeyh sohbet ettiği sırada halk birden ağlamaya başladı. Damda kadınların kalabalık olmaları sebebiyle bir çocuk annesinin kucağından yere düşmüştü. Şeyhin gözü ona ilişti ve, “Onu tut” dedi. Havada bir duman peyda oldu ve o çocuğu havada tuttu ve yere koydu. Çocuğa hiçbir şey olmadı. Meclistekilerin hepsi bunu görmüşlerdi. Halktan bir feryat koptu ve acayip bir hal oldu. Ebü Ali yemin ederek bunu gözüyle gördüğünü söylemişti. 


Şeyhi Nizamülmülk”ün Cihanın Büyüklerinden 
Olacağına İşaret Etmesi 


Amcam Kemaleddin Ebü Said anlatmıştı: Babam Hoca Ebü Said, atam Hoca Tahir'le (Allah rahmet eylesin) birlikte Nizamülmülk”le görüşmek için Serahs'a gitmiştik. Nizamülmülk bize dedi ki: Şeyh Ebü Said [kuddise sırruhü) Tüs”a geldiği vakit ben küçüktüm. Bir grup çocukla birlikte hıristiyan mahallesinde bulunuyorduk. Bir toplulukla gelen şeyh bize yaklaşınca yüzünü topluluğa çevirdi ve, “Kim cihanın büyüklerinden birini görmek istiyorsa gelsin, baksın, işte burada durmaktadır” dedi ve bize işaret etti. Biz hayretle birbirimize baktık, acaba bunu kim söylüyor, dedik; çünkü hepimiz çocuktuk, bir şey bilmiyorduk. Bugün bu olayın üzerinden kırk sene geçmiştir. Onun bana işaret ettiği mâlum olmuştur. 


Ebü”1-Kasım Hâşimi'nin Gençliğinde 
Şeyhin Sohbetine Katılması 


Hoca Ebü”l-Kasım Haşimi anlatıyor: Şeyh Ebü Said (kuddise sırruhül Tüs'a geldiği zaman on yedi yaşımdaydım. Tüs'un valisi olan babam şeyhin müridiydi. Her gün şeyhin üstat Ebü Ahmed'in hankahında kurulan meclisine gider, beni de yanında götürürdü. Babamın huzurunda hiçbir zaman oturmazdım. Gençlerde âdet olduğu üzere bir sevgilim vardı, bunu başkaları bilmezdi. Bir gece bu kız, “Ben falanın düğününe gideceğim, göz kulak ol, dönüşte seni göreyim” diye bana haber saldı. 
Gidip damda oturdum, onu gözledim, gece uzadı gitti, üzerime uyku hali çökmüştü. Uyumamak için şu rubâiyi mırıldanıyordum: 


Gözümde uyku değil göz yaşı var, 
Seni görmek için acelem var, 
Diyorlar ki uyu, düşte görürsün 

Ey akılsızlar uyku nerede ben nerede! 
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Bu dizeleri mırıldanıyorken beni uyku hali bastı. Uyuya kalmışım. 
Müezzin sabah ezanını okuyunca uyandım. Kimseyi göremedim. Ertesi gün babamla tekrar şeyhin sohbet meclisine vardım. Babam, üstadı olan şeyhe Allah sevgisi hakkında bir soru sormuş, o da bu konuyu açıklamaya koyuldu ve buyurdu: Bir insanın nasıl arandığına ve gözetlendiğine bak, muradına erip eremeyeceğine bakmadan bu yolda ne kadar zorluklara katlanıyor, ne kadar çarelere başvuruyor. Hak yoluna girmemiş bir kimse muradına nasıl erişir? İşte şurada bir sevgili var, akşam bu delikanlıya randevu verdi (bunu derken şeyh bana işaret etmişti) gece yarısına kadar uykusuz kaldı ve, “Gözümde uyku yerine yaş var” dizelerini mırıldanıyordu. (Şeyh daha sonra) öbür dizeler neydi ey delikanlı, dedi. 


Hoca Ebü”l-Kasım diyor ki: Utancımdan yerin dibine geçtim, bir şey söyleyemedim. Şeyh aynı şeyi bir kere daha söyleyince kendimden geçip yere düştüm. Kendime gelince şeyh, “Eğer gözünde uyku yerine göz yaşı var idiyse niçin uyudun ve böylece muradına nail olamadın?” diye sordu ve öbür dizeleri de okudu. Bunun üzerine halk birden galeyana geldi, feryat etti. Aklım başımdan gitti, kendimden geçtim. O zaman şeyh, “Sana bu kadar yeter” dedi. Onun üzerine cemaat galeyana gelmiş, hırkalarını üzerlerinden atmışılardı. Babam yeni hırkalar satın alıp onlara verdi. 


Bundan sonra şeyh evimize gelince babam, “Eğer su içmek istersen Ebü'l-Kasım'ın elinden iç” diye ona rica etti. Elimde testi şeyhin baş ucuna varıp durdum, şeyh elimden iki kere su içti ve bana, “İyi bir insan olacaksın” dedi. Şimdi seksen bir yaşındayım. Şeyhin beyanına duyduğum saygıdan ötürü hiç haram işlemedim, asla içki içmedim. 
Hiçbir mahlüka kulluk etmedim, kimseye kötülük yapmadım. Şeyhin kerametlerinden bu iki kerametin konusu ben oldum. 


“Ebü Said ve Ebü”I-Kasım Gibi Çok Az Sultan Vardır” 


Naklederler ki bir gün Şeyh Ebü Said ile Ebü'l-Kasım Gürgâni Tüs”ta bir taht üzerinde birlikte oturmuşlardı. Bir dervişler cemaati de 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huzurlarında bulunuyordu. Bir dervişin gönlünden, “Acaba bu iki ulu kişinin mertebeleri nedir?” diye bir fikir geçti. Şeyh Ebü Said hemen o dervişe yöneldi ve, “Kim bir tahtta ve bir gönülde iki hükümdarın birlikte oturduğunu görmek istiyorsa, söyle ona şu manzaraya baksın” dedi. 
Derviş bu sözü işitince bu iki ulu zata baktı. Hak Teâlâ onun gözünden perdeyi kaldırdığından şeyhin sözünün doğruluğunu keşif yoluyla gördü ve bunların ululuklarını öğrendi. Bu sefer, “Acaba Allah Teâlâ ve Tebâreke'nin bugün cihanda bu ikisinden daha ulu bir kulu var mı?” 
diye zihninden bir düşünce geçti. Şeyh Ebü Said derhal ona yönelip, “Ebü Said ve Ebü”l-Kasım gibi çok az sultan vardır, yetmiş binde biri bu mertebeye ulaşamaz” dedi ve tefekküre daldı. 


“Hoca Mahmud-ı Mürid İyi Bir Rehberdir” 


Şeyh Ebü Said birkaç gün Tüs'ta kaldıktan sonra Nişabur”a gitmeye karar verdi. Nişabur”da ikamet eden Hoca Mahmud-ı Mürid ulu bir erdi, dervişlerin hizmetini görürdü. Ebü Said Nişabur”a gelince onunla görüşmüştü. Müridleri ona gönderir ve, “Mahmud iyi bir rehberdir” derdi. Bir gün Mahmud-ı Mürid şöyle demişti: Bir gün Nişabur tarafında bulunan Tüs dağının yarıldığını, içinden bir ayın çıktığını ve Aden-i Küyan mahallesinde bulunan hankaha indiğini rüyamda görmüştüm. 
Tam o sırada şeyh şehre ulaşmıştı. Onu Aden-i Küyan”daki hankahta ağırlamak gerekiyordu, gidip onu karşıladılar. Aden-i Küyan”daki hankaha konuk ettiler. Hoca Mahmud, “Yemek hazırlamamız uzun bir zaman alacak, hemen pazara gidip kızartılmış bir kelle alıp getirmek gerek” dedi. Sofrayı kurup kelleyi ortaya getirdiler. Şeyh, “Baştan başladık, mübarek ve afiyet olsun” dedi. Yemekten sonra Hoca Mahmud-ı Mürid, “Ey şeyh! Hamama gitmeye ne dersin?” dedi. Şeyh, “Gitmek gerek” dedi. Şeyh, dervişler cemaatiyle birlikte hamama gitti. Şeyhin seccadesini ortaya serdiler. Hamamcı, şeyhe peştemallarının en temizini getirip takdim etti. Hoca Mahmud başındaki sarığı çıkardı, öptü ve şeyhin önüne koydu. Şeyh, “Mübarek olsun, Mahmud külahını ortaya koyup ikramını gösterdiğine göre diğerleri bir şey yapmasa da bir beis 


112 ə TEVHİDİN SIRLARI 


yok” dedi ve peştemalı alarak beline sardı hamama girdi. Sonra da günü dinlenmekle geçirdi. 


Allah”a Kaç Adımda Ulaşılır? 


Ertesi gün Aden-i Küyan mahallesindeki hankahta bir sohbet meclisi kuruldu. Sohbet, şeyhe sorulan bir soruyla açıldı: Burada Ebü”l-Kasım dedikleri büyük bir zat var. Kul iki adımda Allah'a ulaşır diyor, ne dersiniz buna? Şeyh, “Hayır, öyle değil. Onlar (biz) kul bir adımda Allah”a vasıl olur diyorlar” dedi. 


Üstat İmam Kuşeyri'nin müridleri üstatlarına varıp bu sözü naklettiler. Üstat imam, “Nasıl vâsıl olur diye sormadınız mı?” dedi. Ertesi gün şeyhe dediler ki: Bir adımda Allah'a vâsıl olunur dememiş miydin? 
Şeyh “Evet, öyle demiştim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum” dedi. Peki nasıl olur, dediklerinde anlattı: Allah'la kulu arasındaki mesafe sadece bir adımdır. O da şudur: Benliğinden dışarı bir adım atar atmaz Hakk'a erersin. Şeyh bu sözü söyleyince hankahın kapısında bir dilenci seslendi: Biz ve tüm nimetler (biz demek bütün nimetler demek). Bunun üzerine şeyh, “Şu akıllının sözüne kulak verin ve ona göre davranın. 
Azıcık (nefsinizden) dışarı çıkın ve her şey siz olur” dedi. 


Aramızdaki aşkın saf olarak kalması için uyumlu ve güzel huylu olmak, hiç kızmamak borç üzerimize. 


Üstadın müridleri imamın yanına varıp durumu anlattılar. Üstat, “İş onun dediği gibidir” dedi. 

Şeyh her gün mecliste sohbet ediyor, kimin zihnini meşgul eden bir müşkülü varsa ona bunu tam olarak anlayana kadar izah ediyor, sonra esas konuya dönüyordu. Nişâbur halkı tamamıyla şeyhe gelmiş ve teveccüh etmişti. Şeyh sohbet arasında şiirler ve beyitler okuyor, görkemli ziyafetler düzenliyordu. Sürekli olarak huzurunda semâ yapılıyordu. Bu sebeple her mezhebin imamları onu reddediyordu. 
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Hasan el-Müeddib”in Kalbinden Geçenlere 
Şeyhin Vâkıf Olması 


Allah rahmet eylesin Hoca Hasan el-Müeddib şunu anlatmıştı: Mihene'den süfilerin piri gelmiş, sohbet meclisi kurmuş, Hak Teâlâ'nın kullarının sırlarını haber veriyormuş, diye Nişâbur'da şeyhin ünü yayılmıştı. O zaman ben süfileri aşağılıyor ve, “İlmin ne olduğunu bilmeyen süfi nasıl sohbet meclisi kuruyor? Hak Teâlâ gaybın ilmini kimseye vermemiştir ve vermez de. Buna rağmen nasıl oluyor da o kişi Hak Teâlâ'nın kullarına ait esrardan haber veriyor” diyordum. 


Bir gün sınamak için şeyhin meclisine gittim ve kürsüsünün önüne oturdum. Pahalı kumaştan dikilmiş elbiselerimi giymiş, Taberistan işi şalı başlığımın üzerine dolamıştım. Gönlüm inkar ve itirazla doluydu. 
Şeyh meclise gelip konuşmaya başladı. Sohbet sona erince de dervişlerden biri için bir elbise istedi. O zaman önce ona sarığımı vereyim diye aklımdan geçmişti. Sonra değeri 10 altın olan bu sarık bana Amül”den hediye olarak gelmiştir, onu vermemeliyim, şeklinde düşünüp ilk fikrimden vazgeçmiştim. Şeyh tekrar sarıktan söz edince yine sarığımı vermeyi düşündüm, ama bu düşünceyi zihnimden uzaklaştırdım. Lakin ilk düşünce tekrar zihnime geldi. Yanımda oturan bir ihtiyar sordu: Ey Şeyhl Hak Teala kulla konuşur mu? Şeyh cevap verdi: Evet, konuşur ama Taberistan işi bir sarık için iki kere kuluna söz söyler, daha fazla değil. Bak işte yanında oturan şu kişiye, iki defa, “Başındaki sarığı şu dervişe ver” dedi. O ise, “Veremem, onun değeri 10 altındır ve bana Amül”den hediye olarak gelmiştir” diyor. 


Hasan el-Müeddib diyor ki: Bu sözleri işitince beni bir titreme tuttu, kalktım, şeyhin huzuruna vardım, ayaklarını öptüm. Sarığımı da bütün elbiselerimi de o dervişe verdim. Bende inkar ve itiraz namına bir şey kalmadı. Artık yeniden müslüman olmuştum. Elimde bulunan bütün malımı ve mülkümü şeyhin uğrunda harcadım, kendimi de ona hizmete adadım. 


İşte bu şekilde Hasan el-Müeddib şeyhimizin hizmetkarı olmuş, geriye kalan ömrünü ona hizmete vakfetmişti. Kabri de Mihene'dedir. 
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Çöldeki Rehber 


Şeyhin hizmetkârı Pir Muhammed Şevkâni ile kardeşi Zeynü't-taife Ömer Şevkâni'nin şunu anlattıklarını işitmiştim: Babamızdan şunu dinlemiştik: Şeyh Ebü Said'in oğulları şeyhin Nişâbur'daki hankahında hizmet görmem için beni Mihene'den oraya göndermişlerdi. Orada dervişlere hizmetle meşgulken bir gün hankahın yakınındaki hamama gitmiştim. Şeyh bu hamama sık sık giderdi. Hamama girip bedenimdeki bazı kılları aldığım sırada pir içeri girdi ve beni keselemek ve yıkamak istedi. Sen büyük ve yaşlısın, ben ise gencim, sana hizmet etmek benim görevimdir, deyip buna rıza göstermedim. Şeyh, “Müsaade et, seni keseleyeyim, bir de hikâye anlatayım” dedi. Bunun üzerine ona karşı çıkmadım. Bir hikâye anlatmaya başladı ve dedi ki: Gençliğimde bu şehrin dört yolunun birleştiği meydanda bir dükkânım vardı. Burada helvacılık yapıyordum. Bir süre bu işle meşgul olup bir miktar sermaye biriktirdikten sonra ticaret yapma sevdasına düştüm. Dükkânı bırakıp yol hazırlığı yaptım. Henüz şehrin dışına çıkmamıştım ki Buhara yönüne gitmekte olan büyük bir kervan gördüm. Ben de bir deve kiraladım ve onlara katıldım. Serahs'a vardık, burada iki gün kaldıktan sonra kervancılıkta âdet olduğu üzere Merv'e gitmek için yola koyulduk. Kervandan bir miktar ileride gidiyor, kervan gelene kadar biraz uyuyor, sonra kalkıp kervana katılıyordum. Bir gece bu minval üzere giderken âniden gecenin karanlığı bastırdı. Yorgun argın bir durumdaydım. Uykudan gözümü açamıyordum. Yol doğrultusunda bir miktar ileri gidip yattım ve uyudum. Kervan gelip geçmiş, ben ise güneşin sıcaklığı uyandırana kadar uyuya kalmışım. Kalktım ama kervanın izine hiçbir yerde rastlamadım. Her taraf çöl ve kum olduğundan yolu göremedim. Bir miktar yürüdüm ve yolu tamamen kaybettim. Şaşırdım kaldım. Sonra şöyle düşündüm. Bir miktar şu yöne, bir miktar bu tarafa gidecek olsam hiçbir yere varamam. O halde yapılması gereken şey şu olmalı: Aklımı başıma toplayıp ciddi bir şekilde hangi yöne gitmem gerektiği konusunda doğru bir kanaate varmalı, sonra o doğrultuda yürümeliyim. Buna karar verdikten sonra yön belirlemeye çalıştım, bir 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yön tercih ettim. Yola düştüm, akşama kadar gittim ama sıcak şiddetli olduğu için susuzluk ve açlık canıma tak etmişti. Hava serinleyince kendimde biraz güç buldum ve gece yürümemin daha doğru olacağını düşündüm, o gece sabaha kadar koştum durdum. Sabah olunca baktım her taraf çöl, kum, diken, kuru ot. Hiç meskün bir yer göremedim ve hayal kırıklığına uğradım. Susuz, aç ve bitkin olmama rağmen sıcak basana kadar yürüdüm. Susuzluk son sınırına dayandığından yere düştüm ve kendimi ölüme teslim ettim. Sonra düşündüm. Böyle bir yerde çabalamadan başka bir şeyin faydası olmaz dedim. Ama onca gayret harcadıktan sonra da kendimi ölüme teslim etme noktasına geldim. Şimdi elimde bir tek çare kaldı. O da şu: Şu çöldeki kum tepelerinin en yükseğini arayıp bulayım, bir şekilde üzerine çıkayım, oradan çölün her tarafına bakayım. Belki meskün bir yere veya bir su kaynağına veya bedevillerin çadırlarına rastlarım. Eğer böyle bir şeye rastlarsam amacıma ulaşırım, aksi halde bu tepenin üzerinde bir mezar kazar ve kendimi ölüme teslim ederim. 


Sonra çevreme baktım, çok yüksek bir tepe gördüm. Kendimi zar zor oraya attım ve oradan uçsuz bucaksız çöle baktım. Çok uzaklarda bir karaltı gözüme ilişti. Dikkatle bakınca buranın bir yeşillik olduğunu anladım. Kendimde bir güç buldum. Yeşilliğin olduğu yerde su, suyun olduğu her yerde insanoğlu olabilir, diye düşündüm ve bu sebeple kendimde bir kuvvet buldum ve tepeden aşağı indim. O yeşilliğe doğru yola çıktım. Oraya ulaşınca burasının kumlar arasında birkaç ok atımı uzunlukta sert zeminden oluşan bir yer olduğunu gördüm. Burada temiz bir suyun fışkırdığı ve akıp gittiği bir su kaynağı vardı. Akan su sebebiyle otlar bitmiş, çevre yeşillenmişti. Başımı uzatıp bir miktar su içtim, abdest aldım, iki rekât namaz kıldım. Allah Teâlâ beni yeniden hayata kavuşturduğu için şükür secdesine vardım. Kendi kendime, “Burada kalmalıyım, buradan ayrılmamalıyım, belki su almak için buraya gelen olur. Eğer gelen olmazsa burada su kenarında birkaç gün kalır, dinlenir ve sonra yoluma devam ederim” dedim. Orada bir miktar ot kökü yedikten sonra çeşmenin bulunduğu yerden ayrılıp yüksek bir 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kum tepesine çıktım. Bir sığır gibi başımı tepenin üzerine uzatıp beni kimse görmesin diye etrafıma ot yığdım ve otlar arasından her tarafı gözetlemeye başladım. Yırtıcı bir vahşi hayvan veya Allah”tan korku- su olmayan bir kişiyle karşılaşabilirim ve mahvolurum korkusuyla çevreme bakıyordum. Kuru otlar arasında gizlenmiş bir halde çölün her yerini gözetliyordum. Öğle vakti gelince uzakta bir karaltı göründü ve su kaynağına yöneldi. Yaklaşınca adam olduğu anlaşıldı. Allahüekberl Kurtulmam için Allah bir kapı açtı, dedim. Daha da yaklaşınca bunun uzun boylu, beyaz tenli, iri yarı, büyük gözlü, üzerinde derviş hırkası, elinde bir ibrik, bir asa, omzunda bir seccade, başında bir derviş külahı, ayağında çarık bulunan bir adam olduğunu gördüm. Yüzü nur saçıyordu. Suyun kenarına varıp derviş usulü seccadesini yere attı, ibriğine su doldurup taharet yapmak için bir kum tepesinin arkasına gitti. Taharet yaptıktan sonra dönüp geldi ve çeşmenin başına oturdu, abdest alıp iki rekât namaz kıldı. Ellerini kaldırıp dua etti. Sünneti kıldı, kâmet getirip farzı kıldı. Sakalını taradıktan sonra kalktı, seccadesini omzuna attı, asâsını ve ibriğini eline aldıktan sonra çölün yolunu tuttu, geçip gitti, gözümden kaybolana kadar kendime gelemedim. Heybeti, siması ve güzel taati beni benden almıştı. Gözümden kaybolduğu için kendime gelince ben ne yaptım diye kendimi kınadım durdum. Dünyada şu korkunç çölde beni kurtaracak bir adam aradım, böyle nurlu bir adam bulduğum halde bana yol göstermesini ondan istemedim. Şimdi sabretmekten başka yapılacak bir şey kalmadı. Belki tekrar geri gelir diye oturup ikindi namazı vaktine kadar bekledim. Uzaktan yine bir karaltı gözüktü. Tamam o şahıs, dedim. Yaklaşınca gerçekten onun olduğunu gördüm. Aynı şekilde bu defa da ikindi namazını kıldı. 


Bu sefer daha cüretli davrandım, yavaş yavaş kuru otların arasından çıkıp tepeden aşağı indim. Namazını kılıp dua için ellerini kaldırdı. 
Sonra da gitmeye teşebbüs eder etmez hemen eteğine sarılıp, “Ey şeyh! Allah hakkı için feryadıma kulak ver. Nişâburlu bir kişiyim, bir kervanla Buhara'ya gidiyordum. Yolumu kaybedeli iki gün oldu, kervan ise geçip gitti. Şu çölde tek başıma kaldım. Yolu bilmiyorum” dedim. 
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Başını önüne eğdi, bir süre sonra başını kaldırdı, elimden tuttu. Bu arada baktım çölden bir aslanın gelmekte olduğunu gördüm. Onun önüne gelip hizmete hazır bir şekilde durdu. O da ağzını aslanın kulağına koyup bir şeyler fısıldadı. Sonra beni aslana bindirdi, yelesini de elime verdi ve bana, “Ayaklarını aslanın karnına iyice dola ve nerede durursa orada üzerinden in, aslanın yüzünü çevirdiği doğrultuda yürü git” dedi. 
Gözümü kapadım. Aslan yola düştü, bir süre sonra durdu, üzerinden indim. Gözümü açtım. Aslan gitti artık yolumu bulmuştum. Birkaç adım atar atmaz kervanın burada konaklamış olduğunu gördüm ve sevindim. Onlarla Buhara”ya gittim. Buhara”ya götürdüğüm malları satarak epey kar elde ettim. Nişabur”da satacağım bazı mallar alıp döndüm. 
Dükkanımda oturup tekrar helvacılık yapmaya başladım. Birkaç sene böyle geçti. Bir gün bir iş için Aden-i Küyön mahallesine gittim. Hankahın kapısı önünde bazı kişilerin toplanmış olduğunu gördüm ve, “Ne oldu?” diye sordum. Dediler ki Mihene”den Şeyh Ebü Said-i Ebü”l-Hayr adında biri gelmiş. Süfilerin rehberi ve örnek aldığı biriymiş, açık kerametleri varmış, bu hankaha inmiş. Bugün meclis kurup sohbet edecekmiş. Gördüğün şu insanlar onun sohbetine ilgi gösteriyorlar, onun için buraya yığılmışlardır. 


Ben de varıp ne dediğini göreyim, dedim. Hankahın kapısından girdim, revakın yanında bulunan bir sütunun yanında durdum. Şeyh kürsü üzerinde oturmuş vaaz ediyordu. Kendisine dikkatle bakınca bunun o çölde beni aslana bindiren kişi olduğunu gördüm. Yüzünü öbür tarafa çevirip konuşuyordu. Sesini işitince o olduğunu bir kere daha anladım. Bu durumu kendisine anlatmaya teşebbüs edince hemen yüzünü bana çevirip, “Sakın ha! “Viranelerde görülenler mâmurelerde konuşulmaz’ sözünü duymadın mı?” dedi. Bunu işitince öyle bir nara attım ki kendimden geçtim, aklım başımdan gitti, yere düştüm. Şeyh sözüne devam etmiş ve sohbetini tamamlamıştı. Aklım başıma gelince şeyhin sohbeti sona ermiş, insanlar gitmişler ve cemaat dağılmıştı. Burada kalmış olan dervişin biri başımı dizine koymuş bekliyordu. 
Kendime gelip ayağa kalktığım zaman bana, “Şeyh bizimle gelmenizi 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emretti” dedi. Yanına varıp ayaklarına kapandım. Şeyh bize iltifatlarda bulundu ve birçok feyiz ve bereketini ihsan etti. Hasan el-Müeddib'e, bana yeni elbiseler getirmesini söyledi. Üzerimdeki helvacı elbisesini çıkarıp o elbiseleri giydirdi. Cebime bir kese şeker koydu ve, “Bunu çocuklara götür, hayatta olduğum sürece bu sözleri kimseye söylemeyeceğine ve sırrı ifşa etmeyeceğine dair bana söz ver” dedi. Şeyhin sözünü kabul edip ona söz verdim. O yaşadığı ve hayatta bulunduğu sürece bu menkıbeyi kimseye anlatmadım. Dârü'i-bekâya göçünce bunu sana anlattım. 


Şeyhi Sultana Şikâyet Edenlerin Pişmanlığı 


Şeyhin özel hizmetkârı Hoca Hasan el-Müeddib şu hikâyeyi anlatmıştı: Şeyh Ebü Said (kuddise sırruhül Sülükünün başlangıcında Nişâbur'a gelmiş, meclis kurup sohbete başlamış, halk meclisine akın etmiş ve çevresinde pek çok mürid toplanmıştı. O zaman Nişâbur'da Kerrâmiyye mezhebinden olanların önderi üstat Ebü Bekir İshak, ehl-i re'yin ve Râfiziler'in önderi de Kadı Said'di. Bunlardan her birinin bir sürü taraftarı vardı. Bunlar şeyhi şiddetle suçluyorlardı. Süfilere düşman kesilmişlerdi. Şeyh kürsüde şiir okuyor, 1000 dinardan fazla para harcayarak görkemli ziyafetler düzenliyor, mükellef yemekler hazırlatıyor ve sürekli semâ ediyordu. Onlar da bunu dillerine dolayarak şeyhi ağır bir şekilde eleştiriyorlardı. Şeyh ise buna kulak asmadan faaliyetine devam ediyordu. Bu durumda muhalifler toplanıp bir dilekçe yazdılar, Kerrâmiler'in ve re'y ehlinin bilginleri buna imza koydular. Şikâyet dilekçesine şunlar yazılmıştı: Buraya Mihene'den bir kişi geldi. Süfi olduğunu iddia ediyor, sohbet meclisi düzenliyor, kürsüde şiir okuyor ve hadislere yer vermiyor. Semâ yapılmasını emrediyor, raksediyor, gençlere raks yapmalarını emrediyor. Ceviz, muz, kızartılmış tavuk eti, çeşit çeşit meyveler yiyor ve başkalarına da yediriyor. Bundan sonra da zâhid olduğunu iddia ediyor. Oysa zâhidlerin ve süfilerin belirgin nitelikleri bu değildir. Buna rağmen halk çevresinde yığılmış ve yollarını kaybetmişlerdir. Halktan birçoğu da fitneye düşmüştür. Eğer derhal önlem alınmaz ve bunun çaresine bakılmazsa fitne çıkar. 
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Dilekçeyi Gazne'ye sultanın katına gönderdiler. Sultan dilekçe- nin arkasına şunu yazıp gönderdi: İki mezhebin, Şâfii ve Hanefiler'in imamları toplanıp o kişinin halini araştırsınlar ve şer'i hükümler neyi gerektiriyorsa bunu ona tatbik etsinler. 


Sultanın fermanı perşembe günü Nişâbur'a ulaştığında muhalifler sevinmişlerdi ve, “Yarın cuma, cumartesi günü bir meclis kuralım, yandaşı olan bütün süfilerle birlikte şeyhi meydanda idam edelim” dediler. 
Bu kararı aldıktan sonra bu haber şehirde yayıldı. Şeyhe itikadı olanlar incindiler ve üzüldüler ama kimse de bu durumu şeyhe bildirme cesaretini kendinde bulamadı. Şeyh olup biten her şeyi zaten feraseti ve kerametiyle bilip gördüğünden bu konuda ona bir şey söylemek esasen gerekli de değildi. 


Hoca Hasan el-Müeddib anlatıyor: O gün ikindi namazını kıldıktan sonra şeyh beni çağırdı ve, “Hasan, süfilerin sayısı ne kadardır?” 
diye sordu. Sekseni misafir, kırkı mukim olmak üzere 120, dedim. Yarın onlar için kurulacak sofra için ne vereceksin, dedi. Şeyh neyi işaret ederse onu, dedim. Şeyh, “Yarın her kişinin önüne kızartılmış bir oğlak kellesiyle bunun üzerine serpmek için çok miktarda toz şeker, ayrıca her birine 1 batman helva, gül suyu, bir de buhur koyman gerekir. Buhurun tüttürülmesi, gül suyunun serpilmesi, ışık için şamdan ortaya konulması, temiz sergilerin serilmesi lazım. Sofrayı büyük camiye kur. 
Böylece bizi arkamızdan çekiştirip gıybetimizi yapanlar Hak Teâlâ'nın dergâh-ı izzetindeki azizlere perde arkasında neler ikram ettiğini gözleriyle görmüş olsunlar” dedi. 


Hoca Hasan diyor ki: Şeyh bu işareti verdiği zaman mutfakta bir dilim ekmeğin bile bulunmadığı biliniyordu. Bütün Nişâbur'da kendisinden 1 dirhem para isteme cüretini göstereceğim bir tek kişi bile bilmiyordum; çünkü yayılan şayia sebebiyle hepsinin hali değişmişti. 
Şeyhe, “Bunun parasını nereden bulacağım?" deme cesaretini de kendimde bulamıyordum. Şeyhin huzurundan çıktığımda güneş batmak üzereydi. Şaşkın ve ne yapacağımı bilemez bir durumda Aden-i Küyân 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mahallesinin yolunu tuttum. Vakit daralmış, güneş iyiden iyiye kızarmış ve batıyor, halk dükkanlarını kapatıyor ve evlerine gidiyorlardı. Akşam namazının vakti geldi, karanlık bastı. Pazar yerinin bitiş noktasında acele acele evine gitmekte olan bir adam benim orada durmakta olduğumu görünce, “Ey Hasanl Ne oldu ki böyle şaşkın vaziyette duruyorsun? Bir ihtiyacın veya görmem gereken bir hizmet varsa emret” dedi. 
Durumu kendisine anlatarak, “Şeyh şöyle bir iş buyurdu, işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Eğer çaresini bulamazsam sabaha kadar burada duracağım, çünkü bundan geri dönüş yok” dedim. Bunun üzerine genç, kuşağını açarak, “Elini buraya sok. Şeyhin dediklerini yerine getirmen için ne kadar para gerekiyorsa al, harca” dedi. Elimi kuşağına soktum bir avuç dolusu kızıl altın çıkardım ve keyiflendim. Ona teşekkür ettikten sonra işime koyuldum. Şeyhin emretmiş olduğu şeylerin hepsini tam olarak yaptım. Âdeta elim şeyhin eli ve dedikleri için bir terazi olmuştu. Söylenenlerin hepsini yaptığım halde 1 dirhem fazla ve eksik gelmemişti. O gece bütün bunları hazırladım. Vakti gelince gittim, şamdanları aldım ve camide sofrayı kurdum. Şeyhin işaret ettiği gibi her şey yerli yerine konulmuştu. Şeyh, cemaatiyle geldi, pek çok insan da bu manzarayı seyrediyordu. Şeyh camide süfilere şöyle bir ziyafet veriyor, diye Kadı Said'e ve üstat Ebü Bekir'e haber verdiler. Kadı Said, “Bırakınız, bugün sevinsinler ve kızartılmış kelleleri yesinler, yarın leş kargaları başlarını yiyecek” dedi. Ebü Bekir İshak ise, “Bırakıverin, bugün karınlarını yağlasınlar, yarın cellat iplerini yağlayacak” dedi. Bu sözleri duyan süfiler gayet incindiler ve üzüldüler. Ziyafet sona erince şeyh, “Ey Hasan! Süfilerin seccadelerini Kadı Said'in maksüresine, namaz kıldığı odaya götürmen gerekiyor; çünkü bugün onun peşinde namaz kılacağız” dedi. Kadı Said şehrin hatibiydi. Hasan, “Süfilerin seccadelerini maksüreye götürdüm. Kadı Said'in ardına 120 seccade serdim. Başka hiçbir kimseye yer kalmayacak biçimde iki sıra halinde dizdim” dedi. Kadı Said geldi, minbere çıktı. Süfileri yadsıyan bir hutbe okuduktan sonra aşağı indi. Namaz kılınınca şeyh kalktı, sünneti beklemeden dışarı çıktı. Şeyh çıkarken Kadı Said arkasına baktı ve bir şeyler söylemek istedi. Şeyh göz ucuyla ona şöyle bir bakınca hemen 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başını önüne eğdi. Sonra şeyh oradan geçip gitti. Cemaat de onu izledi. Şeyh hankaha varınca dedi ki: Kerramiler Çarşısı”na git. Burada bir pastacı göreceksin, fıstıklı nefis pastalar hazırlamış bulunuyor. Ondan 
10 okka pasta al, sonra git, üzüm satan birini göreceksin, ondan da 
10 batman üzüm al, bunları bir iki fotaya koy, üstat Ebü Bekir İshak'ın 
yanına götür ve bu akşam orucunu bununla açman uygun olacak de. 


Hasan anlatıyor: Kalktım, Kerrâmiler Çarşısı'na gittim. Şeyhin emrini yerine getirdim. Ebü Bekir İshak'ın konağının kapısına varıp izin istedim. İçeri girince selâm verdim ve şeyhin selâmını da ilettim ve, “Şeyh bu akşam orucunu bu yiyeceklerle açmanın uygun olacağını buyurdu” dedim. O, bunu görünce yüzünün rengi değişti. Bir süre parmağını dişlerinin arasına aldı. Nedamet parmağını ısırdı, hayrete düştü. Oturmamı söyledi. Kapıcısı Ebü'l-Kasmeg'e seslenip, “Kadı Said'in yanına var ve ona, 'Yarın gidip bu şeyh ve süfilerle münazara etmek ve onları cezalandırmak konusunda anlaşmıştık, ama ben bu sözden dönüyorum, senin onlara karşı tutumunun ne olacağını da sen bilirsin’ de. Eğer niçin kararını değiştirdi derse, şu sözümü ilet: Akşam oruca niyet etmiştim. Bugün mescide giderken, yol üzerindeki Kerramiler Çarşısı'na uğramış, bir pastacının dükkânında nefis pastalar görmüş, namaz kılıp geri döndükten sonra birini gönderip bu dükkândan pasta aldırayım ve akşam orucumu onunla açayım, diye düşünmüştüm. 
Daha ileriye gidince de üzüm satan bir adam görmüş, iftarda pastayla üzüm iyi gider, diye aklımdan geçmiş, ama eve dönünce bütün bunları unutmuştum. Bunlar sadece zihnimden geçen şeyler olup hiçbir kimseye açmamıştım. Şimdi görüyorum ki şeyh bu iki şeyi aynı yerden aldırıp bana göndermiş ve “Bu akşam orucu bunlarla açsın” demiş. Hak Teâlâ'nın kullarının hatırlarından gelip geçenleri bilen bir kimseyle cedelleşmek, benim için mümkün değildir” dedi. 


Kapıcı Ebü”l-Kasmeg gitti ve şu haberle geri döndü: Kadı Said diyor ki: Ben de aynı husus için sana bir adam göndermiştim. Şeyh bugün benim ardımda namaz kıldı. Farzı kılıp selâm verdikten sonra kalktı, sünneti kılmadan gitti. Onu incitmek amacıyla, “Şu süfilerin ne 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biçim şiarıdır ki cuma günü sünneti terkediyorlar” demek için ardına bakınca geri dönüp göz ucuyla şöyle bir hışımla bana baktı, cüretim eriyip gitti. Âdeta ben bir serçe, o ise şu anda beni avlamak üzere bulunan bir kartal olmuştu! Ne kadar çabaladımsa kendimde bir şey söyleme gücünü bulamadım. O, bugün heybet ve hükümranlığını üzerime salmış olduğundan onunla tartışmam asla mümkün değildir. Sultanın fermanının muhatabı sensin, ona nasıl bir cevap verileceğini sen bilirsin. Bu konuda biz sana tâbiyiz, metbumuz sensin. 


Kapıcı Ebü”l-Kasmeg bu sözleri Ebü Bekir İshak'a anlatınca bana 
dönüp şunu söyledi: Var ve şeyhe de ki: Kadı Said taraftarı olan 3000 
adamı ile, Ebü Bekir İshak 20.000 adamı ile, sultan 100.000 adamı ve 
700 muharebe filiyle sana karşı savaş açmışlar, askerlerini sağ kanat, 
sol kanat ve merkez şeklinde harp düzenine sokup seni kahretmek için harekete geçmişlerdir. Sen ise onlara karşı 10 batman pasta, 10 batman üzümle hücuma geçip sağ cenahı, sol cenahı ve merkezi perişan ettin. 


Hasan diyor ki: Şeyhin huzuruna vardım, olup bitenleri anlattım. 
Bunun üzerine şeyh, sohbetinde bulunanlara döndü ve dedi ki: Dünden beri korkunuzdan titriyor ve idamda kullanılan ipleri sizinle yağlayacaklar sanıyordunuz, değil mi? Hüseyin b. Mansür Hallâc gibi olmak gerek, çağında doğuda batıda tasavvufi bilgilerde bir benzeri yoktu. İdam iplerini onun gibisi için yağlarlar, ayyârlar, çapulcular ve namertler için ipi yağlamazlar. Sonra şeyh kavvale dönüp gel ve şu rubâiyi oku dedi: 


Meydana gel, zırhını ve silahını al, 
Kendinle hiç gururlanrna, bizimle gururlan 
Zaman buz gibi ya da ateş gibi olsa da 
Sen keyfine bak ve hoşça yaşa. 


Kavvâl bu beyitleri okuyor, müridler coşuyor, galeyana geliyorlardı. 
On sekiz kişi ihram almış, lebbeyk, diyerek hırka kuşanmışlardı. 
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Ertesi gün Kadı Said adamlarıyla selâm gönderip özür diledi ve, “Ey şeyh! Tövbe ettim, o tutumumu bıraktım” dedi. 


Yüzü güzel olduğu için Kadı Said'e “Nişâbur'un ayı” derlerdi. Şeyh şu rubâiyi okumuştu: 


Demişsin ki Nişâbur beldesinin ayı benim 
Ey ay yüzlü! Nişâbur olsun sana feda 

Senin olan senin, bizim olan da olsun senin, 
Desene bize: Şu halde düşmanlık niye? 


Şeyh bu rubaiyi okuyunca, kadı gidip şeyhin ayaklarına kapandı, ağlamaya başladı, tövbe etti. Oradakilerin hepsi kinden ve nefretten arınıp sevindiler. Bundan sonra hiç kimse Nişâbur'da süfilerin aleyhinde bulunmaya cüret edemedi. 


Âbide Kadınlardan İşi-Nili'nin Tövbesi 


Nişâbur'da İşi-Nili dedikleri âbid, zâhid bir kadın vardı. Tanınmış bir aileden geliyordu. Nişâbur halkı ona yakın olmayı bir kazanç sayıyordu. 
Tam kırk sene evinden dışarı adım atmamıştı. Kendisine hizmet eden bir bakıcısı vardı. Mihene'den bir şahıs gelmiş, açık kerametleri varmış, meclis kuruyormuş, sohbet ediyormuş, kimin gönlünden ne geçerse biliyormuş, diye şeyhin Nişâbur'da ünü yayılınca, bir gün İşi hizmetkârına dedi ki: Kalk, şeyhin meclisine git, söylediklerini ezberinde tut, gelip bana anlat. Hizmetkâr şeyhin meclisine geldi. Şeyh sohbete başladı ama hizmetkâr onun söylediklerini hatırında tutamadı. Şeyh şu rubâiyi okudu: 


Bir buçuk pulum var, bu da az bir meblağdır 

İki kadeh bâde satın aldım, bu da az bir şeydir 
Udumun ne pes nağmesi kaldı, ne tiz, 

Hem kalender olacaksın, hem de derdin olacak! 
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Eve dönen hizmetkara İşi, “Şeyh ne dedi?” diye sordu. O da hatırında kalan yukarıdaki rubâiyi okudu İşi bunu dinleyince, “Âlimler ve zâhidler hiç böyle söz söyler mi? Hemen kalk ağzını yıka” dedi. Hizmetkâr kalktı ve rubalyi söylediği için ağzını yıkadı. 


Gözü ağrıyanlar için merhem yapmak İşi'nin âdetiydi. O gece rüyasında korkunç bir şey gördü, uyandı, gözlerinin rahatsız olduğunu gördü. Hangi merhem kullandıysa iyileşemedi. Her tabibe başvurdu ama şifa bulamadı. Yirmi gün bu dert içinde feryat etti durdu. Bir gece yattı, rüyada, “Gözlerinin iyi olmasını istiyorsan git, şeyhin rızasını kazan” şeklinde bir söz işitti. 


Ertesi gün İşi kesesine 1000 dirhem hediye koyup bunu hizmetkâra verdi ve, “Şeyhin huzuruna var, şeyhin sohbeti sona erince yanına git, bunu önüne koy, hiçbir şey söyleme ve dön gel” dedi. Hizmetkâr şeyhin meclisine geldi. Şeyh sohbeti bitirince selâm verip gümüş keseyi şeyhin önüne koydu. Sohbet meclisi bitince müridlerden birinin şeyhin önüne bir kuru ekmek ve birkaç çöp koyması şeyhin meclisinde âdetiydi. Şeyh ekmeği yer, çöplerle de dişlerini temizlerdi. Hizmetkâr şeyhin önüne gümüş keseyi koyup oradan ayrılmak isteyince şeyh, “Şu çöpleri al ve evinde bulunduğun hanıma götür. De ki: Gözlerinin şifa bulması için bu çöpleri suda yıka, suyu gözlerine dök. Bu zümreye karşı olan nefretini de içinden at ki basiret gözün de şifa bulsun” dedi. 
Hizmetkâr bu sözleri İşi'ye iletti. İşi, şeyhin işaretini anladı. Çöpleri suda yıkayıp gözüne döktü. Allah Teâlâ'nın kudretiyle derhal şifa buldu. Ertesi gün kalktı altın, mücevherat ve elbise namına nesi varsa alıp şeyhin huzuruna vardı ve, “Ey şeyh! Tövbe ettim, inkâr ve husumeti de içimden attım” dedi. Şeyh, “Mübarek olsun” dedikten sonra, “Bunu Ebü Tahir'in annesinin yanına götürün, ona hırka giydirsin” dedi ve ona bu zümreye hizmeti tercih etmesini tavsiye etti. Sonra İşi kalktı, hırka giydi, kendini bu taifeye hizmete adadı ve her şeyi onların uğrunda harcadı. Bu yolda yüksek mertebelere erdi, süfilerin önderlerinden oldu. 
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Şeyhin İmam Kuşeyri ile Kucaklaşması 


Anlatırlar ki Şeyh Ebü Said (kuddise sırruhül Nişabur”a gelince burada bir sene süreyle ikamet etmiş ve sohbet meclisi kurmuştu. Ebü”I-Kasım Kuşeyri bu süre içinde şeyhimizle tanışmamış, onu reddetmişti. Bu müddet içinde üstat imamın müridlerinden yetmişi şeyhin meclisine gitmişlerdi. Bunlardan biri olan Ebü Nasr Harasi, bir kere bile olsun şeyhin meclisine gitmesini, o zatı görmesini ve konuşmalarını dinlemesini ısrarla üstat imama söylerdi. Nihayet bir sene sonra üstat imam bu öneriyi kabul etti ve, “Yarın ziyaretine gideyim” dedi. O gece üstat imam adeti olduğu üzere abdesthaneye gitti, işini bitirdikten sonra elbisesinin dışından istibra"? etmeye başladı. Oysa bu sünnete uygun değildi. Sünnete uygun olan, hiçbir şekilde mahrem yerin gözükmemesi için eli elbiseye sokup istibra etmektir, hiç kimse bulunmasa bile, çünkü Hz. Muhammed Mustafa [sallallahu aleyhi vesellem), “Sizi gören ama sizin göremediklerinizden (meleklerden) de haya ediniz” buyurmuşlardır. Üstat imam bu sünneti yanlışlıkla terkeden kişilerden olmalıydı. 


Üstat yukarı çıktı, cariyeyi uyandırdı, “Dizgini ve eyeri temizle” dedi ve abdest almaya başladı. Sabah olunca şeyhin meclisine gitti. Şeyh adeti üzere mecliste konuşuyordu. Üstat imam ona bakmış, gönüller üzerindeki hükümranlığını ve zihinlerden geçenler konusundaki bilgisini görmüştü. Bu zat benden üstün değil, muamele konusunda da eşitiz. Buna rağmen bu mertebeye nasıl ulaştı, diye aklından bir fikir geçti. Bunun üzerine şeyh hemen ona döndü ve dedi ki: Ey üstatl Şu tasavvuf denilen şeyi, efendinin âdeti üzere (istibra eder vaziyette) câriyenin odasına girip onu uyandırması, “Dizgini ve eyeri temizle” demesi esnasında aramazlar. Şu tasavvuf eyer ve dizgin temizliğinde değil, gönül aydınlığında aranır. 


Üstat bu sözü işitince iradesi elinden gitti ve neşelendi. Kürsüden inen şeyh, üstat imamın yanına vardı. İkisi birbirini kucakladı. Böylece üstat imam inkâr ve nefretten kurtuldu. İkisi arasında birtakım işler cereyan etti. 


89 İstibrâ: Küçük abdestten sonra akıntıyı tam arıtma. 
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İmam Kuşeyri'nin İnkarından Vazgeçmesi 


Naklederler ki üstat imamdaki o inkar, gönlünden silinmişti ama üstat imamın içinde şeyhin yaptığı semaları inkar vardı, çünkü o, başlangıçta semaı hoş bulmuyordu. Bir gün şeyhin hankahının önünden geçerken sema eden süfilerin neşelendiklerini, coştuklarını ve şeyhleriyle birlikte raksettiklerini gördü ve, “Mezhebe göre nefsinin etrafında deveran ve rakseden bir kişinin şahitliği geçerli olmaz ve adil sayılmaz” diye içinden bir fikir geçti. Ertesi gün şeyhi bir ziyafete götürüyorlardı, üstat da diğer bir yere giderken yol ayrımında karşılaştılar, selamlaştık- tan sonra şeyh, “Ey üstatl Bizi ne zaman şahitler safında gördün?” diye sordu. Yani şahitler arasında olduğumuzu ve adil kabul edildiğimizi ne zaman gördün? Üstat imam, bunun önceki gün hatırından geçen düşünceye cevap olduğunu anladı. Bu inkarından da vazgeçti. 


Başka bir gün üstat imam hankahın kapısından geçerken şeyh sema yapılmasını emretmişti. Şeyh heyecanlanmış cemaat de coşmuştu. Kavval de şu beyti okuyordu: 


Bir put için putperest olursan bu ayıp değil, 
Putperest olmadığın müddetçe put sana yâr olmaz. © 


Bu beyitten dolayı üstat imamın kalbinde bir inkâr peyda oldu ve, “Her beytin (şeriata uygun) bir yorumu yapılabilir, ama bu beytin hiçbir 


90 Mürşid-i kâmillerden, dinin emir ve yasaklarına aykırı hiçbir şeyin sâdır olmayacağı muhakkaktır. Bu şiirde bir teşbih sanatı kullanılmış ve müridlerin, mürşidlerine ne denli teslim olmaları gerektiği ifade edilmeye çalışılmıştır. Mürşid-i kâmiller, zâhiren bakıldığında dinin ruhuna ters düşen bir iş işlemiş gibi gözükse de hakikat olarak durum böyle değildir. Bu duruma, Kur'ân-ı Kerim'de de anlatılan Hızır [aleyhisselâm] ile Musa'nın [aleyhisselâm] hikâyesini örnek verebiliriz. Allah Teâlâ veli kuluna işin iç yüzünü gösterir, onlar da bu yönde hareket ederler. 


Tasavvuf her işin gizli olarak, riyadan kaçınılarak yapılmasını emerttiğinden ilahi aşka râci olan ifadelerin de örtülü olarak zikredilmesini tavsiye etmiştir. Bu sebepten ilâhi aşka dair bazı kavramlar başka terimlerle ifade edilmiştir. Büt ve günümüze geçtiği haliyle put, sevgili, mâşuk, matlub şeklinde tanımlanmıştır. Putperest: Âşık; Büt: Vahdet; Büt-hane: Kelime olarak puthane ve tapınak demektir.Bu ifade vahdet-i kül, lâhüti âlem, zât-ı ahadiyyet, mazhar olma hali, maddi âlem, şeklinde değerlendirilir. Bütgede: Mâbed, dua edilen makam. Bu, tasavvuf erbabınca, ıstılah olarak ilâhi bilgilere şiddetle iştiyak duyan kâmil ârifin gönlü olarak tanımlanmıştır. 
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şekilde böyle bir yorumu yapılamaz, buna rağmen şeyh bunu bu kadar keyifle okuyor” diye düşündü. Ama bu düşüncesini hiç kimseye açmadı ve oradan ayrıldı. Bundan bir müddet sonra üstat imam şeyhin yanına gelip oturdu. Şeyh ona dönüp, bu beyti soru cümlesi olacak biçimde farklı bir ses tonuyla şöyle okudu: 


Bir put için putperest olursan bu sana ayıp değil mi? 
Putperest olmasan o vakit de put sana yar olabilir mi? 


Üstat imam tasavvuftaki bunca ilmine ve irfanına ve bu kadar çok düşünmesine rağmen yorumunu yapamadığı bu mısraların şeyh tarafından bu şekilde yorumlandığını görünce şeyh için semaın mubah ve câiz olduğunu itiraf etti. İçinden tövbe edip bundan sonra şeyhin hiçbir hareketini inkâr etmeyeceğine karar verdi. Bundan sonra her gün şeyhin yanına gelir veya şeyh ona gider oldu. 


“Allah'ın Sana Bir Çocuk Lutfettiği Bize Bildirildi” 


Üstat imamın sırdaşı olan Şeyh Ebü Ahmed [kuddise sırruhül gayet ulu ve aziz bir erdi. Şunu anlatmıştı: Bir gün üstat imamın bir oğlu dünyaya geldi. Bunu gizlice kendisine haber verdiler ve o sıra üstadın hankahında bulunanlardan hiçbirinin bundan haberi yoktu. Üstat da henüz ona ad koymamıştı. Birinin hankahının kapısındaki halkayı tuttuğunu farkeden üstat imam, “Bu Şeyh Ebü Said olmalı” dedi. Kapıyı açtılar, gerçekten de gelen oydu. İçeri giren şeyh, üstat imama, “Allah'ın sana bir çocuk lutfettiği bize bildirildi, şimdi ona isim vermek bize düşüyor. 
Biz ona Ebü Said ismini vermeyi tercih ediyoruz” dedi. Buna teşekkür olmak üzere üstat üç ziyafet verdi. Saygı değer ve varlıklı bir kişi olan üstadın damadı Hoca Ebü Amr da buna şükür üzere kırk ziyafet verdi. 


Şeyhin, İmam Kuşeyri'nin Haline Vâkıf Olması 


Hoca Ebü Bekir el-Müeddib anlatıyor: Bir gün Şeyh Ebü Said (kuddise sırruhül mecliste sohbet ediyordu. Söz arasında, “Üstat imam geç 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kaldı” dedi. Sonra tekrar, “Tuhaf şeyl Tuhaf şeyl” dedi. Sonra sohbetine devam etti ve tekrar, “Gönlümüz, dün gece rahatsız olan üstat imamla meşgul” dedi. Tam bu sırada üstat kapıdan içeri girdi, içeride bir vaveyla koptu. Şeyh üstada dönüp şöyle dedi: Ey üstadımızl Dün gece seninle ilgisiz değildik. Seni nasıl ziyaret ettiğimi bir fıkrada anlatacağım: Bir gün bir köy ağası oturuyormuş. Tarlasını işleyen köylülerden biri ona turfanda hıyar getirmiş. Ağa hesap etmiş, evdekilerden her birine bir hıyar düşmüş, bir hıyar da hizmetçisine verince kendisine bir şey kalmamış. Hizmetçi gulam hıyarı yemeye başlayınca ağanın canı çekmiş ve hizmetçiye kendisine bir parça hıyar vermesini istemiş. Hizmetçi de bu hıyardan ona bir parça vermiş. Ağa hıyarı ağzına alınca acı olduğunu görmüş ve hizmetçisine, “Ey gulâm! Bu kadar acı hıyarı bu kadar zevkli bir şekilde nasıl yiyorsun” demiş. Hizmetçi cevap vermiş: Bunca zamandan beri efendimin elinden o kadar çok tatlı şeyler yemiş biri olarak acı bir şeyini reddedersem kendimi nasıl mazur görebilirim! 
Sonra şeyh, “Ey üstat!” deyip şu dizeleri okudu: 


Hangi sebeple dosttan incinebilirsin kil 

Aşk işte böyle, bazan neşe, bazan kederl 

Bir ulu kişi seni zelil kılarsa bu zillet ayıp değil, 

Çünkü dönüp seni okşarsa o yaranın acısı geçer. 

Bir kötülük var diye hiç yüz iyilik unutulabilir mi? 

Eger dikenini düşünürsen hurmayı yiyemezsın. 

Sevgilinin âdetidir hışmetmek, senin görevin ise özür dilemek. 
Çünkü her gün yeni bir sevgili bulman imkânsız. 


Üstat bu dizeleri dinleyince bir çığlık atıp kendinden geçti. Şeyh de sohbetini tamamlamış, halk dağılmıştı. Şeyhin dışarı çıktığı bir sırada tasavvuf şeyhleri üstadın çevresini sardılar ve dün gece ne olduğunu sordular. Üstat, “Tuhaf şey!” dedi. Üzerime bir rehavet çöktüğü ve akşam evrâdımı okumayı ihmal etmiş olduğum için kaygılıydım. Cuma mescidine gider, havuzda gusül yapar, meşâyihin kabirlerini ziyaret eder, evrâdımı okurum, diye düşündüm. Ulucaminin yanındaki havuza gittim. Seccademi ve elbiselerimi kenarına koyup havuza girdim. 
Başıma su döküp yıkandığım bir sırada biri gelip elbiselerimi ve ayakkabılarımı kapıp kaçtı. Bu sebeple incindim, üzerime bir üzüntü çöktü. 
Dilim sürçtü, dürüstçe davranamadım. Sudan çıkıp üryan bir şekilde hankaha gittim, başka bir elbise giyindim. Bu işi tamamlamam gerekir, dedim ve ziyaret niyetiyle dışarı çıktım. Ulucamiye gelince ayağım bir taşa çarptı ve yaralandı, başımdaki sarığım yere düştü. Biri gelip sarığımı kaptı kaçtı. Şaşırdım kaldım. Yüzümü göğe çevirip, “Ya Rab! 
Ebü”l-Kasım sana lazım olmayabilir ama onun da artık şu atmış olduğun silleye ve vurduğun darbeye takati kalmamıştır. Ebü”l-Kasım kendisi için değil, senin rızan için evrâd okumak ve ziyarette bulunmak istiyor. Bunlar sana lazım değilse bende kalsın” dedim. Cihanda hiç kimsenin bu halimden haberi yoktu. Buna rağmen bugün şeyh, “Dün seninleydim” diyor. O bu sırrımı biliyorsa, başımdan geçen başka şeyleri bilmesi rezalet olarak bana yeter! 


“Şeriat ve Tarikat Nedir?” 


Hoca Ebü”l-Fütüh Gadâiri'den şunu dinlemiştim. Aden-i Küyân mahallesinde şeyhin zâviyesi civarında dükkân vardı. Her gün ikindi namazından sonra oraya gidilirdi. Buraya su serpilir, süpürülür ve sergiler serilirdi. Şeyh burada oturur, yaşlılar şeyhin önünde yer alır, gençler de onların arkasında dururdu. Burası temiz, ferah ve gönül açıcı hoş bir yerdi. Bir gün şeyh burada bu şekilde otururken başını kaldırdı ve, “Hak Teâlâ'nın dergâh-ı izzetindeki casusu görmek ister misiniz, şu ere bakın” dedi. Topluluk sağa sola baktı ama kimseyi göremedi. Tam o sırada üstat İmam Ebü”l-Kasım Kuşeyri sokağın öbür ucundan gözüktü. Yaklaşınca selâm verdi ve yoluna devam etti. Şeyh, ardından bakıp dedi ki: Üstat da üstattır, ha! 


Anlatırlar ki Şeyh Ebü”l-Kasım Kuşeyri bir gece düşünmüş ve karar vermiş yarın Şeyh Ebü Said”in meclisine gidip, “Şeriat nedir, tarikat nedir?” diye soracağım, bakalım ne cevap verecek? Ertesi gün erken- den şeyhin sohbet meclisine gelip oturmuş. Üstat imam sorusunu sormadan şeyh konuşmaya başlamış ve demiş ki: Ey şeriatın, tarikatın ne olduğu konusunda soru sormak isteyen kişil Biz bütün ilimleri şu beyitlerde topladık: 


Dosttan haber geldi: İyi iş işle, işte budur şeriat Gönülden sevmeye öncelik tanı, bırak fuzuli olanı, işte budur hakikat! 


İmamü”l-Haremeyn Ebü”l-Meğli (kuddise sırruhü) demiş ki: Eserlerimizde yazdığımız, okuduğumuz ve telif ettiğimiz her şeyi şeriat ve hakikat sultanı Şeyh Ebü Said (kuddise sırruhül bu beyitlerde dile getirmiştir. 


“Üstat Ebü Ali Dekkak”ın Kızı Burada” 


Hoca Ebü'l-Fütüh Gadâiri (Allah rahmet eylesin) rivayet ederek demiş ki: Üstat Ebü Ali Dekkâk'ın kızı Fatma Hatun, üstat İmam Ebü'l-Kasım Kuşeyri'nin eşiydi. Şeyh Ebü Said'in sohbetinde bulunmak için üstat imamdan izin istedi. Ama üstat imam destur vermedi. Gitmekte ısrar edince, “Kıyafetini tebdil etmen, iyice örtünmen, yüzüne peçe çekmen ve eski bir çarşaf giyinmen, kim olduğunu kimsenin tahmin edemeyeceği bir şekle girmen şartıyla destur veriyorum” dedi. Fatma, eşinin koştuğu şartlara uygun bir biçimde şeyhin meclisine gelip damda kadınlar arasında oturdu. Fakat o gün üstat imam meclise gelmedi. 
Şeyh, üstat Ebü Ali Dekkâk'tan söz açarak sohbete başladı ve, “İşte onun parçalarından bir parça, buradadır. Onun bir yavrusu işte burada hazır” dedi. Fatma Hatun bunu işitince heyecanlanıp kendinden geçti ve damdan düşerken şeyh, “Ya Rab bunun örtüsünü açma, koru!" 
dedi. Bunun üzerine olduğu yerde havada muallakta kaldı. Kadınlar ellerini uzatıp onu dama çektiler. Fatma Hanım eve dönünce olayı eşine anlattı. Üstat imam da böylece durumdan haberdar oldu. 
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Evliyanın Yanında Gönlü Tutmak 


Şeyh Zeynü't-taife Ömer Şevkani”den dinlemiştim; O da İmam Ahmed Mâlikâni'den dinlemiş: Bir gün Şeyh Ebü Said, üstat imam ve süfilerin önde gelenlerinden bir cemaatle Nişabur pazarına gitmişlerdi. 
Burada bir dükkânın önüne pişirilmiş şalgam konulmuştu. Bir dervişin gözü ona ilişmiş, canı şalgam istemişti. Ferasetiyle bunu bilen şeyh hemen Hasan el-Müeddib'e dönüp, “Şalgam satan dükkâna git, ne kadar şalgam varsa al getir” dedi. Üstat imam ve süfiler cemaatiyle birlikte, şeyh de hemen oradaki bir mescide girdi. Hasan, adamın dükkânına gitti, şalgamları alıp getirdi, dervişlere seslendi, onlar da gelip şalgamı yemeye başladılar. Şeyh dervişlere uyup şalgam yedi ama üstat imam uymadı. İçinden, “Mescid pazar yerinin ortasında, pazar da açık, orada yenebilirdi, buna rağmen mescidde yenmesine şeyh itiraz etmedi” dedi ve bu davranışı yadsıdı. 


Bundan üç gün sonra şeyhimizi üstat imamla bir ziyafete davet ettiler. Büyük bir özenle mükellef bir sofra, türlü türlü yemekler hazırlanmıştı. Ancak üstat imamın sevdiği yemek kendisine uzaktı, elini oraya uzatmasına hayâsı engel oluyordu. Şeyh ona döndü ve, “Üstat! Verdikleri zaman yemiyorsun, canın çektiği zaman da vermiyorlar” dedi. 
Bunun üzerine üstat uyandı ve gönlünden geçen şeye tövbe etti. 


Hataları Güzelce Düzeltmeli 


Şeyh Ebü Nasr, Hasan el-Müeddib'in şunu anlattığını söyler: Üstat imam bir gün Nişâbur'da bir dervişin hırkasını geri aldı. Epeyce incitti ve şehirden kovdu. Sebep, bu dervişin üstat imamın yakınlarından Hoca İsmaileg Dekkâk'a kötü gözle bakmasıydı. Bu derviş bir dostun- dan şöyle bir ricada bulunmuş: Bir gece ziyafet ver, kavvalleri çağır, İsmaileg'i de getir, sabaha kadar bizimle olsun, bu gece onun güzelliğini seyreder, naralar atarız, onun özlemiyle yanıp tutuşuyorum. 


Dostu, dervişin ricasını yerine getirmiş, sofra hazırlamış, kavvalleri (mutripleri) ve Hoca İsmaileg”i çağırmış. Ertesi gün bundan haberdar 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olan üstat imam o dervişten hırkayı çekmiş almış, yanından defetmiş, şehirden de sürgün etmiş. Bu haber şeyhin hankahına ulaşınca bütün dervişler üzülmüşler. Şeyh, Hasan el-Müeddib'e, “Bu gece mükellef bir sofra donatman, bütün şehir halkını ve üstat imamı davet etmen, pek çok şamdan yakman gerekiyor” dedi. 


Hasan anlatıyor: Kalkıp gittim, şeyhin emrettiği her şeyi tam olarak yaptım. Üstat imama haber saldım, şehir halkını davette hazır bulundurdum. Üstat imam gelince şeyh onu kürsüde yanına oturttu. Süfiler de şeyhin kürsüsünün önünde üç saf halinde dizilip oturdular. Her safta 100 kişi vardı. Sofrayı kurdum. Sofra hizmetlerini yerine getiren Hoca Ebü Tahir henüz tüysüzdü, gayet de yakışıklıydı, işlenmiş bir cübbe giyiyordu. Bir meşale gibi sofraya gelip gidiyordu. Şerbet içme zamanı gelince üstat imamın önüne bir bardak muz şerbeti koydum. 
Birkaç bardak içip sofradan çekildikleri zaman şeyh, “Ey Ebü Tahirl Buraya gel, bu bardağı al ve (Ebü Ali Terşizi'yi göstererek) şu dervişin önüne götür, yarısını sen iç, öbür yarısını da ona içir” dedi. Hoca Ebü Tahir muz şerbetini alıp dervişin yanına götürdü. Saygı nişanesi olarak iki dizinin üzerine çöktü, şerbetin yarısını kendisi içti, öbür yarısını da dervişin ağzına koydu. Bu işi bir kere daha tekrarlayınca derviş feryadı bastı, üstünü başını yırttı, “Lebbeyk” diyerek hankahtan çıktı, hem koşuyor, hem naralar atıyordu. Şeyh, Hoca Ebü Tahir'e, “Ey Ebü Tahir, hizmet etmen için seni ona adadım. Var, asasını ve ibriğini al, peşinden git, hizmetlerini gör, Kâbe'ye varıncaya kadar onu izle” dedi. Hoca Ebü Tahir dervişin asasını ve ibriğini alıp ardından gitti. Ebü Ali dönüp arkasına bakınca Hoca Ebü Tahir”in peşinden koşmakta olduğunu gördü. Ebü Tahir yanına varınca, “Nereye gidiyorsun?” diye sordu. 
Babam sana hizmet için beni gönderdi, dedi ve olup bitenleri anlattı. 
Ebü Ali geri dönüp şeyhin huzuruna vardı ve, “Ey şeyhl Hak rızası için Ebü Tahir'e söyle, beni izlemekten vazgeçsin” dedi. Şeyh de onu geri çağırdı. Derviş saygılarını sunduktan sonra gitti. Ebü Ali gidince şeyh üstat imama dönüp dedi ki: Ey üstat! Bir dervişi yarım bardak şerbetle şehir dışına çıkarmak ve Hicaz”a göndermek varken ona bunca cefayla 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cevap vermek, hırkasını çekip almak, rezil ve rüsva etmek niye? Biz bu İŞİ sana göstermek için yaptık. Yoksa bu derviş dört senedir böyleydi ve biz bunu açıklamıyorduk. Eğer senin için bunu böyle yapmamış olsaydım yine gizli tutar, kimseye söylemezdim. 


Bunu dinleyen üstat kalkıp istiğfar etti, hoş bir hava esti, bütün süfiler duygulandı. 


Şeyh Abdullah Bâkü'nun Şeyhin Meclisine Katılması 


Naklederler ki üstat imam, şeyhimizle arasındaki soğukluk ortadan kalkınca şeyhe, haftada bir kere hankahına gelip meclis kurmasını ve sohbet etmesini rica etti. Şeyh bu öneriyi olumlu karşıladı, her hafta gidip orada toplantı düzenledi. Bir kere şeyhin sohbet günüydü. Kürsü hazırlanmış ve halk gelip yerlerine oturmuştu. O sırada üstat imama bir mesele sormak için Şeyh Abdullah Bâkü içeri girdi. Meseleyi konuştuktan sonra Şeyh Abdullah Bâkü, cemaate işaret edip, “Bu ne? diye sordu. Burası Şeyh Ebü Said için hazırlandı, birazdan sohbete başlayacak, istersen otur, sen de dinle, dendi. Abdullah Bâkü, “Ben ona muhalifim. Ona itikadım yok” deyince üstat imam, “Ben de hakikati müşahede edene kadar senin gibi konuşuyordum. Ama hakikati görünce mürid oldum. Bu zata kulak ver, gönüllerde olanı biliyor, yapacağın her hareket ve aklından geçen her fikir ona hemen mâlum oluyor” dedi. 


Daha sonra şeyh içeri girdi, kürsüsüne oturdu, hafızlar Ku'ran okudu, şeyh de duasını yaptı ve vaazına başladı. Şeyh Abdullah Bâkü ağzıyla gizlice üfledi ve alçak bir sesle “hava cıva” (fasa fiso) diye mırıldandı. Mırıldanması henüz bitmemişti ki şeyh ona dönüp, “Ama hava hayatın kaynağı” dedi ve konuşmasına devam etti. Üstat imam, Şeyh Abdullah'a, “Ne yaptın?” diye sordu. O da söylediği sözü tekrarladı. 
Üstat, “Hiçbir şey söyleme, çünkü yaptığın her iş, düşündüğün her şey ona malum demedim mi?” dedi. Şeyhin sohbetinin hararetli bir hale geldiğini görüp ondaki heyecanı müşahede edince Abdullah şöyle düşündü. Bunca zaman birçok yerde tecrit üzere bulundum, onca 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meşâyihle görüştüm ve onlara hizmet ettim. Doksan küsur senedir meşâyihin huzurlarında bulundum. Sebep nedir ki bütün bunlar benden değil de şeyhten zuhur ediyor? Hemen yüzünü ona çeviren Şeyh, “Ey hoca!” dedi. 


Sen öylesin, nasibin de öyle 
Ben böyleyim, nasibirn de böyle. 


Şeyh, Hz. Muhammed'e ve âline salât ve selâm getirdikten sonra ellerini yüzüne sürdü, kürsüden inip üstat imam ve Abdullah Bâkü'nun yanına gitti. Oturdukları zaman şeyh, üstada, “Bu efendiye söyle, gönlünü hoş tutsun” dedi. Abdullah, “Eğer her perşembe günü hankahıma gelirsen gönlüm ancak o zaman rahat eder” diye cevap verince; şeyh, “Pek çok ulunun ve meşâyihin gözleri seni görmüş bulunuyor. Biz senin için değil, sırf o nazarlar için geliriz” dedi. Şeyh bunu söyleyince cemaat içinde de bir vaveyla koptu herkes ağladı. Şeyh Abdullah gönlündeki muhalefeti dışarı attı, bütün cemaat sefa buldu. 


İşte onların hali böyleydi, dürüstlük yolunda yürüdüler. Böyle duyarlı davranmaları gösteriş ve iki yüzlülük için değildi. Onların söylemiş oldukları sert bir kelimeden mutlak surette bunca sefalar ve gönül rahatlatan hususlar zuhur etmiştir, çünkü onlar bu yolla yağcılık yapmıyor, dürüst davranıyorlardı. Şimdi günümüzde ise yumuşaklık ve hassasiyetle söylediğimiz bin kelimeden zerre kadar bir sefa ve huzur hali zuhur etmiyor. Zira bu tarz sözlere riya, münafıklık ve yağcılık bulaşmaktadır. Niyazım şudur: Allah Teâlâ ölmeden evvel bizi gaflet uykusundan uyandırsın, samimiyet üzere olmamızı ve eski şeyhlerin şart koştukları âdaba uymamızı bize lutfeylesin. 


“Allah İçin Raksediniz” 


Rivayet ederler ki Şeyh Abdullah Bâkü'nun o nefreti ortadan kalktıktan sonra her vakit şeyhe gelir, hal hatır sorar ve sohbet ederdi. Fakat buna rağmen sema ve raksa olan muhalefetini sürdürüyor, bunu da 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zaman zaman ifade etmekten geri durmuyordu. Nihayet bir gece rüyada hatiften bir ses işitti: Kalkınız, Allah Teâlâ için raksediniz. Uyandı, “lâ havle” dedi ve, “Bu karışık bir rüyadır, şeytandan olabilir” diye ekledi ve yatıp uyudu ama aynı şekilde hatiften gelen sesin, “Kalkınız, Allah için raksediniz” dediğini işitti. Uyandı ve tekrar, “lâ havle” dedi. Bir süre zikirle meşgul olduktan ve Ku'ran'dan iki üç süre okuduktan sonra gidip yattı. Yine aynı rüyayı görünce bunun Hak'tan olduğuna kanaat getirdi. 
Sabahleyin kalktı. Şeyhi ziyaret için hankaha gitti. Şeyhin binanın içinde, “Kalkınız ve Allah için raksediniz” demekte olduğunu gören Şeyh Abdullah'ın gönlünden bu konudaki muhalefet zail oldu. 


“Yastığa Değil Ahlâka Bak” 


Yine aynı günlerde Şeyh Abdullah bir kere şeyhi ziyarete gelmiş, onun dört yastığa dayanıp oturmakta olduğunu görünce içinden buna karşı çıkmıştı. Bunun üzerine şeyh, “Dört yastığa bakma, ahlâka ve karaktere bak” dedi. Şeyh bu özlü ifadeyle meselenin esasını ona göstermiş ve şunu anlatmıştı: Önemli olan kişinin dış yüzü değil, iç yüzüdür; çünkü Allah kişilerin şekillerine ve dış davranışlarına değil gönüllerine ve niyetlerine bakar. Şeyhin bu uyarısı üzerine Şeyh Abdullah'ın bu konudaki muhalefeti de sona ermiş, tövbe etmiş, bir daha şeyhe hiç itiraz etmemeye karar vermişti. 


“Allah Sevgilisinin Yanına Gel” 


İmâmü'l-Haremeyn Ebü'i-Meâli Cüveyni (kuddise sırruhül anlatmıştı: Şeyh Ebü Said Nişâbur'a geldiği vakit babam şiddetle ona karşıydı. 
Öyle ki hiç kimse yanında şeyhten bahsedemezdi. Bir gün sabah namazını kıldıktan sonra, “Elbiseni giy, hazırlan, Şeyh Ebü Said'i ziyarete gidiyoruz” deyince hayret ettim. Kalkıp birlikte şeyhin hankahına gittik. 
Hankahın kapısına varınca, “Allah dostu Allah sevgilisinin yanına gir” dedi. Ben bu söze şaşırıp kalmıştım. Babam içeri girdi. Zâviyesinde yalnız başına oturan şeyh, müridlerine seslendi: Buraya geliniz ve beni ayağa kaldırınız. 
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Şeyhimiz ömrünün sonuna doğru ayağa kalkmakta zorlanıyordu. 
Bunun sebebi ilk zamanlarda çok çile çekmiş, kendini ayaklarından baş aşağı asmış olmasıdır. Buna rağmen çoğu zaman oturduğu kürsüden ayaklarını aşağı sarkıtır, elleriyle kürsüye dayanır ve kimsenin yardımı olmadan kendi kendine ayağa kalkmaya çabalardı. 


Şeyhin sesini duyan müridlerden ikisi gelip onu ayağa kaldırdılar. 
Şeyh babamı kucakladı. Kısa bir süre oturup konuştular. Kısa bir müddet sonra üstat imam içeri girdi. Biraz konuştuktan sonra üstat imam kalkıp gitti. Babam, üstat imama arkasından baktı. Bunun üzerine şeyh, ağzını babamın kulağına yaklaştırıp bir şeyler fısıldayınca babam hemen şeyhin baldırını öptü. Bu hareket şaşkınlığımı daha da artırmıştı. 
Sonra babam kalktı, birlikte dışarı çıktık ve eve geldik. Bahama dedim ki: Ben bugün üç hale şaşırıp kaldım: Birincisi: Şeyh Ebü Said”e muhalifken sabahleyin bana kalk, onu ziyarete gidelim, buyurdun. İkincisi: Şeyhin yanına varınca, “Allah dostu Allah sevgilisinin yanına gir” demesi. Üçüncüsü: Üstat imam giderken arkasından ona bakıyordun. O zaman şeyh kulağına bir şeyler fısıldayınca baldırını öpmen. 


Babam cevaben dedi ki: Akşam rüyada aziz, mübarek ve hoş bir yerden geçmekte olduğumu gördüm. Şeyh Ebü Said burada meclis kurmuş, çevresinde oturan çok sayıdaki insana vaaz ediyordu. Ben ona şiddetle muhalif olduğumdan hemen yüzümü öbür tarafa çevirdim. Hatiften bir ses geldi: Yeryüzünde habibullah (Allah sevgilisi) mertebesinde bulunan bir zattan mı yüz çeviriyorsun! 


Bu sesi işitince hasbelbeşer eteğimi bir kıskançlık tuttu, kendi kendime, “Eğer o, Allah sevgilisi mertebesinde ise acaba benim mertebem nedir?” diye düşündüm. Tekrar ses geldi: Sen Hak dostu mertebesindesinl Şeyhe karşı duyduğum husumetten hiç eser kalmamıştı. Tersine her düşmanlığın yerini bin dostluk almıştı. Bir gün onu ziyarete gittim. 
Bana, “Ey Allah dostul Allah sevgilisinin yanına gel” demesi açıkça şu anlama geliyordu: Senin dün gece rüyada görmüş olduğun husus, bana feraset ve kerametle malum oluyor. 
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Üstat imam oradan ayrılıp ben arkasından baktığımda, “Şeyh Hak sevgilisi, ben Hak dostu mertebesindeysek acaba üstat imamın derecesi nedir?” diye zihnimden bir fikir geçti. Şeyh ağzını kulağıma koyup,” Kelimullah mertebesindedir” diye fısıldadı. Ben şeyhin bu sözlerinden ve Hak Teâlâ'nın kullarının gönüllerine gelen hususlara vâkıf olmasına şaşıp kaldım, başımı önüme eğip gittim şeyhin baldırını öptüm. 


Babama sordum: Ben bu mertebelerin halini nasıl bilebilirim? Pederim cevaben şu hadisi sahih bir senedle rivayet etti. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] buyurdu: “Ümmetimin uleması İsrâiloğulları'nın peygamberleri gibidir.” Bu olaydan sonra her gün hal hatır sormak ve selâm vermek için şeyhe babamla birlikte giderdik veya beni gönderirdi. 


“Akçelerin Yarısı Yastığın Altında Duruyor” 


Horasan valisinin (amid) şöyle dediği rivayet edilir: Şeyh Ebü Said ve evladına bağlanmamın sebebi şuydu: Nişâbur'a ilk defa bir süvari olarak gelmiştim. O zaman bana Muhammed Hâcib (mabeyinci) derlerdi. Hangi sabah Şeyh Ebü Said'in hankahının önünden geçerken oraya baksam ve onu görsem o gün bana hayırlı ve uğurlu gelirdi. Bir gece, “Yarın gidip şu şeyhle görüşeyim ve bir şeyler vereyim” diye düşündüm. Yanıma 1000 gümüş akçe aldım. Bunlardan her biri 19 akçe değerindeydi. Yani 30 akçe 1 altına eşitti. Bu 100 gümüş akçeyi bir kâğıdın içine koydum. Maksadım ertesi gün gidip şeyhle görüşmek ve bu parayı huzuruna götürmekti. O gece evde yalnızdım, bu niyetimi kimseye de açmamıştım. Sonra bu miktarın fazla olduğunu düşündüm, 500 
akçe yeter, dedim ve parayı ikiye boldüm. 500 akçeyi yastığın altına koydum. 500 akçeyi de şeyhin huzuruna götürdüm. Selâm verdim ve parayı Hoca Hasan el-Müeddib'e verdim. Hasan büyük bir nezaketle şeyhin kulağına eğilip, “Muhammed Hâcib bir miktar akçe getirdi” diye fısıldadı. Şeyh buyurdu: Allah kabul etsin ama tamamını getirmedi. Yarısı yastığın altında duruyor, Hasan'ın 1000 akçe borcu var. Bu miktarın hepsini Hasan'a versin ki Hasan borç derdinde olmasın. 
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Amid anlatıyor: Bu sözü işitince sarsıldım, paranın diğer yarısını getirmesi ve Hasan”a vermesi için bir uşak gönderdim. Daha sonra, “Ey şeyh! Beni kabul buyur” dedim. Şeyh elimi tuttu ve, “Tamam, selâmetle git” dedi. 


Amid diyor ki: Bu olaydan sonra hiç kimsenin hükmü altına girmedim, hep selametteydim. Bir şey harcayacak olsam gönüllü olarak harcardım. Bu hususta kimseden baskı görmedim. Gün geçtikçe işlerim ileri gitmeye başladı. Şeyhin huzurundan ayrılırken, şöyle bir baktı ve dedi ki: Bu zat ne kadar çok sorumluluk üstlenecekl 


“Beni Horasan Amidliğine Şeyh Atadı” 


Şeyhin özel hizmetkârı Ebü Said Haşşâb anlatıyor: Bir gün şeyh hamama gitmek üzere Aden-i Küyân mahallesindeki hankahından çıktı. Horasan amidi de atına binmiş oradan geçiyordu. Ama henüz Horasan'a amid (vali) olmamıştı. O sırada Muhammed Hâcib diye tanınıyordu. Şeyhi görünce atından indi, onun huzuruna varıp, “Bir şey söylememe izin verir misin?” dedi. Şeyh, “Söyle” deyince, şeyhin gönlünde bana bir yer vermesi gerek, dedi. Şeyh, “Verdim”, deyince saygılarını arzedip oradan ayrıldı ve şeyh de hamama gitti. Olup bitenleri burada bana anlattı. Bir şey söylememek için kendimi tutmaya çalıştım ama tutamadım ve sordum: Ey şeyh! O kişi bu sözleri sana nasıl söyleyebildi ve sen ona neden cevap verdin? Onun böyle konuşması haddine mi düşmüştü? 


Şeyh dedi ki: Onunla Allah arasında bir sır var. Eğer aradığını bulursa bunda şaşılacak bir şey yok. Bu olaydan sonra Muhammed Hâcib'in itibarı gittikçe arttı, Kısa bir süre sonra Horasan amidi oldu. 


Şeyhin ahfadından Hoca Ebü”l-Feth anlatıyor: Bir gün şeyhin huzurunda duruyordum. O sırada Horasan amidi Ahmed Dihistâni'ydi. 
Söz konusu Muhammed Hacib de onun hacibiydi (amir). Bir gün ziyaret için şeyhe geldiler. Muhammed Hacib şeyhin huzuruna çıktı. Yakışıklı bir delikanlıydı. İçeri girip saygılar sundu. Şeyh de, “Gel bakalım 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Horasan amidi” dedi. Muhammed Hacib, peşinden içeri girmekte olan Ahmed Dihistani”yi göstererek, “Horasan amidi bu zattır” dedi. Şeyh, “Hayır” dedi. Horasan amidi sensin, o ise bir köpektir, zaten köpekler onu parçalayacaklar. 


Şeyh, Horasan amidi olan Ahmed Dihistâni'ye hiç yüz vermedi. 
Birkaç gün geçmeden Ahmed Dihistâni'yi katlettiler, paramparça oldu. 
Yerine de Muhammed Hâcib, Horasan amidi oldu. Altmış sene Horasan'ın vergilerini ehliyetle topladı. Sürekli olarak, “Beni Horasan amidliğine şeyh atadı” der ve bununla övünürdü. 


Nizâmülmülk, “Ne Buldumsa Şeyh Ebü Said'den Buldum” 


Hoca İmam Ebü”l-Feth Abbas anlatıyor: Babamla birlikte İsfahan”a Nizâmülmülk'ün (Allah hepsine rahmet etsin) yanına gitmiştim. İçeri girince babam ona dua etti. Nizâmülmülk, “Ey hoca efendi, ben her ne buldumsa Şeyh Ebü Said'den buldum” dedi. Babam, “Nasıl yani?” 
diye sorunca anlattı: Bir gün Nişâbur'da Aden-i Küyân mahallesine gitmek üzere atıma biniyordum. Ardımdan gelen biri bana, “Seni davet ediyorlar” dedi. “Kim davet ediyor?” diye sordum. “Seni şuraya davet ediyorlar” dedi. Bunun üzerine oraya gittim, hankaha girdim. Şeyh Ebü Said'i gördüm. “Hoş geldin” dedi. Halimi hatırımı sordu. Ben bundan önce şeyhin huzurunda bulunmuştum; bununla ilgili hikâye yerinde anlatılmıştır. Elimden tuttu ve, “Sen iyi bir kişi olacaksın” dedi. Saygılar sundum ve yanından ayrıldım. Ertesi gün tekrar şeyhin makamına gittim. Beni göremeyeceği bir şekilde bir direğin ardında oturdum. Şeyh sohbete başladı. Meclis sona erince, “Hasan'ın borcu var” dedi. O sırada şımarık gençlerin bellerine sarmayı âdet edindikleri gibi benim de bir kemerim vardı. Kemeri çıkarıp Hasan'a verdim. Şeyh, Hasan'a, “Şu kemeri bana getir” dedi. Hasan kemeri şeyhe götürdü. Şeyh kemeri eline aldı, parmağını bir halkasına soktu, kemeri birkaç defa döndürdü ve, “Çok geçmeden önünde dört bin kemer bağlanacak, kemerlerin hepsi altından olacak. Bugün altın kemer kuşanmış dört bin er hizmetime arzolunmuştur” dedi. 
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Nizamülmülk, “Ben her ne bulmuş isem Şeyh Ebü Said”in bereketi sayesinde buldum. Bu sebeple alemdeki süfilerin kölesiyim” demiştir. 


Muhammed Ebü Nasr Hateni'nin Vefatı 


Merv şehrinde Muhammed Ebü Nasr Hateni derler bir ihtiyar vardı. Mâverâünnehir meşâyihindendi. Buğra Han, Mâverâünnehir süfilerini katletmeye karar verdiği sırada, bunlardan bir grup gizlice kaçıp Merv'e gelmişti. Sözü edilen Muhammed Hateni onlardandı. Şeyhimizi hiç görmemişti; çünkü o Merv'e geldiği zaman şeyh Nişâbur'da bulunuyordu. O sırada Merv'de Ebü Bekir Hatib diye tanınan bir imam vardı. Kaffâl'in öğrencilerindendi ve şeyhi de Kaffâl'in yanında görmüştü. 
Bir iş için Nişâbur'a gitmeye karar verdi. Bunu haber alan Muhammed yanına gitti ve, “Nişâbur'a gideceğinizi duydum, orada görülmesi gereken bir işim var” dedi. “Ne gibi?” diye sordu Ebü Bekir. Ebü Nasr, “Şeyh Ebü Said'e bir soru sormanı istiyorum. Ama bunu benim sorduğumu o bilmesin, benden de ona hiç bahsetme. Şunu sor: Âsâr mahvolacak mı? İzler silinecek mi?” dedi. Ebü Bekir, “Ben bunu hafızamda tutamam, bir kâğıda yaz ve ver” dedi. O da bir kâğıda yazdı ve bana verdi. Nişâbur'a geldim, bir kervansaraya indim. Oracıkta gelmekte olan iki süfi gördüm. Merv'den kervanla gelen “Hoca Ebü Bekir Hatib kimdir?” diye bağırıyorlardı. “Benim” deyince yanıma geldiler ve, “Şeyh Ebü Said'in selâmı var, kervansarayda konaklamanız bizi rahatsız etti, yanımıza geliniz” dediler. “Olur ama önce hamama gidip yıkanmam lazım” dedim. Bu selâm ve haber alma işine şaşırmış kalmıştım; çünkü aniden ve çok hızlı bir şekilde gelmiştim ve halimle ilgili haberi hiçbir kimsenin ona ulaştıramayacağını kesin olarak biliyordum. Demek ki o bunu feraset ve kerametiyle bilmişti. Hemen hamama gittim, yıkandım. 
Hamamdan çıkınca o iki dervişin ellerinde güzel koku ve gül suyuyla kapının önünde beklemekte olduklarını gördüm. Onlarla birlikte şeyhin huzuruna gittim. Şeyh beni görünce şu dizeleri okudu: 


Sevgiliye de O'nun elçisine de merhaba, hoş geldin Elçiye gösterilen sevgi onu gönderene duyulan sevgidendir. 
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Selam verdim. “Aleyküm selam” dedi ve, “Eğer sen o şeyhin pusulasını hafife alıyorsan bil ki onun sözü katımızda pek değerlidir. Sen Merv şehrinden çıktığın andan itibaren durmadan menzilleri tek tek sayıyoruz” dedi. Ebü Bekir Hatib, “Yıkıldım kaldım” diyor. Sonra şeyh, “Yanındakini getir, o ihtiyar ne dedi?” diye sordu. Ebü Bekir Hatib diyor ki: Şeyhin heybeti sebebiyle o anda bildiğim her şeyi unuttum ve, “Ey şeyh! Hatırlayamıyorum, bir kâğıtta yazılıydı ve kâğıt da yol elbiselerinin cebinde kaldı” dedim. Şeyh, “Pirin sorusunu hatırlayamaz mısın?” 
deyince bir kere daha ve fena halde yıkıldım. Şeyh, “Eğer ben söylersem soruyu hatırlar mısın?” dedi. “Ferman şeyhindir” dedim. Dedi ki: Soru şudur: Eserlerin mahvı mümkün müdür? Dedim ki aynen böyle. 
Şeyh dedi ki: Eğer bunun cevabını şimdi versem cevabı alıp hemen yola düşmen gerekecek. İşlerini bitir, döneceğin zaman cevabı veririm. 


Ebü Bekir Hatib diyor ki: Nişâbur'da bulunduğum süre içinde her gece şeyhin yanına giderdim. Beni izzet ve ikramla karşılardı. Merv'e döneceğim zaman yanına gittim ve pirin cevabını vermesini istedim. 
Bunun üzerine şeyh dedi ki: O şeyhe söyle: “Ne bırakır, ne de geriye bir şey kalır” (Müddessir 74/28). Nesne kalmaz, nerede kaldı ki izi kalsın. 


Ebü Bekir Hatib diyor ki: Başımı önüme eğdim ve ne olur şeyh bunu açıklasalar, dedim. Şeyh dedi ki: Bu ilim çerçevesinde açıklanamaz. Sen şu beyitleri belle ve ona söyle: 


Bedenim göz yaşı haline geldi, akıyor, 

Zaten aşkın uğrunda bedensiz yaşarnak gerekiyor, 
Benden eser kalmadı, senin bu aşkın ne oluyor? 
Ben tümüyle maşuk oldum, aşık kim oluyor? 


Dedim ki: Şeyh buyursunlar da bunu bir kağıda yazsalar? Hasan el-Müeddib”e bu beyitleri yazıp bana vermesini söyledi. Merv”e dönünce yanıma gelen Pir Muhammed Hatenf ye, “Beni öyle bir sultana gönderdin ki bütün âlemin esrarı önündeki bir tabak içinde durmaktadır” dedim ve olup bitenleri kendisine anlattım. Beyitlerin yazılı olduğu 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kağıdı verdim. Beyitleri okuyunca bir nara attı ve kendinden geçip yere yığılıverdi. İki kişi gelip onu buradan alıp evine götürdü. Yedinci gün toprağa verdiler, Allah rahmet eylesin. 


3 


Şii İmam Ebü”l-Hüseyin Tüni'nin Tövbesi 


Anlatırlar ki Şeyh Ebü Said (kuddise sırruhü) Nişâbur'da bulunduğu sırada orada Ebü Abdullah Kerrâm'ın yandaşı bir imam vardı. Ona Ebü”l-Hüseyin Tüni derlerdi; şeyhimize karşıydı. O derece karşıydı ki ne zaman yanında şeyhten söz edilecek olsa ona lânet ederdi. Hatta şeyh Nişâbur'da bulunduğu sürece, hankahının bulunduğu Aden-i Küyân mahallesinden bile geçmezdi. 


Bir gün şeyh, “Atı eyerleyin, Ebü”l-Hüseyin Tüni'nin ziyaretine gideceğim” dedi. Süfiler ve müridlerden bir grup, “Şeyh öyle bir kişiyi ziyarete gidiyor ki yanında ondan söz bile edilemiyor ve eğer adı anılacak olsa lânet okunuyor” diye düşünüp gönüllerinden itiraz ettiler. 


Şeyh ata binip müridlerle yola düştü. Evinden çıkan bir Râfizi (Şii) şeyhi ve yanındakileri görünce lânet okumaya başladı. Dervişler üzerine yürümeye teşebbüs ettiler. Şeyh, “Sakin olun, umulur ki bu lânet sebebiyle rahmete mazhar olur” dedi. Cemaat “Senin gibi birisine lânet okuyan bir kimseye nasıl rahmet olunur?” diye sordular. Şeyh, “Mazallah” dedi. “O bana lânet okumuyor. O benim bâtıl, kendisinin ise hak olduğunu zannediyor. Allah için o işte bu bâtılı lânetliyor.” 


Orada dikilmekte olan Rafizi, şeyhin bu sözünü işitti ve hemen gidip şeyhin atının ayağına kapandı ve, “Ey şeyh! Tövbe ettim. Senin hak, benim bâtıl dediğim şeyin hürmetine bana İslâm'ı arzet ki yeniden müslüman olayım” dedi. Şeyh müridlerine seslendi: Gördünüz mü? Allah için yapılan bir lânet nasıl etkili oluyor? 


Biraz ilerleyince Hasan el-Müeddib bir dervişi İmam Ebü”l-Hüseyin'e gönderip şu haberi yolladı: Şeyh görüşmek üzere sana geliyor. 
Derviş durumu Ebü”l-Hüseyin”e haber verdi. O ise şeyhten nefret ediyordu. Dedi ki: Onun yanımızda işi ne? Onun kiliseye hıristiyanların yanına gitmesi lazım. 


Derviş işittiklerini gelip Hasan”a haber verdi ve olup biteni anlattı. 
Tesadüf bu ya, o gün pazardı ve olup bitenlerden şeyhin haberi vardı, “Ey Hasan ne haber?” diye sordu. Hasan işittiklerini anlattı. Şeyh, “Şimdi pirin dediklerini yerine getirelim” dedi ve kiliseye yöneldi: “Bismillahirrahmanirrahim, pirin dediği gibi hareket etmek gerekiyor” dedi. 
Şeyh, yanındakilerle birlikte kiliseye geldiğinde hıristiyanlar ayin halindeydi. Şeyhi görünce çevresinde toplandılar ve ona bakmaya başladılar. Ne için geldiğini merak etmişlerdi. Kilisenin girişinde bir sofa vardı. İsa ve Meryem”in resimleri burada duvara asılmıştı. Yüzlerini ona dönüyor ve bu süretlere secde ediyorlardı. Şeyh, bu süretlere şöyle bir baktı ve, “Allah'ı bir yana koyup beni ve annemi ilâh edinin, diye sen mi dedin? (Yâ İsal)” (Mâide 5/116) mealindeki âyeti okudu. (Heykellere ve resimlere hitaben), “Eğer Muhammed ve Muhammed'in dini hak ise, şu anda hemen Hak Sübhânehü ve Teâlâ'ya secde ediniz” dedi. Şeyh bu sözleri söyler söylemez duvarda asılı iki resim, yüzleri Kâbe'ye dönük bir şekilde yere düştü. Bunu gören hıristiyanlar arasında bir vâveyla koptu. İçlerinden kırk tanesi boyunlarındaki haçı çıkarıp müslüman oldu. Gusül abdesti alıp hırka giydi. Şeyh süfiler topluluğuna döndü ve, “Her kim pirlerin işaretine göre hareket ederse sonuç böyle olur. 
Bütün bunlar o pirin bereketinin eseridir” dedi. Bu haberi Ebü”l-Hüseyin Tüni'ye ulaştırdılar. O ne dedi, şeyh ne yaptı, bunu anlattılar. 
İmam Ebü”-Hüseyin'de bir hal zuhur etti, (bitkin bir duruma düştü) ve, “Şu çıtaları, yani sedyeyi getirin, beni üzerine koyup Şeyh Ebü Said'in hankahına götürün” dedi. Sedyeye koyup yola çıkardılar. Şeyhin hankahına yaklaşınca, “Beni sedyeden indirin” dedi ve indirdiler. Şeyhin hankahının kapısından yanındakilere dayanarak girdi. Şeyhin kürsüsünün yanına varıncaya kadar naralar attı. Şeyhin ellerine ve ayaklarına kapandı. Oradaki cemaat galeyana geldi. Ebü”l-Hüseyin elbisesini paraladı, şeyh ve cemaat de bu hususta ona uydu. Yaptıklarından tövbe eden Ebü”l-Hüseyin, şeyhin müridlerinden oldu. 
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Bizim Ebü Cafer 


Rivayet ederler ki şeyh, Nişabur”dayken bir gün şeyhin dervişlerin- den bir grup pazardan geçiyordu. Tüs”tan gelen kavvaller (güyendeler) pazar yerinde sema ediyorlardı. Dervişler hankaha döndüklerinde şeyhe, “Tüs”tan gelen kavvaller pazar yerinde sema ettiler, biz de onları dinlemek istiyoruz” dediler. Şeyh, Hasan"a şu talimatı verdi: Nişabur pazarına git, oradakiler içinde yüzü en güzel olanı ara bul ve, “Tüs”tan (ilahi) okuyanlar geldiler, yoldaşlarımız onları dinlemek istiyorlar. Okuyucuların yoldaşlarımızla bu geceyi rahat bir şekilde geçirmeleri için bir sofra hazırla” dedi. Hasan dışarı çıktı, Nişabur pazarını dolaştıktan sonra dönüp şeyhe geldi ve, “Nişâbur'u baştan başa dolaştım, şeyhten yüzü daha güzel olan birini göremedim” dedi. Bu sözü işiten şeyh sırtındaki cübbesini çıkardı ve, “Bu cübbeyi bizim Ebü Cafer'in dükkânına götür ve, Tüs'tan gelen okuyuculara bu akşam bir sofra hazırlamak ve onları rahat ettirmek için şeyh 50 altın istiyor, ileride bu parayı ödeyecek biri çıkar, onların bu borcunu ödeyip gönlünü huzura erdirir de” dedi. 
Hasan diyor ki: Şeyhten aldığım talimata uyup Ebü Cafer'in dükkânına gittim ve şeyhin dediklerini aktardım. Ebü Cafer, “Ey Hasan! Şeyhin ağzından “Bizim Ebü Cafer” sözünün çıktığına şahitlik eder misin?” dedi. 
Dedim ki: Kıyamet günü şeyhin dilinden “Bizim Ebü Cafer” sözünün çıktığına şahitlik etmek boynumun borcu olsun. Bunun üzerine Ebü Cafer 50 altın çıkarıp bir çıkına koydu ve şeyhin cübbesiyle beraber bana verdi, “Bunları şeyhe ulaştır” dedi. Dönüp gittim, verdiklerini şeyhe ilettim. Peşimden Ebü Cafer bir kölesiyle birlikte içeri girdi. Ebü Cafer'in elinde 50 altın, kölenin başında üzeri örtülü bir sofra vardı. Ebü Cafer şöyle dedi: Hasan'ın eliyle gönderdiğim akçeyi arzunuz üzerine yolladım. Benim getirdiklerim ise, şeyhin ağzından çıkan “Bizim Ebü Cafer” sözünün şükranesidir. Yarın kıyamet günü bu söz elimizden tutacaktır. 


Altının Geliş Sebebi 


Şeyh Ebü Said Nişâbur'da bulunduğu sırada, özel hizmetkârı Hasan el-Müeddib herkesten borç almış ve dervişlere harcamıştı. Borçların ödenmesi biraz gecikince alacaklılar paralarının ödenmesini istediler. Bir gün hepsi toplanıp hankahın kapısına dayandı. Şeyh Hasan'a: “Söyle, içeri girsinler” dedi. Hasan onları içeri aldı. İçeri girince şeyhe saygılarını sundular. Bu esnada hankahın önünden geçen bir çocuk, “Helva, helva” diye bağırmaya başladı. Şeyh, “Bu satıcıyı çağırın” dedi. 
Satıcıyı getirdiler. Şeyh “Ne kadar helvan varsa tart” dedi. Satıcı hepsini tartıp dervişlerin önüne koydu, dervişler de yiyip bitirdiler. Küçük satıcı, “Para vermeniz lazım” dedi. Şeyh, “Gelecek” dedi. Bir süre geçtikten sonra çocuk tekrar parasını istedi ama şeyh yine aynı şekilde cevap verdi. Çocuk, “Ustam beni döver" dedi ve başladı ağlamaya. Tam bu sırada bir kişi hankahın kapısından içeri girdi ve içinde altın bulunan bir keseyi şeyhin önüne koydu ve, “Bunu falan kişi gönderdi ve kendisini hayır duayla yadetmeni rica etti” dedi. Şeyh, Hasan”a, “Keseyi al ve parayı alacaklılara dağıt” dedi. Hasan altınları alıp helva satıcısı çocuğun parası da dahil olmak üzere bütün alacaklıların paralarını ödedi. 
Geriye hiçbir şey kalmadı. Zaten daha fazlası gerekli de değildi. Şeyh buyurdu: Bu altının geliş sebebi şu çocuğun göz yaşıdır. 


Allah Yolunda İnfak Etmekten Kaçınmamak 


Hasan el-Müeddib anlatıyor: Nişâbur'da şeyhin bir hayranı vardı. 
Adı Ebü Amr Haskü'ydu. Nişâbur tüccarından olup ikramı severdi. Bu zat bir gün beni çağırdı ve, “Ben baştan ayağa şeyhin müridi oldum. 
Senden ricam şu: Şeyh için gerekli her şey için bana gel, ihtiyaçlar çok bile olsa hiç çekinme” dedi. Hasan diyor ki: Bir gün şeyh beni yedi kere ona gönderdi. O da ihtiyaçların hepsini karşıladı. Güneş batarken sekizinci defa beni ona gönderdi ve, “Ey Hasan! Ebü Amr'a git, gül suyu, kâfur ve öd ağacı getir” dedi. Dükkânını kapamak üzere olduğu için ona giderken utanıyordum. Uzaktan beni görünce, “Ey Hasan böyle sıkıntılı gözükmenin sebebi ne?” diye sordu. Üstat, dedim, bugün sana defalarca gelip gittiğim için utanıyorum. Ebü Amr, “Söyle, şeyh ne buyurdu, onun hizmetindeyim” dedi. Gül suyu, kâfur ve öd ağacı istedi, dedim. Ebü Amr dükkânın kapısını açıp istediklerimi verdikten sonra 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bana dedi ki: Mademki bu kadar önemsiz bir şey için bana başvurmaktan utanıyorsun, şöyle yapalım: Sahip olduğum bir kervansarayla hamamı, 1000 altına kiralayacağım. Böyle basit ihtiyaçları bu paradan karşılarsın. Daha büyük meblağlar için de bana gelirsin. 


Hasan diyor ki: “Buna memnun oldum ve dilencilik mezelletinden kurtuldum” dedim ve büyük bir sevinçle şeyhin huzuruna geldim. Gül suyunu, kafuru ve öd ağacını getirdim. Şeyh, kaşlarını çatıp yüzüme baktı ve, “Ey Hasan! Çık dışarı, içini dünya sevgisinden temizle ki süfilerle birlikte olmana müsaade edeyim” dedi. Hasan diyor ki: Dışarı çıktım. Hankahın kapısının önünde dikilip yalın ayak baş açık bir halde ağladım durdum, yüzümü yerlere sürdüm. Sonra dönüp geldim. O gece şeyh benimle hiç konuşmadı. Ertesi gün çıktı, sohbete başladı. Her gün sohbet esnasında Ebü Amr Haskü'ya yüzünü çevirmek âdetiydi. 
Bugün ona da hiç bakmadı. Şeyh meclisteki sohbetini bitirince Ebü Amr Haskü yanıma geldi ve, “Ey Hasan! Bugün şeyhe ne oldu ki hiç dönüp yüzüme bakmadı” dedi. Bilmiyorum, dedim ve bir gün evvelki olayı kendisine anlattım. Ebü Amr, şeyhin kürsüsünün önüne geldi, kürsüyü öptü ve, “Çağın azizi! Bizim sıhhatte olmamızın sebebi senin nazarındır. Oysa bugün bize hiç bakmadın. Biz ne yaptık? Söyle de tövbe edelim ve özür dileyelim, dedi. Şeyhin cevabı: Sen bizim himmet şahinimizi en yüce makamdan en aşağı bir sahaya indiriyor ve bunu 
1000 altınla bağlıyorsun. Eğer sana karşı gönlümüz hoş olsun istersen 
o 1000 altını harca. O zaman bizim himmet terazimizde bunun karşılığının ne olduğunu görürsün. 


Ebü Amr gitti, her birinde 500 Nişâbur altını bulunan iki kese getirdi ve şeyhin önüne koydu. Şeyh, Hasan'a: Bunu al, sığır ve koyun satın al, sığır etiyle keşkek yap, koyun etine kimyon ve za'feran dök, çokça badem ezmesi hazırla. Gündüz vakti bin tane mum yak, çokça gül suyu ve öd ağacı (tütsü) bulundur. Yarın Büşenc'de bir sofra kur (Büşenc, Nişâbur civarında gayet güzel bir köydür). Tellallar şehirde ilan etsinler. Her kim dünyada kimsenin minnet yükü altına girmeden, 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ahirette hesap vermeden helâli hoştan yemek yemek istiyorsa buyursun, gelsin. 


Hasan diyor ki: Söylenenlerin hepsini yaptım, şehre tellallar gönderdim. İki binden fazla kişi Büşenc'e geldi. Şeyh de cemaatiyle birlikte geldi. Halk ve seçkin herkes sofraya oturdu. Davetliler yemek yerken şeyh mübarek eliyle üzerlerine gül suyu serpiyor ve orayı tütsülüyordu. Bu manzarayı gören şeyhin karşıtlarından biri, “Bu adamın yaptığı büyük bir israftır, gündüz bin mum yakmak israf değil de nedir?” diye düşündü. Toplumu dolaşan şeyh bu kişinin önünden geçerken durdu ve, “Ey genç! İçindeki karşıtlığı ve düşmanlığı çıkarıp at ve bil ki Hak uğrunda yaptığın hiçbir şey israf olmaz ama nefis için harcadığın beş para bile israftır” dedi. Bunun üzerine adam şeyhin ayaklarına kapandı, onun müridi oldu ve sahip olduğu bütün servetini şeyhin uğrunda harcadı. Hasan anlatıyor: Yemek yeme işi sona erip elde ve avuçta bulunan her şey harcanınca sofrayı kaldırdım ve şehre geldim. Gece olunca şeyh yattı ve bana seslendi: Hasan, git, aşhaneye bak ne kaldı? 
Uyuyamıyorum. 


Hasan anlatıyor: Aşhaneye gittim, aradım taradım bir şey bulamadım. Dönüp geldim ve, “Hiçbir şey bulamadım” dedim. Şeyh tekrar dikkatli bir şekilde araştır, dedi. Araştırdım ama bir şey bulamadım ve, “Ey şeyh hiçbir şey yok” dedim. Şeyh yine beni araştırmaya gönderdi. Bu sefer bir somun buldum ve şeyhe getirdim. Uyuyabilmem için bunu birine ver, dedi. Somunu elden çıkarınca şeyh uyuyabildi. Tüm meşâyihin sünneti şöyledir: Bir gün ellerine geçen zuhuratı o gün harcarlar. Ertesi güne az ya da çok bir şey bırakmazlar. Bunu yaparken Hz. Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem) yolunu izlerler. Bir gün Bilâl-i Habeşi'nin (radıyallahu anh) zaviyesine gitmiş, kırık bir testinin üzerinde kuru yarım bir somun görmüş ve sormuş: Yâ Bilâl! Bu yarım somun ne böyle? Bilâl, “Ey Allah Resülü! Kuru bir somun vardı. Yarısıyla dün gece orucumu açmıştım, diğer yarısını da bu akşam için alıkoydum” dedi. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu: Ey Bilâl! Harca, arşın sahibi rızkını azaltır diye tasalanma! 
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Kara Ejderha 


Şeyh, Nişâbur'da bulunduğu sırada ona pek çok mürid gelirdi. 
Bunların bir kısmı terbiye görmüş, diğer kısmı terbiye görmemişti. Köyden gelen biri tövbe etmiş, (şeyhe mürid olmuş) hankaha gelip gitmeye başlamıştı. Ayağına giydiği ayakkabının altına çivi çakmıştı. Hankaha geldiği ve yürüdüğü zaman gürültü çıkarır ve dervişler bundan rahatsız olurlardı. Şeyh, dervişi çağırdı ve dedi ki: Senin Dermün'a gitmen lazım (Dermün, Tüs-Nişabur yolu üzerinde iki dağ arasındaki bir vadidir. Kaynağı bu vadi olan çay Nişabur nehrine dökülür). Bu vadiye ulaştığında bir miktar yürürsün. Burada bir kaya göreceksin. Abdest alıp kayanın üzerinde iki rekât namaz kılman gerek. Sonra beklemeye başla. Dostlarımızdan biri yanına gelecek, ona selâmımızı söyle. Şeyh, dervişe bazı tavsiyelerde bulundu ve, “Onunla sohbet et, zira o bizim aziz dostumuzdur. Yedi sene sohbetimizde bulunmuştur” dedi. Derviş büyük bir hevesle yola koyuldu. Yol boyunca hep şunu düşünüyordu: Şimdi ben Allah”ın evliyasından bir veliyi ziyarete gidiyorum. Bu veli kırklardan olup alemin medarıdır, insanoğlunun işlerinin kıvamı ve nizamıdır. Onun mübarek nazarına mazhar olur ve bunun bereketiyle dünya ve din işlerim yoluna girer. 


Derviş söz konusu yere varınca bir süre durakladı. Dağdan şiddetli gürültülerin geldiğini işitti, öyle ki yer yerinden oynuyordu. Derviş bir kere daha baktı, daha büyüğü hayal edilmeyen kocaman bir kara ejderha gördü. O kadar büyüktü ki vadiye sığmıyordu. Derviş onu görünce aklı başından gitti, dizlerinin bağı çözüldü, ne kadar çabaladıysa kıpırdayamadı. Ejderha hareket etti. O kayaya yaklaştı, başını kayaya koydu ve durdu. Dervişin aklı başına gelince ejderhanın mütevazi bir şekilde başını kaya üzerine koyduğunu ve hiç kıpırdamadan beklediğini gördü. Korkmuş ve telaşa kapılmış halde ejderhaya, “Şeyh sana selâm gönderdi” dedi. Bunun üzerine ejderha yüzünü toprağa sürüp sevecen hareketler gösterdi. Derviş bunu görünce, kendisi aracılığıyla şeyhin ona haber gönderdiğini anladı, kendisine söylenenleri aktardı. Ejderha daha fazla tevazu gösterdi. Derviş sözünü bitirince ejderha dönüp gitti. 
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Gözden kaybolunca derviş dağdan indi, bir süre yürüdü, sonra oturdu. 
Bir taş alıp ayakkabısındaki çivilerin hepsini söküp attı. Sakin sakin yürüyerek hankaha vardı, içeriye girdi ama içeriye girdiğini kimse farketmedi. Dervişlerin zar zor işitebilecekleri kadar alçak bir sesle selâm verdi. Meşâyih bu durumu görünce oradaki pirin kim olduğunu merak etmeye başladı. Zira onunla yarım gün sohbet ve hizmet, dervişi bu kadar etkilemişti. Derviş ömür boyu süren riyazet ve mücahedeyle öğrenemediği edep ve tevazuu o pirden yarım günde öğrenmişti. Dervişe sordular: Şeyh seni kimin yanına gönderdi? Derviş macerayı anlatınca hepsi şaştı kaldı. Meşâyih bu durumu şeyhe sordu. Dedi ki: Yedi sene bu ejderhayla arkadaş olduk ve birbirimizi rahat ettirdik. 


Kısaca o günden sonra hiçbir kimse o dervişin ne kaba bir davranışını gördü ne de yüksek sesle konuştuğunu işitti. Onda bu türlü kaba hareketlerden eser kalmadı. Şeyhin bir nazarıyla edepli ve nazik bir kişi oldu. 


“Nesep Bizde, İzzet Neden Onda?” 


Şeyhimizin hafızı üstat Abdurrahman anlatıyor: Bir gün şeyh, Hz. 
Ali'nin soyundan gelen bir kişinin (bir Alevi”nin) de bulunduğu bir mecliste konuşuyordu. Alevi, “(Şerefli) nesebe biz sahibiz, oysa izzet ve itibara şeyh sahiptir” diye düşündü. Şeyh hemen Alevi”ye döndü ve, “Ey seyyid, bundan da ondan da daha iyisi olmalı” dedi ve sonra cemaate dönüp, “Şu efendi ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki: Nesep bizde, izzet ve devlet neden onda? Efendi bil ki Hz. Muhammed isallallahu aleyhi vesellem) her ne bulmuşsa nesep sayesinde değil, nisbet (mensubiyet) sayesinde bulmuştur. Ebü Cehil ve Ebü Leheb de aynı neseptendi. Siz o ulu soydan geldiniz ve bununla yetindiniz. Biz ise şerefli bir mensubu olmak için bütün varlığımızla ona bağlandık. Ve şu anda bununla da yetinmiyoruz. İşte bu yüzden Hak Teâlâ o ulu zatın izzet ve devletinden bizi de nasiplendirmiş ve böylece şunu beyan etmiştir: Huzurumuza nesep yoluyla değil, nisbet (bağlılık) yoluyla gelinir” dedi. 
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Kur”an”ın Sekizinci Yorumu 


Atam Şeyhülislâm Ebü Said [kuddise sırruhül demiştir ki: Bir gün Şeyh Ebü Said [kuddise sırruhül Nişabur”da mecliste konuşuyordu. Orada bulunan erdemli bir bilgin, “Şeyhin söylediği bu sözler es-seb'u'l-mesâni- nin, yani Ku'ran'ın yedi türlü yorumunda yoktur” diye düşündü. Şeyh hemen o bilgine döndü ve, “Ey bilgin! Söylediğimiz sözler Ku'ran'ın sekizinci yorumudur” dedi. Bilgin, “Ku”ran”ın sekizinci yorumu hangisiymiş?” diye sorunca Şeyh cevap verdi: Ku'ran'ın yedi türlü yorumu, “Ey resül! Sana indirileni tebliğ et!” (Mâide 5/67) âyetinde ifade edilmiştir (Bu yedi tefsir ümmete bildirilmiştir). Sekizincisine ise, “Hak Teâlâ kuluna dilediğini vahyetti” (Necm 53/10) mealindeki âyette işaret edilmiştir. Siz sanıyor musunuz ki ulu ve yüce Allah'ın sözü(nün anlamları) sonludur, sınırlıdır? Allah'ın kelâmı sonsuzdur (bk. Kehf 18/109). Hz. Muhammed'e [sallallahu aleyhi vesellem] bu yedi (ahruf-i seb'a, kıraat-i seb'a) inmiştir. Kulların kalplerine iletilenlerin ise haddi hesabı yok, hiç kesintiye uğramadan sürekli olarak akar gelir. Her an O'ndan kullarının gönlüne bir resül ulaşır. Nitekim Hz. Muhammed Mustafa [sallallahu aleyhi vesellem) buyurmuştur: “Müminin ferasetinden sakının; çünkü o, Allah'ın nuruyla nazar eder.” Şeyh daha sonra şu beyti okudu: 


Senden haber alınca değil, seni temâşâ edince huzur bulurum Temâşânın söz konusu olduğu yerde haberin ne değeri var? 


Şeyh sözüne devam etti: şöyle bir haber var: Levh-i mahfuz o kadar geniştir ki bir Arap atı bir ucundan diğer ucuna dört bin senede varamaz, yazıları da kıldan incedir. Âdem'den günümüze kadar halka verilen ve kıyamete kadar da verilecek olan bilgilerin hepsi orada vardır. Verilmeyen öbür bilgilerden kimsenin haberi yoktur. 


Kadı Said'in Tövbesi 


Şeyh Nişâbur'da bulunduğu sırada burada birtakım karşıtları vardı. Bunlardan biri, daha önce de adı geçmiş olan Kadı Said'di. Gerçi görünüş itibariyle şeyhe karşı değildi. Ama evliyanın kerametlerini kabul etmeyen re'ycilerin (ashâb-ı re'y) önderi olması dolayısıyla içinde bir muhalefet vardı. Bir gün kadıya dediler ki: Ebü Said, “Eğer bütün alem kan golü içinde bulunsa, biz yine helal olmayan bir şeyi yemeyiz” diyor. Kadı, kendi kendine, “Varayım, şu adamı bugün bir deneyeyim” dedi. Emir verdi, birbirine benzeyen iki semiz kuzu getirdiler. Her ikisinin de bedelini ödediler ama birinin bedeli helal, diğerinin bedeli haram paradan ödendi. Her ikisini de aynı şekilde hazırladılar, aynı tarzda kızarttılar, kuzular aynı rengi alınca iki ayrı tepsiye koydular. Kadı, yanındakilere, “Ben şeyhle görüşmeye gidiyorum, içeri girip bir süre oturduktan sonra ardımdan bu iki tepsiyi içeri getirip Şeyh Ebü Said'in önüne koyun, görelim bakalım keramet gösterip helâl olanı haramdan ayırt edebilecek mi, edemeyecek mi?” dedi. 


Kadı Said şeyhle görüşmek üzere içeri girince ardından iki hizmetçi başlarında birer tepsi olduğu halde yola çıktılar, çarşının başına geldiklerinde karşılarına çıkan sarhoş Türk uşaklar, kadının hizmetçilerini dövüp üzerinde haram parayla alınmış kuzu bulunan tepsiyi gasbettiler. Hizmetçiler öbür tepsiyi alıp şeyhin hankahına geldiler ve içeri girip tepsiyi şeyhin önüne koydular. Kadı, hizmetçilerin içeriye bir tepsi getirdiğini görünce onlara hışımla baktı, öfkesinden yüzü sapsarı kesilmişti. Şeyh ona dönüp, “Ey kadı! Murdar olanı köpekler yer. Murdar köpekler için, köpekler de murdar içindir. Haram, haram yiyenlere; helâl de helâl yiyenlere gider, sen öfke kusma” dedi. Bunun üzerine kadı kendine geldi, içindeki şeyh karşıtlığı duygusunu sildi. Tövbe edip özürler diledi. Şeyhin bağlılarından oldu. 


Komiserin Tövbesi 


Anlatırlar ki tüccarın biri şeyhe bir demet öd ağacı (tütsü) ve 1000 
Nişâbur altını getirdi. Şeyh, Hasan el-Müeddib'e bir ziyafet sofrası hazırlamasını ve bu 1000 altının mutat şekilde bu iş için harcamasını emretti. Sonra şeyh, öd ağacı demetinin hazırlanan mangala konulmasını buyurdu. Öd ağacının tamamı mangala konup o mekân tütsülendi. Bu esnada şeyh, “Komşularımızın buhurun hoş kokusundan nasip almaları için böyle yapılmasını istedik” diyordu. Şeyh, gündüz olduğu halde birçok mumun yakılmasını emretti. Orada, o çağda sertliğiyle tanınan akılcı (ashâb-ı re”yden) bir komiser (muhtesib) vardı. Şeyhe de süfilere de şiddetle karşıydı. Hankaha gelip şeyhe, “Yaptığın iş ne böyle? Gündüz mum yakıyorsun, öd ağacı demetini mangala koymuş tütsülüyorsun, caiz mi bu? Kimsenin yapmadığı bir iş yapıyorsun” dedi. Şeyh, “Bunun caiz olmadığını biz bilmiyorduk, hemen git, mumları söndür” dedi. Komiser söndürmek için mumun yanına vardı ve muma üfledi. 
Üfler üflemez yüzünü, saçlarını ve elbisesini alev sardı. Az kalsın yanıyordu. Şeyh şu beyti okudu: 


Bir meşale ki onu Allah yakmıştır 
Onu söndürmeye kalkışanın sakalı bıyığı yanar. 


Komiser söylediklerinden dolayı pişman olmuş ve tövbe etmişti. 


Nişâbur'da dünya tutkunu bir derviş vardı. İşi gücü dünyalık toplayıp biriktirmekti. Bir gece hırsız, evine girdi, orada ne var ne yok hepsini alıp götürdü. Geride içinde altınları sakladığı bir çıkın kalmıştı. Ertesi gün derviş yıkılmış, kırılmış ve bitkin bir halde şeyhin huzuruna geldi, kimseye bir şey söylemedi, ağzını bıçak açmıyordu. Sohbet esnasında şeyh o dervişe döndü ve, ey derviş, dedi: 


Evet dostum, dün gece seni ziyarete gelmiştim 
Ama sen hırsızdır dedin, o hırsız değildi, bendim. 


Bunun üzerine bir çığlık atan derviş, şeyhin huzuruna varıp geriye kalan bir çıkın altını ortaya koydu. Şeyh buyurdu: İşte böyle, her şeyi elden çıkarman gerek. 


Ebü”1-Kasım Rubahi”nin Gördüğü Rüya 


Nişâbur'un önde gelen süfilerinden Ebü'l-Kasım Rubâhi, üstat İmam Ebü”l-Kasım Kuşeyri'nin önde gelen on dervişinden biri ve bunların başkanıydı. Şeyh Nişabur”a geldiğinde bunlardan her biri onun meclisinde hazır bulunmuşlar ve şeyhin hizmetine girip müridleri arasında yer almışlardı. Ebü”l-Kasım Rubahi anlatıyor: Bir müddet Hak Sübhanehü ve Teâlâ'ya niyaz edip, “Ya Rab! Şeyh Ebü Said'in derecesini bana göster” diye dua etmiş, geceler boyu bu hususta yalvarmış ve yakarmıştım. Nihayet bir gece Resülullah”ı (sallallahu aleyhi vesellem] rüyada gördüm. Sağ elinin parmağında kaşı firüze olan bir yüzük vardı. 
Bana hitaben, “Şeyh Ebü Said”in derecesini öğrenmek istiyorsun, değil mi?” diye sordu. “Evet ey Allah'ın resülü” dedim. Yüzüğü bana verdi ve, “O, yüzüğün kaşı gibidir”, buyurdu. Bir irkilmeyle uyandım. Ertesi gün şeyhin meclisine varıp oturdum. Sohbet esnasında bana dönen şeyh, “O, yüzük konusu neydi?” diye sordu. Şeyhten bunu işitince varıp ayaklarına kapandım. 


“Gördüğün Rüyayı Bize Anlat” 


Serahslı vaiz Ebü Bekir Muhammed anlatıyor: Vefat ettikten sonra Şeyh Ebü Said [kuddise sırruhül hakkında bir kaside yazarak şeyhi ve ulu mekanı övdüm. Bu kasidedeki beyitlerden ikisi şunlardır: 


Hakk'ın mekânı var, diyen şundan dolayı bunu demiştir: Seni mükemmel bir mekânda görünce kafası karışmıştır. 
Hak seni halk için bir mekânda meydana çıkardı, 

Çünkü halk bundan başkasını algılayamaz. 


Bu kasideyi kutsal türbesinde evlat ve müridlerinin huzurunda okuyunca şeyhin özel müridlerinden ve ilk on arasına girenlerden Serahslı süfi Şeyh Abdüssamed b. Hüseyin kalktı ve bu iki beytin doğruluğunu kanıtlayan hikâyeyi dinleyin dedi. Sonra cemaatin huzurunda şeyhin mübarek toprağının başına gelip başladı anlatmaya: Nişâbur'da şeyhin huzurunda bulunuyordum. Bir gece rüyada oturma âdeti olmadığı bir yerde oturmuş olarak gördüm. Şeyhe, “Ey şeyh! Niçin kendi yerinde oturmuş değilsin?” deyince cevap verdi: Ben kendi yerimdeyim. Tekrar sordum: Ey şeyhl Niçin kendi yerinde oturmuş değilsin? Hayırdır inşallah! Cevap verdi: Benim mekânım yoktur. Fakat halkın maslahatını görmek, insanların ihtiyaçlarının giderilmesine vesile olmak ve sayemizde işlerinin yoluna girmesini temin etmek için bir mekân ediniyoruz. 


Uykudan uyanıp evrâdla meşgul oldum. Sabahleyin şeyhin meclisine varıp oturdum. Zâviyesinden çıkan şeyh âdeti üzere gelip kürsüye oturdu. Kısa bir süre başını önüne eğdi, sonra kaldırdı ve, “Abdüssamed gel, bu gece gördüğün rüyayı bize anlat” dedi. Bu rüyayı hiçbir mahlüka anlatmamış olduğumdan bu durum karşısında hayrete düştüm. Vardım, rüyayı şeyhin kulağına fısıldamaya başladım. Başka birininduymamasına da dikkat ediyordum. Henüz anlatmaya başlamıştım ki şeyhin sesi yükseldi: Herkesin duyabileceği şekilde konuş! Zira biz mekânda onlar için oturmuş bulunuyoruz, yoksa bizim mekânımız yok. 


Ağlamaklı oldum, gördüğüm rüyayı cemaate anlattım. Onlar da duygulandılar. Şimdi onun vefatından sonra senin iki beytinle bu olay dile getirilmiş oldu. 


Ödenen Borçlar 


Hasan el-Müeddib anlatıyor: Bir gün Nişâbur'da şeyhin sohbeti sona ermiş, cemaat de dağılmıştı. Ben ise şeyhin yanında kalmıştım. 
Üzerimde birçok borç birikmiş olduğundan gönlüm bununla meşguldü. Zira alacaklılar paralarını istiyor, ben ise bunu ödemenin bir yolunu bulamıyordum. Şeyhin bu hususta bir şeyler söylemesine ihtiyaç duyuyordum ama o, hiçbir şey söylemiyordu. Bu esnada şeyh ardıma bakmamı işaret etti. Dönüp baktığımda yaşlı bir kadının hankaha doğru gelmekte olduğunu gördüm. Yanına varınca bir kese altın çıkarıp bana verdi ve, “İçinde 100 altın var, bunu şeyhe ilet ve işimizin yolunda gitmesi için bize dua etmesini rica ettiğimi söyle” dedi. Sevinerek keseyi aldım ve kendi kendime, “Artık borçları öderim” dedim. Şeyhin huzuruna varıp keseyi önüne koydum. Şeyh dedi ki: Keseyi buraya koyma, onu al ve Hire Mezarlığı'na götür. Orada yarısı çökmüş dört kemerli bir 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kulübe ve uyur halde bir ihtiyar göreceksin. Ona selâmımızı söyle ve de ki: Bu bitince bize gel, yenisini verelim. Hasan diyor ki: Gittim, ihtiyarı buldum, zayıf bir kişiydi. Tamburasına başını koymuş uyuyakalmıştı. 
Uyandırdım, şeyhin selâmını söyleyip keseyi kendisine verdim. Adam, bir çığlık attı ve, “Beni şeyhin yanına götür” dedi. Durumunun ne olduğunu sorunca anlattı: Ben gördüğün gibi bir kişiyim. Mesleğim tambura çalmaktır. Gençliğimde halk bana ilgi gösterirdi. Bu şehirde ne zaman iki kişi bir araya gelse, mutlaka üçüncüleri ben olurdum. Şimdi işler tersine döndü, kimse beni yanına çağırmıyor. Geçim sıkıntısı çektiğimden, eşim ve çocuklarım, “Biz senin daha fazla kahrını çekemeyeceğiz, Allah için bizi terket” deyip evden kovdular. Gidecek başka bir yerim olmadığı için bu kabristana geldim. Dertli dertli ağlayıp Hak Teâlâ'ya münâcât ettim: Yâ Rab! Geçinmek için hiçbir mesleğim yok, gençlik, güç kuvvet de kalmadı. Herkes benden yüz çevirdi. Sonunda karım ve çocuklarım da beni kapı dışarı etti. Şimdi bir sen, bir ben var. Sen ekmeğimi ver, dedim. Sabaha kadar tambura çalıp ağladım. Sabah olunca bitkin bir halde düştüm ve şu anda beni uyandırana kadar uyuyakaldım. 


Hasan diyor ki: İhtiyarla birlikte şeyhe geldik. Şeyh eski yerinde oturuyordu. İhtiyar, şeyhin eline ayağına düştü ve tövbe etti. Şeyh dedi ki: Ey mert kişi! Yokluk ve sıkıntı içinde ıssız ve kimsesiz bir harabede nefes tükettin, çalgı çaldın, boşa gitmedi. Şimdi git, yine O'nun için çalgı çal. Bu paraları harca. Şeyh, daha sonra Hasan'a döndü ve, “Hak için iş yapan hiçbir kimse zarar etmez, bunun karşılığını görür. Seninki de gelecektir” dedi. 


Hasan diyor ki: Ertesi gün şeyhin sohbet meclisi sona erince bir kişi geldi ve şeyhe verilmek üzere bana 200 altın verdi. Şeyhin yanına varınca, “Bununla borçları öde” buyurdu. Parayla borçlar kapatıldı. 


Hasan el-Müeddib anlatıyor: Nişâbur'da süfiler için yaptığım harcamalar sebebiyle fazlaca borçlanmıştım. Sabrettim, şeyhin tâlimatını bekledim. Bir gün sabah namazını kıldıktan sonra, “Ey Hasan!” dedi: 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Bir kâğıt, bir de kalem bul. Allahüekber, dedim, kâğıdı ve kalemi getirip şeyhin önüne koydum. Şeyh şu beyti yazdı: 


İster Merv'e, ister Herat'a 
Nereye gidersen git, iki sığır, bir eşek bulabilirsin. 


Ve dedi ki: Bu kâğıdı alıp hankahın kapısından çık, sağ taraftan yürü, önüne çıkan ilk kişiye bunu ver. Hasan anlatıyor: Bu şekilde hareket ettim, karşıma bir genç çıktı. Selâm verdim ve şeyhin selâmını söyleyip kâğıdı verdim. Kâğıdı öpüp gözüne yaklaştırdı. Hava karanlık olduğundan kâğıdı okuyamadı. Oradaki hamamın önüne kadar gittik. 
Genç hamama girdi ve yazıyı okudu, konu tam da kendisiyle ilgiliymiş, beni şeyhe götür, deyince onu şeyhe götürdüm. Selâm verip şeyhin önüne 100 altın, bir miktar misk ve bir demet öd ağacı koydu. Şeyh, ona, “Gönlünü hoş tut, maksadın burada gerçekleşecek” dedi. Genç dışarı çıktı ve, “Benimle gelir misin?” dedi. Beni alıp kervanın bulunduğu hana götürdü, 100 altın daha çıkarıp verdi ve, “Bununla şeyhin borçlarını öde, eğer maksadım burada gerçekleşirse 100 altın daha veririm” dedi. “Problemin nedir?” diye sordum. Dedi ki: İki ortağım vardı, biri Bulgar (Tatar), diğeri Nehrivâle'den bir kişi. Üç senedir ortağız. 
Akşam Merv'den bir kişi geldi ve ortağımın Merv'e gelmiş olduğunu haber verdi. Oraya gitmeye karar verdim ama aynı gece diğer bir kişi Herat'tan geldi ve diğer ortağımın orada bulunduğunu söyledi. Tereddüte düştüm. Gece boyunca Merv'e mi, yoksa Herat'a mı gitmem gerektiğini düşündüm durdum. Seher vakti gönlüme şu düşünce geldi: Sabahleyin şeyhin yanına varayım, 100 altın, bir miktar en kaliteli misk götüreyim, Merve mi, Herat'a mı gitmem lazım geldiğini sorayım ve işaretine göre hareket edeyim. Sabahleyin yola çıktım, sana rastladım, elime bir kâğıt verdin. Şimdi şeyh, maksadımın burada gerçekleşeceğini söylediğinden acaba sonuç ne olacak diye bekliyorum. 


Hasan anlatıyor: Öğleyin genci gördüm. Genç, Herat'a gitmiş olan ortağının geldiğini bana haber verdi. İkindi vakti çarşıya çıkmıştım. Pazarda rastladığım genç koşarak bana geldi ve Merv”de bulunan ortağının da geldiğini haber verdi ve, “Şeyhin buyurduğu gibi maksadım burada gerçekleşmiş oldu” dedi. Bana 100 altın daha verdi. Şeyhin huzuruna geldim. Buyurdu ki: Bu 300 altınla borçları kapat, bundan sonra acaba bu borçları nasıl öderim, diye de tasalanma; çünkü acaba bu zümre ne yiyecek, diye tasalanmak yanlıştır. Onların borçlarını Hak Teâlâ öder. 


“Helâl Bir Koçum Var” 


Hasan el-Müeddib anlatıyor: Günlerce hankaha et gelmemişti; çünkü bunu alacak para yoktu. Diğer taraftan kasaplar daha evvel aldığım etin parasını ödemem için beni sıkıştırıyorlardı. Bir gün şeyh mecliste sohbet ederken bana, “Hasan kalk” dedi ve parmağıyla işaret ederek, “Şu gencin yanına git ve kuşağındaki 1 altın ve 1 habbeyi vermesini söyle” buyurdu. Gencin yanına gittim, kuşağımdaki 1 altınla 
1 habbeyi dervişler için harcanmak üzere şeyhin istediğini söyledim. 
Genç bunu duyunca ağladı, kuşağını açtı, altını bana verdi. Şeyhe geldim, buyurdu ki: Demirciler çarşısına kadar git, burada bir genç kasabın süt kuzusunu kesip görkemli bir şekilde çengele astığını göreceksin. Onu satın alıp Beşüle Kabristanı'na götür, köpeklerin yemeleri için oradaki çukura at. 


Hasan diyor ki: Yolda hem gidiyor, hem kendimle çekişiyordum: Günlerce hankaha et girmedi, buna rağmen şeyh sütle beslenen kuzunun köpeklere verilmesini istiyor. Gittim, her şeyi şeyhin tarif ettiği gibi buldum. Altını kasaba verip kuzuyu aldım. Genç kasabı da yanıma alarak kuzuyu götürdüm, tarif edilen yerde köpeklere attım. Bu durumu gören halk, yaptığımı yadırgıyordu. Bu durumu gören kasap ağlamaya başladı ve kendisini şeyhe götürmemi istedi. Genci alıp götürdüm. 
Şeyhin ayaklarına kapandı ve, “Bir daha mı tövbeler olsun” demeye başladı. Ben de şeyhin huzurunda ayakta dikiliyordum. Şeyh buyurdu: Hasanl Bu genç, dört aydır bu kuzuyu besliyor, ama akşam kuzu öldü. Genç, yazık olur, diye kuzuyu atmadı. Bunun halkın boğazından geçmesini ve müslümanların murdar bir şeyi yemelerini caiz görmedik. 
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Böylece o adam amacına ulaştı, o hayvanlar da boğazlarını yağlamış oldular. Peki sen kendi kendine niçin çekişiyorsun? Su dervişler temizdirler, ancak temiz şeyler yerler, onların rızkı da zuhur edecektir. 


Bunu dinleyen genç ayağa kalktı ve, “Helal bir koçum var, yemeleri için bunu süfilere veriyorum” dedi. Şeyh dedi ki: Bütün olayların böyle gelişmesi, köpeklerin boğazlarını yağlamaları, bu kişinin amacına ulaşması ve sizin de helâl et yemeniz için olayların böyle seyretmesi gerekiyordu. 


“Bunu Şeyhe Kim Haber Verdi?” 


Şeyh Ebü Said Nişâbur'da bulunduğu sırada Mutarriz Camii'nin müezzini minareye çıkıp Kur”an okumuştu. Cami civarında hasta bir Türk vardı. Müezzinin sesi çok hoşuna gittiğinden ağlamıştı. Güneş doğunca bir kişi gönderip müezzini davet etti ve, “Dün gece minarede Ku'ran okuyan sen miydin?” diye sordu. Müezzin, “Evet” deyince tekrar okumasını rica etti. Müezzin beş âyet okudu. Türk ağladı ve müezzine 1 altın verdi. Parayı alan müezzin oradan ayrılıp şeyhin meclisine geldi. Şeyh sohbet halindeydi. Sohbet esnasında iki sekbân (köpek eğiten) dergâhın kapısından içeri girip şeyhten ihsanda bulunmasını istediler. Şeyh, müezzine dönüp, “O Türk'ten aldığın altını şu iki kişiye ver” dedi. Müezzin, “Türk yalnızdı, altını bana verdiğini hiç kimse görmedi, acaba bunu şeyhe kim haber verdi?” diye düşünmeye başladı. O, bu düşüncedeyken şeyh, “Fazla düşünme, zira “demiri tavında döverler” olması gerek” dedi. 
Bundan hoşlanan müezzin altını o iki kişiye verdi, vesselâm. 


Mecüsi'nin Müslüman Olması 


Hasan el- Müeddib anlatıyor: Şeyh bir gün beni çağırıp dışarı çık, sağa dön, karşına kim çıkarsa elini ona doğru uzat ve, “Neyin varsa şuraya koy” dememi söyledi. Şeyhin işaretine uyup dışarı çıktım, az ileride bir Mecüsi gördüm. Ona doğru yürüdüm, yanına varıp elimle yolunu kestim. Mecüsi, “Önce müslüman olacağım, beni şeyhin huzuruna ilet” dedi. Bunun üzerine Mecüsi'yi şeyhin yanına götürdüm. Mecüsi, “Bana İslam”ı telkin et” dedi. Sonra da müslüman oldu ve elinde avucunda ne varsa şeyhin yolunda harcadı. 


Zalim Emir'in Tövbesi 


Bir gün şeyh Nişâbur'da Hasan el-Müeddib'i yanına çağırıp, “Şahneye (emire) gitmen ve dervişler için sofra hazırlamasını ondan talep etmen lazım” dedi. 


Şahne süfileri yadsıyordu. Yola düşen Hasan el-Müeddib yol boyunca kendi kendine, “Nişâbur'da ondan daha zalim ve şeyhe daha fazla düşman olan kimse yok. Bu nasıl bir şey?” diyordu. Şahnenin yanına varınca gördüm ki birini kırbaçlıyor, halk da uzaktan onu seyrediyordu. Şaştım kaldım. Bu sirada şahnenin gözü bana ilişti ve, “Şu süfinin burada ne işi var?” dedi. Bunun üzerine biri gelip bana, “Burada niçin bekliyorsun?” diye sordu. Hemen şahneye varıp şeyhin selâmını söyledim ve, “Şeyh süfilere ziyafet vermeni emrediyor” dedim. 
Şahne alay yollu bazı şeyler söyledikten sonra elini cebine sokup bir kese gümüş çıkardı ve bana doğru fırlattı ve, “Galiba şeyh haram para yemek istiyor. Şeyhine bu parayı dövdüğüm şu adamdan aldığımı söyle” dedi. Paraları alıp şeyhin huzuruna vardım ve önüne koydum. Şeyh, “Bu parayı al, yemeği hazırla” dedi. Bu işe şaşıran dervişler bu durumu kabul etmediler. Ama ben gittim, yemeği hazırladım ve vakti gelince de sofrayı kurdum. Şeyh elini uzatıp yemeği yemeye başladı, durumu yadsıyan dervişler de ona iştirak ettiler. Ertesi gün şeyh sohbet meclisinde konuşurken sohbet esnasında bir delikanlı kalktı, ağlaya ağlaya şeyhin huzuruna vardı, ayağını öpüp, “Bana hakkını helâl et, çünkü sana ihanet ettim. Ama bunun cezasını da çektim” dedi. Şeyh, “Nasıl yani, bunu dervişlere anlatman gerek” deyince Genç dedi ki: Babam ölürken beni yanına çağırdı ve iki kese gümüş verip, “Ölümümden sonra dervişlere harcaması için bu parayı şeyhe ulaştır” dedi. Fakat bu helâl bir mirastır, şeyhe vermektense kendi ihtiyaçlarım için harcamam daha doğru olur deyip pederimin vasiyetini yerine getirmedim. Yalancılıkla suçlayan şahne beni yakaladı, sorguya çekti, yüz kırbaç vurdu ve bir kese gümüşü de elimden aldı. Ben oradayken hizmetkarın geldi ve o haberi ulaştırdı. Şahne de parayı ona verdi. Bu, şeyhe ait helal paradır. Öbür keseyi de ben getirdim. 


Genç bunu söyleyip keseyi şeyhin huzuruna koydu ve, “Ne olur, hakkını helâl et” dedi. Şeyh buyurdu: Ey Genç! Üzülme, müsterih ol, sana ait olan (dayak) sana, bana ait olan da bana ulaşmış bulunmaktadır. 


Sonra şeyh dervişlere dönüp, “Helal olmayan şey hiçbir şekilde bu cemaate gelmez” dedi. Bu haber şahneye ulaşınca hemen şeyhin huzuruna gelip tövbe edip zulmü terketti. Şeyhe inanan bir mürid oldu, cemaate katıldı, halk da onun zulmünden kurtuldu. 


“Gel Şeyhi Deneyelim” 


Anlatırlar ki şeyh Nişabur”dayken tanınmış iki kişiden biri öbürüne, “Gel şeyhi deneyelim, keramet gösterip yaptığımızı bilecek mi bilmeyecek mi, görelim. Şeyhin yanına varalım, ondan bir şey alalım ve onu kandıralım. Bakalım bu hususta ne diyecek?” dediler. Bu konuda anlaştılar ve bir olay uydurup şeyhe geldiler ve anlattılar: Yakınımızda yetim bir kız var, onu bir adamla evlendirdik. Herkesten bir şey alıp ona lazım olan eşyayı tedarik ettik. Bugün hazırlıklar bitti. Bu gece zifafa girecek. Mutlu bir hayat yaşamaları için onu kocasının evine şeyhin aydınlığıyla götürmemiz lazım. 


Anlatılanları dinleyen Şeyh Hasan el-Müeddib”i çağırdı ve, “Git, iki büyük mum getir ve bunlara ver, çünkü bunlar pahalı bir keşkek ziyafeti hazırlamışlar” dedi. Adamlar bu sözü işitince yere düştüler, şeyhin ayağına yüz sürdüler, tövbe edip şeyhin sohbetine aralıksız devam ettiler. 


Mecusi Doktorun Müslüman Olması 


Anlatırlar ki şeyh bir gün hasta olmuş, tedavisi için bir doktor getirmişlerdi. Meğer doktor Mecüsi'ymiş. Şeyhin yanına gelip nabzına 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bakmak için elini uzatınca şeyh, Hasan"a hitaben, “Ey Hasanl Tırnak makasını getir, hekimin tırnaklarını ve bıyıklarını kes, bunları bir kâğıda dürüp ona ver, çünkü bunları atmak onların adeti değil, ellerini yıkaması için de su getir” dedi. Doktor şaşkın şaşkın bakıyor, söylenenlerin yapılmasına karşı çıkma cesaretini kendinde bulamıyordu. Şeyhin emrettiği hususlar yerine getirildikten sonra doktor elini şeyhin eline koydu. Fakat şeyh elini çevirip onun elini tuttu, bir süre böyle geçtikten sonra doktorun elini salıverdi. Doktor oradan ayrılmak için kalktı. Hankahın kapısına varınca dönüp ardına bakmaya başladı. Şeyh gürledi: Ne zamana kadar böyle bakacaksın? Gidesin diye seni bırakmadık mı? Bunun üzerine Mecüsi geri döndü. Şeyhin elinde müslüman oldu, onunla beraber bütün akrabaları da müslüman oldular. 


Şeyhin özel müridlerinden Ebü Salih Dendani (dişçi) şeyhe kürdan getirir, bıyıklarını tıraş ederdi. Dervişin biri ona, “Bıyıkları tıraş etmeyi bana öğret” dedi. Ebü Salih güldü ve, “Bir dervişin bıyığının nasıl alındığını öğrenmen için yetmiş bilginin ilmi kadar bilgiye sahip olman lazım ey dervişl” dedi ve devam etti: Bu iş o kadar kolay değildir. 


“Sünneti Uygulamak İçin” 


Şeyh Ebü Salih şunu anlatmıştı: Son zamanlarda şeyhin ağzında sadece bir tek diş kalmıştı. Her gece yemek yedikten sonra benden bir kürdan alır, dişin etrafında dolaştırır, elini yıkadığı zaman onu da yıkardı. Bir gün şeyh kürdanı aldı. Başkalarına itiraz etme huyu herkes gibi bende de olacak ki kalbimden şöyle bir düşünce geçti: Şeyhin dişi yok, kürdana (misvak) da ihtiyacı yok. Neden her gece benden kürdan alıyor? Şeyh hemen başını kaldırdı, bana baktı ve, “Sünneti uygulamak ve rahmet niyaz etmek için, çünkü Peygamber, abdest ve yemekten sonra kürdan kullanan Allah”ın rahmetinde olsun, diye buyurmuştur” dedi. Hemen kendime geldim ve ağlamaklı oldum. 
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“Cübbeni Lafla Dolduracaktı” 


Anlatırlar ki Şeyh Ebü Said Nişâbur'dayken gözde müridlerinden Hoca Aliğ'i, Hoca Hasan el-Müeddib'le birlikte önemli bir görevle Mihene'ye göndermişti. Hoca Aliğ anlatıyor: Nokân'a varınca Hasan, “Gel, Hoca Muzaffer'i ziyaret edelim” dedi. Bu zat büyük bir adamdı. 
Hoca Aliğ, “Şeyhimiz bizi Mihene'ye gönderdi, başka bir yere gidemeyiz” diye cevap verdi ve onun ısrarına kulak asmadı. Mihene'ye varıp şeyhin verdiği görevi yerine getirince geri döndük ve Nokân'a ulaştık. 
Hasan tekrar, “Ben Hoca Muzaffer'i ziyaret edeceğim, senin de bana uyman gerek, gelmezsen ben yalnız giderim” deyince ona uydum. Varıp meclisine oturduk. Hoca İmam Muzaffer sohbete başladı. Hasan el-Müeddib onu dinliyor ve gönlü burada kalmaya meylediyordu. Hoca İmam Muzaffer sözünü bitirdi ve başka bir konuda konuşmaya başladı. Hasan'ın ise gönlünde onun yanında kalmak vardı. Hoca İmam Muzaffer sözünü bitirince, “Senin sözünün bittiği nokta bizim şeyhimizin söze başladığı noktadır” dedim. Hoca İmam Muzaffer buna kırıldı. Hasan ise kendine geldi. Kalkıp huzurundan ayrıldık. Konak yerine gelince Hasan bana içini açıp, “O içime gelen düşünceler neydi öyle! 
Ama sen o sözü söyler söylemez ondan kurtuldum ve hata ettiğimi anladım” dedi. Nişâbur'a varınca hankaha gittik. Şeyh bizi görünce Hasan el-Müeddib'e döndü ve, “Eğer Aliğ alaşağı etmeseydi o adam senin cübbeni lafla dolduracaktı” buyurdu. Bunun üzerine Hasan yere kapandı ve istiğfar etti. 


Ebü Mansür Verkâni'nin Vasiyeti 


Şeyh Nişâbur'da bulunduğu sırada Sultan Tuğrul'un veziri Hoca Ebü Mansür Verkâni hastalanmıştı. Durumu ağırlaşınca şeyhi ve İmam Ebü”l-Kasım Kuşeyri'yi çağırdı ve, “Siz benim dostlarımsınız, uğrunuz- da pek çok para harcadım. Şimdi benim sizden bir ricam var, ben perdenin gerisine gidince iki büyük olarak sizler cenazemde hazır olun, kuvvetiniz sayesinde hesabımı verinceye kadar kabrimde durun. Başımın ucundan ayrılmayın” dedi. Her ikisi de bunu kabul ettiler. Hoca 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Ebü Mansür yüce Allah'ın rahmetine kavuşunca şeyhimiz üstat imamla birlikte verdikleri sözü yerine getirmek üzere yola çıktılar. Mezarlığa vardıklarında henüz kabir kazma işi tamamlanmamıştı. Üstat imam, şeyhe, “Henüz mezar kazma işi bitmemiş, hava da sıcak, ben cemaati yolcu edene kadar sen bekle” dedi. Şeyh seccadesini mezara yakın bir yere serip oturdu. Kazma işi tamamlanınca Hoca Ebü Mansür'u gömdüler. Toprağı da üzerine attılar. Şeyh kalktı, “Tamam” dedi ve gitti. 
Üstat imamla karşılaşınca üstat imam, “Yapılan vasiyet ne oldu? Şeyh bunu yerine getirme konusunda ne buyurdular?” dedi. Şeyh, “Burada hiçbir şeye lüzum yok” dedi. Oradaki insanlar bu konuşmayı işittiler ve ne vasiyeti imiş, diye birbirine sordular. Üstat imam şeyhe dönüp, “Nasıl tamam yani” dedi. Şeyh anlattı: Sorgulamak için iki elçi geldi. Biri diğerine: Görmüyor musun, kabrinin başında oturan zat kimdir, dedi. 
Sonra dönüp gittiler, biz de oradan ayrıldık. 


Sultan Tuğrul'un Kardeşi Zalim İbrahim'in Tövbesi 


Sultan Tuğrul'un küçük kardeşi İbrahim Yinal Nişâbur'da şahneydi. Gayet zalim ve gaddardı. Nişâbur halkı her sohbet meclisinde ona beddua etmesini şeyhten rica ederdi ama şeyh beddua etmez ve, “İyi olur” demekle yetinirdi. Bir gün mecliste sohbet ederken İbrahim Yinal içeri girdi ve hüngür hüngür ağladı. Sohbet bitince İbrahim şeyhin kürsüsünün önüne gelip durdu. Şeyh, “Ne istiyorsun?” diye sorunca, “Ne olur, beni kabul buyur” dedi. Şeyh, “Mümkün değil” dedi. İbrahim, “Buna ihtiyacım var” deyip ısrar etti. Şeyh yine, “Bu benim gücümü aşar” dedi. İbrahim arzusunu üçüncü kere tekrarladı. Bunu üzerine şeyh kaşlarını çatıp ona sert bir şekilde baktı ve, “(Seni kabul ederim ama) servetin gider” dedi. İbrahim, “Olabilir” diye cevap verdi. Şeyh, “Yakında öldürülürsün” dedi. İbrahim, “Mümkün” dedi. Şeyh, “Yöneticiliğin de elden gider” dedi. İbrahim, “Giderse gitsin” diye cevap verdi. 
Bunun üzerine şeyh, “Kalem, kâğıt getirin” buyurdu. Kalem kâğıt gelince şunu yazdı: İbrahim bizdendir. Yazan: Fazlullah. İbrahim Yinal kâğıdı alıp öptü cebine koydu, oradan ayrıldı. Aynı gece İrsak tarafına gitmek için yola düştü. Hemedan”da 755 tahta çıkıp ayaklanmayı başlattı. 
Üzerine yürüyen Sultan Tuğrul yaptığı savaşta onu yendi ve yakaladı. 
Sultana haber saldı: Beni idam edeceğini biliyorum, senden ricam şu: Beni katlettiğin zaman cüzdanımda Ebü Said'in yazdığı bir kâğıt var. 
Beni gömdüklerinde, bu yazıyı elime koysunlar. O, başıma gelenleri bir bir haber vermişti. Ahirette şefaatçim bu kâğıt olacak! 


Kasabın Tövbesi 


Bir gün şeyh, âdeti olduğu üzere Nişâbur'da süfiler cemaatiyle bir yerden geliyordu. Aden-i Küyân mahallesine vardılar. Burada çarşı başında bir kasap vardı. Şeyh ve cemaati ona yaklaşınca kasap annesine ve karısına dönüp, “İşte yiyiciler topluluğu, yazık! Başlarına ve boyunlarına bakın, hayvanların kuyruğuna benziyor” dedi, sövdü saydı ama bu sözleri hiçbir kimse duymadı. Feraset yoluyla bunu bilen şeyh, Hasan el-Müeddib'e dönüp, “Ey Hasan, şu kasabı buraya getir” dedi. Hasan, kasaba gidip, “Seni şeyh çağırıyor” deyince adam irkildi, korkarak, titreyerek şeyhe geldi. Şeyh “Bir süfiyi Hasan'a gönderip kasabı hamama götürün” dedi. Hasan onu hamama götürdükten sonra dönüp şeyhe geldi. Şeyh ona, “Çarşıya git, ince bir kese, bir çift ayakkabı ve Taberistan keteninden yapılmış bir sarık satın al, bunları hamama götür, yanına iki süfi al, onu keselesinler” dedi. Hasan hemen iki süfiyi o adama hizmet etmeleri için hamama gönderdi. Kendisi de çarşıya gidip şeyhin alınmasını emrettiği şeyleri alıp getirdi. Şeyh, süfilere, “Çabuk bir gömlek, bir de peştemal dikiniz” dedi. Bunlar dikilince Hasan'a, “Al, götür, bunları o adama giydir. Cebine de 100 akçe koy ve şu söylediklerimi söylemeye devam et. Para bitince bize gel, yine verelim” dedi. Bu emri alan Hasan gitti, söylenenlerin tümünü eksiksiz yerine getirdi. Kasabı bir ağlama tuttu, kendini şeyhe adadı ve onun müridi oldu. 


Medrese Talebelerine Gönderilen Üzüm 


Bilginlerden Ebü Bekir Şevkani anlatıyor: Ulemadan olan babam Muhammed anlatmıştı: Ben Nişabur”da ilim öğrenirken şeyh orada 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bulunuyordu. Her gün ders bittikten sonra şeyhin huzuruna varıyor, ikindi namazını kılana kadar onun huzurunda kalıp sonra medreseye dönüyordum. 


Günlerim böyle geçiyordu. Bir gün şeyhin huzuruna vardım. Şeyh, seccadesinin bir köşesini kaldırdı, altından bir avuç kuru üzüm çıkarıp, “Süfilere zuhurat (fütuh) gelmişti, onu aralarında dağıttılar, senin payını ben ayırdım. Her birine yedi, yedi, yedi” buyurdu. Halbuki benim medresede bir tek ders şerikim vardı. Oysa şeyh yedi, yedi, yedi, demiş. 
Yedi sözünü üç kere tekrar etmişti. Şeyhe selamlarımı sunduktan sonra oradan ayrıldım. Yolda kuru üzümleri saydım, yirmi bir tane çıktı. Medreseye gelince ders şerikimin Irak'tan bir kardeşinin geldiğini ve hücremize gelip oturmuş olduğunu gördüm. Selam verdim, hal ve hatırını sordum. Şeyhin dediği gibi kuru üzümleri yedişer yedişer bölüştürdüm. 


İmam Ebü Ali Fârmedi'nin Şeyhe Aşık Olması ve Sonrası 


Hoca İmam Ebü Ali Fârmedi (kuddise sırruhüj anlatmıştı: Gençliğimde Nişâbur'daki Seracan Medresesi'nde ilim tahsil ediyordum. Bir süre sonra şehirde bir haber yayıldı: Mihene'den bir şeyh gelmiş, sohbet meclisleri düzenliyormuş, herkes onun kerametlerine tanık oluyormuş. 
Nişâburlular ve mezheplerin tüm imamları ona mutekitmiş. 


Onu görmek için kalkıp gittim. Gözüm onun güzelliğini görünce kendisine âşık oldum. Süfiler zümresine duyduğum gönlümdeki sevgi daha da arttı. Şeyhi görmek için gün boyu onun sohbet meclisine gitmek üzere dışarı çıkacağı zamanı gözetliyordum. Kulağım onunla ilgili haberlerdeydi. Hiç belli etmeden onun meclisine devam ediyor, şeyhin beni tanımadığı kanısını taşıyordum. Nihayet bir gün medresedeki odamda otururken içime şeyhi görme arzusu düştü ama normal olarak şeyhin dışarı çıkma vakti henüz gelmemişti. Sabretmek istedimse de başaramadım. Kalkıp dışarı çıktım. Çarşının başladığı yere gelince şeyhin kalabalık bir cemaatle gitmekte olduğunu görünce ister istemez peşine düştüm. Şeyhi davete götürüyorlarmış. Davet edilen eve varınca 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şeyh ve cemaat içeri girdiler. Ben de içeri girip şeyhin beni göremeyeceği bir köşede oturdum. Sema başlayınca şeyh neşelendi ve üzerinde coşma hali belirdi. Sema sona erince şeyh elbiseyi (hırkayı) aldı, herkesin önünde parçaladı ve bunlardan bir yen ve parça ayırıp, “Tuğlu Ebü Ali, neredesin?” diye bağırdı. Seslenmedim; kendi kendime, “Şeyh beni bilmiyor, görmüyor. Şeyhin müridleri arasında benden başka Ebü Ali isminde biri olabilir” dedim. Şeyh bir daha bağırdı ama yine cevap vermedim. O zaman topluluk, “Şeyh sana sesleniyor galiba” dediler, Kalkıp şeyhin huzuruna vardım. Yeni ve parçayı bana uzattı ve, “Elbiseye göre parça ne ise bize göre sen de öylesin” buyurdu. Elbiseyi alıp öptüm. Şeyhin sohbet meclislerine devam etmeye başladım. Bundan dolayı büyük bir iç aydınlığına kavuşmuştum. Şeyh Nişâbur'dan ayrılınca İmam Ebü'i-Kasım Kuşeyri'nin huzuruna varıp bende meydana gelen halleri anlattım. Bana, “Evlat! Var, ilim öğren” dedi. Üç sene ilim öğrenimiyle meşgul oldum. Günlerden bir gün divitimi hokkadan çıkarınca onu beyaz olarak gördüm. Diviti üç kere hokkaya soktum, üçünde de beyaz olarak çıktı. Kalkıp üstat imamın yanına gittim ve durumu anlattım. Üstat, “İlm senden elini çektiğine göre sen de elini ondan çek, işine bak, muameleyle (riyâzet) meşgul ol” dedi. Gittim, medresedeki eşyalarımı alıp tekkeye götürdüm ve üstat imamın hizmetiyle meşgul olmaya başladım. Bir gün üstat imam tek başına hamama gitti. Ben de gidip hamam suyundan birkaç kova su döktüm. Üstat hamamdan çıktı, namazını kıldı ve sordu: Hamamda su döken kimdi? 


Kendi kendime, “Galiba edepsizlik ettim” dedim ve sustum. Üstat aynı soruyu tekrarladı ama cevap vermedim. Üçüncü defa aynı şeyi söyleyince, “Bendim” dedim. Üstat buyurdu: Ey Ebü Ali! Ebü'l-Kasım yetmiş yılda her ne bulduysa sen bunların tümünü bir kova suyla buldun! 


Sonra bir süre onun yanında riyâzetle meşgul oldum. Bir gün bende bir hal meydana geldi ve kendimi bu hal içinde kaybettim. Vâkıayı ona anlatınca, “Ey Ebü Ali! Benim sülüküm bu sınırdan daha öte değil, bunun ötesine giden yolu da bilmiyorum” dedi. 
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Kendi kendime, “Beni bu makamdan daha ilerideki makamlara eriştirecek, bana yol gösteren bir pir lazım” diye düşünmeye başladım. 
Bu düşüncem güçlenmeye başladı. Bu sırada Ebü'l-Kasım Gürgani adını işitmiştim. Kalktım, Tüs'un yolunu tuttum, Fakat onun oturduğu yeri bilmiyordum. Şehre varınca onun yerini sordum. Rüzbâr'da bir mescidde bir cemaatle birlikte oturuyor, dediler. Söz konusu mescide vardığımda Şeyh Ebü”lI-Kasım oturuyordu. İki rekât namaz kıldım ve huzuruna vardım. Başını önüne eğmişti. Başını kaldırıp, “Gel, Ebü Ali, neyin var?” diye sordu. Selâm verdim ve başımdan geçenleri anlattım. 
Şeyh Ebü”l-Kasım, “Mübarek olsun, ama henüz işin başındasın, eğer terbiye görürsen büyük makamlara erişirsin” dedi. İçimden, “Benim pirim budur” dedim ve huzurunda karar kıldım. Şeyh Ebü”l-Kasım uzun bir müddetten sonra bana teveccüh etti, meclis kurup sohbet etmem için izin verdi, kızını bana nikâhladı. Bundan sonra işim ileri gitmeye başladı. Bu açıklama kitabın amacı dışındadır; çünkü bizim amacımız onun Şeyh Ebü Said'le ilişkisini ve ona hırka verme olayını anlatmak- tan ibarettir. Ama onun başlangıç halini anlatmaya girince o olayı ve o sözleri anlatmayı ihmal etmek de istemedik. 


Hoca İmam Ebü Ali Fârmedi anlatmıştı: Şeyh Ebü'l-Kasım'ın huzurundayken riyâzet ve mücâhedeyle meşguldüm. Henüz şeyh sohbet meclisi kurmayı emretmemişti. Bir süre sonra Şeyh Ebü Said Tüs'a gelince huzuruna vardım. Bana dedi ki: Ey Ebü Ali! Çok yakında papağan gibi konuşmak için sana izin verecekler! 


Çok geçmeden Şeyh Ebü'i-Kasım meclis kurmamı emretti. Kısa bir zamanda dilim açıldı ve meşhur oldum. 


İmam Ebü Nasr İyâzi'nin Şeyhin Sohbetlerine Katılması 


Serahslı Hoca İmam Ebü Nasr İyâzi anlatmıştı: Fıkıh öğrenmek için Nişâbur'da bulunuyordum. Hoca İmam Ebü Muhammed Cüveyni'nin huzurunda çeşitli ilim dallarında çalıştım. Hilâf ve ta'lik-i mezhep ilimlerini öğrendim. Bu sırada Şeyh Ebü Said'in Mihene'den geldiğini ve 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meclis kurup sohbet etmeye başladığını duydum. Sırf onu görmek için meclisine gitmeyi tercih ettim. Onu görür görmez siyaset tarzına ve heybetli tavrına bakıp şaşakaldım. Konuşmaya başlayınca sözlerinden derin bir şekilde etkilendim. O derece ki kendi kendime, “İlimde hangi mertebeye çıkarsam çıkayım Allah ve Allah”ın yolu konusunda bu zatın anlattığı seviyeye ulaşmaya benim için yol yoktur. Fakat bu yola girmem de gerekli” dedim. İçimden bu düşünceler geçtiği sırada şeyh hemen kürsüden, “Evet, girmen lazım” dedi. Şeyhin sözünden hayrete düştüm, nereden söyledi, bu bir tesadüftü, diye içime bir şüphe düştü. 
Şeyh konuşmasına devam etti. Aynı düşünceler tekrar zihnime geldi. 
Şeyh buyurdu: Bu hususu geciktirmek doğru değildir. Şeyhin kerametini bir daha görünce içimden şüphe gitti. 


Sohbet meclisi sona erince şeyhin hizmetine girmek için eşyalarımı toplamak üzere medreseye gittim. Adamın biri gidip durumumu Hoca Ebü Muhammed Cüveyni'ye haber vermiş. Durumu öğrenir öğrenmez Cüveyni yanıma gelip sordu: Nereye gidiyorsun? Durumu kendisine anlattım. Bana dedi ki: Şeyhin hizmetine girmene engel olmam. 
Ama şunu da bil: Şeyhin sohbetinde bulundun, onu muhteşem, ifadesi güzel, kerameti açık bir er olarak gördün. Onu tanıdıkça bundan daha fazlasını da göreceksin. Ama eğer sen ikinci bir Ebü Said olurum zannediyorsan aldanıyorsun, çünkü onun bu uğurda ne kadar çalıştığını ve çile çektiğini bilmiyorsun. Biz onun bu mertebeyi kazanmak için ne kadar çabaladığını biliyoruz. Onun harcadığı çabaları ve çektiği çileleri yüz kişi çekse Allah Ebü Said”e ihsan ettiğini onlardan hiçbirine vermez. Şimdi sen ona tamah ederek ilmi terkedersen ilimden yoksun kalacak ama onun mertebesine de erememiş olacaksın. 


Cüveyni”nin sözlerini insafla değerlendirince durumun dediği gibi olduğunu anladım. Şeyh hakkındaki inancımı koruyarak derse devam ettim ve öğrenimimi tamamladım. Ama şeyhin sohbetlerine de devam ettim. 
Sohbetinden pek çok faydalar sağladım. O da bana iltifatlarda bulundu. 
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Evradını Yerine Getirmeyince 


Üstat İsmail Sabuna anlatmıştı: Bir gece uyuyakalmıştım. Evradımı yerine getirmeyi adet edindiğim vakit gelince beni bir tembellik tuttu. 
Yatağımın yanına koyduğum bir testi suyu kedinin devirmiş olduğunu görünce ihmalkarlığım daha da arttı. Gözüme uyku bastı ve uyudum. 
Evin ortasında duran leğenin içine damdan bir taş düştü. Ev halkı, hırsız geldi, diye bağrışınca uyandım ve evradımla meşgul olmaya başladım. 
Ertesi gün şeyhin sohbetine gittim. Söz arasında şeyh bana yöneldi ve şöyle dedi: Kul gece boyu uyur ve uyanmayı geciktirirse kediyi farenin peşine takarlar ki su dolu testiyi devirsin de o kulun uykusu kaçsın. 
Evinin ortasına bir taşın atılmasını emrederler ve, “Hırsızl Hırsızl” dedirtirler. Oysa ortada hırsız diye bir şey yok. Belki bunlar uyansın da bir süre bizimle konuşasın diye size gelen elçilerimizdir. 


Ay yüzlü sevgilim akşam evinin damındaydım. 
Hırsız, dedin ama o hırsız değildi, bendim. 


Şeyh bu sözleri söyleyince ağlamaktan kendimi alamadım ve anladım ki şeyh hiçbir halde bizden gafil değil. 


“Hepsi Dilimden Dökülmeye Başladı” 


Hoca Şeyh Ebü'i-Feth, Pir Musa'nın şunu söylediğini nakleder: Bir gün şeyh Nişabur”da bana, “Gel, iki rekât namaz kıl, biz de sana uyup namaz kılalım ve Kur'an'daki her elhamı (elhamdü ile başlayan süreleri ve ayetleri) oku dedi. Pir Musa demiştir ki: Şeyhin işaretine göre namazı nasıl kılacağım hususunda aciz kaldım. Bununla beraber öne geçtim, tekbir getirip namaza durdum. Tekbir getirince hemen ardından Kur”an”daki “elhamdü”lerin hepsi dilimden dökülmeye başladı. 
Namazı kılınca şeyh şöyle dedi: Ey Musa! Biz Allah Teâlâ'ya şükür görevini yerine getirmekten aciz kalmıştık. Bize vekâleten siz bunu yerine getirdiniz, Allah Teâlâ sana iyilikler versin. 
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Ebü Bekir Mükerrem anlatıyor: Nişabur”da bir vali vardı. Devamlı olarak şeyhi hesaba çekerdi. Bir gün şeyhe öd ağacının dallarını ve 
1000 dinar getirdiler. Şeyh, Hasan”a, “Helvasıyla birlikte bir yemek 
hazırla. Öd ağacının hepsini ateşe at, (güzel koksun ve bu) kokudan komşular da nasiplerini alsınlar” dedi. Mükellef bir sofra kuruldu. Vali de şeyhi hesaba çekmek için geldi. “Şu gördüğünüz sıkıntılı ve kıtlık senede bu ne israf ve sefahat böyle” dedi ve şeyhe çıkıştı. Ama şeyh cevap vermedi. Müridler ise buna çok üzüldüler. Şeyh başını kaldırdı, valiye baktı ve, “Vali Bey içeri buyur” dedi. O da içeri girdi. Şeyh, “Biraz daha gir" dedi ama o iki büklüm oldu ve öylece kalakaldı. Zar zor geri dönebildi ve orada hankahın yanındaki camiye varıp oturdu. Şeyh dervişin birine ona hizmet etmesi için emir verdi. İki buçuk sene böyle geçtikten sonra adam öldü. Bundan dolayı bilginler ve büyükler demişlerdir ki: Şeyhlere ve gönül ehline cüretli ve küstahça davranmamak gerekir, huzurlarına belli bir zamanda, edep ve saygıyla girmek lazımdır; çünkü onların kabz denilen bir halleri var. Kabz halindeyken eğer kahr nazarıyla bir kimseye baksalar o kimse yıkılır gider. Allah korusun. 


Hoca İsmail Mükerrem anlatıyor: Bir gün Nişâbur'da yolda giderken Şeyh Ebü Said'e rastladım. Selâm verdim. Selâmıma en güzel şekilde karşılık verdi. Peşinden giderken ayağına ve bineğine bakıyordum. “Keşke şeyh izin verse de ayağını öpsem” diye zihnimden bir düşünce geçti. Şeyh hemen atını dizginledi, kendisine yetişince ayağını üzengiden çıkardı, bana doğru uzattı, ayağını öpünce atını sürüp gitti. 
Ben de yoluma devam ettim. 


“Sultan Süri Üzümden Yemeseydi” 


Reşidü”t-taife Abdülcelil anlatıyor: Şeyhin Nişâbur'da bir muhibbi vardı, derviş bir kişiydi. Dünyada küçük bir üzüm bağından başka bir şeyi yoktu. Şeyhin huzuruna gelip, “Müridleriyle beraber şeyhi bağıma davet ediyorum” dedi. Şeyh, “Mümkün değil” dedi ve özür diledi. 
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Derviş davetini defalarca tekrarladıysa da şeyh, “Evet, olur” demedi. 
Bir sürü ısrardan sonra şeyh kalktı, müridleriyle birlikte yola koyuldu. 
Dervişin üzümü az, müridler kalabalıktı. Üzümü tamamen yediler. Derviş gizlice iki salkım üzümü seccadeye koyup kimsenin göremeyeceği bir şekilde bağın bir kenarına sakladı. Dervişler üzümü bitirip ayağa kalktıktan sonra adam üzümü sakladığı yere baktı ama orada üzümü göremedi. Dervişlerden biri bağ sahibi dervişe, “Allah bereket versin” deyince adam kendi kendine, “Bu senenin bereketi (ürünü) gitti” dedi. 
Şeyh oradan ayrılınca adam asmaya baktı ve üzümün kalmadığını gördü, yerinden kalktı, bağdan çıktı ve öfkelenerek kapıyı kilitledi. O kış bir daha bağa uğramadı. Şeyhin sohbetine de gitmedi. Ertesi yıl bağ bakma mevsimi gelmiş, herkes bağını budamaya başlamıştı. Derviş, “Yaptığım şey doğru değil, bağa bakmam gerek, günah benim, bağın değil” diye düşündü. Kalktı, bağa gitti, bağın çevresini dolaştı. Bir kenarda katlanmış yeni bir seccade gördü. Aldı, açtı, yeşil yapraklar içinde iki salkım taze üzüm bulunduğunu gördü, keyiflendi ve, “Bu üzümü sultanın katına götürmem gerek, umulur ki bana ve çocuklarıma ihsanda bulunur” diye düşündü. Üzümü bir tabağa koyup o sırada Nişâbur sultanı olan Sultan Süri'ye sundu. Bu durum sultanın hoşuna gitti ve tabağın altınla doldurulup dervişe verilmesini buyurdu. Derviş bir kere daha keyiflendi ve bunun şeyhin mübarek ayağının uğuru sebebiyle olduğunu anladı, yaptıklarına pişman oldu. Bu altınlardan onunu aldı, o vakit kızdığı için özür dilemek üzere şeyhin huzuruna geldi. Şeyh onu görünce, “Eğer Sultan Süri üzümünden yememiş olsaydı birçok fayda- dan yoksun kalacaktın” dedi. Bunun üzerine derviş şeyhin ayaklarına kapandı, yaptıklarından özür diledi. Şeyhe bağlı kalma haline döndü. 


Kırk Gün Çile 


Şeyhin Nişâbur'da bulunduğu ve bilinen o mükellef sofraların kurulduğu sıralarda sahte bir zâhid şeyhin huzuruna gelip, “Ey şeyh seninle çileye girmek istiyorum” dedi. Bu zavallının şeyhin ilk zamanlarda çektiği çilelerden haberi yoktu. Kendi kendine “Şeyh bütün ömrü boyunca bu şekilde nan ü nimet içinde yaşamıştır” sanıyordu. Kendi kendine, “Şeyhin foyasını ortaya çıkarır ve onu halkın önünde rezil eder ve şöhretin zirvesine çıkarım” diye düşünmüştü. Sahtekar kişi bu öneride bulununca şeyh, “Mübarek olsun” deyip seccadesini serdi, o sahtekar da aynı şekilde seccadesini şeyhin yanına serdi ve her ikisi de çilehanede oturmaya başladılar. Sahtekar kişi, çileye girenlerde adet olduğu gibi azar azar bir şeyler yediği halde şeyh hiçbir şey yemiyordu. Diğer taraftan dervişler için mükellef ziyafetler verilmesini emrediyordu. Şeyh her gün daha bir zinde, yüzü daha bir kanlı canlıydı. Sahtekar kişi ise her gün daha bir sararıyor ve arık hale geliyor, o mükellef sofralardaki nefis yemekleri görüyor ve iki büklüm oluyordu. O kadar zayıflamıştı ki farz namazları bile zar zor kılabiliyordu. İddiasından dolayı çoktan pişman olmuş ve bu konuda hiçbir şey bilmediğini anlamıştı. Kırk gün süren çile müddeti dolunca şeyh, adama, “İstediğini yerine getirdim, şimdi sıra sende, ben ne dersem onu yapacaksın” dedi. Adam da, “Olur, ferman şeyhindir” dedi. Şeyh, “Kırk gün yiyeceğiz ama tuvalete gitmeyeceğiz” deyince adam, “Tamam” dedi. şeyhin emriyle nefis yemekler hazırlandı ve mükellef sofralar kuruldu. Yemekler yenmeye başlandı. İddia sahibi adam kırk gün aç kalmanın verdiği bir iştahla yemeklere girişti. Tıka basa karnını doyurdu. Bir süre sonra idrar yapma ihtiyacını duydu. Şeyhe baktı, onun rahat olduğunu gördü. Bir saat daha sabredemedi. Şeyhin ayaklarına kapandı, verdiği sözden dönüp özür diledi. Şeyh, “Bismillâh, şimdi tuvalete git, istediğini yap, sonra gel, yanımda kal, anlaşmayı nasıl gerçekleştireceğimi gör” dedi. İddiacı kişi tam kırk gün şeyhin yanında bulundu, ihtiyaç duydukça tuvalete de gitti. Şeyh ise tam kırk gün tuvalete çıkmadı. Ama yemek yedi, âdeti üzere raks ve semâ etti. Bu durumu gözlemleyen iddiacı yaptıklarına tövbe etti ve şeyhe mürid oldu. 


Polisin Tövbesi 


Nişâbur'da Ebü Abdullah Kerrâm'ın yandaşlarından olan bir muhtesib (polis) vardı. Şeyhe karşıydı. Bir gün birkaç elbisesini alıp çamaşırcıya götürürken yolda şeyhin sohbet meclisine uğradı. Şeyh mecliste konuşuyordu. Muhtesib kendi kendine, “Dönüşte şeyhe ve çevresindekilere söylenmesi gereken sözleri söyleyeceğim” dedi ve yoluna devam etti. Elbiseleri çamaşırcıya verdi, 2 dirhem de ücret verdi. Adam ücreti az buldu ve, “Emeğimin ücretinden vazgeçtim, hiç değilse havlu ve sabun parasına yetecek kadar para ver” dedi. Bunun üzerine muhtesib ihtiyar çamaşırcıyı şiddetle kırbaçladı. Adam ağlamaya başladı. 
Muhtesib dönüp giderken şeyhin hâlâ konuşmasını sürdürdüğünü gördü. Tekkenin kapısından içeri girip, “Ey şeyh! Bu iki yüzlülük ve din sömürüsü daha ne kadar zaman devam edecek?” dedi. Şeyh, “Muhtesib bey başka ne yapmamız lazım? “ dedi. 


Muhtesib, “Meclis kurup orada konuşmaman ve şiir söylememen lazım” diye karşılık verdi. Bunun üzerine şeyh, “Peki biz bunu yapmayalım. Ama sen de şunu yapma: Sabahleyin elbiselerini alıp 2 dirhem karşılığında yıkatmak için çamaşırcıya gittiğinde ve çamaşırcı, “El emeğimden vazgeçtim, hiç değilse havlunun ve sabunun ücretini ver” deyince o zavallı ihtiyarı kırbaçlama ve ağlatma. Ağlaya ağlaya sahranın yolunu tutan o ihtiyarın üzüntüsünden kork. Eğer elbiselerinin yıkanması gerekiyorsa getir, Hasan'a ver, o yıkasın. Elbiseleri yıkar, gül suyuyla kokulandırır ve sana gönderir. Böyle yaparsan müslümanları incitmemiş ve günaha girmemiş olursun” dedi. 


Bu sözleri dinleyen muhtesib utandı, şeyhin ayaklarına kapandı, karşıtı ve düşman olmaktan vazgeçti. 


“Annen İçin Acele Etmelisin” 


Hoca Ebü'l-Feth İyâzi, Hoca Hüseyin Abbad Vişi'den şunu işittiğini söyler. Nişabur”da şeyhin sohbet meclisinde bulunmuştum. Şeyh konuşuyordu. Bu esnada validemi ve Serahs”ı hatırladım. Şeyh hemen bana döndü ve, “Seni seven bir anne için acele etmelisin. Ondan ayrı olduğun için ağlayıp inleyip duruyor” dedi. Bunun üzerine hemen meclisten ayrılıp Serahs”ın yolunu tuttum. Validemi ölüm döşeğinde yatar 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buldum. Can çekişiyordu. Onu sağ olarak gördüm, ertesi gün de ruhunu teslim etti. Şeyhin “Acele etmelisin” sözünü niçin söylediğini o zaman anladım. 


Beşikteki Çocuğun Duası 


Bir gün şeyh Nişabur”daki sohbet meclisinde konuşuyordu. Şeyhin meclisinde bulunan bir tacir, şeyhi evine davet edip helva ve keşkek ikram etmeyi düşündü. Konuşması sırasında şeyh o tacire dönüp, “Ey civanmert! Bizim için hazırlamış olduğun helvayı ve keşkeği getirmesi için bir hamala ver ve ona, “Bunu al götür, nerede yorulursan oraya koy” diye tembih et” dedi. Adam gitti, helva ve keşkek kabını hamalın başına koydu, hamal bunu yorulduğu yere kadar götürdü. Burası bir evin önüydü. Tacir eve yöneldi, kapıyı çaldı. İçeriden çıkan ihtiyar bir adam, “Eğer yanınızda şeker helvası ve keşkek varsa, içeri buyur” dedi. Tacir, “Bu şeyhin çok acayip kerametlerindendir” dedi ve, “Bizim şeker helvası ve keşkek getirdiğimizi nereden bildin?” diye sordu. İhtiyar anlattı: Biz kaç gündür yiyecek bir şey bulamıyoruz. Henüz beşikte olan bir çocuk, “YA İlahil Babama, anneme ve kardeşlerime keşkek ve şeker helvası lutfet” diye dua etti ve duasını Allah kabul etti. Durumdan haberdar olan Şeyh Ebü Said onu buraya bize gönderdi. 


“Sana Bakıyorlar Ama Görmüyorlar” 


Şeyh Ebü'l-Hasan Sencari, Şeyh Ebü Müslim Fârisi'nin şunu söylediğini duymuştu: Şeyh Abdurrahman Sülemi Nişâbur'da vefat ettiği sırada henüz sülükünün başlangıç döneminde bulunan Şeyh Ebü Said-i Ebü”l-Hayr”ı (Allah onun ve diğerlerinin ruhlarını takdis etsin) ziyaret için Mihene'ye gitmiştim. Mihene'ye varınca mescidde bulunan şeyhin huzuruna çıktım. Bana sıcak bir ilgi gösterdi. Oradaki dervişlerden birine, “Bak, konuğun yiyebileceği bir şey var mı?” dedi. Derviş gitti, bir süre sonra geri geldi ve, “Bir şey bulamadım” dedi. Bunun üzerine şeyh, “Ey fakir! Ne de yoksul imişsin” buyurdu. Bir süre yanında ikamet ettim. Geri dönmeye karar verince mübarek eliyle bana bir yazı 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yazmasını şeyhten istirham ettim ve önüne kâğıt kalem koydum. Kendi el yazısıyla şu beyti yazdı: 


Ayrılık bulutları dağıldı, sevgi ayı göründü 
Gecenin karanlığı gitti, sabahın aydınlığı geldi 
Özür meltemi esmeye başladı 

Gönülde güzel bir yer buldu. 


Kâğıdı alıp şeyhe veda ettim. Dönüş için hazırlanırken şeyh, “Görüyorsun ki onlar sana bakıyorlar, ama göremiyorlar” (A'rat 7/198) buyurdu. Geri döndüm ve Fâris'e geldim. Aradan bir hayli zaman geçtikten sonra günün birinde dostlarımızdan Muhammed Kuhiyân ismindeki bir derviş Şeyh Ebü Said'i ziyaret için Horasan'a gitmeye karar verdi. Ona dedim ki: Şeyhin huzuruna varınca selâmımı söyle ve şeyhe, “Görüyorsun ki onlar sana bakıyorlar ama görmüyorlar” de. Derviş gitti. Şeyhi ziyaret etti. Ziyaretten dönen derviş bana şunu anlattı: Görüşmek üzere şeyhin huzuruna çıkıp, “Selâmün aleyküm” deyince Şeyh, “Ve aleyküm selâm, görüyorsun ki onlar sana bakıyorlar ama görmüyorlar” dedi. 


“Şeyh Sırlarımıza Tam Olarak Vâkıf” 


Üstat İmam İsmail Sâbüni şunu anlatmıştı: Şeyh, Nişâbur'da bulunduğu sırada bir gün ziyaretine gitmiştim. Yolda giderken, “Serahs'ta Ebü Ali Zâhir'in yanında şeyhle birlikte okuduğumuz hadisler acaba hangileriydi, hangi bölümdeydi?” diye düşündüm. Zihnimde bu fikirler dolaşırken şeyhin huzuruna vardım ve selam verdim. Şeyh kalktı ve beni kucakladı. Sonra gidip oturdum. Şeyh dedi ki: Üstat! Serahs”ta üstat Ebü Ali Zâhir'de okuduğumuz hadislerin birinci bolümdekinin ilki hangisidir? “Kitabın o bölümüne bakmadan bir şey söyleyemeyeceğim” dedim. Bunun üzerine şeyh, birincisi, “Dünya sevgisi her günahın başıdır”, buyurdu ve tekrar sordu: İkinci hadis hangisiydi? “Hatırlayamıyorum” diye cevap verdim. Şeyh ikinci hadis şuydu: “Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak.” Sonra şeyh tekrar üçüncüsü hangisiydi, diye sordu. Ben yine, “Hatırlayamıyorum” dedim. Şeyh, üçüncüsü de şuydu: “Allah Resülü ertesi gün için elinde bir şey tutmazdı.” 


İsmail Sâbüni diyor ki: Şeyh bu hadisleri okuyunca durumun şeyhin dediği gibi olduğunu hatırladım ve anladım ki yoldayken zihnimden geçen düşünceleri şeyh kerametiyle bana gösterdi ve, “Bizi ziyaret için yolda zihninden geçen düşünceler işte bunlardı” demek istedi. Kesinkes anladım ki şeyh sırlarımıza tam olarak vâkıf bulunmaktadır. 


Şeyh İsmail Sâvi anlatmıştı: Şeyh Nişâbur'a gelmiş ve ben de sohbetlerine aralıksız devam edenlerden biri olmuştum. Sohbet esnasında sık sık şiir okuyordu. Devamlı olarak gönlüm bundan rahatsız oluyordu. 
Bir gün şeyh sohbet esnasında bana dönüp şöyle bir baktı, “Âşığız ve hepimiz fâniyiz. Bu sana sitemdir” dedi. Bunun üzerine gönlümdeki rahatsızlık yok oldu. 


Başka bir gün yine şeyhin sohbetinde bulunuyordum. Oradaki bir hafız, “İşte böyle sana katımızdan bir ruh vahyettik, daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin” (Şüra 42/52) mealindeki âyeti okudu. Şeyh, “daha önce ...bilmezdin...” cümlesini tekrarladı durdu. Bunu kafama taktım, sırasını bulup ona itiraz etmeyi düşündüm ama kendime hâkim oldum ve itiraz etmedim. 


Eve gelince ateşim yükseldi. Şeyhe bir şey göndermeye niyet ettim ama ertesi gün ateşim düştü. Pişman oldum, göndermekten vazgeçtim. Birkaç gün geçtikten sonra şeyhin sohbetine gittim, yanımda saklı tuttuğum bir elbise vardı. Şeyhin meclisine gelen dervişin biri ondan elbise istedi. Şeyh bana bakıp, “Yanındaki elbiseyi bu dervişe verirsen Allah bereketini verir ve önceki gün pişman olduğun gibi pişman olmazsın” buyurdu. Bu duruma şaşıp kaldım. O gizli tuttuğum elbiseyi ve diğer tüm elbiseleri dervişe verdim. 


Yahudinin Kelime-i Şehadet Getirmesi 


Şeyh Nişâbur'da bulunduğu vakit bir cumartesi günü dervişler cemaatiyle birlikte yola koyulmuş gidiyordu.Güzel elbiseler giymiş ve 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üzerine bir atlas atmış bir yahudi havraya gidiyordu. Şeyhin kalabalik bir cemaatle gelmekte olduğunu uzaktan gördü. Ulu ve yüce Allah şeyhin izzetini, kendisinin ise zilletini görmesi için yahudiye sağduyu lutfetti. Utandı ve şeyhin önünden kaçtı. Şeyh de onun peşine düştü. 
Yahudi gidiyor, şeyh de onu izliyordu. Nihayet yahudi geçit vermeyen bir dağa varıp dayandı ve burada durmak zorunda kaldı. Yanına varan şeyh mübarek elini onun başına koydu ve, 


“Kervan sürücüsü hava soğuktur, dememeli, 
Gurbet ellerde gece yolculuğunun hoş geçmesini istiyorsa.” 


beytini okuduktan sonra, “Ey biçare! Allah uzun ömürler versin O'nsuz nasılsın? Nasıl olacaksın?” dedi. Şeyh bu sözleri söyleyip geri döndü. Bir çığlık atan yahudi şeyhin ardından koştu ve yüksek sesle, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resülullah” dedi. Şeyhe yetişince ayaklarına kapandı, onunla tekkeye gitti ve onun müridleri arasına katıldı. Şeyhin mübarek nazarı sayesinde güzel bir İslâmi hayat yaşadı. 


Pek Çok Yahudi ve Hıristiyanın Şeyhin Vesilesiyle İslâm'a Girmesi 


Anlatırlar ki şeyh Nişâbur'dayken pek çok yahudi ve hıristiyan onun eliyle İslâm'a girmişti. Aynı şekilde birçokları da Nişâbur hocaları sayesinde, özellikle çağının şeyhi olan Ebü Muhammed Cüveyni vasıtasıyla müslüman olmuştu. Cüveyni'nin yahudi bir vekili vardı devamlı olarak ona müslüman olmasını teklif ediyor ama o buna olumlu cevap vermiyordu. Bir gün ona, “Eğer müslüman olursan servetimin üçte birini sana bağışlayacağım” dedi; ama yahudi, “Allah korusun, ben dinimi dünya için satmam” dedi. Fakat Cüveyni teklifinde ısrar etti ve “Eğer İslâm'ı kabul edersen servetimin yarısını sana vereceğim” dedi. Ama yahudi yine, “Dünya için dinimi satmam” dedi. Cüveyni ısrarını sürdürdü ve, “Gel, müslüman ol, servetimin üçte ikisi senin olsun” dedi. Ama 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yahudi bu teklifi de kabul etmeyince Cüveyni ümitsizliğe düştü. Bir gün Cüveyni yanında yahudi olduğu halde tesadüfen Aden-i Küyân'dan geçti. Şeyh o gün mecliste sohbet ediyordu. Şeyh Ebü Muhammed Cüveyni, şeyhin meclisine girdi. Yahudi vekili kendi kendine dedi ki: Gidip bu mescide gireyim, bu zatın konuşmasını dinleyeyim, ne dediğini öğreneyim, bu kalabalığı çevresinde toplamış olmanın ve halk arasında bu kadar çok itibar görmesinin sebebini anlayayım. Yahudi olduğumu gösteren bir alametim yok, yahudi olduğumu şeyh nereden bilecek? Böylece bu kişinin kim olduğunu öğrenmiş olurum. Şeyh Ebü Muhammed tekkeye girince vekili yahudi de gizlice onu izledi ve gidip bir direğin arkasına saklandı. Şeyh konuşmaya başlayınca, arkasında yahudi vekilin saklandığı direğe dönüp, “Ey yahudi kişi! Direğin arkasından çık” diye seslendi. 


Yahudi bu çağrıya cevap vermemek için çabaladı ama başaramadı, elinde olmadan sıçradı, ayağa kalktı, şeyhin yanına vardı. Şeyh, “Söyle” dedi. Yahudi, “Ne söyleyeyim?” diye sordu. Şeyh şunu söyle dedi: 


Kâfirdim, müslüman oldum, 
Halim kötüydü, itaatkâr kul oldum. 


Yahudi bu beyti söyledi. Sonra: Hoca İmam Muhammed'in yanına var, sana İslâm'ı öğretsin ve ayrıca ona de ki: Bilmiyor musun ki her şeyin bir vakti var, vakti gelince servetin üçte birini veya yarısını veyahut da üçte ikisini vermeye ihtiyaç kalmaz. Bu durum Şeyh Ebü Muhammed'in hoşuna gitti ve daha evvelki ısrarından dolayı da tövbe etti. 


Şeyh Ebü Nasr'a Hırka ve Halifelik Vermesi 


Nişâbur'un tanınmış tacirlerinden Şirvanlı Ebü Nasr ikramı seven bir kişiydi. Nişâbur'da otururdu, büyük bir serveti vardı. Şeyhimiz Ebü Said'in [kuddise sırruhüj ünü Nişâbur'da yayılıp tüm Nişâbur halkı ona itikad edince Ebü Nasr da onlara katılmış ve şeyhin mutekidi olmuş, halkı onun müridi olmaya davet etmişti. Her vakit şeyhin huzuruna gelir, apaçık kerametlerini görür ve böylece ona olan bağlılığı artardı. Bir gün şeyh bir süfiler topluluğuyla birlikte Aden-i Küyan mahallesindeki hamama gitmişti. Bu hamama sıkça gitmek adetiydi. O gün temiz bir aba giymişti, başına da müridlerinden birinin getirmiş olduğu değerli bir sarık sarmıştı. Hamama girince bir berberin orada durduğunu gördü. 
Hamam sahibi derhal koştu ve şeyhe temiz bir peştemal getirdi; hizmet etti, tevazu gösterdi, şeyh hamama girene kadar da oturmadı. Berber, hamam sahibinin şeyhe gösterdiği saygıyı, hamamdaki görevlilerle birlikte yaptığı hizmeti gördü. Şeyh ve beraberindekiler içeriye girince hamam sahibine ihtişam içindeki bu zatın kim olduğunu sordu. O da süfilerin piri ve büyük kerametleri olan Şeyh Ebü Said, diye cevap verdi. 


Berber, dervişler taifesini beğenmeyen biriydi. Dedi ki: Eğer kerameti varsa giymiş olduğu abâyı ve başına sardığı sarığı bana versin; çünkü bir kıza dünür oldum, ailesi kızı bana vermek için benden başlık, ayrıca düğün için eşya istiyor. Benim ise hiçbir şeyim yok. Bir süre sonra şeyhin tıraş olma zamanı geldi. Yanına gelen berbere şeyh dedi ki: Delikanlı şu üç şeye dikkat et: Birincisi, birini tıraş edeceğin zaman elini ve usturanı temizle. İkincisi, tıraşa sağdan başla. Üçüncüsü, usturaya bulaşan kılları ve kiri kimsenin görmeyeceği bir yere koy. Berber şeyhin dediklerini yerine getirdi. Şeyh bu işleri bitirince Hasan el-Müeddib'e, “Şu sarıkla birlikte şu cübbeyi bu delikanlıya gönder ki gerdeğe girme hazırlığı yapsın” dedi. Bunun üzerine şeyhin ayaklarına kapanan delikanlı hıçkıra hıçkıra ağladı. 


Hasan el-Müeddib anlatıyor: Gittim, elbiseyi ona verdim. Şeyhin başka elbisesi yok, bunu da ona verdi, hamamda peştemallı kalacak diye düşünmeye başladım. Elbiseyi verdikten sonra dönüp hamama geldim ama aklım fikrim şeyhin bu durumuna takılıp kalmıştı. 
Şeyh buyurdu: Ey Hasan! Bize bir şeyler söylenmedikçe biz size bir şey söylemeyiz. Yürü, hamamın kapısına var. Şirvanlı Ebü Nasr orada seni beklemektedir. Hasan diyor ki: Bunun üzerine çıktım, hamamın dış kapısına vardım. Elinde seccadeye sarılmış temiz bir elbise bulunan Şirvanlı Ebü Nasr'ın kapıda durduğunu gördüm. Sordu: Ey Hasan, 


180 ə TEVHİDİN SIRLARI 


şeyh hamamda mı? “Evet, ama elbiselerini berbere verdi ve hamamda peştemallı kaldı” dedim. Ebü Nasr: Sübhanellah. Az önce Kur”an okuyordum. Bir uyku bastırdı. Rüyada bir adam gördüm. Yanıma geldi ve, “Kalk, şeyh hamamda, elbisesini birine bağışladı ve elbisesiz kaldı. 
Hemen ona bir elbise ulaştır” dedi. Uyanınca, “Bu gördüğüm şey bir hayalden ibaret” diye düşündüm. Tekrar Kur”an okumaya başladım. 
Tekrar uyuyakaldım. Rüyada aynı kişi aynı sözleri söyledi. Ama bunun doğru olabileceğine yine ihtimal vermedim. Yine üzerime bir uyku çöktü. Yastığa başımı koyup uyudum. Aynı adam yine geldi, bana bağırdı ve dedi ki: Ey Ebü Nasrl Şeyhe bağlı olduğunu iddia ediyorsun ama üç kere, “Hamamda elbisesiz kalan şeyhe elbise götür” diyorum ve sen bunu anlamazlıktan geliyorsun? Eğer daha fazla ihmalkârlık yaparsan evini başına yıkarız. Bunun üzerine sıçradım, kalktım, elbiseleri hazırlayıp hamama götürdüm. Ebü Nasr hamamın kapısındaydı. Hamama girdim. Şeyh abdest alıyordu. Abdestini aldıktan sonra dışarı çıktı. Hizmetine koştum. Hamamdan çıkan şeyh elbiselerini giydi. İçinde 100 altın bulunan keseyi Ebü Nasr şeyhin önüne koydu. Şeyh, “Hamamdaki işçisinin düğününde harcaması için bu altınları eksiksiz olarak hamam sahibine vermen lazım” dedi. Hamam sahibi de helvasını hazırlasın. 
Altınları hamam sahibine verdim. Şeyh Ebü Nasr kendini şeyhin hizmetine adamıştı. Ne kadar taşınır ve taşınmaz malı varsa şeyhin uğrunda harcamış, Nişâbur'da kaldığı uzun süre hep ona hizmet etmişti. Şeyh, Nişabur”dan ayrılıp Mihene”ye hareket ettiği zaman yeşil hırkasını Şirvanlı Şeyh Ebü Nasr”a verdi ve, “Senin vilayetinde halifem olman ve sancağımızı orada dikmen lazım” dedi. Şeyhin bu işareti üzerine Ebü Nasr Şirvan”a gidip orada bir zâviye kurdu. Hâlâ mevcut olan bu zöviye onun adını taşımaktadır. Ebü Nasr bu beldede süfilerin önde gelen şeyh ve rehberlerinden biri oldu. Bu hırka haül bu zöviyede koruma altındadır. Cami cemaati cuma namazını kıldıktan sonra zâviyeye girer ve türbedar tarafından zaviyenin yüksekçe bir yerine asılan bu hırkayı ziyaret eder, sonra evlerine gider. O gün bugün bu ziyaret sürdürülmektedir. Kıtlık veya veba gibi bir afet olduğunda belde halkı bu hırkayı sahraya çıkarıp dua ederler. Sonuçta ulu ve yüce Allah lutfu, keremi ve 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bu şeyhin yüzü suyu hürmetine afeti onlardan defeder. Belde halkı bu hırkaya “büyük panzehir” adını vermişlerdir. Şeyhin nazarındaki bereket sayesinde bu bölgede dört yüz zaviye açılmıştır. 


Şeyhin Ebü'l-Hasan Harakâni'nin Ziyaretine Gitmesi 


Bu hikâye çeşitli ve sağlıklı rivayetlerin derlenmesinden oluşmuştur. 
Bunlardan bir kısmı Hoca Ebü Tahir, bir kısmı Hoca Hasan el-Müeddib, diğer bir kısmı da Hoca Ebü”l-Feth (Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun) tarafından rivayet edilmiştir. Bir gün Nişâbur'da tekkede semâ yapılıyordu. Hoca Ebü Tahir semâda heyecanlandı ve coştu. Bu haldeyken “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” diye diye şeyhin huzuruna geldi, hac için ihrama girdi. Semâ bittikten sonra Hoca Ebü Tahir hacca gitmeye karar verdi ve şeyhten izin istedi. Şeyh, cemaate dönüp, “Bizim de ona uyup yola düşmemiz lazım” dedi. Oradaki şeyhler ve ulular, “Şeyhin buna ne ihtiyacı var?” dediler. Şeyh, “O tarafta çalışmamız gerek” dedi. 
Birçok kişiyle birlikte şeyh yola koyuldu. Nişâbur'un dışına çıkınca, “Eğer bizim huzurumuz (vücudumuz) olmasaydı o azizler o meşakkati çekemezdi” dedi. Bütün cemaat, “Acaba bu söz kime hitaben söylendi?” dedi ve maksadı anlayamadı. Konaklama yeri olan mahalleye ulaştıklarında adamın biri gidip Harakanlı Şeyh Ebü”l-Hasan”a (kuddise sırruhül, “Şeyh Ebü Said yolda, sana geliyor, yarın burada olacak” dedi. 
Ebü'l-Hasan buna çok memnun oldu. Şeyh Harakâni'nin çok değer verdiği Ahmed bir kızla evlenmek için nikâh yapmıştı. Şeyh Ebü Said'in Harakân'a gelişi onun gerdeğe gireceği geceye denk gelmişti. Âniden oğlu Ahmed, yakalanıp öldürüldü ve kesilen kafası getirilip babasının zâviyesinin kapısının önünde konuldu. Namaz kılmak üzere zâviyesinden çıkan şeyhin ayağı buna takıldı. Lamba getirmesi için oğluna seslendi. Eşi lambayı getirince oğlunun kesilmiş başını gören baba Ebü'l-Hasan Harakâni! “Canım oğlum! Ne yaptın veya yapmadın da başına bu geldi?” dedi ve hemen birkaç kişiyi çağırdı. Ahmed'i yıkadılar, kefenlediler ve musalla taşına koydular ve Şeyh Ebü Said'i beklemeye başladılar. Şeyhin gelmesi gecikti. Kuşluk zamanı Şeyh Ebü'l-Hasan 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gelmekte olan bir derviş gördü ve, “Şeyh niçin gecikti?” diye sordu. Şunun için, dedi, derviş: “Gece yolu şaşırmıştı, bu durum olmasaydı tam vaktinde ulaşmış olacaktı.” Bunun üzerine Ebü'l-Hasan dervişe bağırdı ve, “Sus, o yolunu şaşırmaz” dedi ve ekledi. Sebep şudur: Burada her çeşit mutluluktan yoksun bir belde vardı. Buranın toprakları onun ayağına susamış olduğundan, “Bir dostunu gönder, üzerime bassın, böylece yarın (ahirette) ben öbür topraklara karşı bununla övünürüm” diye Allah'a yakarmıştı. Hak Sübhânehü ve Teâlâ o toprağın dileğini kabul buyurdu; o ulunun dizginini tutmaları ve onu o yöne götürmeleri için de azizlerini yolladı. Orada bulunması sebebiyle oraya hil'at giydirdiler ve onun olmadığı bir zamanda bir oğlanın kafasını bedeninden ayırdılar. 
Bu sözleri dinleyen derviş dönüp gitti. Durumu Şeyh Ebü Said'e anlattı. 
Şeyh, “Allahüekber” deyince dervişler Nişâbur'da kapının önünde söylenen sözle bu olayın kastedildiğini anladılar. 


Harakân'a varan şeyh tekkeye indi. Orada bir mescid vardı. Şeyh Ebü'l-Hasan orada bulunurdu. Şeyh Ebü'l-Hasan ayağa kalktı ve şeyhi mescidin ortasında karşılamak üzere ilerledi, burada kucaklaştılar. 
Şeyh Ebü'l-Hasan, “Böyle derde böyle deva gerek, böyle bir kademe Ahmed'in canı kurban olsun” dedi ve kendi yerine oturtmak üzere Şeyh Ebü'l-Hasan, şeyhin elinden tuttu. Ama şeyh oturmadı. Her ikisi mescidin ortasında oturdular. Şeyh Ebü'l-Hasan, şeyhe içini döktü. Hafızlar Kur'an okudular. Oradaki topluluk ağlaştı, feryat etti. Sonra Ebü'l-Hasan Harakâni hırkasını hafızlara verdi ve, “Namaz vakti yaklaştı, azizler bekliyor” dedi. Bunun üzerine cenazeyi çıkardılar, namazını kılıp defnettiler. Kabir başında olaylar oldu. Garip süfiler, “Hırkanın bize verilmesi ve bizim onu parçalamamız gerekirdi” deyip hafızlarla çekişmeye başladılar. Şeyhin hizmetkârı bu durumu ona iletti. Şeyh de, “Hırkayı onlara veriniz, ben size başka bir hırka vereceğim, siz de onu parçalarsınız” dedi ve parçalamaları için onlara başka bir hırka gönderdi. 


Halvete çekilmesi için şeyhe bir yer ayırdılar. Şeyh Ebü'l-Hasan cemaatine tek tek öğütler vermeye başladı. Bu zat âlemin sevgilisidir, herkesin sinesinde gizlendiğini bilir, aman rezil olmayın. Şeyh Ebü 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Said bu sefer Şeyh Ebü'l-Hasan'ın yanında üç gün kaldı ve hiçbir söz söylemedi, sohbet etmedi. Ebü'l-Hasan, konuşması için teklifte bulundukça, “Biz buraya dinlemek için gönderildik, siz söyleyin, biz dinleyelim” diyordu. Ebü'l-Hasan, şeyhe dedi ki: Sana ihtiyacımız var:Bana dostlarımdan bir dost gönder, bu sırları ona açayım, diye Hak Teâlâ'ya niyazda bulundum. Ben zayıf bir ihtiyar olduğumdan sana gelemedim. 
Sen ise güçlü ve kuvvetlisin. Onun için seni bana gönderdiler ve Mekke'ye gitmene imkân vermediler. 


Bu yolculukta onunla birlikte bulunan Ebü Tahir'in annesi anlatmıştı: Şeyh Ebü'l-Hasan her sabah evin önüne gelir, selâm verir ve bana derdi ki: Dikkat et, Hakk'ın seçkin bir dostuyla birlikte yaşıyorsun. Burada ne beşeriyet ne de nefis kalmıştır. 


Ebü'l-Hasan gece yarısı şeyhin halvethanesine gelir, perdeyi kaldırır ve içeri girmem için destur var mı, der, Şeyh Ebü Said de, “Buyur içeri” derdi. 


Bir gün beldenin kadısı başsağlığı için Şeyh Ebü'i-Hasan'a geldi. 
Şeyh Ebü Said'in de orada olduğunu öğrendi. Kadı, mutlaka gidip Ebü Said”le görüşmeliyim, deyince Şeyh Ebü'l-Hasan, “Git, ama çok dikkatli ol” dedi. Kadı gidip görüştü. Şeyh padişahlar gibi bağdaş kurup yastığa yaslanmış bir durumda oturuyor, bir derviş de şeyhin ayağını kucağına almış ağlıyordu. Kadı şöyle düşündü: Fakr (dervişlik) nerede bu zat nerede! Bunca nimetler içinde yüzen bu adam nasıl fukaradan olur? Bu süfilik ve derivişlik değil düpedüz padişahlıktır. Bu zatın zihninde böyle düşünceler dolaşırken şeyh yaslandığı yastıktan doğruldu ve, “Ey hoca! Hakk'ı temâşâ halinde bulunan kimseye hiç fakir denir mi?” deyince kadı öyle bir çığlık attı ki aklı başından gitti. Kadıyı dışarı çıkardılar. Ebü'l-Hasan ona, “Sözüme kulak ver, dikkat et, onun nazarına takat yetiremezsin, dememişmiydim” dedi. Kadı, tövbeler olsun, dedi. Sonra bir kere daha kendinden geçti. Bir gün bir gece böyle kalakaldı. Sonra Şeyh Ebü Said'in yanına gelen Şeyh Ebü'l-Hasan, “Ey Şeyh, kadıya heybetli bir şekilde nazar ettin. Şimdi de rahmetle nazar 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buyur ki kadı kendine gelsin” dedi. Bunun üzerine şeyh onu rahatlattı ve dönmeden önce gönlünü aldı. 


Bâyezid-i Bistami”nin Kabrini Ziyaret 


Şeyh Ebü'l-Hasan bir gün şeyhe şunu söyledi: Her gece Kâbe'nin etrafında tavaf yaptığını görüyoruz. Şu halde ona gitmeye ihtiyacın yok. 
Geri dön. Sen buraya benimle görüşmek için gönderilmiş bulunuyorsun. Şu anda haccını yapmış, Ebü'l-Hasan'ın dertler çölünü geçmiş, lebbeyk şeklindeki niyazını duymuş, Arafat zâviyesine çıkmış, nefsini nasıl taşıdığını görmüş bulunuyorsun. Ebü"l-Hasan'ın cemaline kurban oldun. Onun Yusuf'una namaz kıldın. Bağrı yanıkların dertli feryatlarını işittin. Şimdi geri dön. Eğer böyle yapmazsan Ebü'l-Hasan diye bir şey kalmaz. Sen âlemin mâşukusun. Şeyh, “Bistâm'a gidip Bâyezid'i ziyaret edeceğim. Sonra memleketime döneceğim” deyince Ebü”l-Hasan dedi ki: Haccını yapmış oldun; umreni de yap! 


Ebü Said üç gün sonra Bistâm'ın yolunu tuttu. Bistam yakınındaki bir tepeye ulaştı. Buradan bakınca Bâyezid'in [kuddise sırruhül türbesi görülebilmektedir. Şeyh türbeyi görünce durdu, başını bir süre önüne eğdikten sonra kaldırdı ve, “Her kim bir şey kaybetmiş ise onu burada bulur” dedi. Sonra Bistâm'ı ziyaret etti. Hasan el-Müeddib diyor ki: Şeyh, Bâyezid'in kabrini ziyaret ederken ardında duruyordum. Kabrin önünde bir süre başını önüne eğdi, sonra kaldırdı ve, “Burası temizlerin yeridir, pislerin yeri değildir” dedi. 


Şeyh Bistâm'da bir gün kaldıktan sonra Damgan'a geçti. Burada üç gün kaldı, sonra yol hazırlığına başladı. Bu yöreden gidene kadar ribâtta şeyhle birlikte ikamet eden yüz kişi, ayrıca birçok da şeyh vardı. 
İkindi namazından sonra başlayan semâ akşama kadar sürdü. 


İlâhici şu rubâiyi okudu: 


Bir ses geldi, dikkat et, sevgilimdir bu 
Derdimi kimin çektiğini ben bilirim. 
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Sevgilimin yanağında üç yüz kırmızı gül var, 
Kalkıp bu gülleri derleyeyim. Zira bu benim işimdir. 


Şeyhin iki atı vardı, birine biner, öbürüne eşyasını yüklerdi. İlahici- ye, “Bu iki attan biri senin” diye haber gönderdi. Yatsı namazını kıldıktan sonra şeyh atı istedi ve Hoca Ebü Tahir”e, “Süfilere söyle, Salat'a gelsinler” dedi. (Salat Horasan tarafında bir köydür). Atına binen şeyh, “Yarın hepiniz beni izleyiniz” dedi. Hasan el-Müeddib yanında bir seyis ve derviş olduğu halde şeyhle birlikte yola çıktı. Şehrin dış kapısına vardıklarında kapının kilitlenmiş olduğunu gördüler. Anahtar şehir emirinin köşkündeydi. Kapıcı, “İçeri girmeniz için izin almanız ve emirin köşkündeki anahtarın gelmesi lazım” dedi. Bekçi sözlerini bitirir bitirmez şeyh bağırdı ve Hasan el-Müeddib'e, “Kilidi çek” dedi. Hasan kilidi çekince kilidin sürgüsü düştü ve kapı açıldı, dışarı çıktılar, sahraya çıkınca henüz ay gözükmüyordu. Her taraf karanlıktı. Hasan”ın içine bir korku düşmüştü. Şeyh, “Ey Hasan bir şey oku” dedi. Hasan şu beyitleri okudu: 


Ay, gece seni ziyaret edeceğim, diye bana söz verdi Sözünü tutarsa adağımı yerine getireceğim 

Dedim ki: Efendim pırıl pınl gündüz aydınlığı varken, Neden ziyaret için geceyi tercih ediyorsun? 

Dedi ki: Ben adetimi değiştiremem, 

Mehtabın doğuşunda adet böyledir. 


Bunun üzerine şeyh sema etmeye ve naralar atmaya başladı. Gecenin bir bölümü geçtikten sonra sakinleşti ve yemek istedi. Yanımızda bir şey yoktu. Bir kale göründü. Gidip oradan bir şeyler alayım, dedim. Vardım, kalenin kapısını çaldım. Sur üzerine çıkan bir kişi, “Ne istiyorsun” dedi. Yiyecek bir şeyiniz var mı, dedim. Var, dedi ve üç çöreği sarığa bağlayarak aşağıya sarkıttı. Hemen aldım, şeyhe koştum ve ona yetiştim. Ne getirdin, diye sorunca, “İşte şunu” dedim, çörekten bir parça koparıp verdim. Üç lokma alıp yedikten sonra, “Geri kalan sizindir” dedi. 
Gecenin yarısı olunca, “Git, biraz uyu” dedi. Ferman şeyhindir, dedim. 
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Yoldan ayrılıp bir yere çekildik. Şeyh atından indi. Serip üzerinde uyumak için hiçbirimizde seccade yoktu. Eyerin üzerindeki çulu alıp, şeyhin oturması için yere serdik. Şeyh başını kucağıma, ayaklarını da oradaki bir dervişin dizlerine koyup bir süre istirahat etti. Sabah olunca köye gidip köy ağasının konağına indik. Şeyh, ağaya gece misafirlerin geleceğini söylememi istedi. Akşamleyin dervişler ulaştılar. Ağa onlar için mükellef bir sofra hazırlamıştı. Geceyi burada geçirdiler. Şeyh o gece sadece şunu söyledi: Yoruldunuz, zahmet çektiniz. Ertesi gün sabah namazını kılıp evradlarını okudular. Güneş doğdu, şeyh cemaatin önüne geçip oturdu. Hoca Ebü Tahir”e yönelip, “Sana uyup buraya kadar gelmiş bulunuyoruz, maksadımız gerçekleşti, bundan daha ileri gitmek için bir çabamız olmaz, başka ne istiyorsun?” dedi. Hoca Ebü Tahir, “Şeyhin istediği olunca bizim istediğimiz de olmuştur, biz ona uyarız” dedi. 


Geri Dönüş 


Şeyh cemaatten her birine tek tek şunu sordu: Buradan itibaren kim yoluna devam etmek istiyor? Kim bizimle dönmek istiyor? Herkes dilediği gibi hareket edebilir, bunda hiçbir sakınca yoktur. Bunun üzerine her biri tercihini şeyhe söyledi. Şeyh, “Her kim Hicaz tarafına gitmek istiyorsa kalın ayakkabılar giysin” dedi. Yol için gerekli hususları hazırladıktan sonra onları yolcu etti. Sevinerek yola koyuldular. Şeyh, ağaya, “Şimdi bize güzel bir yer lazım” dedi. Ağanın güzel bir bahçesi vardı. 
Burada güzel bir sofra hazırladı, şeyhi ve süfileri davet etti. O gün orada hoş vakit geçirdiler ve ertesi gün oradan ayrıldılar ve Sebzvar sahrasına ulaşmak için Erzeyan ve Nevşad köylerini geçtiler. Şeyh, zahmet vermemek için dönüşte Bistam”a ve Harakan”a uğramayı istemediğinden sahra yolundan gitmek istiyordu. İkinci köyden binekler kiraladılar ve ücretini verdiler. Dört veya beş günde geçebilecekleri sahra yolculuğu için hazırlık yaptılar. Şeyhin yanında kalabalık bir cemaat vardı. 


Şeyhin dönüşünü haber alan ve Harakan”a uğramamasından korkan Şeyh Ebü'l-Hasan ona üç derviş gönderdi. Dervişler yatsı nama- 


TEVHİDİN SIRLARI * 187 


zı vakti köye vardılar. Oradakiler ise seher vakti merkeplerini yükleyip sahranın yolunu tutmaya karar vermişlerdi. Dervişlerin hepsi uykuya dalmıştı. Hasan el-Müeddib ise uyanıktı. Hafifçe bir ses işitti. Kapıyı açınca üç derviş gördü. Kim olduklarını sorduktan sonra oturmaları için yer gösterdi. Kapıyı çalan kimdi, diye sorması üzerine Hasan, “Harakân'dan gelen dervişler” dedi. Niçin gelmişler, dedi şeyh. Hasan, “Sormadım” dedi. Şeyh, “Bana bir ışık getir” dedi. Hasan çırayı yakıp getirdi ve şeyhin önüne koydu. Şeyh, “Çağırın onları buraya” dedi. Dervişler gelip selâm verdiler ve Şeyh Ebü'l-Hasan'ın selâmını da ilettiler. 
Şeyh, “Bizden de ona selâm” dedikten sonra şeyh, “Ne arzu ediyor?” 
dedi. Yemin ederek onu görmeden gitmemenizi istedi, dediler. Şeyh, “Emri başımın üstüne” dedikten sonra Hasan'a, “Uzaktan gelmişler, önlerine yemek çıkar, üç dervişten ikisini Şeyh Ebü”l-Hasan”ın gönlünü rahatlatmak için hemen Harakân'a gönder. Birlikte gitmemiz için birini yanımızda alıkoy. Eğer merkep sahipleri gelirlerse onlardan özür dile ve çuvalları onlara ver” dedi. 


Hasan diyor ki: Merkep sahipleri gece geldiler, çuvalları verdim. 
Verdiğim ücreti iade etmelerini istemedim, yol harçlığını çuvallarına koydum; çünkü şeyh bu hususta bana herhangi bir emir vermemişti. 
Süfilerin bu durumdan haberleri olmadı. Ertesi gün sahra yoluyla döneceğimizi sanıyorlardı. Şeyh Bistâm ve Harakân istikametinde yola çıktı. 
Bistâm'dan bir süvari molla şeyhin huzuruna çıkageldi. Şeyh ve o, ata süvari oldular. O gün son derece neşeli olan şeyh Arapça şiirler okumaya başladı. Bu süvari o gün şeyhin bin beyitten fazla şiir okuduğunu söylemişti. Dervişler yolda Hasan'a, “Acıktık, bir şeyler yememiz lazım” dediler ve onunla tartışmaya girdiler. Gıda maddeleri çuvallardaydı, bunları merkep sahiplerine verdim, dedi Hasan. Kira parasını onlarda bıraktın mı, diye sordular. Evet; çünkü şeyh bu konuda herhangi bir şey söylemedi, diye cevap verdi Hasan. Tartışma bu şekilde devam ederken şeyh geldi ve, “Ne oldu?” diye sordu. Hasan, “Arkadaşlar diyorlar ki kira parasını ve yiyecekleri verdikten sonra merkep sahiplerinden özür dilemeye ne lüzum vardı?” dedi. Şeyh buyurdu: Özür dilemek 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lazım, çünkü Allah Teâlâ onlara lutufta bulundu ama bu gerçekleşmedi. 
Onlar sizlerle olmak ve sizi izlemek istiyorlardı. Bu nimet gerçekleşmeyince, geriye kalan hiçbir şeyin onların yanında bir değeri kalmadı. 
Bunun için mutlaka onlardan özür dilemek gerekiyordu. 


Bistam yoluna düşen şeyh o gün son derece neşeliydi. Dilinden şu sözler dökülmüştü: Kim vaktini (ve manevi halini) kaybederse buraya gelsin. Bu yerin hürmetine yüce Allah ona vaktini iade eder. 


Şeyh Ebü'l-Hasan Harakani”nin Hankahında 


Bistâm'i ziyaret eden şeyh Harakân'ın yolunu tuttu. İki üç gün Ebü”l-Hasan”ın yanında kaldı. Bir kere Şeyh Ebü'l-Hasan Şeyh Ebü Said”e söz arasında sordu: Velayetinizde (mana aleminde) düğün var mı? 
Evet var. Bu düğünün birçok seyircisi var, çünkü gelin çok güzel, ama bu seyirciler arasında bir taht var, oradan cilve sadece birine yapılır. 
Bunu dinleyen Şeyh Ebü'l-Hasan bir nara attı ve, “Kisrâ Hüsrev, bütün hallerini vehim kadehinde görüyordu” dedi. 


Bir gün Şeyh Ebü'l-Hasan ve Şeyh Ebü Said bir araya gelip oturmuşlardı. Çevrelerinde büyüklerden oluşan bir cemaat vardı. Şeyh Ebü'l-Hasan onlara döndü ve, “Kıyamet günü bütün uluları getirirler, her biri için arşın altında bir kürsü kurarlar Hak'tan halka bir nida gelir. 
Bu nidaya uyup Ebü Said'e de bir kürsü kurarlar tâ ki Hak'tan Hak'la söz söylesin ve arada da kendisi olmasın!” dedi. 


Yolculuk Nişâbur'a 


Üç gün geçtikten sonra Şeyh Ebü Said dördüncü gün ayrılmak için destur istedi. Şeyh Ebü'l-Hasan, “Cenaşk yolundan gidin; çünkü bu yolun üzerinde çok köy var, dervişlerin yolculuğu rahat geçer” dedi ve Nişâbur'a varıncaya kadar şeyhin hizmetinde olmaları ve her konaklama yerindeki şeyhin halleri konusunda bilgi getirmeleri için otuz derviş gönderdi. Cemaat ve şeyhin oğulları hep birlikte vedalaşmak için şeyhin huzuruna çıktılar. Veda vaktinde Şeyh Ebü'l-Hasan Şeyh 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Ebü Said”e dedi ki: Tutmuş olduğun yol (manevi) neşe ve fetih yoludur. 
Bizim yolumuz ise kabz ve hüzün yoludur, şimdi sen keyfine bak, mutlu yaşa, derdi biz yükleniriz. Her birimiz diğerinin işini görsün. Sonra Şeyh Ebü'l-Hasan, Cacürm ”e varana kadar her konaktaki şeyhin halleri hakkında bilgi getirmeleri için gönderebildiği kadar kişiyi onunla gönderdi. 


Şeyh ayrıldıktan bir gün sonra Ebü”lI-Hasan”ın hankahında temizlik yapıldı. Sergiler kaldırıldı. Hasan el-Müeddib”in odasının bulunduğu yerdeki minderi kaldırdıklarında altında katlanmış bir kâğıt buldular. 
İçinde bir şeyler vardı. Şeyh Ebü”l-Hasan”a götürüp, “Bunu şurada bulduk” dediler. Şeyh, içinde ne var, diye sordu. Bilmiyoruz, dediler. Açın bakın, dedi. Açtılar, içinde altın olduğunu gördüler. Şeyh, “Kimin odasında buldunuz?” dedi. Şeyh Ebü Said”in hizmetkarı Hasan el- Müeddib”in odasında, dediler. Tartın, dedi. Tarttılar ve 20 dinardı. Borcumuzu bilmemiz için değerini tesbit edin, dedi. Tekrar tarttılar, 20 dinar olarak tesbit ettiler. Ebü'l-Hasan dedi ki: Verilen parayı borcumuza harcamamız lazım; çünkü malımız malı, malı malımızdır. 


Şeyh Ebü Said yolda bir köy gördü ve orada konakladı. Şeyh hamama gitti. Hamama gideceği zaman hamamcıdan bazı şeylerin yapılmasını isterdi. Hasan bu tür işler için yanında bir miktar para bulundururdu. Zuhurat yoluyla gelen paraları da o saklardı. Hasan hamamcıya para vermeye teşebbüs edince kâğıt içindeki paranın Harakân'da kaybolduğunu anladı ve üzüldü. Bunu gören Şeyh, “Bir şey mi oldu?” diye sordu. O da durumu anlattı. Şeyh, “O para nerede harcandıysa bizim için harcanmıştır” dedi. Ertesi gün Harakân'da olup bitenlere ve Şeyh Ebü'i-Hasan'ın bu konudaki sözlerine dair bilgi ulaştı. Şeyh Ebü Said, “Ebü'l-Hasan bu konuda her ne söylemişse doğrudur, durum onun dediği gibidir” dedi. 


Şeyh Ebü”l-Hasan”ın müridleri, şeyhlerinin talimatına uyup Şeyh Ebü Said'i Cacürm'e kadar yanında bulundular. Şeyh, Cacürm'e varınca Ebü”l-Hasan”ın müridlerini geri gönderdi ve, “Artık biz buradan Nişabur”a gidebiliriz, siz gidin şeyhe selamımızı iletin ve gönlünün bizimle olmasını söyleyin” dedi. 
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Şeyh, Guruni denilen bir vilayete vardı. Burada bir köy vardı, cemaat burada konaklamak istedi. Şeyh sordu: Bu köyün ismi ne? Kelf, dediler. O halde dedi burası uygun bir yer değil. Sonra öbür köye kadar yürüdüler. Şeyh yine sordu: Bu köyün ismi ne? Huda-şad (Neşeli Mevlâ), dediler. Huda”nın şad olması lazım, dediler ve orada konakladılar. Buradaki boş bir tekkenin türbedarı dışarı çıkıp adet olduğu üzere onları karşıladı ve gerekli hizmetleri yerine getirdi, onlar için koyunlar kesti ve, “Yemek pişene kadar size ciğer kavurayım” dedi. Sofra hazırlandı. Şeyh önce ciğeri yemek lazım, dedi. Şeyh bu sözü söyleyince saygılarını sunan hizmetkar, “Şeyhin ömrü uzun olsun, ciğerle beraber kalbi de kestim” dedi. Şeyh buna memnun oldu ve, “Eğer yârin kalbi ise daha da hoştur" dedi. Ebü Said kalbi tercih etti. O günü orada geçirdikten sonra ertesi gün Nişâbur'a gitmek üzere yola çıktılar. 


Nişâbur'a vardıklarında bazı süfiler dediler ki: Şeyh Harakân'a gittiğinden beri tüm o sözler, açıklamalar ve haller bitti. Böyle demelerinin sebebi Harakân'a giden şeyhin orada bulunduğu sürede herhangi bir beyanda bulunmamış olmasıdır; çünkü Şeyh Ebü'l-Hasan ona şöyle demiş: Sana ihtiyacım var. Yüce Allah'tan şöyle niyaz ettim: Allahım dostlarından birini bana gönder ki senin sırlarını ona emanet edeyim. 
Şeyhimiz oraya bu iş için gönderildiğinden oradayken konuşmadı. Bunun delili şudur: Her ne zaman Şeyh Ebü'l-Hasan şeyhimize konuşma teklif edip “Konuş ve bana öğüt ver” dese ondan şu cevabı alırdı: Sizin konuşmanız, bizim dinlememiz lazımdır! Cemaat bu inceliği bilmediği için bu hususta öyle konuşmuşlardı. Dervişlerin sözleri kulağına gelince şeyh, “O toprak bizi özlemişti. Onunla buluşunca da o toprakta fâni oldu, o toprakta toprak olduk” dedi. Şeyh o itiraza bu cevabı vermişti ama bu sözün hakikati iyice düşünülürse şeyhin maksadı anlaşılır. 


Şeyhin Harakân'a gidişinden Nişâbur şehrine dönüşüne kadar geçen olaylardan bize ulaşanlar bu kadardır. 
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Nişabur”dan Mihene'ye Dönüş 


(Şeyhin torunu) Hoca Ebü”l-Feth (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) anlatmıştı: Son defa şeyhin Nişâbur'dan Mihene”ye gelişinin sebebi müridlerinden ikisinin anlaşmazlığa düşmesiydi. İki kişi çekiştiğinde içlerindekileri dökünceye kadar susmak şeyhin âdetiydi. Bundan sonra şeyh konuşur ve aralarını bulur, onun sözü üzerine anlaşma gerçekleşirdi. Bir müddetten beri şeyhin küçük büyük bütün çocukları ve torunları Nişâbur'da bulunuyordu. Mihene'ye dönmek istiyorlardı. İki derviş arasında çıkan kavgayı şeyh tatlıya bağlayınca oğlu Ebü Tahir'e, “Kalk, küçükleri yola hazırla, çünkü canım sıkıldı, Mihene'ye gidelim” dedi. 
Ebü Tahir kalktı, gitti, büyük bir miktarda borç alarak küçüklerin ihtiyaçlarını gördü ve bütün hazırlıkları tamamladı. Kırk eşek, kırk derviş için de kırk merkep hazırladı. Her derviş birini gözetleyecek ve koruyacaktı. Sekiz derviş de yol hakkında şeyhe bilgi vermek için görevlendirdi. 
Nişâbur halkı bu hususta ellerinden gelen yardımı yapmışlardı; çünkü aile bireyleri Mihene'ye giden ve meşguliyeti azalan şeyhi daha fazla görmeyi umuyorlardı. Şeyh, onları yolcu ettiği gün ata bindi, yamçıyı sırtına, başlığını başına aldı ve şehrin Şohnan denilen kapısına doğru ilerledi; kafiledekiler teker teker geçene kadar burada bekledi. Yükü korumakla görevli olan her kişi hakkında bilgi aldı ve dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu. Böyle hepsi önünden geçti. Şeyhin önünden en son geçen kişi Ebü”l-Feth”ti. Ebü'l-Feth anlatmaya devam ediyor: O zaman on sekiz yaşındaydım. Şeyhin önünden geçerken, merkebin hangisi, diye sordu. Ben yaya gideceğim, dedim. Annene selâmımızı söyle ve çocuklara iyi bak, inşallah kırk gün sonra sizlerle olacağım de, dedi. Şeyhin ayaklarını öpüp yola düştüm. Hoca Ebü"l-Feth, “Olayın bu kısmına bizzat kendim tanık oldum. Şeyhin Mihene'ye gelişinden sonraki kısmını da onun özel hizmetkârlarından dinledim. Babam Hoca Ebü Tahir bizimle gelmedi, vedalaşılan yerden şeyhle birlikte döndü ve Nişâbur'a gittiler” demiştir. 


Tekkesine varan şeyh o gün mecliste sohbet etmedi; çünkü zaman uygun değildi. Ertesi gün meclisteki yerini aldı. Çocuklarını kürsünün 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yanı başında sağ tarafa oturtmak şeyhin adetiydi. Nitekim güneş doğarken zâviyesinden çıkmak da onun adetiydi. O gün zâviyesinden çıkan şeyhin gözü çocuklarının oturdukları yere ilişti ve, “Çocuklarımız, ciğerparelerimizdir, onların yerlerine onlar olmadan bakamam” dedi. 
Ebü Tahir'in borcu var, bizim ailemize kavuşmamız için onun çalışıp bunu ödemesi lazım, dedi. Şeyhten bu sözleri dinleyen müridler ve Nişâburlular üzüldüler. Şeyhin oradan ayrılmasını istemiyorlardı. Borcu ödemenin çaresine bakıldı. Yol için hazırlık yapılmaya başlandı. Şeyh aldığı borçları belirlenen vadede ödedi ve işler yoluna girdi. Bütün eşya hazırlanmış, yola çıkma kararını uygulamak için her şey yapılmıştı. Bu arada Nişâbur şehrinin büyükleri, imamları ve dervişleri gitmemesi için şefaatçi oldular, ricalarda bulundular ama bunun hiçbir faydası olmadı. Yola çıkma yaklaşınca Şeyh Muhammed Cüveyni ve üstat İmam İsmail Sâbüni birlikte rica için geldiler. Hankahın kapısına vardılar, her biri önce içeriye sen gir, diye birbirine iltifatta bulunuyorlardı. Nihayet birbirine tutunarak içeriye birlikte girdiler. Kapının karşısındaki kürsüde oturan şeyhe selâm verdiler, şeyh birini sağ, öbürünü sol tarafına oturttu. Üçü birbirine baş vererek aralarında fısıldaştılar. Aralarında neyin geçtiğini kimse bilmedi. Belki şeyh görüşünü değiştirir, seferi geciktirir diye uzun uzun konuştular ve ricalarda bulundular ama şeyh kabul etmedi. Söz uzayınca şeyh, “Doğru burada buna ihtiyacı olan pek çok insan var, ama orada da aynı durum var. Her şeyin daha hayırlı olması için kendimi adamışımdır” dedi. 


Dediler ki: Ey şeyh ne de olsa Mihene cidden çok küçük bir yer, yoksa Mihene yi senden esirgemiş değiliz. Şeyh, “Biz, ne bu cihanı, ne de o cihanı sizden esirgemiyoruz” dedi. Bunun üzerine mahcup oldular. Şeyhin gitme kararının kesin olduğunu anladılar, vedalaşıp ayrıldılar. Şeyh işlerini tamamladıktan sonra yola çıktı. 


Tekkenin civarında bir dükkan vardı. At hazırlanırken şeyh çıktı ve tekkenin kapısının önünde durdu ve dervişlere hitap etti: Bu beldeyi nasıl bulduysak öyle terkettik, hiçbir şekilde onda tasarrufta bulunmadık. Sonra şu beyti okudu: 


TEVHİDİN SIRLARI e 193 


Bir kuş bir dağın zirvesine kondu, sonra uçtu. 
Bakın dağın nesi arttı ya da eksildi? 


Müridler hep birlikte, “Bu belde senin cemalinle güzelleşti, sayende herkes huzur buldu” dediler ve rica ettiler: Gelen gariplerin sıkıntı çekmemesi için tekkede birini görevlendiriniz. Şeyh cevap verdi: Tekkenin kapısını açık tutunuz ve orada her şeyi düzenli bulundurunuz, kim gelirse rızkıyla gelir. Ben size belli bir (rızık ve gelir) bırakmıyorum. 
Lazım geleni yüce Allah gönderir. Şeyhin dediği doğru çıktı. Bu tekkenin belli bir geliri yoktu. Bununla beraber bu tekkenin cemaati dâimi surette Nişâbur'daki diğer tekkelerin cemaatinden fazlaydı. Bu tekke zuhurat bakımından Nişâbur'daki bütün tekkelerden daha bereketliydi. 
Bu da şeyhin mübarek nefesi ve himmeti sayesindeydi. 


Şeyh atını sürüp bir miktar yol aldıktan sonra seyislik yapan yanındaki dervişe, “Geri dön; tekkenin damında kemikler var, onları uzak bir yere at” tâlimatını verdi. Şeyhi uğurlamak için gelen Nişâbur'un bütün hocaları ve meşâyih ondan şu beyti dinlemişlerdi: 


Sürekli olarak seni gördüğüm yer var ya, 
İşte oraya gidip itikâfa çekileceğim. 


Sonra şeyh oradaki cemaate veda edip Akaba-ı Reşk yönünde yol almaya başladı. Kırık bir sandığa rastlayan atın ayağı sürçünce şeyhin baldırı atın altında kaldı ve sıkıştı, rahatsızlandı, baldırı göverdi. Şeyh için bir elbise serip üzerinde uyuttular. Dört kişiden her biri elbisenin bir tarafından tutup şeyhi Akaba'ya indirdiler ve buradaki taş binaya koydular. Dervişin biri Tüs'tan geliyordu. Şeyh onu görünce çağırdı, “Nereden geliyorsun?” dedi. Tüs şehrinden, dedi. Şeyh, “Nereye gidiyorsun?” dedi. Derviş, “Nişâbur'a” dedi. Şeyh ona dedi ki: Nişâbur'a varınca süfiler hankahına git. Oradaki dervişlere selâmımı söyle. Orada kalmam için çok ısrar etmişlerdi. Onlara şunu söyle: Hata eden attı, biz değil, bunu kendi kerametiniz sanmayın. Şeyhi Akaba'dan Tüs'a da elleri üzerinde taşıdılar; çünkü ata binemiyordu. Üstat Ebü Bekir Tüs'ta 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önemli bir görevdeydi. Refikun denilen köyün halkına, “Eğer bir sedye yapar ve onunla şeyhi Mihene'ye taşırsanız bir sene sizden haraç almayız” dedi. Köylüler yaptıkları bir sedyeyle şeyhi Mihene'ye taşıdılar. 
Şeyh Mihene'de birkaç gün hasta olarak yattı, sonra iyileşti. 


“O Ejderha Yıllardır Yoldaşımızdır” 


Nevkanlı Ebü'l-Fazl Muhammed b. Ahmed'in şunu söylediği anlatılır: Şeyh Ebü Said Nişabur”dan Mihene'ye geliyordu. Bir dağı aşarken bir yoldaşımız şöyle düşünmüş: Katmer, helva ve benzeri nefis şeyler yiyen şu kişiler ne biçim insanlar, süfi olduklarını nasıl söylüyorlar! Adamın düşündüklerini keramet yoluyla bilen şeyh, süfiler zümresi hakkında içinde gizli tuttuğu inanç sebebiyle onun başına bir kötülüğün gelmesini ve bu yüzden dinine bir zarar gelmesini istemediği için adamı çağırdı ve, “Bu dağın arkasına git ve ora hakkında bize bilgi getir” dedi. 
Adam işaret edilen yere gitmek üzere şeyhin huzurundan ayrıldı. Dağın arka tarafında büyük bir ejderha gördü, korktu, kaçıp şeyhin huzuruna perişan bir halde geldi. Şeyh ne oldu, diye sorunca; olanı biteni anlattı. 
İşte dedi şeyh, o ejderha yıllardır yoldaşımızdır. Mahcup olan adam şeyhin ayaklarına kapandı ve düşüncesinden dolayı da tövbe etti. 


Hırsızın Kaçışı 


Anlatırlar ki Şeyh Ebü Said Nişâbur'dan Mihene'ye gelirken yolda bir yerde konakladı. Beraberindeki dervişler bir şeyler yedikten sonra yatıp uyudular. Namaz vakti gelince müezzin ezan okudu. Dervişler kalkıp abdest aldılar ve sünneti kıldılar. Müezzin kâmet getirince hepsi kalkıp saf tuttu. Dervişin biri yol yorgunluğu sebebiyle uyanamadı ve uyandığında hepsinin farza durduğunu gördü. Böyle yatıp kalktıktan sonra gidip cemaate katılamamasından dolayı utandı ve cemaat dağılana kadar yattı. Orada bir şeyler çalmak isteyen bir hırsız varmış. 
Eşyalarından uzaklaşan dervişlerin namaza durduklarını ve elbiselerini oraya buraya bıraktıklarını görünce hemen bir şeyler çalmaya teşebbüs etmiş. Eşyaların bulunduğu yere geldiğinde o derviş uyanıktı. Eline 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aldığı bir taşı ona fırlatınca, kendisini gözetleyen bir kişinin bulunduğunu zanneden hırsız hiçbir şey çalmaya fırsat bulamadan oradan kaçtı. 


Cemaat olup bitenden habersizdi; çünkü eşya, namaz kılan dervişlerin arka tarafındaydı. Namazlarını kılan dervişler o dervişin yatmakta olduğunu görünce onu ayıpladılar ve, “Şu beynamaza bakınız” dediler. 
Şeyh, “Namazınızı kılana kadar eşyalarınızı beklemesi için onun namaz kılmaması gerekiyordu” dedi. Ama bundan kimse bir şey anlamadı. Eşyalarının yanına varıp durumu gördükten sonra şeyhin bu ifadesinde bir keramet bulunduğunu anladılar. Şeyh, “Eğer o derviş uyuyakalmasaydı hırsız elbiseleri çalmış olacaktı ve hepsi de elbisesiz kalmış olacaktı” demek istemişti. Dervişler, o dervişi ayıpladıkları için tövbe ettiler. 


Derviş Yahya 


Atam Şeyhülislâm Ebü Said'in [kuddise sırruhül şöyle dediği rivayet edilir. Bir gün Ebü Said sohbet toplantısında söz arasında dedi ki: Âlimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Bugün bu hadisin gereği hakkında size bir şeyler söyleyeceğim, dedi ve sözüne devam etti: Şu anda Mihene'ye bir adam geliyor. Allah ve Resülü onu seviyor, o da Allah ve Resülü'nü seviyor, yani Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem) Emirü”l-Mü”minin Ali b. Ebü Talib (radıyallahu anh] hakkında söylediği bu sözü biz de peygamberliğin mirasçısı olmanın gereği olarak söylüyoruz. Bir süre geçtikten sonra şeyh, “Ey Ebü Tahir! Sen dervişlerin hizmetkârısın, kalk ve bizim Yahya'yı karşıla” dedi. Ebü Tahir hemen kalktı, bazı dervişlerle birlikte karşılamaya gitti. Yolun öbür ucundan bir derviş gelmekteydi. Üzerinde toza toprağa bulanmış, yırtık pırtık bir elbise, sırtında bir dağarcık (torba) ve bir de testi vardı. O esnada şeyh kürsüde oturuyordu. Maveraünnehirli Yahya, şeyhi görünce selâm ve saygılarını arzetmeye başladı. Dergâhının yanındaki dükkâna gelinceye kadar bu şekilde hareket etti. Şeyhin kürsüsü bu dükkânın üzerindeydi. Derviş buraya gelince şeyhin işareti üzerine oturdu. Dervişler ve mecliste bulunan herkes kendilerinden geçmiş bir halde ona bakmaya başladılar. Şeyhin sohbeti sona erince, “Gusül yaptırmak lazım” dedi. 
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Dervişler onu alıp nehir kenarına götürüp gusül yaptırdılar. Şeyhin emri üzerine elbise getirip giydirdiler. Derviş üç gün şeyhin yanında kaldı. 
Her gün huzurunda oturur, şeyh de sohbet esnasında ona bakar, farklı bir söz söyler, Yahya da ona saygılar sunardı. Derviş dördüncü gün ayağa kalkıp “Sefere çıkmak gerektiğini düşünüyorum” diyerek hacca gitmek istediğini belirtti. Şeyh, “Seferiniz mübarek olsun, selamımızı ilet” dedi. Şeyhe saygılar sunduktan sonra oradan ayrıldı ama şeyhi göremeyecek bir noktaya varana kadar ikide bir dönüp arkaya bakıyordu. Ondan sonra da yola düştü. Şeyh, cemaate ve kendi çocuklarına onu uğurlamaları için işaret verdi. Onlar da uğurladılar. 


Şeyhin çocuklarını eğitmekle görevli olan Hoca Ebü Bekir Müeddib anlatıyor: Şeyh bana, “Çocukları alıp şu dervişin peşinden git ve ayağını bastığı yere sen de ayak bas ki saadet yakalayabilesin” dedi. 
Hemen koştum ve yetiştim, ayağımı ayağının bastığı yere bastım. Onu uğurlayanların sonuncusu ben oldum. Sonra dönüp geldim. Ertesi sene aynı mevsimde ve aynı vakitte şeyh sohbet sırasında, “Yahya”mızı karşılayın” dedi. Hoca Ebü Tahir cemaatle birlikte onu karşıladı ve şehrin kapısına vardı. Sırtında aynı dağarcık ve testi bulunan Yahya”nın gelmekte olduğunu gördüler. Şeyhin çocuklarını gören Yahya onlara saygılar sundu, saygılar suna suna dükkânın yanına geldi. Dükkânın damında kürsü üzerinde bulunan şeyhin huzuruna varıp elini öptü. 
Şeyh de onun başına bir öpücük kondurdu. Derviş oturduktan sonra şeyh, “Ey Yahya! O hazretin feyizleri gibisi kolay kolay ele geçmez, oradan getirdiklerini şu cemaatin ortasına koy, tâ ki bundan faydalansınlar” dedi. Derviş, “Ey şeyh! Gittik, dinledik, gördük ve bulduk. 
Dostluk orada değil” dedi. Şeyh bir nara attı ve, “Bunu bir daha söyle” dedi. O da sözünü tekrar etti. Şeyh bir kere daha nara attı ve, “Bir daha” dedi. Yahya üçüncü defa sözünü tekrarladı. Bir kere daha nara atan şeyh cemaate dönüp, “Şu erin dürüstlüğünün ötesinde dürüstlük yok, ona kulak verin” dedikten sonra, “Ey Yahya! Bu feyizler teşekkürsüz kalmamalı, bu geceyi buna teşekkür için ayırmamız gerek. Bu cemaatin güzel bir üzüm masafı, nefis bir kuzu kebabı ve zafranlı bir 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helva hazırlamaları lazım” dedi. Hasan el-Müeddib, Hoca Ebü Tahir veYahya kalktılar, düşüne düşüne yürümeye başladılar. Böyle bir sofranın Mihene”de hazırlanmasının mümkün olmadığını düşünüyorlardı, çünkü burada yüzden fazla kişi vardı. Hasan anlatıyor: Çarşının başladığı noktaya gelince bir kişinin diğer birine bizi göstererek, “İşte şeyhin hizmetkârı ve merak ettiğin süfiler!” dedi. Bir genç önümüze gelip bize selâm verdi: Biz büyük bir kervanla Herat'ın Büşenc kasabasından geliyoruz. Harâmiler yolumuzu kesip bize saldırdı. Eğer bunların elinden kurtulursam Mihene süfilerine bir yük hoşaflık kuru üzüm vereceğim, diye adak adadım. Onlardan kurtuldum, gelin, üzümü alıp götürün. 


Onunla birlikte giderken diğer bir adamla karşılaştık. Bize selâm verdi 
ve, “Ben de 5 altın vermeyi nezretmiştim” dedi. Bir üçüncüsü, “Ben de 10 
batman helva vermeyi nezretmiştim” dedi. Üzümü, helvayı ve altını alıp döndük. Mihene ağası ve şeyhin müridi Hoca Hamuveyh'le karşılaştık. 
Burada ne arıyorsunuz, diye sorunca şükran gecesi düzenleyeceğimizi söyledik. O da 200 batman ekmek ve gerekli şeyleri verdi. Bir süre sonra dönüp şeyhe geldik, şeyhin buyurduğu gibi bir sofra kurduk. Herkes neşeliydi. Yahya burada üç gün kaldıktan sonra Mâverâünnehir'e gitti. 


Şeyh Amr Başhuvâni 


Şeyh Amr Başhuvâni gayet aziz ve çok büyük bir kişiydi. Otuz sene Mekke'de mücavir hayatı yaşamıştı. “Sağ el bedenin üst, sol el ise alt kısmı içindir” anlamına gelen hadise uygun hareket ettiğini anlatmak için, “Otuz sene var ki sağ elim vücudumun göbekten aşağı, sol elim ise yukarı kısmına değmemiştir, sünnet gereği olan hariç” demişti. Onun bu tür ihtiyatlı pek çok davranışı vardı. Bu zat diyor ki: Şeyh Ebü Said'in şöhreti Horasan'dan Mekke'ye ulaşınca Harem'deki şeyhler ve pirler, “Nasıl bir kişi olduğunu bilmemiz için onun halleri hakkında bize bilgi getirecek bir kimseye ihtiyacımız var” dediler ve, “Bu iş için gidecek adamın olgun, bilgin, gönül ehli ve hal sahibi biri olması lazımdır” diye eklediler. Oradakilerin hepsi bu kişinin Ebü Amr olabileceği konusunda 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görüş birliğine vardıklarından Mihene'ye gidip Ebü Said'in halleriyle ilgili bilgi toplamasını ondan rica etmişlerdi. Şeyh Ebü Amr yola çıkıp Tüs'a, oradan da Mihene'ye geldi. On yedi defa gusül yapmıştı. Zihnini meşgul eden dünyevi her düşünceden dolayı gusül yapıyordu. Mihene'ye yaklaştığı zaman öğle namazı vaktiydi. Müezzin ezan okumuş, cemaat sünneti kılmıştı. Farzın kılınması için müezzin şeyhin işaretini bekliyordu. Şeyh müezzine, “Gönlü diri biri geliyor, bekle görelim, nereden geliyor, kime geliyor, nereye gidiyor; ağır ol, cemaate yetişsin” dedi. 


Şeyh Ebü Amr, Mihene'ye 1 fersah kala ayakkabılarını ayağından çıkardı. Şeyh çocuklarına ve dervişlere, “Ayağınızdan ayakkabılarınızı çıkarınız; öyle kişiyi karşılayacaksınız ki ondan daha aziz bir kimsenin ayağı Mihene toprağına değmemiştir” dedi. Bunun üzerine şeyhin evladı onu karşılamaya gitti. Şeyh Ebü Amr içeri girdi, sünneti kıldı, şeyhi selâmladı ve cemaatle namaz kılındı. Şeyh onunla üç gün üç gece baş başa kaldı ve pek çok şey konuşuldu. Daha sonra Şeyh Ebü Amr dönüş için izin isteyince şeyh, “Beşhuvân'a gidip o vilayette bizim nâibimiz olman lazım, ayrılık zamanı her şey gerçekleşebilir” dedi. Ebü Amr şeyhin işareti üzere Beşhuvân'a gitmek için karar verdi. Vedalaşma vakti şeyhimiz, ona kendi eliyle yonttuğu üç kürdan verdi ve, “Eğer bu üç kürdandan birine 10 dinar verirlerse satma, 20 dinar verirlerse de satma. Eğer 30 dinar (altın) verirlerse...” dedi. Şeyh bunu söyledi ve durdu. 


Şeyh Ebü Amr, şeyhe veda etti ve yola düştü. Beşhuvân'a vardı. Şimdi hankahının bulunduğu Beşhuvân'daki yere geldi. Eskiden burada bir hücre vardı, sonra bunu hankaha dönüştürmüşlerdi. Ebü Amr hankaha indi. Beşhuvân ve Nesâ vilayetinin halkı ona yakın ilgi gösterdi. Her perşembe günü hankahta hatim (zikir) meclisi kuruyordu. Müridleri ve kasaba ahalisi burada toplandığı gibi Beşhuvan civarındaki köylerin bütün tanınmış simaları da buna rağbet ediyorlardı. 
Hatim sona erdiğinde Şeyh Ebü Amr bir testi su ister, şeyhin kendisine vermiş olduğu kürdanlardan birini bu suda yıkardı. Bu su o vilayetteki hastalara götürülür, Hak Sübhanehü ve Teala bu iki şeyhin yüzü suyu hürmetine hastalara şifa bahşederdi. O sırada Beşhuvân'daki bir ağa, 


z TEVHİDİN SIRLARI ə 199 


devamlı olarak kulunç hastalığından acı çekmeye başladı ve ıstırabı bir türlü dinmedi. Bir kişi Şeyh Ebü Amr'a gelip, “Sende bir kürdan varmış, bu kürdan suda yıkanır ve bu su hastaya verilirse şifa bulurmuş. Bu sudan biraz verir misin, ağaya götüreyim” dedi. Bunun üzerine Şeyh Ebü Amr ona biraz su gönderdi. Ağa suyu içince şifa buldu.Ertesi sabah ağa şeyhe geldi ve, “Öyle anlaşıyor ki sende üç tane çöp varmış, birini bana sat” dedi. Şeyh, ne vereceksin, diye sordu. Ağa, 10 dinar, deyince; şeyh, çok az, dedi. Peki, 20 dinar olsun, deyince; şeyh, bu fiyata satmam, dedi. Ağa, öyleyse 30 dinar, dedi. Şeyh ucuza satmış olurum, deyince ağa sustu ve fazla bir şey söylemedi. 


Şeyh Ebü Amr, “Şeyhimiz Ebü Said bu otuz rakamını telaffuz edip durmuştu” dedi ve ondan 30 dinar aldı. Söz konusu hücreyi yıktırıp şu anda mevcut olan hankahı bu altınla inşa ettirdi. Ağa hayatta olduğu sürece bu kürdanı muhafaza etti ve vefat ettiği zaman bu kürdanı kırıp ağzına koymalarını ve kendisini böylece toprağa vermelerini vasiyet etti. Ebü Amr, yanında bulundurduğu diğer iki kürdanı vefat ettiğinde kendisiyle birlikte mezarına konulmasını vasiyet etti. Vasiyetine uyulup bu iki kürdan Şeyh Ebü Amr'la birlikte mübarek kabrine gömüldü. 


“Sen mi Anlatacaksın Yoksa Ben mi Anlatayım” 


Hoca Ebü Kasım Zerrâd, şeyhin müridlerindendi. Birçok yolculuk yapmış ve çileler çekmişti. Demişti ki: Şeyhlerden oluşan bir toplulukla Hicaz'a gitmek üzere Küfe'den yola çıkmıştık. Yola çıkınca bazıları, “Tecrit esasına göre (azıksız), diğer bazıları tevekkül esasına göre yolculuk edelim” dediler. Kendi kendime, “Ey Ebü Kasım uyanık ol ve dilediğin gibi hareket et” dedim. Uyanık olmadan (gaflet içinde) bir tek adım atacak olsam geri dönüp o adımı uyanık olarak atmaya karar verdim. Bu şekilde çölü geçtim. Geri döndüğümde huzura çıktım. Geceyi şeyhin mescidinde durarak geçirdim ve şeyhin ayaklarını bastığı yerde namazımı eda ettim. Şeyhin ayağını bastığı yere yüzümü koydum. Akşam olunca abdest aldım. İçimde büyük bir nur buldum ve neşelenip, “Aradığımı buldum” dedim. 
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Sabah olunca hankahtan çıkan şeyhin huzuruna vardım. O gece başımdan geçenleri kendisine anlatmayı tasarlıyordum. Sen mi anlatacaksın yoksa ben mi anlatayım, dedi. Şeyh buyursun, deyince anlattı: O şey yolda görülen (seferin eseri olan) bir şey değildir. Alınan abdestin bereketidir. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem), “Abdest nur üstüne nurdur” buyurmuşlardır. İşte o abdestin nurudur, sakın bu hususta aldanmayın. Şeyhin bu sözü üzerine kendime geldim ve o zannımdan ötürü tövbe ettim. 


Şeyh ile Selçuklu Sultanları Çağrı ve Tuğrul Kardeşler 


Dönemin sultanı Mesud'un saltanat konusundaki gafleti, kendini zevklere vermesi ve fesat işler yapması sonucu Selçuklular Nur-ı Buhara'dan çıkıp Horasan'a inmişler, Bâverd ve Mihene tarafında egemen hale gelmişler, çevrelerinde pek çok kişi toplamış ve Horasan'ın büyük bir bölümünü istila etmişlerdi. Bütün bu olaylar herkes tarafından bilinmektedir. Maksadımız onları anlatmak değildir; çünkü bu olayların açıklanması kitabı uzatır, bizi amacımızdan uzaklaştırır. Maksadımız şeyhimizi anlatmaktır. 


Söz konusu olaylar meydana gelirken Sultan Mesud Selçuklular'a bir elçi gönderip onları tehdit etti. Onlar da ona, “Bu iş Allah'ındır, O'nun dilediği olur” diye bir cevap yazdılar. Şeyh bunu kerametiyle bilmişti. Çağrı ve Tuğrul kardeşler şeyhi ziyaret için Mihene'ye geldiklerinde şeyh mutasavvıflardan oluşan bir toplulukla birlikte tekkede oturuyordu. İki kardeş şeyhin kürsüsünün önüne gelip selâm verdi, şeyhin elini öptü ve huzurunda durdu. Şeyh bir süre başını önüne eğdi, sonra kaldırdı ve Çağrı'ya hitaben, “Biz Horasan mülkünü sana vermiş bulunuyoruz, Irak mülkünü de Tuğrul'a” dedi. İki kardeş şeyhe saygılar sunduktan sonra oradan ayrıldılar. Bundan sonra Sultan Mesud askerin başına geçip savaşmak için onların üzerine yürüdü. Mihene'ye geldiğinde hisarın karşısında ordugâh kurdu. Şeyh ve müridler hisarda bulunuyorlardı. Mihene'de halk çoktu, öyle ki emtia satılan çarşıda kırk terazi vardı. Hisarda hedefi hiç şaşmadan vuran ve asla hata etmeyen 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kırk bir usta okçu vardı. Bunlar sultanın ordusundaki tanınmış askerler- den birçoğunu yok etmişler ya da yaralamışlardı. 


Hasan el-Müeddib anlatıyor: Bir gece yatsı namazını kılmıştım. 
Şeyh, “Badine”ye gitmen gerek (Badine, Mihene”ye 2 fersah mesafede bir köydür). Oradaki falan ihtiyar kadına selâmımızı söyle ve de ki: Bizim için muhafaza etmekte olduğun zeytinyağı kavanozunu gönder” dedi. Hasan sözüne devam ediyor: Kimsenin görmeyeceği bir şekilde bir iple beni kalenin surlarından aşağıya sarkıttılar. Badine'ye varıp yağ küleğini aldım ve getirdim. Şafak sökerken kale surlarının dibine vardım. Beni iple yukarı çektiler. Şeyhin yanına vardım; sabah namazını kılıp dışarı çıktı, kürsüye oturdu ve, “Kalenin ortasında ateşlerin yakılmasını, üzerine kazanların konulmasını, her bir kazana bir miktar yağ konulmasını ve kaynatılmasını” emretti. Şeyhin bunu neden böyle yaptığını hiç kimse anlayamadı. Askerler savaşı sürdürürken bu arada barış sözü edilmeye başlandı ve barış gerçekleşti. Mihene'nin valisi kaleden çıktı. Sultan ona ihsanlarda bulundu. Sonra vali içeriye girip kırk bir okçuyu çıkardı. Sultan bunlardan her birinin sağ elinin kesilmesi için bir ferman çıkardı. Okçular getirildiler ve kesilen ellerine kaynayan yağ döküldü. Şeyh ağlıyor ve, “Mesud kendi mülkünün elini kesmiştir” diyordu. Sultan bu siyasetin icra edilmesini emrettikten sonra oradan ayrılıp Merv'e gitmek üzere yola çıktı. Sultanın Merv'e gitmekte olduğunu haber alan Selçuklular sultan buraya gelince savaş düzenine geçtiler ve sultanı mağlup ettiler. Böylece mülk Mesud hanedanından Selçuklu ailesine geçmiş oldu. Şeyhimizin haber verdiği gibi Çağrı oradan ayrılıp Horasan tahtına, Tuğrul Irak tahtına oturup padişah oldu. 


Bir gün şeyh mecliste sohbet ederken şunları söylemişti: Emir Tuğrul vaktiyle Mihene'ye gelmiş ve şu sahraya ordugâh kurmuştu. Yastığı atının eyeri, döşeği de atının çuluydu. Bu kasabaya gönderdiği bir kişi aracılığıyla, “Biz garip insanlarız, yolumuz buraya düştü, size misafir olduk. Bize bir miktar un gönderin” diye haber salmıştı. Getirilen unu alıp Serahs'a gitti. Serahs'ta taraftarlarından oluşan bir gruba hitaben, “Önce 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sizden bağlılık ahdi alalım” dedi. Onlardan her biri piyade olarak onun önüne geliyor, ata süvari oluyor, öbürleri ona itaatlerini sunuyorlardı. 


İşte bu sırada Suri ona bir adam göndererek yaptığınız bu davranışın anlamı nedir? Bununla bizi oraya gelip sizi tutuklamaya zorluyorsunuz, diye haber saldı. Onlar da bir elçi aracılığıyla şu haberi gönderdiler: Bu iş (egemenlik) ne sizindir, ne de bizim. Ulu ve yüce Allah'a aittir. 
Onun dediği olur. O zaman, “Dünya devleti bu zatın eline geçecek” diye karar verdik. Şimdi bütün Horasan'ı zaptetmiş bulunmaktadır. 


Şeyhin Duası 


Hasan el-Müeddib anlatıyor: Bir gün şeyh ata binmiş, yolda gidiyor, ben de her zaman olduğu gibi üzengisini tutmak için yanı sıra ilerliyordum. Alçak bir sesle şeyhin, “Yaşlı, zayıf ve güçsüz bir kimseyim, lutfet beni bağışla” dediğini duydum. Şeyh bu sözleri söyler söylemez atın ayağı sürçtü, takla attı ve şeyh yere düştü. Ama bu düşüşten hiçbir yeri acımadı. Elhamdülillah, Allah'ın işi ölçülmüş biçilmiş bir kaderden ibarettir, dedi ve şükür için secdeye varıp, “Allah”a şükür, atın arkasından düştüm” dedi. 


Hasan el-Müeddib diyor ki: Anladım ki şeyh başına bu belanın gelmekte olduğunu gördüğünden Allah”a yakarmıştı. Bu belayı hafif atlatmak ve selamete ermek için dua ve niyazda bulunmuştu. 


İhtiyar Şebuyi”nin Vefatı 


Ceddim Şeyhülislüm Ebü Said demişti ki: Şeyhin oğlu babam Ebü Tahir”den işitmiştim. Mihene”de annemin dayısı olan yaşlı bir adam vardı. Uzun bir ömür yaşamıştı, boyu kısa ve köseydi. Şebuyi, diye anılırdı. 
Yoksuldu, ailesinin bireyleri çoktu. Rızkını sağlamak için durmadan çalışırdı. Şeyhin meclisini de hiç terketmezdi. Bu yaşlı adam ağlar, yanar, ah vah ederdi. Bir gün şeyhin meclisindeyken heyecanlandı. Şeyhin sohbeti sona erip cemaat dağılınca orta yere gelip halkaya takılan av gibi oturdu. Şeyh, “Ey ihtiyar sana ne oldu?” diye sordu. Bilmiyorum, 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dedi ihtiyar. Ama bilmen lazım, dedi şeyh. Ertesi gün Şeyh, “Şebuyi'nin belini bağlayınız, kollarını sıvayınız, mescidi süpürüp temizlemesi için eline bir süpürge veriniz” dedi. İhtiyar süpürgeyi aldı ve mescidi süpürdü. Şeyhin huzurunda bulunan Mihene Valisi Hoca Hamuveyh, “Şu hizmeti genç bir adam yerine getirse daha uygun olur” diye düşündü. 
Ferasetiyle bunu bilen şeyh, “Bey” dedi. Bu ihtiyar mürid olmak istiyor, bunun yolunu tutmazsa amacına ulaşamaz, deyince Şebuyi ağladı ve, “Ey şeyhl Yaşlıyım, zayıfım, ailem kalabalık, bana acı” dedi. Bunun üzerine şeyh başını önüne eğdi. Sonra başını kaldırıp, “İş tamam, süpürgeyi elinden bırak” dedi. 


Babam Hoca Ebü Tahir anlatıyor: Bir öğle vaktiydi. Dervişlere ait buğdayın değirmene götürülmesi gerekti. Fakat güvenli bir zaman değildi, çünkü bu sırada Türkmen fitnesi başlamıştı. Şeyhe, “Değirmene kimi göndereyim?” diye sordum. Buyurdu ki: İhtiyar Şebuyi'yi. Hemen onu birkaç dervişle değirmene gönderdim. Değirmene varıp içeri girdiler, kapıyı kapattılar ve buğdayı öğütmeye başladılar. Bu sırada değirmene gelen Türkmenler kapıyı dövmeye başladılar. Fakat içeridekiler kapıyı açmadılar. Şebuyi, kapının ardına gelip sırtını kapıya dayadı. 
Türkmen'in fırlattığı ok kapıyı yardıktan sonra ihtiyarın sırtına saplandı ve göğsünden çıktı. Hemen oracıkta şehid düştü. Bir merkebe yükleyip Mihene'ye getirdiler. Şeyh Ebü Said'in evinin önüne koydular. Şeyh, ihtiyarın kana bulanmış beyaz sakalını görünce “Kimi öldü, kimi de ölümü bekliyor” (âhzâb 33/23) mealindeki âyeti okudu. Sonra ihtiyarın cenazesine teveccüh etti. Ertesi gün şeyh, Şebuyi'nin kabri başında sohbet toplantısı düzenledi. Mihene reisi Hoca Hamuveyh'in gönlünden şu fikir geçmişti: Bu ihtiyarın öldürülmesinin anlamı nedir? Onun içinden geçirdiği bu fikri kerametiyle bilen şeyh bana dönüp, “Ey hoca!” dedi. 


Meydan üzerinde bu kadar düşünmek niye? 

Burada sadece ejderhaların nefesi, fillerin darbesi var. 
Her kim gelirse buraya can ve ruh feda eder. 

Avare kişinin sultanın sarayının çevresinde işi ne! 
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Allah Muhammed'e ve bütün âline salât ve selâm eylesin. Sonra şeyh elini yüzüne sürdükten sonra kürsüden indi. 


Şeyh ve Mâverâünnehir'in Ulu Pirleri 


Anlatırlar ki Mâverâünnehir'de ulu pirlerden ve şeyhlerden oluşan bir cemaat vardı. Her zaman sohbet meclisi düzenler ve tarikat hakkında güzel sözler söylerlerdi. Bunların bir mukaddemleri vardı. Mukaddem büyük bir kişiydi ve çok sayıda müridi vardı. Her bir müridin dünya ehlinden bir muhibbi bulunuyordu. Mukaddem bunlardan her birine konağında bir yer ayırmıştı. Adetleri şöyleydi: Her gece yatsı namazını kılıp evradlarını okuduktan sonra gidip seccadelerine otururlar, sabaha kadar geceyi tefekkürle geçirirlerdi. Sabah namazı kılındıktan sonra şeyh sohbete başlar, o gece kim bir müşkülle karşılaşmış veya kimin zihnini bir şey meşgul etmiş ise bunları çözer ve söylenmesi gerekeni söylerdi. Bu cemaatin hizmetkarı İmran isminde cezbeli biriydi. 
Bir gece İmrân'ın hatırından şunlar geçti: Gerçekten çok acayip bir şeyl Eğer onu talep edip yanına gitsem, “Ey zavallı nereye koşuyorsun? Bana yetişebileceğini sanıyorsun” diyor. Talep etmesem, “Hadi koşun, ne duruyorsunuz?” diyor. Başka birini talep etsem, “Müşrik” diyor. Ondan yüz çevirsem, “Seni mürted seni” diyor. İmran o geceyi bu düşüncelerle geçirdi. Sabah olunca şeyh sohbete başladı ve müridlerin müşküllerini bir bir halletti. Sırası gelince İmran da kalkıp ortaya çıktı ve problemini arzetti: Birinin içine bir (Hakk”ı) talep hevesi düştü. 
Ömrünü bu talep uğruna harcadı. Bazan ibadet, bazan mücahedeyle meşgul oldu. Ömrünün çoğunu da hizmetle geçirdi. Bununla beraber içine düşen talep hevesi için ne bir yer bulabildi ne de buna bir anlam verebildi. Sebep ne ola, dedi. Şeyh başını önüne eğdi ve bu müşküle hiçbir çözüm bulamadı. Düşünmeye devam etti. Epey düşündükten sonra başını kaldırdı ve, “Ey İmran bekle, cuma günü olunca bütün şeyhler burada toplanır, her biri bu konuda fikrini söyler. Belki problemin çözülür” dedi. Cuma günü vilayetin bütün meşayihi toplandı. İmrân bahis konusu müşkülünü onlara arzetti. Her şeyh bir şey söyledi 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ama probleme kimse açıklık getiremedi. Kimse dertlinin derdine şifa olamadı. Söylenen sözlerin tümü birbiriyle çelişiyordu. Nihayet akşam oldu ama İmrân'ın müşkülü hâlâ çözüm bekliyordu. Bütün meşâyih susmuştu. Soru sahibi patladı: Bu heves uğruna bir ömür harcadım, bugün bu yolun şampiyonlarını burada gördüm. Sıkılganlık perdesini yırtıp derdimi onlara açtım. Sizleri tarikatın tabipleri olarak tanıdım. 
Beni bu derde düşürüp bıraktınız, perdem yırtıldı gitti! 


İmrân'ın bu feryadı üzerine cemaatte bir kaynaşma belirdi. O gece hepsi bu endişeyle oturdular, sabaha kadar başlarını dizlerine eğip düşündüler. Ertesi gün herkes düşüncesi sonunda ulaştığı kanaatini dile getirdi ama yine sadra şifa olacak bir şey söylenemedi. Hiçbir çözüm şekli bulunamadı. Mukaddem, “Bu derdin devası bizdedir. Bunun devası Horasan tarafında zuhur eden ve Şeyh Ebü Said-i Ebü”l-Hayr denilen kişinin yanındadır. Oraya gitmen gerek, orada derdine şifa ara. Meselenin cevabını getirene kadar bulunduğumuz yerden ayrılmayacağız" dedi. 
Bunun üzerine İmrân kalkıp yola düştü. Dalgın dalgın gidiyordu. Yeme içme hiç aklına gelmiyordu. Samimi olarak talep sahibi olan bu zümrenin hali zaten böyle olur. (Hakk'a giden) yolda karşılaştıkları bir müşkülü ortadan kaldırmadan başka bir şeyle meşgul olmak câiz olmaz. 


İmrân sabahleyin Mihene'ye vardığında şeyh sohbet meclisinde konuşuyordu. İmrân içeri girince cemaat içinde şeyhin gözü ona çarptı, başını kaldırdı ve canı gönülden ona, “Ya İmrân gel, bugün senin için meclis kurduk” diye hitap etti. İmrân saygılar sundu ve uzakta durdu. Şeyh, “Ey İmrân yaklaş, uzak bir yoldan gelmiş bulunuyorsun” deyince şeyhin huzuruna vardı. Şeyh ona, “Ey derviş, manevi hallerin hepsi aynı nitelikte değildir. Sen ya O”nu talep edersin veya O”ndan talepte bulunursun. Yüz yirmi binden fazla peygamber O”ndan talepte bulunmuştur. Muhammed dünyaya gelmeden evvel kimse O”nu talep etmedi. O'nun ilk talibi Muhammed oldu. Allah Teâlâ bu hususta ona teşekkür edip, “Onun gözü ne kaydı ne de şaştı” (Necm 53/17) buyurdu. 
Eğer onu talep ediyorsan bil ki talep geri çevrilir, yol kapalıdır. Matlub ise hudutsuzdur. Eğer O”ndan talepte bulunuyorsan O”nun kelamını 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söylemediğin, dostlarıyla oturup kalkmadığın, çağrısına derhal cevap vermediğin sürece geçmişteki arzun gerçekleşmez. Başkalarını gaflette, seni ise eşikte bırakmıştır. Başkaları O”ndan diğer şeyleri talep etmekle, seni ise kendisini ve dostlarını istemekle meşgul etmiş.” dedi. 


İmran, “Ey şeyh kerem sahibi değil mi?” dedi. Şeyh, “Evet öyledir, hem de istemeden veren, özür dilemeden affeden bir kerem sahibidir. 
Ey İmran hemen geri dön, zira cemaat seni beklemektedir” dedi. İmran saygılar sunduktan sonra dönüp gitti. 


Biri sordu: Biz günahkârların hali nedir? Şeyh cevap verdi: Ey delikanlı, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), “İyi bilin ki Allah ve melekleri işledikleri günahları itiraf edenlere merhamet ederler” buyurmuştur. 


İmran yola çıktı, şeyhlerin yanına vardı. Onlar da oturmuş İmran”ı bekliyorlardı. İmran olup biteni anlattı. Onlar da dinlediler. Sonra kalktılar ve Mihene tarafına yönelerek şeyhe tazim için başlarını yere koydular. 


“Seni Getiren Biziz” 


Hoca Aliğ anlatıyor: Nişabur”daydım. İçime şeyhi görme arzusu düştü. Nişabur”dan tabana kuvvet yola çıktım. Bir gün bir gecede Mihene”ye vardım. Kasabaya yaklaşınca abdest almayı, abdestli olarak kasabaya girmeyi ve şeyhin huzuruna varmayı arzu ettim. Kasaba civarındaki suya varınca gelmekte olan bir derviş gördüm. Henüz ayakkabılarımı çıkarmaya fırsat bulamadan derviş, “Şeyh senin böylece yanına gitmeni istiyor” dedi. Şeyhin huzuruna yalın ayak gittim. 
Dergâhın civarındaki dükkânda oturuyordu. Bir sandalye getirin ve şu ayakkabıları üzerine koyun, dedi şeyh. Sandalyeyi alıp şeyhin önüne getirdiler, üzerine de dervişin ayağından çıkardığı ayakkabıları koydular. Şeyh, “Sandalyeyi yanıma getirin” deyince sandalye önüne kondu. 
Şeyh ayakkabıları öptü, başına koydu, ayağını tuttu ve yüzüne sürdü, “Kim bu yolda bir adım atarsa o uludur” dedi. Sonra Aliğ'e dedi ki: Sanma ki sen geldin, seni getiren biziz. 
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“Ey Direğin Arkasındakil” 


Anlatırlar ki Şeyh Ebü Said bir gün mecliste konuşuyordu. İddiacı- nın biri gelmiş, direğin arkasına oturmuş şeyhi seyrediyordu. Gördü ki şeyh dört yastık arasında kürsüde oturmuştu, kerametleri ayan beyan. 
Adam gizlice şeyhin halini gözetliyordu. İçinde ise inkâr vardı. Şeyh ona dönüp, “Ey direğin arkasında oturan kişi! Gönlündeki inkârı çıkarıp at ve yanımıza gel” dedi. Adam direğin arkasından feryat ederek çıktı: Bu hangi hudâdır, dedi. Şeyh: Hayır, hata ettin doğrusu şu: Bu teslimiyet! (Gayri ihtiyari olan bu şey nedir?) Bunun üzerine cemaatten bir feryat yükseldi. Adam da tövbe edip şeyhe mürid oldu. 


Şeyhin Ebü”l-Feth”in Haline Vâkıf Olması 


Hoca Ebü'i-Feth şöyle demişti: Ulu şeyhin huzuruna varıp o hallerini müşahede ettiğim, başlangıçta çekmiş olduğu çileleri işittiğim ve bu halleri o çilenin meyvesi sandığım için gizlice çile idmanları yapmayı düşündüm ve kendi kendime, “Önce lokmada ihtiyatlı olmak gerek; çünkü ulu ve yüce Allah peygamberlere, 'Ey peygamberler, temiz gıdaları yiyiniz ve salih amel işleyiniz” (Mü'minün 23/51) buyurmuştur. İyi iş helâl lokmanın neticesi olduğuna göre benim çıkarım kendi elimin emeğiyle geçinmemdedir. Süfilerin ekmeğini yememeliyim” dedim. Böyle düşündüm ama ben kazanmak ve iş yapmak nedir bilmezdim. Şeyhin yakınında Mire denilen bir değirmenci vardı. Gizlice ona gidip hurmadan çıkan lifleri örmeyi öğrendim. Her gün sıcak basınca şeyh istirahate çekilir, öğle uykusu uyurdu. Aynı şekilde arkadaşlarımız da uyurlardı. Bu arada gizlice araziye çıkar, bir miktar hurma lifi alır, onu örer, satar ve parasıyla arpa alır, değirmende öğütür, ondan ekmek yapardım. Sürekli olarak oruç tutardım. İftar vakti süfilerle birlikte sofraya oturur, yenim- de sakladığım arpa ekmeğini hiç belli etmeden çıkarır ve bunu gizlice yerdim. Sürekli olarak şeyhin sofradaki yerinden uzak bir yere oturmak için çabalıyordum; çünkü bu durumumu bilmesini istemiyordum. Çokça abdest alıp namaz kılıyor ve benim bu sırrıma hiç kimse vâkıf değil, sanıyordum. Şeyh de bu konuda benimle Mihene'den kalkıp Nişâbur'a 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gidene kadar bir şey söylemedi. Tüs'a gitti. Orada Seyyid Ebü Talib Caferi derler bir seyyid vardı. Şeyh onu çok severdi. Hatta o olmadan yemek yemezdi. Şeyh, Nevkân'a gitmek üzere Tüs'tan ayrılınca Seyyid Ebü Talib de beraberindeydi. Bir kere ikisi tahta oturmuştu. Yemek yiyorlardı. Nevkân'da bir zâhid vardı. Şeyhin buraya geldiğini haber alınca saygılar sunmak üzere yanına gitti. Zâhid selâm verdi ama şeyh karşılık vermedi, hiç oralı da olmadı. Toplum içinde aşağılandığını düşünen zâhid bu davranışa son derece kırıldı. Bu kırgınlıkla şeyhin yanından ayrıldı. Seyyid Ebü Talib sordu: Ey şeyh! Şu bizim zâhidimize neden hiç iltifat etmedin? Şeyh, “Zâhid lazım değil, zâhid lazım değil” dedi ve sonra ekledi: Ey Seyyid ham sofularla sohbet etme, çünkü onlar gammaz kişilerdir. Allah onların sözüyle insanları dergâhında kı- namaz, ama onları sözleriyle salıvermez. Ayrıca bunlar halka da sıkıntı veriyorlar. Şeyh sonra bana yöneldi ve, “Eğer oraya gidersen sakın onlardan söz etme; çünkü sen o dergâhın toprağı olmalısın, yani ahirette ben falan şeyhimin müridiyim, deme; çünkü sen zühd yolunda yürüyorsun ve şeyhe bağlı olmadan amel ediyorsun” dedi. 


Şeyh bu sözleri söyleyince, bu sözün dehşetinden aklım başımdan gitti ve kendimden geçip yere düştüm. Sızlanmaya başladım. Özür diledim, nihayet şeyhin gönlü oldu ve, “Bundan vazgeç” dedi. Ben de, “Vazgeçtim” dedim. Sonra başımdan geçen şeylerin ne olduğu konusunda bana sorular sordu. Ben de halimi hikâye ettim. Oradakilerin hepsi bu işe şaşıp kaldı; çünkü bu süre içinde, şeyh dışında kimsenin halimden haberi yoktu. Şeyh ise keramet yoluyla bundan haberdar olmuştu. 


Şeyhin Derecesi 


Hoca Ebü”l-Kasım Hakim Serahs'ta ulu bir erdi ve pek çok müridi vardı ve hepsi de aziz kişilerdi. Şeyhin ünü Serahs şehrine ulaşınca ora ahalisi şeyhin halinin hangi derecede olduğunu öğrenmeye ihtiyaç duydu. Bir gün oturup şeyhten bahsetmeye başladılar. İçlerinden biri, “O ulu bir erdir” diğeri, “Onun evi dağın ardındadır; yani, o köylüdür, köyden adam çıkmaz” dedi. Yahya Türki! Ulu bir kişiydi. Söz aldı ve 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gıyabında onun hakkında konuşmanız doğru olmaz. Ben bu iş için Mihene”ye gideceğim, onu gözetleyeceğim, kim olduğunu öğreneceğim, dedi ve o tarafa gitti. Onu uğurlamak için toplananlar dediler ki: İyi bak, ünü bize kadar gelip duran bu zatın nasıl bir er olduğunu anla. 


Yahya Mihene'ye geldi. Buraya geldiğinde sabahtı, şeyh kürsüdeydi. Yahya, mescidin kapısından içeri girince şeyh onu gördü ve, “Merhaba ey Yahyal Bizi incelemek için geldiniz, şimdi bize çok dikkatli bakman gerek. Şimdi söyle, geldiğin yerdeki dervişler o zaman neler konuşmuşlardı?” dedi. Yahya, “Şeyh buyursun” deyince, “Sana, git onu iyi incele dediler mi?” diye sordu. Evet, dedi Yahya. Peki, şimdi gördün mü, dedi şeyh. Yahya, “Evet gördüm” dedi. O halde gidince ne söyleyeceksin, dedi şeyh. Yahya, “Şeyh neyi uygun görürse onu” dedi. Şeyh dedi ki: Git ve de ki: Öyle bir er gördüm ki kesesinde kilit, karakterinde de husumet yok. Yahya bir nara attı ve kendinden geçti. 
Aklı başına gelince neşeli olarak kalkıp Ebü”l-Kasım"a gitti, olup bitenleri oradaki cemaate anlattı, hepsi keyiflendi ve Mihene”ye gitmeye ve şeyhin huzuruna çıkmaya karar verdiler. 


Şeyhin Merv Şehrini Ziyareti 


Rivayet ederler ki Şeyh Merv şehrine gitmeye karar verdi. O vakit burada süfilerin hizmetkarı Hoca Ali Habbaz, cemaatin piri de Ebü Ali Siyah'tı. Şeyhin gelmekte olduğunu haber alınca aralarında, “Bir kuş geliyor, benim ve senin önündeki taneleri toplayacak” dediler ve bir süre bu konuda konuştular. Sonra, “Gereken önlemleri almamız ve onu karşılamaya gitmemiz lazım” dediler. Şeyh Ebü Ali şeyhin ululuğuna yaraşan birtakım hazırlıklar yaptı. O derecede ki beldenin köpekleri yesin diye iki semiz eşek satın aldı ve kesti. Hadim, bu eşekleri niye kestin, deyince cevap verdi. Böyle bir padişah geldiği zaman mahallenin köpeklerini de doyurmak gerek, bundan aşağısı olmaz. 


Sonra şeyhi karşılamaya gittiler. Şeyh, Abdullah b. Mübarek”in ribatına inmek istiyordu. Ebü Ali Siyah, “Belki bir şahin bir gün evimize 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konar, diye binlerce baykuşa hizmet ediyoruz, şimdi böyle bir şahin geldi. Onun başka bir yere konmasına razı olmayız” dedi. Şeyh mürüvvet ehli olmak gerek, dedi. Herkes şahindir, hiç baykuş yok, dedi. Şeyh Ebü Ali, “Şeyh bize bizi (hatamızı) göstermeli, aksi halde dünya başımıza yıkılır” dedi. Sonra şeyh şehre girdi, hankaha indi ve kürsüye çıktı. Pirler çevresinde yer almışlar, gençler karşısında saf bağlamışlardı. Şeyh konuşmaya başladı. Ama Hoca Ali Habbaz'ı bir kıskançlık tuttu. Sonra Ebü Ali Siyah içeri girdi. Cemaatine baktı, şeyhin büyük bir heybet ve azametle kürsüde oturduğunu gördü ve kendi kendine, “Eğer halk bunu görür ve konuşmasını dinlerse bizim velayetimiz ortadan kalkar ve Merv halkı bizi bırakır” dedi. Şeyh hemen ona döndü ve, “Ey hocal Şu pazar yerine git, orada nefis bir kalkan balığı kızartıyorlar. Oradan yüzün gibi kalkan balığı al getir” dedi. Hoca Ebü Ali koşarak gitti, bir kalkan balığı getirdi. Şeyh bunu aldı ve, “Merv şehrini ve onun velâyetini de buna karşılık sattık ve bunu da sana bağışladık” dedi ve kalkan balığını ona verdi. Hiç beklemeden oradan ayrıldı. Sofranın hazırlanmakta olduğunu söyleyerek bir süre beklemesi için her ne kadar ısrar ettilerse de orada durmadı. Abdullah Mübârek'in ribâtına gitti. Hoca Ali Habbaz sofrayı araziye kurdu. Yemekten sonra şeyh Mihene'ye döndü. 


Merv Dervişlerinin Şeyhi Ziyareti 


Babam Nüreddin Münevver anlatmıştı: Hoca Ebü'i-Feth'ten dinlemiştim. Bir gün Ebü Said oturduğu yerdeki dükkânın üzerinde meclis kurmuş, sohbet ediyordu. Söz arasında, “Yüce ebediyet yurdundan meltem esiyor ve sadece dervişlerin ayaklarına doğru esiyor” dedi ve konuşmasını sürdürdü. Sonra bu sözünü ikinci kere tekrar edip, “Yüce ebediyet yurdundan esen meltem sadece dervişlerin ayaklarına geliyor” dedi. Bu sözü üçüncü defa tekrarladı. Bunun üzerine Hoca Hasan el-Müeddib, Hoca Abdülkerim ve süfilerden bir cemaat ayağa kalktı. 
Bazı dervişlerin kasabaya gelmekte ve kasabaya girmek üzere olduklarını anlamışlardı. Şeyh bu ifadeyi bunun için üç defa tekrar etmişti. Yola çıktılar ve kasabanın giriş noktasına geldiler. Burada şeyh sağ yöne gidilmesini işaret etti. Şeyhin işareti yönünde yürüdüler. Merv bölgesinden bir dervişler cemaatinin gelmekte olduğunu gördüler. Onları gören cemaat onlarla kucaklaştı ve birlikte döndüler. Şeyhin huzuruna geldiler. 
Şeyh, “Bunların ayakkabılarını getirin” dedi. Hasan ayakkabıları şeyhin yanına getirdi. Şeyh ayakkabıları aldı ve başının üstünde tuttu ve, 


“Başına taç isteyen bunu başında taşısın 
Çünkü bunun yanında büyük küçük kalır.” 


beytini okudu. (Allah Muhammed'e ve tüm âline salat ve selâm eylesin). Şeyh elini yüzüne çalarak meclisi kapattı. Oradakiler arasında bir vâveyla koptu. 


“Haydi Cenaze Namazına” 


Hoca Ebü Bekir Müeddib anlatıyor: Mihene'de şeyhin huzurunda bulunuyordum. Bir bahar günü sağanak halinde yağmur yağmış, her taraf sel olmuştu. Bu olayın olduğu gün ikindi vakti şeyh dışarı çıktı ve yağmur duası etmemiz gerekiyor, dedi ve sahraya çıktı. Ben de şeyhle birlikte nehir kenarına kadar yürüdüm. Burada, “Hadi suya dalın” dedi. 
Hepsi suya daldı. Ben ise şeyhin yanında dikiliyordum. Üzerimde temiz bir elbise vardı. Şeyhe bakıyordum. Derken Hasan el-Müeddib arkam- dan geldi, başını ayaklarımın arasına sokarak, kaldırdı, götürdü ve ırmağın sularına attı. Su başımdan aşıyordu ve ben yüzme bilmiyordum. 
Sarığım ve ayakkabılarım suya gitmiş, elbisem ıslanmıştı. Aklım başımdan gitti. Kendimden de çevremden de haberim yoktu. Beni sudan çıkardılar, baş aşağı tuttular, boğazımdan yere su aktı. Şeyh, “Hadi cenaze namazına” dedi. Beni getirip şeyhin önüne koydular. Şeyh yüzünü seccadeyle örttü, cemaat saf tuttu. Şeyh, üzerime dört tekbir getirdi. 
Cenaze namazını kıldı ve gelip baş ucuma oturdu ve yüzündeki örtüyü kaldırdı ve bana, “Ey Ebü Bekir, öldükten sonra kalk ve konuş” dedi. 
Bunu söyler söylemez ayağa kalktım. Şeyhi bir eşeğe bindirip götürdüler. Şeyh gittikten sonra belim peştemalla sarılı olduğu halde aynı şekilde şeyhle birlikte gittim. Cemaati orada bırakmıştım. Şeyh evine çekildi ve o gece kurulan sofraya da katılmadı. Ertesi gün sohbet konuşması için kürsüye çıktı. Söze başlamadan önce Hasan el-Müeddib”e, “Ayağa kalk” dedi. O da hemen kalktı. Dedi ki: Belh”e gitmen lazım. On iki günde gider, on iki günde döner, bir gün de Belh”te kalırsın. Yirmi beş gün sonra buraya gelmiş olursun. Ebü Amr Huşküveyh, Nişabur”dan Belh”e gelecek, selâmımı söyle ve, “Üç batman öd ağacı, süfiler için 100 altın kadar borç para istiyoruz” de ve bunları alıp bize getir. 


Yola çıkan Hasan el-Müeddib Zerdek denilen yere varınca Türkmenler”in baskınına uğradı. Casus olduğunu iddia ederek Hasan'ı yakalayıp dövdüler, hakaretler ettiler. Bir gün bir gece zincire vurulduktan sonra çarmıha gerdiler. Hasan diyor ki: Soğuktan ve çektiğim acıdan kendi kendime yakındım ve gece yarısı şeyhe iltica edip, “Ey şeyh feryadımı dinle, yetişl” dedim. Bu sözü söyler söylemez Türkmen komutan hemen evden dışarı çıktı ve elimdeki kelepçeyi çözdü. Beni çadıra gönderdi, yıkanmam için sıcak su getirtti. Giymem için elbiselerimi gönderdi. Sonra beni alıp çadırına götürdü ve, “Ey casus! Kimin hesabına çalışıyorsun?” diye sordu. Ben, dedim, Mihene zâhidi Şeyh Ebü Said'in çömeziyim. O nasıl bir adamdır, bana onu tasvir et, dedi. 
Ben de şeyhi ona tasvir ettim. Doğru dedi, komutan, Şeyh aynen dediğin gibidir. Şu saatte onu rüyamda gördüm. Kılıcını sıyırıp bana, “Bu adamı salıver, aksi halde seni mahvederim” dedi. Korktum ve seni saverdim, dilediğin yere git. Oradan Belh'e vardım. Ebü Amr Huşküveyh Gazne'ye gitmiş, şeyhin işaret ettiği gibi yirmi beşinci gün Mihene'ye geldim. Sabah namazı vaktiydi. Şeyh kürsüdeymiş. Cemaate, “Hasan geliyor, karşılamaya gidiniz” demiş. Şeyhin oğulları ve süfiler cemaati beni sahrada karşıladı. Şeyhin huzuruna varınca, “Merhaba ey Hasan, sen mi anlatacaksın yoksa ben mi anlatayım?” dedi. Şeyh anlatırsa daha iyi olur, dedim. Dedi ki: Ebü Amr'ı göremeyeceğini biliyorduk. 
Ama sen gittin. Türkmenler seni yolda yakalayıp zincire vurdular, acı çektin, bize iltica ettin, biz de seni kurtardık. Belh'e gittin, ama Ebü Amr”ı göremedin. Hasan, “Ey şeyh! Bütün bunları biliyordun da bu biçarenin işkence çekmesini neden istedin?” deyince şeyh dedi ki: Ey Hasanl O gün Ebü Bekir”i suya atan kişiyi biz bir türlü yumuşatamadık, yumuşayabilmesi için Türkmen çomağı lazımdı. 


Hasan, bütün bu şeyler benim için düzenlenmişti diyor. 


Kuyumcunun Altınları 


Anlatırlar ki Şeyh Ebü Said bir zamanlar Serahs'a gitmiş ve Pir Ebü'l-Fazl Hasan'ın hankahına inmişti. O sırada hankahın hadimi Ebü'l-Hasan isminde biriydi. Hankahın belli bir geliri yoktu. Hâdim, “Böyle bir er, bu kadar kalabalık bir cemaat geldi, önlerine sofra çıkarmam için bende bir şey yok” diye düşündü. Onun zihnini bu düşünceler meşgul ederken şeyh, Ebü'l-Hasan'a, “Pazara, falan kuyumcunun dükkânına gitmen gerek. Ona, 'Ebü Said 30 altın göndermeni istiyor de” dedi. Bunun üzerine kalkıp kuyumcu dükkânına gittim ve Şeyh 
30 altın istiyor, dedim. Kuyumcu derhal Nişâbur'da basılan altınlardan otuz tane verip hemen yerine ulaştırmamı emretti. Şeyhin huzuruna getirdim. Bunları harcamamı emretti. Ertesi gün şeyh bana, “Ey Ebü”l-Hasan, kuyumcuya git, 30 altın daha al ve harca” dedi. Şeyhin 
isteğini yerine getirdim. Üçüncü gün şeyh, “Yine o kuyumcuya git, 30 
altın al, bundan ayrı olarak 10 altın daha al, 10 altına Nişâbur'a kadar bir merkep kirala, 30 altını da harca" dedi. Gittim, kuyumcuya, 30 altın, bundan ayrı olarak da 10 altın ver, dedim. Kuyumcu, “Bu ne biçim söz, her gün böyle söylemiyordun” dedi. Şeyh Nişâbur'a gidiyor, eğer yarın altınları benden isteyeceksen, hemen git, şeyh Nişâbur'a hareket etmeden ondan iste, dedim. Kuyumcu yanım sıra şeyhin huzuruna geldi. Süfiler hayvanları hazırlamışlar ve eşyaları yüklemişlerdi. 
Kuyumcu şeyhin önünde durdu. Şeyh hiçbir şey söylemeden ata binip gitti. Kuyumcu, şehrin dış kapısına kadar şeyhin ardından gitti. Şeyh, kapıdan çıkınca yolun başladığı yere vardıklarında oradan bir kervanın gelmekte olduğunu, bir kişinin kervanın önünde yürüdüğünü gördüm. 
Bu adam Nişâbur'a gitmekte olan cemaate yaklaşınca selâm verdi ve, “Bu kim?" diye sordu. Ebü Said-i Ebü”l-Hayr, dediler. Adam, şeyhin 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huzuruna gelip selam verdi. Şeyh selamı aldı ve hiç tereddüt etmeden, “O 100 altını şu kuyumcuya ver” dedi ve kuyumcuya işaret etti. Adam altın kesesini çıkardı, kuyumcuya 100 altın verdi. Kuyumcu da altınları teslim aldı. Şeyhimiz sordu: Maksat hâsıl oldu mu? Evet, dedi kuyumcu. O halde varıver, dedi şeyh. Beni kabul etmedikçe seni bırakıp gitmem, dedi kuyumcu. Şeyh, “Tamam, kabul ettim” dedi. Kuyumcunun işi yoluna girdi. Biz de şeyhin yoldaşı olma haline dönüp yola koyulduk. 


“Kadının Cenaze Namazını Kılacağız” 


Kadı Seyfi Serahs”taki kadılar zümresinden ve saygın imamlardandı. Re'y sahiplerinden (kıyas ve akla öncelik veren âlimlerden) olup süfilere de tümden karşıydı. Özellikle şeyhe şiddetli bir muhalefeti vardı. Şeyhimiz Serahs'ta bulunduğu sırada Serahs bölgesinin kadısı oydu. İhsanı boldu, oldukça sayılan biriydi. İçlerinden biri, bir suikastla şeyhi ortadan kaldırsın, diye bazı kimselere birçok mal teklif etmişti. 
Fakat hiçbir kimse böyle bir şeye cüret etmeyi hatırından dahi geçirmedi. Şeyhin bundan haberi yoktu. Bir gün biri kadının teklifini kabul etti. Kadı ona bir miktar para verdi. Şeyhi yok etmek için bir gün tesbit ettiler. O gün şeyh mecliste sohbet eder durumda olacaktı. Aynı gün kadının da meclis kurduğu (duruşma) günüydü. Kadı Seyfi falan yerde meclis kuracak, orada hazır olun, diye minareden ilan edildi. Şeyhimiz ilan yapan kişinin sesini işitince, “Abdestinizi alınız, kadının cenaze namazını kılacağız” dedi. Kadının sağlığı tam olarak yerinde, birazdan mecliste konuşma yapacak, diye düşünen halk bu söze şaştı kaldı. 
Şeyh, abdest alın onun cenaze namazını kılacağız, diyor, sonra da konuşmasına, bıraktığı yerden devam ediyordu. Kadı Seyfi gusül yapmak ve konuşmaya hazırlanmak için hamamda bulunuyordu. Bundan birkaç gün önce bir köylü üçten dokuza şart olsun, diye yemin etmiş, yeminini bozmuş, mesele kadıya intikal etmiş, kadı da boşanmaya karar vermiş ve adamı bir süre için hapse yollamıştı. Ayrıca boşadığı eşine nafaka ve sonra vermesi gereken mihri hemen vermeye hükmetmişti. 
Ayrıca bir de adamı kırbaçlatmıştı. Köylü şehre gelmiş, tırpanı demirciye getirmiş, biletmiş, sonra alıp köyüne dönmüştü. Tam bu sıra tek başına kadının hamamdan çıktığını görünce, kadıya karşı içi nefretle dolu olan köylü tırpanla kadıya vurup karnını deşti, iç organları parçalanan kadı oracıkta can verdi. Kadı öldürüldü, diye sesler yükseldi. 
Şeyh ise meclisteki sohbetine devam ediyordu. Halk, şeyhin sözünden hayrete düşmüştü. Şeyh dedi ki: O aleyhimize hükmetti. Bize nisbetle o kimdir? Biz de onun aleyhinde hükmettik. Allah'a nisbetle o kimdir? 
O nerede, o nerede! 


Bitmeyen Buğday 


Şeyh Ömer Şevkâni anlatıyor: Ulu imam Mâlik-i Şevkâni'nin babası Hoca Muhammed'in gençlik yıllarında değerli bir elbisesi ve başlığı vardı. Bir gün oturmuş bir halde bulunan şeyhin önünden geçti. Üzerinde bu elbise ve külah vardı. Şeyh onu gördü ve, “Şu delikanlı bu elbise içinde geçici olarak bulunuyor (yakında bunun yerine abâ giyecek, derviş olacak)” dedi. Bu söz ona ulaştırılınca, “Durum şeyhin buyurduğu gibidir. Epey zamandan beri bu husus içimi rahatsız ediyor” dedi. Çok geçmeden tövbe etti ve büyük köşkünü hankaha çevirdi. Süfiler zümresi ve şeyh uğrunda pek çok para harcadı. Şevkân'daki hankahında kırk süfi barındırıyor ve masraflarını karşılıyordu. Şimdi Şevkân'daki ulucamide mevcut olan yüksek kubbeyi ve minareyi kendi parasıyla o inşa ettirmişti. Köşkünün üst tarafındaki ambarı buğdayla doldurmuştu. 
Çeşitli masrafları ve imaretin giderlerini buradan karşılıyordu. Ama yine de, “Bu buğday bu işlere yetmeyecek” diyordu. Her iki imaret inşası bittiği halde buğday olduğu gibi kaldı. Bu duruma şaştı kaldı; çünkü ambardan çıkardığı buğdayın oraya koyduğu buğdaydan kat kat fazla olduğunu kesinkes biliyordu. Bir adam gönderip miktarını öğrenmemiz için ambardaki buğdayı çıkarıp ölçtürdü. Daha önce buraya konulan- dan çok buğdayın bulunduğunu görünce hayrete düştü. Ayrıca imaretin giderlerini karşılamak için buradan hadsiz hesapsız buğday çıkarılmıştı. 
Adam ambardaki buğdayı çıkarmaya başladı, bir türlü arkası gelmiyordu. Hoca Muhammed'in sabrı tükendi ve sordu: Ambarda daha ne kadar buğday var? Adam, “Bey, henüz ambar ağzına kadar dolu” dedi. 
Artık Hoca Muhammed bu kerameti gizleme gücünü kendinde bulamadı. Çocuklarını eğitmekle görevlendirdiği bir edibi (eğitici) vardı. Ona gitti. Hafız Abdülmelik b. Şadan adındaki bu edip Tüslu”ydu. Durumu anlatınca edip ağladı ve, “Bu garip bir şey değil, müridi olduğun şeyhin kerametidir. Bu yolda sana o rehberlik etti. Bu hizmetleri görmeni emretti. Şayet bunu bana söylememiş ve hiç kimseye de haber vermemiş olsaydın. Sen ve çocukların buradan ne kadar buğday sarfederlerse etsinler ambardaki buğday kıyamete kadar tükenmezdi. Bu, şeyhin bereketli işareti ve temiz nazarı sayesinde böyle olmuştur” dedi. 


Refikân Köyünde İrşad 


Yine Ömer Şevkâni'nin şöyle dediğini işitmiştim. Bir gün şeyh Serdâve yoluyla Tüs'un yolunu tutmuştu. Maksadı oradaki Refikân köyünde konaklamaktı. Gelişini haber vermesi ve burada konaklamaya elverişli bir hankahın bulunup bulunmadığını öğrenmesi için bir dervişi önceden buraya gönderdi. Derviş, köy halkının yol kesmeyi âdet haline getiren fesat kişilerden oluşması sebebiyle burada hiçbir hankahın bulunmadığını gördü. Burada hacca gitmiş iyi bir adam vardı. Geliri, çocukları okutmaktan elde ettiği paralardan ibaretti. Şeyhin gelmekte olduğunu öğrenince, bu dervişi yanına alarak şeyhin yanına gitmeye karar verdi. Yolda dervişe dedi ki: Bu köyün halkı hep eşkıya ve bozguncudur. Herhangi bir hankah da yoktur. Köy halkının mallarının tümü haram mal, köyümde helâl malı olan tek iyi kişi benim. Bir tek kuruş helâl parası olan veya iyi bir kişi oluşunun işaretini veren başka bir kimse yoktur. 


Sahrada bir süre hoşça yürüdükten sonra şeyhe ulaştılar. Muallim dedi ki: Sağ salim buraya geldiğini haber alınca yanına geldik. Bu köyün halkı hep hırsız ve fesatçıdır. Bu köyde ben hariç hiçbir kimsenin bir tek kuruş helâl parası yoktur. Ben ise gelirimi çocuklara Kur'an okutmaktan elde ediyorum. Bu köyde hiç hankah da yok. Benden başka iyi bir kişi de yok. Ben ise iyiyim, ayrıca hacıyım. Şimdi şeyhi evimde misafir etmek istiyorum. Şeyh, “Ben köy ağasının evine inmek 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istiyorum” dedi. Aman ha, dedi adam. Bu bölgedeki en alçak kişi odur. 
Eşkıyanın ve haydutların başıdır o. Malının tümü haram, ayyaşın biri. 
Evinde şeyhin üzerinde namaz kılabileceği bir sergisi bile yok. 


Şeyh, bu sözlere kulak asmadı. Muallim dönüp gitti ve köy ağasına, şeyhin gelmekte olduğunu ve evine ineceğini haber verdi. Bu sözleri dinleyen ağa, sergilerin toplanmasını ve temizlenmesini emretti. 
Şeyhe ikram edeceği helâl bir şeyi olmadığı için düşünmeye başladı. 
Yaşlı annesi sordu: Ne oldu? Niçin böyle canın sıkılıyor? Ağa: Şeyh Ebü Said Mihene'den geliyor, evimize inecek. Böyle bir mana padişahı bizi şereflendirecek. Oysa düşünüyorum, sahip olduğum servet içinde bir tek helâl mal yok. Ona nasıl ev sahipliği yapacağım? Bundan dolayı şaşkınım. İyi bir kadın olan annesi, ellerini uzatıp iki bilezik çıkardı. 
Oğlunun önüne koydu ve, “Bunları al” dedi. Bunlar rahmetli annem- den miras kaldı ve helâldir. Ona da annesinden miras kalmış. Böyle bir helâl lokmanın bulunduğunu bildiği için şeyh evine geliyor, dedi. 
Ağa bunları alıp şeyh ve müridlerini ağırlamak için harcadı. Ama annesinin o sözleri gönlünde yer etti ve etkilendi. Şeyhi görüp vaazlarını dinleyince önünde tövbe etti. Köy halkından birçoğu da onu izledi. Ağa bu iki bileziğin süfiler için yapılacak masrafı karşılayacağını, başka bir şeye ihtiyaç duymayacağını, hatta fazla bile geleceğini hesap ediyordu. Bu para bitince şeyh, oradan ayrılmaya karar verdi ve atının hazırlanmasını emretti. Bir iki gün daha kalması için ağa pek çok ricalarda bulunduysa da şeyh kabul etmedi. Atını mahmuzlayıp yola düştü. Bir süre sonra Nizâmülmülk Refikân köyünü satın alıp anneleri tarafından şeyhin torunları olan üstat Ebü Ahmed'in evladı için vakfetti ve şeyhin sözündeki bereket sebebiyle öyle de kaldı. 


“Sakladığın Altınları Getir” 


Yine Ömer Şevkâni'nin şöyle dediğini işitmiştim: Ezcah köyünde bıçakçılıkla uğraşan Hamza isminde bir derviş vardı. Şeyh Ebü Said'in müridi olan bu zat, gayet aziz, âşık, yanık, gözü yaşlı ve çilekeşti. Ne zaman şeyhin sohbet meclisi olsa, seher vakti kalkar, Ezcah'tan yola 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çıkar, şeyhin zaviyesinden çıkıp sohbet yaptığı yere geldiği sırada buraya ulaşırdı. Sohbet bitince de döner giderdi. Şeyhin her sohbetinde mutlaka bulunurdu. Ailesi de kalabalık fakir bir kişiydi, şeyhin gözünde özel bir yeri vardı. Bir gün belindeki kuşağa 1 altın koyup Mihene'den yolunu tuttu. Mihene civarına gelince, “Şimdi ben bu altınla şeyhin meclisine gitsem, oradakilerden biri şeyhten para istese, şeyh de bende bu altının bulunduğunu mutlaka bilecek ve bunu ona vermemi isteyecek” diye düşündü ve kendisine hitaben, “Ey Hamzal En iyisi git, sen bu altını bir duvarın dibine sakla” dedi. Altını duvarın dibinde bir yere gizleyip şeyhin sohbetine vardı. Şeyh sohbetin yarısına gelince ona dönüp, “Ey Hamzal Kalk ve o duvarın dibinde gizlediğin altını oradan kaldır. Aksi takdirde orada bir hırsız var, alıp gidecek” dedi. Hamza hemen kalkıp altını gizlediği yere gitti. Orada yerleri eşelemekte olan bir kişi gördü. Az kalsın adam altını aşıracaktı. Hamza gidip altını aldı. 
Getirip şeyhin önüne koydu. Bundan sonra şeyhin huzuruna gelmemeye sabredemezdi. Gitti, evini, ailesini ve ev eşyalarını alıp Mihene”ye getirdi. Şeyh hayatta bulunduğu sürece oradan ayrılmadı. Şeyh vefat edince Ezcah'a döndü. Kabri oradadır. Mezarı aziz ve mübarektir. 


Nizâmülmülk'ün Şeyhi Ziyareti ve Ona Söz Vermesi 


Nizâmülmülk İsfahan şehrinde bir hankah inşa ettirmiş, bir Alevi, yani Hz. Ali soyundan erdemli bir zat olan Emir Seyyid Muhammed'i de bu hankaha hâdim olarak atamıştı. Burada gelenek şöyleydi. Her sene her taraftan bilginler, önde gelen süfiler, ihtiyaç sahipleri ve bağışta bulunanlar bu hankahta toplanırdı. Receb ayı gelince Nizâmülmülk Seyyid Muhammed'i çağırır, herkesin ihtiyacını birer birer kendisine anlatmasını ister, herkese münasip bir ihsanda, bağışta ve yardımda bulunulmasını emrederdi. İhtiyaçları görülenler evlerine döndüklerinde ona hayır dualar ederlerdi. Bir sene receb ayı gelmiş, ama hiç bir kimsenin ihtiyacı karşılanmamıştı. Hatta şaban ayı bile sona erdiği halde Nizâmülmülk hiç kimsenin ihtiyacını karşılamamıştı. Nihayet ramazan geldi ve Nizâmülmülk o topluluktan hiç kimseyi aramadı, sormadı, onlardan söz etmedi. Topluluk bu konu hakkında konuşmaya başladı. Her biri bir şey söyledi. Bir kısmı Nizâmülmülk bu işten bıktı, diğer bir kısmı galiba biri bizi ona kötüledi, dedi. Ramazan ayı sona erip şevval hilali göründüğü gece Nizâmülmülk Seyyid Muhammed'e bir adam gönderdi ve, “Akşam yemeğinden sonra ulemadan ve mutasavvıflardan on kişiyi bana gönder. Onlarla görüşeceğim birtakım hususlar ve onlara söylenecek bazı sözler var” diye haber saldı. Seyyid Muhammed diyor ki: Akşam yemeğinden sonra mutasavvıflardan on kişiyi alıp yatsı vakti Nizâmülmülk'ün huzuruna vardık. Acaba ne olacak, diye düşünüyordum. İçeri girince onu bir köşede namaz kılarken gördüm. Oturmuş ve önüne de mumlar koymuştu. Selâm verdik. Bize sıcak bir ilgi gösterdi ve dedi ki: Şunu biliniz: Gençliğimin ilk yıllarında ilim tahsil ediyordum ama bu hususta arzu ettiğim kadar başarılı olamıyordum. Beni Merv'e göndermesini, öğretim hususunun orada gerçekleşebileceğini babama söyledim. Babam razı oldu. Bir köle ve bir eşekle beni gönderdi ve, “Ezcah'a varınca kervan başkanlarından orada senin için bir gün beklemelerini rica et, bu süre içinde oradan Mihene'ye gidip Şeyh Ebü Said'i ziyaret et, saygılarımı sun. Her dediğine kulak ver ve dediklerini belle. Tavsiyelerine göre hareket et. Duacı olmasını iste” dedi. 


Kervan Ezcah hizasına ulaşınca Şeyh Ebü Said'in huzuruna gitmek ve onu ziyaret etmek için bir gün beni beklemelerini istedim. Ricamı kabul ettiler. Şafak sökerken Mihene civarına ulaştım. Mihene'ye uzaktan bakınca bütün araziyi mavi olarak gördüm; çünkü araziye çıkan ve her tarafa yayılan birçok süfi hep mavi elbiseler giyinmişlerdi. Hayret ettim. Acaba ne oldu da bu kadar çok insan sahraya çıktı ve her tarafi doldurdu, dedim. Kendilerine yaklaştım. Beni görünce hepsi ayağa kalktı, bana doğru geldiler. Teker teker yanıma geliyor, selâm veriyor ve beni kucaklıyorlardı. Ne var, ne oldu, araziye çıkmanıza sebep ne, diye sorunca, dediler ki: Müjde sana! Sabah namazını kıldıktan sonra şeyh buyurdu: Her kim dünyayı itaati altına alan, ahiretini kazanan bir genci görmek istiyorsa Ezcah yoluna gidip onu karşılasın. Bunun üzerine hepimiz çıkıp huzuruna geldik. Bu sözlerden etkilendim ve ağladım, toplulukla birlikte şeyhin huzuruna vardım, diyor Nizamülmülk ve ekliyor: Beni şeyhin önüne getirdiler. Selâm verdim, saygılar sundum, elini öptüm. Şeyh ise bana bakıyor ve, “Merhaba, ziyaretin mübarek olsun evlat. Cihanın efendiliği sana teslim edilecek. Çalış, iş seni bekliyor. Şu tutmuş olduğun yolda elde edebileceğin bir şey yok. Çabuk davran, zira birçok ilim tâlibinin amacına ulaşmasına vesile olacaksın” dedi ve, “Şu dervişler zümresini aziz tutacağına dair bana söz veriyor musun?” diye sordu. Şeyhin ağzından çıkan mübarek ve şerefli sözlere aynen uyacağıma ve onların ayaklarının tozu olacağıma dair söz verdim. Bunun üzerine ben saygıyla önünde dururken şeyh bir süre başını eğdi, sonra kaldırdı ve, “Ey evlat! Hâlâ dikiliyor musun?” diye sordu. 
Bir sorum var da ondan bekliyorum, dedim. Sor, deyince: Ey Şeyh! 
Şu sözünü ettiğiniz işin sonunun nasıl geleceği konusunda bir belirti var mı? Varsa söyle, onun çaresine bakayım, dedim. Var, dedi. Başarılı olma imkânının geri alındığı vakit ömrünün sonu olacak! Bunun üzerine Nizâmülmülk ağladı ve, “Ey azizler! Hasan, (yani Nizâmülmülk) receb ayının başından itibaren alışılagelen biçimde her gün herkese aylığını ve bağışını ulaştırma, hepsinin ihtiyacını karşılama kararındaydı. Lâkin Hak Sübhânehü ve Teâlâ ona bunu başarma imkânını lutfetmedi. Bu yüzden üç günden beri şu yerden ayrılmadım. Her gece sabaha kadar ibadet ediyor, yalvarıyor, yakarıyor, bir kere daha başarılı olma imkânını (tevfikini) Hasan'a vermesi için yüce Allah'a niyazda bulunuyorum. Eğer o, bu imkâna sahip olursa herkese ihsanda bulunacak. Oysa biliyorum ki şeyhin mübarek sözleriyle de işaret ettiği gibi bu ömrümün sonu!” 
dedi. Ey Seyyid Muhammed! Yarın bayram namazını kıldıktan sonra cemaati alıp hazinenin kapısına götür, herkese ihtiyacını birer birer sor ve ihtiyaçlarını karşıla. İhsana nail olanların isimlerinin yazılı olduğu defteri yenile. Herkes beldesine gitsin, Hasan'ın ömrü kalmamış olabilir, 


Seyyid Muhammed anlatıyor: Ertesi gün bayram namazını kıldık. 
Sultan oradan ayrıldı. Nizâmülmülk üç gün daha kaldı. Verdiği talimata uygun olarak hepsinin ihtiyacını karşıladım. Hazineden paralar aldım, defterleri yeniledim. Sultandan sonra dördüncü gün Nizâmülmülk de yola 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çıktı. Nihâvend'e varınca mülhidler -Allah onları kahretsin- onu şehid etti ve herkes de onun şefkatinden yoksun kaldı. Allah rahmet eylesin. 


Şeyhin, Ebü Ali Fârmedi'nin Büyüklerden Olacağına İşareti 


Hoca Ebü Ali Fârmedi [kuddise sırruhül anlatıyor: Şeyh Ebü”l-Kasım Gürgâni'nin yanına vardığımda beni türlü çilelerle yükümlü tuttu. Sonuçta edepli ve terbiyeli bir duruma geldim. Ebü Bekir Biraderi'ye (Deraverdi'ye) gitmemi emretti ve ikimizi Mihene'ye, Şeyh Ebü Said'e gönderdi. Mihene'ye vardık. Âdap ve erkânın gereklerini yerine getirdik. 
Şeyhin huzuruna çıktık. Şeyh Hasan el-Müeddib'e, bir bez getirip bana vermesini emretti. Sonra bana, bu bezle duvardaki tozları silmemi emretti. Ebü Bekir Abdullah'a da dervişlerin ayakkabılarını temizleme görevini verdi. Üç gün orada kaldık ve görevleri yerine getirdik. Dördüncü gün şeyh, Şeyh Ebü'i-Kasım'ın yanına dönmemiz gerektiğini söyleyince kalkıp ona gittik. Aradan bir zaman geçtikten sonra her iki şeyh de Hak Teâlâ'nın rahmetine kavuştu. Dilim açıldı, çevrem müridlerle doldu. Büyük bir kabul gördüm. Ünüm ve ismim cihanın her tarafını tuttu. O ululuğuna rağmen Şeyh Ebü Bekir Abdullah'ın halk arasında ismi ve şöhreti yayılmadı. Anılan biri olmadı. Bir gün Ebü Bekir Abdullah bu olayı yorumladı: Şeyh Ebü Said, Şeyh Ebü Ali Fârmedi'ye bezle duvardaki tozları silmesini emretmişti, yani ömür boyu Hakk'ın kullarının kalp cidarlarındaki günah tozlarını söz beziyle temizle demekti bu. 
Bana dervişlerin ayakkabılarını temizlememi emretmişti. Bu da sıradan biri olmama, anılan ve ünlenen biri olmamama işaret ediyordu. 


Emir Mesud, emir ve sultanların ulularındandı. Çevrede ondan ulu bir hükümdar yoktu. Bir gün dervişlere harcamak için şeyhin borç para almaya ihtiyacı oldu. Hasan el-Müeddib'i ona gönderip istenen miktarda borç para vererek dervişlerin gönüllerini huzura kavuşturmasını rica etti. 
Hasan, onun yanına gidip şeyhin ricasını bildirince bu ricayı memnuniyetle kabul etti ve, “Şeyh müsterih olsun, gerekeni yapacağım” dedi. 
Hasan bir kere daha gidip vaadini hatırlattı. Bu durum birkaç kere daha 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tekerrür etti. Nihayet iş haddini aştı. Şeyh, eline aldığı bir kağıda aşağıdaki beyti yazdı ve Mesud'a iletmesi için Hasan el-Müeddib'e verdi. 


Verdiğin sözü yerine getirmezsen eğer, 
Aslan da olsan canını elimizden kurtaramazsın. 


Şeyhe Saygısızlığın Sonu 


Hasan, kâğıdı Mesud'a verdi. Mesud kâğıdı okuyunca öfkelendi ve, “Bu da ne oluyor?” dedi ve Hasan'ı oradan kovup onu eli boş geri gönderdi. Hasan, şeyhin huzuruna gelip olanı biteni anlattı. Mesud'un, Gur ilinden getirttiği köpekleri vardı. Yakaladıkları kimseyi derhal parça parça ederlerdi. Gündüzleri zincirle bağlar, geceleri, çadırın çevresinde dolaşsınlar diye salıverirlerdi. Bundan dolayı hiç kimse çadır çevresinde dolaşmaya cesaret edemezdi. 


Hasan, üzgün bir şekilde şeyhin huzuruna gelip başından geçenleri anlattı ama şeyh hiç bir şey söylemedi. Kimin ne yaptığını ve ne dediğini öğrenmek için, sultanlarda âdet olduğu gibi o gece Mesud da kalkıp maiyetinin ve adamlarının çadırlarının çevrelerini dolaşma hevesi uyandı. Gece yarısı kalktı, kimsenin kendisini tanımaması için başına bir başlık giydi. Saçlarını aşağıya doğru sarkıttı. Yakın adamları, kulları ve nöbetçiler uyuyorlardı. Çadırdan çıkan Mesud birkaç adım atınca köpekler onu gördüler ama tanımadıklarından üzerine yürüdüler. Mesud feryat etmeye başlayınca kulların haberi oldu. Kalktılar, sağa sola koşuşturdular. Mesud'un yanına geldiklerinde köpeklerin onu paralayıp mahvettiğini gördüler. 


“Nefsi Boğazla” 


Şeyhin özel müridi Serahslı süfi Şeyh Abdüssamed b. Muhammed şunu anlatmıştı: Bir süre şeyhin meclisinde bulunamadığım ve bilinen o feyizleri kaçırdığım için üzülüyorum. Mihene'ye gidince şeyhin sohbet meclisinde bulundum. Beni görünce dedi ki: Ey Abdüssamedl Hiç 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üzülme, on sene bile toplantılarımıza katılamasan biz hakkında ancak bir cümle söyleriz. Nefsi boğazla, aksi halde bu iş olmazl... Bu cümleyi baş parmağına yazman gerek, diyen şeyh sağ elini göstererek baş parmağına işaret etti. Bunun üzerine bir nara atıp kendimden geçtim. 


Ceylanın Kendini Şeyhe Kurban Etmesi 


Anlatırlar ki: Bir zamanlar günler geçtiği halde Mihene”deki süfiler cemaatinin et yemeleri mümkün olmamıştı. Hasan et bulup mutfağa götüremiyordu. Çünkü hiçbir kasap para almadan et vermiyordu. Bir gün şeyh kalktı, cemaatle birlikte yola düştü. Merv”e giden dış kapıya kadar yürüdüler. Merv sahrasının başladığı yerdeki Za'kal tepesine vardılar ki daha evvel bu yerden bahsedilmişti. Şeyh, her ne zaman kabz halinde bulunur ve canı sıkılırsa buraya gelirdi. Bu tepeye gelen şeyh durdu, beklemeye başladı. Tam bu sırada sahrada bir ceylanın gelmekte olduğunu gördü. Ceylan şeyhin önüne geldi ve yere yattı. 
Gözleri yaşla dolan şeyh, “Olmaz, olmaz” diyor ama ceylan da (olur, olur dercesine) önünde yuvarlanıyordu. Şeyh cemaate dönüp sordu: Bu ceylan ne diyor, bilir misiniz? Kendimi dervişlerinize feda etmek için gelmiş bulunuyorum, tâ ki gönülleri huzura kavuşsun! Ben de diyorum ki: Olmaz, doğru değil, senin yavruların var! Fakat buna rağmen o ısrar ediyor. Şeyh de dervişler de göz yaşı döktüler, naralar attılar, galeyana geldiler. Ceylan ise hâlâ önlerinde yuvarlanıp duruyordu. Sonra şeyh ceylanı kasap dükkânına gönderdi ve Hasan'a, “Kasaba söyle, besmele çekip keskin bir bıçakla bunu boğazlasın, böylece bu gece süfiler muratlarına ersinler” dedi. Hasan, şeyhin işareti üzerine gidip işleri ayarladı ve bu ceylanın etiyle cemaatin gönülleri huzur buldu. 


Hoca Ebü Ali Fârmedi'nin Şeyhle Bir Yolculuğu 


Hoca Ebü Ali Fârmedi anlatıyor: Bir zamanlar Şeyh Ebü Said'le birlikte Mihene'ye gitmek üzere kalabalık bir toplulukla Tüs'tan yola çıkmıştık. Yolda giderken bir dağın eteklerine vardığımızda bir ejderha önümüze çıktı, hepimizin yüzünde şafak attı ve hemen oradan kaçtık. Şeyh ise olduğu gibi atının üstünde duruyordu. Ejderha yaklaşınca şeyh atından indi. Ejderha önünde yuvarlanmaya ve kıvrılmaya başladı. Ben şeyhe, oradakilerin hepsinden daha yakındım. Şeyh, ejderhaya, “Zahmet ettin, artık dön” demesi üzerine döndü ve oradaki dağa yöneldi. Hepsi şeyhin huzuruna gelip, “Ya şeyh, ne oldu?” diye sordular. Şeyh, şu dağda yıllarca birbirimizle arkadaş olmuş, her ikimiz de birbirimizin (fetih ve) feyizlerine tanık olmuştuk. Buradan geçeceğimizi haber alınca geldi, ahdini tazeledi. Zaten ahde vefa imandandır, dedi ve ekledi: Her kimde ahlâk varsa her şey onun yanına o ahlâkla (huy, tabiat) gelir. Bakınız İbrahim [aleyhisselâm] bir ahlâk yolunu tuttuğundan ister istemez ateş onu, onun huyuyla karşıladı. 


“Başını Belaya Soktun” 


Bir gün şeyh Mihene'de mecliste konuşuyordu. Dervişin biri ayağa kalkıp 1 batman et istedi. Şeyhin meclisindeki bir Türk, ben verebilirim, dedi. Sohbet bitip meclis sona erince bu derviş şeyhin huzuruna gelip saygılar sundu. Şeyh sordu: Ey derviş bu eti ne yapacaksın? Derviş, çorba yapacağım, dedi. Şeyh, “Niçin çorba dedin de işini karıştırdın, başını belaya soktun” dedi. Sonra Türk'ün getirdiği eti alan derviş evine giderken yolda garip bir adamı bir kadınla uygunsuz bir halde oturmuş görünce kendine hâkim olamadı, derhal bıçağını çekip ikisini de öldürdü. Eti bırakıp oradan firar etti. 


Havada Asılı Kaldı 


İmam Mâlkan'a ait el yazısıyla yazılmış bir kâğıt gördüm. Şöyle yazıyordu: Şeyhin meclisinde bulunan bir kadın cezbelenmiş ve kendisini yüksek bir damdan aşağı atmıştı. Şeyhin işareti üzerine havada muallakta kaldı. Diğer kadınlar ellerini uzatıp kadını dama çektiler. Baktılar ve kadının eteğinin ince bir çiviye takılmış olduğunu gördüler. 
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vMesleklerimizi Bilirse” 


Eşref b. Ebü'l-Yemâni'nin el yazısıyla yazılmış bir kâğıt gördüm. 
Şöyle yazılıydı: Şeyhe karşıt iki kişi vardı. Biri terzi, öbürü dokumacıydı. 
Birbirinin dostuydular. Bir araya geldiklerinde, “Bu şeyhin işi temelsiz” diye konuşuyorlardı. Bir gün biri, öbürüne, “Bu adam keramet sahibi olduğunu iddia ediyor, ikimiz birlikte gidelim, mesleklerimizi bilirse haklı olduğunu ve yaptıklarının bir temele dayandığını kabul edelim” deyip şeyhin yanına gittiler. Şeyh bunları görür görmez, 


“Kader iki kişinin mesleklerini yazmış. 
Biri terzi, diğeri dokumacı” 


diye beytini okuyup terziye işaret etti ve, “Bu kişi sultanların kaftanlarından başka bir şey dikmez”, sonra dokumacıya işaret etti ve, “Bu da kara kilimden başka bir şey dokumaz” dedi. 


Şeyhi dinleyen bu iki kişi mahcup oldu ve şeyhe karşı olduklarına pişman olup tövbe ettiler. 


Allah Teâlâ'nın Öyle Kulları Var ki 


Hoca İmâdüddin Muhammed b. Abbas anlatmıştı: Yedi yaşımdayken babamın şöyle dediğini işitmiştim: Mihene Valisi Hoca Hamuveyh'in kızı Mâhek Hatun şunu anlatmıştı: Bir gün Şeyh Ebü Said Mihene'de mecliste sohbet ediyordu. O gün üzerinde kızıl bir abâ vardı. Başına da beyaz bir sarık sarmıştı. Konuşurken yüzü pembeleşti. Ben ise onu seyrediyor, “Allah Teâlâ ve Tebâreke bu şeyh gibi bir kul daha yaratmamıştır” diye düşünüyordum. Zihnimden bu düşünceler geçerken şeyh bana dönüp, “Zihninden geçen şeyler üzerinde dikkatli düşün! Eğer bilmek istiyorsan bak ve gör” dedi ve mübarek ikametgâhının yanındaki ağaca işaret etti. Baktım, şeyhin çehresinin tam aksine ağacın dibinde kara, kuru ve arık bir gencin durduğunu gördüm. Hayran hayran şeyhe bakıyor ve sözlerini can kulağıyla dinliyordu. Onu görünce, ne önemi 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var ki şeyh bana onu işaret etti, diye düşüncelere daldım. Şeyh uyardı: Dikkat et, kendine gell Kendime geldim. Şeyh buyurdu: Şu görmekte olduğun erin bir tek kılı bile Hak Teâlâ katında dünya ve ahiretten daha değerlidir, renge aldanmamak gerek. Allah Teâlâ'nın öyle kulları var ki kiminin rengi tavus, kimininki kara karga gibi. 


Sahih'teki En Son Hadis 


Yine Hoca İmam İmâmüddin Muhammed anlatmıştı. Bir gün Şeyh Ebü Said mecliste konuşurken Semerkantlı Hoca İmam Hasan içeri girdi ve şeyhin konuşmasını dinledi, içinden, “Bu ne biçim sözler?” 
diye düşündü. Hemen şeyh ona yönelip, “Sahih-i Buhâri'yi on beş kere okudun, Sahih”teki en son hadis hangisidir?” diye sordu. Hoca İmam Hasan gerçekten Sahih”i on beş kere okuduğu (ve ezbere bildiği) halde, cevap vermekten aciz kaldı, ne kadar düşündüyse de son hadisi hatırlayamadı. Şeyh dedi ki son hadis şu: “Dilde kolay söylenen, terazide ağır basan ve Allah tarafından sevilen iki kelime var: Sübhanellah ve bihamdihi, sübhanellahe”l-azim.” Bunun üzerine Hoca İmam Hasan utancından yerin dibine geçti, gururu kırıldı. Dışarı çıkınca, “Sahih'i on beş kere hatmettim, defalarca da okudum. Buna rağmen çok çabaladığım halde bu hadisi hatırlayamadım” dedi. 


“Bana İslâm'ı Öğret” 


Yine Hoca İmâmüddin Muhammed anlatıyor: Atam üstat Ebü Bekir Nevkâni'nin şunu söylediğini işitmiştim: Bir gün Şeyh Ebü Said, Hoca Hamuveyh ve ben şeyhin Mihene'deki mescidinde otururken Huten'den bir genç geldi ve sordu: Mihene'nin ulusu hanginiz? Şeyh, Hoca Hamuveyh'i işaret etti. Genç, “Bana İslâm'ı öğret” deyince Hamuveyh, şeyhe, “Buna İslâm'ı tebliğ et” dedi. Ben, “Fazla beklemeyin, gencin (manevi) zincirini çözün” deyince şeyh, “Ona İslâm'ı sen öğret” dedi ve ben de öğrettim. Genç artık müslümandı. Gence sordum. Bu durum nasıl meydana geldi? Dedi ki: İki kardeştik, Huten'den Taberistan'a bir tacirin yanına gidiyorduk. Gece uyudum. Rüyada şöyle bir ses 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işittim: Kalk, Mihene tarafına git, oranın ulusunun önünde müslüman ol. Uyanınca zihnimi bu düşünce meşgul etti. Bu tarafa gelince gönlüm ticaretten de dünyalık kazanmaktan da soğudu. O olay gönlümü etkiledi, İslaam”ı gönülden sevmeye başladım. Açıkça gördüm ki o rüya haktır, kardeşime, “Mala sen bak” dedim. Varımı yoğumu terkedip yola düştüm ve buraya geldim, huzurunuzda müslüman oldum. Şeyh bana dönüp, “Bizi ulema arasına koydun, bunun cezası bu gence namaz kılmasına yetecek kadar Kur”an öğretmendir” dedi. Bu gence Duha süresine kadar namaz sürelerini öğrettim. Hoca Hamuveyh evine gidince giyinmekte olduğu elbiselerini, gömleğini, mintanını, cübbesini, kemerini, ayakkabısını ve çoraplarını şeyhe gönderdi ve, “Bunları o genci (manen) temizlemek için kullanınız” dedi. Şeyh, bunların satılıp parasıyla dervişlere sofra hazırlanmasını ve o genci temizlemelerini Hasan el-Müeddib'e emretti. Genç iyi erlerden biri oldu. 


“Menkıbeleri Yazılan Biri Ol!” 


Şeyhin özel hizmetkârı olan Hoca Abdülkerim anlatmıştı: Dervişlerden biri beni durdurup kendisi için şeyhe ait bazı menkıbeler yazmamı istedi. Bu sırada biri gelip şeyhin beni çağırdığını söyledi. Gittim huzuruna varınca, “Ne işle meşguldün?” dedi. Dervişin biri şeyhe ait birkaç menkıbe yazmamı istemişti, onu yazıyordum, dedim. Şeyh uyardı: Ey Abdülkerim! Menkıbe yazan biri olma, menkıbeleri yazılan biri ol! 


Bu sözde birkaç fayda var: Biri: Hoca Abdülkerim'in ne işle meşgul olduğunu şeyh ferasetiyle bilmiştir. İki: Nasıl olması gerektiği konusunda onu eğitmiştir. Üç: Kendi kerametlerinin yazılmasını, her tarafa yayılmasını ve ünlenmesini arzu etmemiştir. Nitekim bu satırların yazarı olarak bu kitabın baş tarafında meşâyihin manevi hallerini gizli tuttuklarını belirtmiştim. 


Yükünü Taşımayacaklarsa 


Ezcah'tan Sekkâk (bıçakçı) Hamza adında şeyhin müridi olan bir derviş vardı. Şeyhin sohbet meclisi kurduğu günler Mihene'ye gelir, 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sohbet sona erdikten sonra dönüp giderdi. Sadece perşembe günleri gitmez, sohbetten sonra orada kalırdı. Bunun sebebi cuma günü cuma camiinde şeyhin huzurunda bulunmaktı. Şeyh cuma namazını kılınca Hamza Ezcah'a dönerdi. İşte bu Hamza aziz ve cezbeli bir erdi ama patavatsızdı. O sırada süfiler cemaatinin, şeyhin mescid olarak kullandığı odada bir zaviyeleri vardı. Burada otururlardı. Bir gün bizim Hamza öğle vakti şeyhin mescidine gelir, bütün gücüyle kapıya asılır, kapıyı büyük bir gürültüyle açar, dervişlerin hepsi bu gürültüden rahatsız olurlar, canları sıkılır. Durumdan haberdar olan şeyh, o vakit dışarı çıkma âdeti olmadığı halde dışarı çıkar, dervişler şeyhe rahatsız olduklarını söyler ve Hamza'yı şikâyet eder ve, “Bizi o rahatsız etti, huzurumuzu kaçırdı” derler. Şeyh, Hamza'yı çağırın, gelsin, diye emir verir. O sırada çarşıya gitmiş olan Hamza'yı bulup şeyhin huzuruna çıkarırlar. Şeyh der ki: Hamza, dervişlerin senden şikâyeti var; onları rahatsız ediyor ve huzurlarını bozuyormuşsun, uyarılara da kulak asmıyormuşsun. Buna cevabın ne? Şeyhim, dedi Hamza: Bunlar Hamza'nın yükünü taşımayacaklarsa şu üzerlerindeki hamal elbisesini çıkarmaları gerekir; çünkü hamallara özgü şu elbise sadece yük çekmek için giyilir. Bu sözden hoşlanan şeyh bir nara attı ve, “Bu sözü bir daha söyle yâ Hamza” dedi. 
Hamza tekrar etti. Şeyh bir daha nara attı ve bir kere daha tekrar et yâ Hamza, dedi. Hamza da üçüncü kez tekrarladı. Bir kere daha nara atan şeyh, Hasan'a şeker getirmesini emretti. Hasan bir tabak şeker getirip şeyhin önüne koydu. Şeyh hem mübarek eliyle şekerleri Hamza'nın başına saçıyor, hem bangır bangır bağırıyordu: Kim eza ve cefaya tahammül etmezse üzerindeki hamal elbisesini (hırkayı) çıkarmalıdır! 


Helâl Para 


Rivayet ederler ki: Şeyh Ebü Said (kuddise sırruhül Ebiverd (Büverd) bölgesine geldiği zaman Ebiverd'e uğramadan yoluna devam etmek istemişti. Eskiden hırsızlık yapan, sonra tövbe eden bir çavuş gelip, “Yâ şeyh! Ne olur Ebiverd'de birkaç gün kalıp halkın gönlünü hoşnut et” dedi. Şeyh bu öneriyi kabul edip orada üç gün kaldı. Çavuş dervişlerin yemeklerine harcanmak için Hasan'a her sabah 1 altın veriyor ve, “Bunu dervişlerin erzakı için harca” diyordu. Hasan bunu dervişler için harcıyor ama dervişler ona itiraz ediyor, her biri bir şey söylüyor ve bu paranın helâlliğini tartışıyorlardı. Şeyh ise âdeti üzere hiç ses çıkarmıyordu. Üç gün sonra şeyh buradan ayrılmaya karar verdi ve herkesin önünde, “Çavuş nerede, çağırın gelsin” dedi. Çavuşu çağırdılar, o da geldi. Şeyh sordu: Dervişlerin mutfak ihtiyacı için harcadığın altınların kaynağı nedir? Çavuş cevap verdi: Ninem vefat edince, üzerinde 3 altın bulunan gerdanlığı bana miras kaldı. Bu gerdanlık bana helâl yoldan ulaştı. Her gün 3 altından birini erzak için harcıyordum. Bugün bunlar bitti. Şeyh de yola çıkmaya karar verdi. 


Bu sözleri dinleyen dervişlerin müşkülü çözülmüş ve şeyh hakkındaki itikadları daha da güçlenmiş oldu. 


Hoca İmam Ebü Âsım İyâzi'nin iki oğlu vardı. Kardeşi Ebü Nasr İyâzi'ye, “Şu çocukları o pirin yani Şeyh Ebü Said'in yanına götür ki nazarından faydalansınlar ve duasını alsınlar” dedi. Çocuklar şeyhe gitti. 
Şeyhin yakınına varıp uzaktan onun nazarına konu olunca, şöyle dedi: Ulaştı ve anladım, “Allah Teâlâ her ikisini güzel bir bitki gibi yetiştirsin” (bk. Âl-i İmran 3/37). Biliniz ki şeyhin kerametleri bu derlemeye sığmayacak kadar çoktur. Kısa ve öz yazma esasına bağlı kalmaya söz verdiğimiz- den bu kadarla yetindik. Aktardığımız menkıbelerin senedlerinin sahih ve râvilerin âdil olması için çabalarımızı son noktasına kadar harcadık. 
İhtiyat ve tesbitlerin inceliklerine riayet ettik. Bundan daha fazlasını yazsaydık kısa yazma sınırını aşmış olurduk, bu da bıkkınlığa ve usanmaya sebep olurdu. Eğer bir kimse faydalanmak için bunun onda birini mütalaa etse, bu da maksadını gerçekleştirir. Ulu ve yüce Allah hakka kulak verme ve dürüstlüğe bağlı kalma konusunda bizi başarılı kılsın. 
Muhammed ve temiz Ehl-i beyt'in hakkı için bu ulu zatın nefes, vakit ve manevi hallerindeki bereketi kıyamet saatine kadar bâki kılsın. 


İKİNCİ KISIM 


Fayda Sağlayan Menkıbeler ve 
Faydalı Olması İçin Şeyhin Mübarek Sözleriyle Anlattığı Meşayihe Ait Bazı Menkıbelere Dair 


Anlatırlar ki bir gün Şeyh Ebü Said [kuddise sırruhül abdesthanede iken Hasan el-Müeddib”e seslendi ve, “Gel, üzerimdeki şu elbiseyi sat ve parasıyla dervişlere helva yap” dedi. Hasan şeyhin sözüne uyup yanına gitti ve, “Ey şeyh, abdesthanedeki işini bitirip dışarı çıkana kadar bekleseydin ne olurdu” deyince şeyhin cevabı şu oldu: Şeytanın yol kesmesine imkân vermek doğru değildir. 


Şeyh bu davranışıyla ona şu ince hususu anlatmıştı: Bir şeyin yapılması konusunda Allah tarafından insanın kalbine bir hatır (fikir) gelirse onun gereğini acilen yerine getirmek gerek. 


Sen kendi hayatına bakıp aldanma (ve bu hatırın gereğini geç de olsa icra ederim deme); çünkü keşif sahibi büyük şeyhler ve halleri mükemmel peygamberler bile şeytanın oyunundan emin olmamışlardır. 
Hak Teâlâ buyurur: “Senden evvel hiçbir resül ve nebi göndermedik ki 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bir temennide bulunduğunda şeytan bu temennilerine bir şey katmaya kakışmasın. Fakat Allah şeytanın katkısını geçersiz kılar, sonra da âyetlerini sağlamca yerleştirir” (Hac 22/52). 


Şeyh zamanında, bütün güç hizmetleri ifa eden bir derviş vardı. 
Nerede zor bir iş olsa o yapardı. Bir gün çamurları temizlemekle uğraşırken elleri ve ayakları çamur oldu. İşini bitirdikten sonra bu şekilde şeyhin huzuruna geldi ve, “Ey şeyh! Ben bütün bu zahmetli işleri sırf Allah rızası için yerine getiremeyeceğim. Şeyhin, ‘Aferin, iyi ettin" demesine ve bu türlü övgülerle beni desteklemesine de ihtiyacım var” dedi. Dervişin dürüstlüğü şeyhin hoşuna gitti ve, “Oldu, öyle yapayım” dedi. Bundan sonra şeyh ne zaman o dervişi çalışırken görse, takdirlerini dile getirir, o da bundan keyiflenir ve güçlenirdi. 


“Bizim İşlerimizi Gören Allah'tır” 


Şeyh Tüs'tayken, Hoca İmam Ebü'l-Hasan Revaki'yle oturmuş, konuşuyorlardı. Şeyhin bir problemi vardı. Bu konuşma esnasında bu problem çözülünce şeyh, “Bizim işlerimizi gören Allah'tır” deyiverdi ve ekledi: Âlemlerin Rabb'ine hamdolsun! Hoca Ebü'l-Hasan Revaki'nin, “Ey şeyh! O halde işlerimizi gören O mudur?” diye sorunca şeyh dedi ki: Hayır, lâkin siz yaptığınız eylemlerde işin içinde olunuz ve, “Ben böyle yaptım, şöyle yapıyorum, şöyle yapmalıyım” deyiniz. Bundan sonra Allah işlerinizi görür. Ama yine de siz, “Biz arada varız, işler bizim ama biz işin içinde değiliz, işlerimizde etkimiz yok” deyiniz. 


Hoca İmam Muzaffer Hamdan bir gün Nevkân'da, “Ben ve Şeyh Ebü Said içi tane dolu bir kavanoz gibiyiz, bu tanelerden biri Ebü Said, geri kalanı benim” diyordu. Şeyh Ebü Said'in müridlerinden biri oradaydı. Bu sözü işitince kızdı, ayakkabılarını giydi, koşarak İmam Muzaffer'in dediklerini şeyhe söyledi. Şeyh dedi ki: Hoca İmam Muzaffer'e git vedeki: O bir tane de sensin. Biz ise hiçiz! 
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Tedbir Yolundan Kalk, Takdir Yolunda Otur! 


Şeyh Ebü Said [kuddise sırruhü) Tüs'ta bulunuyordu. Oradan ayrılmaya karar verdiği zaman onu uğurlamak için üstat Ebü Bekir de yola çıktı. Şeyh her ne kadar geri döndürmek istediyse de üstat geri dönmedi. 
Şeyh, “Geri dönmen lazım” deyince üstat, “Ey şeyh! Bana yol göstermeden geri dönmem” dedi. Şeyh buyurdu: Tedbir yolundan kalk, takdir yolunda otur! 


Şeyhin çok sevdiği küçük oğlu ölmüş, gömmek için kabristana götürmüşlerdi. Şeyh oğlunu eliyle toprağa koydu. Kabirden çıkarken gözlerinden yaşlar akıyor ve hafif bir sesle şu beyti mırıldanıyordu: 


Şerri görmek arna onu hayır saymak gerek 
Zehir içrnek arna onu şeker sayrnak gerek 
Bir tasma yaptım ama bilmiyordum 

Acaba çektikçe daha da kuvvetlenir mi? 


Bir süre sonra şeyhin öbür küçük oğlu da ölünce dedi ki: Cennettekiler bizden bir hatıra istedi. Biz de oraya varana kadar miskimizden iki koku gönderdikl 


Dost Kapısı Köylülerini İrşadı 


Şeyh, Nişabur”dayken bir gün, “Yola çıkmamız için atın hazırlanması lazım” dedi. At hazırlandı, süfilerden oluşan bir cemaatle şeyh yola çıktı. Nişabur kapısına yakın bir yerde bir köy vardı. Şeyh sordu: Bu köyün adı ne? Dost kapısı, dediler. Şeyh buraya indi, yanındaki cemaatle o gün orada konakladı. Ertesi gün sordular: Ey şeyhl Artık gitmeliyiz değil mi? Bir kimsenin dost kapısına varması için çok yürümesi lazım. Buraya ulaştıktan sonra başka nereye gidilebilir ki, dedi. 
Şeyh orada kırk gün ikamet etti. Burada birçok harikulade haller zuhur etmiş, köy halkının çoğu şeyhin önünde tövbe etmiş, köylülerin tümü şeyhin müridi olmuş ve şeyhle birlikte Nişâbur'a gelmişlerdi. 
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Bir gün şeyh haccama kan aldırdı ve Hasan'a sordu: Kanım nasıl? 
Hasan şu beyti okudu: 


Herkes kan aldırınca kan akar, 
Sen kan aldırınca içinden aşk fışkırıyor! 


Şeyh, haccama, “Elimi tut ve bağla” dedi. Şeyhin elini bağlayınca artık kan akmadı. 


İbn Sinâ'nın Şeyhi Ziyareti ve Müridi Oluşu 


Bir gün şeyh Nişâbur'da mecliste konuşuyordu. Hoca Ebü Ali İbn Sinâ şeyhin hankahının kapısından içeri girdi. Şeyh ve o, her ne kadar mektuplaşmışlarsa da daha önce birbirini görmemişlerdi. İbn Sinâ kapıdan içeri girince şeyh ona döndü ve, “Hâkim geldi” dedi. İbn Sinâ içeri girip oturdu. Şeyh konuşmasını bitirdi; sohbet sona erdikten sonra eve gitti. İbn Sinâ da onunla birlikte eve gitti. İçeri girdikten sonra kapıyı üzerlerine kilitlediler. Üç gün üç gece baş başa kaldılar ve konuştular. Ne konuştuklarını kimse bilmiyordu. İzin alıp yanlarına giren dışında kimse yanlarına girmedi. Buradan sadece cemaatle namaz kılmak için çıkıyorlardı. Üç gün sonra Hoca İbn Sinâ evden çıktı. Öğrencileri, “Şeyhi nasıl buldun?” diye sorduklarında, “Benim bildiklerimi o, görüyor” dedi. Müridleri de şeyhe, “İbn Sinâ'yı nasıl buldun?” diye sordular. 
Şeyh, “Benim gördüklerimi o, biliyor” dedi. 


İbn Sinâ'da şeyhimiz hakkında bir irade (meyil) belirdi, her zaman gelir, şeyhin kerametlerini görürdü. Bir gün şeyhin evinin önüne geldiğinde şeyh, ziyaret için Enderzen'e gideceğini bunun için atının hazırlanmasını emretmişti. Burası Nişâbur civarındaki dağda bir yer olup İbrahim Edhem'in ibadet ettiği zâviye oradadır ve orası İbrahim mağarası diye bilinmektedir. İbn Sinâ gelince şeyh, “Biz Enderzen'i ziyaret etmeyi tasarlıyoruz” dedi. İbn Sinâ “Ben de yanın sıra gelebilirim” dedi. 
Şeyh, İbn Sinâ yanında olduğu halde şeyhin müridlerinden ve süfilerden oluşan bir cemaatle yola çıktılar. Aralarında İbn Sinâ'nın öğrencileri 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de vardı. Yolda giderken yola atılmış bir ney gördüler. Şeyh, “Bu neyi kaldırınız” dedi. Kaldırıp eline verdiler. Şeyh neyi aldı, kayalık bir yere vardıklarında neyi taşların üzerine koydu, burayı işaretledi. İbn Sina bunu görünce şeyhin ayaklarına kapandı. İbn Sinâ'nın zihninden acaba ne geçti de şeyh ona bu kerameti göstermişti? Bu, nasıl bir kerametti? 
Bunu kimse bilmiyordu. 


İbn Sinâ böylece şeyhin müridi olmuştu. Şeyhimizi ziyaret etmediği günler çok azdı. Bundan sonra hikmet konusunda İşârât ve benzeri bir eser kaleme aldığı vakit evliyanın kerametleri ve süfilerin halleri konusunda geniş yer ayırır ve bunların hak olduğunu ispat ederdi. Bilindiği gibi o, süfilerin mertebeleri (makamları), tarikat ve hakikat caddesini tutmanın şekli konusunda ayrı eserler yazmıştır. 


Baş Olma Sevdası 


Hoca Hasan el-Müeddib Nişâbur'da şeyhin müridi olup kendini ona hizmete adayınca elinde avucunda bulunan her şeyi şeyhe hizmet yolunda harcamıştı. Şeyh ona, dervişlere hizmet etme görevini vermişti. Onu terbiye ediyor, çile çekmesini emrediyor ve bu yolda uyulması gereken şartları gözetmesini istiyordu. Hoca Hasan el-Müeddib'in, o efendilik sevdasından hâlâ içinde bir şeyler vardı. Bir gün şeyh Hasan'a seslendi ve, “Şu torbayı alman, Kirmancılar Çarşısı'na gitmen, bulduğun işkembeleri ve sakatatı satın alıp bu torbaya koyman ve sırtına alıp hankaha getirmen gerekiyor” dedi. Hasan torbayı sırtına alıp şeyhin işareti üzere gitti. Ama bu hareket çok ağırına gitmişti. Ama ister istemez Kirmancılar Çarşısı'nın başına geldi. Bulabildiği işkembeleri ve sakatatı satın aldı. Torbaya koydu, sırtına aldı. Torbadan elbisesine kanlar ve pislik akıyordu. Onu yakın zamana kadar güzel elbiseler içinde gören halkın kendisini bu şekilde görmelerinden utanıyor ve yerin dibine geçiyordu. Başındaki bey olma sevdasından vazgeçmek ona çok zor geliyordu. Ama herkes için böyledir bu. Nitekim Hz. Muhammed Mustafa [sallallahu aleyhi vesellem) buyurur: “Sıddıkların başından en son çıkan şey baş olrna sevdasıdır.” Zaten şeyhin onu bununla yükümlü tutmaktan maksadı hâlâ zihnindeki bey ve makam sahibi olma sevdasını ortadan kaldırmaktı. Hasan torbayı sırtlanıp Kirmancılar Çarşısı'ndan alıp şeyhin Aden-i Küyân'daki hankahına getirince (burası Nişâbur pazarının sağ yanında bulunuyordu) hankahın kapısından girip şeyhin huzurunda durdu. Şeyh, bunları Hire Kapısı'na -burası şehir pazarının sol yanındaydı -götürüp yıkamasını ve temizlemesini emretti. 
Hasan bu sakatatı sırtına alıp şehrin Hire Kapısı'na götürüp temizledi ve geri getirdi. Hankaha geldiğinde zihninde, ben beyim, itibarlı kişiyim sevdasından bir şey kalmamıştı. Hür ve huzurlu bir şekilde içeri girince şeyh, “Bunları al, mutfağa götür, yoldaşlarımıza bu gece işkembe çorbası yapılsın” dedi. Hasan bunları mutfağa götürdü, her şey hazırlandı, mutfakçı çorbayı pişirmekle meşgul oldu. 


Hasan'ın çileden pek çok zahmet çektiğini gören şeyh, “Şimdi senin gusül yapman, eskiden olduğu gibi temiz elbiseler giyip Kirmancılar Çarşısı'na gitmen, oradan da Hire Kapısı'na varman ve görmüş oldukları o sırtında torba taşıyan kişinin kim olduğunu bütün esnafa sorman gerekmektedir” dedi. Hasan şeyhin işaret ettiği gibi gitti, çarşının başından sonuna kadar her dükkân sahibine sırtında bir torbayla sakatat taşıyan bir kişiyi görüp görmediklerini sordu. Hiçbiri böyle bir kişi gördüğünü söylemedi veya o kişi sendin, demedi. Hasan dönüp şeyhe geldi. Şeyh buyurdu: Yâ Hasan! Seni ancak sen görüyordun, yoksa hiçbir kimse seni görme derdinde değildi. Seni, gözünün önüne getiren (ve önemli gösteren) nefsindir. Onu kahretmek, sürüm sürüm süründürmek lazım. Onu öldürmeden elinden kurtulamazsın. Onu Hak'la öyle meşgul et ki kendini ve halkı düşünemesin. 


Bu durumu gören Hasan zannından ve beylik kaydından tamamıyla sıyrılıp özgürlüğe kavuştu. Aşçı işkembe çorbasını pişirdi, o gece sofra kuruldu. Cemaat sofra çevresinde yerlerini alınca şeyh dedi ki: Yoldaşlar yiyiniz, zira bu akşam Hasan'ın beyliğini yiyorsunuz! 
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“Fareyi Muhafaza Edemeyen İlâhi Sırları Nasıl Etsin?” 


Bir gün adamın biri şeyhin yanına gelip, “Hakk'ın esrarından bana bir şey göstermen için huzuruna gelmiş bulunuyorum, ey şeyh!” dedi. 
Şimdi olmaz, yarın gel dedi şeyh. Adam dönüp gitti. Şeyh o gün bir fareyi tutup küçük bir kutuya koymalarını ve kapağını da sıkı bir şekilde bağlamalarını müridlerine emretti. Ertesi gün gelen adam, “Ey şeyh vaat ettiğin esrarı anlat” dedi. Sözü edilen kutunun adama verilmesini emreden şeyh, “Sakın ha, kutunun ağzını açmayasın!” dedi. Adam kutuyu alıp evine gitti. Ama kutuda ne olduğunun derdine düştü. Kutuyu açmamak için her ne kadar sabrettiyse de sonunda dayanamadı, kutunun kapağını açtı. Fare sıçradı ve kaçtı. Şeyhe gelen adam, “Ey şeyh! Ben senden Hak Teâlâ'nın sırrını istedim. Sen bana fare verdin!” 
dedi. Şeyh dedi ki: Ey derviş! Ben sana kutunun içinde bir fare verdim, ama sen onu muhafaza edemedin, ilâhi sırrı anlatacak olsam onu nasıl muhafaza edeceksin? 


Evlenen Müridlere Üç Tavsiye 


Şeyh evlenen her müridinin eşini çağırır ve, “Şu hususa dikkat et!” 
derdi. Birincisi: Bey, eve tahıl ve diğer ihtiyaç maddelerinden herhangi bir şey getirdiği zaman bunları tasarrufla harca, tutumlu ol. Örgü ören ve kumaş dokuyan kadınların yaptıkları gibi kocanın izni olmadan bunları ona buna verme; çünkü bunların bereketi kalmaz. İkincisi: Evde örümcek ağı bırakmak; çünkü şeytan burayı mesken edinir, birlikte oturup kalktığımız arkadaş haline gelir. Üçüncüsü: İster et, ister tahıl cinsinden olsun pişirmek istediğin her şeyi kazana koymadan önce yıka, sonra koy. Başarılı olman için bu üç şeyi hatırında tut. 


Abdest Suyu 


Bir zamanlar şeyh abdest almak istemiş, dervişlerden birini suya göndermişti. Derviş gecikince öbür dervişler onu eleştirdiler. Yol yakın, bu kadar geç kalınır mı, diye ayıpladılar. Suya giden derviş gelince, onların ileri geri laf ettiklerini görmüş olan şeyh, dedi ki: Bizim abdest almak için kullanacağımız su henüz çeşmeden akmamış olduğundan, o suyun çeşmeden akmasını bekleyen bu derviş gecikmiştir. Su çeşmeden çıkınca oraya vardı, doldurdu ve getirdi. Artık onu ayıplamayınız. 


“Bu Mertebeye Nasıl Ulaştın?” 


Hoca İmam Ebü Bekir Sabüni Merv”deki medresede şeyhimizin ders arkadaşıydı. Şeyh o manevi mertebeye ulaştığı zaman Hoca İmam Ebü Bekir şeyhe gelip, “Ey şeyhl İkimiz medresede ders şerikiydik, ilim öğrendik, Hak Teala seni bu yüce mertebeye ulaştırdı, ben ise molla olarak kaldım. Sebep ne?” dedi. Şeyh, “Falan günü hatırlıyor musun?” dedi. Üstat o gün bize şu hadisi yazdırmıştı: “Kişinin kendisini ilgilendirmeyen işlerle uğraşmaması iyi bir müslüman oluşundandır.” 
Bunu ikimiz de yazmıştık. Ama sen eve gidince ne yaptın? Sâbüni, “Onu ezberledim ve diğer bir hadisi ezberlemek için çalıştım” dedi. 
Şeyh, “Ben öyle yapmadım” dedi. Eve gidince beni ilgilendirmeyen ve vazgeçmem mümkün olan her şeyi önümden kaldırıp attım, onunla ilgili düşünceyi de gönlümden sildim. Vazgeçmem mümkün olmayan (manevi) hususlara gelince onlara dört elle sarıldım, düşüncemi hep onunla meşgul ettim. Hak söz de budur. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: “Allah, de, sonra bırak onları oynasınlar” (En'âm 6/61). Senin vazgeçilmezin benim, vazgeçilmezine sıkı sarıl! “Ondan başka ilâh yok, onu vekil edin” (Müzzemmil 73/9). 


Zarif Kimdir? 


Serahs'ta şeyhe sordular: Ey şeyh zarif kimdir? Şeyhin cevabı: Şehrinizdeki Lokman. Ey şeyh, bu şehirde ondan perişan, üstü başı kir pas içinde başka kimse yok, dediler. Yanılıyorsunuz, dedi şeyh. Zarif demek temiz demektir. Temiz ise (Hak'tan) başka bir şeye bulaşmamış kişidir ve Lokman kadar bulaşık (Hak'tan başkasına yapışık) yönü olmayan kimse yoktur; çünkü (maddi olan) hiçbir şeye bulaşmamıştır. 
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Sinek de Havada Uçar 


Şeyhe dediler ki: Falan kişi (keramet sahibidir ve) su yüzünde yürümektedirl Şeyhin cevabı: Bu basit bir şey. Kurbağa ve küçük başlı deve de su üzerinde yürür. Yine dediler: Falan kimse havada uçmaktadır. 


- Önemli değil karga ve sinek de havada uçar. 
- Falan kimse bir anda bir şehirden diğer birine gidiyor (tayy-i mekân). 


- Şeytan da bir nefeste dünyanın bir ucundan öbür ucuna gidiyor. 
Böyle şeylerin fazla bir değeri yoktur. Er odur ki halkla birlikte oturup kalkar, uyur, onlarla alışveriş yapar, haşir neşir olur, ama bir an bile Hak”tan gafil olmaz (halvet der-encümen). 


Dünyayı Eteğime Koydular 


Bir gün Mihene'de müezzin ezan okuyup halkı sabah namazına çağırdı ama vakit de geçmek üzereydi. Fakat şeyh odasından çıkmadı. 
Müezzin birkaç defa şeyhin odasına kadar geldi, tekbir getirdi, derken vakit geçti. Şeyh de odasından çıktı. Müezzin kâmet getirdi, namaz kılındı. Şeyh de yerine oturdu. Meşâyih ve dervişler sordular: Ey şeyh ne oldu da bugün namazı geciktirdin? Cevap: Dünyayı eteğime koydular. Her şey senden nasip alıyor, benim de senden bir nasip almam lazım, demeye başladı. Çok uğraştım didindim ama eteğimi elinden kurtaramadım. Namaz vakti çıkmak üzereyken, eteğimi bıraksın diye onu Mufaddal ile meşgul ettim. Bundan sonra dünya, Hoca Mufaddal ve evladına el verdi, yüzlerine güldü. 


Şeyh evladından, Hoca Mufaddal ve evladı dışında hiçbiri zorunlu ihtiyaç maddeleri haricinde dünyadan nasip almamışlardı. Mufaddal ve evladı her zaman servet ve mal sahibi olmuşlardı. Şeyhin soyundan gelenler içinde dünyaya en ziyade yönelenler bunlardı. 
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Bir Cümlelik Vaazlar 


Şeyh Ebü Said bir kere Tüs'a geldiğinde oranın halkı kendisinden vaaz etmesini rica etti. Şeyh bu ricayı kabul edince ertesi gün sabahleyin üstadın hankahında onun için bir kürsü kurdular. Her taraftan gelen halk burada toplandı. Şeyh kürsüye çıktı. Hafızlar Kur”an okudu. Halk o kadar kalabalıklaştı ki bir tek kişiye bile oturacak yer kalmamıştı. Hankahın yöneticisi kalktı ve, “Kim bulunduğu yerden bir adım ileri giderse Allah onu affetsin” dedi. Şeyh, “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ecmain” dedikten sonra ellerini yüzüne sürdü ve dedi ki: Benim her zaman söylemeyi arzuladığım ve daha evvel bütün peygamberlerin söylemiş oldukları bir cümleyi bugün bu zat söyledi: Kim bulunduğu yerden bir adım ileri giderse Allah marifetine mazhar kılsınl Şeyh bu sözü söyleyip kürsüden indi ve o gün başka bir şey söylemedi. 


Ebü Said (kuddise sırruhül diyor ki: Yüzlerce pir tasavvufu tanımlamıştır, birincisi ne demişse sonuncusu da onu söylemiştir. İfade farklı ama anlam aynı: Tasavvuf külfeti terketmektir. Senin için benliğinden daha büyük bir külfet yoktur. Kendinle meşgul olursan ondan geri kalmış 


olursun. 


Şeyh dedi ki: Pirler ve mürşidler demişlerdir ki: Halka yaraşan bir şey Hakk”a yaraşmaz, Hakk”a yaraşan bir şey de halka yaraşmaz. 


Şeyh bir gün Kur”an okuyordu, vakit daralmaya başlayınca azap âyetlerini geçerek rahmet âyetleri okumaya başladı. Adamın biri, “Ey şeyh! Kur'an'daki düzen böyle değildir” deyince şeyh şu dörtlüğü okudu: 


Sâki getir bâde, mutrip çal udu 

İçeyim bugün, neşeleneceğimiz gündür bu 
Bâde var, para var, al yanaklı dilberler var 

Gam yok, varsa o düşmanın gönlünün nasibidir! 
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Sonra şeyh sözüne devam etti: Tüm bağışlamalar ve müjdeler bizim, azap ise onların payına düşmüştür. (Kur”an”da gazaba uğrayanları) ayıplayıp da ne kazanacağıml 


Bu söz üzerine dervişlerden birinin gönlünde tereddüt hasıl oldu. 
Şeyh bunu bildi ve, “Bu böyledir” dedi. Şeyh bu sözü sıkça tekrarlardı. 


Şeyh dedi ki: Ebü Bekir Vâsıti, “Yaratığın yaratığa sığınması, hapishanedeki birinin hapishanedeki diğer birine sığınması (ve ondan yardım istemesi) gibidir” demiştir. 


Şeyh anlatıyor: Biri gelip bir pirden öğüt istedi. Pir dedi ki: Yerden göğe kadar her şey O'nun kudretine göre bir zerredir. Var olan ilimlerin tümü Hakk'ın varlığının bir zerresine bile erişemez. “Şey” olmayan bir “şey” hakkında konuşmak imkansızdır, çünkü O, ifade (ile) O'na ulaştıl) amaz. 


Şeyh anlatıyor: Sözü edilen pire gelip konuşması için ricada bulundular. Dedi ki: Allah'tan başkasının bir hakikati yoktur ki üzerinde konuşalım! 


Şeyh diyor ki: Sehl b. Abdullah demiş ki: Gönlünde rızık kaygısı taşıyan bir kimsenin hırka giymesi çirkin bir şeydir, çünkü o kişi henüz şunu bilmiyor: Kulun rızkı Allah”a aittir, bunu lutfuyla sadece O verir. 


Şeyh anlatıyor: Taberistan”da Ebü”lI-Kassab”ın yanındayken bazı dervişler de onun yanına gelmişlerdi. Her birinin bir dileği, bir arzusu vardı. Ebü”l-Kassab ellerini kaldırıp dua etti: Yâ İlâhi! Herkesin bir ihtiyacı olması lazım, herkese bir şey ama bana lazım değil, herkese bir varlık (benlik) lazım, ama bana lazım değil, bize olmamak (fena, hiçlik) lazım. 


Şeyhin Cezbelenmesi 


Bir gün Şeyh Ebü Said Nişabur”da mecliste konuşuyordu. Konuşurken cezbelendi ve söz arasında, “Cübbede Allah”tan başkası yok” dedi ve parmağını götürüp üzerindeki cübbenin altına soktu. Mübarek 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sinesinin üstüne koyduktan sonra çıkardı. Pek çok şeyh bu olaya tanık olmuşlardı. Ebü Muhammed Cüveyni, üstat İmam Ebü'l-Kasım Kuşeyri, üstat İsmail Sâbüni ve daha başka birçok ulu şeyh olayı görmüşler ama hiçbir itirazda bulunamamışlar ve tümü birden kendilerinden geçecek kadar bundan haz almışlar, şeyhe muvafakat ederek, bütün meşayih, üzerlerindeki hırkaları çıkarıp ortaya koymuşlardı. Sohbetini tamamlayan şeyh kürsüden inince şeyhin cübbesini ve diğer meşâyihin hırkasını parçaladılar. Fakat şeyhin cübbesinde, onun parmağının izi bulunan yeri, her zaman gelen giden ziyaret etsin diye parçalamamak ve onu muhafaza etmek konusunda ittifak ettiler. 


Cübbenin bu kısmı Hoca Şeyh Ebü”l-Feth ve evladının koruması altındadır. Dünyanın her tarafından şeyhimizi ziyaret için Mihene'ye gelenler şeyhin kutsal mekânını ziyaretten sonra, ona ait diğer eşyayla birlikte bu kumaş parçasını da ziyaret etmekte ve parmağının izini görmektedirler. Hırka, Moğollar'ın istilası zamanına kadar yerindeydi. 
Ondan sonra teberrük edilen diğer aziz eşyayla birlikte zayi oldu. 


Nişâbur'da, Hamza isminde bir derviş vardı. Çok alçak gönüllü olduğundan ona Toprak Hamza derlerdi. Bir gün şeyhe yazdığı bir kâğıdın başına gayet mütevazi olduğunu gösteren, “Ayağın Tozu” diye imzasını koymuştu. Şeyh kâğıdın arka tarafına aşağıdaki beyti yazıp ona gönderdi: 


Eğer sen toprak isen ben toprağının toprağıyım Toprağının toprağı olunca da tertemiz oldum. 


Bu duacının (yazarın) ceddi Şeyhülislâm Hoca Ebü Said şunu anlatmıştır: Bir cemaat, şeyhin söylediği şiirler onun sözleridir, kanaatindedir. Ama durum öyle değildir; çünkü o, Allah'tan öylesine bir istiğrak halindeydi ki şiir söyleme imkânı yoktu. Hamza'nın gönderdiği pusula- nın arkasına yazdığı yukarıdaki beyitle aşağıdaki dörtlükten başka şiir söylememiştir. 


f TEVHİDİN SIRLARI ə 243 


Câna Havran toprağında bir tek diken yoktur, 
(Varsa) onun benimle ve zamanımla işi yoktur. 


Lutufkarlığına ve gönül fetheden güzelliğine 
Bin canım olsa da feda etsem ar yoktur. 


Diğer şiirlerin hepsini Ebü Said diğer pirlerden bellemiştir. Şeyh anlatiyor: Ebü”l-Kasım Bişr”den dinledim. Bir gün bana, “Ey Ebü Said!” dedi. 


Er dediğin güler yüzlü ama yüreği yanık olmalı 
Böylesi erler çok az bulunur. 


Bir gün şeyh konuşmaya daldı. Etrafında pek çok süfi ve meşâyih toplanmıştı. İçlerinden biri yüksek sesle ağlamaya başladı. Onun ağlaması hepsini fazlaca rahatsız etti. Şeyh, heybetli bir şekilde adama baktı ve, “Eğer benim gibi söz söylemek istersen oturduğum gibi otur. 
Sabit olan şey meyve verir, sabreden zaferi kazanır” dedi. Sonra sözüne devamla Ukbe b. Âmir'in şöyle dediği bana rivayet edildi: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu: “Kişinin edepsizliği son noktasına varınca gözlerini hükmü altına alır ve onlarla dilediği kadar ağlar.” Şeyh sonra şu dörtlüğü okudu: 


Seninle aramda Çin denizi olsa, 

Sanırsın iz bırakmayan bir serap, 

Beni çağırsan ama aramızda cehennem bulunsa 

Duyduğum özlem sebebiyle cehennem ateşine dalmam hiçtir bana. 


“Allah İçin Yaşayan Hiçbir Zaman Ölmez!” 


Şeyhimiz anlatmıştı: Bir gün bir adam Pir Ebü”l-Fazl Hasan'a gelir, “Ey şeyh! Akşam rüyada seni gördüm, ölmüşsün, cenazen tabuta konmuş” der. Pir Ebü'l-Fazl'ın cevabı: Bu rüyayı kendin için görmüşsün. 
Onlar (evliya) asla ölmez. Allah için yaşayan hiçbir zaman ölmez! 
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Abdest Duası 


Anlatırlar ki bir gün bir derviş abdest alıyordu. Şeyh abdesthaneye gitti. Derviş ellerini yıkarken, “Allahım amel defterimi sağ tarafımdan ver” diye dua ediyordu. Şeyh, “Ey derviş onu ne yapacaksın? Defterde ne okuyacaksın? Böyle şeyler söylemek gerekmez, çünkü bu (uzun iş), altından kalkamazsın” deyince Derviş sordu: Ya şeyh o zaman ne diyeyim? Şeyh, şunu söyle dedi: Allahım beni affet. Bana merhamet et, beni hesaba çekmel 


Ehl-i Beyt Sevgisi 


Baba Hasan, şeyhin ardında namaz kıldığı imamdı. Şeyh zamanında süfiler cemaatinin imamı oydu. Bir gün sabah namazını kılıyordu. 
(Şafii mezhebine göre) kunut duasını okuyunca, “Tebârekte Rabbenâ ve Teâleyte, Allahümme salli alâ Muhammed” (Rabbimiz ne mübarek, ne yücesin! Allahım Muhammed'e selâm eyle) deyip secdeye vardı. 
Namazı bitirince Ebü Said ona, “Neden Muhammed'in âline selâm olsun demedin? Duayı Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi şeklinde okumadın?” diye sordu. Baba Hasan, “Ey şeyh! süfiler teşehhüd ve kunutta Muhammed âline salât olsun demenin cevazı konusunda ihtilaf ediyorlar” dedi ve ekledi: Bu konudaki ihtilaf sebebiyle ihtiyaten o ifadeyi okumadım. Şeyh dedi ki: Ben âl-i Muhammed'in (Hz. 
Muhammed'in aile bireylerinin) bulunmadığı bir kafileyle yola çıkmam! 


Husumetlik Tamamıyla Bitti 


Şeyh Nişâbur'da bulunuyor ve her taraftan karşıtlarının sesleri yükseliyordu. Bunlardan biri de üstat imamdı (Kuşeyri). Nihayet şeyhin meclisine geldi ve onu eleştirmekten vazgeçti. Ama yine de zaman zaman insan tabiatındaki zafiyetin bir sonucu olmak üzere içinde bir karşıtlık vardı. Bir gün üstat imam bir cemaatle birlikte bir mahalleden geçmekte olan şeyhin yanında bulunuyordu. Mahallenin yabancısı bir köpek buraya gelince mahalle kopekleri hep birden havlayıp o köpeğe 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çullandılar, yaraladılar ve oradan uzaklaştırdılar. Bu durumu gören şeyh atının dizginini çekti ve, “Ebü Said bu şehirde gariptir, ona karşı köpeklik yapmak yaraşmaz” dedi. İşte bunun üzerine üstat imamın içindeki karşıtlık ve husumet tamamıyla ortadan kalktı, içi tertemiz hale geldi. 


Allah İçin Olmayan Bir Şey, Hiçtir 


Nişâbur'da oturan ve şeyhin özel hizmetini gören Hoca Abdülkerim anlatıyor: Babam beni Şeyh Ebü Said'in huzuruna götürdüğü zaman henüz küçüktüm. Babam dönünce ben şeyhin yanında kalmıştım. 
Şeyhin gözü revaktan düşen bir çöpe ilişti. Çöpü alıp yanına götürmemi işaret etti. Çöpü aldım ve götürdüm. Şeyh sordu: Dilinizde buna ne derler? Çöp, dedim. Bil ki dedi, dünya ve ahiret bu yolun çöpüdür. 
Bunları yoldan kaldırmadan muradına eremezsin. Resül-i Ekrem isallallahu aleyhi vesellem), “(/manın) en aşağı derecesi eziyet veren şeyi yoldan kaldırmaktır” buyurmuştur. Sonra ekledi: Allah için olmayan bir şey hiçtir. Allah için olmayan bir kimse adam değildir. Benliğin var olduğu yer cehennem, benliğin olmadığı yer cennettir. 


Dünyanın Yanımızda Ne Değeri Var? 


Şeyhin müridlerinden biri Irak'tan kalkıp Mihene'ye, şeyhin huzuruna geldi. Şeyh için değerli elbiseler getirmişti. Yolda kendi kendine, “Şeyh, kendisine götürmekte olduğum bu güzel ve zarif elbiseleri görünce bu armağanlardan çok hoşlanacak” diyordu. Mihene'ye 
1 fersah mesafede bulunan bir yere varınca, şeyh “Ata eyer vurun” 
dedi. At eyerlenince şeyh bindi ve dervişler topluluğuyla sahraya açıldı. 
Bunu gören dervişin kuruntusu daha da arttı ve bu elbiseler için şeyhin kendisini karşılamaya geldiğini sandı. Bu tasavvur onun dünyaya olan bağlılığını daha da artırdı. Şeyhin huzuruna gelip ayaklarına kapandı. Şeyh, “Bizim için getirdiğin elbiseleri çıkar bakalım” dedi. Derviş hemen elbiseleri çıkarıp şeyhin huzuruna getirdi. Şeyh bu elbiselerin yırtılmasını ve her bir parçasının bir dikene asılmasını emretti. Bunun üzerine derviş üzüldü ve son derece kırıldı. 
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Şeyh bu hareketiyle ona şunu anlatmak istemişti: Dünyanın yanımızda ne değeri var? Şu elbiseler yüzünden kapıldığın kuruntu tamamıyla dünyaperestliktir. Bu zümreden olan birinin dünya karşısında eğilmesi ya da ahirete göz dikmesi uygun değildir. Bundan sonra derviş dünyadan soğudu. Mihene'ye varıp şeyhin yanında ikamet etti, şeyhin iltifatına mazhar oldu. Bu zümrenin azizlerinden oldu. 


Kişinin Zindanı Kendi Varlığıdır 


Dervişin biri Mihene'ye geldi ve ayağının tozuyla şeyhin huzuruna çıkıp, “Ey şeyh! Uzun yolculuk yaptım, çok zahmet çektim, ne rahat ettim ne de rahat etmiş birini gördüm” dedi. Şeyh cevap verdi: Bunda şaşılacak bir şey yok, yapmış olduğun seferlerden amacın kendini aramaktı. Eğer bu seferlerde arada sen (nefsin) olmasaydı ve bir an benliğini terketseydin hem kendin rahat etmiş, hem de başkaları rahat etmiş olurdu. Kişinin zindanı varlığıdır. Bu zindandan bir adım dışarı atarsa rahat eder. 


Ayıpları Yüze Vurmamak 


Tüs”ta Seyyid Hamza adlı bir seyyid vardı. Rudbâr Kapısı'nın üzerinde bir konağı vardı. Şeyh onu çok severdi, kendisinin müridiydi. Ne zaman şeyh Tüs'a gidecek olsa ağırlamak için onu konağına davet eder, şeyh de bu daveti kabul ederdi; çünkü Hamza'nın şeyh katında büyük bir itibarı vardı. Bir gün şeyh Tüs'a gitti ve Hamza'yı aradı. Dediler ki: Şeyhin onu görmesi mümkün değil; çünkü o kırk gündür fesat işlerle uğraşıyor, kadeh üstüne kadeh içiyor, gulâmlara ve câriyelere içki içiriyor, hepsi birlikte çıplak oturup âlem yapıyorlar. Şeyh, “Tuhaf!” dedi ama böyle bir konağa bundan daha küçük günah da gerekmez. Şeyh başka bir şey söylemedi, hiç itiraz etmedi. Seyyid Hamza Ebü Said'in geldiğini haber alınca hemen o işleri terketti ve ertesi gün şeyhin huzuruna vardı. Şeyh, âdeti üzere iltifatlarda bulundu, duyduğu sözleri yüzüne vurmadı, seyyide bakış açısı hiç değişmedi. 
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Başka İtirazın Var mı? 


Şeyh Nişabur”dayken Şeyh Ebü Abdullah Bâkü, Şeyh Ebü Abdurrahman Sülemi hankahında bulunuyordu. Sülemi'den sonra bu hankahın piri oydu. İşte bu Ebü Abdullah Bâkü her zaman şeyhe itiraz tarzında sorular sorar, şeyh de ona cevap verirdi. Yine bir gün soru sordu ve dedi ki: Ey şeyh! Kendi pirlerimde görmediğim bazı şeyleri sende görüyorum. 


Birincisi: Her hususta küçüklerle büyük arasında hiçbir fark gözetmiyorsun. 


İkincisi: Gençlerin sema esnasında raksetmelerine izin veriyorsun. 


Üçüncüsü: Derviş hırkasını çıkarıp atınca bunun tekrar ona verilmesini emrediyor ve, “Fakirin hırkasına sahip olması daha münasiptir” diyorsun. Bizim pirlerimiz böyle yapmazlardı. Şeyh sordu: Başka itirazın var mı? Hayır, cevabını alınca dedi ki: Önce büyükler küçükler meselesini ele alalım. Benim gözümde onların hiçbiri küçük değil, bu yola adımını atan bir kimse genç de olsa pirlerin şunu nazariitibara alıp, “Bize yetmiş senede verilmeyen mümkündür ki ona bir günde verilmiştir” diye düşünmeleri gerekir. İnanç böyle olunca hiç kimse diğerine küçük (ve tasavvufta aşağı mertebede) gözüyle bakmaz. 


Derviş, cem‘ (vecd) halinde olmanın ve gönüllerin de cem: halinde bulunmasının etkisiyle hırkayı çıkarıp atar. Cem“ halinde olmaları sebebiyle gönülleri meşgul olduğundan herkes üzerindeki hırkayı çıkarıp atar, hırkasını atan dervişin gönlünden hırka kaygısı giderilir. O anda ellerinde başka bir hırka bulunmadığından hırkasını çıkaran derviş onu tekrar alabilir. Bu da ona cemaatin eliyle ulaşmış olur. Bu durumda bu hırka çıkarılıp atılmış olan o hırkanın aynısı sayılmaz. 


Bunu dinleyen Ebü Abdullah, “Eğer şeyhi görmemiş olsaydım hakiki bir süfiyi görmemiş olacaktım” demiştir. 


248 * TEVHİDİN SIRLARI 
“Abdülkerim'in Eli Bizim Elimizdi” 


Pir Hubbi, şeyhin özel terzisiydi. Bir gün şeyhin elbisesini dikmişti. 
Vakit kaylüle (öğle uykusu) zamanı olduğundan şeyh yatağına uzanmıştı. Şeyhin özel hizmetkârı Hoca Abdülkerim baş ucunda durup elindeki yelpazeyle onu serinletiyordu. Pir Hubbi, elinde elbiseyle içeri girince Hoca Abdülkerim, “Dikkat et, bu vakit hangi vakit?” diye terziyi uyardı. Terzi, “Senin olduğun yerde benim olmamda ne sakınca var, burada sana yer varsa bana da yer var” deyince Hoca Abdülkerim yelpazeyi bir yana bırakıp terziye birkaç tokat attı. Tokat sayısı yediye ulaşınca şeyh, “Yeter” dedi. Pir Hubbi dışarı çıkıp durumu Hoca Neccâr'a şikâyet etti. Şeyh ikindi namazı için odasından çıkınca Hoca Neccâr, şeyhin yanına vardı ve, “Gençler yaşlılara el kaldırıyor, şeyh buna ne der?” dedi. Şeyh, “Abdülkerim'in eli bizim elimizdi” dedi ve bundan sonra bu konuda kimse bir şey söylemedi. 


“Bugün Mülk Kimindir?” 


Şeyh bir gün, Nişabur”da Ebü”I-Kasım Kuşeyri'nin de hazır bulunduğu bir mecliste vaaz ediyordu. O gün Kuşeyri”nin Hüseyinabad köyündeki değirmenle ilgili bir duruşması vardı. Bir köylü bunun kendisine ait olduğunu söylüyor, Kuşeyri ise o benim mülküm, diyordu. Hafız mecliste, “Bugün mülk kimindir?” (Mü”min 40/16) anlamına gelen ayeti okuyunca şeyhimiz sordu: Bu hitap bana mı yoksa Hüseyinabad”daki değirmen benimdir diyen üstat imama mı? 


Şeyhin Engin Tevazuu 


Bir gün şeyh Nişabur”un sokaklarından birinde, bir cemaatle birlikte gidiyordu. Aniden kadının biri damdan kül döktü. Külün bir kısmı şeyhin üzerine döküldü. Şeyh buna kızmadı ama cemaat öfkelendi ve ev sahibine karşı harekete geçmek istediler. Şeyhimiz, “Sakin olunl Üzerine ateş dökülmeyi hak eden birine kül dökmekle yetinilirse Allah”a çok şükür etmesi gerekir” dedi. 
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Bunun üzerine oradakilerin hepsi duygulandılar, kimseyi üzmediler ve ağlaşıp durdular. 


İpliğin Ucu 

Anlatırlar ki bir gün şeyh evine gitmiş, Hoca Ebü Tahir”in kızı ve şeyhin torunu Fatma Hanım iğe iplik sarıyordu. İpliğin ucu kaybolmuştu. Şeyh, ey Fatma eğer bir daha ipliğin ucu kaybolur ve onu bulamazsan, şu âyeti oku, bulursun: “İpliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olma” (Nahı 16/92). Fatma Hanım bu âyeti okuyunca ipliğin ucunu buldu. 


Zünnarlarını Biz Bağlamadık ki Biz Çözelim! 


Anlatırlar ki bir gün şeyh Nişâbur'da atına binmiş gidiyordu. Bir kilisenin yanına vardı. Pazar günüydü, bütün hıristiyanlar kilisede toplanmışlardı. Şeyhin yanındakiler, hep birden, “Ey şeyh! Bunları yakından görmeliyiz” deyince şeyh atından indi ve kiliseye girdi. Hıristiyanlar onu karşıladı, ululadı, önünde saygıyla durdu, duygulu anlar yaşandı. 


Şeyhin yanında hafızlar vardı, hıristiyanlardan biri şeyhe, izin verirseniz Kur'an'dan birkaç âyet okusunlar, dedi. Bunun üzerine hafızlar Kur'an okudular, hıristiyanlar mest oldular ve ağladılar. Şeyhin yanında bulunanlardan biri, “Eğer şeyhimiz işaret buyurmuş olsalardı hıristiyanlar zünnarlarını çözüp atarlardı” deyince şeyh dedi ki: Zünnarlarını biz bağlamadık ki biz çözelim! 


Kur'an Okuyan Çocuklara Bahşiş 


Şeyhin büyük oğlu Hoca Ebü Tahir çocukken, bir gün mektep arkadaşları, âdet olduğu üzere (bahşiş almak için) rahlesini alıp şeyhin evine getirdiler. Hoca Hasan el-Müeddib şeyhin huzuruna vardı ve, “Çocuklar Hoca Ebü Tahir'in rahlesini getirmişler” dedi. Şeyh, “Dersi hangi süreye çıkmış” diye sordu. Lem yekün (Beyyine) süresine cevabı alınca, çocukların önüne meyve koyun, dedi. Hasan, çocuklara 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meyve getirdi. Şeyh, “Büyüğünüz (temsilciniz) hangisi?” diye sorunca birine işaret ettiler. Şeyh onu çağırdı ve dedi ki: Hocana söyle, bir daha bir çocuğun dersi Lem yekün süresine çıkınca rahlesini evine göndermesin, göndereceği rahleyi çocuğun dersi Elem neşrah (Şerh) süresine çıkınca göndersin (Çünkü ilkinde azap ayetleri, ikincisinde rahmet ayetleri daha fazla). 


Yaşlı Kadın 


Nişâbur'da yaşlı bir kadın vardı. Şeyhin hankahının yakınında bir hücresi vardı. Hiç ihtiyaç olmadığı halde sürekli olarak boş dibeği döver ve çıkardığı sesle dervişlerin huzurunu bozardı. Dervişler durumu şeyhe şikayette bulunuyor ama ondan ses çıkmıyordu. Bir gün yaşlı kadın evinden çıkıp bir yere gitti. Dervişler, “Gidelim, hücresinin tavanını yere indirelim, onu düzeltmekle uğraşsın ve bizi rahatsız etmesin” diye bir öneri getirdiler. Şeyh bir şey söylemedi. Dervişler gidip evin tavanını yere indirdiler. Yaşlı kadın geldi, tavanın açıldığını gördü ve dedi ki: Yazıklar olsun bu büyüklükteki adama, yuh bu küçüklüğel 


O da Senin Değil! 


Rivayet edilir ki şeyh bir gün Nişabur”da hamama gider. Hoca İmam Ebü Muhammed Cüveyni görüşmek için hankaha geldiğinde, “Hamama gitti” cevabını alır ve o da hamama gider. İçeri girince şeyh, “Bu hamam hoşuna gitti mi?” diye sorar. Evet, cevabını alınca tekrar sorar: Neden hoştur? Çünkü şeyh buradadır da ondan, der Cüveyni. 
Şeyh, “Daha güzel ifade etmen gerek” deyince, “Şeyh buyursun” der Cüveyni. Şeyh der ki: Üzerinde bir peştemal, elinde bir tas var ve o da senin değil! 


Süfi Elbisesi 


Şeyhin oğlu Hoca Ebü”l-Feth (kuddise sırruhül anlatmıştır. Bir gün Irak'tan gelen bir cemaat şeyhe, ferace denilen güzel ve işlenmiş bir 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süfi elbisesi getirip sundular. O da bunu giydi. Orada şeyhin etrafında dolaşan bir kedi vardı. Geldi ve elbise üzerine işedi. Şeyh dedi ki: Süfi elbisesi giyip bir an için süfi olayım, diye karar vermiştim ama şu kedi gelip bizim süfiliğimizin üzerine işedi. Bu feraceyi alınız Ebü'l-Feth'e veriniz; çünkü o süfidir. 


Söz konusu feraceyi şeyhin üzerinden çıkarıp Hoca Ebü”l-Feth”e verdiler, bu hususu her zaman övünerek anlatırdı. 


“Kitâb-ı Kerim'i Hakem Kılalım” 


Güzel yaşayışı bulunan birçok pirden dinlemiştim. Şeyh Ebü Said Ikuddise sırruhüj Nişâbur'dayken her çeşit fırkaya mensup kişi ve mezhep imamı gelip şeyhe mürid olmuş, şeyh karşıtlıkları dostluğuna dönüşmüştü. O zaman Nişâbur'da Ebü Bekir ismini alan dört şeyh vardı. Bir kimse Hak Teâlâ'dan bunlardan herhangi birinin yüzü suyu hürmetine ihtiyacının görülmesini istese dileği kabul edilirdi. İşte bunlardan biri ve aynı zamanda büyük imamlardan olan Hireli Kadı Ebü Bekir bir gün bir ziyafet verdi. Tüm fırkaların imamlarını, bu arada şeyhimizi de davet etti. Bütün imamlar ve ulu kişiler toplanınca, fazilet ehli insanların âdeti üzere ilmi meseleler üzerinde konuşmaya başladılar. Söz, mezheplerden hangisinin daha üstün olduğu noktasına geldi. Mezheplerin ulu imamlarından her biri kendi mezhebinin daha üstün olduğunu vurgulamaya, her grup kendi mezhebinin hak, öbür mezheplerin bâtıl olduğunun delillerini ortaya sermeye başladı. Söz uzadı, bir sonuca da ulaşılamadı. Büyükler ve imamlar şuna karar verdiler: Kur'ân-ı Mecid ve Kitâb-ı Kerim'i hakem kılalım. “Yaş kuru her şey açık kitapta vardır” (En'âm 6/59) mealindeki âyetin hükmü gereği mushaf açalım, her mezhebin re”yi için kura çekelim, mushaftan fal bakalım, aziz kitap Kur'an'dan ne çıkarsa onun vahiy hükmünde görelim ve hiçbirimiz bu yoldan varılan sonuca itiraz etmesin. 


Bu görüş üzerinde ittifak ettiler, mushafı getirdiler. Ebü Bekir”den, mushafı alıp kura çekmesini istediler ama o, “Bu mushaf benimdir, olabilir ki biri çıkar, sen mushafın sayfalarına önceden nişan koydun, der” dedi ve bu işi kabul etmedi. Herkese ilgili istişareler yaptıktan sonra mushafın Şeyh Ebü Said”e verilmesi lazım geldiği hususunda görüş birliğine vardılar ve, “O manevi hal sahibi bir erdir, Kur'an'ın icâzıyla onun kerameti bir araya geldi mi, ilâhi bir kitap olan Kur'ân-ı Mecid'in özündeki gerçek ortaya çıkar. Bu gerçek de tevil ve tefsire muhtaç olan müteşâbih âyetler hükmünde değil, muhkem âyetler hükmünde olur” deyip mushafı şeyhin eline verdiler. Şeyh mushafı aldı ve, “Bismillâhirrahmânirrahim, bakalım, Şâfii mezhebinin dayanağı nedir, bu mezhep hak mıdır?” dedi. Bakın mushafın sağ tarafındaki sayfanın yedinci satırına, niyet ettim, dedi ve mushafı açtı. Burasını herkese gösterdi. 
Yedinci satır şöyle başlıyordu: “Onun hak olup olmadığını senden öğrenmek istiyorlar, de ki Rabbim'e ant olsun ki o haktır...” (Yunus 10/53). 
Şeyh bu âyeti okuyunca herkes Kur'an'ın nasıl bir mucize olduğunu görüp şaştı ve, “Her şey tamam, bununla yetinelim” dediler. Bir daha diğer mezhepler için mushafı açıp kura çekmediler. 


Bu menkıbeden alınacak çeşitli dersler vardır. 


Birincisi: Kur'ân-ı Mecid'in apaçık hükmüyle Şâfii mezhebinin hak olduğu böylece anlaşılmıştır ama bu, öbür mezheplerin hâşâ ve kellâ bâtıl olduğuna inanma anlamına gelmez. 


İkincisi: Bilinmelidir ki bir kimse dini bir müşkülle karşılaşsa veya iki işten hangisinin doğru ve yapılması gerektiğini ya da hangisinin bâtıl ve yapılmaması gerektiğini öğrenmek istese, buna niyetlenerek mushafı açmak câizdir. Bu mecliste mezhep imamları, dinin büyükleri ve mutasavvıfların önderleri bu konuda görüş birliğine varmışlar ve bu hüküm üzerinde birleşmişlerdir. Hoca İmam Ebü Muhammed Cüveyni, oğlu İmamü”l-Haremeyn, Kadı Said, Ali Sandal, Ebü Bekir İshak, üstat İsmail Sâbüni, üstat İmam Ebü”I-Kasım Kuşeyri, diğer büyük imamlar ve din ulusu erler -ki bunların listesi uzundur- bu görüştedirler. Bunlardan her biri mezhebi konusunda dünya âlemin örnek aldıkları bilginlerdir. 
Hiçbir kimse bu hususa itiraz etmemiş ve câiz değildir, dememiştir. 
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Üçüncüsü: Her işe, özellikle önemli dini işlere, şeriat sahibinin verdiği haberin hükmüne uyarak sağdan başlamak gerekir. 


Dördüncüsü: “Allah tektir, teki sever” mealindeki hadise uyup sayılarda teki tercih etmek daha iyidir. 


Şimdiye kadar yazmış olduğum ve bundan sonra yazacağım her hikaye böyle birçok faydalar içerir. Ama bunlardan her birini açıklamaya koyulsak lafı uzatma ve gına getirme sonucunu doğurur. Arif olana işaret kafidir. 


Türkmenler'in Tövbesi 


Anlatırlar ki şeyh, Nişâbur-Mihene yolculuğu sırasında Tüs'tan çıkıp Nevbahar Dervazesi denilen yere gelmişti. Şeyh yalnız gidiyor, dervişler ardından onu izliyordu. Bu zaman Türkmenler'in ilk dönemleriydi. 
Horasan'da emniyet yoktu. Dört beş Türkmen gelip şeyhin elinden atını almak istedi. Şeyh, “Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz?” diye sordu ama Türkmenler, “İn attan” dediler. Şeyh, “Beni bu ata dört kişi bindirdi, biraz sabredin, beni indirsinler, at sizin olsun” dedi. Onlar bu şekilde konuşurken arkadan gelmekte olan cemaat ulaştı. Şeyh, “Beni indiriniz ve atı şunlara veriniz” dedi. Cemaat, biz bu kadar çok adamız, atı hiç ona verir miyiz, deyince şeyh, “Ama doğru değil, çünkü ben onlara at sizin olsun” demiştim. Verin atı gitsin, dedi. Onlar da şeyhin sözünü tuttular. Türkmenler ata binip gittiler. 


Şeyh cemaatle birlikte oradaki bir köyde konakladı. İkindi vakti bir grup Türkmen gelip atı şeyhe iade ettiler ve başka yanı sıra güzel bir at daha verdiler ve, “Ey şeyh! O gençler senin kim olduğunu bilmiyorlardı, onları bağışla” deyip pek çok özür dilediler. Şeyh, “Biz bir şeyden indiğimiz zaman bir daha ona binmeyiz” deyip atları kabul etmedi. Şeyhin bu sözlerini dinleyen Türkmenler tövbe ettiler, saçlarını kazıdılar, o sene hep birlikte hacca gittiler. Şeyhin bereketi sayesinde ... 
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“Bana Üstat İmam Gösterildi” 


Şeyh Nişabur”dayken hankahının hemen dibinde yaşlı bir kadının oturduğu bir hücre vardı. Her zaman şeyhi görür, ama Ebü”I-Kasım Kuşeyri'nin meclisine gider, şeyhin meclisine gelmez, vaazlarını dinlemezdi. Ona dediler ki: Ey yaşlı kadın! Her gün şeyhi görüp duruyor, apaçık kerametlerine tanık oluyor, ama meclisine hiç gelmiyorsun, üstat imamın meclisine gidiyorsun. Burada görmeyip de orada gördüğün bir şey var mı? Bu ne hal böyle! 


Yaşlı kadın dertli dertli ağladı ve dedi ki: Ne yapayım? Elimde değil kil Bana üstat imam gösterildi ama şeyh gösterilmedi! 


Kalp Huzurunu İsteyen Nine 


Anlatırlar ki bir gün şeyh Nişâbur'da mecliste nasihat ediyordu. 
Şeyh o gün sarığını elinde tutuyordu. Söz arasında, “Nişâbur basımı 
300 altın lazım, bu parayı Hasan'a kim borç verirse sarık onun olacak” 
dedi. Orada bulunan yaşlı bir hanım seslendi: Onu bana veriniz. Bunun karşılığı Nişâbur basımı 300 altındır, sen bunu nerede bulacaksın, diye nineyi uyardıklarında, “Bu benim bileceğim bir şey” dedi ve ekledi: Şeyh bu sözü söyleyince baba evinden koca evine getirdiklerimle kocamın bana verdiklerini hesap ettim. 300 altın tuttu. Bu parayı şeyhin istediği yere bağışladım. Şeyh, “Mübarek olsun” dedi ve sarığı Hasan el-Müeddib aracılığıyla ona verdi ve Hasan'a dönüp, “Sor bakalım, hangi hususta ona dua edeyim?” dedi. Hasan yaşlı hanıma bunu sorunca, “Gönül hoşluğu için” cevabını aldı ve bunu şeyhe iletti. Şeyh güldü ve, “Ey kalb-i selim sahibi! Neden itibar, mal, mülk istemiyorsun, gönül hoşluğunu ve kalp huzurunu elde etmek için yetmiş sene dizlerimi büküp oturdum, ama hâlâ onun kokusu bile bize ulaşmış değil!” dedi. 


Başkanlığın Sırrı Dürüstlük 


Anlatırlar ki bir gün şeyh Nişâbur pazarında süfiler cemaatiyle birlikte yürüyordu, pazara indiler. Bellerine deriden bir örtü bağlamış olan 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çıplak bir genç topluluğu geldi. İçlerinden birini omuzlarında taşıyorlardı. Şeyhin yanına geldiklerinde, “(Omuzlarda taşınan) Bu zat kimdir?” 
diye sordu şeyh. Kumarcıların başı, dediler. Şeyh sordu: Bu başkanlığı nasıl buldun! Dürüst oynamakla, temiz oynamakla, dedi kumarcı başı. 
Bu sözleri dinleyen şeyh bir nara attı ve dedi ki: Dürüst oyna, temiz oyna başkan oll 


Yükünü Benim Çekmem Daha İyidir! 


Hoca Ali Tarsüsi şeyhin kayınpederi aynı zamanda sofra arkadaşıydı. Şeyh ona yemek yemenin adap ve erkanını öğretiyordu. Bir gece Hoca Ali tası kafasına dikip çorbayı bir nefeste içti. Şeyh, “Bu ne böyle, nerede ise oburluğundan bardağın dibi gidecek” dedi. Ertesi gün sofra kurulunca Hoca Ali gitti, başka bir yere oturdu. Sofra gelince şeyh, “Hoca nerede, göremiyorum” dedi. Ey şeyh, o gitti, sofranın alt tarafına oturdu, dediler. Şeyh, Hoca Ali'ye hitap etti: Yanıma gel, zira yükünü başkalarının çekmesindense benim çekmem daha iyidirl 


“Benliğini Bırak ve Doğru Yürü” 


Şeyhin torunu Hoca Ebü”l-Feth anlatıyor: Hâcagek Senkâni şeyhin yanına geldiğinde güzel elbiseler giyinen zarif bir delikanlıydı. Şeyh bir davete gidiyordu. Cemaatin ardından gitmek şeyhin âdetiydi. Hacegek, şeyhin önünden gitmekle kendini beğeniyordu. Şeyh seslendi: Önden gitme! Hâcagek şeyhin ardından yürümeye başladı. Birkaç adım attıktan sonra şeyh yine bağırdı: Arkadan yürüme! Hâcagek şeyhin sağına geçti ve birkaç adım yürüdü. Şeyh yine seslendi: Sağdan yürüme! Hâcagek bu sefer şeyhin soluna geçti. Birkaç adım attıktan sonra şeyhin sesini duydu: Soldan yürüme! Canı sıkılan Hâcagek, “Ey şeyh!” dedi nereden yürüyeyim? Şeyh, “Benliğini bırak ve doğru yürü” dedikten sonra şu beyti okudu: 


Sana benlik lazımsa bu yolda işin ne? 
Bu âb-ı hayattır, kimseye ihtiyacı yoktur. 
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Bunun üzerine Hâcagek feryadı bastı ve şeyhin ayaklarına kapandı. Lebbeyk deyip Kâbe'nin yoluna düştü ve iyi kişilerden biri oldu. 


Komşu Hakkını Gözetme 


Şeyhin torunu Hoca Ebü”l-Feth anlatıyor: Şeyh, kalabalık bir derviş cemaatiyle birlikte Nişâbur'dan Mihene'ye gelmiş, ertesi gün mekanındaki kürsüye çıkıp cemaatine hitap etmişti. Meclisine katılan hadsiz hesapsız kişilerin hepsi mest olmuştu. Bu sırada sarhoşların naralar attıkları, hay huy ettikleri duyuldu. Şeyhimizin civarında Ahmed Ebü Şereh isimli bir kişi vardı. O gece ayyaşlarla birlikte evinde âlem yapmış, sabaha kadar kadeh tokuşturmuştu. Ayyuka çıkan gürültüleri süfilerin ve diğer halkın canlarını sıkmış, gidelim ve evi başlarına yıkalım, demişlerdi. Şeyh onlara hitaben dedi ki: Sübhânellah! Onlar bâtılla meşgul oldular ve sizdeki hakkı hiç hissetmediler, sizler hakkı bu kadar açık olarak gördüğünüz halde onların bâtıllarını hissetmeyecek şekilde kendinizi hakka vermiyorsunuz! 


Şeyhin bu beyanı üzerine bir feryat koptu, ağlaştılar, onların işlerine karışmamaya karar verdiler: O gün böyle geçti. Şeyh hiçbir şey söylemedi. 


Hoca Ebü”l-Feth diyor ki: Ertesi gün şeyhin huzurunda duruyordum. Ahmed Ebü Şereh mahcup bir şekilde şeyhin yanından geçiyordu. Yakın bir yere gelene kadar şeyh ona bir şey demedi. Yaklaşınca, şeyh dedi ki: Seninle kavga etmedik, biz senin iyi komşunuz; ulu peygamber komşu hakkını gözetme konusunda pek çok tavsiyelerde bulunmuştur; eğer müşkül bir işin olursa bize haber ver, yardımcı oluruz. 


Şeyhten bu sözleri dinleyen Ahmed yüzünü toprağa koydu ve, “Ey şeyh! Sana söz veriyorum, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım, tövbe ettim” dedi ve şeyhin müridi oldu. 


Fazla bir zaman geçmeden şeyh ecelinin yakın olduğunu hissetti, herkese tavsiyelerde bulundu. Ahmed ayağa kalktı ve, “Ey şeyh! Ben 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ihtiyarım, henüz bir ışık da görmüş değilim. Şimdi sen gidiyorsun, ben ne yapacağım?” dedi. Şeyh dedi ki: Gönlünü hoş tut. Bir kimsenin üzerine bu meşalenin ışığı düşerse en azından Hak Teala ona rahmet eder. 


“Ey Şeyh! Sana Verilen Hiç Kimsede Yok” 


Şeyhin torunu Hoca Ebü’l-Feth (kuddise sırruhül anlatmıştır: Şeyh çarşamba günleri hamama giderdi. Şeyh Ebü Muhammed Cüveyni hankaha gelir buradan da hamama giderdi. Bir gün şeyh, Ebü Muhammed Cüveyni ile hamama gitmişti. Şeyh sordu: Ey hocal İnsan hamamda rahatlıyor, ferahlıyor, bunun sebebi ne? Cüveyni “Yorgun ve bitkin düşen insanlar üzerlerine sıcak su döküldüğünde rahatlıyorlar” dedi. Şeyhimiz, “Bu husus daha güzel ifade edilebilir” deyince Cüveyni anlattı: İnsanlar hafta boyunca kirlenirler, saçlar uzar, edep yerlerini tıraş edemezler, burada temizlenir, yıkanır, hafifler ve ferahlarlar. Şeyh, “Bundan daha iyi bir açıklama yapılması lazım” deyince Cüveyni, “Şeyh nasıl görüyor?” dedi. Şöyle görüyoruz, dedi şeyh: İki muhalif (zıt) bir araya gelince bu kadar çok rahat hâsıl oluyor! Bunun üzerine Şeyh Cüveyni ağladı ve ey şeyh, dedi: Sana verilen hiç kimsede yok. 


Ebü'l-Hasan Harakani”nin Büyüklüğü 


Bir gün şeyh mecliste nasihat ederken Şeyh Ebü'l-Kasım Harakâni'nin (kuddise sırruhül evladından biri orada hazır bulunuyordu. Söz arasında, “Nübüvvet çağından günümüze kadar yakalarını nefislerin- den kurtaranların sayısı ancak onlara ulaşır ve arzu ederseniz bunların isimlerini sayabilirim. Şu çağda benliğinden arınmış biri varsa o da şu beyin pederidir” dedi ve Şeyh Ebü'l-Hasan Harakâni'nin oğluna işaret etti. Sonra sözüne devam etti. Şeyh Ebü'l-Hasan Harakâni [kuddise sırruhül demiştir ki: Ümmetin uleması, ulu ve yüce Allah'ın akılla tanınması lazım gelir, diye ittifak etmişlerdir. Ama Ebü'l-Hasan akılla bakınca kendini bu yolda kör olarak görmüştür. Zira eğer Hak Teâlâ ona basiret vermemiş ve yol göstermemiş olsaydı o ne görür ne de bilirdi. Biz, 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pek çok kimsenin elinden tutup aldatan akıldan onu kurtarmış ve yola iletmişizdir. 


Harb Semti 


Allah rahmet etsin babam Nüreddin Münevver anlatmıştı: Şeyh Ebü Said Nişabur”da bir yere gidiyordu. Harb semtine varınca burada güzel meyvelerle dolu birtakım düzenli dükkönlar gördü. Tüm Nişabur çarşılarından ondan daha görkemli bir yer yoktu. Buraya gelen şeyh semtin ismini sordu, “Harb semti” cevabını alınca, tuhaf, dedi. Bir kimse Harb semtinde bunları görürse sulh semtinde neler görmez kil 


Şeyh Susuyor 


Yine rahmetli babam anlatmıştı: Bir gün şeyh mecliste nasihat etmek istedi. Hücresinden çıkıp kürsüye oturdu. Hafızlar Kur”an okudu. 
Pek çok mesele soruldu. Cemaat kalabalıktı. Soru soranlardan her biri başka türden sorular sordu. Şeyh susuyor ve onları seyrediyordu. Pek çok soru sorulmuştu. Sorular bitince şeyh şu beyti okudu: 


Eğer ben Çin'deki saltanattan el çeksem, önemli değil; Bâverd, Nesâ ve Tüs'un dost olması bana yeter. 


“Sallallahu ala Muhammedin ve âlihi ecmain” deyip ellerini yüzüne sürdü, kürsüden indi ve o gün bundan fazla hiçbir şey söylemedi, şeyh. 


“Bize de O'nu Sorun” 


Yine babam anlatmıştı: Sülükünün başlangıç dönemindeyken Mihene halkı şeyhi inkâr ve reddediyordu. Bağnazlık derecesinde şeyhe karşı olan Mihene reisi Hoca Hamuveyh vaaz etsin ve fetva versin diye Serahs'tan fazilet sahibi bir âlim getirmişti. Bu âlim bir gün şeyhin vaaz ettiği meclise geldi. Bir adam şeyhe sordu: Namaz kılmak isteyen bir kimsenin elbisesine bulaşan pire kanı ne kadar olursa, muafiyet dairesine girer? Şeyh, “Pire kanının hocası şu hoca efendidir” dedi ve o alime işaret ederek, “Böyle meseleleri ona sorun, bize de O”nu sorun” diye sözünü noktaladı. 


“Şeyh Hatırlamadı Sanma” 


Anlatırlar ki şeyh her cuma günü Hasan”ı Hoca Hamuveyh”e gönderir, hal ve hatırını sorar, durumu haber verir ve onunla konuşurdu. 
Hoca Hamuveyh, şeyhin bu ilgisinden keyiflenir ve bununla övünürdü. 
Bir cuma günü kışın hava gayet soğuktu, şeyhin önemli bir işi vardı Hasan'ı çağırdı ve şu talimatı verdi: Hoca Hamuveyh'e git, selâm söyle ve de ki: Bugün şiddetli soğuk var. Ama yine de şeyh böyle bir günde hal ve hatırınızı sormayı ihmal etmedi. Şeyh bizi soğukta hatırlamadı, şeklinde düşünüp gönlün incinmesin diye ... 


Şeyh bir gün mecliste vaaz ederken söz arasında, “Öyle bir zaman gelecek ki hiçbir kimse yerinde doğru dürüst bir sene oturamayacak ve zâviyesinde beş gün rahat edemeyecek, bir mescidde bir gün karar kılamayacak” dedi. 


Pirin Nasihati 


Yine şeyh demişti ki: Gencin biri bir pire gitti ve, “Ey pir! Bana öğüt ver” dedi. Pir başını eğip bir süre düşündükten sonra, “Delikanlı cevabımı bekliyor musun?” diye sordu. Delikanlı “Evet” deyince anlattı: Ulu ve yüce Allah'tan başkasıyla ilgili olan bir söz konuşulmaya değmez ve ulu ve yüce Allah'la ilgili olan söz de ifadeye sığmaz. Hak Sübhânehü ve Teâlâ herhangi bir sıfatla vasfedilemeyecek herhangi bir sözle anılmayacak kadar yücedir! 


Seyyid Ecel'in Tövbesi 


Şeyh Ebü Said Nişâbur'da bulunduğu sırada bir cemaat bir gece gıda dolu bir sandığı şeyh hazretlerinin hankahına getirdi. Bu hankah Seyyid Ecel Hasan'ın civarındaydı. Semâ hareketlenmiş, süfiler coşmuş, raksa başlamışlardı. Süfilerin raksı sebebiyle Seyyid Hasan”ın uykusu kaçtı. Uşağını çağırıp, “Ne oluyor?” diye sordu. Şeyh Ebü Said”in şu hankahına gıda maddesi dolu bir sandık getirildi. Ziyafet veriliyor ve süfiler raksediyor dediler. Süfilere karşı olan Seyyid Ecel, “Gidiniz, dama çıkınız ve hankahı başlarına yıkınız” diye emir verdi. Seyyid Ecel”in uşakları damın üstüne çıktılar, tavanını söküp oradan içeriye taş atmaya başladılar. Dervişlerin perişan olduklarını gören şeyh, “Ne oldu?” diye sordu. Dediler ki Seyyid Ecel'in adamları hankahı taşa tuttu. Attıkları taşları bana getirin, dedi şeyh. Bunları bir tepsiye koyup şeyhin huzuruna getirdiler. Şeyh taşları birer birer eline almaya, öpme- ye ve gözlerinin üzerine koymaya başladı. Şöyle diyordu: Resülullah'ın başına gelen her şey azizdir, hoştur, onu canı gönülden kabullenmek gerekir. Kusur bizde olduğu halde yine de büyük bir zarar görmedik, ucuz atlattık. Öyle bir azizin uykusunu nasıl kaçırabiliriz? Şimdi Aden-i Küyân mahallesindeki hankaha gitmemiz gerekiyor. Şeyh derhal kalktı, ata bindi, her iki hankahın süfileri de beraberinde olduğu halde yola düştü. İlâhiciler yolda ilâhiler okuyorlardi. Hankaha vardılar ve o geceyi hoş bir semâ ile geçirdiler. 


Seyyid Ecel'in uşakları gözleri yaşlı ve üzgün bir şekilde konağa döndüler. Seyyid Ecel süfilerin adamlarını dövdüklerini sandı ve sordu: Neden böyle ağlıyorsunuz, size ne oldu? Onlar da başlarından geçeni bir bir anlattılar. Bunları dinleyen seyyid yaptığına pişman oldu ve sordu: Sonra ne oldu? Hepsi de kalkıp gitti! Seyyid Ecel üzüldü, ağladı. 
Sonuçta süfilere karşı içinde beslediği düşmanlık duygusu tamamıyla yok olup gitti. Sabaha kadar kendini kınadı durdu. 


Ertesi gün şafakla beraber kalkan Seyyid Ecel atının hazırlanmasını emretti, şeyhten özür dilemek için atına binip yola çıktı. Aynı anda şeyh de süfiler cemaatini yanına alarak seyyidden özür dilemek üzere yola çıkmıştı. Her ikisi de Nişâbur Çarşısı'nın başında karşılaştılar, birbirini kucakladılar, hal hatır sordular, birbirinden özür dilediler, her biri diğerinin yerine dönmesini rica etti. Hatta Seyyid Ecel, “Eğer benim özürlerim kabul edilecekse şeyh yerine dönsün, oraya gelip özrümü 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arzedeyim, tövbe edeyim” dedi. Şeyh, “Ferman seyyidindir” dedi. Her ikisi dönüp hankaha geldiler, birbirinden tekrar pek çok özür dilediler. 
Bu iki büyüğün ve cemaatin gönülleri hoş, içleri tertemiz oldu. Seyyid Ecel, “Eğer şeyhin nezdinde sözümüz kabul görürse, bu gece evimize buyursunlar” dedi. Şeyh o gece Seyyid Ecel'in yanına gitti. Seyyid şahane bir sofra hazırlamıştı. Her iki hankahın cemaati o gece orada semâ edip hoşça bir vakit geçirdi. Seyyid Ecel'de, şeyhe karşı büyük bir sevgi meydana geldi; öncesi münkirlik, sonu müridlik oldu. Seyyidin ona olan bağlılığı o dereceye vardı ki şeyh Nişâbur'dayken, 3000 
altını götürüp uğrunda harcadı. 


Şeyhin Abâsı 


Rivayet edilir ki bir derviş, şeyhin meclisinde ayağa kalkıp uzun bir kıssa anlattı. Şeyh, “Ey genç adam otur, nasıl konuşulacağını sana öğreteyim” dedi. Adam oturunca şeyh dedi ki: Bu uzun kıssayla ne anlatmak istiyorsun? Bir şey istediğin zaman, önce, “Doğruluk emanettir, yalancılık hıyanettir” dersin sonra, “Benim falan şeye ihtiyacım var” deyip halini arzedersin, olur biter. Adam, “Peki öyle yapayım, destur verirseniz o sözlerimi istediğin gibi tekrar edeyim, görelim, öğrenebilmiş miyim, öğrenememiş miyim?” dedi. Şeyh: “Söyle” deyince adam, “Doğruluk emin olmaktır, yalancılık hainliktir ve benim şeyhin abâsına ihtiyacım var” dedi. Şeyh, hemen abasını çıkarıp ona teslim etti ve mübarek olsun, dedi. Şeyhin meclisi sona erince müridleri o kişinin yanına gidip şeyhin abâsını 100 akçeye satın almak istediler, adam bu fiyata satmayınca 1000 akçeye kadar çıktılar. Adam abâyı bu fiyata sattı. 
Dervişler abâyı alıp şeyhe getirdiler, ama şeyh kabul etmedi ve abâyı adama verdi, para da onda kaldı. Adam şeyhin seçkin bir müridi oldu. 


Ezcahlı Bıçakçı Hamza 


Şeyh bir gün Mihene'de sohbet meclisinde konuşuyordu. Ezcahlı bıçakçı Hamza, şeyhin müridlerindendi. Şeyhin ona muhabbeti ve güveni tamdı. Şeyhin vaaz etmeyi âdet edindiği her gün belli bir vakitte 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Ezcah'tan yola çıkar, tam şeyhin evinden çıktığı vakit Mihene'ye varır ve meclisteki yerine otururdu. Bir gün Hamza geç kaldı. Şeyhin içine onun derdi düştü; çünkü o, cezbeli ve alçak gönüllü ama önemli bir dervişti. Vaaz devam ederken Hamza kapıya geldi. Şeyh, ona baktı ve, “İçeri gir Hamza! İçeri!” dedi ve şu beyti okudu: 


Ey çehresi tüm evimizin süsü olan 

Bâde yanakları bizi ateşe döndüren 
Sevincimiz ve neşemiz birken altıya katladın, 
Mutlu yaşa, zira bizi mutlu kıldın. 


Bunun üzerine meclisten bir feryat yükseldi ve heyecanlı anlar yaşandı. 


Pir Ebü”I-FazP”ın Kerameti 


Şeyh Ebü Said anlatıyor: Serahs'ta, Pir Ebü'l-Fazl'ın yanında bulunuyordum. Bir adam geldi ve, “Lokman ıstırap içinde kıvranıyor, yürüyemiyor” dedi. Beni Bürca Ribâtı'na götürün, dedi. Üç gündür burada, hiç konuşmuyor. Bugün konuştu ve, Pir Ebü'l-Fazl'a deyiniz ki: Lokman gidiyor. Ondan istediğin bir şey var mı? Pir Ebü'l-Fazl bunu işitince, “Hemen oraya gidelim” deyip kalktı. Bir topluluk olarak oraya vardık. Lokman, piri görünce tebessüm etti. Pir Ebü”l-Fazl varıp baş ucunda oturdu. Lokman ona bakıyor, ateş gibi nefes alıp veriyor, dudaklarını kımıldatamıyordu. Cemaattekilerden biri “La ilahe illallah” dedi. Lokman gülümsedi ve şöyle dedi: Delikanlı dedi, biz haracı verip senedi aldık ve tevhid hali üzere sabit kaldık. Yine o derviş, “Son nefesinde O”na kendini bir kere daha hatırlatmak gerek” deyince Lokman, “Bana, dergâhında kavga yapmamı mı emrediyorsun?” diye çıkıştı. Bu söz Pir Ebü'l-Fazl'ın hoşuna gitti ve, “Doğru söylüyor” dedi. 


Kısa bir süre sonra Lokman, şeyhe baka baka ruhunu teslim etti. 
Bakışında hiçbir değişiklik olmadı. Cemaatteki kişiler çeşitli yorumlar yaptılar, kimisi o öldü derken kimisi de henüz ölmedi, çünkü gözü olduğu gibi duruyor, dedi. Pir Ebü”l-Fazl, “Lokman gitmiştir, ama biz burada oturduğumuz sürece gözleri kapanmaz, çünkü dost dostuna gözünü kapatmaz” dedi. Pir Ebü”l-Fazl ayağa kalkınca Lokman'ın göz kapakları kapandı. 


Şeyhin, Ebü Said Haddâd'ı Yemeğe Davet Etmesi 


Şeyh Ebü Said Kâin'e varınca, burada onun için birkaç defa ziyafet düzenlendi. Bir gün yine şeyh için bir ziyafet düzenlenmişti. Şeyh, ziyafete gelince, çağının ulularından olan Ebü Said Haddâd'a bir adam gönderip onu da ziyafete davet etti. Fakat o, “Kırk senedir ben sadece kendi yemeğimi yiyor, başka hiç kimsenin yemeğini yemiyorum” deyip davete gelmedi. Bu haber şeyhe ulaşınca dedi ki: Elli küsur senedir ne kendime ait, ne de başka birine ait bir yemeği yemiş değilim. Her zaman Hakk'ın yemeğini yemişimdir ve yediğimin O'na ait (rızık) olduğu kanaatini taşımışımdır! 


Müslüman Kardeşine Hizmet 


Anlatırlar ki bir gün Nişâbur'da Muhammed Cüveyni, üstat İsmail Sâbüni ve üstat Ebü”l-Kasım Kuşeyri gibi ululardan oluşan bir topluluk şeyhin huzurunda bulunuyordu. Her biri, diğerine gece evrâdını anlatıyordu. Sıra şeyhe gelmişti. Sordular: Ey şeyh! Senin virdin nedir? Şeyh, her gece söylediğim şudur dedi: Yâ Rabbi yarın dervişlere hoş bir şey ver de yesinler! Oradakiler birbirine baktılar ve, “Ey şeyh, bu ne biçim vird!” dediler. Şeyh onlara, Hz. Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi veseltem], “Hiç şüphe yok ki bir kul müslüman kardeşine yardım ettiği sürece Allah da o kula yardım eder buyurmuştur” dedi. Oradakiler, şeyhin virdinden daha mükemmel hiçbir vird yoktur, diye karar verdiler. Bu menkıbedeki incelik şudur: Bununla onlara şunu anlatmak istemiştir: Ahirette sevap almak ve bir mertebe elde etmek için evrâd okuyor, namaz kılıyorsunuz. Bunlar nefsinizin nasibidir. Eğer bir iyilik yaparsanız, çağınız(da itibar görmek) için yapıyorsunuz. Bizim bütün evrâd ve dualarımız başkalarına faydalı olma arzusuna yöneliktir. Maksat budur ve 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bu daha mükemmeldir. Nitekim ulu şeyhlerden biri münâcâtında şöyle demiştir: Ya Rabl Kıyamet günü vücudumu ve ondaki organlarımı o kadar büyüt ki cehennemin yedi katı bedenim ve organlarımla dolsun ve orada hiçbir kimseye yer kalmasın. Kullarına vermek istediğin ceza- nın hepsini nefsime ver, onların yerine azap et, ta ki nefsimden hakkımı (intikamımı) almış, onu istediğim bir durumda görmüş olayım ve kullar azaptan kurtulmuş olsunlar. 


“Ne Okuyorsun?” 


İmamü”1l-Haremeyn Ebü'i-Meâli Cüveyni anlatmıştı. Bir gün babam Şeyh Ebü Muhammed Cüveyni bana dedi ki: Kalk, Ebü Said-i Ebü'l-Hayr”ın yanına git, her ne söylerse belle ve gel, bana söyle. Şeyhin huzuruna varıp selam verdim. Şeyh, “Ne okuyorsun?” diye sordu. Hilaf ilmini öğreniyorum, dedim. Şeyh, “Hilâf (ihtilaf, cedel) lazım değil, hilâf lazım değil, hilâf lazım değil” dedi. Dönüp babamın yanına geldim ve şeyhten dinlediklerimi anlattım. Babam dedi ki: Öyleyse bundan sonra hilâf ilmini tahsil etme, fıkıh ve mezhep ilmini oku. Bu bereket sayesinde ilimdeki halim bu mertebeye erdi. 


Herat'a Yolculuk ve Yaşananlar 


Anlatırlar ki şeyh yanında kalabalık bir topluluk ve hafızlar olduğu halde Herat'a gidiyordu. Şehre 2 fersah mesafede bulunan Rika köyüne vardılar. Burada Şeyh Ebü'l-Abbas Rikâi denilen bir kişi vardı. Aziz ve temiz yaşayışı olan bir kardeşi bulunuyordu. Daima birlikte olurlardı. Herat halkında âdet olduğu üzere bir köşkleri vardı. Burada otururlardı. Tasavvuf ehlinden her kim oraya gitse onu burada konuk ederdi. Ziyafetin gereklerini yerine getirirlerdi. Ama semaa karşıydılar. 
Şeyh oraya varınca onu bu köşkte ağırladılar. Mevcut olan şeylerden yemek hazırladılar. Sofradan kalktıklarında şeyh, “Bir beyit okuyunuz” deyince Ebü”l-Abbas, “Bizim ilâhi okuma adetimiz yok” dedi. Bunun üzerine şeyh, ilahiciye (kavval) seslendi: Gel ve ilahi oku. İlahici bazı şeyler okuyunca şeyh cezbelendi, kalktı raksetmeye başladı. Cemaat 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de ona uydu. Şeyh Ebü”l-Abbas buna karşı çıktı. Fakat şeyhimiz birlikte raksetmek için elinden tutup kendine çekti. O da kendini şeyhten kurtarmaya çalıştı. Şeyh ona, “Bak” deyince dışarıya sahraya baktı. 
Bütün dağların, ağaçların ve binaların şeyhe uyup raksetmekte olduğunu gördü. Şeyh Ebül-Abbas elinde olmadan raksa kalktı. Kardeşinin elinden tutup, “Bu zata karşı çıkma gücümüz yok” dedi. İki kardeş birlikte raksetti, içlerindeki inkâr halini söküp attılar. Bundan böyle semâa rağbet gösterdiler. Şeyh o gün orada kaldı, ertesi gün Herat şehir kapısına varınca, “İslâm, bu şehre girdi ama küfür buradan çıkmadı” dedi. 


Herat'a gelen şeyh, dayısının bulunduğu hankaha gitti. Hankahın üst tarafında dayısı şeyhi karşıladı. Birbirini gördüler. Şeyh hiçbir şey söylemeden hemen oradan ayrıldı. Herat kadısının köşküne gitti ve hiç çekinmeden gidip oturdu. Kadıya, şeyhin geldiği haber verilince, derhal yalın ayak koşup geldi, şeyhin önünde diz çöktü ve, “Ey şeyh! Bana nasihat et. Son sözünü söyle” dedi. Şeyh, “Her günahın başı dünya hırsıdır” dedi. Bundan fazla bir şey söylemeden kalktı. Kadı, şeyhin bir süre daha kalması için yalvarıp durdu ama şeyh durmadı. 


Yolda giderken Heratlı bir adam şeyhin önüne çıktı. Atının dizginlerini tuttu ve birlikte yürüdü. Yolda giderken şeyhe, “Allah arş üzerine istiva” (Ra'd 13/2; Tâhâ 20/5) mealindeki âyet hakkında yorumun nedir?” dedi. 
Şeyh, “Bizim Mihene'de kocakarılar var, onlar bile, arş yokken Allah vardı diyorlar” dedi. Şeyh yoluna devam edip şehrin dış kapısından çıktı. İçi çer çöp dolu büyük bir kuyunun bulunduğu bir yere vardı. Buraya, “Yakup Kuyusu” adı verilmişti. Bu su kuyusunun başında duran bir kişi feryat ediyor, “Ey Cevher, gel!” diyordu. Yaşlı, kara, buruşuk suratlı, kazma dişli ve görüntüsü çirkin bir kadın evden başını uzattı. Şeyh de cemaat de kadını gördü. Şeyh dedi ki: Böyle denizin bundan iyi cevheri olmaz! 


Şeyh, şehrin Sürre Kapısı denilen yönüne yürüdü. Oraya vardı. 
Orada bulunan bir adamın söylediği bir söze şeyh üzüldü, ağzından bazı sözler çıktı. Anlamı şuydu: Kalenin diğer kapılarında nasıl burç 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yoksa bu kapısında da olmasın. Bundan sonra bu kapının hiç burcu olmadı. Nitekim Herat”ın diğer kapılarının durumu da öyleydi. 


Daha sonra şeyh şehir kapısından çıktı. Pek çok kimse onu görmek ve uğurlamak için buraya gelmişti. Şeyh dönüp ardına baktı ve, “Ey Heratlılar, sizi hayırlı insanlar olarak görüyorum. Büyük bir günün azabının başımıza gelmesinden de korkuyorum” dedi. Başka bir şey söylemeden yola düştü, bir an bile Herat şehrinde kalmadı. 


Şeyhin, Abdullah-ı Ensâri'ye Şalgam İçirmesi 


Birçok büyük zevattan ve Şeyh Abdullah Ensâri'nin evladından rivayet edildiğine göre, Şeyhülislâm Abdullah Ensâri şöyle demişti: Gençlik yıllarımda tasavvuf yolunu tutmayı arzu ediyor, muradıma ermek için bu sahanın kapısının açılmasını istiyor, bu maksatla çileler çekiyor, tarikat pirlerinin ve din büyüklerinin huzurlarında bulunuyor, dualardan medet umuyordum. Buna rağmen ağzımdan kötü laflar çıkıyor, bu lafları gayri ihtiyari olarak söylüyordum. İçimde ise bunlara karşı şiddetli bir hoşnutsuzluk ve rahatsızlık hissediyordum. Ne kadar çabaladımsa da çirkin sözler söylemekten kendimi menedemedim. Nişâbur'a gelip burada Şeyh Ebü Said'i görene kadar bu durum devam etti. Bu endişemle birlikte onu ziyarete gittim. Oturmuş bir halde onu gördüm. Yanında bulunan müridlerinden biri pişirilmiş şalgamı şeker tozuna batırıp ona veriyor, o da yiyordu. İçeri girdim. Elinde şalgam vardı. Yarısını yemiş, diğer yarısını da eliyle ağzıma koydu. O andan itibaren ağzımdan asla çirkin bir laf çıkmadı ve hiç lüzumsuz söz söylemedim. Hakikat sözü (tasavvufun özü) bana açıldı. Ağzımdan çıkan her şey, şeyhin mübarek eliyle ağzıma koymuş olduğu o yarım şalgamın ürünüdür. 


Şeyhin Ebü”I-Fazl”a Duası 


Rivayet edilir ki vaktiyle şeyh, Mihene'de süfilere harcamak üzere Nişâbur basımı 500 altın borç almıştı. Bir gün Hasan el-Müeddib'e, “Ebü”I-Fazl Furati'ye gideceğim, bu borcu o kapatır, atı hazırla” dedi. 
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Şeyh, süfilerden oluşan bir cemaatle yola çıktı. Dervişin biri gidip, “Borç para almak için şeyh sana geliyor” diye haber verdi ve şeyhin bu konuda Mihene”de söylediklerini aktardı. Ebü'l-Fazl, şeyhi mükemmel bir şekilde ve saygıyla karşıladı, güzel bir şekilde ağırladı. Pek çok masraf yaptı. Üç gün ona iyi bir biçimde ev sahipliği yaptı. Bu üç gün içinde şeyhin huzurunda el pençe durdu. 


Dördüncü gün şeyh bu konuda herhangi bir söz söylemeden veya işarette bulunmadan Ebü”l-Fazl, Hasan el-Müeddib”e Nişabur basımı 
500 altın verdi ve, “Bunu dervişlerin borcu için veriyorum” dedi. 100 
altın daha verdi ve, “Bu da yol azığı” dedi. 100 altın daha verdi ve, “Bu da yol masrafı” dedi. 


Hasan el-Müeddib şeyhe gidip durumu anlattı. Şeyh, Ebü'l-Fazl'a, "Sana hangi konuda dua edeyim?” diye sorunca, “Şeyh hangi konuyu uygun görürse o konuda” dedi. Şeyh “Hak Sübhanehü ve Teâlâ'nın dünyalığını elinden alması için dua edeyim mi?” dedi. Hayır, ya şeyh, dedi, Ebü”l-Fazl. Eğer bende bu dünyalık olmasaydı şeyh o mübarek ayağını buraya atmaz ve gönlü huzura ermezdi. Bunun üzerine şeyh dua etti: Ya Rab! Onu dünya hizmetkârı kılma, dünyayı ona yol azığı kıl, vebal altına girme aracı kılmal 


Şeyhin bu duasının bereketini o ve evladı gördü. Ebü”l-Fazl azizlerden biri oldu. Soyundan gelenler de iki cihanda dünya ve din alanında yüksek mertebelere ulaştılar ve Horasan'ın tanınmış kişileri oldular. 


Sarhoş Gencin Tövbesi 


Şeyh Ebü Said Nişâbur'dayken bir gün Hasan'a dedi ki: Kalk ve ilâhiciyi getir. Hasan gitti, araştırdı ama kimseyi bulamadı. Ümidi kalmayınca, harâbâti (ayyaş) bir gencin bulunduğu haberini aldı. Hasan onu aramaya gitti ve sarhoş olarak buldu. Geri gelip, “Ey şeyh! Bütün şehri aradım taradım, şu niteliklere sahip bir gençten başka hiç kimseyi bulamadım, dedi. Şeyh, “Onu getirmen gerek” dedi. Hasan gitti, genci alıp şeyhin huzuruna getirdi. Ama genç kendinde değildi. Şeyh, “Ey genç 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bize bir şeyler oku” dedi. Genç, sarhoşlarda görüldüğü gibi kırık dökük birkaç beyit okudu ve oracıkta sızdı. Şeyh buyurdu: Gencin rahat bir şekilde uyumasını sağlayınız. Genç bir süre uyuduktan sonra uyandı ve çığlık attı: Ben neredeyim? Hasan yanına gitti ve, “Birkaç beyit okuman için buraya gelmeni şeyh istedi” dedi. Genç düşe kalka şeyhin huzuruna vardı, ayağını öpüp tövbekar oldu. Şeyh, eliyle başını okşayıp onu hamama gönderdi. Berberden onu tıraş etmesini istedi. Berber onu tıraş ettikten sonra şeyhin elbisesini giydirdi. Şeyhin nazarındaki bereketi sayesinde genç tam otuz sene hankahta dervişlere hizmet etti. 


Çalgıcı Kadının Tövbesi 


Yine şeyh Nişabur”dayken bir gün, “Atı hazırlayın” dedi. Ata eyer vurdular. Şeyh ata binip beraberinde bir dervişler topluluğu olduğu halde yola çıktı. Çarşının ortasında sarhoş, yüzü açık ve makyaj yapmış çalgıcı bir kadın şeyhe yaklaştı. Cemaat ona bağırıp çağırdı ve savul yoldan, dedi. Şeyh, “Elinizi ondan çekiniz” dedi. Kadın şeyhe yaklaşınca şeyh şu beyti okudu: 


Süslenmiş ve mest olup çarşıya çıkmışsın 
Ey dost! Başına bir şey gelmesinden korkmuyor musun? 


Bundan duygulanan kadının gözleri buğulandı, yakında bulunan bir mescide gitti. Şeyhin müridlerinden birini çağırdı. Şeyh, müride, “Git, bakalım ne istiyor?” dedi. Mürid yanına varınca kadın üzerindeki bütün elbiseleri ve ziynet eşyasını çıkarıp bir bohçaya koydu, dervişe verdi ve bunları şeyhe ulaştır ve de ki: Tövbekar oldum, bana himmet eylesin! 
Derviş, elbiseleri şeyhe götürdü ve kadının sözlerini ona aktardı. Şeyh, “Mübarek olsun” dedikten sonra kadının verdiği eşyanın satılıp parasıyla beyaz ekmek, helva ve buhur alınmasını emretti. Süfiler cemaatini yanına alan şeyh, bu cemaatle sahraya yöneldi, sahrada ziyafet var, diye şehirde ilan edildi. Kalabalık bir halk onların peşinden gitti. Hamallar taşıdıkları erzakı getirip kalabalığın önüne koydu ve buyurun, 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dediler. Süfiler onlara katılmadı. Şeyh, süfilerle bir köşeye çekilip onları seyretti. Bu arada ateşe konan buhur ve öd ağacı yanmaya ve çevreye hoş bir koku yayılmaya başladı. Neşelenen şeyh, “Nefesten gelen bir şey dumana ve yele gider” diyordu. Kalabalık bu yemeği yedikten sonra şeyh şehre gitti. Çalgıcı kadın tövbesine bağlı kaldı. Şeyhin mübarek nazarındaki bereket sayesinde saliha hanımlar arasına girdi. 


Şeyhin, Nişâbur Valisi Seyfüddevle'yi Evlatlığa Kabul Etmesi 


Şeyhin torunu Hoca Ebü'i-Feth [kuddise sırruhül anlatıyor: Şeyh Nişâbur'da bulunduğu sırada, büyük sultanlardan biri olan Seyfüddevle Nişâbur valisiydi. Bir gün gelip şeyhi hankahında ziyaret etti. Ağlayıp durdu. Şeyhe saygılar sundu ve, “Umarım beni evlatlığa kabul edersin” dedi. Şeyh, “Ey İbrahim! Yüksek bir makama tâlip oldun, olmaya ki bu makama hakkını verememe durumuna düşersin” dedi. Seyfüddevle, “Şeyhin himmetindeki bereket sayesinde bunun hakkını ifa edeceğim” dedi. Şeyh, “Zulüm etmeyeceğine ve askerin de halka zulüm etmeleri- ne engel olacağına dair bize söz veriyor musun?” diye sordu. “Evet, söz veriyorum” deyince şeyh “O halde seni evlat olarak kabul ettim” dedi. 
Seyfüddevle, saygılarını arzettikten sonra oradan ayrıldı. O vakitten itibaren de adalete ve nasafete dayanan bir yönetim sergiledi. Horasan ve Irak'ta adalet eden ve hak gözeten bir yönetici olarak ün yaptı. Mürüvvette örnek gösterildi. Tabii şeyhin nazarındaki bereketi sayesinde. 


Şeyhe Saygı Allah İçindir 


Şeyh, Nişâbur'dayken bir gün üstat imamın hankahında vaaz etmiş, oradan dönüşünde Aden-i Küyân mahallesine giderken Sultan Tuğrul'un kardeşi İbrahim Yinal'le karşılaşmıştı. İbrahim, şeyhi görünce attan indi, onun huzurunda başını eğip saygılar sundu. Şeyh, “Başını biraz daha eğ” dedi, o da eğdi. Şeyh, “Biraz daha”dedi. O da eğdi ve en sonunda başı yere yaklaştı. Şeyh, “Tamam oldu, bismillâh, otur şimdi” dedi. O da oturdu. Şeyh de kalkıp hankaha gitti. Dervişin biri, “Sultan Tuğrul'un biraderine şeyhin yaptığı bu davranışın anlamı ne ola?” diye 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düşündü. Şeyh, o dervişe döndü ve dedi ki: Derviş! Sen bilemezsin ki bana selâm veren herkes O'nun için selâm verir. Bizim kalıbımız (bedenimiz) halkın O'nun yakınlığına ulaşma aracı olan bir kıbledir. Esas maksat ulu ve yüce Allah'tır, biz arada yokuz, Hakk'a sunulan saygı huşü haline ne kadar yakın olursa kabul edilme şansı o kadar fazla olur. 
Bundan dolayı İbrahim Yinal'e, nefsime değil, Hak Teâlâ'ya tâzimde bulunmasını emrettim. Sonra şeyh ekledi: Kâbe, müslümanlara kıble kılınmıştır. Halk Hakk'a secde etsin ve arada Kâbe olmasın, Kâbe'yi görmesin, diye. Beni ise halka cihet kılmışlardır, bize hürmet etsinler ve arada biz olmayalım, diye. Bu açıklama üzerine o derviş yere düştü ve anladı ki şeyhlerin yaptıkları şeylere hiçbir kimsenin hayali bile ulaşmaz. Onların yaptıklarının zâhirine de bâtınına da itiraz edilemez, çünkü onlar Hak'tan başka bir şey söylemez. 


Zamanın Evliyası 


Hoca İmam Ebü Ali Osmani'den güvenilir bir şekilde şu menkıbe rivayet edilmiştir: Ebü Ali Osmani şeyhin şöyle dediğini işitmiştim, dedi: Rüyada Hz. Muhammed Mustafa'yı (sallallahu aleyhi vesellem) gördüm, başında taç, belinde kuşak vardı. Emirü”1-Mü”minin (Ali) baş ucunda durmuştu. Ebü”l-Kasım Cüneyd ile Ebü Bekir Şibli de huzurundaydılar. 
Selam verdim ve sordum: Ey Allah Resülü! Allah'ın evliya kulları için ne buyurursun? “İşte şu zat onlardandır ve sen de (bu asırda) onların sonuncususun. Sen bu şanla geçip gittikten sonra (bu asırda) bir müzekkir (mürşid) gelmez (kimsenin adı anılmaz)” dedi. Sonra onlara birer birer işaret etti. 


Bu kitaptaki sözleri derleyen diyor ki: Ulu İmam İzzeddin Mahmud İlbâşi'den (Allah uzun ömür versin) Tüs”ta dinlemiştim o da İmam Abdürrahim”den, o da babası Ezcahlı Hoca İmam Abdülkerim'den işitmiş: Şeyh Ebü Said-i Ebül-Hayr şöyle demiş: Rüyada Resülullah”ı (sallallahu aleyhi vesellem) gördüm. Bana, “Ey Ebü Said! Ben peygamberlerin sonuncusu olduğum gibi sen de (bu asırdaki) evliyaların sonuncususun” dedi ve mübarek parmağındaki yüzüğü çıkarıp bana verdi. 
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Nefsinden Hiçbir İz Kalmamış 


Günlerden bir gün şeyh Mihene'deki mescidinde vaaz ediyordu. 
Vaaz devam ederken Mâverâünnehir tarafından gelen bir derviş meclise girip oturdu. Şeyhimiz o günkü vaazını bitirince derviş yanına gelip hürmetlerini sundu. Üç gün huzura geldi, her zaman şeyhin meclisine gelip otururdu. Şeyh, ona hitaben hoş sözler söylerdi. Dördüncü gün bu derviş bir nara attı, ayağa kalkıp, “Ey şeyh! Sen kimsin, nasıl bir insansın, bunu bilmem lazım” dedi. Şeyh, “Ey derviş! Benim keseye bağlılığım yok, Allah'ın yaratıklarıyla kavgam da yok” dedi. Bu sözleri dinleyen derviş yerine oturdu. Şeyh sohbetini sona erdirince bu derviş tabanlarını yağlayıp Mâverâünnehir tarafına gitti. Bu bölgede ulu şeyhler vardı. Sohbet için halka oluşturmak âdetleriydi. Bu halkada herkes kendine göre fikir beyan ederdi. Derviş buraya gelip aralarına oturdu. 
Herkes fikrini beyan etti. Sıra dervişe gelince, “Ey derviş! Gel bakalım, Horasan'dan ne getirdin?” dediler. Derviş anlattı: Mihene'de bir pir gördüm, hoş sözler söylüyordu. Ama ben onların tümünü belleyemedim. 
Fakat ona şunu sordum: Sen kimsin? Ahvalin nedir? Cevaben dedi ki: Benim ne keseye bağlılığım var ne Allah'ın yaratıklarıyla kavgam var! 


Derviş bu sözleri söyler söylemez meşâyihin cümlesi ayağa kalkıp yüzlerini Horasan tarafına çevirdiler ve şeyhin haline tâzim ettiler, “Böyle bir kimseye tâzim etmek lazım, zira onda nefsinden, benlikten hiçbir iz kalmamıştır” dediler. 


Şeyhin İmam Kuşeyri'ye Cevabı 


Şeyh Nişâbur'a gittiğinde Ebü”l-Kasım Kuşeyri şeyhimizi bir sene görmemişti. Ona karşıydı. Fakat şeyhe ait her şey ona aktarılır ve anlatılırdı. Aynı şekilde üstat imamın yaptığı her şey de şeyhe intikal ettiriliyordu. Her vakit üstat imam şeyh hakkında inkâr ve ret yollu sözler söylerdi. Bunu şeyhe haber verirler ama şeyh hiçbir şey söylemezdi. 


Bir gün üstat imam dedi ki: Ebü Said hakkında söylenen sözler “O Hak Sübhanehü ve Teâlâ'yı seviyor”dan ibarettir. Oysa Hak Sübhânehü ve Teâlâ bizi seviyor. Arada dağlar kadar fark var, ben filim, o ise sinek! 
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Adamın biri bu sözü şeyhe götürdü. Şeyh bu adama dedi ki: Üstadın yanına git ve de ki: O sinek de sensin, biz ise hiçl Ortada biz yokuz. Bu derviş gidip bu sözü üstat imama nakletti. Bundan sonra üstat imam şeyh aleyhinde hiçbir şey söylememeye kendi kendine söz verdi ve söylemedi de. Nihayet günün birinde şeyhin meclisine geldi, söz konusu muhalefet, muvafakate ve dostluğa dönüştü. Bu menkıbe o vakit yazılmıştı. 


Dünya Sevgisiyle Ölmemek 


Yine şeyh Nişâbur'da bulunduğu sırada büyük imamlardan biri hastalanmıştı. Şeyh ziyarete gitmiş, yanında oturmuş, hal ve hatırını sormuştu. Tam bu sırada çeşitli işlerde çalışan vekillerden oluşan bir topluluk içeri girmişti. Konuşmaya başlamışlardı. Biri, şu tarla için şu kadar tohum lazım, öbürü şu konutu onarmak lazım, bir üçüncüsü şu bağa bağcı lazım, demiş ve diğerleri de çeşitli sözler söylemişti. İmam da her birine ayrı ayrı talimat vermişti. Bu tür konulara öyle dalmıştı ki şeyhi unutmuştu. İşi bitince şeyhten özür diledi. Şeyh, “İmam efendi bu hal üzere ölmemeli, daha iyi bir hal üzere ölmeli” deyince imam kendine geldi, hata ettiğini, hak olanın şeyhin katında olduğunu anladı ve “Benim görüşüm şeyhin ayağını bastığı yere bile ulaşamaz” deyip istiğfar etti. 


Şeyhin Sarhoşlara Duası ve Tövbe Etmeleri 


Yine şeyh Nişabur”dayken bir gün Hire mahallesindeki mezarlığa gitti. Meşâyihin mezarlarına varınca burada içki içip çalgı çalan bir grup gördü. Yanındaki süfilerin tepesi attı. Bunların hesabını görmek ve hak ettikleri cezayı vermek istediler ama şeyh engel oldu. Yanlarına gidip, “Mevlâ, bu dünyada nasıl gönlünüz hoş ise, öbür dünyada da aynı şekilde gönlünüzün şen olmasını ister” deyince, oradakiler kalkıp şeyhin ayağına kapandılar ve içkileri döktüler, sazları kırdılar, tövbe ettiler, şeyhin bir nazarı sayesinde iyi insan oldular. 


.. TEVHİDİN SIRLARI ə 273 


“Öyle Olmasaydı İnsanlara Göz Değerdi” 


Şeyh, Merverrüz”a gitmek üzere yola çıkmış, Buğşur"a ulaşınca burasını hoş olmayan bir yer olarak, halkını ise iyi, muhterem olarak bulmuş, çoğunun hoca ve takva sahibi olduğunu görmüştü. Buğşur”da 
300 dindar ve takva sahibi kişinin bulunduğundan bahsedilirdi. Şehir 
ahalisi de hep iyi insanlardı. Hikaye ederler ki bir vakit sultanın valilerinden biri şehirde fesat çıkarmak istemiş. Bunun üzerine şehir halkı ve ileri gelenleri büyüğü ve küçüğüyle birlikte bu yöneticinin bozgunculuk yapma unsuru olmasına veya günah işlemesine veyahut çocuklarımıza kötü işler yapmayı öğretmesine asla müsaade etmeyiz demişler. 
Aralarındaki kavga sürüp gitmiş. Sonuçta ne ona boyun eğdiler ne de istediğini yapmasına imkân bıraktılar. 


Şeyh, Buğşur'a varınca “Halk cennetlik, ama ne yazık ki cehennemde yaşıyorlar” demişti. Buradan yola çıkan şeyh Merverrüz'a ulaştı. 
Kadı Hüseyin şeyhi burada görmüş ve müridi olmuştu. Şeyh burada birkaç gün kaldı. Dervişin biri çocuğu için sünnet düğünü düzenlemiş, cemaatiyle birlikte şeyhi de çağırmış, şeyh de süfileri alıp oraya gitmişti. 
Yemek yendikten sonra semâa başladılar. Şeyh coşmuştu. Bu haldeyken atına binip, beraberinde süfiler olduğu halde hankahın yolunu tuttu, ilahiciler de ilahiler okuyorlardı. Şehir merkezine varana kadar bu şekilde yürüdüler. Ahali, onun bu hareketine karşı çıkmış, Kadı Hüseyin'e gidip durumu haber vermişlerdi. Kadı, şeyhimize yazdığı bir notta, “Cemaat bu duruma muhalefet ediyor ve bu tarz hareketten şikâyet ediyor” dedi. Şeyh, Kadı Hüseyin'in notunun arkasına şunu yazdı ve gönderdi: 


Kötü huy bu güzel yüze muska olmuştur 
Öyle olmasaydı insanlara göz değerdi. 


Bu beyti okuyan kadı ağladı, ahali de karşı olma halinden vazgeçti. 
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“Sübhânallah! Biz Neredeyiz, Bu Adam Nerede?” 


Anlatırlar ki şeyh Merv şehrine gidince, daha önce yazmış olduğumuz gibi Pir Ebü Ali Siyah ile Hoca Habbas arasında mâlum olaylar yaşanmış bulunuyordu. Şeyh, oradan ayrılıp sahraya doğru yürüyor, müridliğin gereği olarak üzengisini tutmak için bir efendi şeyhin beraberinde bulunuyordu. Şeyh, efendinin evinin önüne varınca efendi atın dizginini tuttu ve şeyhten konaklamasını ve kendisini şereflendirmesini istirham etti. Şeyh yanındaki cemaatle onun konağına indi. Konakta büyük bir direk vardı, birçok ağaç bunun üzerine konulmuştu. Nitekim birçok yapıda yükü böyle direkler taşır. Şeyh, bu büyük orta direği görünce, “Dosdoğru olduğun için yüklenen bu ağırlığı çekiyorsun” dedi. Şeyh bu sözü söyler söylemez, direğe söyleneni kendine söylenmiş sanan efendi, “Evet, doğru söylüyorsun ey şeyh! Bunu bulmak için çok dolaştım, satın almak için çok para harcadım, buraya getirip koymak için de pek çok zahmetlere katlandım, bu şehirde bundan daha büyük direk yok” dedi. Şeyh, “Sübhânellah! Biz neredeyiz, bu adam nerede?” deyip konağı terketti, kalması için ne kadar yalvardılarsa da kalmadı. Buradan Abdullah Mübârek'in ribâtına geldi. Merv'de ikamet etmeyip Mihene'ye döndü. 


Şeyhin Elbisesini Çalan İhtiyarın Sonu 


Şeyhin torunu Hoca Ebü'i-Feth (rahmetullahi aleyh) anlatmıştır: Şeyh Nişâbur'da bulunduğu sırada şeyhe yeni dikilmiş bir elbise getirdiler. 
Yıkadılar temizlediler, kuruması için ipe astılar ama elbise kayboldu. 
Herkes, “Bu küstahlığa kim cüret etti?” demeye başladı. Hankahın revakında oturmakta olan şeyhten hiç ses çekmiyordu. Şeyhin çok sevdiği ve yanında oturan yaşlı bir adam vardı. Süfiler, “Hankahın zâviyelerini arayalım, bakalım nereden çıkacak?” dediler. Aramaya önce şeyhin yanında oturan ihtiyardan başladılar, üstünü aradılar, ihtiyarın bu elbiseyi beline bağladığını gördüler. Durumu gören şeyh, “Bu adamın zâviyedeki eşyasını sokağa koyun!” diye emir verdi. Zâviyesi boşaltılan adamın eşyaları hankahın kapısına kondu. İhtiyar oradan ayrıldı, bir daha kimse onu görmedi. 
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“Türkistan'dan Seni Getiren Kim?” 


Anlatırlar ki tâcirin biri şeyhe bir Türk câriye getirdi. Câriye şeyhin hizmetini görüyordu. Şeyhe de sarsılmaz bir inançla bağlıydı. Şeyh, câriyeyi oğlu Ebü Tahir'e verdi. Câriye, şeyhin huzuruna geldi, ağladı ve, “Ey şeyh! Beni sana hizmetten neden uzaklaştırdığını bir türlü anlamıyorum” dedi. Şeyh, “Ebü Tahir bizden bir parçadır, artık senin onun nikâhında olman gerek. Seni ona vermekle bize hizmetten uzak tutmuş değiliz” dedi. Ebü Tahir'in hizmetini görmeye başlayan câriye aynı zamanda şeyhin hizmetlerini de bizzat görüyordu. Din yolunda bir harika haline gelmişti, fevkalâde güzel bir hali vardı. Nitekim bir gün şeyh ona şöyle demişti: 


Türkistan'dan seni getiren kim? 
Ona de, senin gibi birini daha getirsin! 


Şeyhin torunu Hoca Ebü"i-Feth'in annesi işte bu câriyeydi. 


Şeyh Ebü Said'in Sözleri 


Şeyh anlatıyor: Yola çıktım, Dağıstan sınırında Tark denilen bir köye vardım, orada konakladım ve sordum: Burada hiç pir (yatır) var mı? 
“Evet, Dâdâ dedikleri biri var” cevabını alınca bu pirin kabrine gidip ziyaret ettim. Gönül rahatlığına erdim. Kasabadan gelen cemaate sordum: (Hayattayken) Dâdâ'yı gören biri var mı? Dâdâ hakkında ondan bilgi almak istiyorum. “Ömrünün sonlarında onu gören bir yaşlı adam var” dediler. Getirmeleri için bir kişi gönderdim. Heybetli bir kişi geldi. 
Sordum: Ey ihtiyar, sen Dâdâ'yı gördün mü? “Küçükken onu görmüştüm” dedi. “Ondan dinlediklerini anlatır mısın?” dedim. “Haddime mi düşmüş” dedi. Söylediklerini anlayabilecek halim yoktu, ama onun bir sözünü hatırlıyorum. “Söyle onu” dedim. Anlattı: Bir gün, sırtında hırka bulunan biri yanıma gelip selâm verdi ve, “Sayende rahata ermek için koşarak sana geliyorum ey şeyh! Bütün âlemi dolaştım, ne rahata erdim, ne de rahata ermiş birini gördüm” dedi. Dâdâ cevap verdi: Ey 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gafil! Neden varlığından tümüyle el çekmedin, böyle yapsaydın hem kendin rahata erer, hem de sayende halk rahata ermiş olurdu. Dedim ki: El-hak doğru söylemiş; maksadım hâsıl oldu, zahmet edip buraya geldin, evine dönebilirsin. 


Şeyh, oradakilerden birine dönüp dedi ki: Bütün bunlar (kötülüklerin kaynağı) nefsindir. Eğer onu katledersen ne âlâ, aksi halde o seni katleder. Onu ezebilirsen ez, yoksa o seni ezer, onu meşgul edebilirsen et, yoksa o seni meşgul eder. Daha sonra şeyh şunları söyledi: Bir yaratık diğer yaratığa ancak yürüyerek ulaşır; bir yaratık ise yaratana ancak O'na (emir ve yasaklarına) sabrederek ulaşır. O'na sabretmenin anlamı, nefsi ve onun arzularını katletmektir. Öldürüyorlar ve öldürülüyorlar. Tevrat, İncil ve Kur'an'daki gerçek vaat şudur: Allah'tan daha fazla vaadinde duran kim var? Onunla yaptığınız alışveriş kutlu olsun. 


“Büyük kurtuluş işte budur” (Tevbe 9/111). 


Şeyh anlatmıştı: Bir gün bir ateist (dehri) bir kişi Ebü”l-Hüseyin Nurinin sohbet halkasına uğradı. Nuri, Hak'tan bahsediyordu. Süfilerin dilinde Hak Allah'tır, ulu ve yüce Allah'a her dilde başka bir isim verirler. 
Bazıları Rahmân der rızık ister, bazısı Rahim der cennet ister, bazısı Melik der makam mevki ister. Bir şeye ihtiyacı olan herkes ona o şeyle ilgili bir isimle hitap eder. Süfiler ona Hak derler; çünkü onu bırakıp başka bir şeye ellerini bulaştırmaz ve göz dikmezler. Daha sonra o, şöyle dedi: Hak dedikleri için onların sözleri daha paktır. Sözün burasında ateist kişi, Ebü”l-Hüseyin Nuri'ye, “Onların Hak demelerinin anlamı nedir?” diye sordu. “Şudur” dedi Nuri, halka pek çok şey bulaşır, o ise bunlardan tertemizdir (Yaratıkları nimetine gark eder, ama onun onlara ihtiyacı yoktur). 


Şeyh bundan sonra dedi ki: O Sübhân'dır, söylenen ve düşünülen her şeyden münezzehtir. Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de ve Zebur'da doksan dokuz ismi vardır. En büyük ismi ise Sübhân'dır. Sübhân dediğin zaman diğer isimlerin tümünü söylemiş olursun, ama diğer isimlerin tümünü söylesen de Sübhân demesen hiçbir şey demiş olmazsın. Her 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şey buna bağlıdır. Bunu telaffuz edince her şey açılır, günahlar silinir. 
Bunun misali şudur: İhtiyar hanımlarınn bin taneden oluşan tesbihleri vardır. Bu tanelerin biri daha büyüktür ve ona müezzin (imâme) derler. 
Bu kırılacak olsa tesbihin diğer taneleri dağılır gider. Aynı şekilde “sübhânellah” dediğinde hepsini bulmuş (ve söylemiş) olursun. Şu halde çokça “sübhânellah” demeye çabalamak lazım. 


Tüm yaratıklar “sübhânellah” diyor. Lâkin gaflette olduğundan tesbihlerini işitemiyorsun. Binlerce, türlü nağmeyle sübhân kelimesi terennüm ediliyor ama sen bu nağmeleri işitemiyorsun. Yüce Allah buyuruyor: “Hiç bir şey yoktur ki O'nu hamd ile tesbih etmemiş olsun. Arna siz tesbihlerini anlamıyorsunuz” (İsrâ 17/44). 


Şeyh Ebü Said [kuddise sıruhüj diyor ki: Bizi rüyada görmüşler: Ötmüşüz, çenemiz bağlanmış ama konuşuyoruz. Biri diyormuş ki: Halka hitaben konuşmayınız, eğer konuşacaksanız şeyh gibi konuşunuz, öldüğünüz zaman o (söz bâki) kalsın ve kâfi gelsin. Kul öldü ama hâlâ yaşıyor! 


Hafızın biri şeyhin yanında, “Ant olsun ki üzerine Kur'an'ı farz kılan seni tekrar döndürecektir” (Kasas 28/85) mealindeki âyeti okuyordu. 
Şeyh: Müfessirler derler ki: Allah bununla Mekke'nin fethini kastetmiştir. Biz diyoruz ki: Mekke'nin fethi için ant içmek söz konusu değildir. 
Bununla ihvanın buluşmalarını kastetmiştir. 


Buradaki faydalar (ve feyizli sözler) Şeyh Ebü Said'in mübarek diliyle dağınık olarak anlatılmıştır. 


Şeyhimiz diyor ki: Ömer b. Hattâb, Kâ'b el-Ahbâr'a sordu: Tevratta bulduğun en veciz âyet hangisidir? Kâ'b cevap verdi: Tevrat'ta Hak Sübhânehü ve Teâlâ'nın şöyle dediğini gördüm: Dikkat! Beni arayan bulur, başkasını arayan beni asla bulamaz. Bunun karşısında da şu yazılmıştır: Uzun süreden beri erdemliler beni özleyip duruyorlar ama ben onları daha fazla özlüyorum! 
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Şeyh diyor ki: Bâyezid-i Bistami demiş ki: Hak Sübhanehü ve Teâlâ ferttir, O”nu fertleştirerek aramak lazım. Oysa sen onu mürekkep ve kağıtta arıyorsun, nasıl bulacaksın? 


Şeyh diyor ki: Hakimlerden biri demiş ki: Doğduğunda sen ağlıyor, çevrendekiler ise gülüyordu. Ölürken, senin gülmen, çevrendekilerin ağlamaları için çabalal 


Sözün edildi mi 
Neşeli neşeli can veririm. 


Şeyh diyor ki: Şibli demiş ki: Bir kimseyi tevhid ilminin bir zerresine vâkıf kılarlarsa, üzerine konulan yükün ağırlığı sebebiyle artık o bir sinek taşmaktan bile acizdir. Şeyhimiz anlatıyor: 


Sana âşık olalı öyle zayıfladım ki 
Topal tilki gelip beni inden kovdu. 


Şeyhimiz diyor ki: Tevhid konusunda söylenen sözlerin en şereflisi Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] şu hadisidir: Ne yücedir o Allah ki halkın kendisini tanımaları için hiçbir yol bırakmamıştır, O'nu tanımak- tan aciz kalma yolu müstesna. 


Şeyh anlatıyor: Yusuf b. Hüseyin demiş ki: Tevhid deryasına düşe- nin her gün susuzluğu artar ve hiçbir zaman suya kanmaz. Bu susamışlık, Hak'tan başka bir şeyle de dinmez. 


Şeyh diyor ki: Adamın biri Zünnün-ı Mısri'ye gelir ve der ki: Bana dua et! Zünnün'un cevabı: Eğer senin için ezelde, gayb ilinde tevhid ilmi hususunda bir şey takdir edilmişse daha önceki (nebiler ve veliler tarafından yapılmış olan) tüm dualar senin için yapılmıştır. Aksi takdirde seyircilerin bağırması ve feryat etmesi, boğulmakta olan kişiyi nasıl kurtarabilir ki? 
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Eğer senin şu sevgini mezara kadar taşısam 
Nara atar ama yine de senden iyilik görürüm. 


Şeyh anlatıyor: Ebü'l-Hasan Büşenci'ye (rahmetullahi aleyh] sordular: İman nedir? Tevekkül nedir? Cevabı: İman, önüne konulanı yemen ve lokmayı gönül hoşluğuyla çiğnemendir. Tevekkül, nasibinin mutlaka seni bulacağını bilmendir. 


Şeyh anlatıyor: Ebü Abdullah Râzi demiş ki: Bir gün aç kalmıştım, hava da soğuktu. Tembellik ettim, namazı ihmal ettim (geciktirdim). 
Hâtiften gelen ses şöyle diyordu: Zannediyor musun ki ibadet namaz ve oruçtan ibarettir? Nefsine, ulu ve yüce Allah'ın hükümlerine boyun eğdirmen namazdan da oruçtan da daha sevaptır. *' 


Şeyh anlatıyor: Cüneyd fukara kişilerle oturmuş, Aziz ve Celil Hakk'ın lutufları ve nimetleri hakkında konuşuyormuş. Dervişin biri, “Elhamdülillah” deyince Cüneyd, “Hak Teâlâ'nın buyurduğu gibi “elhamdülillahi Rabbi'l-âlemin, de ve “hamdi tam söyle” dedi. Derviş, “Şu âlemler dediğin de ne oluyor ki onları O'nunla birlikte zikretmek lazım gelsin” deyince Cüneyd dedi ki: Yine de hamdi tam söyle. Çünkü hâdisle kadimi bir araya getirirsen hâdis yok olup gider, geriye kadim kalır (böylece aynı noktaya gelinmiş olur). 


Şeyh diyor ki: Şibli sıkça “Allah, Allah, Allah” derdi. Sordular: Hep “Allah, Allah, Allah” diyorsun ve “Lâ ilâhe illallah” demiyorsun. Sebep ne? Tanımama anlamına gelen “Lâ ilâhe” sözüyle onu anmaktan çekiniyorum, korkuyorum ki illallah ifadesini telaffuz edemeden “lâ ilâhe”de ölüm beni yakalar. Şeyh açıklıyor: Lâ ilâhe tasavvuf yoludur, illallah da bunun son noktasıdır. Bir kimse senelerce uğraşıp lâ ilâhe ifadesini dosdoğru kavramadığı sürece “illallah”eye eremez. 

91 Ebü Said (kuddise sırruhül bu sözüyle, Resülullah Efendimiz'in şu hadisine işarette 
bulunmuştur: “Nice oruç tutanlar vardır ki onlann bundan nasipleri sadece aç ve susuz kalmaktır. Yine nice gece kalkıp da ibadet edenler vardır ki onların bundan nasipleri de sadece uykusuzluk ve meşakkattir" (lbn Mâce, Sıyam, 21; Ahmed b. Hanbel, el- 


Müsned, 2/373). Yani, insan orucunu Allah rızası için tutmaz ve namazını da Allah rızası için kılmazsa, bunlara verilecek sevap yoktur. 
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Şeyh diyor ki: Ebü Süfyan”ın oğlu Muaviye şöyle diyor: Kırbacın yeterli olduğu bir yerde kılıç kullanmam, benimle tebaa arasında bir kıl kadar bağ olsa onu asla koparmam, onlar bunu çektiklerinde ben gevşetirim, gevşettiklerinde de çekerim. 


Şeyh anlatıyor: Kelile ve Dimne”de anlatılır: Güçlü bir sultanla kimse baş edemez, çare ona boyun eğmektir. Onun meseli yaş bitkilerdir. 
Ne zaman şiddetli bir rüzgar esse ona boyun eğip yerlere kadar yatarlar, sonunda da kurtulurlar. Boyun eğmeyen kocaman ağaçları ise rüzgar söker atar. Aslanı gördüğün ve korkuya kapıldığın zaman yere yatıp yuvarlan ve tevazu göster ki pençesinden kurtulasın. Zira aslan güçlüdür ama kerem sahibidir. Düşmanın zayıf oluşuna aldanma, çünkü güçlü bir katır kuru bir çöpten kaçar. Çünkü bu onu mahvedebilir. 
Ateş fitili nasıl (yavaş yavaş) yakarsa düşmanlık da toplumu öyle yakar. 
Azar, kin beslemekten iyidir. Öğüt verenin darbesi kötüyü salık verenin selamından yeğdir. 


Şeyh diyor ki: Ahmağa edep öğretmek Ebü Cehil karpuzunu sulamak gibidir. Ne kadar çok su verirsen o kadar acı ürün verir. 


Şeyh diyor ki: Akıllı adam ona derler ki müşkül bir işle karşılaşsa, onunla ilgili bütün görüşleri toplar, bilinçli bir şekilde bunları inceler ve içinden doğru olanı çıkarıp alır, öbürlerini bırakır. Tıpkı altınını toprakta yitiren kişi gibi. Eğer bu kişi zeki ise o havalideki toprağı toplar, kalbur- da eler ve altınını bulur. 


Şeyh anlatıyor: Bir bedevinin bir çocuğu vardı. Hudâ'nın rahmetine kavuştu. Sızlanıp duran bedeviye, “Ulu ve yüce Allah sabredenlere sevap vaat etmiştir, sabret” dediler. Bedevi dedi ki: Benim gibi bir kimse ulu ve yüce Allah'ın kudreti karşısında nasıl sabredebilir? Yaptığı işe karşı ağlayıp sızlanmam, vallahi O'na sabretmekten daha hoş gelir. 
Zira öyle bir sabır kalbi karartır. 


Şeyhimiz diyor ki: Şibli şöyle demiş: Vaktiyle iki dost kişi varmış, seferde ve hazarda arkadaşlık yaparlarmış. Tesadüfen bir denizi geçmeleri gerekmiş. Gemi denizin ortasına varınca biri geminin güvertesi- ne çıkmış ve kazara denize düşmüş. Dostu, peşinden kendini denize atmış. Kaptan demir atmış, dalgıçlar suya atlamış ve onları kurtarmışlar. Bir süre geçip dinlendikten sonra ilk defa denize düşen dost sormuş: Diyelim ki ben suya düşmüştüm, sen niye düştün? Cevap vermiş: Ben kendimi sende gâib etmiştim. Sandım ki ben senim! 


Şeyh anlatıyor: Halife, amcasının kızına gönlünü kaptırmıştı. Bir gün bir kuyunun kenarında oturup konuşurken halifenin yüzüğü kuyuya düştü. Kız, hemen kendi yüzüğünü çıkarıp kuyuya attı. Halife, “Niçin böyle yaptın?” diye sorunca cevabı şu oldu: Ayrılığı deneyerek öğrenmek istedim. Aramızda ünsiyet bulunduğundan yüzüğünün yalnızlık sıkıntısı çekmesini istemedim, ünsiyet etsin diye yüzüğümü attım. 


Şeyh diyor ki: Bir çocuk gitti, Şibli'nin sohbet halkasında durdu ve, “Ey Şibli! Beni benden gâib kıl, sonra kendime getir. Tâ ki nasıl O'nunla idiysem yine öyle O'nunla olayım” dedi. Şibli, “Ey oğlan, böyle konuşmayı nereden öğrendin, sen âmâsın” deyince çocuk cevap verdi: Ey Şibli O'ndan âmâ olmasaydım O'nu nerede bulacaktım? 


Görünce beni görmüş olursun O'nu 
Görünce O'nu görmüş olursun beni. 


Şeyh anlatıyor: Yahya b. Muâz Râzi demiş ki: (İradesini kullanan) kul talepte olduğu sürece ona şöyle derler: Senin iradeyle işin ne? Sen iradene sahip değilsin ki! Bu kul fâni olunca da ona şöyle derler: Eğer bir şey irade ediyorsan iradeni terket, çünkü irade ettiğinde bizimle irade etmiş oluyorsun ve eğer terkedersen bizimle terketmiş oluyorsun. 


Sevgilinin aşkımla kalktığı gün, 
Mirin dergâhına atımız istenmelidir. 


Şeyh anlatıyor: Sehl b. Abdullah demiş ki: Kulla Rabb'i arsındaki en kalın perde, davadır (iddia). 
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Şeyh anlatıyor: Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) buyurmuştur ki: Kim özür dileyen bir suçlunun özrünü kabul etmezse, bu suçlu ister samimi olsun ister olmasın özrü kabul etmeyen kıyamet günü havuzdan su içemez. 


Şeyh diyor ki: Abid Abdullah b. Ferec demiş ki: Bir günde, sadece bir yönden nail olduğum nimetleri on dört bin olarak saydım. Bunun hesabını nasıl yaptın diyenlere, yirmi dört saatteki nefeslerimi saydım on dört bin tuttu diye cevap vermiştir. 


Şeyh anlatıyor: Muhammed b. Hüsam demiş ki: Verdiği acı ilaçla seni sağlığına kavuşturan bir tabip, verdiği tatlıyla seni hasta eden tabipten daha şefkatlidir. Selamete erene kadar sana dikkatli olmanı emreden bir casus, korkulu bir duruma düşene kadar sana güven veren casustan iyidir. 


Şeyh anlatıyor: Bir padişah vezire demiş ki: Bir kimsenin şerefli olması için ne lazım? Yedi şeyi kendinde toplaması lazımdır, demiş. Nedir bu yedi şey deyince de şu cevabı almış: 1. Özgürlerin himmeti, 2. Dilberlerin hayası, 3. Kulların tevazuu, 4. Aşıkların cömertliği, 5. Hükümdarların siyaseti, 6. İlim ve yaşlıların deneyimleri, 7. Kafasında işlek bir zekâ. 


Şeyh diyor ki: Ebü Cafer Kâini demiş ki: Babamdan şunu dinlemiştim: Erler şu dört şeyle gurur duyarlar, ama yorumunu da bilmezler: Asalet, zenginlik, ilim, dindarlık. Asalet nesepten gelir sanıyorlar ama aslında o, iyi huydan ibarettir. Zenginlik servetin çok olmasıdır sanıyorlar ama aslında o, gönül zenginliğidir. İlim, Hak Teâlâ'nın kulun kalbine attığı bir nurdur, dindarlık (vera') asık suratlı olmaktır sanıyorlar ama aslında o, Hak Teâlâ'nın haram kıldığı şeylerden uzak kalmaktır. 


Şeyh diyor ki: Bir bedevinin bir câriyesi vardı. Adı Zühre'ydi. Ona, “İster misin emirü”l-mü”minin olasın, ama câriyen olmasın” dediler. 
Dedi ki: Aslal Zührem ölür, ümmetin işi bozulur. 


Şeyh diyor ki: Yahudilerden biri Emirü”I-Mü”minin Ali'ye (radıyallahu anh) geldi ve, “Ey müminlerin emiri ulu ve yüce Allah kimdir, nasıldır?” 
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dedi. Hz. Ali'nin yüzünün rengi değişti ve dedi ki: Rabbimiz sıfatsız ve keyfiyetsizdir. Ezelde olduğu gibidir, evveli yoktur, evvellerin evvelidir, sonu ve nihayeti yoktur. Tüm sonlar ona varmadan biter, çünkü o gayelerin gayesidir. Yahudi dedi ki: Ben şehadet ederim ki yeryüzünde kim bundan başka bir şey söylerse boş bir şey söylemiş olur. Ben, “Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resülullah” diyorum. 


Süfiler zümresinin beyi Cüneyd demiş ki: O”nun sende ödemediğin bir hakkı bulunduğu sürece tevhidin kokusunu alamazsın, çünkü tasavvuf kendini tam olarak (O”na) vermekle gerçekleşir. 


Şeyh anlatıyor: Pek çok yoksulluk görmüş bir derviş çölden gelmiş, yanında bir arkadaşı varmış. Küfe”ye varmışlar. Hurma bahçesine girip hurma istemiş. Bahçe sahibi, “İçeri gir, ağaca çık, dilediğin kadar hem ye, hem al götür” demiş. Arkadaşı ağacın dibinde otururken o, üzerine çıkmış, dervişin ayağı kayınca ağaçtan düşmüş, karnına bir hurma dalı saplanmış. Bağırsakları dışarı dökülmüş. Derviş kendisine hitaben: Elhamdülillah. (Ey nefsim) seni muradına ermiş olarak görmeden ölmedim. İşte muradın: Boş mide, yarılmış karın, çekişen can! Sen bundan beterine müstahaktın! Arkadaşı durumu görmek ve karnını bağlamak için yanına geldiğinde eteğini kaldırınca derviş şu beyti okumuş: 


Bugün benden başkası eteğimi kaldıramaz 
Gecem gündüz, gündüzüm gecedir artık. 


Derviş, “Artık burada hiçbir şekilde hıyanet kalmadı” demiş. 


Şeyh diyor ki: Seri-i Sakati hasta olmuş, Cüneyd, serinletmek için eline aldığı bir yelpazeyle ziyaretine gitmiş. Seri, “Ey Cüneyd! Ateşin harareti yelpazenin rüzgârından daha etkili" demiş. Cüneyd, “Nasıl yani?” diye sorunca, Seri, “Hiçbir şeye gücü yetmeyen mahzun bir kul” demiş. Cüneyd, “Öğüt ver” demiş. Seri, “Başkalarıyla olman Allah”la olmana engel olmasın” demiş. Cüneyd de, “Bunu daha önce duymuş olsaydım seninle de birlikte olmazdım” demiş. 
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Şeyh anlatıyor: Allah Teâlâ'dan Hz. Davud'a vahiy gelir: Yâ Davud kullarıma de ki: Onları, sırtlarından bir şey kazanmak için yaratmadım. 
Ama benden kazansınlar diye onları yarattım. 


Şeyh diyor ki: Ebü Bekir Kettâni büyüktü, âlimdi, pek çok çile çekmişti. Bu alanda kimse ona ulaşamamıştı. Çektiği çilelerden biri şuydu: Mekke'de otuz sene (altın) oluk altında oturmuş, her gün boy abtesti almıştı. Bu zor bir şeydi; çünkü hiç uyumamıştı, daha doğrusu burada oturduğunda gözüne uyku girmezdi. 


Bir gün heybetli bir pir Şeybe Kapısı'ndan içeri girdi, ona yaklaştı, selâm verdi ve, “Neden makâm-ı İbrahim'e gitmiyorsun, orada halk toplanmış, Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem) hadislerini dinliyor. 
Bir hadis şeyhi gelmiş, âli (kısa) senedli hadisler rivayet ediyor ve yazdırıyor, oraya gidip hadis dinlesene” dedi. Ebü Bekir başını kaldırdı ve, “Ey pir! Hadis rivayet eden o hadis şeyhi kimden rivayet ediyor?” diye sordu. Abdürrezzâk Sanaa'dan, o Ma'mer'den, o Zühri'den, o da Ebü Hüreyre'den, dedi. Ey şeyh, bu uzun bir sene oldu. Onların orada senedle rivayet ettikleri bütün hadisleri biz burada senedsiz dinliyoruz, dedi. Kettâni, “Peki ama kimden dinliyorsun?” diye pir sorunca Kettâni cevap verdi: Haddeseni kalbi an Rabbi (kalbim Rabbim'den rivayet etti). Pir, “Buna delilin ne?” dedi. Sen Hızır'sın, bunu bilmem bunun delilidir, dedi Kettâni. Hızır dedi ki: Şu ana kadar sanıyordum, bilmediğim Allah'ın hiçbir veli kulu yoktur. Ebü Bekir Kettâni'yi görene kadar bu kanaatteydim. Oysa şimdi o beni tanıdı ama ben onu tanıyamadım. 


Şeyh anlatıyor: Üstat Ebü Ali Dekkâk Merv'e, Ebü Ali'nin yanına geldi. O sırada biz de Merv'deydik. Pir Şebuyi Sahih-i Buhâri'yi ezbere bilen bir muhaddisti. Biz Sahih-i Buhâri'yi ondan dinlemiştik. Pirin bu hususta tam bir bilgisi vardı. Üstat Ebü Ali'yi konuşması için getirdi. 
Pir, Ebü Ali'ye, “Şu (tasavvufi) konuda bize bir şeyler söyle” dedi. Üstat Ebü Ali, “Bu hususta dilimiz bağlı, açık değil” dedi. Pir, “Mümkündür ki ihtiyacımızı ortaya koyar (ve bilgine muhtaç olduğumuzu gösterir) isek ihtiyacımız dilinizin açılmasına vesile olur. Bu husus ateştir ve niyaz 


onu tutuşturur” dedi. Üstat Ebü Ali teklifi kabul etti, meclis kuruldu, kürsüye çıktı ama dili açılmadı. Sebep de oradakilerin onun konuşmasına ehil olmamalarıydı. Pir Şebuyi mescidin kapısına gelince üstat onu gördü, hemen dili açıldı. Meclis sona erince Pir Şebuyi dedi ki: Biz nasıl idiysek sen de öyle oldunl (Seni, bizim ihtiyacımız konuşturdu). 


Şeyh diyor ki: İhtiyaç hali lüzumdur, kul için ihtiyaç halinden, Allah'a giden daha kısa bir yol yoktur. İhtiyaç hali, eğer sert bir kayaya düşse ondan su çeşmesi fışkırır. Asıl olan budur ve bunda dervişler de vardır. Bu, Hakk'ın onlara rahmetidir. 


Şeyh diyor ki: Bir yaz mevsimi öğle zamanı hava gayet sıcaktı. Bu sıcakta Pir Şebuyi'yi toz toprakta yürürken gördüm ve, “Ey şeyh! Nereye gidiyorsun?” dedim. Dedi ki: Şu yakındaki hankaha. Orada dervişler var. Kaylüle (öğle uykusu) vaktini dervişler arasında geçiren üzerine, bir günde yüz yirmi rahmet yağar. Bu rahmetten nasip almak için özellikle bu vakitte oraya gidiyorum. 


Şeyh diyor ki: Kendinizi dervişlere bağlayınız ve dostunuz olmalarını sağlayınız. Şeyh anlatıyor: Seri-i Sakati'nin Bağdat'ta bir dükkânı vardı. Orada oturmak âdetiydi. Oysa dükkânda satabileceği hiçbir şey yoktu. Lâkin dükkânın kapısına bir perde asmıştı. Arkasında namaz kılardı. Likam dağından bir kişi onu ziyarete geldi. Yerinin tarifini aldı. 
Çarşıya girdi, dükkânı buldu. Perdeyi kaldırıp içeri girdi ve selâm verdi (Sonra dönüp gitti). Seri bunun farkında değildi. Seri'ye, “Likam dağından falan pir sana selâm söyledi” dediler. “Şimdi o nerede?” diye sordu. Likam dağına döndü. Senin için de şöyle dedi: Er böyle olmaz. 
Er, pazarda halkın arasında bulunduğu halde Hak'la meşgul olmalı ve bir lahza gönlünü ondan ayırmamalıl 


Şeyh anlatıyor: Şeyh Ebü”I-Abbas Seyyar sık sık dermiş ki: Bir müridin bir dervişe bir kere hizmet etmesi yüz rekât nâfile namaz kılmasından daha sevaptır. Yemeğinden bir tane lokma eksiltmesi gece boyu namaz kılmasından efdaldir. 
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Şeyh diyor ki: Dervişin biri birçok yer dolaşmış, uzun yolculuklar yapmış, huzura erememişti. Hiçbir şey elde edememiş, canı sıkılmış bir halde dikenli bir ağacın dibine gidip yatmıştı. Başını bir kilimle örtüp uyudu. Gönlü huzura erdi. Başını semaya kaldırdı ve dedi ki: Ya Rabbil Sen (bu çul içinde) benimleyken ben seni bunca yıldır çöllerde arıyoruml 


Şeyh anlatıyor: Cüneyd bir gün dışarı çıktı. Bir yerde bekleyen bir çocuk gördü. Çocuk, “Ey şeyh! Beni ne zamana kadar bekleteceksin” deyince Cüneyd sordu: Buluşmak için sözleşmiş miydik? Evet, dedi çocuk. Kalpleri evirip çevirenden, kalbini bana yönlendirmesini istemiştim. Cüneyd, “Doğru söylüyorsun, ne emrediyorsun?” dedi. “Nefse muhalefet ettin mi hevası devaya dönüşür, (derdi derman olur)” sözünü açıklaman için buraya gelmiş bulunuyorum, dedi, çocuk. Cüneyd, “Evet” dedi. Bu hastalıklar halkı kendine çeker, hevaya muhalefet edildi mi hastalık şifaya (ve sıhhate) dönüşür. 


Şeyh anlatıyor: Mürtaiş demiş ki: Tecrit esasına göre yanıma azık, ibrik ve diğer bir şey almaksızın defalarca hacca gittim. Anladım ki bunların hepsini nefsin heva ve hevesine uyup yapmışım. Niçin öyle oldu, diye soranlara, “Çünkü bir gün annem bir testi su getirmemi istedi, getirdim ama yorgunluk hissettim. O vakit anladım ki onların tümünü nefsin arzularına uyup yapmışım” dedi. 


Şeyh anlatıyor: Süfyan-ı Sevri demiş ki: Eğer bir kimsenin, sen ne iyi bir adamsın, demesi, sen ne kötü adamsın, demesinden daha fazla hoşuna giderse anla ki sen henüz kötü bir kişisinl 


Şeyh anlatıyor: Bir zamanlar dokumacının biri vezirlik payesine ulaşmıştı. Her gün sabahleyin kalkar, anahtar alır, iş yerini açar, bir süre orada kalır, sonra çıkar, emirin huzuruna gelirdi. Bu hareketi emire haber verildi. Emir, onun orada ne yaptığını merak etti. Bir gün ansızın vezirin ardından gidip iş yerine girdi. Dokumacılarda bulunan tezgahlardan iplik eğirme aletinin bulunduğu ve vezirin bunu çevirmekte olduğunu gördü ve, “Bu ne böyle?” diye sordu. Vezir anlattı: Ey emirl Bendeki şu devletin hepsi emire aittir. Ama başlangıcı unutmak istemiyorum. Hataya düşmemek için kendime geçmişimi hatırlatıyorum. 
Emir, parmağındaki yüzüğü çıkardı ve, “Al ve parmağına tak” dedi. Şu ana kadar vezirdin, şimdi emirsin, şu mülk de senin olsun, sana layıktır. 


Şeyh diyor ki: Bâyezid aslana biner ve yılanı da kamçı olarak eline alır ve, “Halk için bundan daha büyük mertebe var mıdır?” demiş. 
Diğer yandan namaz kılarken, “İlâhi! Senin (günahlarımızı kapatan) örtünün altında yaşıyoruz, bu örtüyü üzerimizden kaldıracak olsan rezil oluruz” dermiş. 


Şeyh anlatıyor: Bâyezid'e demişler ki: Bir kişi Allah'la olmak için sefere çıkıyor. Oysa O, zaten kulun yanındadır. Bulunduğu yerde maksadını gerçekleştirmesi mümkünken neden sefere çıkıyor? Bâyezid'in cevabı: Öyle mekânlar var ki sızlanır ve Hak Teâlâ'ya, “Mevlâm evliyadan bir veliyi bana göster, dostunun kudümüyle gözümüzü nurlandır” derler. O mekân muradına ersin diye Hak Teâlâ onlara sefere çıkmalarını ilham eder. 


Şeyh diyor: Merv'de bir ârif vardı. Hiçbir zaman evinden çıkmazdı. Tesadüfen bir gün evinden çıktı. Gidip mescide oturdu. Adamın biri yemek getirip önüne koydu. O da elini uzatıp yavaş yavaş yemeği yemeye başladı. Yemeği yedikten sonra bir köpek gelip ona yöneldi, eteğine sarılmaya başladı. Ârif, ona, “Benim seninle olan işim kolay, senden canımı bile esirgemem, çünkü seni buraya kimin gönderdiğini ve bana havale ettiğini biliyorum, ama başkaları gafildirler, seni burada bırakırlar mı bırakmazlar mı bilemem” dedi. Kısa bir süre sonra elinde sopa bulunan müezzin içeri girdi ve onu iyice dövdü. Kopek feryat etti. 
Ârif kopeğe döndü ve dedi ki: Gördün mü? Dememiş miydim ki ben senden hiçbir şey esirgemem ama bilemem seni burada bırakırlar mı, bırakmazlar mı? Dost dosttan hiçbir şey esirgemez! 


Şeyh diyor ki: Bir öğrenci Semerkant'ta bir şeyhe bir kâğıt uzatıp, “Bize (tasavvufa ilişkin) şu sözlerden birkaç cümle yaz” dedi. Pir otuz senedir nefsi hevâ ve hevesinden menetti, sözü üzerinde önemle duruyoruz, ama hâlâ onu tam olarak kavramış değiliz, dedi. 
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Şeyh anlatıyor: Ebü Bekir Cüzfi”nin yanına gittim ve, “Bize hadis rivayet et” dedim. Bir kitap çıkardı ve şu hadisi oku dedi: Ulu ve yüce Allah”ın iki ordusu var, biri gökte, öbürü yerde. Birincisinin üniformaları yeşil, ikincisinin karargahı Horasan”dadır. Yeryüzünün efendileri Horasan ordusu erenleri olup bütün yeryüzünü istila etmek istiyorlar. 


Şeyh anlatıyor: Bir zamanlar ulu dergahın azizlerinden birinin Ahmed isminde çok sevdiği bir çocuğu vardı. Ahmed hakkında konuşmak için bir kişiye ihtiyacı vardı. Kimseyi bulamayınca işçilerin bulunduğu yere gitti ve birine, “Delikanlı günlük ücretin ne kadar?” dedi. Boğazıma bakmak 3 akçe, dedi delikanlı. Aziz, işçiyi alıp evine götürdü, yedirdi, içirdi, avucuna 3 akçe koydu ve, “Şimdi otur, Ahmed hakkında seninle konuşacağım. Ama ne söylersem sen başını sallayacaksın” dedi. 
Bir süre böyle geçtikten sonra genç, “Efendi gün yavaş yavaş geçiyor, başka bir işin varsa söyle onu yapayım” deyince Aziz dedi ki: Benim seninle işim bu ve bu da kâfi. 


Şeyhimiz anlatıyor: Köyümüzde bir adam vardı, atını başka birine kiraladı ama at öldü. Adam, “Parasını ödeyebilirim” dedi. Atın sahibi, “Olmaz, ben atımı istiyorum” dedi (bencillik yaptı) ve birbirine girdiler. 
Onun ve bunun tarafını tutan bir sürü adam toplandı. Kısa bir zaman içinde binlerce yiğit öldürüldü, karıları dul, çocukları yetim kaldı. Köşkler harap oldu. Bütün bunların sebebi o adamın bencilliğiydi. 


Şeyh diyor ki: Gazneli Mahmud”u, adamlarından biri rüyada gördü ve, “Sultanın hali nasıldır?” diye sordu. Mahmud, “Sus! Burada sultana hiç yer yok, kendimi de bir hiç olarak görüyorum. O (dünyada söylenenler) yanlışmış” dedi. Peki, sana nasıl muamele ettiler, sorusuna cevaben dedi ki: Burada diktiler, her zerrenin hesabını sordular. Beytülmal”i başka biri götürdü, bana hasreti ve pişmanlığı kaldı. 


Şeyh diyor ki: Zekeriyya (aleyhisselâm), “Ya Rab! Şu ağaca söyle de beni korusun” dedi ve ağaca güvendi. Bunun için ulu ve yüce Allah dikkatini çekti ve, “Demek ağaca güveniyorsun ha, bak şimdi başına neler gelecek” buyurdu. Ağaç onu içine aldı ama elbisesinin bir kısmı 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dışarıda kalmıştı. Peşindeki kişiler ağaca geldiklerinde elbisesinin bu kısmını gördüler ve acaba bu ağacın içinde ne var, diye merak edip baltayı getirdiler ve ağacı yukarıdan aşağıya uzunlamasına kesmeye başladılar. Balta Zekeriyya”nın tepesine yakın bir yere vurulmaya başlayınca Zekeriyya ah vah etmeye başladı. Nida geldi: Sus, hem ağaca güvendin, hem de şimdi ah vah ediyorsunl Eğer bize güvenseydin seni muhafaza ederdikl 


Şeyh diyor ki: Onların, erenlerin elinde rüzgâr var, Süleyman'ın elinde de var. Nitekim, “Süleyman'ın emrinde rüzgâr var” (Enbiyâ 21/81) buyrulmuştur. Ama o mülk istedi. Bunun için, o alemdeki sene hesabıyla onu kırk sene dünya semasında tutacaklar, bütün peygamberlerden tam kırk sene sonra ancak cennete gidebilecek. 


Şeyh diyor ki: Meşâyih der ki: Mevlâmız bir kulunu severse başını belaya sokar, süründürür, oradan oraya fırlatır, ayak altına atar, (bir deri gibi tabaklar) ve yok eder. Öyle ki ondan bir eser kalmaz. O zaman O, temiz toprağa beka nuruyla tecelli ederl 


Şeyh anlatıyor: Ebü Hafs demircilik yapar, çekiçle demir döverdi. 
Çıraklarına, temizlenene kadar çekici dövmelerini emretmişti. Çıraklar emredileni yaptılar ama bir daha dövünüz, deyince çıraklar, “Usta, çekiç tertemiz oldu, üzerinde hiç kir pas kalmadı, nereyi dövelim?” dediler. Ebü Hafs bu sözü işitince hemen yere yığılıverdi, bir nara atıp çekici elinden attı. Dükkanı dağıttı ve büyük bir pir oldu. 


Şeyh anlatıyor: Emirü”-Mü”minin Ebü Bekir-i Sıddik”a Hradiyallahu anh), “Kimi arzuluyorsun?” diye sordu. Allah Teâlâ'nın yaratmamış olduğu (Allah”ın mahlüku olmayan) kimseyi, diye cevap verdi. Şeyhe sordular: Yâ şeyh! Allah Teâlâ'nın mahlüku olmayan kimse neye yarar? Onun hiçbir şeyden haberi olmaz kil Şeyhimiz şöyle bir açıklama yaptı: Burada sizin anladığınız manada Allah”ın mahlüku olmayan bir mahlük söz konusu değildir. Daha doğrusu Allah o mahlüku yaratmış, bütün sıfatları da onda yaratmış, bunların hepsini tertemiz bir hale getirmiş ve ona iade etmiş. Bu suretle o kadar temiz hale gelmiştir ki artık 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o mahlük değil zannedersin, çünkü beşeri bağlardan (alakalar) hiçbiri onda yoktur. Şeyh, bu açıklamaya şunu da ekledi: Pir Ebü'l-Hasan Harakani”nin, “Süfi mahlük değildir” sözünün anlamı da budur. 


Şeyh anlatıyor: Adamın biri Abdullah b. Mübârek'e gelerek, “Yanımda bir yahudi müslüman oldu, ben de onun zünnarını kestim” dedi. 
İbn Mübarek sordu: Onun zünnarını kestin, kendi zünnarını ne yaptın? 


Şeyh bir gün sohbet meclisinde konuşurken üstat İmam Kuşeyri'ye dönüp, “Üstat Ebü İshak İsferâyini'nin, ‘Tevhid konusunda herkes süfilerin öğrencileridir” dediğini aktaran sen değil miydin?” dedi. Kuşeyri, “Evet, öyle demiştim” deyince Şeyh dedi ki: Ne diyor, dinleyin! 


Şeyh diyor ki: Ebü Abdurrahman Sülemi' yi ziyarete gittiğim ve onu ilk defa gördüğüm zaman bana dedi ki: Elimle sana bir tezkere yazayım. “Lütfen yazın” dedim. Kendi eliyle yazdı: Ceddim Ebü Amr b. Nüceyd Sülemi'den işitmiştim. O da Cüneyd b. Muhammed Bağdâdi'nin şöyle dediğini işitmiş: Tasavvuf ahlâktır, ahlâkça senden fazla olan tasavvufça da fazla olur. Ahlâkı en güzel şekilde şeyhe açıklayan İmam Ebü Sehl Su'lük olmuştur: Ahlâk, itirazı terketmektir. 


Şeyh sık sık derdi ki: Bir pir gemiye binmiş, azığını tüketmiş, sadece kuru somun kalmış, onu alıp ağzına koymuş, ama dişleriyle onu çiğneyememiş, eliyle kırmış ve denize atmış, onu karşılayan dalga sormuş: Sen kimsin? Kuru bir ekmek parçası, demiş. Dalga demiş ki: Bundan böyle bizimle olacaksan kuru değil, ıslaksın! 


Şeyh anlatıyor: Merv şehrindeyken kuyumculuk yapan bir pir gördüm. Bana dedi ki: Ey şeyh! Şu âlemin hiçbir yerinde hiçbir kimseye bana bir içim su veya selâm vermek için müsaade edilmiyor. Herkes bir an için de olsa nefsinden kurtulmak istiyor. Ben ise bir an için de olsa nerede durmakta olduğumu bilmek istiyorum. 


Ömrünün sonunda üzerine bir ateş düştü ve yanıp gitti. 


Şeyh diyor ki: Bir adam vardı, serveti çoktu. Gönlüne ticaret yapma arzusu düştü. Gemiye bindi ama gemi battı. Malı ve metaı suya gömüldü. Gemidekilerden de sadece o kurtuldu. Bir tahtaya tutunarak ıssız ve kimsesiz bir adaya çıktı. Üzerinden seneler geçti. Canı sıkıldı, üzerine hüzün çöktü. Bir gece çıplak bir halde sahilde oturdu. Saçları uzamış, elbiseleri giyilmeyecek kadar yıpranmıştı. Şu mısraları mırıldanıyordu: 


Akbaba yaşlanınca aileme dönebileceğim, 
Heyhat akbaba öyle kolay kolay yaşlanmaz ki 
Denizden bir ses geldi, biri şöyle diyordu: 
Umarım içinde bulunduğun sıkıntının 

Gelir ardından kısa sürede kurtuluş. 


Ümitsiz olmal Şu anda içinde bulunduğun sıkıntının ve üzüntünün içinde yakında bir kurtuluş imkanı ortaya çıkabilir. 


Ertesi gün adam denize baktı. Kocaman bir şey gördü. Yaklaşınca bunun bir gemi olduğu anlaşıldı. Gemidekiler bu adamı görünce, “Halin nedir?” diye sordular. Hikaye uzundur, dedi ve başından geçenleri anlattı. Hangi şehirden olduğunu söyledi. Geminin adamları, “Orada çocuğun var mıydı?” dediklerinde: Küçük bir oğlum vardı, dedi. Adamlar bunu işitince, önünde yeri öptüler ve, “Şu oğlun, bu gemi onun, bizler de kullarıyız” dediler. Sonra adamı tıraş ettiler, güzel elbiseler giydirdiler ve, “Arzu ederseniz hemen dönelim” dediler. Onu alıp döndüler, yerine ulaştırdılar. 


Şeyh şu beyti okumuştu: 


Kilitlenen bir iş elbette ki açılır 
Her gamdan sonra fazlasıyla neşe gelir. 


Şeyhimiz anlatıyor: Vaktiyle Ezcah”tan bir hoca geldi. Mihene”nin yukarısında bulunan Navsar mahallesindeki camide vaaz etmeye başladı. Vaazı sona erince sesini yükseltir ve, “Sonra gerçek Mevlâ'ları olan Allah'a döndürüldüler. Dikkat! Hüküm onun hükmüdür. O, hesap yapanların en hızlısıdır” (En'am 6/62) derdi. 
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Bir gün şeyh oturuyordu. Bir şair şiir okumak için ayağa kalktı. 
Şöyle başladı okumaya: 


Şu dönen zaman, zamandan ne istiyor... 


Şeyh dedi ki yeter, yeter, otur yerine, daha başlarken şiirin tadını kaçırdınl 

Şeyh diyor ki: Ebü Hamid Dostani yanında bir arkadaşıyla yolda gidiyordu. Arkadaşı şurada bir dostum var, biraz bekle, onu ziyaret edip geleyim, dedi. Ebü Hâmid oturdu. Adam içeri girdi ama o gece sabaha kadar dışarı çıkmadı. Gece boyu lapa lapa kar yağdı. Ertesi gün adam çıkageldi. Gördü ki Ebü Hamid kar ortasında titriyor, üzerinden karlar düşüyor. Adam, “Hala burada mısın?” diye sorunca, “Bekle demedin mi?” dedi. Dostlar sonuna kadar vefa gösterirler! 


Şeyh diyor ki: Bir Rum, elçisini Emirü”l-Mü”minin Ömer'e rradiyallahu anh) gönderdi. Elçi Medine'ye geldi, evini sordu, tarif ettiler. Beni, kendisine gönderdikleri zat nasıl bir halife, diye merak ediyordu. Evini görünce hayret etti. Oradakilere Ömer”i sordu. Kabristana gitti, dediler. 
Peşinden gidip onu kabristanda kumlar arasında yatmış ve uyumuş bir vaziyette buldu. Bu durumu gören elçi, “Ya Ömer, hüküm verdin, adaleti gözettin, bu yüzden güven ve gönül rahatlığı içinde yatıp uyudun. Bizim hükümdarımız da hüküm verdi ama adalet gözetmedi, onun için evinin çevresine bekçiler dikti ama yine de güven içinde uyuyamadı” dedi. 


Şeyh diyor ki: Merv”de bulunuyordum, orada Bibi Sari derler yaşlı bir kadın vardı. Bize gelip, “Ey Ebü Said! Gördüğüm zulmü anlatmak için geldim” dedi. Anlat bakalım, dedim. Anlattı. İnsanlar, “Yâ Rab, beni bir an nefsime bırakma” diye dua ediyorlar. Ben ise otuz senedir, “Yâ İlâhi bir an olsun beni bana bırak göreyim, ben kimim yahut nasıl bir kimseyim?” diyorum. Ama henüz bu gerçekleşmedi. 


Şeyh diyor ki: Bir er Yahya b. Muâz Râzi'nin meclisinden geçiyordu. Vaaz ve nasihat eden Yahya'ya dedi ki: Yolu ne kadar iyi biliyorsun! 
Lâkin yolla varılan Rab'den hiç haberin yok! 
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Şeyh anlatıyor: Şeyh Ebü”1-Fazl Hasan'a, “Yağmur yağmıyor, dua buyur” dediler. Peki dedi ama o gece muazzam bir kar yağdı. Ne yaptın da böyle oldu dediklerinde, anlattı: Tere yedim, yani serinledim, hava da serinledi! 


Şeyh anlatıyor: Pir Ebü'1-Fazl Hasan'a, “Sultan Mahmud'a dua et, inşallah şifa bulur” dediklerinde bir süre düşündü, sonra, “Bu dua bana çok önemsiz gözüküyor” dedi. Siz onu önemli görün, demek istedi. 


Şeyh anlatıyor: Ebü Hamza (Hüseyin) Nuri”yi görüntüsü gayet perişan, saçları uzamış, üstü başı pis bir halde gördüler. Adamın biri, “Zâhirdeki şu perişanlık bâtındaki perişanlığın delilidir” dedi. 


Şeyh diyor ki: Durum hiç de öyle değil. Allah Teâlâ esrarda (gönüllerde) sakin olduğundan o, bunu güzelleştirmiş, bedenlerden ayrı olduğundan onu ihmal etmiştir. 


Şeyh diyor ki: Ebü”l-Hüseyn Nuri şöyle demişti: Marifet ehli, azdan azı tanıdı; çünkü onlar delili ve yolu tanımışlardır. Hak ise bunun ötesindedir. 


Şeyh anlatıyor: Ebü Yakub Nehrecari büyük bir şeyhti. Bununla beraber ibadet ve mücâhedeyi hiç azaltmaz, bir an bile gönlü rahat değildi. Allah Teâlâ'ya münâcât ederken sızlanıp dururdu. Nida geldi: Ey Ebü Yakub! Bil ki sen bir kulsun, müsterih ol! 


Şeyh diyor ki: Kim şu üç şeyden hoşlanırsa, ona ateş, şah damarından daha yakındır: Yumuşak söz, yumuşak ekmek, yumuşak elbise. 


Şeyh diyor ki: Dervişin biri Şibli'ye geldi ve, “Ey şeyh! Bir kimse bu yolda uyursa mesafe alır mı?” diye sordu ve şu cevabı aldı: Eğer ihlâsın gölgesinde uyumuşsa evet; çünkü bu durumda uykusu menzilin başı olur. 


Şeyh buna şunu ekledi: Şibli”nin sözüyle Resülullah”ın (sallallahu aleyhi vesellem] “Âlimin uykusu ibadettir” sözü aynı anlama gelir. 


Şeyh anlatıyor: Hz. Musa'ya vahiy geldi: İsrâiloğulları'na şunu şöyle: Aranızdan en iyi olan kişiyi seçiniz. Bin kişi seçtiler, yine vahiy geldi: 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Bu binin en iyisini seçiniz. On kişiyi seçtiler, yine vahiy geldi: Bu onun en iyisini seçiniz. Bir kişiyi seçtiler. Yine vahiy geldi: En iyi olana şunu söyleyin! İsrailoğulları”nın en kötüsünü getir. En iyi, dört gün mühlet istedi. Bu süre içinde dolaştı, araştırdı. Dördüncü günü bir mahallede bir kişi gördü. Bu kişi her çeşit uygunsuz işler yapan bozguncu ve rezil biri olarak tanınmıştı. Bunu alıp beraberinde götürmek istedi. Ama kendi kendine dedi ki: Dış görünüşüne bakıp hüküm vermem olmaz. Bu kadr ü kiymeti olan bir adam olabilir, halkın sözüne bakıp onu alıp götürmem yanlış olur. Nitekim halkın beni, insanların en iyisi olarak seçmeleri de yanlış olabilir, buna aldanmamam gerekir. Ne yaparsam yapayım kendi zannıma göre hareket etmiş olacağım. Şu halde başkasını değil, kendimi kötü sansam daha iyi. 


Böyle düşündü ve sarığını omzuna atıp Musa'ya döndü ve, “Aradım taradım kendimden kötü olanı bulamadım” dedi. O zaman Musa'ya vahiy geldi: Gerçekten en iyi olan bu adamdır, ama öbürlerinden daha çok ibadet ettiği için değil, kendini en kötü bildiği için. 


Şeyh anlatıyor: Ebü Bekir Vâsıti şöyle demiş: Güneş, pencereden odaya düşünce bazı zerreler gözükür, rüzgâr esince bu zerreler ışık ortamında hareket ederler. Bu zerrelerden hiç korkar mısınız? Kesinlikle hayır, dediler. Dedi ki: Tüm âlem de tevhid ehli bir kulun kalbinin önünde, rüzgârın önündeki zerre gibidir! 


Şeyh anlatıyor: Şibli demiş ki: Tüm halk, nazarında aile bireyleri gibi olmadığı sürece, bir süfi gerçek süfi olmaz. 


Şeyhin açıklaması: Süfi herkese şefkat gözüyle bakar ve onlardan gelen sıkıntıya katlanmayı görev bilir, çünkü hepsi kader ve ilâhi irade- nin hükmü altındadır, diye inanır. 


Şeyh diyor ki: Ebü Osman Mağribi demiş ki: Halk birtakım kalıplardan (kuklalardan) ve heykellerden başka bir şey değil, üzerlerinde cereyan eden kudretin hükümleridir. 
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Şeyh diyor ki: Muhammed b. Ali Kassab demiş ki: Tasavvuf haldi, lafa dönüştü. Daha sonra hal ve laf gitti, yerini hilebazlık aldı. 


Şeyh diyor ki: Şeyh Ebü'l-Hasan Ali b. Müsannö”nın Estarâbâd'da şöyle dediğini işitmiştim: Şibli, cuma günü namazdan sonra Bağdat'taki ulucamideyken sorusu olan biri önüne gelip durdu. Üzerinde süfi kıyafeti vardı. Vuslat nedir, diye sordu. Şibli ona döndü ve, “Ey soru sahibil Vuslat, sadece iki adımdır. İki adım attın mı vuslata erersin” dedi. 
Soru sahibi, “Ey Şibli sadece iki adım mı?” dedi. Şibli, “Önünde bir zirve var, Allah”la arana perde oluyor” dedi. Soru sahibi, “Şu zirve dediğin şeyin ne olduğunu bize açıklar mısın?” dedi. Şibli, “Dünya ve ahirettir, böyle buyuruyor Rabbimiz” dedi. “Bazınızın muradı dünya, bazınızın muradı ukbâ” (Âl-i İmran 3/152). Muradı Allah olan nerede? 


Sonra Şibli dedi ki: Allah dediğinde o, Allah'tır. Süküt ettiğinde o Allah yâ Allah! Yâ Allah, ey o ki O'dur. O'nun ne olduğunu her noksan- dan münezzeh olan O'ndan başka hiç kimse bilmez. Sadece mukaddes O'dur, şeriki yoktur. Şibli bunu dedi ve bayıldı, sağlığı yerinde biri gibi bezginliğini gösteriyordu, sonra evine götürüldü. 


Şeyh anlatıyor: Serahs'ta zamanının şeyhi olan Pir Ebü”1-Fazl Hasan'dan işitmiştim: Geçmiş anılmamalı, gelecek beklenmemeli, şu anda olana itibar edilmelidir. Kulluğun özelliği budur. Sonra dedi ki: Kulluğun hakikati şu iki şeydir: Allah Teâlâ'ya, muhtaç olduğunu en güzel şekilde kavrama hali, kulluğun temeli budur. Allah Resülü'nü güzel bir şekilde örnek alma. Bunlarda nefsin ne bir nasibi vardır ne de rahatı! 


Şeyhimiz anlatıyor: Şeyhin şöyle dediğini işitmiştim: Bir fakire sadaka veren kimse, fakirin bu sadakaya muhtaç olduğundan daha çok, kendisinin bu sadakanın esvabına muhtaç olduğunu bilmezse sadakası boşa gider. 


Fakih Ebü Ali, Abdullah b. Ömer senediyle Allah Resülü'nden şu hadisi rivayet etmiştir: “Üstteki el alttaki elden, yani sadaka isteyenin elinden hayırlıdır.” Abdullah b. Ömer demiş. ki: Burada üç el bahis konusudur: Üstteki el ki Allah”ın elidir, orta (vasıta olan) el ki sadaka verenin elidir. Alttaki el ki sadakayı alanın elidir (Hadiste sadakayı verenin eli hiç anılmamış, mukayese Allah”ın eliyle sadakayı alanın arasında yapılmıştır). 


Şeyhimiz bir kere söz arasında şöyle demişti: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu: Kıyamet günü ihlâs ve şirk getirilir. Âlemlerin Rabb'inin huzuruna çıkarılır. Aziz ve Celil Allah ihlâsa, “Sen ve ihlâs ehli cennete gitsin!” şirke de, “Sen ve şirk ehli cehenneme gitsin!” buyurur. 
Allah Resülü sonra şu âyeti okudu: “Kim bir sevapla gelirse, ona ondan daha hayırlısı var, o gündeki dehşetli korkudan da emin olur” (Nemi 27/89). 


Şeyhimiz diyor ki: Şeyhin biri demiş ki: Mesleme b. Abdülmelik Halife Velid'in yanına gitmiş, aralarındaki bir şey sebebiyle onun rızasını almak istemiş, halife de ondan razı olduğunu söylemiş. Mesleme oradan ayrılırken halife, “İşittikleri Mesleme”nin ellerini uyuşturmuş” demiş. Mesleme de, “Ey emirü'l-mü'minin, gecenin karanlığı ancak vuslatının ışığında unutur” demiş. 


Şeyhimiz diyor ki: Sâbit'ten rivayet edilmiştir: Bir kadın ekmek yiyordu, elinde sadece bir lokma kalmıştı. O sırada bir dilenci geldi, kalan bir lokma ekmeği de ona verdi. Tam bu esnada bir aslan geldi, kadının bebeğini kaptı ve gitti. Bir adam çıkageldi, aslana yöneldi, ona yaklaştı, aslanın çenesini tutup ayırdı, bebeği ağzından çıkarıp annesine teslim etti ve ona dedi ki: Bir lokmaya bir lokma! 


Şeyhimiz bir gün kürsüde dedi ki: Davud peygamber dedi ki: Ya İlahi, seni bulana kadar talep edeceğim! Allah Teâlâ'dan Davud'a vahiy geldi: Ey âbidlerin başı, zâhidlerin delili! Daha attığın ilk adımda benden uzaklaştın! Çünkü sen talebi benden değil, kendinden bildin! 


Şeyhimizin açıklaması: Onu buldum zannedersen o zaman kaybetmiş olursun (vecd-fakd). 


Şeyhimiz anlatıyor: Davud-ı Tâi bir gece mezarlığa gittiğinde bir ses işitti: Ah, ah, acaba niçin namaz kılmaz, oruç tutmazdım! Biri cevap verdi: Doğru, ama Rabb'inle baş başa kaldığında da onunla murakabe halinde değildin. 


Şeyhimizin ilavesi: Kalbine gelen düşünceler konusunda Allah”la murakabe halinde olan bir kimseyi, organları faaliyete geçtiği zaman Allah korur. 


Şeyhimiz diyor ki: Emirü”l-Mü” minin Ali'ye (radıyallahu anh) rüküun anlamı soruldu. Dedi ki: Müslüman rüküa vardığında kalbiyle şöyle der: Boynum vurulsa ne dinimi terkederim ne de Rabbim'e olan ibadetimil (Bu niyetle boyun eğer). 


Şeyhimiz bir gün sohbet arasında şöyle demişti: Müridin biri şeyhin- den dua etmesini istedi. Şeyh dedi ki: O”nun senin için yapmış olduğu tercih, vakit (mukadderat) ile çekişmenden hayırlıdır (Teslimiyet göster). 


Şeyhimiz diyor ki: Fakih Ebü Ali'den işitmiştim. Rabia”ya sormuşlar: Bulmuş olduğun bu hali neyle elde ettin? Demiş ki: Sık sık şu cümleyi söyleyerek: Yâ Rab! Seninle meşgul olmaktan beni alıkoyan her şeyden, beni senden meneden her maniden sana sığınırım! 


Şeyh anlatıyor: Amül şehrinde Ebü'l-Abbas Kassâb'dan dinlemiştim. Ona “kul hüvellahü ehad” dan sorduklarında demişti ki: “Kul” meşguliyettir, “Hüve” işarettir, “Allah” ibaredir. Anlamı: Tevhid işaretten de ifadeden de münezzehtir. 


Şeyh anlatıyor: Bir gün Serahslı Lokman şöyle demişti: Otuz senedir Sultan Hak, bu şehrin yönetimini bize havale etmiş, hiçbir kimse burada faaliyette bulunmaya ve ikamet etmeye cüret edememiştir. 


Şeyh diyor ki: Üstat Ebü Ali Dekkâk'tan semâı sormuşlar. Demiş ki: Sema vakitten ibarettir. Semaı olmayanın işitme duyusu da yoktur. İşitme duyusu olmayanın ise dini yoktur; çünkü Allah Teâlâ, “Onlar işitmekten alıkonulmuştur” (Şuarâ 26/212) buyurmuş, daha sonra şöyle demiştir: “Eğer işitseydik veya düşünseydik, cehennemlikler arasında olmazdık” (Mülk 67/10). Şu halde semâ Hak'tan bir sefirdir, Hak'tan bir 


298 ə TEVHİDİN SIRLARI 


resüldür. Hak ehlini Hak ile Hakk'a taşır. Kim onu Hak ile dinlerse hakikat ehlinden olur, kim tabiatla (nefis) ona kulak verirse zındık olur. 


Şeyh diyor ki: Bir gün Aişe-i Sıddıka bir düğünden dönmüş, Resülullah'ın yanına gelmişti. Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem), “Yâ Âişe düğün nasıldı? Güzel oldu mu? Orada size türkü söyleyecek biri var mıydı?” diye sordu.” 


Şeyh açıklıyor: Bunun sebebi şu: Dostların semâı hak iledir. Onlar en güzel tarzda dinlerler. Hak Teâlâ buyuruyor: “Sözü dinleyip en güzeline uyan kullarımı müjdele” (Zümer 39/18). Bir kimsenin semâında onun vaktinin (halinin) rengi vardır. Öylesi var ki dünyayla dinler, öylesi var ki bir sevgili için dinler, öylesi var ki vuslat ve hicran üzerine dinler, öylesi de var ki marifetle dinler. Sağlıklı semâ da budur; çünkü Hak'tan dinliyor. Bunlar Allah'ın kendilerinin lutuflarını tahsis ettiği kimselerdir ve, “Allah kulları hakkında lutufkardır” (Şüra 42/19). Kulluk Allah'ın bir temlikidir, kulluk Hakk'ın bir tahsisidir. Bunu kullarına tahsis ettiğinden onlar Hak'tan Hak ile semâ ederler. 


Şeyhe sordular: Her pirin bir piri vardır, senin pirin kim? Pirler, çileler çekerek kendilerini zayıflatmışlardır. Oysa senin ensen gömleğinin yakasına sığmıyor! Pirler hacca gitmişlerdir, sen ise hacı değilsin! 
Bunun sebebi ne ola? Her şeyhin bir şeyhi olur, senin şeyhin kimdir, sorusuna cevap istiyorsun, değil mi? İşte cevap: “Bu, Rabbim'in bana öğrettiklerindendir” (Yusut 12/37). 


Şeyhler çile çekerek kendilerini zayıflatmışlardır, senin ise ensen gömleğinin yakasına girmiyor, sorusunun cevabı: Asıl ben şuna şaşıyorum: Benim ensem yedi kat yere ve göğe nasıl sığıyor? Ama sığıyor, Allah'ın bana olan ihsanı sayesinde ... 


Şeyhler hac için Hicaz seferine çıkmışlardır, sen ise hacı değilsin, sorusunun cevabı: Kâbe'yi ziyaret için 1000 fersah bir yolu yaya olarak katetmek fazla önemli bir şey değildir. Er odur ki burada oturur, 


92 bk. İbn Mâce, Nikah, 21; Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 4/78. 
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her gün Kâbe “Beytülma'mür” (Tür 52/4) gelir, onun başı üzerinde tavaf yapar. Bak ki göresin. Oradakilerin hepsi baktılar ve de gördüler (tayy-i mekân). 


Bir gün şeyh başsağlığı dilemek için Nişâbur'a gidiyordu. Takdimciler şeyhin yanına gelip âdetleri olduğu üzere onu oradakilerle tanıştırmak istediler. Şeyhi görünce şaşırıp kaldılar ve ona nasıl hitap edeceklerini kestiremediler. Hangi unvanla hitap etmeleri gerektiğini şeyhin müridlerine sordular. Nelerin konuşulduğunu farkeden şeyh dedi ki: Gidin ve seslenin: “Yol verin! “Hiç"in oğlu “Hiç” geliyor!” Takdimciler, şeyhin işaretine uyup gittiler ve seslendiler, “Yol verin! “Hiç”in oğlu “Hiç” geliyor” dediler. Bunu duyan oradakilerin hepsi başlarını kaldırdılar, gelmekte olan şeyhi gördüler, şeyhin gösterdiği tevazu sebebiyle duygulandılar ve gözleri yaşardı. 


Bir gün şeyh bir yerden geçerken temizlik işçileri abdesthaneyi temizliyor, pislikleri çıkarıp bir yere döküyorlardı. Süfiler oraya varınca, elbiselerine çeki düzen verip kaçtılar. Şeyh onlara seslendi: Bakın, dedi: Şu pislik hal diliyle bize bir şeyler anlatmak istiyor: Diyorlar ki: Biz iştah kabartan hoş kokulu nefis gıda maddeleriydik. Bize sahip olmak için altın ve gümüşlerinizi harcadınız, bu yolda canla başla çalıştınız, anlatılamayacak kadar pek çok zahmete ve zorluğa katlandınız. Biz sizlerle beraber olduk, renginizi aldık, bu hale geldik! Şimdi bizden neye köşe bucak kaçıyorsunuz? Aslında bizim sizden kaçmamız gerekir. Şeyh bu sözleri söyleyince süfiler cemaatinden bir feryat yükseldi. Ağlaştılar ve duygulu anlar yaşadılar. 


Anlatırlar ki bir gece Mihene'de Hasan el-Müeddib lambayı yakıp getirdi. Şeyhin yanına koydu. Şeyh seslendi: Bu lamba neden her zamanki gibi güzel ışık vermiyor? Hasan bilemiyorum, deyince Şeyh, “O halde araştır” dedi. Hasan araştırdı, sonra geldi, “Süfiler, lambayı temizlemek için kullandıkları çöpü lambanın yağ deposuna bırakmışlar” dedi. Şeyh, “Kaldırın götürün şu lambayı yanımdan” dedi. Bunun üzerine Hasan lambayı oradan kaldırdı. 
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Talha b. Yusuf anlatıyor: Şeyhi ziyaret etmiş, bir süre yanında kalmıştım. Ayrılırken şeyh dedi ki: Bağdat'a döndüğün zaman sana, “Uzun bir yolculuk yaptın, kimi gördün? Ne fayda sağladın? Bu konuda ne söyleyeceksin?” derlerse bir yüz, bir de sakal gördüm mü diyeceksin? 
Şeyh ne emrederse onu söylerim, dedim. Şeyh: O halde de ki Arapça bilen kimi görürsen ona şu dörtlüğü oku: 


Dediler ki: 


Horasan'da bir çiçek yetişmiş, 

Güzellikte bir eşi daha yok, 

Dedim ki: Oranın güzellikleri inkar edilemez 
Güneş bile oradan doğar. 


Arapça bilmeyenlere de şu dörtlüğü oku: 

Cennetin baharı ve yeşilliği sendendir, 

Hatıra olarak ebediyet cennetine götürmüşler bunları, Çin ülkesine götürdükleri nakış ve resim sendendir İran”ın her bölgesindeki mutluluk falı da sendendir. 


Şeyhin torunu Ebü”1-Feth anlatıyor: Şeyh Nişâbur'da bulunduğu sırada bir gün Bustekân'a hareket etti. Hoca Ali Tarsüsi de şeyhimizle birlikte bulunuyordu. Şeyh yolda ikide bir, “Allahım beni azınlıkta olanlardan kıl” diyordu. Bustekân'a vardıklarında Hoca Ali, şeyhe sordu: Yolda, Allahım beni azınlıkta olanlardan kıl, diyordun, bunun sebebi neydi? Şeyhin cevabı: Hak Teâlâ, “Çok şükreden kullarımın sayısı cidden azdır” (Sebe' 34/13) buyurdu. Nimetin şükrünü ifa edebilmem için istedim ki onlardan olayım. 


Şeyhin torunu Ebü'1-Feth anlatıyor: Şeyhin önünde bir gün biri şu 


gazeli okuyordu: 


Kendimi gazelin içine gizlernek istiyorum, 
Onu okuduğunda dudağına bir öpücük kondurmak için. 
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Şeyh, bu şiiri okuyana sordu: Bu gazel kimin? Ammare isminde birinin, cevabını alınca, Şeyh süfiler cemaatiyle gidip onun kabrini ziyaret etti. 


Hoca Ebü Bekir Müeddib anlatıyor: Bir gün şeyh Küfeli Hatib'e alçak sesle bir şeyler söylüyordu. Bana dönüp, “Ne söylediklerimi işittin mi?” 
diye sordu. Hayır, dedim. Şunu söylüyordum: İki türlü acz var: Mümkün olan bir işte gösterilen gevşeklik, elden kaçan fırsatı yakalamak için harcanan çaba. Şeyh bu sözü söylerken kawâl şu mısraı okuyordu: 


Sâki! Açıktan sunman mümkünse bana badeyi gizli verme! 


Nişâbur'da bulunan şeyhe biri bir bardak su getirip, “Bir hasta için bu bardağa üfler misiniz?” diye rica etti. Şeyh de üfledi. Sonra adamın elinden bardağı alıp suyu içti: Adam, “Ya şeyh neden böyle yaptın?” deyince şeyh cevap verdi: Nefesimi üflediğim şu bardaktaki suyu âlemde bizden başka kimse içemez. Yarın tekrar gel, bardağa şifa nefesi üfleyeyim! 


Şeyh Nişâbur'dayken hamama gitmişti. Dervişin biri kendisine hizmet ediyordu. Şeyhin kolunu eline alıp ovalamaya başladı, tellaklarda âdet olduğu üzere biriken kirleri toplayıp, görsün diye şeyhin önüne koydu. Bu ara tellak sordu: Ey şeyh, insanlık (mürüvvet) nedir? Şeyhin cevabı: Kişinin kirini getirip önüne koymamak. İnsaf sahibi Nişâbur'un bütün meşâyihi ve imamları şu noktada görüş birliğine vardılar: Bu hususta bundan daha güzel bir söz söylenmemiştir. 


Şeyh dedi ki: Her kim cuma gecesi Hz. Muhammed Mustafa'ya [sallallahu aleyhi vesellem) bin kere salavat getirirse onu rüyada görür. Ben Merv şehrindeyken bunu uyguladım ve Resülullah”ı düşümde gördüm. 
Fâtıma-i Zehra (radıyallahu anhâ) önünde oturuyordu. Mübarek elini onun uğurlu başına koymuştu. Resül-i Ekrem'in yanına varmak istediğimde beni uyardı: Dikkat! Bu hanımların hanımıdır! 


Şeyh Nişâbur'dayken halk müneccimlerin sözleri ve verdikleri hükümler konusunda konuşuyordu. Halk hep bir ağızdan, “Bu sene şöyle şöyle olacak” deyivermişlerdi. Bir gün kürsüde vaaz eden şeyh, “Bugün size yıldızların hükümleri hususunda bilgi vereceğim” dedi. Cemaat büyük bir merakla ona kulak verdi. O da sözünü sürdürdü: Bu sene Hak Teala ne dilerse o olacak. Nitekim geçen sene de yüce Allah ne dilemiş ise o olmuştu. Ve “Sallallahu ala Muhammedin ve alihi ecmain” deyip ellerini yüzüne sürdü ve vaazını bitirdi. 


Bir gün adamın biri, “Ey şeyhl Bana dua et” dedi. Şeyh şu beyti okudu: 


Vah vah! Ey cemaat, yeryüzünde adalet diye bir şey kalmadı! 
O suç işliyor, ben özür dileyecekmişim! 


Şeyh, sık sık mübarek diliyle bu beyti telaffuz ederdi. 


Şeyh diyor ki: Emirü”I-Mü”minin Ali (radıyallahu anh) bir cenaze namazında beş defa tekbir getirmişti. Bu rivayet doğru ise tekbirlerden dördünü cenaze için, beşincisini de (ölüler olarak gördüğü cemaat ve) tüm halk için getirmiştir. 


Şeyh vaaz ederken biri kalktı ve cemaatten bir şeyler dilendi ve, “Fakir bir kişiyim” demeye başladı. Şeyh dedi ki: Böyle demen uygun değil, ben dilenciyim, demen lazım, çünkü fakr ulu ve yüce Allah”ın sırlarından bir sırdır (ifşa edilemez). 


Şeyh Nişabur”dayken yanına bir seyyidin kızı geldi. Kızın anne ve babası dilencilik yapıyordu. Şeyh, kızın yanına oturmasını söyledi ve dedi ki: Bu kız evlad-ı Resül”den birinin çocuğudur. Siz onu sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Namaz vaktinin geldiğini haber vermek için okuduğunuz ezanda onun adını yüksek sesle anıyorsunuz. Şimdi ceddi hakkında ileri sürdüğünüz bu iddiada samimi olduğunuzu, evladına ve soyundan gelenlere iyilik yapmak suretiyle ispatlayınız. Şeyh bunları söyledikten sonra üzerindeki elbiseyi çıkarıp kıza verdi. Orada bulunan cemaat de bu konuda şeyhi izledi ve kızın ihtiyaçları tam olarak karşılandı. 


Hoca Hasan el-Müeddib anlatıyor: Şeyh Nişabur”da bulunduğu sırada Muhammed Cüveyni, üstat İmam Ebü”I-Kasım Kuşeyri ve üstat 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İsmail Sabüni gibi şehrin bilginleri ve uluları şeyhin meclisinde bir araya gelir, sohbet eder, birbirine sorular sorarlardı. Bir gün bu kişilerin ve daha başkalarının da hazır bulundukları mecliste şeyh konuşuyordu. 
Sohbet esnasında şu beyti okudu: 


Ey dost! halinden bir an bile gafil değilim, 
Nerede olduğunu bana bildiren habercilerim var. 


Şeyh onlara dönüp, “Bu şiirin anlamı Ku”ran”ın neresinde?” diye sordu. Ulu bilginler pek çok düşündüler, birbirine bakıştılar. Akıllarına hiçbir şey gelmedi ve, “Şeyh buyursun” dediler. Şeyh, “Benim söylemem mi gerekiyor?” diye sordu ve evet, cevabını alınca dedi ki: Mevla buyuruyor: “Onların gizli hallerini ve fısıldaşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? 
Hiç de öyle değil, yanlarındaki habercilerimiz her şeyi yazıyorlar” (Zuhruf 43/80). Oradakiler şeyhin kavrama gücünü görüp taaccüp ettiler. 


Hasan el-Müeddib anlatıyor: Bir gün şeyh mecliste sohbet ediyordu. Sözünü bitirince şeyhin huzuruna varıp el pençe durdum. Meclistekiler kalkıp gittikten sonra şeyh ne buyuracak, diye huzuruna varıp el pençe durmak adetimdi. Şeyh dedi ki: Hasan şehre, bizim en büyük düşmanımız ve tasavvufa en fazla karşı olan kim ise onun yanına var ve de ki: Dervişlerin erzakı tükendi, bir yerden gelebilecek bir şey de yok. Yemek bekliyorlar, bugün ihtiyaçlarını sen karşılal 


Hasan diyor ki: Bu talimatı aldıktan sonra dışarı çıktım, bütün şehir halkını zihnimde canlandırdım. Ali Sandeli”den daha fazla tasavvufa karşı olan birini bulamadım. Ama bu kanaatim doğru olmayabilir, diye düşündüm ve bir kere daha şehir halkını hayalimden geçirdim. Yine düşüncem onda yoğunlaştı. Üçüncü kez hayalimi şehirde ve çevresinde dolaştırdım. Yine aynı sonuca vardım. Zihnime gelen şeyin hak hatır olduğuna kanaat getirip yanına gittim. Çevresinde öğrencileri olduğu halde hankahında oturuyor ve bir kitap inceliyordu. Selâm verdim, âdeti olduğu üzere büyük bir kibirle selâmımı aldı ve, “Bir işin mi var?” dedi. Şeyhin selâmı var, diyor ki: Dervişlerin hiç erzakı kalmadı, 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dervişlerin kalp huzuru içinde sohbete devam etmeleri için erzakı senin üstlenmen gerekiyor, dedim. Mizah yapan ve nükteli konuşan bir kişi olan Ali Sandeli, “Senin mühim işin ya da görevin bu mu? Ben de zannettim ki bir şey sormak için bana geldin” dedi ve ekledi: Dost! Git, işine bak, benim size bir şey vermekten çok daha önemli olan işlerim var. Siz körlüktesiniz, varın bu anlamsız işlerinize devam edin ve, 


Süslü ve mest olarak çarşıya çıkmışsın, 
Ey dost! Tutsak olmaktan korkmuyor musun? 
teğannisini söyleyip raksedin. 


Bu sözleri dinledikten sonra dönüp şeyhin huzuruna geldim. Olup biteni tam olarak anlatmadım ve, “Şu anda elimde bir şey yok, sonra ne olur, bakalım” dedi, şeklinde bir ifade kullanmak istedirn ama şeyh uyardı: Olanı olduğu gibi anlatmak lazım, hıyanet doğru değil, dedi. 
Bunun üzerine olanı olduğu gibi aktardım. Şeyh, bir daha ona gidip de ki: Dünya süsüyle bezenmiş, dünya hırsıyla mahmur ve sarhoş bir şekilde çarşıya çıkmışsın, yarın kıyamet çarşısında tutsak olmaktan korkmuyor musun? Mevlâ buyuruyor: “Bizi doğru yola ilet” (Fâtiha 1/6). 


Hasan diyor ki: Tekrar gittim, yanına vardım, şeyhin sözlerini aktardım. Bunun üzerine Ali Sandeli külahını önüne koyup bir süre düşündü, sonra, “Falan ekmekçiye git, 100 akçelik ekmek al” dedi ve ekledi: Siz şiirleri böyle yorumlayabiliyorsunuz, size söyleyecek bir sözüm yok, kimse de sizinle başa çıkamaz. 


Anlatırlar ki şeyh Aden-i Küyân mahallesindeki hankahındayken bir gün bir sofra hazırlanıp önlerine getirildi. Şeyh, dervişlerle yemek yemeğe başladı. Bu esnada Şeyh Ebü Muhammed Cüveyni geldi, selâm verdi ama şeyh ne selâmını aldı ne de onunla ilgilendi. Ebü Muhammed kırgın ve özgün bir şekilde oturdu. Yemek yendikten ve eller yıkandık- tan sonra şeyh kalkıp, Ebü Muhammed'in selâmını aldı ve, “Selâm, Aziz ve Celil Allah'ın isimlerinden bir isimdir, bulaşık ağzımızla onu telaffuz etmeyi doğru bulmadık” deyince Ebü Muhammed memnun oldu 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ve, “Hiçbir kimse şeriatın ve tarikatın âdabından şeyh kadar haberdar değil” dedi. Oradaki bütün süfiler bu sözden faydalandılar. Bundan dolayıdır ki süfiler sofradayken, yemek yenene kadar selâm almazlar. 


Şeyh Ebü Said'in (kuddise sırruhü) bir kız kardeşi vardı. Şeyhin çocukları ona “Eme” derlerdi. O kadar zâhiddi ki çok zorunlu bir ihtiyacı yoksa evinden hiç dışarı çıkmazdı. Dışarı çıkınca da mutlaka üzerine çarşaf alır ve çizmelerini giyinirdi. Eve geldiğinde, dışarıda elbiseye bulaşan toz toprak eve girmesin diye, dışarıda giyindiği elbiseleri, çarşaf ve çizmeleri kapının dış tarafında çıkarır, evde kullandığı elbiseleri giyinirdi. 
Namahremlerin baktıkları elbiseyi bile evine sokmazdı. Şeyh, ne zaman ziyaret için evine gitse Eme evi siler süpürür ve, “Şeyh çarşıda gezdiği ayakkabılarıyla evimize girmiştir, onun için evi sildim süpürdüm” derdi. 


Bir gün şeyh Eme'nin evinde bulunuyor ve sohbet ediyorlardı. Ey şeyh, dedi Eme. Senin sözlerin som altındır. Şeyh, “Senin sükütun da işlenmemiş cevherdir” karşılığını verdi. 


Eme, şeyhi her zaman görmek ve ondan bilgi almak için kendi zâviyesiyle şeyhin zâviyesi arasında küçük bir pencere açmıştı. Bir gün şeyh zâviyesindeyken, sık sık şeyhi ziyarete gelen Hızır da [aleyhisselâm] yanında bulunuyordu. Baş başa vermiş sohbet ediyorlardı. Eme geldi, pencereden baktı, şeyhle sohbet eden zatın Hızır olduğunu kerametle bildi. Gizlice onların hallerini gözetlemeye başladı. Hızır, şeyhin önüne koymuş olduğu testiden iki defa su içti. Hızır kalkınca şeyh de kalktı ve peşinden gitti. Bu ikisi oradan ayrılınca Eme hemen damdaki yoldan gelip şeyhin zâviyesine girdi ve şeyhin önüne koymuş olduğu, Hızır'ın da iki defa su içtiği testiden teberrüken su içti ve dışarı çıktı. Eme zâviyesine geldiği vakit şeyh de kendi zâviyesine dönmüştü ve olup biteni ferasetiyle bilmişti. Ama hiç ses çıkarmadı. Hizmetçiye seslendi: Eme'nin zâviyesine açılan şu pencereyi hemen kapatınız! 


Şeyh anlatıyor: Biri rüyada cenneti görmüş, bir sofra kurulmuş, bir cemaat de çevresinde oturmuş. Aralarına oturmak istemiş ama biri gelip elinden tutmuş ve burası senin yerin değil, bu sofraya ancak bir tek 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gömleğe sahip olanlar oturur, oysa senin iki gömleğin var. Onun için bunların arasına oturamazsın, demiş. 


Şeyhimizin değerlendirmesi: Şimdi iş o noktaya vardı ki biri mavi hırka diktirip giyiniyor, sonra da her şey tastamam zannediyorlar. Hırkayı kaldırıp kazanın başına getiriyor: Daha da mavi olsun, diye bunu bir daha içine atınız diyorlar. Süfiliği bu mavi hırkadan ibaret zannettiklerinden bütün çabalarını bunu süslemek ve güzelleştirmek için harcıyor ve onu mabudları ve putları haline getiriyorlar. 


Şeyh bu sözleri söylediği gün, kendisi için diklen yeni bir fota giyinmişti. Şöyle dedi: Bu yolda yetmiş yedi senemizi geçirdikten, geceyi gündüze katıp bunca zahmetlere ve belalara katlandıktan sonra, yani bütün bunlardan sonra bize bir hırka giydirdiler. Şimdilerde ise herkese hemen kolayca bir hırka dikip başından geçiriveriyorlar. 


Şeyhimiz demiştir ki: Hak Teâlâ buyuruyor: Herkese “Lâ ilâhe ilallah” deyiniz diyoruz, sana ise, “Fa'lem ennehu lâ ilâhe illallah” (Bil ve iyi kavra ki Allah'tan başka ilâh yok) diyoruz (Muhammed 47/19). Daha sonra orada bulunan ve Mâverâünnehir'den gelmiş olan biri “Cehennemin yakıtı insanlarla taşlardır” (Tahrim 66/6) mealindeki âyeti okudu. Azap âyetleri hakkında fazla konuşmamak şeyhin âdetiydi. Dedi ki: (Yâ Rab) mademki katında taşla insanın fiyatı birdir, (ikisi de aynı işi görüyor) cehennemi taşlarla tutuştur da bu zavallıları yakma! 


Rivayet ederler ki adamın biri Bağdat'tan kalkıp Mihene'ye, şeyhin yanına geldi ve sordu: Ey şeyh! Hak Teâlâ ve Sübhânehü şu halkı niçin yarattı? Onlara ihtiyacı mı vardı? Şeyh, “Hayır” dedi. Şu üç şey sebebiyle onları yaratmıştır: 1. Çok muazzam bir kudreti var, bunu temâşâ edecek kimseler lazımdı. 2. Hadsiz hesapsız nimetleri var, bunları yiyecek kimseler lazımdı. 3. Pek çok rahmeti var, bundan yararlanacak günahkârlar lazımdı. 


Bir gün dervişin biri şeyhin önü sıra hankaha gidiyordu. Şeyh dedi ki: Ey ahi (birader), süpürgenin önündeki top gibi ol, süpürgenin arkasındaki dağ gibi olma! 
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Bir gün şeyh, bir süfiler topluluğuyla bir değirmenin kapısının önünden geçiyordu. Atını durdurdu. Bir süre bekledi. Sonra dedi ki: Bu değirmen ne diyor, biliyor musunuz? Diyor ki: Tasavvuf benim yaptığım şu işten ibarettir: Sert (ve kaba) şeyleri alıyor, yumuşak (ve nazik) hale getiriyor, çevremi tavaf ediyor, kendim kendimde sefer ediyor, (kendimi kendim temizliyor) ve bana gerekli olmayan şeyleri kendimden uzaklaştırıyorum. Bu rumuz oradakilerin hepsinin hoşuna gitmişti. 


Anlatırlar ki hafız üstat Ebü Salih bir hastalığa yakalanmış ve yatağa düşmüştü. Şeyh, “Ebü Bekir Müeddib'e kalem kâğıt getir, Ebü Salih'e bir muska yazacağım” dedi. Sonra şu dörtlüğü yazmalarını emretti: 


Hüriler dilberimi temâşâ için dizildiler, 
Rıdvan şaşıp kaldı, elini eline vurdu, 
Güzel yüzüne öyle bir ben nakşetti ki 
Abdal cenk korkusundan mushafa sarıldı. 


Hoca Ebü Bekir Müeddib bunu yazdı. Ebü Salih”e götürdüler, ona astılar, derhal iyileşme belirtileri gösterdi ve bu hastalıktan şifa buldu. 


Şeyhe sordular: Gece hırsızlık yapan, gündüz namaz kılan bir adam hakkında ne dersin? Cevap: Bunda şaşılacak bir şey yok, göreceksiniz, gündüz kıldığı namazın bereketi gece hırsızlık yapmasına engel olacakl 


Meşayihten biri, “Ey şeyh! Seni rüyada gördüm ve sordum: Şu nefsin elinden kurtulmamız için ne yapmamız lazıml (Şimdi yine bunu soruyorum).” Şeyhin cevabı: Hiçbir şey yapman gerekmez, şundan dolayı: Takdir edilen her şey gerçekleşir, bunu önlemek mümkün değildir. 
Eğer Hak takdir etmiş ise onun gerçekleşmesi için başarı imkanı (tevfik) verir, takdir etmemiş ise takdir edilen şeyden ne az ne çok ne sonra ne önce zerre kadar bir şey olmaz. Eğer Allah bir şeyi irade ederse o şeyi talep etmeni sağlar. Hakikatte o seni talep edince seni talepkar kılar. 


Şeyh anlatıyor: Vaktiyle bir eşek arısı bir karıncaya rastlamış, bakmış yuvasına bir buğday tanesi götürüyor, halkın ayakları altında kalyor ve yara alıyor. Eşek arısı demiş: Bir tane için kendini neden bu kadar eziyete ve zahmete sokuyor ve basit bir tane için bu kadar zillete düşürüyorsun? Gel de gör, ben nasıl kolay geçiniyor ve bu zahmetlerin hiçbirini çekmeden rızkımı elde ediyorum. Eşek arısı karınacayı alıp bir kasap dükkanına götürmüş. Eşek arısı uçarak orada asılı bir ete konmuş ve yemiş, bir miktar da götürmek için hazırlamış. Tam bu esnada kasap durumu farketmiş, bıçağı eşek arısının beline indirip ikiye bölmüş. Eşek arısının yere düştüğünü gören karınca gelmiş, ayağını tutmuş, sürüklemeye başmış ve demiş ki: İstediği yere konan bir kimseyi işte böyle istemediği gibi sürüklerlerl 


Hoca İmam Muzaffer Nevkani”nin oğlu Hoca Mus'id anlatıyor: Bir gün Şeyh Ebü Said [kuddise sırruhül babamla oturuyorlardı. Babam şeyhe, “Senin süfi ya da derviş olduğunu söyleyemem. Sana kamil, arif diyorum” dedi. Şeyh Ebü Said, “Öyledir” dedi. 


Hoca Mus'id diyor ki: Ninem Sâyine, annem Rahat: alıp Nişabur”da bulunan Şeyh Ebü Said'e götürmüş. Annem o zaman henüz on iki yaşındaymış ve babamdan henüz evlenme teklifi almamış imiş. Şeyh, anneme adını sormuş, “Rahat” cevabını alınca, “Mübarek olsun, süfilere bir ziyafet çekmen lazım” demiş. Annem, “İyi ama hiçbir şeyim yok” deyince, Şeyh, “Dilen” demiş. Annem, “İyi ama bunu nasıl yapabilirim?” demiş. Sonra da hemen dönüp şeyhe, “Süfileri davet edeceğim, bana bir şey ver” demiş. Şeyh de gömleğini ve cübbesini çıkarıp vermiş. Bunları alıp Mikaliyân denilen semte götürmüş. Bir kız, annesiyle birlikte burada oturuyormuş onlara, “Şeyh Ebü Said bir ziyafet vermemi istedi. Bir şeyim yok” deyince, “Dilencilik yap” dedi. Ben de dilenmeye ondan başladım. Bana bu iki parça elbisesini verdi. Sizce bunların fiyatı nedir? Bunları söyleyince kız kalkıp eve gitmiş, 60 altın değerinde bir çift bilezik getirip eline vermiş ve cübbeyi almış, anne de 
60 altın değerinde bir gerdanlık getirip gömleği almış. 


Annem anlatıyor: Orada oturup bir süre konuştuk. Onlara, “Şeyhin şu elbiseleri benimle konuşuyorlar, ne diyorlar bilir misiniz?” diye sordum. Hayır, bilmiyoruz, dediler. Diyorlar ki: Biz hiçbir kimsenin yanında rahat edemeyiz. Burada ya ben olurum veya başkası olur. Bunu göze alabiliyor musunuz, dedim. Hayır, dediler. O halde dedim ne yapmak lazım? Düşününl Bunun üzerine kalktılar gömleği ve cübbeyi öptüler, getirip önüme koydular ve bu sana layıktır, bilezikler ve gerdanlık da senin olsun, dediler. Kalkıp şeyhin huzuruna geldim. Cübbeyi, gömleği, bilezikleri ve gerdanlığı önüne koydum ve bununla süfilere, uygun bulduğunuz şekilde bir ziyafet verin, dedim. Şeyh bir ziyafet düzenlenmesini emretti. Cübbeyi ve gömleği parçaladılar. Daha sonra Sâyine Nevkân'a döndü. Hoca Muzaffer'in yanına geldi, oturup konuştular. Sâyine fenâdan, Hoca Muzaffer bekâdan bahsetti. Sâyine'nin konuşması Hoca Muzaffer'in hoşuna gitti ve, “Her kim sana muvafakat ederse Hakk'a muvafakat etmiş olur, sana muhalefet eden yine Hakk'a muhalefet etmiş olur” dedi. Sâyine bu iltifata karşı teşekkür nişanesi olmak üzere sana bir şeyler takdim etmem lazım, halbuki hiçbir şeyim yok. Şu Râhat'ı sana verdim, dedi. Hoca Muzaffer, benim böyle bir niyetim yok, diye cevap verdi. Aradan on sene geçtikten sonra Hoca Muzaffer'in eşi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Fakat on sene daha bir eşe ihtiyaç duymadı. Yirmi sene sonra Râhat ile evlendi ve bu evlilikten Hoca Mus'id dünyaya geldi. Şeyhin nazar ve himmetindeki bereket sayesinde. 


Nevkânlı ârif Ebül-Fazl Muhammed b. Ahmed anlatıyor: Nişâbur'da Şeyh Ebü Said'le bir azizin cenazesi için Hire Mezarlığı'na gitmiştik. 
Şeyh, Ahmed Taberâni'nin kabri karşısına gelince atını durdurdu, kabre baktı. Bir süre bakmaya devam etti. Sonra atını sürdü ve dedi ki: Ahmed Taberâni benimle konuşmaktaydı. 


Şeyh diyor ki: Rüyada gördüm ki ben, üstat Ebü Ali Dekkâk ve üstat Ebü'l-Kasım Kuşeyri, üçümüz oturmuşuz. Bir nida geldi: Kalkınız, her biriniz bir kurban kesin. İkimiz kalktık, isteneni yerine getirdik. Fakat üstat Ebü”I-Kasım Kuşeyri isteneni yapmak için her ne kadar çabaladıysa da başaramadı, ağladı. Eğer bunu yapabilmiş olsaydı cihanda onun gibisi olmazdı. 
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Anlatırlar ki şeyh yolda giderken kocaman bir yılan gördü. Ona yaklaşıyor, başını şeyhin ayaklarına sürünüyordu. Şeyhin yanında bulunan bir derviş buna şaştı kaldı. Şeyh ona, “Bu yılan beni selamlamak için buraya gelmiştir. Senin de böyle bir halin olmasını ister misin?” 
dedi. Adam, “Evet” deyince şeyh dedi ki: Böyle bir hali istiyorsun, bu isteğin olduğu sürece, ona asla sahip olamazsınl 


Şeyhimiz Ebü Said (kuddise sırruhül Şeyh Böyezid-i Bistâmi'nin mezarı başında oturmuştu. Şeyh Bâyezid'in kabrine işaret ederek dedi ki: Allah Teâlâ bu şeyhi evliyanın ayağına getirmiş, bu toprağa hediye etmiş. Şu cesetler neden yerlerinde duruyorlar? Niçin kalkıp raksetmiyorlar? 


Vaktiyle Ahmed Ebü”l-Leys şeyhin yanına gelmişti. Oradan ayrıldığı zaman şeyh bir kişiyi onunla gönderdi. Geri dönünce adama sordu: Ahmed yolda ne diyordu? Adam, “Allah Teâlâ'nın nimetlerini dile getiriyordu” dedi. Şeyh, “Hangi nimetlerini dile getiriyordu? Çünkü nimetler derece derecedir. Allah”ın bana olan nimetinden mi? Sana olan nimetinden mi bahsediyordu? Bana olan nimeti daha yüce ve daha büyüktür, sana olan nimeti ortadır ve tamam da olmuştur” dedi. 


Şeyh dedi ki: Bir ihtiyar vardı, hiç tıraş olmazdı. Akrepler saçlarında yara yapmışlar ve yavrulamışlardı. 


Anlatırlar ki: Bir kişi şeyhimize gelince ona derdi ki: Başlangıçta Allah'ın sana olan lutuflarını dile getirir ve beldenizde şöyle şöyle nimetler var, hangi nimete şükür edelim? Şimdi sırtımızı acz ile buraya dayamışız! 


Rivayet ederler ki Hoca Ali Habbaz Ebiverd'e gitmek üzere Merv'den Mihene'ye gelmişti. Şeyh mecliste oturmuş, yanında da Hoca Ahmed b. Nasr ve daha birçok şeyhler vardı. Sohbet ediyorlardı. Söz arasında dünya ehli bir zenginden bahsedildi. Hoca Ali Habbaz, “Evet, o himmet sahibi bir erdir” dedi. Şeyh, “Ama mürüvvet sahibi olması lazım. Onunkine himmet demezler, emel derler. Mal harcayan kimseye himmet sahibi değil, emel sahibi derler. Himmet sahibinin aklından Hak'tan başka hiçbir şey geçmez” dedi. 


Rivayet ederler ki şeyh bir gün mescidde otururken sakalına bir saman çöpü düştü. Dervişin biri elini uzatıp bu çöpü aldı ve mescide attı. Şeyh ona dönüp, “Yâ ahi (birader) şu yaptığın iş sebebiyle ulu ve yüce Allah'ın, yedi kat göğü yeryüzünün üzerine yıkarak onu yok etmesinden korkmuyor musun? Allah Teâlâ yüzü, bu kadar şerefli olduğu halde mescidin toprağına koyup secde etmeni emretmiş ve, “Secde et ki bana yaklaşasın” (Alak 96/19) buyurmuştur. Bu saman çöpünün sakalımızda kalmasını doğru bulmadın, ama onu kaldırıp Allah”ın evine atmayı nasıl doğru bulabildin?” dedi. 


Anlatırlar ki şeyh Nişabur”dayken üstat İmam Ebü”1-Kasım Kuşeyri'ye, “İşitiyorum ki vakıf malları üzerinde tasarrufta bulunuyormuşsun” diye haber gönderdi. Cevap geldi: Vakıf malları bizim gönlümüzde değil, elimizdedir. Şeyh karşılık verdi: Bize göre elinizin de gönlünüz gibi olması lazıml 


Hafız üstat Abdurrahman anlatıyor: Şeyh Nişabur"da bulunduğu sırada biri yanına gelip, “Garip bir adamım, bu şehre geldim, ününüz şehri kaplamış, herkes sizi konuşuyor. Pek çok kerametlerinizin olduğunu söylüyorlar. Şimdi bunlardan birini gösterir misiniz?” dedi. Şeyh anlattı: Biri kasabın oğlu Ebü"l-Abbas'a, “Amül”deydim biri geldi ve bu soruyu sordu” dedi. Şeyh Ebü”lI-Abbas ona dedi ki: Bunu görmüyor musun, şu gördüklerin keramet değil de nedir? Kasabın oğlu babasından mesleğini öğrendi. Sonra ona öyle bir şey (bir tecelli) gösterdiler ki aklı başından gitti. Bağdat'a attılar. Pir Şibli onu Mekke'ye gönderdi. Mekke'den de Medine'ye, oradan da Mescid-i Aksâ'ya. Ona Hızır'ı gösterdiler. Hızır'a, onu kabul etme ve sohbetinde bulundurma arzusunu verdiler. Sonra onu buraya geri gönderdiler. Bütün âlem yüzünü ona çevirdi. Hatta harabat ehli bile çıkıp geliyor, nefislerinin karanlıklarından kurtulmak istiyor, tövbe ediyor, âlemin dört bir yanından bağrı yanıklar sökün ediyor, bizde O'nu arıyorlar. Bundan büyük keramet mi olur? 
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Bu sözleri dinleyen adam, “İyi ama yine de ben şimdi bir kerametini görmem lazım” deyince şeyh, “İyi bak ve gör” dedi. O”nun lutfu değil midir ki mesleği keçi boğazlamak olanın oğlunu büyüklerin baş tarafına geçirip oturtmuşlar, yerin dibine batmıyor, çatı üstüne yıkılmıyor, kıyamet kopmuyor, mal ve mülkü olmadığı halde velâyeti var, çalışmadan, kazanmadan rızkı ayağına geliyor, yiyor, yediriyor! Bütün bunlar keramet değil de nedir? 


Şeyh Ebü Said daha sonra, “Ey delikanlı! Aramızda geçen olay aynen kasabın oğlu Ebü”l-Abbas”ın karşılaştığı olaydır” dedi. Ama adam, “Ey şeyh! Ben senden keramet istiyorum, sen ise bana Şeyh Ebü”l-Abbas'ı anlatıyorsun” diye tutturdu. Şeyh de, “Kendini tümüyle Kerim'e verenin bütün davranışları keramet olur” dedi, tebessüm etti ve şu dizeleri söyledi: 


Bir rüzgâr ki Buhara'dan bana geliyor, 

O gül, misk ve yasemin kokuyor. 

Üzerinde bu rüzgâr geçen her kadın ve erkek; 

Der ki: Acaba bu rüzgâr Çin'den mi esiyor! 

Hayır, hayır, böyle misk kokan rüzgâr Çin'den esernez, Bu rüzgâr sevgilimin bağrından esip geliyor. 

Her gece Yemen tarafına bakıyorum, gelirsin diye, 
Zira sen cenup yıldızısın, cenup yıldızı Yemen'den geliyor. 
İsmini halktan gizlemek için didiniyorum ey sevgili! 
Korkarım adın halkın diline düşüyor. 

Lâkin ne zaman kime bir şey söylesem, 

İstesem de istemesem de ilk sözüm adın oluyor. 


Şeyh dedi ki: Eğer O, bir kulu arındırırsa onun bütün davranışları, tavırları, halleri ve sözleri keramet olur. Allah'ın selâmı Muhammed'e ve tüm âline. 


ÜÇÜNCÜ KISIM 


Şeyhin Nefeslerindeki Bazı Feyizler, Yazdığı Bazı Mektuplar ve Mübarek Diliyle Söylediği Şiirlere Dair 


Şeyhin sözü: İş, dildeki sözü değil, kalpteki niyeti yansıtır. 


Hak Teala: “Rabb”inin makamından korkup nefsin heva ve hevesini dizginleyen” (Naziat, 79/40) demiştir. Nefsi öldürmedikçe ondan kurtulamazsın. “La ilahe illallah” dedim, müslüman oldum demen yeterli değildir. 


“İnsanların çoğu ancak şirk koşarak Allah”a iman eder” (Yusuf 12/106). 
Onlar dille iman ediyor ama daha çok kalple şirk koşuyorlar: Ulu ve yüce Allah “Şirki affetmem” diyor. “Allah kendine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini affeder” (Nisa 4/48). 


Şirk dışında kalan her şeyi dilersem affederim. Senin yedi organın şirk ve şüpheyle dolu, rahata ermen için bu organları onlardan temizle. 


AYA 


Hak Teâlâ, “Kim tağütu reddederse...” (Bakara2/256) diyor. Her kişinin tâğütu (şeytanı, putu) nefsidir. Nefsinin kafiri olmadıkça Hakk'ın mümini 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aya 


olamazsın. Her kişinin tâğütu nefsidir. Nefis seni Hak Teâlâ'dan uzaklaştırır ve, “Falan sana kötülük yaptı, filan sana iyilik yaptı” der ve sürekli olarak sana halka giden yolu gösterir. Bütün bunlar şirktir. Halkla olan hiçbir şey yoktur. Her şey O'nunladır. Bunu böyle bilmek ve böyle ifade etmek gerek. Böyle söyleyince de bunun üzerinde ve orada durmak ve bu istikametten şaşmamak lazım. İstikamet şudur: Bir diyeceksin, artık hiç iki demeyeceksin. Halk ve Hak ikilik değil de nedir? 


Resülullah”a (sallallahu aleyhi vesellem) gelen bir kişi, “Bana İslâm'a dair öyle bir şey şöyle ki davranışlarıma temel olsun, ona sarılayım” demişti. Hz. Peygamber, “Allah'a inandım de ve istikamet üzere ol” buyurdu. 
Şu âyet de aynı şeyi ifade etmektedir: “Onlar ki Rabbimiz Allah dediler ve istikamet üzere oldularl...” (âhkâf 46/13) Bu âyetin anlamını açıklamak için: Tilki gibi döneklik yapmayınız. Her vakit yön değiştirmeyiniz. 
Böyle yaparsanız imanınız sahih olmaz. İman, “Allah Allah” demek ve bunda karar kılmaktır. Kararlı (müstakim) olmak Hak demek, bundan sonra artık halk sözünü ağza almamak ve gönülden de geçirmemektir. 
Durum şudur: Halk yoktur. Daha ne zamana kadar onlardan söz edeceksin? Gördüğün ve söylediğin her şeyi öyle bir varlığa dayandırarak gör ve söyle ki hiç yok olmasın! Öyle birini sev ki sen fâni olunca o olmasın; o bâki olsun. Böylece sen de hiç fâni olmayan bir varlık kazanmış olursun. 


Şeyh diyor ki: Cedel küfürdür, (şeyleri O'ndan) başkasından görmek küfürdür, rıza halinde olmak ise farzdır. 


Şeyhe sordular: Biri tövbe etti ama tövbesini bozdu, ne dersin? 
Şeyhimiz buyurdu: Eğer yaptığı tövbe onu bozmamış olsaydı o tövbeyi asla bozamazdı. 


Şeyh hep derdi ki: Sen zavallının birisin. Yine derdi ki: Kusursuz dost aramayınız, zira bulamazsınız. 


Şeyh demiştir ki: Bin dost az, bir düşman çokl 
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Şeyh bir gün şöyle niyazda bulundu: Mevlam affet ki dostun bunu istemeye yüzü var, hesap sorma ki kabahati var. 


Şeyhe sordular: Erenler camilerde mi bulunur? Cevap: Harabatta da bulunurlarl 


Şeyh diyor ki: Her ne bulmuş isek geceleri uykusuz kalarak, sinemizdeki husumeti yok ederek ve malımızı kimseden esirgemeyerek bulduk. 


Süfilik nedir, sorusuna şeyhin cevabı: Kafada olanı çıkarmak, elde olanı vermek, sana gelecek olanı aramamakl 


Şeyhin sözü: Seni Allah'tan alıkoyan her şey senin için uğursuzluktur. 


Şeyhin sözü: Bir günde otuz bin defa nefes alıyorsun. Hak'la olmayan herhangi bir nefes leşten gelen koku gibi pis kokar. 


Şeyhin sözü: Vaktin iki nefes arasındaki zamandır. Bunlardan biri geçmiştir, öbürü henüz gelmemiştir. Şeyh daha sonra: Dün gitti, yarın nerede? Henüz yok. Gün bugündür (Saat bu saat, dem bu dem). Vakit keskin bir kılıçtır. 


Şeyh diyor ki: Tasavvuf iki şeydir: Herkese bir gözle bakmak, herkesle eşit yaşamak (Eşit gör, eşit yaşa). 


Şeyhin sözü: Allah bes, gayri heves ve kesildi nefes! 


Şeyhin sözü: Ciddi olarak bizi maksat edinenin üzerimizde hakkı vardır. Bir kimsenin bu yoldaki kastı ne kadar samimi olursa bu yol ona o kadar aydınlık olur. 


Şeyhimizin sözü: Zikir, ondan başkasını unutmaktır. 


Şeyhin sözü: Nefsin tam anlamıyla rahat etmesinin kaynağı teslimiyet, başını beladan kaldıramamasının sebebi tedbirdir. 


Şeyh anlatıyor: Şu şeyhe, “Dua buyur, işimiz iyi gitsin” dediler. 
Dedi ki: Ezelde (Allah tarafından) senin için yapılan tercihi tercih etmen 


316 * TEVHİDİN SIRLARI 


vakitle (ve zaman içinde gelen olaylarla) çekişmenden hayırlıdır. Yaratanımızın tercihi çok kapsamlıdır. Ondan başkasını (irade, ihtiyar ve) tercih etmek şerdir, uğursuzluktur. 


Şeyh diyor ki: Budur ve bu kafidir: Nefsi boğazla aksi halde süfilerin sözleriyle meşgul olmal Bunu tırnağının üzerine yazabilirsin. 


Şeyhimizin sözü: Müslümanlık ezeli hükümlere boyun eğmektir. İslam, nefsinin ölüp senden gitmesidir. 


Şeyh diyor ki: Kul namazdayken oraya buraya bakar, (onu bunu düşünür). Bunun üzerine ulu ve yüce Allah ona der ki: Bakmal Ben, baktığın her şeyden senin için daha iyiyim, bana bakl Kul ikinci defa bakınca Hak Teala der ki: Bakmal Niye bakıyorsun? Benden daha büyük ve daha aziz birine mi? Kul üçüncü defa baktığında Hak Teala der ki: Neye bakıyorsan ona gitl 


Bilir misin ne dedi sevgilim bana bugün 
Bizden başkasına bakma ki gözün kör olur. 


Şeyhimiz bir gün bir topluma hitaben dedi ki: Her şeyi bilen Allah için yetmiş defa ant içerek diyorum ki: Her kim Aziz ve Celil Allah”a giden başka bir yol tutarsa, O”ndan uzak düşmüş olur. Şeyh bu yolu anlatmak için şu dizeleri okudu: 


Sözü kısa kesmek gerek. 
Kötülük öğreten dosttan sakınmak gerek. 


Kötü dost ikilikten söz eder, ikilikten söz etmek ise küfürdür. Aman ha bundan sakının. İşte şu senin nefsin durmadan sana bir şeyler söylüyor, halkla haşir neşir olmana sebep oluyor. Sözün özü şu: De ki: Bir ve kâfi! (Bir ve bes). 


Şeyh diyor ki: Allah buyurur: “Allah katında en değerliniz takvaca en önde olanınızdır” (Hucurat 49/13). Takva perhizkar olmaktır. Burada nefisten perhiz etmek söz konusudur. Nefsinden perhiz ettin mi O”na erdin, demektir. “İşte Rabb'inin doğru yolu budur” (En'âm 6/153): yol budur, başkası dolambaçlıdır, çıkmazdır. Bu yol hep namaz kılanların; ne oruç tutanların ne ibadet edenlerin ne secde edenlerin ne de rükü halinde olanların yoludur. Bu, nefisten perhiz etme yoludur. İşte Rabb'inin doğru yolu budur. Eğer benden yol soruyorsan yol budur. 


Şeyh demiştir ki: Tasavvuf telaffuz edilen bir isimdir. Tamamlandı mı (telaffuz ortadan kalkar ve artık) O Allah'tır. Yani dervişlik vâki bir isimdir, tamamlanır ve son noktasına varırsa orada Hak'tan başka bir şey kalmaz. 


Dervişin biri bir gün şeyhin yanına geldi, namazda durur gibi saygılı bir şekilde el pençe durdu. Şeyh dedi ki: Güzel durdun, tıpkı namazda durduğun gibi. Ama bundan iyisi senin olmadığın duruştur! 


Şeyhin sözü: Bir şey ki Hak için değil hiçtir. Bir kimse ki Hak için değil hiçtir. 

Şeyhin sözü: Ben varım sandığın her yer cehennemdir, senin (benliğin) olmadığın her yer cennettir. 


Şeyh anlatıyor: Kul ile Mevlâ'sı arasındaki perde ne yerdir ne göktür ne arştır ne de kürsi. Zannın ve benliğin sana perde olmuştur. Onu oradan kaldırınca Hakk'a erersin. 


Şeyh anlatıyor: Sağlıklı bir amel için Hak Teâlâ'nın dört kitabından seçilmiş dört söz vardır: Tevrat'ta: Kanaat eden doyar. İncil'de: İnziva- ya çekilen selâmete erer. Zebur”da: Susan kurtulur. Ku”ran”da: “Kim Allah'a tevekkül ederse o O'na kâfidir” (bk. Talâk 65/3). 


Şeyh diyor ki: Erler bu sözün (tasavvufun) bir kere kokusunu almak ümidiyle yıllarca bedenlerini (ve ona ait arzuları) terketmişiler, bir yerden hiç ayrılmamışlar ve mevcudiyetlerinden geçmişlerdir. 


Ey şeyh! Namazda ellerimizi nerede bağlayalım, sorusuna şeyhin cevabı: Eli gönüle, gönülü izzet ve celâl sahibi Hakk'a bağla. 
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Şeyh anlatıyor: Bütün at koşturanlar (sâlikler) Bâyezid'in bulunduğu yere vardılar, atlarını dizginlediler ve haykırdılar: Nerede Bâyezid? 
Gelsin de güçlü koşucuları görsün! 


Şeyhe sordular: Kul nefsinin arzularından nasıl kurtulur? Cevap: Hak onu kurtardığı zaman, kul bunu kendi çabasıyla gerçekleştiremez. 
Ancak Mevlâ'sının lutfu, müdahalesi ve yardımıyla gerçekleşir? İşin başında Allah, onda tasavvuf yoluna meyletme halini meydana getirir. 
Sonra tövbe kapısını açar. Sonra çile çeksin diye çileli bir hayatın içine atar. Bir süre çileli hayat yaşamaya çalışır, bir yere gelmekte olduğunu ve bir iş yapmakta olduğunu zanneder. Sonra bir acz haline düşer, rahat edemez; çünkü hayız halindedir. Kirlidir. O zaman anlar ki işlediğini sandığı taatler kendisine ait değil, bunu kendine mal ettiği için tövbe der ve bunların Hakk'ın tevfikiyle gerçekleştiğini kavrar. Bunu kavrayınca Hakk'a giden yol gönlünde açılır. O zaman bir rahatlık hisseder, bundan sonra yakin kapısını ona açarlar. Bir süre bu yolda yürür. 
Herkesten gelen her şeyi gönül hoşluğuyla kabul eder, her çeşit hakaretlere katlanır. İşte o zaman bu alanı kimin açtığını kesinkes kavrar, içindeki şüphe ortadan kalkar. Bundan sonra ona sevgi kapısı açılır. 
Sevgi sahasında ona bazı şeyler gösterilir. Bu sevgide halka karşı bir benlik duygusu ortaya çıkar, bu benlik melâmetlerle ortadan kaldırılır. 
Melamet de şudur: İnsan karşısına çıkan her şeyi Allah sevgisi uğrunda kabullenir ve bu hususta melâmetten (kınanmaktan) korkmaz. Önüne çıkan bir şey için, “Ben onu seviyorum, ondan hoşlanıyorum” der. Bu yönde de bir süre koşar, sonra bundan da kurtulur. “Allah beni seviyor, bütün bunlar O'nun lutfudur, muhabbetinin ve kereminin eseridir, benim çabamın sonucu değildir” kanaatine ulaşmadıkça içi rahat etmez, huzur bulmaz. Bütün bunları görünce rahat eder. O zaman her şeyi yüce Allah'tan bilmesi, görmesi ve böyle tanıması için ona tevhidin kapısını açarlar. Şeyler Allah'ın rahmetiyledir. Bu noktada şunu idrak eder: Her şey O'dur (Heme ost). Her şey O'nunlardır, her şey O'ndandır. İnsanların kafalarındaki zanlar sırf onları musibet ve belalarla denemek içindir ve yanlış şeylerdir. Allah onları cebbarlığının hükmü altında 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tutuyor; çünkü onun sıfatıdır. Kul, O'nun sıfatları üzerinde düşününce bilir ki Hak O'dur, haber yoluyla bildikleri ayan beyan olur, artık bunları gözle görür, Hakk'ın fiillerini temâşâ eder. Burada tam olarak anlar ki, “Ben” ve “Benden,” dediği sürece hiçbir zaman O'na eremez. Burada, bu makamda kul tam bir acz durumuna düşer. Arzuları ortadan kalkar. 
Onun için de özgürleşir ve rahata kavuşur. Bu durumda kul, O ne isterse onu ister, hep onun irade ettiğini irade eder. Artık kul gitmiş huzura ermiştir. Her şey O'dur, sen hiçbir şey değilsin. Şimdi, “Ben hiçbir şey değilmişim” deyip duruyorsun ama kul burada bir kıl ucu kadar haddi aşıp ileri gidecek olsa feryat edip yerinde durur. 


Önce iş lazım, ondan sonra da bilgi. Bu, insanın hiçbir şey bilmediği ve hiçbir şey olmadığı konusundaki bilgidir. Bu, öyle kolay kolay elde edilecek bir bilgi değildir. Öğrenim ve telkinle de bellenemez. Bu, iğneyle dikilen ve iplikle bağlanan bir şey de değildir. Bu Hak vergisidir. Kime ihsan eder ve kime tattırırsa bunu o bilir. Hakk'ın öğretmesi gerek. (Nitekim Ku'ran'da buyrulur): “Bu Rabbim'in öğrettiklerindendir” (Yusuf 12/37). “Rahmân Ku'ran'ı öğretti... (Rahmân 55/1-2). 


Şeyh sözüne devam etti: Cezbe, zatı temâşâ için halktan çekilmedir. Bunun sonunda haberle bilinen gözle görülür, gözle görülen keşfolunur. Keşif temâşâ haline gelir, temâşâ varlık haline dönüşür, konuşma dilsizlik, hayat da memat olur. İfadenin sonu gelir, işaretler silinir, çekişmeler yok olur. Fenâ tam, bekâ gerçek olur. Yorgunluk ve zahmet ortadan kalkar, su ve çamur (beden) kaybolup gider, ezeli olan aynen zamanın olmadığı zamandaki gibi kalır (el-ân kemâ kân): “Haber verin; eğer suyunuz yerin dibine göçüverecek olursa, bu durumda kim size bir akar su kaynağı getirebilir?” (Mülk 67/30). 


Şeyh diyor ki: Halkın zahmet çekmesinin sebebi zamanından önce işlerin gerçekleşmesini istemeleridir. 


Şeyh diyor ki: Hak Teâlâ her yerde kendi hakkını halkın hakkına tâbi kılmıştır. Kendisiyle ilgili olan kusurları affettiği ve bunlardan vazgeçtiği 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halde, bunu halkın hukukunda geçerli kılmamasının sebebi, rahmetin Hakk”ın, aczin ise halkın sıfatı olmasıdır. Şeyh burada şu beyti okudu: 


Evet, kerem sahipleri hükümdarın yaptığı gibi yapar Tuttuğu yola azamet gözüyle bakar. 


Şeyh bir gün sohbet esnasında cemaatten birine döndü ve dedi ki: İnsanın sıkılmasının sebebi nefistir. Eğer onu öldürmezsen o seni öldürür, Eğer onu ezmezsen o seni ezer ve yener. 


Şeyhimiz bir gün kürsüde dedi ki: Benden sonra biri çıkar da size, “Şeyhinizin temel ilkeleri neydi?” diye soracak olursa deyiniz ki: Şu dört şey: Vaktin hükmü, sırrın işareti, gaybın fethi, Hakk'ın sultanı. 


Bir gün şeyhe sordular: Yâ Şeyh doğruluk nedir? Allah'a giden yol nasıldır? Şeyhin cevabı: Doğruluk Allah'ın kullarındaki emanetidir. Nefsin ona ulaşma imkânı yoktur; çünkü doğruluk Hakk'a giden yoldur. 
Allah, nefsaniyet ehline bu yolu kapatmıştır. 


Şeyh anlatıyor: Bir kimse en yüksek derecelere ulaşsa ve gaybı bilse ama bir piri ve üstadı olmasa ondan hiçbir şey hâsıl olmaz. Mücâhedeye dayanmayan bir halin zararı faydasından çok olur. 


Şeyh, bir gün sohbet esnasında şöyle demişti: Şu tasavvuf zillette izzet, fakirlikte zenginlik, kullukta beylik, açlıkta tokluk, çıplakta giyinmişlik, kölelikte özgürlük, ölümde dirilik, acılıkta tatlılıktır. Her kim bu yola girer de bu nitelikler çerçevesinde yürümezse her geçen gün şaşkınlığı artar. 


Şeyh diyor ki: Er olanın şu iki işle meşgul olması gerek: Onu Allah'tan alıkoyan her şeyi önünden kaldırması ve dervişlerin rahat etmeleri için çabalaması lazımdır. Eğer iradesini bu yönde kullanırsa muradına erer. 


Şeyhimize sordular: Halktan Hakk'a giden yolların sayısı ne kadardır? Şeyhin cevabı: Bir rivayete göre binden fazla, diğer bir rivayete 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göre varlıkların zerreleri kadar Hakk”a yol gider. Ama bir insan rahatı için çalışmaktan daha kısa, daha iyi ve daha kolay bir yol yoktur. Biz bu yolu tuttuk ve herkese de bunu tavsiye ediyoruz. 


Dervişin biri şeyhe sordu: O”nu nerede arayayım? Şeyhin cevabı: Nerede aradın da bulamadın? Eğer samimi olarak O”nu aramak için bir adım atsan, baktığın her yerde O”nu görürsün. 


Şeyh anlatıyor: Cehenneme götürülen bir kul uzakta bir nur görür ve sorar: Bu nur kim? Falan pirin nurudur, derler. O da, “Ben dünyada onu seviyordum” der. Rüzgar bu sözü o pire ulaştırır. Bu aziz ulu ve yüce Allah katında o günahkarın şefaatçisi olur, Hak Teâlâ o azizin şefaati sebebiyle günahkarı özat eder. 


Allah neden evliyadan bazılarını açıkladığı halde, diğer bazılarını gizli tutuyor, sorusuna şeyhin cevabı: Hak Teala sevdiklerini gizli tutuyor, sevenlerini ise açıklıyor. 


“Süfi kimdir?” sorusuna şeyhin cevabı: Hakk”ın yaptığı her şeye razı olan, sonuçta yaptığı her şeye Hakk'ın razı olduğu (râzi-marzi) kişidir. 


Şeyh diyor ki: Dünyada nimet içinde olanların nimeti dünyadır, ahirette nimet içinde olacakların nimeti ise derttir. 


Şeyh diyor ki: Mâverâünnehir meşâyihi demiştir ki: Şirkin mahalli şımarıklık, imanın mahalli hüzündür. 


Şeyhin sözü: Dert, Hakk'ın kulu belalardan koruduğu bir hisardır. 


Şeyh diyor ki: Dünyacılar İblis'in (nefsani) arzular ağıyla avladığı kimselerdir. Ahiret ehlini ise Hak dert ağıyla avlamıştır. Hak Teâlâ buyurur: “Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez” (Kasas 28/76). Allah Resülü buyurur: “Allah Teâlâ hüzünlü her kalbi sever.” 


Şeyh diyor ki: Bir kimse önemli bir şeyle karşılaşır ve bunu Hakk'a söylemek (arzetmek) lazım diye hatırına bir fikir gelirse, o zaman hatırına gaybdan her ne gelirse söylemesi, arada da kendini görmemesi lazım. 


Şeyh, bir dervişe dedi ki: Söylenmesi gereken her şeyi söyle ki söylenmedik bir şey kalmasın, yapılması gereken her şeyi yap ki yapılmadık bir şey kalmasın. 


Şeyhin ahfadından Hoca Ebü”l-Bereköt”ın el yazısıyla şöyle bir yazı gördüm: Pir Ebü Bekir Derüni, Pir Ebü'l-Hasan Bâruzi'den, o da Şeyh Ebü Said-i Ebü”l-Hayr”dan işitmiş. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] buyurmuş ki: “Davranışları sebebiyle bir zümreyi seven onlarla birlikte haşrolunur, onların hesabına tâbi olur; onlar gibi davranmamış olsa bile.” 


Şeyh diyor ki: Zenginlik sevimli bir yorgunluk, fakirlik sevimsiz bir rahatlıktır. Bütün fazilet ehli ve meşâyih ittifak etmişlerdir ki bu konuda hiçbir kimse bundan daha özlü ve daha iyi bir şey söylememiştir. 


Şeyh diyor ki: Kim halka halkın gözüyle bakarsa onlarla çekişir durur. Kim onlara Hakk'ın gözüyle bakarsa onlardan rahatsız olmaz. 


Şeyh diyor ki: Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem] buyurdu: “Cennetin kapısını ilk çalanlar ümmetin fakirleri olacak. Cennetliklerin çoğu ümmetimin zayıflarıdır. Ümmetimin şerlileri cehenneme sevkedilecek olan aç gözlülerdir. “Aç gözlülerle kimi kastediyorsun?” sorusuna Allah Resülü'nün cevabı, “Yiyip de doymayan, mal yığıp da kanaat etmeyenlerdir” olmuştur. 


Şeyh diyor ki: Bir üstattan edep öğrenmeyenin içi boştur. İlme dayanmayan ve mücâhedenin neticesi olmayan her hal ve vakit, gerçekleşse bile zararı faydasından fazladır. Bir kişi mertebe ve makamların en yüce olanlarına erişse, hatta gayba ait bazı şeyleri keşfen bilse, mukaddemi, rehberi ve üstadı olmasa ondan asla bir fayda gelmez. 


Bir mecliste şeyhe sordular: Tasavvuf nedir? Cevap: Kader hükmünü icra ederken rıza ve teslim halinde olmak, emirler ve yasaklar altında sabretmektir. 


Şeyh sözüne şöyle devam etti: Hiçbir kimsede şerefli ve asil bir hal görülmemiştir ki bunun kökü emir ve yasaklar altında sabretme, Aziz ve Celil Allah”ın kazasına ve hükümlerine rıza gösterip teslimiyet halinde olma temeline dayanmasın. 


Şeyh anlatıyor: Bir gönülde eğer Hak”tan bir sır, Hak ile bir sır ve Hak”tan işitme hali yoksa bunun sebebi o gönülde ihlasın olmayışıdır. 
İhlası olmayanın halasa ermesi için hiçbir imkan yoktur. Şeyh, sözünün burasında Hz. Peygamber'den [sallallahu aleyhi vesellem], şu hadisi rivayet etmişti: Kıyamet günü ihlâs ve şirk iki hayvan şeklinde yüce Rabb'in huzuruna getirilir. Allah ihlâsa, “Sen ve sana sahip olan herkesle birlikte cennete git” şirke de “Sen ve seninle birlikte olanlarla cehenneme git” der. Sonra Allah Resülü şu âyeti okudu: “Bir iyilikle gelene ondan hayırlısı vardır, onlar o korkunç günün dehşetinden emindirler. Kötülükle gelenlerin yüzleri ateşte dağlanır ve bu da sadece yaptıklarının karşılığıdır.” 


Şeyh sözüne devamla: İhlâslı olmaya çalışınız, dünya ve ahirette halâsa ermenin yolu ihlâstır. Allah Resülü, “Ey Muâz! Dinde ihlâslı olursan az amel sana yeter” buyurmuştur. 


Şeyh anlatıyor: Âlim ihlâslı kişidir, kalbinde ihlâsı olmayanın din ve şeriatla ilgili bilgileri geçerli değildir. 


Yâ şeyh, ihlâs nedir, sorusuna şeyhin cevabı: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurur: “Kulunun ruhunda ve kalbinde Hakk'ın esrarından bir sır olup o, temiz nazarıyla bu sırra nazar eder. Bu sır, yüce Allah katından destek alır ve bu destek o sırrın denetleyicisidir. Tevhid ehli bu sır sayesinde tevhid ehlidir.” Ey şeyh sır nedir, sorusuna, şeyhin cevabı: Sır, Hakk'ın latifelerinden bir latife, bir lutuftur. Nitekim buyurur: “Allah kulları hakkında latiftir.” İşte bu latife kulun kazanımı ve eylemiyle değil, Hak Teâlâ'nın lutfu ve rahmetiyle hâsıl olur. Başlangıçta kulun kalbinde bir niyaz, bir hüzün ve bir talep hali meydana getirir, sonra bu niyaz ve hüzne, lutfu ve rahmetiyle nazar edince o kalbe latifeyi koymuş olur. Artık bunun ne olduğunu ne Allah'a yakın olan melekler bilir ne de onun gönderdiği peygamberler. İşte bu lutfa, Allah'ın sırrı derler 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ve ihlastır. Hak Teâlâ, halka iletilmek üzere Resül-i Ekrem'e (sallallahu aleyhi vesellem] şöyle hitap eder: De ki; “Allah'ın lutfu ve rahmetiyle, işte bununla ferahlasınlar; bu yığdıklarından hayırlıdır” (Neml 27/89). 


Şeyh anlatıyor: Nefisle diri olanın hayatı ruhun gidişine kadardır. İhlâs ve doğrulukla diri olan kalbiyle hayattadır. Sadece bir yurttan diğer bir yurda intikal eder. Şeyh sonra şunu ekledi: İhlâs iki meleğin yazmadığı ve insanın bilmediği şeydir, (yani bir sırdır). 


Şeyh diyor ki: Nefisle yaşayan herkes ölümle ölür, ihlâs ve doğrulukla yaşayanlar asla ölmezler. Bir konaktan diğer bir konağa taşınırlar. 
Sözün burasında şeyh şu dizeleri okudu: 


Azzem! Kulu olduğum varlığa yemin ediyorum, 
Hacıların ve Arafat'takilerin kulluk yaptıklarına, 

Senin yerine asla başka bir sevgili istemiyorum 

İnan sözüme, soylular güvenilir olurlar, 

Toprağın altına girdiğirnde beni çağırsan, 

Sesine cevap veririm, kemikler çürümüşken, 

Ey sevgili seni andığımda parçalanır 

Bu yüzden ciğerim yanar sana olan hasretlerim artar. 


Duygulanan şeyh daha sonra şu dörtlüğü okudu: 
Ölsem ve üzerimden geçse yıllar, 

Sanma ki kabrimin içinde aşk olmaz, 

Koysan elini toprağa ve desen: Kim var burada? 
Ses gelir sana: Sevgilimin hali nice? 


Şeyh daha sonra dedi ki: Tevhid ehlinin âşık olduğu sevgili işte bu temiz sırdır. Bu sır bâkidir. Bu sır Hakk'ın nazarıyla Hak içindir, temiz insanlar bundan nasip alırlar, bu beden içinde emanettir. Kimde bu sır varsa o haydır, insandır, kimde yoksa hayvandır. 


Şeyh bir gün kürsüdeyken dedi ki: Allah'la yaşayan hiç ölmez. 
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Şeyh anlatıyor: Hakk”ın kalbinde mevcut olmasını istersen gönlünde O”ndan başkasına yer verme, çünkü sultan hurafelerin ve kumaşların olduğu bir eve girmez. O, senin olmadığın ve sadece kendisinin bulunduğu eve girer. Nitekim denilmiştir: Oradan sen de çık, çünkü sen oradayken eve girmek bana günahtır. 


Şeyh diyor ki: Bizim size olan üstünlüğümüz şundandır: Siz bana hitap ediyorsunuz, ben ise O'na hitap ediyorum. Siz benden dinliyorsunuz, ben ise O'ndan dinliyorum. Siz benimlesiniz, ben ise O”nunlayım. 


Şeyh diyor ki: Kulluğun hakikati şu iki şeydir: Güzel bir şekilde Allah'a ihtiyaç hali içinde olma. Bu, hallerin iç yüzüdür. Allah Resülü'nü güzel bir tarzda örnek alma. Burada nefsin ne nasibi ne de rahatı bahis konusudur. 


Şeyhin sözü: Ne mutlu o kişi ki tüm ömründe bir tek nefesi vardır. 
Yani bahtiyardır o insan; ömür boyu bir tek saf nefes alır ve bu da nefse zıt olur. Nefis galipken çıkan nefes, nefes değildir. Belki bacadan çıkan dumandır; çünkü bu, onun tabiatından çıkmaktadır. Nefis ezilir ve yenilgiye uğratılırsa o zaman İslâm'ın nuru galip olur. İşte o vakit bedenden saf ve iyi nefesler çıkar. Tıpkı gülistandan geçen sabah rüzgârı gibi. Bu rüzgâr hangi hastanın üzerine esse, o hasta derhal bir ferahlık hisseder ve şifa sebebi olur. 


Şeyh anlatıyor: Tasavvuf Hakk'ın halkta halksız irade edilmesidir. 


Şeyh sözüne şunu ekliyor: Şu değişim, renklilik, keşmekeş ve karmaşa hep nefistendir. Bir yerde Hakk'ın nurlarından bir kıvılcım ortaya çıksa orada ne velvele ne kımıldama ne değişim ve ne de renklilik olur. 
Allah'la olma halinde sıkıntı, nefisle olma halinde rahat olmaz. Şeyh daha sonra şu beyti okudu: 


Erin bağrı yanık ama mütebessirn olmalı 
Fakat böylesi erlerin sayısı çok değil ki! 
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Şeyhe sordular: Ey şeyhl Fütüvvet nedir? Cevap: Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) buyurur: “Kendin için arzu ettiğin şeyi kardeşin için de arzu etmendir.” 


Şeyh şunu da söylüyor: Gerçek fütüvvet, bulundukları durumlarda halkı mazur görmektir. Fütüvvet ehli olmayan bir kişi fütüvvet ehliyle arkadaş olursa hemen rezil olur. 


Şeyh diyor ki: Allah Teâlâ'nın her gün kulunun kalbine üç yüz altmış bakışı vardır. Acaba kulun kalbi bana bakıyor mu, diye ona bakar. 
Eğer onu kendine bakıyor bulursa daha fazlasını verir, birtakım artışlar ve nurlar ikram eder. Kalbini kendine çeker. Kul için yukarıdan bir çekiş (cezbe) olmadıkça işi düzene girmez, hali iyileşmez. Nitekim şeyh demiştir ki: Hak'tan gelen bir cezbe iki âlemdeki tüm amellere değer. 


Şeyhin sözü: Cezbe çabadan iyidir. Cezbe olmadan çaba olmaz. 
Çaba olmayınca da görüş olmaz. 


Şeyhin sözü: O'nu kullukla arayan bulamaz, O'nu O'nunla arayan hemencecik buluverir. 


Şeyhin sözü: Ululuk ve lutufkârlık, sergisini şöyle bir yaysa öncekilerin ve sonrakilerin günahları serginin kenarlarından birinde kalıverir. 
Cömertlik kaynaklarından bir kaynak görünse kötü olanı iyi olana katar. 


Şeyhin sözü: Dervişler “onlar” değildir; eğer onlar onlar olsalardı, dervişler olmazlardı. İsimleri sıfatlarıdır. Hakk'ı arayan herkesin onlara uğraması lazım, çünkü onlar O'nun kapısıdır. 


Şeyhimizin sözü: Her şeyden kop ki her şey senin olsun. Şeyh daha sonra şu dörtlüğü okuyor: 


Anmak beni engelliyor, cörnertlik ise ümitlendiriyor Hak, beni bundan da ondan da engelliyor. 

O'nunla yürüyorum ne anı var ne de varlık, 

Hatta gönlüm bile yok, sana hitap ettiğimde. 
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Ya şeyh, yol nasıldır, sorusuna şeyhimizin cevabı: Doğru ve yumuşak huyluluk. Hakk'a karşı doğru, halka karşı yumuşak olmak. Meşâyih ittifak etmiştir ki mürüvvet dostların hatalarına katlanmaktır. Efendi bir adam olmak için şu iki niteliğin bulunması şart: Halkın elinde avucunda olana göz dikmemek ve onların kusurlarını görmezlikten gelmek. 
Şeyh sözüne devam ediyor: Herkesin bir muradı, bir isteği var, benim isteğim isteğimin olmamasıdır. Şeyh sözünün burasında dedi ki: Bir gün Şeyh Ebü'i-Abbas Kassâb'ın yanındaydım. Sohbet ediyordu. Söz arasında şu cümleyi söylemişti: Herkes için gerekli olan bir şey vardır. 
Ebü'l-Abbas için gerekli olan ise gerekli (ve vazgeçilmez) bir şeyin hiç olmamasıdır. 


Dervişin biri şeyhimize sordu: Şu gönüllerde tutuşan ateş nedir? 
Şeyhin cevabı: Buna niyaz ateşi derler. Hak Teâlâ iki çeşit ateş yaratmıştır. Biri diri ateş, diğeri ölü ateş. Diri ateş, nefislerini yaksın diye kullarının sinelerine konulan niyaz ateşidir. Ve bu nurlu bir ateştir. Nefis yanınca söz konusu niyaz (ihtiyaç) ateşi özlem ateşine dönüşür. İşte bu özlem ateşi hiç sönmez, ne bu cihanda söner ne de o cihanda. Hz. 
Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem] şu hadisinde sözünü ettiği ateş de budur: “Allah bir kuluna hayır murat ederse kalbine bir nur (ateş) atar.” 
Bu nurun nişanı nedir ey Allah Resülü, sorusuna Hz. Peygamber isallallahu aleyhi vesellem] şu cevabı verdi: “Şu aldanış yurdundan el etek çekmek, ebediyet yurduna gönül vermek, gelmeden önce ölüme hazırlanmak.” 


Soru soran derviş, “Ama dedi, özlem ateşi diyorsunuz. Peki lutfeder de cemal-i pâkini gösterirse o özlem ateşi de dinmez mi yâ şeyh?” 
dedi. Şeyhin cevabı: Mehtaptan ne kadar nasip alırsanız alın onu seyretmeye doymak olur mu? Onu seyretmek susuzluğu artırır, doyuma sebep olmaz. Bugün O gayb olduğu gibi yarın O'nu görmek istediklerinde de gayb olacaktır. O'nun sıfatları etrafında dolaşmak mümkün değildir. Herkes O'nu imanı ölçüsünde görecek. İşte bu nur imandır. 
Kalplerden gözlere çıkar. İman nuruyla ve iman nuru ölçüsünde celâl ve cemal temâşâ edilir. 
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Ölü ateşe gelince o cehennemdir. Karanlık ve sıkıntı ateşidir. Diri ateşle yanmayan herkesi bu ölü ateşle yakarlar. Bu âlemde olmuş o alemde olmuş hiç farketmez. 


Şeyh daha sonra şu dörtlüğü okudu: 


Azer oğlunu yakan Nemrud"un ateşi değildi. 
Azeroğlu bu ateşten evvel zaten yanmış kül olmuştu. 
Bu ateşe yanmadıkça yakinin saf olmaz. 

Buna ister boştur, deyin ister delik, farketmez. 


Şeyh anlatıyor: Yedi yüz pir bu yol hakkında konuşmuştur. Sonuncusu ne demişse ilki de onu söylemiştir. İfade farklı, ama anlam birdir. Özü şudur: Tasavvuf zorluğu terketmektir. Sana, benliğinden daha fazla zorluk ve sıkıntı veren bir şey yoktur. Nefsinle meşgul olduğun sürece O”ndan uzak kalırsın. 


Şeyhimiz diyor ki: Derler ki tasavvuf iki şeyden ibarettir: Herkese bir gözle bakmak, herkesle eşit yaşamak. 


Şeyhe sordular: Şeyhsiz bu yolda gidilebilir mi? Cevap: Gidilemez. 
O kişiye, daha evvel bu yolda yürümüş tecrübeli biri lazım ki bu yolda ona kılavuz olsun. Bu yolun kusur ve hüner isteyen yönlerini ona anlatsın. Her menzilde ona der ki: Bu falan menzildir, burada daha fazla ikamet etmek gerek. Tehlikeli bir yere gelince de dikkatli ol, der. Bu yolda tam bir gönül rahatlığıyla mesafe alarak muradına erişmesi için tatlı bir dille onu yüreklendirir. Tek başına bu yolu tutan şeytana benzer, çöl ortasında bocalar durur, hangi yönde gitmesi gerektiğini kestiremez. 
Nitekim izzet ve celal sahibi Hak buyurur: “Şeytanların azıtıp sahrada şaşkın bir halde bıraktığı kimse gibi ...” (En'âm 6/71). Bu yolun temeli pirin fermanına uymaktır. Ona itaat ederseniz hidayete erersiniz. Pirin talimatına uyan Hakk”a itaat etmiş olur. “Kim Peygamber”e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur” (Nisa 4/8). 


Cemaat içindeki şeyh, ümmeti içindeki peygamber gibidir. 
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Şeyhin sözü: Kötülerle düşüp kalkmaktan aman sakınl Ama iyilerle sohbet etmen de seni Allah”tan alıkoymasın. 


Şeyh anlatıyor: Sohbetin şartları vardır: Temiz elbise ve kulun giyinmiş olduğu elbiselerin en güzeli tevazu elbisesidir. Kulun, tevazu kıyafetinden daha güzel bir kıyafeti yoktur. Tevazudan başka hiçbir şey kulu izzetli ve itibarlı kılmaz. Alçak gönüllü olanı Allah yüceltir. Tevazu, boyun eğmek ve bu yola baş koymak, (şahsi) amelleri görmemektir. 
Bu yolda hiçbir afet kibirlenmekten daha beter değildir. Kibirlenmek dik başlılıktır. Burnu havada olmaktır. Benlik taslamaktır. İblis'in, “Ben ondan daha üstünüm” demesi gibi onun benliği binlerce senelik ibadetini heba etmiştir. 


Derler ki: İblis çarşıda pazarda dolaşır ve halka, “Dikkatli olun, aldanmayın ve ben” demeyin. Benlik tasladığım için başıma gelene bakın! Ululuk ve büyüklük O'nun sıfatıdır. Bir kimse bu konuda O'nunla çekişir ve kendini O'nunla bir görürse Allah onu kahreder. 


Şeyh diyor ki: Telkine dayanan tasavvuf, fışkı üzerine inşa edilen bina gibidir. 

Şeyh sözüne devam ediyor: Bu iş kişiye iğneyle dikilemez, iple bağlanamaz. Lafla da gerçekleşmez. Kesmezsen kan akmaz, yani yo- 


lunu tutmadığın sürece kanı kanına işlemez. Bu iş ihtiyaç bilinciyle gerçekleşir ve ihtiyaç hali lazım! 


Şeyh anlatıyor: Bu yolda bizimle hemfikir olan akrabamızdır. Ondan bize gelene kadar birçok merhaleler olsa da. Bu hususta her kim bizimle hemfikir değilse akrabamızdan da olsa o bizim hiçbir şeyimiz değildir. 
(Mademki hemfikir ve hemmeşrebiz) sen ve ben birlikteyiz. Şeyh sözün burasında, “Allah'tan kıtlık geldi, Allah'ın kıtlığı geldi! (Adam kıtlığı var)” demişti. Ne zaman bir kervan görse, içinde yırtık pırtık elbiseler giyen meslektaşlarımızdan biri var mı, diye sorar, sonra cemaatine dönüp, “Meslektaşlarımız azdır, onların iki cihanla bir işleri yoktur” derdi. 
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Şeyhin sözü: Hüküm vaktin, ferman da gaybındır. Sonra şu beyti okudu: 


Siyah zülfün miskin kaynağı olmuş 
Araya araya aradığın şey olmuşsun. 


Şeyh diyor ki: Herkesin işi kolay, çünkü işleri rahmeti bol, merhameti çok olana düşmüştür. Bizim işimiz çok fena. Zira işimiz Cebbâr ve Kahhar”a düştü. 


Yakında olanların şaşkınlığı daha fazladır 
Çünkü sultanın siyasetini onlar bilir. 
(Kurb-ı sultan ateş-i nirandır). 


Şeyhin sözü: Bu sefer Allah için daha iyi bir amel işleyelim diye, ne kadar çalıştıysam da başaramadım. 


Şeyhin sözü: Her işte bir dosta, bu yolda ise dostlara ihtiyaç var, Hakk”a giden yolda sana rehber olmaları ve çaresiz kaldığında elini tutmaları için. 


Şeyh anlatıyor: Bir tasa bakıp içinde olan her şeyi nasıl görüyorsanız, biz de şarktan garba kadar olan sahaya bakıyor ve burada ne var ne yok hepsini görüyoruz. Herhangi bir yerde bu derde tutulmuş biri var mı, diye bakıyoruz. Görüyoruz ki bu iş hatmolunmuştur, hitama (sona) ermiştir. Hem de burada hatmolunmuştur. Eğer tüm dünyada bu derde tutulmuş bir kişi veya bir cemaat bulunsa, oradan sürünerek de olsa yanımıza gelmeleri vacip olurdu. 


Şeyhimiz diyor ki: Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu: “Ümmetim yetmiş küsur fırkaya ayrılacak. Bunlardan biri kurtulacak, geri kalanları cehenneme gidecek.” Şeyh açıklıyor: Yani nefis cehen- 


nemlerinel 
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Şeyhin hafızı Mükri Abdurrahman anlatıyor: Bir gün semâdayken şeyh coştu, haykırmaya ve müridlerin oluşturduğu halkada raksetmeye başladı. Sonra oturdu ve sakinleşti. Hepimiz susmuştuk. Şeyh dedi ki: Tasavvufun mahiyeti hakkında yedi yüz pir konuşmuştur. Yapmış odlukları tanımların en güzeli ve en mükemmeli şudur: Tasavvuf, zamanı en uygun şekilde kullanmaktır (Her vakitte, o vakit için en uygun olanı yapmaktır). 


Şeyhin sözü: Tasavvuf elemdi, kalem oldu. 


Şeyhin sözü: Eserleri halktan görmek yanlıştır. Halk, işe yaramayan eski bir hurdadan başka bir şey değildir. Şeyh diyor ki: Ehl-i rüsum, yani şekilci alimler yaşarken ölüdürler. Hakikat ehli ise öldükten sonra da yaşar. 


Şeyh anlatıyor: Vaktiyle çöl ve dağ demeden birçok yerleri dolaşmıştım. Nereye gitsem bu dert peşimden geldi. Hakk”ı dağlarda ve çöllerde aradık durduk. Bazan bulduk bazan bulamadık. Şimdi öyle bir haldeyim ki kendimi bile bulamıyorum; çünkü tamamıyla O'ndayım. 
Biz zaten yoktuk; O, olacak ama biz yine olmayacağız. Şimdi kendi benliğimden bir an bile söz edemiyorum. Müşahede, tasavvuf ve zühd gibi şeyleri iddia ettiğimiz yok. Bir kimse ki hiçtir onun ismi de olmaz. 
Ona nasıl isim verilebilir? Bu, bizâtihi imkânsızdır, mümkün değildir. 


Şeyh anlatıyor: O'nun kokusunu almak için bir yere gitmeleri gerekenlerin buraya gelmeleri gerekir. Diğer meclisler ilim meclisidir, oysa bu meclis Hakk'ın meclisidir. Onlar o meclislerde taç, makam ve itibar arıyorlar. Burada ise tacı, makamı ve itibarı uzaklaştırma vardır. İzzet tümüyle Allah'ındır. Allah Ku”ran”da, “Bütün izzetler Allah'ındır” (Nisa 4/139) buyuruyor. 


Şeyhin sözü: Dervişlerin semâına karşı çıkan ham sofu tarikat avaresidir. 


Nişâbur'da şeyhe sordular: Allah'ın kuldan razı olduğuna dair dünyadan hiç işaret var mıdır? Şeyhin cevabı: Vardır. Kulun bakması lazım: 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Hak Sübhânehü ve Teâlâ'nın bu dünyada kendisine verdiği sıfattan razı mı, değil mi? Eğer kul bundan razı ise Allah da ondan razıdır. 


Şeyhin sözü: Nerede Ebü Said anılsa gönüller duygulanır; çünkü Ebü Said'de Ebü Sıddik'tan bir şey kalmamıştır. 


Nasıl oluyor Hak görülüyor da dervişi görmek mümkün olmuyor, sorusuna şeyhin cevabı: Sebep şu: Hak Teâlâ vardır ve var olan görülebilir. Derviş yoktur, hiçtir, yok olan görülemez. 


Şeyhin hitabı: Ey müslümanlar! Biliniz ki yük yüklemeden geçmenize izin vermezler. Eğer şimdi hakikat yükünü yüklenirseniz hem bugün burada rahat edersiniz hem yarın orada huzur içinde olursunuz. 
Aksi halde sırtınıza bâtılı yüklerler, o vakit ne dünyada ne de ahirette rahat edersiniz. 


“Allah'ın zikri en büyüktür” (Ankebüt 29/45) mealinde âyetin anlamı sorulunca şeyh dedi ki: Anlamı şudur: Hakk'ın kulunu anması en büyüktür; çünkü önce Hak kulunu anmadıkça kul onu anamaz. Şu halde Hakk'ın kulunu anması ve kuluna da kendisini anma başarısını vermesi en büyük şeydir. İyi bak, haddizatında O kendini anıyor, kul ortada yoktur; çünkü O hiçtir. Kul durmadan koşuşturur, dünyayı dolaşır, rahatı buldum sanır ama bilmez ki O'nun olmadığı bir yerde rahat olmaz. 
Nereye gidersen git, eğer o yoksa rahat da yoktur. Zaten o her yerde vardır. Ama sen O'nu burada görüyorsun. 


Epey koşuşturdum ve taban eskittim. 
Sonunda anladım ki sensiz kazancın imkânı yok. 
Vefalı olma niyetiyle sana biat edince kazandım. 
Hem evde oturdum hem de kâr ettim. 


Şeyhin yanına gelen bir hafız, “İman edip iyi işler yapanlar için firdevs cenneti var, burada ebedi olarak konuklarlar” (Keht 18/107) mealindeki âyeti okudu. Şeyh dedi ki: 
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Elinde ve cebinde parası olmayanın 
Güzelleri seyretmesi içine dert olmaktan başka neye yarar? 


Diğer bir hafız da, “Allah'ın, günahlarını sevaba dönüştürdüğü kişiler bunlardır” (Furkân 25/70) mealindeki âyeti okudu. Bunun ardından şeyh şu beyti okudu: 


Bizi uçurumun kenarına götürüp oraya itiyorsun 
Sonra ellerini çırparak “la havle” diyorsun. 


Devlet (saadet) nedir, sorusuna şeyhin cevabı: Bu konuda çok söz söylenmiştir. Biz diyoruz ki: Devlet güzel bir ittifak (ve uyum)dur. Gerçekleşmesi ilahi inayettir. Bidâyette inayet önce olduğundan nihayette velâyet zuhur etmiştir. Her şey dünyada renk almıştır. Gönüller ise ezelde renklenmiştir. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: “Allah'ın boyası. Boyası ondan daha güzel kim vardır? Biz ona ibadet ediyoruz” (Bakara 2/138). 


Sevdan, ilk tanıdığın sevgidir. 
Gönül ilk göz ağrısı yâri unutmaz. 


Bu devlet iğneyle dikilen, iple bağlanan veya teraziyle tartılan türden bir şey değildir. Yoksa yoktur, işte o kadar: 


Birine dünya geldiyse gelmiştir 
Ama bil ki gelen getirilen gibi olmaz. 


Ey şeyh! Bize tedbir olarak ne önerirsin, sorusuna şeyhin cevabı: Akıl alanında tedbir tahriptir. Aşkta tedbir tezvirdir. Dostun ve efendine karşı düşmanla bir olup tedbir almaktan daha beter bir hata yoktur. 
Tedbir nefsin sıfatıdır ve nefis düşmandır. Eğer tedbir almak istiyorsan, zeki biriyle birlikte tedbir al. Tâ başlangıçtan evrenin sonu gelinceye kadar gelmiş geçmiş zatlar içinde Hz. Muhammed Mustafa'dan [sallallahu aleyhi vesellem) daha zeki olanı yoktur ve olmayacaktır da... Onunla 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birlikte tedbir al. Bak ne demiş, ona göre davran, yasakladığı şeyden de uzak dur. 


Uzun sözün kısası şu: Kötülük öğreten dosttan sakın. 


Kötülük telkin eden dostun nefsindir: “Hevâsını ilah edineni görmedin mi?” (casiye 45/23). Sen seninle olduğun sürece rahat yüzü göremezsin. Nefsin zindanındır. Ondan çıkarsan ebedi rahata erersin. 


Bir zamanlar bir derviş sormuştu: Ya şeyhl Akıl nedir? Şeyhin cevabı: Akıl kulluk için araçtır. Akılla rubübiyyetin esrarı kavranamaz, çünkü o, sonradan olmadır, sonradan olanın ezeli olana ulaşmasının yolu yoktur. 


Dervişin biri şeyhe rica etti: Yâ şeyh! İşimiz konusunda dua et. 
Şeyhin duası: Allah hiçbir işi beğendiğin (ve ona layık gördüğün) iş olarak sana göstermesin; çünkü bir işi beğenirsen onunla bağlı kalırsın ve o, Mevlâ'na karşı sana perde olur. Kulluk, yokluk temeli üzerine kurulmuştur. Sıfatlarından zerre kalmış ise ve bunu sahipleniyorsan perdelisin demektir. Var olmak Allah'ın sıfatlarında söz konusudur. Musa, “Harun'u bana gönder” (Şuarâ 26/13) demişti, bununla peygamberlikten kaçmış olmuyordu, yokluğun hazzına ermiş bulunuyordu. Varlığımıza doyduk, başımıza birçok bela geldi, bizi bu yokluğa bırak, diyordu. 


Şeyh anlatıyor: Padişahlar kullarını satmazlar, kul olmak için çabalayın. Eğer o, sizi kulluğuna kabul eder ve, “Ey kullarım!” diye hitap ederse işiniz kıyas ve tasarrufu aşar, ötesine geçer. 


Ey şeyh! Günah işleyen kul kulluktan çıkar mı, sorusuna şeyhin cevabı: Kul olduğu sürece hayır. Pederin Âdem olduğundan işlediği günah onu Allah'tan uzaklaştırmadı. O'nun kulu ol da nereyi istersen orada ol, O'nun kulu ol. İftikâr halindeki günah iftihar edilen taatten daha iyidir. Âdem iftikâr (Allah'ın af ve rahmetine muhtaç), İblis ise iftihar halindeydi. Günahkârlar olmasaydı Allah'ın rahmeti ziyan olurdu. 


Şeyh bir gün konuşurken dedi ki: Bu konu hakkında konuşulurken başımı sallayarak söylenenleri tasvip ve tasdik ediniz. Kıyamet günü 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kim olduğunuzu sorarlarsa, “Hak erenlerin sözlerini tasvip için başlarını sallayanlardanız” dersiniz o vakit derhal kelepçelerinizi çözsünler. 


“Rabb'in dilediğini yaratır ve tercih eder” (Kasas 28/68) mealindeki âyet sorulduğunda şeyh dedi ki: Hakk'ın tercih ettiği kişiler olmak lazım. 
Hakk'a layık ve onun (güzel amellerle) süslediği kul olmak gerek. Kulun tercihi işe yaramaz. Biz O'nsuz bir nefes bile alamayız. O'nun dilemediği bir şey asla olmaz. Bizim “hiç” olmamız daha iyidir. Eğer bir cezbe zâhir olursa kul bu cezbeyle süslenmiş, harcadığı çabayla bezenmiş olur. Böylece görmeye ehil hale gelir. Görmeye ehil olunca işitme ehliyetine de sahip olur. İşte o zaman ona: “De ki Allah'ın lutfu rahmetiyle. 
Bununla ferahlasınlar, yığdıklarından bu daha hayırlıdır” (Yunus 10/58). Şâd ol, bununla övünmeniz servetten daha iyidir. Bize, ey Ebü'l-Hayr'ın oğlu o daha hayırlıdır, buyurdu, ben de size diyorum ki: Ey Ebü'i-Hayr taraftarları, o daha hayırlıdır! Herkes bir şeyle övünür. Kimi dünya, kimi ukbâ, kimi yüksek derece, kimi sevap işlerle iftihar eder. Biz size diyoruz ki: Bunların hiçbiri yokken O vardı, vardır, var olacak. 


Ebü”l-Kasım Bişr-i Yasin Mihene”de yaşlı hanımlara şu zikri öğretirdi: Ey sen! Ey her şey sen! Ey her şey senin için olan! Sen teksin, şerikin yoktur. Bunların hepsi Hak Teâlâ'nın şu sözünde vardır: “O, yığdıklarından daha hayırlıdır” (Yunus 10/58). Ey müslümanlar! Bundan (servetten) bir koku alan ve benliğine doymuş olan kişi bu yolda yabancıdır. İhtiyaç halinde bulunan ve bu derdin kokusunu alan kişiye feyiz gelir, dili açılır. İhtiyaç halinde olmak gerek, ihtiyaç halini istemek gerek, sadece istemek işe yaramaz, ihtiyaç ise hakikatin esrarını sana çeken bir mıknatıstır. 


Şeyh anlatıyor: Hak Teâlâ şu bedenleri yaratmadan kırk bin sene evvel ruhları yarattı, civarında yer verip üzerlerine nur saçtı. Allah, her ruhun bu nurdan ne kadar nasip aldığını bildiğinden, aldıkları nasip kadar onlara lutufta bulundu. Böylece onun içinde huzur bulmuş ve yetişmiş oldular. Bu dünyada birbiriyle anlaşan ve yekdiğerinden hoşlanan kimseler orada birlikte bulunuyor ve birbirini seviyorlardı. Bun- 


lara Hakk”ın dostları (evliyaullah) derler. Bunlar Hak için birbirini seviyorlardı. Hakk'ı talep edenler bu taleple birbirine (manevi ve kudsi bir) koku götürürler. Bu, atların koklaşmaları gibidir. 


Şeyh sözüne devam ediyor: O ruhlar, tıpkı atlar gibi koklaşarak birbirini tanırlar, biri dünyanın bir ucunda, diğeri öbür ucunda olsa bile birbirinin kokusunu alır, bu yolla birbirine huzur verir, teselli ederler. 
Bunlardan biri hicri birinci, diğeri beşinci asırda yaşamış bile olsa ikincinin feyiz ve teselli kaynağı sadece birinci olur. Hak Teâlâ bu zümreyi lutfuyla bezemiştir. Hiçbir şey onları Hak'tan alıkoymaz; ne bela ne nimet ne keramet ne de makam. Her kim o âlemden buraya bu hususlarla indiğini iddia ederse yalan söylemiş olur; çünkü keramet, hal, makam ve mertebelerin hiçbiri Hakk'a ait (nitelikler) değildir. Bunların tümü kulun nasibi olan şeylerdir ve bununla ortaya çıkan kişi (hakperest değil) nasipperest olur 


Şeyhin hitabı: Ey müslümanlar! Daha ne zamana kadar ben diyeceksiniz. Ben dediğiniz için mahcup olacaksınız. Kıyamet günü “Evet, yaptım” diyemeyeceğiniz bir şeyi bu dünyada yapmayınız. Size vebal getiren bir şey söylemeyiniz. Şu benlik insanları perişan ediyor. Bu benlik lânet ağacıdır. İlk defa “ben” diyen İblis oldu. Onun dayandığı lânet ağacı “ben”di. Ben diyen herkes bu ağacın (acı) meyvelerini toplamak zorundadır ve her geçen gün Hak'tan biraz daha uzaklaşır. 


Şeyhimizin sözü: Nefisten nefret etmeyiniz, zira münafıklar böyle yaparak hüsrana uğramışlardır. 


“Bir saat tefekkür bir sene ibadetten daha hayırlıdır” hadisi ne anlama gelir, sorusuna şeyhin cevabı: Yok (fâni) olduğunun bilincinde olarak bir saat düşünmen, varlığın üzerinde düşünerek yaptığın bir yıl ibadetten daha iyidir. 


Semâ yapan nasıl olmalıdır, sorusuna şeyhin cevabı: Kalbi diri, nefsi ölü olmalıdır. 
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Şeyhin sözü: Sohbet meclisimiz ilimsiz (irfani), ziyafetlerimiz parasızdır. 


Şeyh diyor ki: Uzun zaman Hakk'ı aradım durdum. Bazan buldum, bazan bulamadım. Şimdilerde ise kendimi arıyor ama bulamıyorum. 
Tümüyle o oldum “Heme ost” (Her şey O'dur). 


Yıllarca “neden”de, “niçin”de kaldım. 

Neden bu böyle, niçin o öyle, dedim durdum. 
Kişi gaflet uykusundan uyanınca 

Uyanıklıkta dert çekmek ona daha kolay gelir. 


Şeyh diyor ki: Er olana, hiçbir şey lazım olmayacak noktaya varana kadar her şey lazımdır. 


Büyüklerden biri bu sözü şöyle yorumlamıştı: Kişinin her yere varması ve her şeyi denemesi lazım ki gönlü hiçbir şeye dönüp bakmasın. 


Şeyh diyor ki: Kendini iyi sanan kendini tanımıyor. Hak hakkında olumsuz bir kanaati (suizannı) olan da O”nu tanımıyor. 


Şeyhin sözü: Allah Teâlâ'nın en çok sevdiği şey af olmasaydı, yaratıkları içinde en çok sevdiği Âdem'i onunla denemezdi. 


Şeyhe sordular: Allah'ı tanıyanın dili tutulur diyorlar, ne dersin? 
Şeyhimizin cevabı: Yani halka dil uzatmaz. Allah Resülü halkın en azizi olduğundan dili tutulmadı. 


Şeyhe sordular: Nefsini tanıyan Rabb'ini tanır, ne demektir? Cevap: Kendini yok bilen Rabb'ini var bilir. 

Şeyhimiz diyor ki: Fakir, zenginden üstün olduğu içindir ki herkes ölürken de kıyamette, hesap günü de keşke fakir olsaydım, der. Bu, insanın doğru konuşacağı bir ortamdır. Böyle bir zamanda kimse zengin olmayı temenni etmez. 


Şeyhimize sordular: Şanlı zafer nedir? Cevap: İki düşman var: Biri elbisenin içinde, öbürü dışında. Elbisenin dışındaki düşmanın yenilgiye 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uğratılmasına, “fethe yol açan galibiyet” derler. Elbisenin içindeki düşmanın yenilgiye uğratılmasına da “şanlı zafer” (ok. Feth 48/3) derler. Şanlı zaferin yorumu budur. 


Şeyhimizin sözü: Halka yaraşmayan bir şey Hakk'a da yaraşmaz. 
Hakk”a yaraşmayan bir şey de halka yaraşmaz. 


Şeyhimizin sözü: Çaba üzerine çaba harcayarak emeğini artırabilirsin. Lâkin bununla rızkını artıramazsın, çünkü rızık çabayla değil, kısmetledir. 


Şeyhin sözü: Nefisle nefisten çıkmak var ya, bir dağı kılla çekmekten daha zordur. 


Şeyhin sözü: Allah, ivediye dürüstlük nasip ettiği kişinin eline velilik beratını vermiş olur. 


Şeyh anlatıyor: İnsanlar hoşça ve rahat bir hayat yaşadıklarını söylüyorlar. Bizim çekmekte olduğumuz zahmeti görselerdi bir sürü sıkıntı çeker ve köşe bucak kaçarlardı. 


Şeyhin sözü: Şeytan “lâ havle” diyerek gelmez, zira o ilâhi rahmetten kovulmuş ve hüsranda kalmıştır (Lâ havle diyerek gelen nefistir). 


Şeyhimize: Şer nedir? Şerrin şerri nedir, diye sordular. Cevap verdi: Şer sensin, bunun farkında olmaman da şerrin şerridir. 


Şeyhin sözü: Ulu ve yüce Allah yüz bin kişiyi bir gönül ehli için feda etmekten çekinmez. 


Şeyh diyor ki: Şu beytin anlamını yetmiş küsur sene sonra ancak 


kavrayabildim: 


Vah vah ey insanlar! Dünyada adalet kalmadı 
Suçu işleyen o, özür dilemesi gereken ise ben! 


Şeyh anlatıyor: Hz. Süleyman, “Allahım bana bir mülk ver” dedi. İstediği mülk kendisine verildi. Ama ondaki afetler bir bir ortaya çıkıp onun 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Allah'a yaklaşma aracı değil, ondan uzaklaşma sebebi olduğunu anlayınca, “Böyle bir mülk benden sonra kimsede olmasın” dedi (bk. Sâd 38/35). 


Şeyh diyor ki: Tecrit yoluna giren bir er Süleyman'ın mülkü nedir, bilmez değil. Tecrit yoluna ulaşmamışsa yenindeki fazla miktarı bilebilir. 
Bundan dolayıdır ki Emirü”l-Mü”minin Ömer b. Hattab [radıyallahu anhl, giydiği elbisenin kolundaki fazla miktarı çarşıda bıçakla kesip atınız, demişti. 


Şeyhin sözü: Senin varidin olmalı, ama dönüşü olmamalı, gelen gitmemeli. 


Şeyhin sözü: Heva ve batıldan gelen her şey nefistendir, halktan gelen bir rahat içeren şey de nefistir. 


Şeyhe sordular: Hak Teâlâ Hz. İbrahim'le ilgili olarak, “Gece karanlık çökünce bir yıldız gördü ve işte Rabbim bu, dedi” (En'âm 6/77,78) mealindeki âyetin anlamı nedir? Geceden maksat istitar gecesi, gündüzden maksat tecelli gündüzüdür, dedi. İstitar (örtülü olma hali) gece ile, tecelli hali gündüzle anlatılmıştır. 


Şeyh anlatıyor: Hak Teala aklı yaratınca huzurunda durdu ve sordu: Ben kimim? Akıl şaşırdı kaldı. Bunun üzerine onu birliğinin nuruyla sürmeledi ve tekrar sordu: Ben kimim? O zaman akıl, “Sen Allah'sın, senden başka da hiçbir ilah yoktur” dedi. Şu halde akıl, Allah”ı ancak O”nunla tanır, bunun başka bir yolu da yoktur. 


Marifet nedir, sorusuna şeyhin cevabı: Bu soruyu soranlara, bizim çocuklara söylediğimiz şu sözü söylemeli: Önce burnunu sil, sonra bizden bahset! 


Şeyh diyor ki: Yakin olma (kurb) hali üç çeşittir: Mesafe bakımından yakınlık, Allah hakkında bu imkansızdır. Bilgi ve kudret bakımından yakınlık, bu yakınlığı kabul etmek farzdır. Lutuf ve rahmet itibariyle yakınlık, bu caizdir. 


Şeyhin sözü: Senin ömrün, şu iki nefes arasındaki nefesindir. Bu iki nefesten biri geçmiş, diğeri henüz gelmemiştir ve bunun açıklaması 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daha evvel geçmişti: Dün geçmiştir, yarın henüz yok, gün bugündür, bugün bu saattir, bu saat bu nefestir, bu nefes de bu vakittir. 


Şeyhimiz anlatıyor: Çamaşırcı elbiseyi bir hafta yıkar ama çamaşır yine de iyi bir şekilde temizlenmiş olmaz. Eğer çamaşırcı onu özenle yıkamak isterse müşterisine der ki: Ben sana ihanet etmem, işini savsaklamam. Eğer elbisem iyi bir şekilde temiz olsun dersen, bekle onu bir kere daha suya koyayım ama bu iki hafta alır. Fakat o zaman yıkanan çamaşırı gören herkes, “Bu çamaşırcı da tam usta imiş, işinin ehli imiş, aferin adama” der (Müridi terbiye ve irşad zaman ister, özen ister). 


Şeyhimiz bir kere söz esnasında demişti ki: Çok namaz kılanlar ve çok zikir yapanlar Allah katında birikmiş olan sevaplarının hesabını yaparlar, bunun yerine Allah”ın onlara olan nimetlerinin hesabını yapsalardı huzura ererlerdi. Şeyh sözüne devam etti: Allah Resülü, “Ölülerle oturmaktan sakının” buyurdu. Ölüler kimlerdir sorusuna da şu cevabı verdi: Nân u nimet içinde doğan ve yetişen dünyacılar. Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) daha sonra dedi ki: “Ey Muâz! Refah içinde yüzmekten sakın; çünkü Allah'ın özel kulları refah içinde yüzmezler.” 


Şeyh bir sohbet toplantısında demişti ki: Hayat bilgiyle hayattır, huzur marifette, zevk zikirdedir. Tevhidin ödülü cennette yüce Allah'ı temaşa etmek, emirlere uymanın ödülü cennet, günahlardan kaçınmanın ödülü cehennemden kurtulmaktır. Daha sonra şeyh şu âyetleri okudu: 


“Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur.” (Fâtır 35/15). 


“Eğer Allah dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir, bunu yapmak ona zor da değildir” (ibrahim 14/19). 


Şeyh anlatıyor: Allah Teâlâ ruhları yarattığı zaman onlara aracısız olarak hitap etti ve kelâmını onlara doğrudan duyurdu ve buyurdu: Sizi yarattım ki sırrınızı bana iletesiniz, ben de sırrımı size ileteyim. Eğer bunu yapmazsam bana fısıldayanız, (münacat ve niyaz ediniz) ben de size fısıldayayım. Eğer bunu da yapmazsam bana söz söyleyin, benimle konuşun. Eğer bunu da yapmazsam o zaman beni dinleyin:“- Peygamber'e indirileni işittiklerinde, hakkı tanıdıklarından dolayı gözleri yaşla dolup taşar” (Maide 5/83). Şeyh bu öyeti okuduktan sonra dedi ki: Allahım kelâmı, onun zatına özgü kadim sıfatıdır. Harflerden ve seslerden oluşmaz. Özünde işitilme özelliği vardır. O, harf ve ses aracılığı olmadan bunu kuluna işittirdiği (ve duyurduğu) zaman konuşma ve hitap etme adını alır. Bunu esas alır da bir yerde buna delalet eden ibareler, harfler ve benzeri işaretler yaratırsa buna müsarre (sır söyleme) denir. Eğer kulun kalbinde kelamının anlamını yaratırsa buna münacat (fısıldama), denir. Bu son kısımda şart olan bunun Allah'ın kelâmından olduğu konusunda kulun kalbinde zorunlu bir bilginin oluşmasıdır. Ne zaman müsarre, münâcât ve hitap sözleri bahis konusu olursa, onları bu manalarda anlamalıdır. Vahye ve ihaya (icada) gelince, resüllerden bir resül vasıtasıyla kelâmın ruha gelmesidir. 


Şeyh bir kere söz arasında şöyle demişti: Güzel bir biçimde Allah'a yürüyünüz, ayakla değil, himmetlerle Allah”a yürüyünüz. 


Şeyhin sözü: Allah”ı aracısız tanıyan ona karışıksız ibadet eder. 
O”nu aracıyla tanıyan bir bedel karşılığı ibadet eder. 


Şeyhin sözü: Bir tek kapıya sıkı bir şekilde asılsan birçok kapılar açılır, bir tek efendiye hizmet edersen birçok kişi karşında boyun eğer. 
Sonra şeyh sözüne şunu ekledi: Teenni ile hareket et, muradına nail olursun. Acele etmemek Mevlâmız'ın şanındandır. 


Şeyhe, “Yüce Allah ne şeklinize bakar, ne de mallarınıza. O, kalplerinize ve işlerinize bakar” hadisinin anlamı sorulduğunda dedi ki: Her kişinin değeri kalbine göredir; çünkü şekil sedeftir, kalp ise onun içindeki incidir. Hükümdarlar sedefe değil, içindeki inciye bakarlar ve cevsonu kalbine varır. Hak kalbe lutuf ve rahmetle bakar. Nitekim yüce Allah buyurur: “Bu, Allah'ın dilediğine bahşettiği bir lutuf olur, O, rahmetini dilediğine tahsis eder” (Hadid 57/21; Cum'a 62/4) 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Şeyh diyor ki: Dünya da ahiret de (süret ve) şeklinizdir. İki cihanda olan her şey de süretlerinizdir. Ortada olan emirdir, isimdir, süretlerdir. 
Şu halde makamlar dıştaki görüntülerin hareketleridir, haller ise içe ait hareketlerdir. Tevhid ve marifet, dışın da (zevahir), için de (serair) ötesindedir. Kul tevhidin ruhuna ve marifetin sahasına ancak yüce ve kutsal olan Hak”tan gelen bir koruma, kayırma ve gözetlemeyle ulaşabilir. 


Şeyh diyor ki: Sema, yola giren saülike lazımdır. Yola girmeyen, gerçek anlamda sema etmez. 


Şeyhin sözü: Eğer O'nu bulmak istiyorsan, O'nu mâsivadan yüz çevirme durumunda ara. 


Şeyhin sözü: Dünyayı sevene ahiretin yolu haramdır. Zira Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) “Her günahın başı dünya sevgisidir” bu- 


yurmuştur. 


Şeyhin sözü: Kim Allah Teâlâ'dan başka bir şeyle huzur bulursa onun helâki ondadır. 


Şeyhin sözü: Kim nefsiyle konuşursa Mevlâ'sından gâib olur ve Allah onu nefsine iade eder. Zira sıddıkların işledikleri ilk cinayet hadis-i nefstir, yani nefisleriyle konuşmalarıdır, (nefsin istek ve telkinlerine kapılmalarıdır). 


Şeyh diyor ki: Bir kimse tedbir konusunda kabirdeki ölüler gibi olmadıkça selâmete eremez; çünkü Allah Teâlâ halkı cebir altında yaratmıştır. Bunun dışına çıkmalarının yolu ve çaresi yoktur. İnsanların en mutlu olanı Allah'ın kalbine çaresini gösterdiği kimsedir. Çareyi kendinizde değil, O'nda arayınız. 


“Yâ şeyh! Şeriat nedir, tarikat nedir, hakikat nedir?” sorusuna şeyhin cevabı şudur: Şeriat fiiller içindeki fiiller, tarikat ahlâk içindeki ahlâk, hakikat de haller içindeki hallerdir. Bir kimsenin mücâhedeye dayanan sünnet çerçevesindeki fiilleri yoksa hidayet ve tarikatla ilgili ahlâkı da 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yoktur. Hidayet (irşad) ve tarikat konusunda ahlakı olmayanın hakikat, istikamet ve siyaset hususunda iyi halleri olmaz. 


Şeyhimiz anlatıyor: Nefsiyle diri olanın hayatı ruhunun çıkışıyla son bulur. Hakk”ın davetine icabet edip dürüst bir hayat yaşayan gerçek anlamda diridir, ölümle bir yurttan diğerine taşınmış olur. Allah Resülü”nün şu hadisini işitmediniz mi: “Ebedi ve kalıcı bir hayat için yaratılmış olanlar fani değil, bâki bir hayat için yaratılmışlardır. Siz onları sadece bir mekândan diğer bir mekâna taşıyorsunuz.” 


Şeyh anlatıyor: Allah Teâlâ peygamberlerden birine vahyetti: Beni sevdiğini iddia ediyorsun. Eğer gerçekten beni seviyorsan dünya sevgisini gönlünden çıkar; çünkü o sevgiyle beni sevmek bir arada bulunmaz. Sonra şeyh şöyle dedi: Kulun Allah için terkettiği her şey için, Allah ona bedel olmak üzere daha hayırlısını verir. Kim Allah'la ve Allah için yaşamazsa ölümü bir şey sayılmaz. 


Biri sordu: Ey şeyh rahat nededir? Şeyh cevap verdi: Gönlü, tüm arzularından soyutlamaktadır; çünkü Allah Teâlâ: “Yaratıklarımızdan birçoğunu tam anlamıyla üstün kıldık” (isra 17/70) buyuruyor. Yani nefislerinin ayıplarını göstererek üstün kıldık. Aynı şekilde Allah Resülü buyuruyor: “Allah bir kuluna hayır murat ederse ona nefsinin kusurlarını gösterir.” 
Yine Allah Resülü buyurur: “Kim dünyaya sırtını dönerse Allah kalbine hikmeti yerleştirir de dili onu söyler, dünyanın kusurlarını ona gösterir de dünyanın derdi ilacı haline gelir. “Lâ ilâhe illallah” diyen Allah'a biat etmiş olur. Ona bir kere biat ettikten sonra isyan etmesi helâl olmaz. 
Kim O'nun zikrini ve dünya konusundaki emrini nimet saymazsa ahirette cennete girme ve burada O'nu temâşâ etme nimetine de eremez. 


Bir zamanlar şeyhin huzurunda bir cemaat vardı. Bunlardan biri, “Biz ne söylersek onu yaparız” diye bir laf etti. Şeyhimiz, tam tersine biz de ne düşünürsek onu yaparız, dedi. 


Aşk nedir sorusuna şeyhin cevabı: Aşk Hakk'ın (sevdiği kulları avlamak için) bir ağıdır. 


344 ə TEVHİDİN SIRLARI 


Şeyh diyor ki: Bilmiyorsun, bilmediğini de bilmiyorsun, bilmediğini bilmek de istemiyorsun. 


Şeyh sık sık şunu söylerdi: Ya ilahi, bizden sana ulaşan her şey için estağfirullah, senden bize ulaşan her şey için elhamdülillah. 


Şeyh, Kur'an okurken ne zaman yeminle (kasem) ilgili bir âyetle karşılaşsa derdi ki: İlahi bu (kullarını) aciz bırakman ne zamana kadar sürecekl 


Şeyhin sözü: İçinde dünya sevgisi bulunan her kalp perişandır. Perişan bir kalp ne fayda ne de ziyan için işe yarar. 


Hasan-ı Basri, tâbiinden bir azizdi. Adamın biri bir gün sordu: Nasılın? Halin nasıl? Cevap verdi: Ey dost! Otuz senedir ki nefsimin kapısını kilitlemiş ve oturmuş, gelecek fermanı bekliyorum! 


Bu hususta şeyh demişti ki: Kalbin perişan oluşunun sebebi dünya sevgisidir. Kalpte dünya sevgisi bulunduğu sürece kalpte huzur olmaz. 
Onun için Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem), “Her kötülüğün başı dünya sevgisidir” demiştir. Tüm kötülük ordularının başkomutanı kalpte karargâh kurarsa başka bir şeyin gönül evine girmesine hiç imkân verir mi? Şeyh diyor ki: Ebü”l-Kasım Bişr-i Yasin şu beyti sıkça okurdu: 


Sana konuk olarak gelmek istiyorum can 
Hasetçilerden gizli ve saklı olarak, 

Boşalt evi, konuğun ardından gir eve, 

Evde ikimizden başka birinin bulunmasına izin verme. 


Bu konuda şeyh şunu söylemişti: Bunu doğrulayan Resül-i Ekrem”in sallallahu aleyhi vesellem) şu sözüdür: “Kaygılarını bir tek kaygı haline getiren kul, ne mutludur! Kaygıları dağınık olana, Allah hiç bakmaz, herhangi bir vadide helak eder.” 


Şu da şeyhin sözüdür: Seni Allah”tan alıkoyan her şey uğursuzluktur. Seni alıkoyan her şey senin dünyandır. Bu bir iğneden ibaret bile 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olsa ... Dünyan olan her şey senin için bir afettir, bir perişanlık sebebidir. Böyle olan her şey dünya ve ahirette perişan olman ve çaresiz kalman anlamına gelir. 


Şeyh yine bununla ilgili olarak diyor ki: Mihene”nin ulularından Şeyh Bişr b. Yasin sık sık şu rubâiyi okurdu: 


O'nunla ölen nasıl olur da O'nunla yaşamaz? 

O'ndan başkasından el etek çekmeden O'nda yaşayamazsın, Tertemiz bir makam istiyorsun, oysa eteğin kirli, 

Ey himmeti alçak olan kişi, korkarım O'ndan nasibin olmayacak! 


Şeyhe sordular: Ey şeyh! Ne kadar tedbir alsak ve çabalasak bu manaya ulaşamıyoruz. Şeyhin cevabı: Tedbir tedmirdir, tahriptir. Tedbir cahillerin işidir. Tedbirden daha büyük bir yol kesen yoktur. Süfiler derler ki: Tedbiri terkederek Allah'ı arayınız; çünkü bu yolda tedbir tezvirdir (yalan dolan). 


Şeyh yine bu konuda der ki: İnsanların en avanak olanı dosta karşı düşmanla bir olup tedbir alır. Şu tedbir denilen şey bilgisizliğin eseridir. 
Bir pir vardı sıkça şöyle dua ederdi: Allahım! Hakkındaki bilgisizliğimi sana şikâyet ediyorum! 


Yine bu konuda şeyh demişti ki: Bir süfi olan Saide bu yolun zâhidlerindendi. Şeyh Ebü Abdurrahman Sülemi zâhid kadınları konu alan eserinde ondan bahsetmiştir. Bu zümreden bir cemaat kendisinden feyiz almak niyetiyle gidip kapısını çaldı, selâm verdi ve, “Bize dua et” dedi. Allah'ın tevfikine ermiş bu hanım şöyle dua etti: Allah, sizi kendisinden koparan her şeyden koparsın. 


Şeyhin yine bu konudaki sözü: Kendi zoruyla iş gören kişiye tedbiri perde olmuş, davası sebebiyle her hususta O'ndan kopmuştur. 


Şeyh ömrünün son döneminde demişti ki: Rüyada gördüğüm Ebü'l-Fazl Hasan'a dedim ki: Biz dostların dostluğuna vefa gösteriyoruz. Dedi ki: Ne iyi dostlarsınız ki vefa gösterilmesi gereken zamanda vefa gösterdiniz. Şimdi ise bundan el çekmek daha iyidir. 


Şeyhin sözü: Kalp huzuruyla ara sıra yapılan ziyaret huzursuz kalple sürekli yapılan ziyaretten hayırlıdır. 


Yine şeyh, kimin bendinde (ve kaydında) isen onun bendesisin. 


Şeyhin yine bu konudaki sözü: Bir kimse işlerini mükemmel olarak gördüğü sürece “sen ve ben” der. O”nun lutuf ve rahmetini görünce artık bütün varlığıyla “sen, sen” der. İşte o zaman kulluğu gerçek kulluk olur. 


Şeyhin sözü: Bir kimse verdiği sadakanın sevabına, fakirin bu sadakaya olan ihtiyacından daha fazla muhtaç olduğunu hissetmezse sadakası bâtıldır. 


Şeriat, tarikat, hakikat konusunda sorulan soruya şeyhimizin cevabı: Bunlar menzillerin isimleri olup beşere özgü menzillerle birlikte bulunurlar. Şeriat beden ve vücutla ilgili olmak üzere tümüyle ret ve kabulden (emir ve yasaktan) ibarettir. Tarikat, tümüyle mahvolmaktır, hakikat tümüyle hayrettir. Ebü Bekir-i Sıddik (radıyallahu anh) son nefesinde şöyle demişti: Ey yol gösteren hayrete düştüm! Böylece hakikat karşısındaki hayreti dile getiriyordu. Bu sözler (nişan ve) işarettir. Oysa işaret edilemeyene işaret küfürdür. 


Şeyh diyor ki: Üstat kapına varmadıkça bu işi başaramazsın. Bizim usulümüz budur. Şeyh daha sonra söz esanasında şu rubâiyi okudu: 


Eriye eriye görülemez hale geldim. 

Ey sevgili huzurunda karar kılamaz oldum, 
Sen güneş, ben ise zerre gibiyim. 
Güneşin yanında zerre nasıl görülebilir? 


Şeyh anlatıyor: Eğer işim kolay olsun istiyorsan tamahla iş görmemen gerek. İşin tamahsız ve beklentisiz olması lazım. Şeyh şu rubâiyi bu esnada okumuştu: 
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Dostların samimi dostluğu tamahsız olandır 

Değeri parayla biçilen iyiliğin ne önemi vardır? 

İyilik eden, yaptığı iyilikten kesinkes senin için daha iyidir Özbeöz kimya bile olsa O'nun yanında ihsanın ne değeri var? 


Yâ şeyh fakirlik mi yoksa zenginlik mi daha mükemmel bir haldir, 


sorusuna şeyhin cevabı: 


Ey Horasanlı sevgili ne kadar acayipsin! 
Horasanlı acayip sevgililerin kuluyum ben. 


Şeyh sözüne devam etti: Daha mükemmel, daha kusursuz ve daha üstün şeriat düzeyinde söz konusu olur. Bir kimse ilâhi nazara mahal ve mazhar olunca onun fakirliği zenginliğe, zenginliği fakirliğe dönüşür. Beşeriyet rubübiyyetin aynasıdır. Ademoğlu hariç, Allah yarattığı hiçbir şeye bakmamıştır. Allah, nefret ettiği için yaratmış olduğu dünyaya hiçbir zaman nazar etmemiştir. Âdemoğlu söz konusu olunca şöyle buyrulmuştur: Allah sizin ne süretlerinize bakar ne de mallarınıza (amellerinize?). Fakat sadece kalplerinize nazar eder. Allah'ın bütün âlemi yaratması için bir emri yeterli olmuş, ol deyince âlem olmuştu. 
Yaratma sırası âdemoğluna gelince, “Onu elimle yarattım” (Sâd 38/75) buyrulmuş, bu ifade beden için kullanılmış, sıra ruhlara gelince: Ona ruhumdan üfledim, buyrulmuştur. 


Şeyhin sözü: Hz. İsmail'e gökten bir fidye gönderilmişti. Kıyamet günü Muhammed ümmetinin en yaramaz olanlarına fidye gönderecekler. Bir kâfir getirilir ve müslümana “Ateşten kurtulman için senin fidyen budur!” denir. 


Şeyhin sözü: Bir kimse herkesle düşüp kalkabiliyor, herkesin sözünü dinleyebiliyor, herkesle yemek yiyebiliyor ve uyuyabiliyorsa, ondan bir hayır umma; çünkü o kendini şeytanın eline teslim etmiştir. 
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İradenin (müridliğin) temeli nedir, sorusuna şeyhin cevabı: İradenin temeli azmetme arzusudur. Azimle arzu arasında fark vardır. Arzuda kararlılık yoktur. İnsan arzu ettiği şeyi yapabilir de yapmayabilir de. Azme gelince onda kıl kadar bile tereddüt ve kararsızlık yoktur. Arzu cüz'idir, azim küllidir. Azim bir şeyin sözünü ettiğin zaman derhal teşebbüse geçme çabasıdır. Bundan sonra faaliyete koyulma aşaması gelir. Bundan sonra insanın önü açılır, ileriyi görür, ülkenin özgür kişisi olur. 


Dervişin biri şeyhe: Ey şeyh, kulluk nedir, diye sordu. Cevap: Allah seni özgür olarak yaratmıştır, yaratmış olduğu gibi ol. Derviş, “Ey şeyh! Ben kulluğu soruyorum, sense özgürlükten söz ediyorsun” deyince Şeyh: Bilmiyor musun ki iki cihanın kaydından âzat olmadan kul olamazsın dedi ve şu dörtlüğü okudu: 


Özgürlük ve aşk, ikisi bir arada olmayacağından 
Kul oldum, doğamın arzularından vazgeçtim, 
Bundan sonra tam da dostun istediği gibi oldum. 
Tartışma ve çekişme ortadan kalktı. 


Dervişin biri şeyhe sordu: Fütüvvet nedir? Cevap: Fütüvvet meselesini konuşabilmem için muhatabımın yüksek bir anlayışa sahip olması gerek. Benlik sahibi biriyle fütüvvet üzerine konuşulamaz. Şeyh sonra şunu dedi: Yüksek anlayış (himmet) sahibinin hatası taattir; benlik sahibinin taati hatadır. Fütüvvet, cesaret, letafet ve zarafet, himmet bahçesinde yetişen bitkilerdir. Himmet bahçesinde uzun uzadıya namaz kılmak, oruç tutmak, aç kalmak, geceyi ibadetle geçirmek ve çokça sadaka vermek söz konusu değildir. Çalışmanın ortaya koyduğu her şeyi himmet silip süpürür. 


Şeyh bir gün şöyle dedi: Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] Mi'rac gecesi bir melekler zümresini gördü. Hepsinin önleri, arkaları, üstleri ve arkaları nurdu. Bunların kim olduğunu Cebrâil'e sordu ve şu cevabı aldı: Bunlar Allah'tan başkasını tanımamış olan bir zümre! 
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Şeyh bir gün söz arasında dedi ki: Bize ulaşan rivayete göre Seyyid Cafer-i Sâdık'ın şöyle dediği bize ulaşmıştır: Fakirlere gösterdikleri tevazudan daha güzel bir şey görmedim. Bundan daha güzel olanı da ulu ve yüce Allah'la yetinme (istiğna billâh) halinde olan fakirlerin zenginlerden uzak durmalarıdır. Bundan sonra bir hafız şu âyeti okumuştu: “İzzet Allah'ın, resülünün ve müminlerindir” (Münafikün 63/8). 


Şeyhimize sordular: Fakirlik mi zenginlik mi daha mükemmel bir haldir? Şeyh, “Her ikisine de ihtiyaç duymamak” dedi ve şu beyti okudu: 


Karanlık gecede yolculuk yaparken rehberimiz sen olursan, Rehber olarak adın, kervanımız için kafidir. 


Şeyhin sözü: Sonradan olana (akla) dayanarak yaratan nasıl idrak edilebilir? Sonlu sonsuzu nasıl kavrayabilir? 


Şeyh bir gün söz arasında dedi ki: Seyyid Sâdık Cafer b. Muhammed'in şöyle dediği işitilmiş: Allah'la gani (zengin) olan O'na bedel başka bir şey istemez. O'ndan başka bir güce ihtiyaç duymaz. “Lâ ilâhe illallah” diyen bir kimse, Allah'a biat etmiştir. O'na biat ettikten sonra isyan etmesi helâl olmaz. 


Şeyh anlatıyor: Hak yolunu tutan bir kimseye en önce verilen isim “mürid”tir. Müridin mürid ismini hak etmesi için yapması gereken binlerce husus bahis konusu edilmiştir. Bunların ilki şudur: Bu işe soyunup tecrit elbisesini giyinince halkın yaptıkları her şeyin ona aykırı gelmesi lazımdır. Artık onun konuşması halkın konuşması gibi, gidişatı halkın gidişatı gibi, oturması, kalkması, yemesi, uyuması halkınki gibi değildir. 
Bu tür işlerin listesi uzundur, söylemekle bitmez. 


“Hakiki pir kimdir? Samimi mürid kimdir?” sorusuna şeyhin cevabı: Hakiki bir pirin alameti şu on özelliğin onda mevcut olmasıdır. 
Ancak bu durumda o gerçek pir olur: 


Birincisi: Örnek durumda olmalı, tâ ki mürid onu örnek alsın. 
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İkincisi: Yol tecrübesi olmalı ki yol gösterebilsin. 
Üçüncüsü: Edep öğretmesi için edepli ve terbiyeli olmalı. 


Dördüncüsü: İsrafa varmayacak derecede cömert olmalıdır ki müridi için malını feda edebilsin. 


Beşincisi: Müridin malında gözü olmamalıdır ki başka bir şeyle bağlı kalma durumunda olmasın (Müridini irşad ederken zenginliğini dikkate almasın). 


Altıncısı: İşaretle öğüt verebildiği sürece sözlü olarak öğüt vermemek. 


Yedincisi: Yumuşak bir şekilde terbiye etmek mümkün olduğu sürece şiddet ve öfkeyle terbiye yoluna gitmemek. 


Sekizincisi: Emrettiği şeyi önce kendisinin icra etmesi. 


Dokuzuncusu: Yasakladığı şeylerden daha evvel kendisinin uzak durması. 


Onuncusu: Allah için müridliğe kabul ettiği bir kimseyi halka reddetmemesi. 

Durum böyle olur, şeyh böyle bir ahlâkla donanmış olursa müridi hep onu tasdik eder ve yolda mesafe alır. Müridde kendini gösteren her şeyin aslında pirin sıfatı olup müridde zuhur etmiştir. 


Tasdikçi bir müride gelince, müridliğe layık olması için en az şu on şeye sahip olması lazım gelir: 


Birincisi: Şeyhin işaretini anlayacak kadar zeki olmalı. 
İkincisi: Şeyhin emrini yerine getirmesi için itaatkâr olmalı. 
Üçüncüsü: Şeyhin sözünü anlaması için iyi bir kulağı olmalı. 


Dördüncüsü: Şeyhin büyüklüğünü görebilmesi için nurlu bir kalbi olmalı. 


Beşincisi: Verdiği her haberin doğru olması için doğru sözlü olmalı. 
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Altıncısı: Her dediğini yerine getirmesi için sözünde durmalı. 
Yedincisi: Sahip olduğu her şeyi terkedecek kadar özgür olmalı. 
Sekizincisi: Şeyhin sırrını saklaması için sır gizlemesini bilmeli. 


Dokuzuncusu: Şeyhin öğüdünü kabul etmesi için nasihati kabul etmeli. 


Onuncusu: Aziz canını bu yolda feda etmesi için ayyar (fedai) olmalı. 


Mürid bu ahlaka sahip olmalıdır ki bu yolda kolay yürümek mümkün olsun ve şeyhin ondan beklentilerini gerçekleştirebilsin. Tabii ki Allah Teala dilerse. 


Şeyh bir gün ehl-i rüsumdan (tekkenin usul ve adabına uymakla yükümlü olan müridlerden) bahsediyordu. Dedi ki: Bir kimse bir işi zoraki yaparsa resmi (müteressim, kuralcı) olur. Sonra bu iş adet, daha sonra da tabiat haline gelir. Sonra şeyh, Şeyh Ebü Bekir Müeddib”e, “Kalk kâğıt kalem getir, hankah ehlinin (tekke mensuplarının) rüsum (kurallar) ve âdetlerine dâir bir kitapçık dikte ettireyim” dedi. Kalem kâğıt getirilince yaz dedi: Biliniz ki tekke mensuplarının uymaları gereken âdetler ve kurallar ondur: Ashâb-ı Suffe'nin sünneti gereği bu hususlar onlar üzerine farzdır. Hankah mensupları saf olduklarından ve de Suffe ehlinin davranışlarını örnek aldıklarından süfi ismini almışlardır. Allah Teâlâ'nın kitabına Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem] sünnetine uygun olmak üzere kendilerine farz kıldıkları on husus şudur: 


Birincisi: Tekke ehlinin elbiseleri temiz olmalı; çünkü Allah: “Elbiseni temizle ...” (Müddessir 74/4) buyurmuştur. Her zaman temiz olmalı; çünkü “Orada birtakım erler vardı temiz olmayı severler ve Allah temizleri sever” (Tevbe 9/108) buyrulmuştur. 


İkincisi: Mescidde ve mübarek bir mekânda, “Orada Allah'ı sabah akşam tesbih eden erler var” (Nür 24/36) mealindeki âyette ifade edildiği gibi oturmalı. 
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Üçüncüsü: Namazı ilk vaktinde cemaatle kılmak. Nitekim, “Onlar namazlarını muhafaza ederler” buyrulmuştur (Mü'minün 23/9). 


Dördüncüsü: Geceleri çokça namaz kılmalı. Nitekim “Gecenin bir bölümünde kalkıp sana özgü olmak üzere teheccüd namazı kıl” (isra 17/79) buyrulmuştur. 


Beşincisi: “Seher vakitleri istiğfar ederler...” (Âl-i imran 3/17) mealindeki âyetin gereği olmak üzere seher vakti çokça dua eder, istiğfar eder. 


Altıncısı: Tan yeri ağardıktan güneş doğana kadar okuyabildiği kadar Kur'an okumalı, dünya kelâmı söylememeli. Nitekim fecir vakti okunan Kur'an meşhurdur. (sra 17/78) 


Yedincisi: Akşam namazıyla yatsı arasında bir vird ve zikirle meşgul olmalı. Nitekim, “Gecenin bir bölümünde ve yıldızların başından sonra O'nu tesbih et...” (Tür 52/49) buyrulmuştur. 


Sekizincisi: Muhtaçları, zayıfları ve bunlarla ilgisi bulunanları kabul etmeli, ilgi göstermeli, onları incitmemeli. Nitekim “Hakk'ın rızasını gözeterek sabah akşam Ra”blerine dua edenleri kovma” buyrulmuştur (En'âm 6/52). 


Dokuzuncusu: Öbürlerinden izin almadan bir şey yememeli. Nitekim, “Sözleştiklerinde sözlerinde duranlar...” (Bakara 2/177) denilmiştir. 


Onuncusu: Bulunduğu yerden, öbürlerinden izin almadan ayrılmamalı. Nitekim, “Ortak bir hususta O'nunla birlikte bulundukları zaman O'ndan izin almadan ayrılmazlar!” (Nür 24/62) buyrulmuştur. 


Bunlara ek olarak hankah mensupları boş zamanlarında şu işle meşgul olurlar: Yâ ilim öğrenirler veya evrâdla meşgul olurlar ya da bir kimseye iyilik yapar, bir şey temin etmesi için yardımcı olurlar. Şimdi, her kim bu zümreyi severse gücü yettiğince onlara yardım etmeli, hayır ve sevapta onlara ortak olmalı. Zira Rab'leri onlara şunu bildirdi: “İster erkek ister kadın olsun, ben çalışanın emeğini karşılıksız bırakmam, zira hep birbirinizdensiniz ...” (Âl-i İmrarı 3/195). 
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Resülullah da [sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurur: “Bir zümreyi seven onlardandır.” Hz. Muhammed Mustafa [sallallahu aleyhi vesellem] bunlar hakkında, “Üstü başı perişan toz toprak içinde kalmış, yırtık pırtık elbise giymiş ve önem verilmeyen nice kişiler vardır ki Allah adına ant içerek şu şöyle olacak (veya olsun), dese Allah onun yeminini doğrular.” Berâ b. Âzib işte onlardan biridir. Âlemlerin Rabb'i onlar hakkında, “Allah'tan bir lutuf ve nimet olmak üzere dosdoğru yolda olanlar işte bunlardır ve Allah ilim ve hikmet sahibidir” (Hucurat 49/7-8). Allah'ın selâmı Muhammed'e ve bütün âline olsun. 


Şeyh şöyle demiştir: Bizi gören, evladımız ve aile mensuplarımız hakkında çaba gösteren herkes şefaatimizin gölgesi altında olur ve şefaatimizden mahrum olmaz. 


Şeyh demiştir ki: Biz sağımızda, solumuzda, önümüzde ve arkamızda bulunan komşularımızı Allah Teâlâ'dan diledik. Allah Teâlâ onların işini bize bıraktı. Şeyh sonra buna şunu ekledi: Komşularımız Belh, Merv, Nişâbur ve Herat'tır. 


Yine şeyhimiz dedi ki: Çevremizde bulunan kimselere (kötü) bir şey söylemek doğru olmaz. Bir kimse eşeğine binip mahallemizden ve hankahımızdan geçiverirse veya uğrarsa veya çıramızın ışığı üzerine düşerse Hak Teâlâ keremiyle ona rahmet eder. 


Dualar 


Şeyhimizin mahdumu Hoca Ebü Tahir anlatıyor. Bir gün Hoca Ebü Mansür Varkâni şeyhimizi ziyarete geldi ve, “Ey şeyh! Bana yol göster” dedi. Şeyh, “Hak Teâlâ'nın tutulmasını emrettiği yolu tut” dedi. Ebü Mansür'un, “Bu yol hangi yoldur?” şeklindeki sorusuna şeyh şöyle cevap vermiştir: Hak Teâlâ bu yolu tanımlarken, “Bana yönelenlerin yolunu tut” (Lokman 31/15) demiş, “Çıkmaz sokağa girenlerin yolunu tut” dememiştir. Yani, “Bizimle birlikte olan ve bizimle beraber bulunanların yolunu tut” buyurmuş, “Kötülerin gittiği, dünya ve ahirette yüzü kara olanların tuttuğu yolu tut” dememiştir. Ebü Mansür, “Yâ şeyh! Bu yola 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giderken nasıl bir kumanya lazım?” diye sorunca şeyh, “Sürekli olarak şu duayı oku” dedi: Ey umut sahiplerinin umudu, beklentisi olanların muradı! Umudumu boşa çıkarma, beklentimi kesip atma. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Müslüman olarak canımı al ve beni iyi insanlar arasına kat. 


Şeyhimizin oğlu Hoca Ebü Tahir anlatıyor: Sultan Tuğrul, veziri Ebü Mansür Varkâni'ye bir adam gönderip yanına çağırdı. Vezir, “Ben henüz akşam namazımı kılmadım gelemem” dedi. Bu sözü işiten adam gidip durumu sultana bildirdi. Sultan hiç ses çıkarmadı. 


Hoca Ebü Mansür evrâdını bitirdikten sonra sultana geldi. Sultan dedi ki: Efendi! Ne zaman bir iş için seni çağırsam, “Kur'an okuyor veya namaz kılıyor” diye haber geliyor, bu da işlerin aksamasına sebep oluyor. 


Ebü Mansür: Durum sultanın buyurduğu gibidir. Ancak şunu bilin ki ben önce Allah'ın kuluyum, sonra sizin uşağınızım. Hakk'ın emrini yerine getirmez isem sizin fermanınıza da uymam. Eğer Allah'a kulluk yapmayan, daima size uşaklık yapan bir vezir bulursanız ben gider evimde otururum. 


Sultan: Allah'a kulluk etmeyen bir vezir bulmaya benim hiç ihtiyacım yok. Ben senden bundan daha fazla bir şey istemiyorum. Allah'a ne kadar kulluk yapmak istiyorsan yap, sonra benim işime gel. 


Ebü Mansür sultanın huzurundan çıkıp evine geldi. 


Şeyh Ebü Said Nişâbur'da bulunduğu sırada bu durumdan haberdar oldu. Durumu öğrenir öğrenmez Ebü Mansür'u tebrike gitmek için atının hazırlanmasını emretti. Hankahtan çıkan Hasan el-Müeddib dervişin birini yola çıkarıp durumdan Ebü Mansür'u haberdar etti. Şeyh konağın önüne gelince, kapıcı Hasan el-Müeddib'e dedi ki: Hemen içeri buyurun, çünkü vezir, şeyhin gelişini haber aldığı vakitten beri konağın ortasında ayakta sizi beklemektedir. Israrla oturmasını rica edenlere, “Doğru değil, böyle ulu bir zat bizi ziyaret için ayağımıza kadar gelsin ve biz oturup onu bekleyelim, hiç olur mu?” diyor. 


Şeyh konağa girip Ebü Mansür'un ayakta durmakta olduğunu görünce sordu: Efendinin bu şekilde ayakta durmasının sebebi nedir? 
Vezir: Şeyhin gelişini haber aldığım andan itibaren bu şekilde ayakta dikiliyorum. Şeyh yolda ayaktayken onu oturarak beklemeyi doğru bulmadım. Şeyh: Biz de kıyamet günü sen ayakta dikilirken oturmayı uygun bulmayacağız, senin oturman sağlanmadıkça da oturmayacağız! 
Vezir: Dünya ve ahiret mutluluğu bize yöneldi. 


Şeyh oturdu ve veziri tebrik etti. Vezir: Ey şeyh! Sultan Türk'tür ve öfkelidir. Korkuyorum ki öfkeye kapılıp kötü bir iş yapar, dedi. Şeyh dedi ki: Sultanın huzuruna varınca eğer Ahzâb duasını okursan sana hiçbir kötülüğü dokunmaz. Bu dua konusunda Resülullah”tan (sallallahu aleyhi vesellem] sahih bir şekilde ifade edilmiştir: “Her kim sultanın huzuruna çıkar ve Ahzâb duasını okursa hiçbir kötülük görmez, işi görülmüş olarak oradan ayrılır.” Dua şudur: Allahım! Gece ve gündüz gelip senden gelen hayrı haber veren ziyaretçi müstesna her türlü kötülükten, felaketten, afetten gece ve gündüz âniden kapıyı çalan şerlerden ve musibetten kutsal nuruna, temiz ululuğuna ve büyüklüğün bereketine sığınıyorum yâ Rahmân! Allahım sığınağımız sensin, sana sığınıyoruz, başvuru yerimiz sensin, sana başvuruyoruz. Ey önünde zorba kralların eğildiği ve firavunların boyun eğdiği Allah! Bizi rezil etmenden, sırlarımızı ortaya sermenden, adını unutmamızdan ve şükründen yüz çevirmemizden sana sığınıyoruz. Uyurken de uyanıkken de seferde de hazarda da geceleri de gündüzleri de zikrin şiarımız, övgün örtümüzdür. Bizi koruma zırhına al, inayetinin koruması altına koy, cömertliğinle bize bol bol hayır ihsan eyle, yâ Rahmân! Ey kendisinden başka ilâh bulunmayan ve şeriki olmayan! Senden af diliyoruz, yaptıklarımızdan tövbe edip sana dönüyoruz! 


Hoca Ebü Tahir anlatıyor: Şeyh beni Nesâ'ya gönderdiğinde şu duayı ögretmişti ve bu duayı okumayı sakın ihmal etme, demişti: “Yâ 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hannan, ya mennan, ya deyyan, ya burhan, ya sübhan, ya Rahman, ya müstean, ya Azize'ş-şân, ya daime”s-sultan, ya kesire”l-hayr ve”l-ihsan, neüzü bike mine”l-hırman ve”l-hızlanl” (Ey şefkatli, lutufkar, denetçi, delil, kutsal, merhametli, yardımı istenen, şanı yüce, egemenliği sürekli, iyiliği ve ikramı bol olanl Mahrum kalmaktan ve desteksiz olarak ortada bırakılıvermekten sana sığınırım). 


Şeyh şu duayı sabah evrâdı arasında okurdu: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi maşallah, hayır ancak Allah'tan gelir, bismillâhi maşallah. Bütün nimetlerimizin biricik kaynağı, “Bismillahi maşallah, ve la havle ve lâ kuvvete illa billâh, bismillah” isminin olduğu mahalde yerde ve gökte zarar söz konusu olmaz, o işitir, bilir. “Bismillahi”ş-şafi, Bismillâh-i kafi, bismillahi”l-muafi, bismillahi zi'ş-şe'ni's-sedidi's-sultâni'l-azi- mi'l-burhân.” Allah'ın dilediği olur, şeytandan Allah'a sığınırım, müminler için rahmet ve şifa olan şeyi Kur'an'da o indirdi. Böylece ölümsüz “Diri”nin koruması altına girdik, kendisinden başka ilâh olmayana dayanıp bize kötülük yapmak isteyenlerin kötülüklerini defettik, asla kopmayan sapasağlam bir kulpa sarıldık (Bakara 2/256). Allah işitir bilir. 


Şu dua da şeyhimizden sahih bir şekilde rivayet edilmiştir. Her gün sabah namazından sonra okurdu: Hamdolsun âlemlerin Rabb'ine; çokça, hoşça, mübarek olacak biçimde, Rabbimiz'in seveceği ve razı olacağı, zatındaki kereme, celâlindeki izzete yaraşır bir şekilde. 


Hamdolsun Allah'a, sayısızca, sonsuzca, sonu hayır olan, yol gösteren ve bize afiyetini bahşeden Allah'a hamdolsun. Bize ve tüm halkına olan ihsanı ve ikramı sayısınca Allah'a hamdolsun. Yaratıkların işlediği sevap ve günahlar sayısınca Allah'a hamdolsun; çünkü bizi yaratıklarının pek çoğuna üstün kılmıştır. 


Allahım bize ve bütün yaratıklarına verdiğin nimetlerden dolayı bütün övme çeşitleriyle seni övüyor, sana hamdediyoruz. Allahım, meleklerin, peygamberlerin ve bütün yaratıkların selâmı peygamberimiz Muhammed'e ve âline olsun, Allah'ın rahmeti ve bereketi de. Ey hafaza melekleri! Merhaba, merhaba ey dost, şahid ve âdil kirâmen kâtibin! 
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Allah”ın selamı üzerinize olsun, kerem sahibi iki arkadaşım olduğunuz- dan Allah sizi en iyi şekilde ödüllendirsin, sizden razı olsun. Bismillah ve billah ve la havle ve lâ kuvvete illâ billah ve eşhedü en lâ ilahe illallah vahdehü ve la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülüh, cennet haktır, kıyamet mutlaka kopacaktır, Allah kabirdeki ölüleri diriltecektir. Allah”ın kulu ve kölesiyim, (O”nun yardımı olmadan) kendim için umduğum hiçbir iyi şey temin etmeye gücüm yetmiyor, sakınmak istediğim bir kötülüğü de defedemiyorum. İslam fıtratı, ihlas kelimesi, peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) dini, atamız İbrahim'in (aleyhisselam) millet ve dostluğu üzere bulunuyor, dostluklarını ikrar ediyor, düşmanlarından ilgimi kesiyorum. 


Allahım! Bahşettiğin afiyet ve nimet içindeyim. Afiyet ve nimetinin tamamına erdir, Allahım sabah akşam seninleyim, hayatım ve mematım seninledir, sana güveniyorum, dirildikten sonra huzuruna geleceğim. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah”Hazim. 


Şeyhimizin her gün sabah namazının farzından sonra yirmi kere şu duayı okuduğu sahih olarak nakledilmiştir. Allahım ölümü ve sonrasını hakkımda mübarek kıl ve beni ateşten koru. 


Şeyhin ahfadından Hoca Ebü'i-Berekât'ın el yazısıyla yazılmış bir yazı gördüm. O, Hoca İsmail Abbas'tan, oda Muhammed Ârif Nevkâni'den işitmiş. Şeyhimiz Ebü Said (kuddise sırruhül demiş ki: Rivayet edilen bir hadise göre Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) cuma günü akşamla sabah namazı arasında on rekât namaz kılar, iki rekâtta bir selâm verir, her rekâtta bir Fâtiha, on İhlâs okur, namazı bitirdikten sonra yüz kere, “Sübhânellah, elhamdülillah, estağfirullah ve etübu ileyh” derdi. 


Bil ki şeyhimiz Ebü Said'in (kuddise sırruhül yemek yendikten sonra okumayı adet edindiği sofra duası şuydu: Allahıml Verdiğin rızkı hakkımızda hayırlı kıl ve daha hayırlı ve üstün rızık ihsan et, istediğimiz ve istemeyi aklımıza getirdiğimiz hayırları lutfet, geniş hazinenden daha fazlasını ver, biz sana tâlibiz. 
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Mektuplar 
Şeyhimizin bazı mektuplarını teberrüken buraya alıyoruz. 


Sultan Çağrı, Mihene valisi ve şeyhimizin müridi Hoca Hamuveyh eliyle şeyhe mektup yazarak bir ricada bulunmuş ve bu mektubu iletmesi için de Hoca Hamuveyh'i göndermişti. Şeyhimiz cevap olmak üzere şu mektubu göndermişti: 


Bismillâhirrahmânirrahim. Ulu ve yüce Allah muzaffer ve büyük hükümdardan inayetini eksik etmesin ve onu nefsine ve yaratıklarına bırakmasın. Rızasına uygun işler yapmasını nasip etsin. Sonu pişmanlık olan işler yapmasından lutfu, ihsan ve rahmetiyle korusun. Büyük ve muzaffer hükümdarın (Allah ona hayırlı işler yapmayı nasip etsin) Hoca Hamuveyh eliyle (Allah bu zatı da doğruluktan ayırmasın) gönderdiği mektubu aldım ve okudum. İçeriği hakkında bilgi sahibi oldum. 
Söz konusu ettiği özürleri öğrendim ve tam olarak anladım. Ben de kendimle ilgili mazeretleri açıklıyor ve arzediyorum. Ümit ederim kabul eder. Ulu ve muzaffer hükümdarın özürlerini, ismi yüce Allah'ın lutfuyla kabul etmesini niyaz ediyorum. Hak Teâlâ iki cihanın belalarını ondan uzaklaştırsın dünya ve ahirette iyiliğin üzerine olmasına ve kurtuluşuna vesile olan işler yapmaya muvaffak kılsın, tek olan ve ortağı bulunmayan Allah'a hamdolsun. 


Nişâbur'da bulunduğu sırada şeyhimizin yanına gelen bir derviş, “Mihene'ye gitmeyi düşünüyorum” dedi. Şeyh kâğıt kalem istedi, sonra dervişe, “Ebü Tahir'e mektup yazmam için biraz beklemen gerek” dedi ve şunu yazdı. Bismillâhirrahmânirrahim. Lutufkâr ve her şeyden haberdar olan Allah'ın selâmı büyükler ve küçükler üzerine olsun. O dilediği zaman onları (aile bireylerini) bir araya getirmeye kadirdir. Vesselâm. Şeyh, yerine ulaştırılmak üzere mektubu dervişe verdi. 


Dervişin biri şeyhe, “Ey şeyh! Merverrüz'a gidiyorum. İstediğin bir şey var mı?” diye sordu. Şeyh, “Biraz bekle, Kadı Hüseyin'e bir şey yazayım” dedi ve sunu yazdı: Bismillâhirrahmânirrahim. 
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Bakınca yârimin gözüne, bilir gönlümden geçeni, 
Bakınca gözüme, bilirim ne istediğini. Vesselâm. 


Şeyh, aziz bir hatip için ricada bulunmak üzere büyüklerden birine şu mektubu yazdı: Yüce Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi âlim şeyhin üzerine olsun. Bu hatip çok faziletlidir. (Allah faziletini sürekli kılsın) ilim ve fazilet ocağı olan bir aileden gelmekte, ziyaret edilmekte, yakınlığı kazanılmak istenmekte ve bereketi umulmaktadır. Kendisine şefkat gösterilerek benzerleri gibi bir muamele göreceğini, kerem ve lutufkârlığının onu da kapsamına alacağını umuyorum. Vesselâm. 


Ezcah kasabasının hatibi şeyhe bir mektup yazmış, şeyh de ona cevaben şu mektubu göndermişti: 


Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adıyla ... Çok erdemli hatibin -Allah erdemini sürekli kılsın- mektubunu aldım. Allah, din, dünya ve ahiret itibariyle onu kendisine yaklaştıracak işler yapmaya muvaffak kılsın. 
İçinizdeki her şeyi, sağlıklı inancı ve samimi dostluğu bana açmış bulunuyorsunuz. Bunun böyle olmasında şaşılacak bir şey yok. Çünkü Hakk'ın nuruyla içte olanlar zaten görülür ve gönüller gözetlenir. Allah size ömür versin. Kötülüklerden korusun. Vefat eden hanım konusuna gelince, Allah kabrini nurlandırsın. Kendisini göreceğini müjdeleyerek gönlünü ferahlandırsın. 


Şeyh, bu vefat dolayısıyla uzun olmayan şu kısa manzumeyi okudu: 


Her kadın kaybettiğimiz hanım gibi olsaydı. 
Elbette kadınlar erkeklerden üstün olurdu. 


Hoca İmam Muhammed b. Abdullah b. Yusuf Cüveyni Nişâbur'da Hak Teâlâ'nın rahmetine kavuştu. Şeyhimiz, Nişâbur şehrinin büyüklerine baş sağlığı dilemek için Mihene'den şu mektubu gönderdi: 


Bismillâhirrahmânirrahim. Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi ululara ve beylere ... Hak Teâlâ şöyle dememizi ister: Allah'tan geldik, dönüşümüz de O”na olacaktır. Kazasına rıza göstererek, hükmüne boyun eğerek, kahrı altındayken bile hamdederek ... 


Şeyhimiz Nişâbur'dayken, ayakkabılarını giymiş, yol hazırlığını yapmış bir derviş şeyhin huzuruna gelip, “Mihene”ye gidiyorum, bir emriniz var mı?” diye sordu. Şeyh, “Bekle, aileme bir pusula yazayım” dedi ve şunu yazdı: Bismillâhirrahmânirrahim. 


Hiçbir ressam, yüz sene uğraşsa bile meydana getiremez, Yağmurun bir yağışta meydana getirdiği kadar güzel manzaralar Taze bir çehre, açılmış bir ufuk, güzel bir zeminl Vesselam. 


Şu mektubu şeyhimiz Merv'deki fıkıh bilgini Ebü Bekir Hatib'e Mihene'den yazmıştır: 


“Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adıyla ... Her zaman, biricik ve erdemli bilgini duayla yadediyoruz. Allah kuvvetini, yardımını lutfetsin. 
Taatini ve istikamet üzerine olmayı sürdürmeyi nasip etsin. Seni ve çocuklarını yâdetmediğim hiçbir vakit yok. İsmi Aziz olan Hak'tan dilerim ki seni ve bütün çocuklarını korusun. Dünya ve ahiretle ilgili işlerinizde yardımcınız olsun. İyi ve güzel işler başarmayı nasip etsin. Lutfuyla sizi nefsinize bırakmasın. O, dilekleri kabul edenlerin en hayırlısıdır. Biricik ve pek erdemli bilgin, -Allah başarılarını sürekli kılsın- hep afiyette ve gönül huzuru içinde olsun. Sizlere, evlatlarınıza, küçük büyük herkese selâmlar. 
Özellikle Hasan el-Müeddib'e -Allah izzetini dâim kılsın- bol bol selâm gönderiyorum. Allah'a hamd, Muhammed'e ve âline selâm olsun.” 
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ŞİİRLER 
Şeyhin okuduğu şiirler: 


Sevgili! Havrân memleketinde bir tek diken bile yok. 
Zira dikenin benim ve yaşantımla bir işi yok. 

Lutfuna ve gönül alan güzelliğine bedel olmak üzere 
Yüz canım olsa da feda etsem, ayıp değil! 

Nerede olursan ol senden haber getiren dedektiflerim var, İster sözünde dur, ister durma. 

Şu âlemden başka bir âlemimiz yok. 

Cehennem ve cennetten başka bir mekânımız yok 
Âşıklık ve rindliktir sermayemiz 

Zâhidlik ve softalık apayn bir âlemdir, bizde yok. 

Her zaman önümüzde olan sadece ekşi ayran ve 
Bugün pişen bu ya da dünden kalan artıklar. 

Makam sahibi olmanın izzeti azil zilletine değmez. 
Çünkü sana, Medine'ye kadar hacı ışığı lazım. 
Dilberin bir izine rastlamak için didindim durdum Nihayet bilgi şüphede, şüphem bilgide kaybolup gitti. 
Ne hayalimde ne de belleğimde bir şey kaldı, 

Ne de ondan nişan veren sağlıklı bir işaret 

Aşıkla uzun zaman uğraştım durdum ve sandım ki 
Ben böyle, o şöyle diye ünlendik. 

Hakikatte ise gördüm ki O”ndan bir hayal bile yok, 
Aşık da Maşuk da ben imişim, anla bu hikayeyi artık. 
Bir gönül ki ululuğunla ona şöyle bir nazar edersen Önemsiz ve değersiz olsa da bu sayede değer kazanır, Basit bir ot yaprağı bile olsa 
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Nazar edince onu serviye dönüştürürsün. 
Bir kalp yedi kat yerin altında gizli olsa da 
Sen ona nazar edince himmeti arşı geçer. 


Vahdet yolunda ne küfür var ne iman 
Nefsinden bir adım çık ve yolu gör. 

Ey cihanın canı! Ve İslâm'ı seçen 
Engerek yılanıyla ol, ama nefsinle olma! 


Bir gün şeyhimiz mübarek hankahının önündeki ağaca bakmış, yapraklarının sarardığını görünce şu beyti okumuştu: 


Sen de sarardın, ben de 
Seni güz sararttı, beni ise ay yüzlü 


Başka bir gün ilâhicinin biri şeyhin huzurunda şu beyti okudu: 


Yoldaşlığım bana lazım değil, sen yolunda git, 
Sana selâmet, bana felaket ola. 

Şeyh, öyle değil, şöyle demeli dedi: 

Sana selâmet, bize gönül huzuru ola. 


Şeyh dedi ki: Bu gece İbrahim, 
“Ben idim, bir de o, bir de o, ve ben. İşte saadet!” 
mısraını okudu. Burada üç kişi bahis konusu ediliyor. Doğrusu şöyle: 


Ben idim, bir de O. O, gene O. işte saadet! 

(Ben varım, hü, hü, hü. İşte mutluluk). 

Adam olayım diyorsan varlığından vazgeç. 

Bâde içmeden sarhoş olmayı umma. 

Putların (dilberlerin) zülfüne el uzatmaktan vazgeç, Putun günahı ne? Sen putperestlikten vazgeç! 


* 
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Kökülün sultan, yanağın taht olalıdan beri, 

Gönlüm tahtının karşısında el pençe durdu. 

Bir gün beni baht maktulü olarak görürsen, 

Kökülün ilmeğinin sıkıca boğazıma geçtiğindendir. 

Yakalayacağım senin misk kokulu saçlarını 

Yasemin yaprağına benzeyen yanağına öpücük konduracağım 

Bir kere ayak bastığın her bir yerin 

Toprağına bin kere secde edeceğim 

Senden gelen mektuba bin büse konduracağım, cömertçe, 

Eğer onu senin mührünle mühürlü görürsem, 

Keskin kılıçla kessinler elimi, 

Bir gün senin yenini tutmak nasip olursa, 

Olüm beni susturunca şu dizeyi okumak gerek: 

“Dilim ona yine hitap eder: Aferin sanal” 

Yeterli miktara kanaat et, rahat yaşarsın, 

Yeterli miktar varken daha fazlası için didinme. 

Katılık olmaksızın bir kuru ekmek de, 

Çorak yerden çıkan su da yeter sana 

Her süs kişiyi güzelleştirir. 

En çok da onu, iffet süsü güzelleştirir. 

İmam İsmail Savi anlatıyor: Şeyhe bir not gönderdim: Biri seni gıybet etti, hakkını helal et, diye yazdım. Şeyh, “Helal ettim” dedi ve mübarek yazısıyla kâğıdın arkasına şu notu düştü: 


Didinme bulutları dağıldı, sevgi ayı ortaya çıktı 
Gaybın karanlığında sabahın aydınlığı ışıldadı 
Özür meltemi hafif hafif esti, 

Gönülden kabul gördü. 
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Bir yanda aslan, diğer yanda kilıç, 

Zavallı gönlüm aslanla kılıç arasında. 

Arzu edildiği gibi işler yolunda. 

Ortam neşe ortamı, neşelenmek gerek, 

Sonu gelmeyen dert ve keder niye? 

Bahtın, seni olman gereken noktaya ulaştırır, Danışmanların verdiği akıl ne işe yarar? 

Felek, bu âleme senin bir benzerini getirmez, 

Hatta seni doğuran bile bir daha senin gibisini doğurmaz. 
Hak, hiçbir zaman bir kapıyı yüzüne kapatmaz, 
Ondan daha iyi yüz kapı açmadan ... 

Şu anda içinde bulunduğun dünyada kendini yok say, 
Henüz içinde bulunmadığın öteki âlemi de bir kenara koy, Aşık ol, aşkların amaçlarını araştır, 

Hoş olan da zarif olan da iyi olan da budur. 

Ey sakil Keyif sermayesi olan kadehi getir, 

Kubâd'ın tacı gibi ışıl ışıl olan büdeden sun ve 

Gül kokulu ve akik renkli bâdeden, 

Günah kapısının kilidi, neşe kapısının anahtarı budur. 
Ben hoşnutsuz olunca o hoşlanır, 

O hoşlansın diye diye hoşnutsuzluğu tercih ediyorum. 
Ben ağlayınca o, keyfinden gülüyor. 

Beni zayıflamış görünce de semiriyor. 

Kimi güneşi, kimi taşı, kimi ağacı mihrap edinmiş, 
Ben ise o dilberin cemalini mihrap edindim. 

Karanlık gecede yüzündeki peçeyi açınca, 

Yolunu kaybeden âmânın gözü açılır ve yolu bulur. 
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Seni görmek için beş gün beklemeye takatim yetmez, 

Ey dilber, ey sultan! Bundan dolayı elli defa ah vah ediyorum. 
Şimdi görmek istiyorum seni, bana elli beş lazım değil, 

Ben okur yazar değilirn, hesap kitap da bilmem. 

Bir yerde ki sen varsın, üzüntüden eser olmaz orada, 

Bir yerde ki sen yoksun, neşe ne gezer orada! 

O kimse ki senden bir an ayrı kalmadı, 

Az gelir ona yer gök dolusu mutluluk. 


Şeyh, şu dörtlüğü kendi el yazısıyla yazmıştır: 


Zaman ayırdıysa da bizi birbirimizden, 

Gönül yakınlığı sayesinde birlikteyiz, 

Yaktığından sevda beni, gönlümde hayal ettim seni, Nereye baksam gözüm hep görür seni. 

Ey dost! Bütün varlığımla sana aidim, 

Bu bir gerçek, sözün riya değil, sanat da... 

Eğer sen o temiz varlığından çıkarsan, 

Ey dilberl Oradaki yerini alabilirim ben. 

Leyla”lının mahallesinde karşılama ve veda törenleri oldukça, Ağalar meyve verip meyveler olgunlaştıkça, 

Şu mavi kubbede bunca yıldızlar durdukça 

Benden selamlar, saygılar dostal 


* 


Olgunluğa yüz tutmuş olmak başka, olgunlaşmış olmak başka! 
Canını sıkma, kendini üzme 
Canını sıkanların bizimle işi yok. 


Li 
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Acırım şu iki ismi gelişigüzel okuyanlara, 

İki büyük isim gelişigüzel söylendiği için anlamsız kaldı. 
Biri, her güzele bir gözle bakmaları, 

Diğeri, her işığa ayrım yapmadan aşık demeleri. 

Acırım sana iyi dediklerinde, değilsin her iyi gibi, 

Acırım yoluna aşık yolu denilince, değil basit aşk yolu gibi. 


Bir zamanlar şeyhimizin huzurunda şu dizeleri okumuşlardı: 


Vefalı ve iyi huylu ol, riyadan sakın 
Ki aramızdaki ilişkiler düzelsin. 


Daha çok mal edinme, daha önde olma insanların işi, 
Oysa rahat ve güven dervişliktedir, 

Bu dünyada birini tercih et, o sana yeter, 

Eğer aklın ve bilgin varsa. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Şeyhimizin Son Haline Dair 


BİRİNCİ KISIM 


Vefat Esnasında Verdiği Tavsiyeler 


Vefatının yaklaştığı son zamanlarda şeyh demişti ki: Bana (Allah tarafından) bildirildi: Şu insanlar buraya seni görmeye geliyorlar. Buraya gelen insanların bizi görmeleri için şimdi seni onların arasından alacağız. Bu olay (hârikulâde manevi haller) bizden zuhur edip duracaktır; ister olalım, ister olmayalım bu iş kıyamete kadar sürüp gidecektir. 


Şeyh, hayatının son demlerinde demişti ki: Birçok hankahlar ortaya çıkacak, hırka giyen dervişler çoğalacak. Lâkin bunlar halk için gizli kalacak, insanlar onları farkedemeyecek, onlara baktıklarında hepsini bir görecek, bir bilecek, böylece bu cemaat örtülü kalacak, halk onları göremeyecek. 


Ceddim Şeyhülislâm Ebü Said -ki şeyhin evladındandır- demişti ki: Şeyhimiz son zamanlarda konuştuğu sohbet meclislerinde bir sene 


368 * TEVHİDİN SIRLARI 


süreyle her gün derdi ki: Ey müslümanlar! Allah'ın takdir ettiği kıtlık geliyor! 


Son kurduğu mecliste veda etmiş, bundan sonra da meclis düzenlememişti. Bu mecliste cemaate dönüp, “Yarın size kimsiniz, diye sorulursa ne diyeceksiniz?” diye sormuş, cemaat de, “Şeyh ne buyururlarsa onu” diye cevap vermişlerdi. Şeyh şöyle dedi: Deyiniz ki: Biz küçükleriz, büyüklerimiz ileride. Bizi büyüklerimizin yanına götürün, çünkü küçükler adına büyükler konuşur. Büyüklerinizi bulmak için çabalayınız, çünkü sizi size bırakırlarsa açık bir şekilde rezil olursunuz. 


Sultan Tuğrul”un veziri Ebü Mansür Varkani bir gün şeyhin huzuruna geldi ve, “Ey şeyh! Bana öğüt ver” dedi. Şeyh dedi ki: Kullar için makamların ilki Allah”ın kaderini gözetmektir. Peygamberlik makamı- nın sonuncusu müminlerin hakkını gözetmektir. Bugün senin işin halka haklarını vermektir. Sürekli olarak şu hadisi dikkate al ki Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] yarın elinden tutsun. Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem] buyurdu: “Özel kişilere (aile bireylerine) merhamet ettiğiniz gibi, halka merhamet etmedikçe hiçbiriniz cennete giremez.” Şu insanların hepsi senin devletinin evlatlarıdır, onların tümüne evladın gibi bak. 
Dünyanın fâni servetine ve halkın yoğun ilgisine aldanma Halk, kendi ihtiyaçlarının kullarıdır. Eğer ihtiyaçlarını karşılarsan, bir sürü kusurun bile olsa seni sayarlar. Ihtiyaçlarını karşılamazsan, birçok hünerin bile olsa sana ilgi göstermezler. 


Şeyh hayatının son dönemlerinde cemaate dönüp onlara şu tavsiyede bulundu: Dervişlere hizmetle meşgul olmalısınız, onlara hizmet için el pençe durmalısınız. Küçükler oyun oynamamalı, gençler şımarmamalı, yaşlılar softalık ve mürâilik yapmamalıdır. İki cihanın ilmi şu kelimelerden ibarettir: “Biz Allah'a aidiz, biz O'na döneceğiz, bunda şüphe yok” (Bakara 2/156). Allah'ın kıtlığı geldi! Allah'ın kıtlığı geldi! Allah'ın kıtlığı geldi! Bundan evvel ekmek ve su kıtlığı vardı. Şimdi Allah'ın kıtlığı geldi. Bana bakınız, bu mesele bizimle hitam bulmuştur. Şeyh daha sonra ellerini yüzüne sürdü ve sözünü bitirdi. 
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Şeyh veda meclisinde şöyle demişti: Çocukluğumda Muhammed Ganâzi'ye gider, ondan Kur'an öğrenirdim. Kur'an okumayı tamamlayınca bir edebiyatçıya gitmem gerektiğini söylediler. Üstada, “Beni bundan affedin” diye ricada bulununca, “Sen bizi affet” diye karşılık verdi ve, “Şu söz bizden sana yâdigâr olsun” diye ekledi. Bir an için dikkatini Allah'ta topladığın gün senin için yaşadığın günlerin en hayırlısıdır. Ben de size bunu aynen tavsiye ediyorum. Hak'tan gâib olmayınız. Şeyh daha sonra Hasan el-Müeddib'e döndü ve, “Ayağa kalk” dedi. Hasan da ayağa kalktı. Şeyh şöyle dedi: İyi biliniz ki ben hiçbir zaman sizi benliğe (varlık iddia etmeye) davet etmedim. Sizi, yokluğunuzu kabul etmeye davet ettim. Hep, “O'nun varlığı yeter” dedim. O, sizi yokluk için yaratmıştır. Bir kimsenin iki cihan halkı kadar ibadeti olsa bu, bir kişiyi rahata erdirmeye bedel olmaz. Hz. Peygamber isaılallahu aleyhi vesellem) sahabeye, “Allah'ın ahlâkıyla ahlâklanınız” diye tavsiyede bulunmuştur. Biz de size aynı şeyi söylüyoruz. Allah'ın yolunu tutunuz, her şeye Allah'la bakınız. Allah'tan halka bakınız. Zira bir kimse halka halkın gözüyle bakarsa onlarla çekişir durur. Halka Hakk'ın gözüyle bakan onlara karşı hoşgörülü olur. 


Şeyh söz konusu veda meclisinde Hoca Hamuveyh'e döndü ve dedi ki: Efendi! Halkı himaye ettiğinden sana Hamuveyh demişlerdir. 
Şu halde halka kulak ver, bizim işimizi dikkate al. Bizi cuma günü buraya getirecekler, o gün bizim pazar günümüz olacak. O gün çok kalabalık olacak, gördüğünüz ve görmediğiniz cemaatler bu kalabalığı oluşturacak. Sen inancını koru, evden mezara bir defada bizi ulaştırmaları için çabala, zira önümüzde büyük engeller olacak. 


Hâce Neccâr, görünmeyen cemaatin hangisi olduğunu sorunca şeyh cevap verdi: Ey Ahmed! Resülullah'ın halifelerinden üçü cinniler üzerine halife olarak atanmışlardı: Ömer, Bahr, Akb. Akb bizim sohbetimizde bulundu, vefatımızdan sonra kabrimizin başına gelerek ölünceye kadar burada bize komşu olarak yaşayacak. Arefe ve kurban bayramı dışında gaib olmayacak. Gerek Nişâbur'da gerekse burada birçok cinni cemaat sözlerimizden zevk almışlar, huzur bulmuşlar, bu 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nefeslerle ünsiyet etmişler, dervişlerin semaına gelip el pençe durmuşlardır. Dervişler ve siz kabrimin başında sema ettiğiniz sürece onlar da huzura geleceklerdir. Onların hakkını tertemiz bir şekilde gözetin. Konağında her gece buhur (çörek otu) tüttür, çünkü bu kokuyu alan kâfir cinler kaçarlar. Emrediniz, ikindi namazı vaktine kadar yerleri süpürüp temizlesinler ve gönüllerindeki tüm kötü duyguları silsinler. Can verirken eğer bir ses işitir de kimseyi göremezseniz bunun onlardan geldiğini biliniz. Biz giderken size dört şeyi miras bıraktığımızı daima hatırda tutunuz: Silip süpürme, yıkama temizleme, arama tarama, söz sohbet. 
Sizler bu dört husus üzerine bulunduğunuz sürece kanalımızdan gelen sular (feyizler) üzerinize akacak, din tarlalarınız yeşillenecek, taze kalacak. Halkın yöneldiği ve temaşa ettiği kıble olunuz, bu dört ilkeden bir şeyin eksilmemesi için çabalayınız, çünkü zamanla bundan bir şey kalmayabilir, kalan da yok olup gidər. Bu iş bizimle hitam bulmuştur. 
Bizim bin ayımız (seksen üç yaşımız) tamam olmuştur, binden sonra sayı da yoktur. “İnnâ lillâhi ve inna ileyhi raciün” (Bakara 2/156). 


Şeyh aynı mecliste kâğıt kalem getiriniz dedi, getirdiler. Şeyhin katibi Ebiverdli Topal Ebü”l-Hasan”a işaret ederek, yaz, dedi. O da yazdı: 


Bismillâhirrahmânirrahim. Ebü Tahir Said b. Fazlullah. Allah onu arındırsın; lutfu, keremi, yardımı ve desteğiyle mesut eylesin. Ve lâ kuvvete illâ billâh. 


Ebü'l-Vefâ Muzaffer b. Fazlullah. Allah onu zafere ulaştırsın, desteklesin, hayırlı ve dürüst bir kişi olmasını nasip etsin, yolu açık olsun ve lâ kuvvete illâ billâh. 


Ebü'l-Alâ Nasur b. Fazlullah. Allah onu başarılı kılsın, desteklesin, zafere ulaştırsın, hayırlar nasip etsin. Lâ kuvvete illa billâh. 


Ebü Ali Muttahar b. Fazlullah. Allah onu yüceltsin, arındırsın, güzellendirsin, desteklesin, edeplendirsin, hayırlı kılsın ve lâ kuvvete illâ billâh. 


Ebü”l-Beka el-Mufaddal b. Fazlullah. Allah onu bâki ve yaratıkları- nın çoğundan üstün kılsın. La kuvvete illâ billâh. 
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Ebü Tahir'in evladı: Ebü'l-Feth Tahir b. Said, Allah'ın fethi onun için onunla zuhur etsin, ondan ve cemaatinden tecelli etsin. Lâ kuvvete illâ billâh. 


Ebü Sa'd Esad b. Said. Allah onu mutlu kılsın, desteklesin, düzeltsin ve la kuvvete illa billah. 


Ebü”l-İz el-Muvaffak b. Said. Allah onu başarılı kılsın, ona yardımcı ve destek olsun, hayırlı kılsın, edeplendirsin, düzeltsin. La kuvvete illa billah. 


Ebü'l-Ferec Fazl b. Ahmed el-Âmiri. Allah üzüntüsünü onunla ve ondan kaldırsın. Lâkuvvete illâ billah. 


Ebü”l-Fütüh Mesud b. Fazl. Allah onu mutlu ve erdemli kılsın, ona ululuk nasip etsin. Lâ kuvvete illâ billâh. 


Sonra dedi ki: Bizden sonra burada isimleri anılan on kişiden biri hayatta kaldığı sürece (bizden) izler kalacak, talepler sürecek. Hepsi toprağa girince halk arasında bu hususun üzeri örtülmüş olacak. Sonra şunu söyledi: Sadece biziz O'nunla O'nun için olan. 


Şeyh bu sözleri bu mecliste söyledikten sonra bir süre başını önüne eğdi, sonra kaldırdı. Gözlerinden yaş akıyordu. Cemaat de ağlıyordu. Şeyh dedi ki: İçimizden gelen arzuyu Hakk'a sordu: Bu husus ne kadar zaman kalacak? Cevap geldi: Bu husus ayrıca yüz sene daha halk arasında kalacak. Bundan sonra ne kokusu kalır ne de izi. Herhangi bir yerde bundan bir mana kalırsa o da yok olmaya yüz tutacak, taleplerin de arkası gelecek. 


Biz bu hususu gözümüzle gördük, şeyhin işaret buyurduğu yüz yıl geçince bir gevşeklik ve karışıklık dönemi o ayda baş gösterdi, öyle bir noktaya vardı ki şeyhin mübarek türbesini ziyaret için gelenler bir müddet Mihene'ye giremediler. Dağın arka kısmına 1 fersah mesafede bulunan ve Ser-i Kelle denilen yeri ziyaret edip, dönmek zorunda kaldılar. Nitekim bir mecliste bu hususu şeyh, mübarek diliyle şöyle ifade etmişti: Öyle zaman gelecek ki hiçbir kimse bizi ziyaret için Mihene'ye gelemeyecek. Gizlice Ser-i Kelle mevkiini ziyaret edip dönecekler. Şeyhin bahis konusu ettiği ve hizmetimizde olacağını söylediği yüz sene içinde kılınan beş vakit namaz, akşam sabah kurulan sofra hiçbir zaman onsuz değildi. Her gün sabahları kabrinin başında hatim (zikir) yapılır, her gece yatmadan önce de aynı şey yapılırdı. Seher vaktinden ortalık aydınlanana kadar mumlar yanardı. Hafızlar sabah akşam Kur'an okurdu. 
Evlatlarından ve müridlerinden oluşan süfiler cemaatinden yüzden fazla kişi kabrinin başında ikamet ederlerdi. Bunlar bu işte hiç gevşeklik göstermemişler ve bu işe ara vermemişlerdi. Her gün yeni yeni feyizler ve nimetler zuhur ederdi. Dünyanın her tarafından her sene büyükler o uluya gelirler, sürekli olarak orada semâ eder ve hırka paralarlardı. Bir müşkülü bulunan herkes şeyhin evlatları vasıtasıyla bunu hallederdi. Bu yüz sene içinde şeyhin evladının ve Mihene halkının görmüş olduğu saygıyı ve refahı hiçbir kimse hiçbir yerde görmemişti. 


Daha sonra şeyhin mübarek diliyle ifade ettiği şöyle bir dönem geldi: 1 dirhem bir okkaya, 1 okka 1 batmana denk oldu. 1 batman bir kuzuya, bir kuzu da bir ambar gıda maddesine eşit hale geldi; yani beyliğimiz burada anlatılan hale geldi, bu husustan bir koku, yani dervişlikten bir eser kalmadı. O zaman da olan olur. 


Bu da yüzyıl tamamlandığında vukua gelir ve yine yüzyılın bitimini izleyen ayda bütün bunlardan bir şey kalmaz. Onun mübarek kabri başında evlat ve müridlerinden birkaçı dışında kimse kalmaz. Geri kalanların tümü Moğollar tarafından şehid edilmişler, bazıları da dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlar, gurbete düşmüşler ve hepsi de gurbet ellerinde Hak Sübhânehü ve Teâlâ'nın rahmetine kavuşmuşlardır. 


Şimdi otuz dört sene geçti, bundan önce bahis konusu edilen tertip ve düzenden onun mübarek kabrinin başında bir şey kalmamıştır, henüz bir aydınlık da gözükmemektedir. Şu iki şeyi ümit ediyoruz: Biri şeyhin mübarek lisanıyla ifade ettiği şu husus: Bizden sonra yüz küsur 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sene geçtikten sonra bizden ve bize benzeyen ama bizim gibi de olmayan bir şahıs zuhur eder. Bu iş onun sayesinde canlanır. 


İkincisi de şu: Pederim Nüreddin Münevver'den (Allah rahmet eylesin) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Şeyhin torunu Hoca Ebü”lI-Feth”in şunu söylediğini duymuştum: Şeyh demişti ki: Yüz sene biz hizmetkârınız oluruz, yüz sene de evlatlarım; yolumuz bin sene bâki kalır. 


Şeyhin hizmetkârı Hoca Abdülkerim'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Şeyh dedi ki: Kıyamet alametleri belirene kadar şu iki hususu umar dururuz: İşaret ve beşâret. 


Onun kabrinin baş ucunda birkaç gün huzur bulduğumuz için ömrümüzün sonunda bu saadete belki ereriz diye ümit ediyoruz. İnşallah orada vefat eder ve oraya gömülürüz. Lutfun, keremin ve rahmetinle bize bunu nasip et Allahım, ya Hay, yâ Kayyüm, ya Ze”li-celali ve”l-ikram, yâ erhame'r-râhimin! 

Yine aynı mecliste şeyhimiz Hoca Abdülkerim'e yöneldi ve dedi ki: 


Bu oğlan bu yolu başa kadar götürmek istiyor. Yavrum ulaştığın yere ayağını sağlam bas, daha fazlasını isteme, çünkü bulamazsın. 


Sonra şeyh büyük oğluna dönüp, “Ey Ebü Tahir! Ayağa kalk” dedi. 
Ayağa kalkınca şeyh onun elbisesinden tuttu, kendine doğru çekti ve, “Seni ve çocuklarını dervişlere hizmet için vakfettim” dedi ve şu beyti okudu: 


Aşk yolunda sonuna kadar yürümek istiyorsan, 
Önceden beğendiğin birçok şeyi beğenmemen lazım, 
Çirkin olanı görmelisin ama onu güzel saymalısın, 


Zehir içmelisin lâkin onu şeker farzetmelisin. 


Sonra sordu: Tamam mı? Kabul ettin mi? Evet, dedi. Şeyh sözüne devam etti: Hoca Ebü Tahir'in kutub olduğunu bu cemaat içinde bulunanlar bulunmayanlara duyursun. Ona ululara baktığımız gibi ba- 


kınız. Süfilerin iki efendisi vardı. Biri Kirman”da Hâce Ali Hasan, diğeri Merv”de Hâce Ali Habbaz efendiler. Süfilerin üçüncü efendisi de Ebü Tahir”dir. Ondan sonra artık süfilerin efendisi olmaz, vesselam. 


İKİNCİ KISIM 


Şeyhimiz Ebü Said'in r-s) Vefatı 


Şeyhimiz, receb ayının yirmi yedisine rastlayan bir cuma günü mecliste vaaz ediyordu. Şu beyti okuyarak vaazını bitirdi: 


Yazık ki yola çıkrnak gerekmekte! 
Aşk defterini dürmek icap etmekte! 


Sonra Nişâburlu müridi Hoca Aliyk'e, “Ayağa kalk” dedi. O da kalktı. Dedi ki: Hemen Nişâbur'a gitmen lazım, üç günde gider, üç günde geri dönersin, orada yarım gün kalır, perşembe günü öğle namazı vakti burada olursun. Orada falan bakırcıya selâm söyle, de ki: Şeyh, ahiret yolculuğuna çıkarken kendisine vermek üzere hazırlamış olduğun kefeni istiyor! Aliyk hemen yola koyuldu, gerekeni yaptı. Şaban ayının ilk pazartesi gününün sabahına kadar süfileri sıkıntı bastı. Şeyh ise mecliste vasiyetlerde bulunuyordu. Sonra mecliste bulunan Hoca Abdülkerim”e döndü ve dedi ki: Sağlığımda hamamda beni yıkamaya özen gösteriyordun. Vefat ettiğimde de bu işi senin yapman gerek. Bizi 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yıkarken eksik bir şey bırakma. Bu konuda Hasan da sana yardımcı olsun, dikkat et, telaşa kapılma, guslün şartlarını ve sünnetlerini yerine getir. Bil ki biz koruma altındayız, eğer herhangi bir sünneti terkedersen biz haberdar ederiz. 


Şeyh vasiyetlerini tamamlayıp meclis sona erdikten sonra kürsüden indi, Hasan el-Müeddib'e, “Atı eyerle” dedi. Hazırlanan ata binip Mihene'nin çevresini dolaştı. Halvete girdiği ve çile çektiği her yere ve ağaca veda etti. Hasan el-Müeddib diyor ki: Bu esnada şeyhe eşlik ediyor ve içimden şunlar geçiyordu: Şeyhin vefatından sonra şu hizmetleri yapmalı ve yerine getirmeliyim ama gönlüm aldığım borçlarla meşgulken bunu nasıl yapacağım! Bunları düşünürken şeyh atımın dizginini çekti, bana döndü ve şu beyti okudu: 


Ey can yoldaşım! Biz satranç tahtasındaki asker gibiyiz. 
Şahımız mat olunca oyunu paydos edersin. 


Bunun üzerine şaşırdım kaldım. Şeyh, “Ey Hasan! Gönlünü bununla meşgul etme, çünkü biz vefat ettikten sonra Ebü Sa'd Dâdâ gelir ve borçları öder” dedi ve bu söz aynen dediği gibi gerçekleşti. Şeyhimizin vefatından sonra Hasan el-Müeddib hiçbir şekilde dervişlere hizmet edemedi. Şeyhimizin vefatından sonra dervişlere, şeyhin de işaret ettiği üzere Hoca Ebü Tahir ve evladı hizmet etti. Ebü Sa'd Dâdâ, şeyhin vefatından üç gün sonra Gazne'den geldi ve borçları ödedi. 


Sonra şeyh evine çekildi, yavaş yavaş vücudunu ağrılar sarmaya başladı. Mürid ve evlatları aralıksız yanında bulunuyorlardı. Şeyhimize sordular: Cenazenizin önünde hangi âyet okunsun? Şeyh, “O büyük bir iştir, ama şu dortlüğü okusunlar” dedi: 


Dünyada şundan daha güzel hangi iş var: 
Dost dosta yürümekte, yâr yâre; 

O hep üzüntü, bu tamamıyla neşe 

O tümüyle dert, bu ise baştan sona fiiliyat. 


TEVHİDİN SIRLARI * 377 


Şeyhin cenazesi evden çıkarıldığı gün, şeyhin işareti üzere hafızlar cenazenin önü sıra bu dizeleri okudular. 


Aynı gün şeyhe sordular. Kabrinize kelime-i şehadet ve Ayetü”l-kürs”yi mi, yoksa Tebâreke'yi mi yazalım? Şeyhimiz, “Bu yüce bir iştir” dedi, ama şu kıtanın yazılması gerek: 


Senden istedim, daha doğrusu sana vasiyet ettim. 
Eğer ölürsem yaz kabir taşıma: Bu sevdaya tutulmuştu Belki mahzun ve bağrı yanık bir ârif 

Bu “Garib”in kabrine uğrar da selâm verir. 


Sonra şeyh, Küseyyir'in Azze hakkında söylediği şu kıtayı yazdırdı: 


Ey Azze! Ant içiyorum, kulu olduğum “Zat”a 
Hacıların ve Arafat'takilerin de kulu oldukları zata Senin yerini tutacak başka bir yâr istemiyorum 
Güven sözüme, kerem sahipleri güvenilir insanlardır. 
Üzerimi toprak örttüğünde beni çağırsan, 

Çağrına cevap veririm, kemiklerim çürümüş olsa bile, Kendi başıma kalıp seni anınca parçalanır 

Yüreğim, hicran sebebiyle ve artar hasretim. 


Şeyhin vefatından sonra bu iki kıtayı, her iki mısra bir satır olmak üzere üç satır halinde şeyhin kabir taşına yazdılar. 


Şeyhin vefatından iki gün önce evlatları ve müridleri yanında bulunurken onlara yönelen şeyhin mübarek dilinden şu sözler dökülmüştü: Var olduğu sürece Allah'ın nimetlerinin kıymeti bilinmez, yok olunca bilinir. 

Şeyhin son olarak söylediği söz şu oldu: Kulak verin, dikkat edin, halkın yaptıkları işler imana zarar vermesin (halkın imanına ziyan gel- 


mesin). 
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Hoca Abdülkerim anlatıyor: Şeyh perşembe günü öğle namazı vakti gözlerini açtı ve Hoca Ebü Tahir”e sordu: Aliyk geldi mi? Hayır, dedi Ebü Tahir. Şeyh gözlerini kapadı. Ben kalkıp dışarı çıktım, Aliyk”in gelmiş olduğunu gördüm. Eve dönüp Hoca Ebü Tahir”e Aliyk”in geldiğini ve kefeni de getirdiğini söyledim. Ebü Tahir şeyhe seslenince gözünü açan şeyh sordu: Ne diyorsun? Aliyk geldi, dedi Ebü Tahir. Bunun üzerine Şeyh “elhamdülillâh” dedi. 440 senesi Şaban ayının dördüne rastlayan cuma gecesinin yatsı namazı vakti son nefesini verdi. Şeyhin evinden çığlıklar yükseldi, vaveyla Mihene”nin her tarafına ulaştı. Şeyh daha önce haber vermiş olduğundan bu gürültüyü koparanların cinler olduğunu anladılar. Bu sesler arasında şu sözler işitildi: “Vah! vah! Gittin, götürdün ve geriye halka bir şey bırakmadın.” Gece yarısına kadar durum böyle sürdü. 


Sabahleyin gasil işiyle meşgul oldum. Şeyh, şöyle vasiyet etmişti: Kefen bezinin yarısını peştemal gibi vücudumun alt kısmını, diğer yarısıyla da omuzlarımı örtünüz, çarşafıma sarınız, daha fazla bir şey yapmayınız. 


Hoca Abdülkerim anlatıyor: Şeyhi kefenlediğimizde Hoca Ebü Tahir başta olmak üzere şeyhin bütün evladı hazır bulunmuştu. Ben ise şeyhin ayaklarının bulunduğu taraftaydım. Şeyhe bakınca gözünü açtığını, sağ elinin şehadet parmağıyla uyluğuna işaret ettiğini gördüm. 
Bunu orada bulunan herkes de görmüştü. İşaret ettiği yere bakınca kefenin bir kısmının burasını örtmediğini gördüm. Şeyhin uyluğunun mahrem yerine yakın olan tarafı açıktı. Hemen düzelttim. Bu duruma zaten şeyh, “Dikkat et, guslün şartlarını ve sünnetlerini yerine getir, eğer bunlardan bir şey terkedilirse bil ki onlar (veliler) koruma altındadırlar, durumu haber verirler” sözüyle işaret etmişti. Bir şeyi eksik bırakmıştım, o da bunu göstermiş oldu. 


Güneş ortalığı aydınlatınca şeyhin cesedi dışarı çıkarıldı ve cenaze namazı kılındı. Şeyhin cesedi evinden alınıp hazırlanan kabre getirildi. İzdiham sebebiyle kuşluk vaktine kadar cenaze omuzlarda kalmış, 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halkın bütün çabasına rağmen yerinden kımıldatılamamıştı. Bu durumda Hoca Neccar, Hoca Hamuveyh”e sordu: Şeyh sana ne emretmişti? 
Vakti geldi mi gelmedi mi? Bunun üzerine Hamuveyh, şeyhin vasiyetine uygun olarak asasını kaldırdı ve halkı oradan uzaklaştırdı, cenaze kabre getirilip gömüldü. 


Bu Sırada Gözlemlenen Kerametlerden Bazıları 


Bunlardan biri: Yüksekçe bir kürsü vardı, şeyhin bu kürsüye çıkması için kürsünün önüne bir basamak konulurdu. Şeyh bu basamağa ayağını koyup kürsüye çıkardı, çünkü kürsü, basamak kullanılmadan çıkılamayacak kadar yüksekti. Mihene”deyken şeyh kürsü üzerinde oturup vaaz ederdi. 


Onu bu kürsü üzerinde gasletmişlerdi. Kabrinin karşısındaki evinin zaviyesinde şeyh vefat edince, üzerinde cenazesinin yıkanmış olduğu bu kürsüyü bir daha yerinden kımıldatamamışlardı. Zâviyeyi bir tertibe koymak istedikleri zaman o üzerinde kürsünün bulunduğu zemini yükseltirlerdi. Fakat işi tamamlayıp ellerini çektikleri zaman meydana getirdikleri yüksekçe zemin yerle bir olurdu. Bunu defalarca tecrübe etmişlerdi. Meydana getirdikleri yüksek zemini sabit hale getirmek için birkaç gün uğraştılar ama ellerini işten çeker çekmez zemin dümdüz oldu. Gasl esnasında şeyhin suyunun değdiği zemin hiçbir zaman sabit hale getirilemedi. 


Diğeri: Şeyh vefat edince kürsünün basamağıyla şeyhin üzerine oturup abdest aldığı oturağı getirip kürsünün altına koydular. Moğollar'ın Mihene'yi harabeye çevirip, buldukları her kapıyı ve yapıyı yakıp yıktıktan zamana kadar halk burayı ziyaret ederdi. Bu sırada kürsü, basamak ve oturak da ortadan kayboldu. Şeyhin cemaatinden olup da Moğollar”a esir düşen hiçbir kimse bu üç şeyden haber alamadı; kırıldı mı yoksa yakıldı mı konusunda bilgi sahibi olamadı. Tutsak bulunan şeyhin evladı ve müridleri serbest bırakılınca dönüp geldiler, kürsünün 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de oturak ve basamağın da eskiden olduğu gibi aynen yerinde olduğunu gördüler. Ertesi gün sabah içeri girince yine hiçbir şey göremediler. 


Bahis konusu tahribat esnasında bu bölgede bu tür birtakım garip olaylar meydana gelmişti. Onlardan biri şuydu: Melikşah”in oğlu Sultan Said Sencer (Allah yattığı yeri ışıklı ve serin kılsın) Moğollar”ın elinden kurtulup başkent Merv”e gelince, duacısı bu fakir, bir dervişler cemaatiyle Serahs”tan Merv”e gitti. Amacım hem mübarek dönüşü sebebiyle sultanı tebrik etmek hem de şeyhin mekânının ıslahını rica etmekti. 
Bu duacının (eserin yazarının) yanında şeyhin evlat ve akrabasından kimse de yoktu; çünkü hayatta kalanlardan her biri bir tarafa, çoğu da Irak'a gitmişti. Duacı Mihene'ye varınca, vilayetiyle ilgili işleri sultanla görüşmek üzere Mihene valisinin de birkaç gün önce buraya geldiğini, ama henüz sultanla görüşemediğini öğrendi; çünkü daha evvel bu vilayetle ilgili meseleleri şeyhin evladından başkası hiçbir zaman dile getiremezdi, eğer dile getirecek olsa kimse ona kulak asmazdı. İster vali, ister emir, ister polis müdürü, ister bir vilayette görevli diğer bir memur olsun şeyhin evladının işareti olmadan hiçbir şey yapamazdı. Eğer bir kimse, bu vilayette diğer bir kimseye haksızlık ederse şeyhin ailesinin büyüğü ve yaşlısı olan zat sultana hitaben, falan kişinin Havran'da (Mihene'de) oturması uygun değildir, diye yazar. Bu yazıyı bir derviş hemen alıp ordugâha götürür ve sultana arzederdi. Bunun üzerine o kişi azledilir ve oradan uzaklaştırılırdı. Bu konuda böyle bir yazı yeterliydi. 


Sözün kısası Mihene valisi bu duacının (fakirin) Merv'e geldiğini haber alınca hemen yanına geldi, memnuniyetini bildirdi ve, “Kaç gündür durumu müşavere etmek için sizlerden biri buraya gelsin diye bekliyorum. Yarın sultanla görüşmek gerekiyor” dedi. Ertesi gün birlikte sultana gidip görüştük. Duacıyı görünce güzel bir kabul gösterdi. 
Oturduktan sonra duacı, sultana dua etti. Sultan Sencer şöyle dedi: Şüphesiz ki Mihene mübarek bir mekândır. Şeyhin kabrinin bulunduğu mekândan daha aziz ve daha ulu bir mekân da yoktur. Söz konusu Moğollar'dan biri burada gömülü bulunan nimetleri eline geçirmek amacıyla oraya elini uzatmaya teşebbüs edince derhal eli çolak olmuş, 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taş kesilmişti. Akrabaları onu ordugaha getirmişlerdi, o kişiyi burada görmüştüm. 


Ben bu hikayeyi hiç kimseden dinlememiştim, doğruluğundan sorumlu olan sultandır. 


Sultan Havran daki tarımın düzelmesi için 1000 yük tohum, şeyhin kabrinin imarı için de 100 yük hububat verilmesini emretti. 


Mihene valisi sultandan bir miktar koşu hayvanı ve öküz verilmesini de rica etti. Fakat sultan, “Horasan harap olmuştur, hazine tam takırdır, durumu bununla idare etmek gerekmektedir” diye karşılık verdi. 
Sonra türbeye harcanmak üzere 100 altın gönderdi. 


Mihene valisi Merv”den dönünce her tarafa adamlar gönderip şeyhin evladından hayatta kalanların Mihene”ye gelmelerini istedi. Elli kişi toplandı. Sofralar kuruldu, beş vakit namaz kılınmaya başlandı, türbe- de hatim indirilmeye (ve zikir, sema yapılmaya) başlandı. Mumlar yakıldı, ilahiciler geldi. Her şey pırıl pırıl oldu, herkesin neşesi geldi. İşler yoluna girdi. Duacı, bütünüyle kendini bu hizmete vakfetti. Çevredeki azizler, garipler o hazretin türbesine akın etti, huzur, istikrar buldu. 


Bu esnada Sultan Sencer vefat etmiş. (Allah rahmet eylesin) yerine Sultan Mahmud tahta çıkmış, Merv yakınında Moğollar'la Dandanakan mevkiinde bir çatışma meydana gelmiş, sultanın ordusu bir kere daha hezimete uğramış, kırılmış ve Moğollar bölgeye egemen olmuştu. Bu sefer bu mekânın işi birdenbire ve tümden elden çıkmış, olan da olmuştu. Hak Teâlâ lutfu, keremi ve inayetiyle Horasan'a ve tüm âleme emniyet, adalet ve umran nasip etsin. 


ÜÇÜNCÜ KISIM 


Şeyhin kerametlerine dair. Bunlardan bir kısmını hayattayken mübarek diliyle kendisi anlatmış, bir kısmı ise vefatından sonra zuhur etmiştir. Bazılarına da işarette bulunmuş olup vefatından sonra kerametler olarak görülmüştür. 


Ebü Sa'd Dost Dâdâ'nın Şeyhe Hizmetinin Karşılğı 


Şeyhimiz Ebü Said'in [kuddise sırruhül ilk zamanlarında, evinde aşçılik yapan yaşlı bir kadın vardı ve ona, “Aşçı Dada” derlerdi. Ebü Sa'd isminde bir oğlu vardı. Her ne zaman annesi ona bir iş buyursa, “Gel, Dost Dada şu işi yap” derdi. Bir gün şeyh zaviyesinde öğle uykusuna yatmıştı. Süfilerin hepsi de mescidde uyumuştu. Hava son derece sıcaktı. Anne testiyi Ebü Sa'd'a verip, “Hadi, Dost Dada, şeyhe ve süfilere yemek pişirmem için bir testi su getir” dedi. Ebü Sa'd testiyi aldı ve suyu getirmeye gitti. Yalın ayaktı, toprak da sıcaktı. Ebü Sa'd'ın ayaklan yanıyor ve gözlerinden yaş geliyordu. Testiyi omzuna koyup suyu getirdi. Şeyhin evine girince şeyh içerden seslendi: Biz Dost Dâdâ Ebü Sa'd'a ve evladına şu bir testi su sebebiyle Bağdat'ı bağışladık. Bundan sonra halk, şeyhin mübarek sözüyle teberrük edip ona Ebü Sa"d Dost Dada diye hitap etmeye başlamıştı. 


Daha sonra Ebü Sa'd şeyhin çevresinde büyüdü, delikanlı oldu. 
Şeyhe en yakın olan on kişi arasına girecek kadar bu yolda ilerledi. 
Şeyhimizin müridlerinden on tanesine ashâb-ı aşere (on yoldaş) denilirdi. Resülullah'ın da böyle on sahabesi vardı. Bunlara ashâb-ı aşere (aşere-i mübeşşere) derlerdi. (Şeyh derdi ki): Ulu ve yüce Allah, Hz. Muhammed Mustafa'nın [sallallahu aleyhi vesellem) sünnetine tâbi olma esası üzerine bize de on mürid verdi. Bunları bizim ashâb-ı aşeremiz kıldı. 
Şeyhimiz, bunlardan her birine ölümünden sonra bir vilayete gitmelerini vasiyet etmişti. Bunlar ve soylarından gelenler gittikleri vilayetlerde ünlenmişler ve bu bölgelerde bu zümrenin önderleri haline gelmişlerdi. 
Birçok iş bu zümrenin eliyle gerçekleşmiş ve huzur sağlanmıştı. 


Şeyh, son zamanlarında bir gün Ebü Sa'd Dost Dâdâ'yı çağırdı ve dedi ki: Biz bu âlemden göçüp gidemiyoruz; çünkü Hasan el-Müeddib, süfilere harcamak üzere 3000 altın borç aldı. Şimdi senin Gazne'ye 
sultanın yanına gitmen lazım. Selâmımızı ona ilet ve de ki: Bizim 3000 
altın borcumuz var, gönlümüzü bu borç kaygısından kurtar; çünkü bu yüzden dünyadan gidemiyoruz. 


Ebü Sa'd diyor ki: Şeyh bunu söyleyince içimde bir hal meydana geldi. Ben bu sözü sultana nasıl söyleyebilirim? Sultan benim kim olduğumu nereden bilecek? Bu sözleri ona kim iletecek? Gönlümden bu düşünceler geçerken şeyh, “Ey Ebü Sa'd! Gönlünü hoş tut, kaygılanma, çünkü biz bu birkaç cümleyi ona söylemiş bulunuyoruz. O da kabul etmiştir” dedi. Ebü Sa'd diyor ki: Hemen ayakkabılarımı giyip şeyhin huzuruna vardım. Şeyh, “Ey Ebü Sa'd! Gel, benimle vedalaş, çünkü döndüğünde beni göremeyeceksin! Mihene'ye gelince sakın burada üç günden fazla kalma, Bağdat'ın yolunu tut, çünkü biz Bağdat'ı arpalık olmak üzere sana ve soyundan gelenlere ihsan etmiş bulunuyoruz. 
Bağdat'a ulaşamadan aman bir yerde vakit geçirme, orada sayende bu zümreye pek çok feyizler gelecek ve huzur bulacaklar” dedi. 
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Ebü Sa'd anlatıyor: Hıçkıra hıçkıra ağladım durdum. Şeyhin ellerine ayaklarına kapandım. Şeyhe veda edip Gazne'nin yolunu tuttum. 
Şehrin kapısına varınca tereddüt içinde ve kaygılıydım. Sultanı nasıl göreceğim, bu sözü ona nasıl söyleyebilirim, diye tasalanıyordum. 
Kendi kendime dedim ki: Sultanın sarayına yakın bir cami arayıp bulmalı ve orada konaklamalıyım. Sultanın yakınlarından bir zat namaz için camiye gelince bu meseleyi ona açarım, o da sultana ulaştırır. Bu düşünceyle şehre indim. Yürüyordum ama aklım başımda yoktu, nereye gideceğimi bilmiyordum. Epeyce ve iyice bir yol aldıktan sonra gayet geniş bir mahalleye ulaştım, oraya yöneldim. Biraz yürüdükten sonra ancak sultanların ve hükümdarların oturabilecekleri muazzam ve şahane bir saray karşıda gözüktü. Sarayın önünde insanların saf bağladıklarını, birçok kişinin göbeğinin üzerinde elini eline kavuşturup ayakta durduklarını gördüm. Beni uzaktan gören cemaat bana yol açtı. 
Orada oturan yakışıklı bir hizmetkâr gördüm. Beni görür görmez ayağa kalktı, yanıma geldi, kucakladı ve, “Ey şeyh burada otur, ben bir yere kadar gidip geleceğim” dedi. Gösterilen yere oturdum, o da saraya gitti. Hemen geri dönüp geldi ve, “Mihene”den gelen Şeyh Ebü Said-i Ebü”l-Hayr”ın müridi Şeyh Ebü Sa'd Dost Dada sen misin?” diye sordu. 
Evet benim, dedim. Kalk ve gel, dedi. Ağlayarak kalktım ve sultanın sarayına gittim. Bunlar beni nereden tanıyor? İsmimi kimden öğrendiler? Sultanın benimle işi ne? Bunları düşünüyor ve hayret ediyordum. 
Hizmetkar beni saraya götürdü, buradaki bir salona aldı. İçeri girince dört yastığa dayanıp oturan sultanı gördüm. Selam verdim, sultan selamımı aldı ve, “Ebü Sa'd Dost Dada sen misin?” diye sordu. Evet, dedim. Sultan anlattı: Şeyh Ebü Said”i rüyada göreli kırk gün oldu. Bu hizmetkara sarayın önünde şurada durup senin gelmeni beklemesini söyledim. Şeyh borç meselesini bana anlattı, ödemeyi kabul ettim. 
Allah sana ecir ve sevap versin, o artık dünyadan gitmiş bulunuyor. 
Bu sözleri işitince dehşete düşüp bir çığlık kopardım, ağlayıp durdum, sultan da pek çok ağladı. Sonra sultan o hizmetçiye, “Bunu al, üstünü başını çıkarıp istirahat edeceği bir yere götür” diye emir verdi. Sultanın sarayındaki bir odaya götürüldüm. Oda şahane bir şekilde süslenmişti. 


Hizmetkarlar gelip ayakkabılarımı ayağımdan çıkardılar. Hükümdarların saraylarına yaraşır bir şekilde ağırladılar, aynı gün beni hamama gönderdiler, süfilere özgü güzel elbiseler verip hamama yolladılar. Üç gün, daha iyisi düşünülmeyecek şekilde beni ağırladılar. Dördüncü gün o hizmetkar yanıma gelip, “Sultan seni istiyor” dedi. Kalktım, sultanın huzuruna vardım. 3000 altını tartıp bana teslim ettiler. Sultan, “Bu borç ödemek içindir” dedi ve bana 1000 altın daha verip, “Bu da şeyhin ursu (arüs günü) içindir. Şeyhin türbesinin başında bizim için şeyhe bir urs (ihtifal, şenlik) düzenlensin” dedi. Sonra 1000 altın daha verip, “Bu da senindir, bunu üstüne başına harcarsın, zira uzak bir yerden gelmiş bulunuyorsun” dedi. Sonra hizmetkara, “Bunu Horasan”a gitmek üzere yarın yola çıkacak olan kafileye yetiştir” dedi. Horasan'a gidebilmesi için ona binekler kirala, hediyelerini ve yol masraflarını ver. Kendisini, bu kafilenin tanıdık kişilerine teslim et ve de ki: Bu, bizim size emanetimizdir. Onu selâmetle Horasan'a ulaştırın, yolda gereken yardımlarda bulunun. Sultana saygılar sundum. Sultan da bana ihsanlarda bulundu ve beni bağrına bastı. 


Hizmetkâr yanım sıra geldi ve beni Horasan'a giden kervana teslim etti. Yol hediyelerimi verdi, beni Horasan'a kadar götürecek bir merkep kiraladı ve bana veda edip döndü; yola düşüp Horasan'a geldim. Gerçi yolculuğum çok rahat geçiyordu ama Mihene'ye gidiyor, şeyhin vefatından dolayı üzülüyor ve ağlıyordum. Mihene'nin yakına varınca şeyhin bütün evladı, müridleri ve mutasavvıflar şeyhin işareti üzere beni karşıladı. Şeyh, Hasan el-Müeddib'e demişti ki: Biz vefat ettikten üç gün sonra Ebü Sa'd Dost Dâdâ Gazne'den gelecek. Borcu ödeyip gönlünüzü huzura kavuşturacak. Mihene'ye, şeyhin vefatının dördüncü günü sabahleyin ulaşmıştım. Onlar beni görünce bir feryat koptu. Şeyhin vefatı dolayısıyla bir kere daha matem yaşanmıştı, herkesi üzüntü kaplamıştı. 


Onlarla birlikte şeyhin kabrine gittim ve ziyaret ettim. Başımdan geçenleri bütün topluluğun huzurunda anlattım. Borcun ödenmesi için verilen 3000 altını Hoca Ebü Tahir'e takdim ettim ve bunun şeyhin 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borçları için verildiğini söyledim. Şeyhe urs (ihtifal, şenlik) düzenlemesi 
için verilen 1000 altını teslim ettim. Bana ait olmak üzere verilen 1000 
altını da Hoca Ebü Tahir'in önüne koyup, “Bunu da benim adıma şeyhin ursu için harcayın dedim ve kendime hiçbir şey bırakmadım. O gün şeyhin borçları ödendi ve urs gerçekleştirildi. Ertesi gün de benim için urs düzenlendi. (Semâı yöneten) şeyhin hırkası ve ona muvafakat eden cemaatin hırkaları parçalandı. 


Dördüncü gün şeyhin işareti gereği Bağdat'a gitmeye karar verdim. Şeyhin müridleriyle vedalaşıp Bağdat yolunu tuttum. Bağdat'a ulaştığımda o yöredeki meskün yerlerin sular altında kalmış olduğunu gördüm. Bir mescide indim. Birkaç gün dinlendikten sonra durumu bir dostuma açıp, “Benim burada süfiler için bir mekân bulmam ve onlara hizmet etmem gerekiyor” dedim. Dostum, “Bu mescidlerin tümüne ben bakıyorum, dilediğin mescide gidip faaliyet göster. Eğer bir hankah yapmak istiyorsan bunu nehrin bu tarafında yapman mümkün değildir; çünkü bura halkı tasavvufa karşıdır. Senin paran ve inşaat malzemen yok. Yapılması uygun olan şey halifeye bir yazı yazıp kendisinden, suyun bu tarafında bir hankah yapmana yetecek kadar bir yer istemendir” dedi. 


Bu tavsiye üzerine emirü'l-mü'minine bir dilekçe yazdım ve dedim ki: Süfiler için burada bir hankah yapmayı düşünüyorum. Ben Şeyh Ebü Said-i Ebü”l-Hayr”ın müridlerinden Horasanlı bir kişiyim. Cemaate hizmet etmek için Mihene'den gelmiş bulunuyorum. Bu zümreye hizmet edebilmem için nehir kenarında bir buk'a (zâviye) inşa etmeye yetecek kadar bir yer istiyorum. Bunun üzerine emirü'i-mü'minin kendi el yazısı bir ferman yazıp nehir kenarında bana yetecek kadar bir yer ayrılıp teslim edilmesi için ilgililere gönderdi. Nehir kenarını tercih ettim, burada güzel bir yer beğendim. Bana verilmesini istediğim yerlerin hududuna saman dökerek belirledim. 2000 arşın tutan bir yer nişanladım 


ve burasını aldım. 
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Bundan sonra elime bir sepet alarak gece gündüz Bağdat”ın harabelerini dolaştım, buralardan topladığım kerpiçleri sırtıma yükleyip inşaat için seçtiğim ve sınırlarını belirlediğim yere getirdim. Bu işleri yaparken bir gün Horasan”dan bir kafilenin gelmekte olduğu haberini aldım. Kalktım ve kafileyi karşılamak üzere Nehrevân'a gittim. Kafiledekiler beni görünce saygı ve yakınlık gösterdiler; çünkü bunların çoğu beni şeyhin huzurunda gören, benim o hazrete yakınlığımı bilen kimselerdi; nitekim bazıları da şeyhin müridiydi. Aralarında benim müridlerim de vardı. Bunlara, süfiler için bir buk'a (zâviye) inşa etmeyi düşündüğümü anlatıp bunun için temin ettiğim yerde konaklamalarını ve yanımda ikamet etmelerini rica ettim. Zira ilk önce onların burada misafir olmaları benim için önemliydi. 


Kafilede süfilerden oluşan bir cemaat, tüccar ve birçok kişi vardı. 
Hepsi de önerimi kabul edip benimle gelip söz konusu yerde konaklayıp çadırlar kurdular. Ben kalkıp sepeti elime aldım, dilenmeye gittim. 
Her gün sabah akşam sofra kurdum. Beş vakit namaz kılmak için ezan okudum, imamlık yaptım, sabahları sırayla Kur'an okuduk. Onlar burada oldukları süre pek çok feyizler hâsıl oldu. Artık gitme zamanı gelmişti, nasıl yaşadığımı gözleriyle görmüş, hizmetlerimi de beğenmişlerdi. 
Bunlardan her biri durumumu dikkate alıp bir şey verdi ve böylece epey bir para birikmiş oldu. Onlar ayrıldıktan sonra inşaat yerine geldim ve hankahın dört duvarını yaptım. Büyük ve güzel bir sofa, iyi bir cemaathane, bir mutfak ve abdesthane, ayrıca büyük bir mescid yaptım. Hepsinin kapısını yerine koydum. Diğer yapıları ve hücreleri de inşa ettim. 
Öyle ki bunun nasıl bir yer olduğu her yerden görülüyor ve anlaşılıyordu. 


İlk hacıların yola çıktıkları ve kafilenin gelmekte olduğu haberini alınca onları karşılamak için tâ Fırat'a kadar gittim. Bu topluluktan şunu rica ettim: Daha önce mübarek bir sefer gerçekleştirmiştiniz. Bu esnada gerek benim ricamı ve nezaketi gerekse Hakk'ın rızasını dikkate alarak benim hankahımın bulunduğu yerde konaklamıştınız, ayrıldığınız zamanda da yardımda bulunmuştunuz, şimdi yine gelin, yaptığınız yardımların sonucunu görün. Söz konusu ettiğiniz tertip ve düzen gerçekleşmiştir. Önerimi kabul edip söz konusu yere konakladılar. Buranın bu kadar mâmur hale geldiğini görüp taaccüp ettiler; böyle kısa bir zamanda burasını bu kadar güzel bir şekilde nasıl mâmur hale getirdiğime şaştılar; bana olan güvenleri birken yüz oldu. Eskiden olduğu gibi dilenmeye çıkıyor, sofra hazırlıyor, beş vakit namaz için ezan okuyor, bizzat imamlık yapıyor ve her gün hizmetlerimi daha da artırıyordum. 
Onlar da ayrılırken her biri hatırı sayılır bir şey verdi, böylece yanımda epey bir meblağ birikmiş oldu. 


Kafile ayrılınca ben işime koyuldum, inşaat işine giriştim. Hankahı gayet güzel bir şekilde odaları, cemaathanesi, hamamı gibi bütün kısımlarıyla tamamladım, güzel bir şekilde döşedim, mutfak için lazım olan kap kaçağı ve gerekli her şeyi aldım. Hankahın karşısında bir çarşı yaptım. Burada birtakım dükkânlar, bir kervansaray ve gerekli olan diğer şeyleri vücuda getirdim. Güzel bir şekilde faaliyete geçtim. Dünyanın dört tarafından süfiler bu hankaha yöneldi ve şu haber cihana yayıldı: Ebü Sa'd Bağdat'ta süfiler için öyle bir imarethane inşa etmiş ve öyle hizmet veriyor ki bu çağda kimse onun gibisini yapmamıştır. 


Bağdat halkının çoğu gelip bana mürid oldu. Faaliyetlerimle ilgili haberler sürekli olarak halifeye ulaştırılıyordu. Bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra biri hankahın kapısını çaldı. Kalktım, kapıyı açtım, emirü”l-mü”mininin geldiğini gördüm. Dârü'i-hilâfe ağası, mâbeyinci, hazinedar gibi yakınlarından birkaç özel kişiyi yanına alıp beni ziyarete, hankahı görmeye gelmişti. Saygılarımı sundum, halife hankaha girdi. 
İmarethaneyi gördü, dervişlerin cemaathanesine girdi, hepsini gayet iyi buldu. Elliden fazla şeyh ve mutasavvıf seccadelerde oturmuştu. 
Bunları ziyaret etti, aralarına girip oturdu. Ben de hemen, vaktin müsaade ettiği kadar yanına oturup Şeyh Ebü Said-i Ebü”l-Hayr”a ait birkaç menkıbe anlattım. Halife memnun kaldı, devamlı göz yaşı döktü, bu zümreye gönül verenlerden oldu. Burada otururken saray muhafızına, “Her ne zaman Ebü Sa'd saraya gelecek olsa, ben orada bulunursam içeriye alınması için izine ihtiyaç yoktur. Durumu bana haber vermeden onu hemen hareme alınız” diye şifahi emir verdi. Sonra dedi ki: Ey 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Ebü Sa'd! Müslümanların işlerini boynuna koydum, sana her ne haber gelirse bizim görüşümüze arzet, biz bunları işaret ettiğin biçimde sonuçlandırırız. 


Halife dönüp gitti. Ertesi gün selamlamak için dârül'i-hilâfeye (saraya) gittim. Hiç bekletmeden ve izin almadan beni alıp hareme (özel görüşme salonuna) götürdüler. Halifenin huzuruna çıkıp kendisine dua ettim, akşamki kusurlarımdan dolayı özür diledim. Emirü”l-mü”minin bana pek çok ikram ve ihsanlarda bulundu. Evvelki sözlerini aynen tekrarlayıp halka karşı sorumluluğu üzerime bıraktı. Halifenin huzurundan çıkınca oradakilerin tümü taaccüp etti, halk hep birden bana yönelip ihtiyaçlarını bana ulaştırmaya başladı. Ben bunları halifenin görüşüne arzediyor, o da gereğini yapıyordu. 


Halkın çoğu bana komşu olmak istiyor, evlerini hankahın civarında inşa ediyordu. Öyle ki kısa sürede burası kalabalıklaştı. Halifenin katındaki itibarım her gün biraz daha artıyor, onun bana güveni de güçleniyordu. Hatta bir gün şöyle demişti: Biz de Şeyh Ebü Sa'd Dost Dâdâ'ya uyup hilafet merkezi sarayı nehrin yanına kadar uzatacağız ve sarayı nehrin içine doğru uzattı. Bütün halk nehrin o yakasına hücum edip evlerini orada yaptı. Şehir tamamen nehrin bu yakasına taşındı, öbür yakası harap oldu. Artık burada şeyhlerin şeyhi olmuştum. Bağdat'ta bana gösterilen itibar halifeye gösterilen itibardan daha az değildi. Bu da şeyhin mübarek nazarının bereketiydi. 


Şimdilerde Ebü Sa'd'ın evladı Bağdat'ta şeyhü'ş-şüyüh makamında bulunuyor; bir işi halletme ve karara bağlama yetkisi onların elindedir. Halife sadece bir sembol oldu. Öyle ki şeyhin evladından en büyüğü halife adayının elinden tutup tahta çıkarır, dört yastığa oturtur. İlk defa halifeye o biat eder, sonra bu konuda onu halifenin çocukları izler, daha sonra devletin ileri gelenleri biat eder, onları halk takip eder. Böylece tümünün biatı gerçekleşmiş olur. Bağdat'ta bir meseleyi halletme ve karara bağlama yetkisi Şeyh Ebü Sa'd Dost Dâdâ'nın evladının elinde bulunmaktadır. 
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Eşref b. Ebü'l-Yemâni'den duymuştum. O da bunu Pir Muhammed Ebü İshak”tan duyup aktarmış. Pir Muhammed babasının şunu anlattığını söylüyor: Şeyhin serkeş bir atı vardı, o kadar sertti ki hiç kimse ona binemezdi. Şeyh binmek istediği zaman at omzunu binek taşına yaklaştırır, şeyh de binerdi. Şeyh vefat edince atın dizginlerinin parçalanmış olduğunu, gözlerinden yaş geldiğini, su içmediğini, ot yemediğini gördüler. Tam yedi gün at bu durumdaydı. 


Yedinci gün at arıkladı, ot yemiyor, su içmiyor, neredeyse ölecek, acaba ne yapabiliriz, dediler. Durumu Hoca Ebü Tahir”e anlattılar. 
Hoca, atın kesilip dervişlerin ondan bir parça yemesi, geri kalanını da halka vermeleri lazım, dedi. Bunun üzerine atı kesip teberrüken yediler ve yedirdiler. 


Şeyhin Vefat Edeceğini Haber Vermesi 


Pir Zeynü”t-taife Ömer Şevkani”den dinlemiştim. Şöyle demişti: Şeyhin, Şevkâni'nin kızından olma oğlu Ebü'l-Feth bir gün hankahta babamla oturuyordu. Hoca İmam Ebü”l-Feth, şeyhin vefatından söz ediyordu. Şöyle dedi: Şeyh, vefat etmeden üç gün önce bize döndü ve dedi ki: Perşembe günü emr-i Hak vâki olacak, cuma günü o kadar muazzam bir izdiham olacak ki siz bile naaşıma yaklaşamayacaksınız. 


Sonra şeyh, bir örtü getirmelerini, örtünün dört köşesinden her birini birinin tutup havada, üzerine çekmelerini emretti. Daha sonra, “Hadi, bu örtünün altından çıkınız ve farz ediniz ki bu bizim cenazemizdir” dedi. 


Şeyhin çocukları, şeyhin emrini yerine getirdiler. Üç gün sonraki gün aynen şeyhin işaret ettiği gibi oldu. Cenaze dışarı çıkarılınca o kadar kalabalık oldu ki şeyhin çocukları olarak biz bile cenazenin yakınına varamadık. O, bu hikâyeyi anlatır, her ikisi de ağlardı. 
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Şeyhin Vefatından Sonra İmam Kuşeyri 


Şeyh Ebü'i-Kasım Rubahi şeyhimizin müridi, aynı zamanda Ebü Nasr Harasi, Ahmed Adeni Baf ve benzerleri gibi tanınmış on süfinin önde geleniydi. Demişti ki: Şeyhin vefat haberi Nişabur”a geldiğinde üstat İmam Ebü”l-Kasım Kuşeyri, Nişabur”da bulunuyordu. Kimsenin halefi olmayan, kimsenin de kendisine halef olmadığı bir zat göçtü, dedi ve kalkıp Aden-i Küyân mahallesindeki hankaha geldi. Yas tuttu ve yas tutma işlerine nezaret etti. O gün matem esnasında şunları söyledi: Biz Şeyh Ebü Said”i görene kadar ne süfiydik ne de bir süfi görmüştük. Eğer onu görmemiş olsaydık süfiliği sadece kitaptan okumuş olacaktık. Taziye işi sona erince üstat imam, şeyh için urs (ihtifal) yaptı. 


Yedinci günü üstat imam, vekili Ali Muhtesib'i yanımıza gönderdi. 
Onun aracılığıyla bize -ki on kişiydik- şu haberi gönderdi: Eğer maksadınız şeyh idiyse artık o yok. Siz on kişi, daha evvel benim müridimdiniz. Şeyh Nişâbur'a gelince ona gittiniz. Şimdi sizin yanımıza gelmeniz gerekmektedir. 


Kuşeyri'nin bu teklifi üzerine cemaat, “Mühlet ver, düşünelim” diye karşılık verdi. Ertesi günü biri geldi ve, “Üstat soruyor. Düşündünüz mü?” dedi. Onlar sustular ama benim sabrım tükendi. Niçin cevap vermiyorsunuz, dedim. Ne diyelim, dediler. İzin verirseniz yerinize ben cevap vereyim, dedim. Olur, dediler. Dedim ki: Üstat imama saygılarımızı iletin, selâmımızı söyleyin ve deyin ki: Bir ziyafet olunca Şeyh Ebü Said'in âdeti şuydu: Önüne konulan helvayı, kızartılmış eti, yemek dolu tabağı bana verirdi. Yemek tabağı, et ve helva, işlediğim bir hata sebebiyle mutfaktan benim için gelmişti. Bir gün davet vardı. Sofradaki yemek tabağını, eti ve işlediğim hata sebebiyle mutfaktan getirilen helvayı aldım (Hata işleyen derviş ceza olarak yemeğin masrafını üstlenir, buna da zelle denirdi). Helvayı bir yenime koydum, yemeği ve tabağı bir elime aldım, şeyhin önüne konulup bana verilen yemeği, eti ve helvayı da öbür yenime koydum, öbür elime aldım. Hava sıcaktı, şeyh odasında uyuyordu, cemaatin hepsi derin bir uykuya dalmıştı. 
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Yukarıda anlattığım tarzda hankahtan dışarı çıktım. Ayağımı hankahtan dışarı atar atmaz peştemalımın alt kısmındaki bağ çözüldü. Sıkıntıda kaldım. Tam bu esnada şeyhin sesi zâviyesinden yükseldi: Ebü'l-Kasım'a yetişin, diye bağırıyordu. Tam o anda bana doğru koşan bir süfi sordu: Sana ne oldu? Meseleyi anlattım, bana yardımcı oldu. İşte şeyhimiz bizi böyle gözetirdi. Eğer huzurunuza gelirsek bizi böyle gözetler misin? Ali Muhtesib bu bilgiyi alıp geri döndü. 


Ertesi gün sabahleyin üstat imam yanımıza geldi. Bizden özür diledi, sağ olduğumuz sürece bu sözleri kimseye söylemeyin ricasında bulundu. Ricasını kabul ettik. Üstat imam da dönüp gitti. Sonra şeyhin Mihene'deki kabrini ziyarete karar verdi. Kırk büyük mutasavvıf da aynı kararı aldı ve onunla birlikte yola çıktı. Ser-i Kelle'deki ribâta varıp Mihene'yi gördüklerinde üstat atından indi, durdu ve yanında bulunan ilâhi grubuna şeyhin aşağıdaki şiirini okumalarını emretti: 


Canım, Havran toprağında bir diken bile yok, 
Onun benimle ve çağımla bir işi yok, 

Senin gönül alan cilvene ve lutfuna karış ben 
Yüz bin can versem bunda ar yok. 


İlâhiciler bu beyitleri okuyunca üstat heyecanlandı, üzerindeki hırkayı çıkarıp attı, onu izleyen cemaat de hırkasını çıkardı. Üstat imamın Nişâbur'dan bir cemaatle gelmekte olduğu haberi şeyhin evladına ulaştırıldı. Evlat ve müridlerinin tümü onu karşılamak için çıktı. Yolda birbiriyle karşılaştı, ilâhiciler aynı şekilde okumalarına devam ediyordu, Mihene”den gelen cemaat de birden hırkalarını çıkardı, bu şekilde şeyhin kabrine ulaştı. İlâhiciler ilâhiler okuyor, dervişler kabri ziyaret ediyorlardı. Büyük bir coşku vardı. Sonra hırkaları paraladılar. Üstat imam bir gün istirahat etti. Sonra şeyhin oğulları şeyhin kabrinde meclis kurup nasihat etmesi için üstat imamdan ricada bulundular ama o bunu kabul etmedi. Epey bir ısrardan sonra ulucamide vaaz etti ve konuşması esnasında dedi ki: Bazı konularda Şeyh Ebü Said'e itiraz ediyorduk ama 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haksızlık yapıyorduk, çünkü hal sahibine ilimle karşılık vermek haksızlıktır. Kuşeyri Mihene”de birkaç gün kaldıktan sonra geri döndü. 


Kırk Sene Sonra Zuhur Eden Rüya 


Şeyhin tasavvufi hayatının ilk döneminde Mihene'nin ileri gelenlerinden birinin kızı olan bir mesture (hanım) bir rüya gördü. Şimdi şeyhin meşhedinin (ziyaret yerinin) bulunduğu yerde Adem [aleyhisselâm], diğer bütün peygamberlerle birlikte gelip durmuş. Hanım, İbrahim, Yakub, Musa ve İsa laleyhimisselam) peygamberleri bir bir tanımıştı. Bu sırada burada bir ev vardı, sonradan şeyh bu evi satın almıştı. Şeyhin atını buraya bağlarlardı. Şeyh burasını onardı ve meşhed yaptı. Süfilerle birlikte burada ikamet ederdi. Şeyh burasını onarıp meşhed diye isimlendirdiği zaman Hoca İmam Ebü'i-Bedr Meşriki şeyhin huzurunda şu dörtlüğü okumuştu: 


Çağın şeyhi bizim için bir bina yaptı. 

Daha önce yapılanlar bunun yanında önemsiz kaldı, 
Kâbe tüm insanların kıblesi, 

Bu bina ise âşıklara kıble. 


Şeyhin vefatı yaklaşınca bu binaya, şimdi kabrin bulunduğu yere gömülmesini emretti. Hanım diyor ki: Görmüş olduğum rüya böylece gerçekleşmiş oldu. Bu rüyanın yorumunu kırk sene bekledim. Şeyhi defnettikleri zaman gördüm ki burası peygamberlerin durduklarını gördüğüm yerdir. Kırk sene sonra bu rüyanın yorumu zuhur etti: Burası bu din büyüğünün yattığı yerdir. 


Şeyhin Çocuk Eğitimine ve Medreseye Önem Vermesi 


Eşref b. Ebü'l-Yemâni'nin Şeyh Hasan Canarevi'den, o da şeyhin torunu Hoca Ebü”l-Feth”ten şunu işitmiş: Ebü'l-Feth demiş ki: Babam şeyhin oğlu Ebü Tahir çocukken medreseye giderdi. Bir gün hoca onu dövdü. Öyle ki sopa vücudunda iz bırakmıştı. Hoca Ebü Tahir ağlayarak 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geldi ve yediği dayağın bıraktığı izi şeyhe gösterdi. Şeyh, medrese hocasına haber gönderdi: Biz bu çocuğu hafız veya imam yapacak değiliz. Namazı doğru dürüst kılacak kadar bir şeyler öğrensin yeter. Dikkat et onlar hazretin nazeninleridirler. Hak Tebâreke ve Teâlâ onları lutfuyla yetiştirmiş, lutfuyla yaratmıştır. Onlara karşı sert davranmaktan sakın. 


Ebü Tahir, öbür çocuklardan daha çok medreseden nefret eder, medreseye gitmek çok zoruna gider, sürekli olarak bir şekilde medreseye gitmemenin yolunu arardı. Bir gün şeyhin mübarek dilinden şu sözler döküldü: Her kim dervişlerin gelişini bana müjdelerse bizden istediği her arzusunu gerçekleştiririz. Birkaç gündür şeyhe misafir gelmemişti, oysa o misafir arzuluyordu. 


Hoca Ebü Tahir bunu işitince hemen dama çıkıp dervişlerin gelip gelmediğini öğrenmek için çevreye bakmaya ve gözetlemeye başladı. 
Tesadüfen tam bu sırada Tüs tarafından bir derviş topluluğunun gelmekte olduğunu gördü ve keyiflendi. Damdan indi ve şeyhe, “Babal Bir derviş cemaati gelmek üzere” dedi. Şeyh, peki söyle şimdi ne istiyorsun? Bugün medreseye gitmemeyi istiyorum, dedi Ebü Tahir. Şeyh, olabilir, dedi. Ebü Tahir, yarın da gitmesem olur mu? Şeyh: Olur. 


- Bu hafta gitmesem olur mu? 
- Olur. 
- Peki hiç gitmesem olur mu? 
- Olur. 


- Ama Feth süresini okumayı öğren ve ezberle ve bir daha medreseye de gitme. 


Ebü Tahir bundan hoşlandı. Sonra şeyhimiz elini uzatıp meşhedinin (evinin) yanındaki dut ağacından bir dal kopardı, Ebü Tahir”in beline bağladı, eline de bir süpürge verip, “Hadi şu mescidi süpür” dedi. 


Ebü Tahir yerleri süpürürken dervişler geldiler ve şeyhin huzuruna çıktılar. Şeyh onlara, “Size göre Ebü Tahir nasıl bir kimse?” diye sordu. 
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Çok iyi, dediler dervişler. Şu halde, şimdi onu ve evladını size hizmet için vakfettim, dedi. Sonra şeyh, Ebü Tahir”e Feth süresini öğretti ve ezberletti. 


Nizâmülmülk'ün Şeyh Ebü Said'e Bağlılığı 


Şeyh Hak Teâlâ'nın rahmetine kavuşmuş ve aradan birkaç yıl geçmişti. Nizamülmülk, Melikşah'ın veziriydi ve devletin başşehri de İsfahan'dı. Şeyhin müridi olan Nizâmülmülk, şeyhe olan bağlığı sebebiyle bütün mutasavvıfları koruyordu, geçimlerini temin için yardımcı oluyordu. Bu sırada süfilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Ebü Tahir'in borç para alması gerekmişti. Bu amaçla şeyhin bütün evladını yanına alarak İsfahan'da bulunan Nizâmülmülk'ün yanına gitti. Vezir, anlatılamayacak kadar kendisine ilgi gösterdi, ikramda bulundu. Tesadüfen o sırada Gazne sultanından bir mektup getiren bir Alevi (Hz. Ali soyundan biri) İsfahan'a gelmişti. Fazilet sahibi biri olup re'yci (akılcı) bir görüşe sahipti. Mutaassıptı, tasavvuf ehline de karşıydı. İsfahan'da bulunduğu sürece Nizâmülmülk'ü kınar ve, “Sünnete uygun biçimde abdest almasını bilmeyen, doğru dürüst iki rekât namaz kılamayan, farzın ve sünnetin kaç rekât olduğunu bilmeyen, şer'i ilimlerden nasip almamış, şeytanın çarptığı bir avuç topluluğa malını harcıyorsun” derdi. Nizâmülmülk ise, “Böyle söyleme, bunların her şeyden haberi vardır. Bir müslümana lazım olan şeriat ilmini onların bildiği kadar hiç kimse bilmez, onların örnek aldığı kişiler şeriatı ve tarikatı bilen âlimlerdir, ilimden amaç ameldir ve onların amelleri vardır” derdi. 


Sözün kısası aralarındaki bu tarz konuşmalar uzayıp gitti. Gazne'den gelen elçi Hoca Ebü Tahir'in Kur'an okumayı bilmediğini, bu durumdan Nizâmülmülk'ün haberdar olmadığını duymuş. Gazneli elçi sordu: Şeyh Ebü Said'in tüm âlemdeki süfilerin önderi olduğunu kabul ediyor musun? Evet, dedi, Nizâmülmülk. Bunun üzerine elçi sözüne devam etti: Ondan sonra bu çağdaki tüm süfilerin en ulusu olduğunu da kabul ediyor musun? Evet, dedi, Nizâmülmülk. Elçi yine sordu: Şeyh demiş ki: Ebü Tahir kutubdur, öyle mi? Öyledir, dedi, Nizâmülmülk. Elçi: Ama Hoca Ebü Tahir Kur”an okumayı bilmez, dedi. Nizamülmülk: Bilir, dedi ve ekledi: Onu çağıralım, Kur”an”dan seçtiğin bir süreyi bana söyle, onu okumasını önereyim. 


Ebü Tahir'i çağırdılar. Süfiler cemaati ve şeyhin evlatlarıyla birlikte Ebü Tahir, Nizâmülmülk'ün huzuruna girdi. Herkes yerine oturduktan sonra Nizâmülmülk, Gazneli elçiye hangi süreyi okumasını istiyorsun, diye sordu. O da, “Feth süresini” dedi. Nizâmülmülk'ün işareti üzerine Ebü Tahir Feth süresini okumaya başlayınca herkes sevindi. Sürenin okunması bitince Nizâmülmülk de sevinmiş, Gazneli elçi ise utanmış, bu kadar ulu kişinin ve saygın bir cemaatin önünde yalancı çıkmış, rezil olmuş, kalkıp gitmişti. 


Nizâmülmülk, Ebü Tahir'e, “Bu olaya sevinmenizin sebebi neydi?” 
diye sormuş. Ebü Tahir, “Ey ulu vezir! Bil ki ben ezbere çok süre bilmem dedi ve yukarıda anlatılan olayı anlattı. Bunun üzerine Nizâmülmülk'ün onlara olan inancı daha da güçlendi ve, “Bir kişi ki bundan yetmiş yıl önce ve vefatından sonra evlatlarından birine bir kişinin itirazda bulunacağını görür, onun mertebesinin nasıl olacağına bakın” dedi ve bir mürid olarak eskiden bağlandığından bin kat daha fazla bağlandı ve ağladı durdu. 


Şeyh, Feth süresini ezberlemeyi emrettiği vakit Ebü Tahir henüz on yaşında bile değildi. Şeyh vefat ettiğinde kırk yaşına ulaşmış, ondan sonra da kırk sene yaşamış ve 480 tarihinde ölmüştü. 


ŞEYHİN VEFATINDAN SONRA ZUHUR EDEN KERAMETLER 
Kişi Sevdiği ile Beraber 


Şeyh, mücâhede ve riyâzetle meşgul olduğu dönemde bir iki ay evden ayrılıp, kayıplara karışır, onu kimse bulamazdı. Yaşı küçük olan Ebü Tahir şeyhi sevdiğinden onun bulunmadığı zamanlarda çok üzülür ve bütün gün şeyhi sorar dururdu. Bir kere şeyh evden ayrılmış, birkaç gün geçtiği halde eve dönmemiş, Ebü Tahir de buna üzülmüştü. Mevsim yazdı, hava çok sıcaktı. Şeyhi çok özleyen Ebü Tahir bir gün imsak vakti kalktı, Mihene sahrasını dolaştı, şeyhin ibadet ettiği yerleri araştırdı. Herhangi bir ribatın veya mescidin veya mezarlığın bulunduğu ve inzivaya çekilmeye uygun bulunan yerleri bir bir dolaştı. Hiçbir yerde şeyhi bulamadı. Öğle sıcağı basmış, Ebü Tahir yorgun düşmüştü. Öğle vakti eski ribâta gitti. Bu ribât Ebiverd (Bâverd) yolu üzerinde bulunan ve şeyhin ibadet için çekildiği yerlerden biriydi. Bu eserin baş tarafında bu ribât hakkında açıklama yapılmıştı. Hoca Ebü Tahir bu ribâtın kapısına gelince kapının kapalı olduğunu gördü. Kapıyı çaldı. Tesadüfen şeyh o anda orada bulunuyordu. Kapıyı açan şeyh, Ebü Tahir'i yorgun halde gördü. Sıcaktan etkilenmişti. Yüzünden, saçlarından ve bedeninden binlerce damla damlamış, kan ter içinde kalmıştı. Havanın sıcak oluşu sebebiyle bitkin ve kendinden geçmişti. Şeyhi görünce önünde yığılıp kaldı. Şeyhin gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. “Ey Ebü Tahir ne oldu? Niçin geldin?” diye sordu. Ebü Tahir cevap verdi: Ey şeyh! 
Sen bana lazımsın! Şeyh dedi ki: Madem ki biz sana lazımız, dünyada bizimle ol, toprağın altında bizimle ol, cennette bizimle ol. Sonra şeyh ellerini uzatıp Ebü Tahir'i kucakladı ve ribâta taşıdı. Şeyh vefat edene kadar da hiç yanından ayrılmadı. Aradan zaman geçmiş, Ebü Tahir vefat etmiş, şeyhin evlatları bu sözü unutup gitmişti. Ebü Tahir'in naaşını mezarlığa gömmeye karar verdiler. Cenazeyi yıkayıp dışarı çıkarmaya teşebbüs edince, âniden sağanak halinde bir yağmur bastırdı. Yağmurun kesilmesini beklemeye başladılar ama yağmur kesilmedi, gittikçe daha fazla yağmaya başladı, üç gün cenaze Meşhed'de (şeyhin türbesinin olduğu evde) kaldı. Gittikçe yağmurun şiddeti arttı. Ne yapacaklarını kestiremediler, şaşırıp kaldılar. Tam bu esnada şeyhin seçkin müridlerinden biri çıktı ve, “Şeyh, Ebü Tahir'e, “Sen toprakta da bizimle ol” buyurmamış mıydı? Bunu şeyhin türbesinin civarına gömmek gerek; çünkü yağmurun bu şekilde bastırmasının yegâne sebebi şeyhin o sözüdür ve bu onun kerametlerindendir” dedi. Müridin bu sözü üzerine oradakilerin hepsi şeyhin sözünü hatırlayıp müridi tasdik ettiler. 
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Süfiler mahallesinde, şeyhin meşhedi civarında Kuteybe isminde bir mezarcı vardı. Şeyhin kabrini o kazmıştı. Onu arayıp buldular. Şeyhin kabrinin arkasında Ebü Tahir için bir mezar kazmasını emrettiler. 
Kuteybe kazı işine başladı. Kazma işi bitince kabrin başının geldiği tarafta sert bir toprak parçasına külüngü vurup kabri tesviye etmek istedi. Topraktan bir parça kopup yere düşünce şeyhin kabrine doğru bir delik açıldı. Kuteybe bir çığlık attı ve hemen kopan toprak parçasıyla o deliği kapadı, kendinden geçip yere düştü. Halk kabre bakınca, Kuteybe'nin bayılmış bir halde orada yattığını gördüler. Kabirden çıkarıp evine götürdüler. Ebü Tahir'i de defnettiler. Defnetme işini tamamlar tamamlamaz yağmur durdu, güneş her tarafı aydınlattı. Orada bulunanlar bunun şeyhin bir kerameti olduğuna kesinkes kanaat getirdiler. 
Kuteybe, bahsedilen şekilde ve kendinden geçmiş bir halde kırk gün kaldı, hiç gözünü açmadı ve hiçbir şey söylemedi. Neden başına bunun geldiği de açıkça anlaşılamadı. Kırk gün sonra da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Onun şeyhin hangi kerametini gördüğü konusunda herkes bir şey söyledi. Başından bu olay geçen Kuteybe'nin bu konuda ne söylediği konusunda da hiçbir şey rivayet edilmedi. Zaten o, bir şeyler söyleyecek durumda değildi, kendini kaybettikten sonra bir daha aklı başına gelmedi ve vefat etti. 


Şeyh Ebü'i-Fazl'ın Şeyhi Ziyarete Gelişi 


Ünlü mutasavvıf şeyhlerinden Suriyeli Şeyh Ebü”l-Fazl gayet aziz ve ulu bir zattı. Gençlik yıllarında çeşitli seferlere çıkmış, hayatının sonunda yıllarca Beytülmakdis'in civarında yaşamıştı. Mutasavvıflardan oluşan bir cemaatle Beytülmakdis'te bir hankahta uyumuş, gece şöyle bir rüya görmüş: Şeyh Ebü Said (kuddise sırruhüj elinde şeker dolu bir tabak olduğu halde hankaha gelmiş, cemaatin arasına girmiş, bir köşede durmuş, bu şekerden herkese nasibine düşeni vermişti. Sıra Şeyh Ebü”1l-Fazl”a gelince tabakta kalanın hepsini onun ağzına dökmüş ve Şeyh Ebü”l-Fazl”ın ağzı şekerle dolmuştu. Bundan dolayı sevinerek uyanmış, ağzının şekerle dolu olduğunu farketmiş, hemen hizmetkâra seslenerek ışık getirmesini istemiş. Bu esnada oradakiler uyanıp oturmuşlar, o da onlara gördüğü rüyayı anlatmış, her birine bu şekerden bir parça (nasip) vermiş, sonra kalkıp abdest almış, iki rekât namaz kılmış, ayakkabılarını istemiş ve, “Hadi, Şeyh Ebü Said'i ziyarete gidiyoruz” demiş, cemaat de bu öneriyi uygun bulmuş, yaya olarak Beytülmakdis'ten Mihene'ye doğru yola çıkmışlar, yolda mola vermelerine hiç izin verilmemişti. O sırada yaşı sekseni aşkındı. Mihene'ye gelip birkaç gün ikamet ettikten sonra dönmeye karar vermişler, ayrılırken şeyhin bütün evladını çağırıp, “Bu mekânın kutsiyetini ve bu mübarek türbenin hakkını gözetmenizi tavsiye ediyorum” deyip oradaki topluluğa veda etti ve Beytülmakdis'e döndü. 


Vefatından Sonra Şeyhi Rüyasında Görenler 


Şeyh vefat ettikten birkaç gün sonra büyük süfilerden biri şeyhi rüyada gördü. Kürsüye oturmuş, “Sabit olan nâbit olur (İşinde sebat eden kârlı çıkar). Her kim açılan bu yolda azimle yürürse muradına nail olur, başınızı eğip dikkatle bakınız ki hezimete uğramayasınız” diyordu. 


Azizlerden diğer biri şeyhin vefatından uzun bir süre sonra onu rüyada görmüş. Şeyh şöyle demiş: Dervişlerin ekmeğini yiyor ama onların yaptıklarını yapmıyorsunuz, yazık! 


Şeyhin oğlu ceddim Şeyhülislâm Ebü Said'in, şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bir zamanlar dervişlerden bir cemaatle yola çıkmış, şiddetli bir yağmura tutulmuş, birkaç gün bir yere sığınmıştık. Bu esnada, biz de hayvanlarımız da yiyecek bulamamıştık. Canım sıkıldığı için birden ağzımdan şu cümle çıkmıştı: Bu şey ne? (Ya Rab!) O gece rüyada gördüğüm şeyh dedi ki: Ey Ebü Said! Bu çeşit laf neye yarar? Öyle bir şey söyle ki şefaatimizin kapsamına girsin. Bunun üzerine uyandım, tövbe edip göz yaşı döktüm. 


Cinlerin Şeyhin Kabrini Geceleri Ziyaret Etmeleri 


Şeyh Mehd Barudi aziz ve ulu bir zattı, (evliyadan olduğuna) inanılırdı. Sultan Sencer ve bütün askerleri onun müridleriydiler. Güzel 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halleri vardı, çağdaşları arasında saygın bir kişiydi. Şeyhin türbesinin hizmetkârı, çocuklarının önderi ve yöneticisi olan babam Nüreddin Münevver (rahmetullahi aleyh zamanında şeyhin kabrini ziyaret için Mihene'ye geldi. Onun kadar hiçbir kimse dervişlerin hizmetinde bulunmamış, bu mübarek mekânı hiçbir kimse onun kadar onarmaya muvaffak olamamış, garipler cemaatini onun kadar kimse gözetmemişti. Sözün kısası ziyarete geldiği zaman gündüzdü, gece oldu. Cemaat yemeğini yedi, yatsı namazını kıldı. Her gece olduğu gibi meşheddeki (haziredeki) mumlar yanıyor, şeyhin kabri önünde hafızlar Kur'an okuyordu. 
Halk ziyaretlerini yaptı. Mehd, “Bu geceyi bu meşhedde türbenin başında ibadet ederek geçirmeyi tasarlıyorum” dedi. Şeyhin evladı, “Bu alışılmış bir şey değil, şeyhin vefatından sonra hiç kimse geceyi burada geçirememiştir. Zira şeyh sağlığında, “Gündüz ziyareti sizin, gece ziyareti başka bir cemaatin, yani cinlerindir” diye işaret buyurmuştu. Her gece Meşhed'in kapısı kapatılır ve kilitlenir. Sonra buraya kulak veren herkes bir ses işitir ve bir cemaatin içeride hareket ettiğini hissederdi. 
O zaman şeyhin işaret ettiği, “Gece nöbeti cinlerindir. Türbeme gelip mücavir olurlar” hususunun bir hakikat olduğunu anlardı. Bu sebeple hiç kimse geceyi orada geçirmeye takat getiremezdi” dedi. 


Mehd'e bu konuda pek çok şey söylediler ama o isteğinde direndi ve, “Mutlaka geceyi burada geçireceğim” dedi. Onca ısrara rağmen kararından vazgeçmeyince hizmetkâr ışığı alıp dışarı çıktı. Süfiler de yaz olduğundan uyumak üzere hankahın damına çıkıp yattılar. Daha yeni uyumuşlardı ki meşhedden (hazireden) Şeyh Mehd'in feryadı yükseldi. 
Süfiler damdan indiler. Onu mahalleden geçen çayın kenarındaki süfihanede ayaklarını suya sarkıtmış bir vaziyette oturur buldular. Buradan alıp hazirenin kapısına getirdiler. Kapının kapalı, kilidin de her zamanki gibi üzerinde olduğunu gördüler. Dama çıkardılar ve sordular: Hayrola ne oldu? Şeyh Mehd anlattı: Işığı alıp dışarı çıktıktan ve hazirenin kapısını kilitledikten sonra oturdum ve bir süre tefekküre dalayım diye abâmı başıma çektim. Ayaklarımın ıslandığını hissettim, gözümü açınca kendimi mahallenin ortasından geçen çaya ayaklarımı sarkıtmış bir halde ve oturur vaziyette buldum, tıpkı sizin de görmüş olduğunuz gibi. 


Şeyh Mehd o gece damda yattı. İmsak vakti hizmetçi (türbedar) gelip hazirenin kapısını açtı, ışığı yerine koydu. Şeyh Mehd'in içeride kalan ayakkabılarını çıkarıp önüne koydu. Şeyh Mehd, bundan sonra birkaç gün daha burada kaldıktan sonra buradan ayrıldı. Nesâ kenti- ne varınca, buranın meşâyihi şeyhin evladını nasıl buldun, diye sordu. 
Münevver'i münevver (nurluyu nurlu) olarak gördüm, dedi. O bu sözü pederim hakkında söylemişti, Allah rahmet eylesin. 


Şeyh Abdülmelik Taberi'nin Şeyh Hakkında Söyledikleri 


Şeyhin haziresinin kapısı önünde kurulan mecliste Tacü'l-İslâm Ebü Said b. Muhammed Sem'âni'nin şöyle dediğini işitmiştim: Babamla hacca gitmiştik, hac görevini yerine getirince babam, “Şeyh Abdülmelik Taberi'yi ziyarete gidelim” dedi. Çağının ulularından olan bu zat kerametleriyle ünlüydü. Nitekim Hoca Ebü'i-Feth Gadairi onun hakkında şunu anlatmıştı: Büyük süfilerin birinden dinlemiştim: Bir gün Mescid-i Harâm'da Şeyh Abdülmelik Taberi'nin yanında oturuyordum. 
İnsan şeklinde ama sıradan insanlara benzemeyen bir kişi mescide geldi ve Şeyh Abdülmelik'e, “Yarın Salar'a gidecek miyiz?” diye sordu. 
O da evet, dedi. Oradaki dervişlerden biri, “Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem) YÜZÜ suyu hürmetine söyle, bu kişi kimdi ve ne dedi?” diye sordu. Şeyh Abdülmelik cevap verdi: Hızır aleyhisselâmdı. Yarın Medine'ye gidelim mi, anlamına gelen Arapça bir söz söyledi, ben de evet, dedim. Bu zatın böyle birçok kerametleri vardır. 


Tacü'l-İslâm diyor ki: Onu arayıp bulmak için hep birlikte Mekke Hankahı'na gittik. Namazını kılıp Âişe Mescidi”ne gitti. Dediler ki hacıların ayaklarını incitmesin diye mikat ve umre yapılan yerlere giden yoldaki iri ve sert taşları temizliyor, onu orada aramalısınız. Oraya gittik, uzaktan bakınca onu gördük, durduk. Sırtında bir abâ, belinde kuşak, kollarını çemremiş, bir taşa oturmuş, öbür taşı önüne koymuş, taşı kırıyor ve ufaltıyordu. Taşı kırma işi bitince bize döndü. Babamın verdiği selâmı aldı ve, “Yaklaşınız” dedi. Yakınına vardık. Pederim, “Horasan'ın 


Merv şehrinden Muzaffer Sem'âni'nin oğluyum” dedi. Biliyorum dedi, sonra sordu: Hac için mi geldin? Evet, dedi pederim. 


- Mihene'ye gittin mi? 
- Gittim. Peki Şeyh Ebü Said'i ziyaret ettin mi? 
- Ettim. 


Peki burada ne yapıyorsun? Bu uzun yolu neden katettin? 


Şeyh Abdülmelik bunu söyledi, işiyle meşgul olmaya başladı. Biz de saygılarımızı sunup geri döndük. 


Tacü'l-İslâm diyor ki: Ondan bu sözü işittiğim günden itibaren her sene halk hacca giderken ben de Mihene'ye gidip şeyhi ziyaret ediyordum. 


Diğer bir senedle aynı hikâyeyi amcamın oğlu Nasuhiddin Ebü Muhammed'den de dinlemiştim. Şunu anlatmıştı: Mihene reisi ile Serahs'a gitmiştim. Mihene reisi, “Gel, Buhara'nın büyük imamına gidip saygılar sunalım, hal hatır soralım” dedi. Bu zat bir imam olup ulu emir onu Serahs'taki kendi medresesinde ders vermek üzere Buhara'dan getirmişti. Yanına vardık. Beni, Şeyh Ebü Said-i Ebü”l-Hayr”ın oğlu diye ona tanıttılar. Bunun üzerine tekrar ayağa kalkıp beni kucakladı, bağrına bastı ve anlattı: Gençlik yıllarımda Merv”de Hoca İmam Muhammed Sem'âni'nin yanında fıkıh dersleri alıyordum. Mekke'ye gitmesi gerekti, giderken benimle ilgilenme görevini yardımcısına verdi. Dönünce, o yokken okuduğum dersleri kendisine tekrar etmem gerekti. Bir gün yanına gittiğimde Merv'in büyük bilginlerinden ikisinin yanında oturmakta olduklarını ve onunla sohbet ettiklerini gördüm. Hoca İmam Sem'âni hac izlenimlerini anlattı. Sonra da, “Mekke'ye varınca Abdülmelik Taberi'yi ziyaret etmek istedim” dedi ve bu hikâyeyi aynen yukarıda yazıldığı gibi anlattı. 
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Şeyhin Amel Ettiği Hadis-i Şerif 


Hakim Muhammed Ebüverdi anlatıyor: Yanımızda bulunan büyük zâhid, âbid ve pek çok çile çekmiş bir adam şöyle demişti: Şeyh Ebü Said'in mertebesine ulaşmak için hiç durmadan bir sene ibadet ettim, ulu ve yüce Allah'a yalvarıp yakarıp beni onun derecesine ulaştıracak hayırlı bir iş görmeye muvaffak kılmasını niyaz ettim. Bir seneyi böyle ibadet etme ve çile çekme düşüncesiyle geçirdikten sonra bir gece uyudum ve bir rüya gördüm. Hâtiften gelen bir ses bana şöyle diyordu: Şeyh Ebü Said, Hz. Muhammed Mustafa'nın (sallallahu aleyhi vesellem] hadislerinden bir hadisle amel ederek gördüğün ve işitmiş olduğun bu mertebeye ulaştı. Uykudan uyandım. Bir sene daha ibadet ettim. Pek çok çile çektim; Hak Sübhânehü ve Teâlâ'nın o hadisi bana söylemesi ve göstermesi için yalvardım, yakardım, niyazda bulundum. Bir sene süren ibadet ve mücâhedelerden sonra rüyadayken hâtiften şöyle bir ses işittim: Şeyhin amel ettiği Resülullah”ın (sallallahu aleyhi vesellem) hadisi şudur: “Seninle ilgiyi kesenle ilgilen, herhangi bir şeyi senden esirgeyenden hiçbir şey esirgeme, sana haksızlık edeni affet.” Uyanınca anladım ki Şeyh Ebü Said'in mertebesine ulaşmak benim ve emsalimin kârı değil; çünkü, “O, Resül-i Ekrem'in (sallallahu aleyhi vesellem) hadislerinden şu hadisle amel etmiştir” hitabını işitebilmem için iki sene ibadet, riyâzet ve mücâhedeyle meşgul olmam gerekmişti. Şu halde onun yaptığı işi ben yapabilirim . 


Şeyhin, Rüyasında Muhammed Haddad”ı 
Ahmed-i Bânüfle'ye Yönlendirmesi 


Ebü'l-Feth Muhammed b. Ali Haddâd anlatmıştır: Pederim yıllarca şeyhin hizmetinde bulunmuştu. Şeyh vefat ettiğinde burada değildi. 
Eve dönüp burada ikamet etmeye başlayınca her sene iki kere şeyhi ziyaret için Mihene'ye giderdi. Ben de onun eliyle şeyhin evladına birtakım hediyeler gönderir, böylece şeyh hazretlerinin yakınlığını kazanacağımı umardım. Babam hep şeyhin menkibelerini anlatır, mübarek çehresini, yüzünü ve saçını tasvir ederdi. Babam Hak Teâlâ'nın rahmetine kavuşunca gönlüme şeyhi ziyaret arzusu düştü. Yola çıktım, Mihene civarına varınca gece karanlık basana kadar bekledim. 
Geceleyin Mihene”ye girdim, abdest alıp şeyhin haziresinde iki rekat namaz kıldım. Rüyada şeyhi, aynen babamın bana tasvir ettiği şekilde gördüm. Bana, “Evlatlarımın etrafında dolaşıp durma. Eğer Hak Teâlâ'ya giden yolu öğrenmek istiyorsan Serahs”taki Bânüfle'nin yanına git” dedi. Uyanır uyanmaz ayakkabılarımı giyip Serahs'ın yoluna düştüm. Ululardan ve şeyhin müridlerinden biri olan Bânüfle'nin yanına vardım. Şeyh vefat etmeden az evvel ona, 'Serahs'a, Pir Ebü'l-Fazl Hasan'ın (rahmetullahi aleyh] hankahına git” buyurmuş ve o da bu vasiyete uymuş, orada ondan nice hârikulâde haller zuhur etmiş, çevresinde birçok mürid toplanmış, onun sayesinde bu zümre birçok feyze nail olmuştu. Şimdi o hankaha, “Bânüfle Hankahı” diyorlar. Gittim, huzuruna vardım, sayesinde bu yolda pek çok feyizlere erdim. Vefat edince Ebü'i-Kasım Kuşeyri'nin yanına gittim. Bana, “Nereden geliyorsun?” 
dedi. Başımdan geçenleri anlatınca şeyhin kerametlerini görüp ağladı ve, “Bânüfle ile ilgili benim de bir hatıram var” dedi ve anlattı: Bir kere bir iş için Serahs'a gittiğimde şehir ve vilayetin bütün âlimleri ve büyük mutasavvıflar beni karşıladılar. Bânüfle içlerinde yoktu. Görüşmek için bana geleceğini ummuştum ama gelmedi ve bundan dolayı da kırıldım. 
Gece Hz. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi vesellem] rüyada gördüm. 
Bana, “Ahmed-i Bânüfle kapıların ardında duruyor, sen ise henüz o kapılara doğru gidiyorsun, görüşmek için senin ona gitmen gerek” dedi. 
Uykudan uyandım. Ertesi gün Resülullah”ın (sallallahu aleyhi vesellem) işareti doğrultusunda hareket edip onu ziyarete gittim. 


Burada sözü edilen Muhammed Haddâd şeyhin işareti ve Bânüfle'nin irşadı sayesinde bu taifenin önde gelenlerinden biri oldu. 


Zahirüddin Esad Kuşeyri'nin, 
Şeyhin Kabrini Ziyareti ve Gördükleri 


Üstat imamın torunu Hoca İmam Zahirüddin Esad Kuşeyri'den dinlemiştim: Nişâbur'da süfiler için yaptığım masraf sebebiyle 700 Nişâbur altını borçlanmış, o sırada Merv'de bulunan ordu karargâhına gitmeye karar vermiştim. Mihene'ye varınca Şeyh Ebü Said'in evladı beni birkaç gün burada alıkoydular ve ağırladılar. Bir süre burada kaldıktan sonra Merv'e gitmek için gereken hazırlıkları yaptım. Bu düşünceyle ayakkabılarımı giyip şeyhin haziresine vardım. Şeyhin türbesini görür görmez başımı önüme eğip gözlerimi kapadım. Âdeta gözümün önündeki bütün perdeler ortadan kalkmıştı. Apaçık olarak (mana âleminde) gördüğüm şeyh, “Baban ya da deden senin yaptığın şu işi yaptı mı? 
Dönüp geri git ve orada oturup bekle ki maksadın gerçekleşsin” dedi. 
Dışarı çıkıp, “Nişâbur'a kadar bir at kiralayın” dedim. Merv'e gitmekten vazgeçip Nişâbur'a döndüm. Nişâbur'a gelip hankahta oturdum. Hak Sübhânehü ve Teâlâ işimi öyle yoluna koydu ki hem o ay 700 Nişâbur altını borcumu ödedim hem de o kadar çok mali imkânlar (fütuh) ortaya çıktı ki hankahın masraflarını karşıladıktan sonra epey bir kısmını da hankah için vakfettim. Şeyhin himmetinin bereketi ve işareti sayesinde hayatımda en rahat ve en huzurlu geçindiğim ve yaşadığım yıl o yıl oldu. 


Vefatından Birkaç Sene Sonra Şeyhin Bir Kerameti 


Hoca İmam Ebü”l-Meali Kuşeyri anlatıyor: Şeyh Ebü Said'in vefatından birkaç sene sonra şeyhin Nişâbur'daki hankahında bir davet tertip edildi ve ben, babam, amcalarım İmam Ebü Nasr ve İmam Ebü Said'le orada bulunduk. Şehrin bütün büyük âlimleri ve mutasavvıfları da oradaydı. Kibirli, sinirli ve genç bir kişi olan İmâmü'i-Haremeyn Ebü"l-Meâli'nin oğlu Fahrü'l-İslâm da burada bizimle beraberdi ve babama uzun uzadıya bir şeyler anlatmaya başladı. Babam, “Lafı uzatma, süfiler bizden rahatsız olabilirler” dedi. Fahrü'l-İslâm, “Cüneyd-i Bağdâdi mertebesinde olsalar bile bütün süfilere bıyık altından güler geçersin, olur biter” dedi. Bunu söyledi ve konuşmasını aynı minval üzere sürdürdü. Tam bu esnada hankahın kapısından bir fare içeri girdi, çevreyi dolaşmaya ve oradakileri birer birer koklamaya başladı, sıra Fahrü'l-İslâm'a gelince önce onu kokladı, sonra üzerine işedi ve hankahın kapısından çıkıp gitti. Fahrü'l-İslâm yerin dibine geçti, bu tokatın nereden geldiğini anladı. Özür dilernek üzere ayağa kalktı. Cemaat, oradakilerin en büyüğü olan Hoca İmam Ebü Said Kuşeyri'ye işaret ederek ondan özür dilemesi gerektiğini anlattılar. O da olayı bildiğinden, “Şeyh Ebü Said”den özür dilemesi gerekir; çünkü bu hankah onundur ve bu olay da onun kerametlerindendir. Vefatının üzerinden yıllar geçtiği halde insanların hallerini denetlemekte, cemaatten biri bir aptallık yaparsa o yaramazın kulağını çekmektedir” dedi. Bu görüşün doğruluğunu oradaki cemaat de onayladı. Bunun üzerine Fahrü'l-İslâm yüzünü Mihene yönüne çevirip özür diledi, tövbe etti. İşte bu manzara karşısında coşan süfiler, hırkalarını attılar, kendilerinden geçtiler. 


Şeyhin Oğlu Hoca Nasır”ın Hastalanması ve Vefatı 


Şeyhimizin oğlu, şeyhin vefatından sonra Mihene'de hastalanmış, tedavi görmek için Tüs'taki bir tabibe gitmiş, burada günlerce kalmış, az çok iyileşince meşâyihin kabrini ziyaret için Sefâlkân Kabristanı'na gitmiş, geri döndüğü günün gecesinde rüyada gördüğü şeyh ona, “Ey Nâsır!” dedi, sende Tibet miski de var, taze amber de ... Ey dost başka kokular neyine lazım! 


Hoca Nâsır uyanır uyanmaz hemen Mihene'ye gitmeye karar verdi. 
Ertesi gün erken kalkıp Tüs'tan yola çıktı, Mihene'ye geldi ve o ay içinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. 


Şeyhin, Rüyasında Dervişe Cevabı 


Serahslı vaiz Ebü Bekir Muhammed b. Ahmed, Hoca Ahmed b. 
Muhammed'den şunu işittiğini nakletmişti: Vefatından sonra hankahtaki dervişlerden biri şeyhimizi rüyada gördü ve sordu: Dünyadayken tam anlamıyla semâa düşkündün. Şimdi semâ karşısındaki halin nedir? Şeyh cevap verdi: 


İhtiyaç bırakmadı sevgilinin sesi 
Ne mutribin nağmelerine ne de sazın melodisine. 
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Şeyhten bu sözü işiten derviş bir nara atıp uyandı, aklı başından gitti. Kendine gelince, “Bu ne hal böyle?” diye sordum. O da olayı anlattı. 


Hârizm Şahı Atsız'ın Şehri Yağmalamaktan Vazgeçip 
Şeyhe Bağlanması 


Hıtay kâfirleri Sultan Sencer”i Semerkant'ta hezimete uğratıp o büyük sultanın başına bu felaket gelince Hârizm Şahı Atsız, Horasan'a gelmek üzere yola çıktı. Bâverd'e gelince Havran'a (Mihene ve çevresine) yürümeye karar verdi. İçinde burasını yağmalama arzusu vardı. 
Mihene'ye 1 fersah mesafede bulunan ve Ribât-ı Ser-Bâlâ denilen yere varınca üzerine binmiş olduğu at yerinde çakılıp kaldı, ne kadar kamçıladıysa da kıpırdamadı. Bunun üzerine başka bir at istedi, getirilen ata bindi. Bu at da hiç yürümedi. Yanında bulunan veziri Hoca Arrak es-Sabendi, “Ey adaletli padişah!” dedi. Burası aziz ve mübarek bir mekân olarak kabul edilmektedir. Âlemde bir eşi daha bulunmayan bir şeyh bu topraklarda yatmaktadır. Bu topraklar hakkında tasarladığın şeyi gönlünden çıkar! Doğru, öyle yapayım, dedi Atsız. Bunun üzerine at harekete geçti. Bundan sonra Atsız sarsılmaz bir inançla şeyhe bağlandı. Mihene komutanına özel bir elçi gönderip, “Bu bölge hakkında tasarladığım fikirden vazgeçtiğimi bölge halkına müjdele” diye talimat verdi. Özel elçiye ayrıca onları herhangi bir şekilde rahatsız etmemesi emrini verdi ve, “Çünkü vilayet artık bizim özel hazinemizdir” dedi ve burada üç gün kalacağını söyledi. Şeyhin oğulları ve süfiler çıkıp buraya geldiler. Atsız onlara pek çok izzet ve ikramda bulundu. 


Bu eserin yazarının amcasının oğlu olan Cemâleddin Ebü Ravh çeşitli ilim dallarında deryaydı. Atsız'a dua etti, güzel sözler söyledi, şeyhin halleri, kerametleri ve çektiği çileler hakkında geniş açıklamalarda bulundu. Cemaati geri gönderen Atsız, Cemâleddin'i yanında alıkoydu, yatsı namazından sonra onunla birlikte gidip şeyhin türbesini ziyaret etti. 
Ziyaret bittikten sonra ertesi gün sabahleyin yanına gelmesi ve üç gün huzurunda bulunması şartıyla Cemâleddin'in evine gitmesine izin verdi. 
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Atsız ordugaha dönüp halk huzura kavuşunca kıble tarafından bir ateş peyda oldu ve gittikçe şiddetlendi, ışıklar göğü aydınlattı, sema kıpkızıl oldu. Sanki ateş gökyüzünü sarmış gibi bir görüntü oluştu. Rüzgâr da iyice esiyordu. Âdeta Mihene'nin bütün dağlarını ateş sarmıştı, Mihene'ye 2 fersah kadar yaklaşmıştı. Ateş Mihene yönünde ilerliyor ve şehre yaklaşıyor gibi görünüyordu. Ordugâhta her kafadan bir ses çıkıyordu. Uykudan uyanan Hârizmşah bu manzarayı gördü ve askerleri korkunun sardığını farketti. Şeyh üzerimize ateşi saldı, deyip atına bindi, oradan ayrıldı, askerler de hemen onu izledi. Mihene halkı ordugâha geldiğinde burada bir tane askerin bile kalmadığını gördüler. Fakat kıble tarafından gelip dağları saran, gökyüzünü kızıla çeviren o ateşi ve korkunç manzarayı gördüler. Ertesi günün sabahında Mihene sahrasında o kalabalıktan, halktan ve hayvanlardan bir tek canlı bile kalmamıştı. 
Onların hiç kimsenin haberi olmadan geceleyin sessiz sedasız nasıl çekip gittiklerine halk hayret etmişti. Mihene halkı bu ateşin ne olduğunu araştırdı. Sonradan anlaşıldı ki bir kısım çiftçiler Mihene yakınındaki bu dağlarda ekin ekmişler, sonra bunları biçip harmana getirmişler ve yığmışlar, gece olunca ateş yakmışlar, yanan ateşin kıvılcımları bu saplara düşmüş, esen rüzgâr ateşi tutuşturmuş, ateş yangın haline dönüşmüş, tarlalardaki anızlara sıçramış, ateşin ışıkları da gökyüzünü tutmuştu. 


Hârizmşah fitnesini ve zulmünü ortadan kaldırmış olması şeyhimizin kerametlerinden biridir. Bununla beraber eni ve boyu 2 fersah genişlikte bulunan bir arazide çıkan bu yangının kapladığı alanda bulunan insanlara, hayvanlara, canlılara ve ürüne de hiçbir zarar gelmemiş, kimsenin bir tanesi ziyan olmamış, böyle felaketler Mihene'den ve bütün Havran bölgesinden defedilmiş, hiçbir kimseye hiçbir zarar gelmemişti. 


Mihene'nin Yağmalanması 


Evhadü”t-taife Muhammed b. Abdüsselâm bu eserin yazarının saygıdeğer ceddinin oğullarından biriydi. Oğuz olayı vukua geldiği vakit bu olayda şeyhin oğullarından birçoğu şehid edilmişti. Hatta şeyhimizin soyundan gelen 115 kişiye Mihene'de işkence yapılmış, kılıçtan geçirilmişti. Bundan başka bu olayın sebep olduğu hastalık, veba ve kıtlık dolayısıyla iki üç ay içinde geriye kalan halkın birçoğu da vefat etmişti. Bu durumdaki Mihene halkının başına gelen felaket bir katliama ve genel bir sürgüne dönüşmüş, Mihene boşalmış, Mihene'de kalanlar dağılıp gitmişlerdi. 


Issız ve sahipsiz kalan Mihene'ye iki üç sene sonra birkaç derviş gelmiş, harap olan hisarı onarıp oraya yerleşmişlerdi. Bu hisarla şeyhin haziresi arasında uzunca bir mesafe vardı. Sözü edilen Evhadü't-tâife Muhammed b. Abdüsselam bu süre içinde kutsal hazirede mücavir hayatı yaşadı. Kendisi topaldı ve ağır bir sakatlık geçirmiş, güçlükle hareket edebiliyordu. 


Halk kaçışır ve dağılırken Mihene'de binmek için hayvan kalmamıştı. Oradan kaçarken kadınları ve küçükleri yaya olarak önden gönderiyor ve gocukları da sırtlarına alıyordu. O ise zorunlu olarak orada kalmış, şeyhin haziresine sığınmıştı. Aynı şekilde üç dört âmâ ve çaresiz de burada kalmıştı. Halk burayı terkedince burada yalnız ve kimsesiz olarak kalmışlardı. Yüce Allah o mükemmel rahmetiyle lutuf ve nimet kapılarını bu çaresizlere açmış, böylece burada hayırlı gelişmeler kendini göstermişti. Bozguncular ise başka yerlere yönelmişler ve oraları yağmalamışlardı. 


Evhadü”t-taife Muhammed'in Şeyhin 
Türbesinde Gördüğü Kerametler 


Evhadü”t-taife Muhammed burada türlü türlü nimetler içinde yaşamıştı. Hatta kendi ifadesine göre orada geçirdiği bir iki sene ömrünün en hoş geçen seneleri olmuştu. Kaçan ahali geri dönmüş, kaleye yerleşmişlerdi. O ise aynı şekilde türbenin baş ucunda kalmış, yirmi yıldan fazla bir süre bu mübarek mekâna hizmet etmişti. Eğer bir derviş gelecek olsa onun hizmetine koyulur, hanımları kaleye gönderir, kendisi de hazirenin kapısından ayrılmazdı. Şu satırların yazarı bundan epey bir 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süre sonra oraya gitmiş ve sormuştu: Şu mübarek hazirede türbedarlık yaptığın müddet içinde şeyhin hangi kerametlerini gördün? Cevap verdi: Şeyhin kerametleri saymakla bitmez. Hiçbir gün geçmedi ki o gün şeyhin bir kerameti görülmemiş olsun. Ben sana başımdan geçen iki olayı anlatayım. Bu kerametlerden her ikisini de bizzat gördüm, saklı tutulması mümkün olmadığından halka da anlattım. Daha sonra bu iki keramet gibisini de görmedim. Anladım ki eğer bu iki kerameti bir sır olarak saklasaydım bundan sonra bu tür daha birçok kerametler görecektim. Onun için pişman oldum ama ne faydal 


Birincisi: Yazın hisardaki çocukların yanına gitmez, yaz boyu hazirenin kapısında uyurdum. Bir gece yine yatıp uyumuştum. Eyyam-ı biz gecelerindendi (her ayın 13. , 14. ve 15. geceleri). Güzel bir mehtap vardı. Adetim olduğu üzere hazirenin kapısını kilitlemiştim. Yatmaya niyetlendim. Uykuya dalar dalmaz sahradan gelen bir Miheneli buraya geldi ve benim hazirenin kapısında yerde yatmakta olduğumu görünce o da gelip yanımda yattı. Gece yarısı uyandım. Hazireden Kur'an sesi geliyordu. Kulak verdim, biri güzel bir sesle Feth süresini okuyordu. Hazirenin kapısını kilitlemiştim, adam kapıyı nasıl açtı ve içeri girdi, diye hayret etmiştim. Kalkıp baktım, hazirenin kapısı olduğu gibi kilitli, ay da göğün tam ortasına gelmiş. Kesinkes anladım bu şeyhten ve onun Kur”an okumasından başka bir şey değildir. Heyecanlandım, kendime hakim olmak için her ne kadar çabaladıysam da başaramadım, orada yatan adamı uyandırdım ve, “Dinle, vefatından yüz küsur sene geçtikten sonra bile şeyhin sesi ne kadar net olarak işitilebiliyor” dedim. Adam uyanınca ses kaybolup gitti. Ne ben işitebildim ne de o. 


İkincisi: Kışın sabah yemeği için her gün sabahları hisardan hazireye gitmek adetimdi. Yiyecek ne bulursam alır, hazireye getirirdim. Hisar epey uzak olduğundan her öğün için oraya gitmem mümkün değildi. 
Bir gün bir şey yememiştim, rahatsızdım. Sıtmaya yakalandım ve kustum. Yirmi dört saat hiçbir şey yemediğimden ertesi gün açlık canıma tak dedi. Hazirenin kapısında yemek üzere bir parça ekmek ve bir de yumurta aldım. Oraya varınca bir derviş gördüm. Sırtında bir abâ, yanında da bir asa ve ibrik vardı. Başını önüne eğmiş oturuyordu. Gözüm ona ilişince bende adamlıktan (benlikten) bir şey kalmadı. Bir ferahlık ve huzur hissettim, kendimden geçmiştim. 


Yavaşça hazirenin kapısına varıp kapıyı açtım. Kapının sesini duyan derviş başını kaldırdı, selâm verdim. Ayağa kalkıp, “Aleyküm selâm” dedi ve beni kucakladı. Yanına oturup hatırını sordum. Her ne kadar bana hiçbir şey söylemediyse de buraya akşam namazı vakti geldiğini, burada kendisiyle ilgilenecek kimsenin bulunmadığını, aç kaldığını ve bütün gece uyumadığını anladım. Ekmeği ve yumurtayı önüne koyarak onu kendime tercih ettim. Sırf nezaket gereği ben de bir iki lokma aldım. İhtiyaçlarını karşıladım, yemeği yiyince kalktı, ellerini yıkadı, abdestini yeniledi, iki rekât namaz kıldı, ayakkabılarını giyip bana veda eti ve oradan ayrıldı. 


Ben o gün de aç kaldım. Fakat o dervişle sohbet etmenin bana verdiği haz açlığımı unutturdu. Akşam namazı vakti hisardaki eve dönünce bana uygun olmayan bir yemeğin hazırlandığını gördüm, yiyemedim. Onlar da bir şey yediğimi ve tok olduğumu sandılar. O gece aç olarak yattım. Ertesi gün sabah namazını kılıp âdetim olduğu üzere hazireye geldim, kapıyı açtım, içeri girdim ve işimi yapmaya koyuldum. 
Şeyhin kabrinin ayak tarafında ziyaretçilerin ayakkabılarını çıkardıkları yerin karşısındaki terekte su dolu yeni ve mavi bir testi, testinin başında da beyaz undan pişirilmiş iki sıcacık çörek gördüm. Elimi dokununca çöreğin sıcaklığını hissettim. Ekmekleri aldım, ama ağlamaklı oldum. Bunun şeyhin kerametinden başka bir şey olmadığını anladım; çünkü o saatte orada kimse yoktu. Civarda da o saatte bu çörekleri pişirecek hiç kimse ikamet etmiyordu. Oturup çörekleri yedim ve ömür boyu bundan daha nefis bir şey de yemedim. O sudan daha soğuk, daha hoş ve daha güzel bir su da içmedim. 


Üçüncüsü: Kırk sekiz saat aç kaldığım halde o iki çöreği yedikten sonra öyle doydum ki iki gün daha herhangi bir şey yemeğe ihtiyaç duymadım. Akşam namazı vakti hisara geldim, cami cemaati de toplandı. Bu hususu bir sır olarak saklamak için ne kadar çabaladımsa da başaramadım, içimde tutamadım ve, “Ey cemaatl” dedim. Siz neye sahip olduğunuzu bilmiyorsunuz, bu ulu türbenin hakkını tam olarak gözetmiyorsunuz. Gelen bütün afet ve felaketleri bundan, yani türbenin hakkını gözetmemekten biliniz, dedim. 


Onlara bu hikâyeyi anlatınca oradakiler ağladılar. Ama ben de bundan sonra bu çeşit bir keramet görmedim, çünkü buna ehil değildim, gizli tutamadım. Şunu da anlamış oldum: Eğer bu kerameti açıklamamış olsaydım bu tür birçok harikulade haller âşikâr bir surette bana gösterilecekti. Pişman oldum ama ne faydal 


Başkalarının görücü ve benim de tanık olduğum kerametler ise pek çoktur, haddi hesabı yoktur. Şeyh buyurmuştur ki: Ne mutlu o kimseye ki beni görmüştürl Ne mutlu o kimseye ki beni göreni görmüştürl 


Şeyh bu tarzda yedi kişiyi saydı ve, “Ne mutlu o kimseye ki beni gören yedinci kişiyi görmüştür” dedi. 


“Yaramazlıklarınızdan Kurtulma Zamanı Gelmedi mi?” 


Bil ki şeyhimizin vefatından sonra zuhur eden kerametler kalemle yazıya geçirilmeyecek kadar çoktur. Dayım Ebü”l-Ferec b. Said'in oğlunun anlattıkları şu hikaye bunlardan biridir: Moğollar Mihene'yi yerle bir ettiklerinden o sırada burada kimse yaşamıyordu. Mihene halkı hisarda kalanlardan ibaretti. Bunlar köye gelir, yakmak için çevredeki dut ağaçlarından odun yaparlardı. Biz de öğrencilerle süfiler mahallesine gelmiş, hazirenin yakınındaki bir ağacı odun için kesmiştik. Hava sıcaktı, mahallede bizden başka kimse de yoktu. Biz de yaramaz çocuklarda âdet olduğu üzere şamata yapıyor, baltaları vuruyorduk. Gürültümüz her taraftan duyuluyordu. Hazireden bir ses işittik: Sizin yaptığınız bu iş nedir böyle? Baktık hazirenin kapısında bir dede durmakta, tıpkı şeyhimiz gibi, yüzünün rengi de pembemsi. Bize, “Yaramazlıklarınızdan kurtulma zamanı gelmedi mi?” diye bağırdı. Onu görür görmez elimizdeki aletleri orada bırakarak kaçtık. İkindi namazından sonra o 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mahalleye bir adam geldi. Onunla beraber giderek orada kalan baltaları ve elbiselerimizi aldık ve gittik. Bundan sonra bu bölgede bu tür bir terbiyesizlik yapmadık. 


Bu tür olaylar pek çoktur, bunların sayılması da zordur. Bütün bunları anlatacak olsak kitap uzar gider. 


Asıl Olan Velayettir, Keramet Değil 


Şeyhin nefes, menkıbe ve kerametlerindeki feyizler için de durum böyledir. Bu ve şeyhin benzeri diğer hallerine dair yirmi cilt eser yazılsa denize göre bir damla hükmünde olur. Nitekim Hoca İmam Ebü”l-Hasan Maliki bazı ulu şeyhlerden şunu işitmişti. Bunlar demişlerdi ki: Halk, Şeyh Ebü Said”in kerametlerinin çok oluşuna, ulu ve yüce Allah"ın kullarının hallerini ve kalplerinden geçenleri bilmesine bakıp şaşırıp kalıyorlar. Oysa Şeyh Ebü Said demiştir ki: Keramet sahibinin bu dergâhta fazla bir mertebesi yoktur; çünkü keramet gösterenler casusa benzerler ve casusların padişah katında ne kadar itibarları olduğu açıktır. Kalpten geçenleri bilenlerin velilikte falan nasipleri ve değerleri yoktur. Bunun değeri 1 liraya göre 1 kuruşun değeri gibidir; velâyet sahibi olmak için çabala ki her şey sen olasın ve her ne olursa senin için olsun! 


Şeyhin yukarıdaki ifadelerinden anlaşılıyor ki şeyhimizin halleri karşısında kerametlerin ve hatırdan geçen hususları bilmenin hiçbir önemi yoktur. Fakat avam dediğimiz halkın çoğu, bunun ötesindeki şeyhin mertebesini kavrayamaz. Buna bakarak onu ulu görürler ve ona hayran kalırlar. Bu da şeyhin mertebesine nisbetle bir hiçten ibarettir; çünkü bir insan daha yüce bir mertebeye ulaşmadığı sürece içinde bulunduğu mertebeyi basit olarak görmez. Şeyh ise içinde bulunduğu mertebeyi bir hiç olarak görürdü. Biz ise işin hakikatinden habersiz olup sadece görünüşüyle yetindiğimizden, hatta bunu bile tam olarak kavrayamadığımızdan gözümüzde bu gibi hususlar büyük görünür. 
Hak Sübhanehü ve Teâlâ ölmeden evvel bize kerametin hakikatini göstersin; çünkü yarın kıyamet günü herkes bu mübarek kelimeler üzerine haşrolunacaktır. 


Hayırla dua eden (eserin yazan) büyüklerin kereminden şunu beklemektedir: Bu kitabı okurken şeyhimizin manevi hallerinden ve sözlerinden bir tat alır veya kendilerinde bir hislenme ve heyecanlanma hali belirirse bu his ve heyecan içinde bu zayıfı ve duacıyı unutmasınlar. Bu günahkar ve âsi kulu hayır duayla yâdetsinler. Eğer biri bu mübarek sözler ve şerefli haller sebebiyle hidayete ererse veya tarikat ve hakikat yolunda yürüyen bir sâlike, bu aziz nefeslerden bir fetih, bir feyiz hâsıl olursa bu biçareye himmet ve dua etmeyi ihmal etmesinler. Çeşitli vakitlerde ve yalnız kaldıklarında hatırlasınlar ve unutmasınlar, inşallah teâlâ. 


Allah Teâlâ'dan niyaz ederim ki: Dinin padişahı, yakin ehlinin sultanı, tarikat ehlinin önderi, hakikat ehlinin rehberi olan bu zatın bereketlerinden (ve feyzinden) hiçbir halde bizi ve tüm müslümanları mahrum etmesin, dünya ve ahirette o mübarek hazretin hizmetçileri ve kutsal uşakları arasında haşreylesin. Kıyamet günü ona hizmetle bizi mutlu kılsın. Nitekim buyurmuştur: Küçüğün hesabı büyüğüne tâbidir. Allah onu hatalarımıza ve kusurlarımıza şefaatçi kılsın. Gönlümüzü muhabbetine, bedenimizi ise dostlarının hizmetine vakfetmemizi nasip etsin. 
Bizi bir an, hatta daha kısa bir süre nefsimize ve halka bırakmasın, dünya ve ahirette zorunlu olarak ihtiyaç duyduğumuz şeyleri veya hizmetini, dostluğunu, huzuruna ermeyi ve muhabbetini bize lutfeylesin; Muhammed ve bütün âlinin hakkı için. Hamdolsun âlemlerin Rabb'ine, selâm olsun resülü Muhammed'e sallallahu aleyhi vesellem). 
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